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	Deze uitgave bevat acht preken van ds. J.P. Paauwe over Hooglied 1 vers 4: ‘Trek mij, wij zullen U nalopen.’ Deze werden in augustus, september en oktober 1953 uitgesproken in Den Haag. De preken verschenen eerder verspreid in de bundels 1951-’54, 1955-’57, 2000-’02 en 2003-’05. 

	Bij de voorbereiding van deze uitgave is gebruikgemaakt van geluidsopnamen die destijds van de preken zijn gemaakt. Een getrouwe weergave van de uitgesproken tekst stond voorop.

	Toegevoegd is nog de vertaling van een preek van Luther over Johannes 6 vers 44-51, onder meer over de woorden: ‘Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke.’

	 

	De redactie



Eerste predikatie, 16 augustus 1953

	 

	Gezongen:      Psalm 84:1 en 2.

	Gelezen:      De Wet des Heeren; Hooglied 1.

	 

	Gebed:

	Heere, men had wat van U te zeggen, omdat men iets van U wist. De dichter van de 84e Psalm en de bruid, ze legden een getuigenis af van U. Ach, U had Zich bekendgemaakt, en die U kennen, zullen op U vertrouwen. Ze zullen U loven en prijzen en zeggen: ‘Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen.’ Ach, Gij komt tot een mens niet, of deze ziet dat de gehele wereld niet alleen een bak is die geen water houdt, maar ook boos is, in het boze ligt. Het hart is overwonnen, is ingewonnen, het verlangt alleen naar U. ‘Bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht.’ Welk een voorrecht is het, niet meer – in de grond niet meer – te hangen aan het zichtbare en tastbare. Welk een weldaad, iets te kennen dat boven alles uitgaat, en dit niet doet voor een ogenblik, maar voor altijd, voor eeuwig. Ach, doe ons bij deze dingen stilstaan. Ze zijn het zo waardig, en wanneer wij er bij stilstaan met ons hart, dan zullen we niet kunnen nalaten ze te zoeken. En wie ze zoekt, die vindt ze; en wie ze vindt, trekt van U een welgevallen. 

	Gij hebt ons bewaard. We zijn nog die we zijn. Doe ons Uw goedheid erkennen en waarderen. Gij hebt ons geschonken, niet alleen het leven, maar ook de gezondheid en de krachten, en vele, vele rijke zegeningen.

	Nu mogen we hier zijn, geschaard om Uw Woord. Het wacht op U. We zijn van onszelf onbekwaam tot enig goed. We hebben geen verstand van U, van Goddelijke zaken, en we steunen op eigen verstand en we trachten het te redden door ons eigen doen. Hadden we geen andere zonden – deze zonden zouden ons verwerpelijk doen zijn. 

	Geef ons te zeggen wat waarachtig is, en laat ons dit doen in de meest eenvoudige bewoordingen. Uw Woord behoeft niet opgesierd te worden. De waarheid heeft geen krans nodig. Ze is schoon, want Gij zijt de waarheid, schoon en profijtelijk. Doe ons horen, luisteren, acht geven, ter harte nemen, en laat wat we horen een goede uitwerking hebben. 

	Denk aan onze zieken, aan hen die ernstig ziek zijn, aan degenen die voor moeilijke dingen liggen. Erbarm U in betrekking tot de ziel en ook in betrekking tot het lichaam. 

	Wil Uw Kerk onderhouden, uitbreiden, ook door onze geringe dienst. Gedenk hen die in hun woning de waarheid lezen. Zegen degenen die van ons vertrokken naar verre landen.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 27:2 en 3.

	 

	Schone verzen, nietwaar? En als u een begenadigd mens zijt, dan geniet u van zulke woorden. Gij zingt niet alleen zulke verzen, maar uw hart is erin betrokken. Het is zoals we vinden in de 45e Psalm: ‘Mijn hart geeft een goede rede op’ (vs. 2). En als ge nu van harte deze woorden zingt, dan geeft ook uw hart een goede rede op. En wat is dan de inhoud? Denk maar terug aan wat u gezongen hebt. Het gaat om God én om Zijn dienst, om de Heere én om Zijn prediking. Iedere rustdag is voor het geestelijk gemoed een uitgelezen dag, ten eerste omdat het de dag des Heeren is, en ten tweede omdat – ten minste wanneer dit het geval is – men zich kan neerzetten onder de prediking. Dit is zo’n uitgezocht voorrecht, dat er niets boven gaat.

	Ik merk weleens dat sommige mensen een prediking overslaan, om welke reden ook. Wie dit kan doen in de vreze Gods – hoort u het? – wie dit kan doen in de vreze Gods, hij is vrij, volkomen. Maar wanneer het hem op andere wijze gelukt, dan zou ik wel aan hem willen vragen: Meent u het wel? Zegt uw hart het wel, wanneer gij zingt:

	 

	O God, Die ons ten schilde zijt,

	En ons voor alle ramp bevrijdt,

	Aanschouw toch Uw gezalfden Koning. 

	Eén dag is in Uw huis mij meer 

	Dan duizend, waar ik U ontbeer; 

	’k Waar liever in mijns Bondsgods woning 

	Een dorpelwachter, dan gewend 

	Aan d’ ijd’le vreugd’ in ’s bozen tent (Ps. 84:5)?

	 

	U zegt toch niet: ‘Maar hier wordt gesproken van de gemeenschap Gods, en niet van de prediking’? Hoe hebt u God leren kennen? Is het dan niet door de prediking, door het Woord? Ik zou een god verfoeien die ik niet door het Woord had leren kennen! Daarom zegt de Kerk en zingt ze:

	 

	Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,

	– hoort u het? – hoe vol heilgenot,

	O, HEER’ der legerscharen God,

	Zijn mij Uw huis en tempelzangen! (Ps. 84:1)

	 

	Als er onder de geëmigreerden werkelijk zijn die God vrezen, dan ben ik ervan overtuigd dat ze op het ogenblik een heimwee hebben, een heimwee, een diep gevoeld gemis. Och, het is nergens zo goed op aarde als onder de prediking, mits… mits… deze prediking is een prediking van Wet en Evangelie. Een prediking waarin niet wordt uiteengezet het onderscheid tussen Wet en Evangelie, is maar schijn – dat is geen prediking. En zulk een zogenaamde prediking heeft tot gevolg dat de mensen bedrogen worden. Want het komt alles aan op het onderscheid, op de kennis van het onderscheid tussen de Wet en het Evangelie, alles! Ik zou geen vrijmoedigheid hebben om aan te nemen dat u een begenadigd mens was, als u dit onderscheid niet in meerdere of mindere mate, meer of minder duidelijk, had leren kennen, het onderscheid tussen de Wet en het Evangelie. We kunnen het ook anders zeggen: de kennis van het onderscheid tussen de algemene werking van de Heilige Geest en de bijzondere werking van de Heilige Geest. Iemand die van dit onderscheid niets afweet, zou ik niet voor een begenadigd mens kunnen noch mogen houden, al was hij mijn eigen kind – niet kunnen noch mogen. Want er zijn twee verbonden: er is een verbond der werken en er is een verbond der genade. Van het eerste moeten we losgemaakt worden. Hoe, dat moet ik, moet u weten. En in het tweede moeten we ingebracht worden. Wederom: hoe, dat moet ik, moet u weten. Deze dingen moeten wij elkaar kunnen vertellen. En wanneer men deze dingen verstaat, dan is dat een bewijs dat men door God geleerd is. Dezen zijn door God geleerd, zij die het onderscheid kennen tussen het ene en het andere verbond, tussen de Wet en het Evangelie, tussen de algemene werking van de Heilige Geest en de bijzondere werking van de Heilige Geest. En de anderen kunnen noch mogen voor begenadigde mensen gehouden worden. Gebeurt dit toch, dan heeft er bedrog plaats. 

	En nu, in de tekst waarover ik vanmorgen iets wilde zeggen, is het weer hetzelfde. Deze tekst vindt u in het u voorgelezen eerste hoofdstuk van het Hooglied, het vierde vers, het begin: ‘Trek mij, wij zullen U nalopen.’ Maar vanmorgen alleen over de woorden:

	 

	‘Trek mij.’

	 

	‘Trek mij.’ Dat is een korte en eenvoudige tekst. ‘Trek mij.’ Er zijn twee beden die door een begenadigd mens gedurig worden opgezonden. Ik zal ze u noemen. Misschien zegt ge: ‘Ja, dat zijn de woorden die ik telkens gebruik.’ Nu, het eerste gebed is: ‘Bekeer ons, en wij zullen bekeerd zijn’, Klaagliederen 5 vers 21. ‘Vreemd’, zou men kunnen denken, ‘vreemd, als men een begenadigd mens is, dat men dan dagelijks bidt: ‘Bekeer mij’, of: ‘Bekeer ons, en wij zullen bekeerd zijn.’ Het is niet vreemd, het is niet vreemd! Als u de bekering verstond, dan zou u zoiets ook niet denken. Het blijft een strijd, het ganse leven door. ‘Strijdt om in te gaan door de enge poort’ – zo sprak eens de Heere Jezus – ‘want velen (zeg Ik u) zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen’ (Luk. 13:24). Deze strijd is niets anders dan sterven – sterven om in te gaan. Dus, ‘sterf om in te gaan’, is hetzelfde als ‘strijd om in te gaan’. Sterven, dat is bekering, want bekering is boete doen; boete doen – sterven! 

	En het andere woord dat zo gedurig opkomt bij een begenadigde, is dat van onze tekst: ‘Trek mij, wij zullen U nalopen.’ Het woord: ‘Trek mij’ is het woord van de gelovige – dat begrijpt u wel, ik hoef dit niet nader uit te leggen – van de gelovige. En deze komt in onze tekst voor onder de naam van ‘bruid’. Wanneer was het dat u dacht of zei: ‘Nu bestaat er iets tussen de Heere en mij waarvan niemand in de wereld iets afweet. Nu ben ik met de Heere verloofd. Ik ben met Hem in ondertrouw gekomen.’ Wanneer was dat? Of is dit ogenblik in uw leven nimmer aangebroken? Dan moet ik alweer voor u vrezen. Want waarlijk, ik heb alle vrijmoedigheid om het te zeggen, een begenadigd mens voelt zich de ondertrouwde van Christus. En zo vindt u het dan ook in Hosea 2 vers 18: ‘Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid.’ Schoon, nietwaar? Schoon! En het is alles zo in overeenstemming met de ervaringen die de Heilige Geest werkt. Want een begenadigd mens komt maar niet met fantasieën voor de dag, maar de Heilige Geest werkt in zijn hart. En dat wat de Heilige Geest in zijn hart werkt, vindt hij beschreven in de Schrift. En zo wordt niet wat de Heilige Geest in zijn hart werkt zijn kracht, maar de Bijbel, het Woord. En daarom heeft de begenadigde zulke schone dingen van het Woord te zeggen, en heeft de Heere Jezus gezegd: ‘De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan’ (Matth. 24:35). 

	Kom nooit uit uzelf op. Doe dat niet, want het is bestemd om onder te gaan, onherroepelijk. In uw belijdenis moet niets van uzelf gevonden worden. Is dit wel het geval, dan hebt u niet de geloofsbelijdenis die wij in woorden vinden in de Twaalf artikelen. Er moet niets van uzelf bij zijn. En dat is zo gemakkelijk. Als er niets van uzelf bij is, dan hebt u ook niets te verdedigen, ter wille van uzelf namelijk – wel ter wille van de waarheid – maar niets ter wille van uzelf te verdedigen. 

	Ach, God weet alle dingen. En ge legt het Hem voor en gij bidt: ‘Strijd voor mijn recht’ (Ps. 43:1 ber.), dat is: strijd voor Uzelf.1 De begenadigde strijdt niet voor zichzelf. Voor zichzelf strijden? Maar hij zou zichzelf niet kennen als hij dat deed. Wat is er nu verfoeilijker in het oog van de begenadigde dan de begenadigde zelf. Wat is verfoeilijker? Is er een schepsel te vinden dat zo verfoeilijk is als de begenadigde? Een pad? Een pad is nog niet zo verfoeilijk als een begenadigde. Zou hij daarvoor strijden? ‘Strijd voor mijn recht’, dat is: voor Uzelf.

	Er moet niets van uzelf bij zijn, want alles is genade. U belijdt het immers: genade is het; het is genade. Nu, laat het dan eens horen dat het genade is, en dat u er, om zo te zeggen vanuit het uwe weggeschoven zijt, en dat, toen gij er vanuit weggeschoven waart, de heerlijke letteren Gods daar prijkten, dat is: de waarheid gelijk ze in Jezus Christus is. Dus, er moet nooit iets van uzelf bij zijn. 

	Het huwelijk wordt hier niet voltrokken. Het blijft hier bij ondertrouw, maar in de hemel wordt het huwelijk voltrokken. Daar kan ik u niet veel van zeggen, want Johannes, die toch nog wel wat meer wist dan ik, schrijft: ‘Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten’ – en zo spreekt de ganse Kerk – ‘maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien gelijk Hij is’ (1 Joh. 3:2). 

	De Persoon tot Wie in onze tekst gesproken wordt, is de Heere Jezus Christus, de Schoonste, de Liefelijkste, God en mens. Hij was God en dat is Hij gebleven. En de menselijke natuur heeft Hij aangenomen. En waarom heeft Hij dat gedaan? Hebt u het antwoord op deze vraag waarom Hij dat gedaan heeft? Omdat wij verloren liggen in Adam door de zonde, en omdat er aan onze kant niet anders is dan volstrekte machteloosheid. Hierom heeft Hij de menselijke natuur aangenomen. En nog eens, weet u nu wat dat betekent? Dat betekent dat Hij vanaf dat ogenblik de ware Mens was. Want die bestond niet meer. De ware mens was er niet meer. Wat de mens nú van nature is, dat is toch niet het schepsel Gods zoals het gekomen is uit de hand van God, de Schepper! Hij was er niet meer. Nu heeft God ervoor gezorgd dat Hij er wél weer was. En Hij, Christus, was de ware Mens.

	Van ons kon de Heere niets meer aannemen. O, Hij haat ons, niet als schepsel, maar zoals we zondaren zijn. Hij haat ons, en al het onze haat Hij. Bidden? Goed, als de Heilige Geest het u geeft, maar anders heeft de Heere er een gruwel van. En dat is dan wel het beste dat de mens meent te hebben. Het gebed van de goddelozen is den HEERE een gruwel (Spr. 15:8). Goddeloos is de mens die buiten Christus is. Maar van de ware Mens kon God wél wat aannemen. En Deze had God wat aan te bieden, dat is: Zijn offer, Zijn lijden en sterven, het storten van Zijn bloed, het doen van de Wet, bewijzen van gehoorzaamheid. Dat heeft de ware Mens God aan te bieden. Denk hierbij aan het versje zo-even geciteerd: ‘O God, Die ons ten schilde zijt, en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch Uw gezalfden Koning’, of aan de woorden van de 74e Psalm: ‘O God, aanschouw het verbond’ (vs. 20). En Christus heeft dat ook aangeboden aan de Vader. Hij is ermee ten hemel gevaren, en Hij heeft het de Vader laten zien. En de Vader heeft er genoegen in genomen. ‘Het is goed’, heeft Hij gezegd, ‘Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb’ (Matth. 3:17). 

	En verstaat u nu de strekking hiervan? Ze is deze: wanneer een mens nu ook ziet op dat Offer, door een waarachtig geloof, dan is hij Gode aangenaam. Want het geloof is niets anders dan een zien, een zien! ‘Dit is de wil Desgenen die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk die den Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe’ (Joh. 6:40). Nu weet ieder die iets kent van het taaleigen van de Heilige Schrift, dat zien en geloven woorden zijn met dezelfde inhoud. 

	Hebt u het ondervonden? Een stroom van bloed op Golgotha gestort – is Hij tot u gekomen en heeft Hij u gewassen? Spreek u eens eerlijk uit. Heeft Hij u gewassen, gereinigd van de schuld, van de heerschappij, van de smet der zonde? Spreek u eens eerlijk uit. Want waar deze reiniging niet is, daar is ook het geloof niet. Het geloof is daar niet. Het geloof brengt het bloed van Christus op de consciëntie – dat is het aangrijpen van de sterkte Gods – brengt het op de consciëntie. En nu kent u wel enigermate uw consciëntie, nietwaar? Uw consciëntie staat aan de zijde Gods. Gij doet geen kwaad, of gij wordt gewaarschuwd en beschuldigd en gestraft door uw consciëntie. Dat is de stem van God. En deze stem hoort ieder mens, klein en groot. Ik, u, onze kinderen, onze ouders horen alle deze stem. We hebben maar te jokken of we horen de stem. En naarmate het kwaad groter is dat we doen, des te krachtiger is de stem van de consciëntie, de stem van God. Deze consciëntie komt in eeuwigheid niet tot rust, niet door goede werken, niet door vroomheid, niet door godsdienstigheid, noem maar op wat u wilt, zij komt in eeuwigheid niet tot rust. In de hel is er geen consciëntie die gestild is. Integendeel! Maar als nu het bloed van Christus tot de consciëntie gebracht is, dan is ze stil, onmiddellijk – stil. 

	Hebt u het ondervonden? Ja, vele mensen besluiten uit wat ze zoal in het algemeen ondervonden hebben dat ze genade hebben. Het kan zijn dat een mens een halve dag over zijn bekering zou kunnen spreken zonder dat hij bekeerd was. Maar dit komt in een waarachtige bekering voor, en waar het gevonden wordt, daar is ook de waarachtige bekering: dat stil worden van de consciëntie door het bloed van Christus. En waarom wordt de consciëntie stil door het bloed van Christus? Omdat ze staat aan de zijde Gods. Ze stond eerst ook aan de zijde Gods, zoals ik u gezegd heb, en daarom beschuldigde ze ons. En als nu het bloed van Christus, dat is het bloed Gods nietwaar, het bloed Góds – niet van stieren en bokken – tot ons gekomen is, dan zwijgt ze, omdat de consciëntie staat aan de zijde Gods. En het zwijgen van de consciëntie, dat is nu de vrede, dat is de vrede, de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, en harten en zinnen bewaren zal in Christus Jezus (Filipp. 4:7). Daar juicht en getuigt de apostel van in de bekende woorden: ‘Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus’ (Rom. 5:1).

	 

	Gezongen: Psalm 119:39 en 40.

	 

	En nu komt deze Persoon hier voor onder de naam van Bruidegom. De Bruidegom, de Heere Jezus, zoekt een bruid. En Hij doet dit door middel van de prediking. Hij vindt ook een bruid, want degenen die bestemd zijn om met Hem in de eeuwige heerlijkheid te leven, zijn Hem door de Vader geschonken. En nu heeft Hij Zelf gezegd: ‘En niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken’ (Joh. 10:28). Ze komen er – allen – de één vroeger, de ander later, ze komen er. U mag dus wel, begenadigd mens, bidden voor je naaste, vrouw of man, kinderen, broeders, zusters, en dat doet u natuurlijk ook, want de liefde Gods is in uw hart uitgestort. Dat kunt u niet nalaten. Gij zendt niet één gebed op, hetzij bij dag, hetzij bij nacht, of u denkt aan uw naaste. Maar dan moet u toch altijd ook het oog houden op de verkiezing, en dus steeds zeggen: ‘Zo het in Uw raad bestaat; niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt.’ En u moet nooit een van uw verwanten of bekenden erbinnen zetten, omdat hij een verwant of bekende van u is. Dat moet u nooit doen. Dat grenst aan het godslasterlijke. Dat moet u nooit doen. U moet u afvragen of er de zuivere, schriftuurlijke kenmerken zijn, en dan moet u hierin niet bekrompen wezen. U mag rekening houden met de allereenvoudigste kenmerken, maar het moeten dan kenmerken van de Heilige Geest zijn. Nog eens, doet u het anders, dan zal dat nooit door God erkend worden, en u loopt alleen maar de kans dat u zelf met uw verwant of bekende of vriend buitengesloten zult worden, en dat de Heere tot u zal zeggen: ‘Ik ken u niet; Ik heb u nooit gekend’ (Matth. 25:12; Matth. 7:23). 

	Wij moeten in alle dingen eerlijk en trouw en oprecht wezen, maar vooral waar het de waarheid geldt gelijk ze in Jezus Christus is. De waarheid is zo schoon en zo profijtelijk. De apostel Paulus was hier zo van doordrongen dat hij riep: ‘O Timotheüs’ – Timotheüs was zoveel jonger dan hij, en had zoveel minder ervaring dan hij – ‘o Timotheüs, bewaar het pand u toebetrouwd’ (1 Tim. 6:20), dat was: de zuivere leer, de waarheid gelijk zij in Jezus Christus is. 

	Wij hebben het niet bewaard. De kerk van Nederland, die onder de naam staat van Nederlandse Hervormde Kerk, heeft het pand niet bewaard. Nee, die heeft het smadelijk weggeworpen – weggeworpen, smadelijk – en daarom is deze zogenaamde kerk ook in het geheel niet meer waard om de kerk van Nederland geheten te worden, helemaal niet meer. Wie dat doet, die geeft te kennen dat hij noch verstaat wat een kerk van Christus is, noch weet wat het pand, aan een kerk toevertrouwd, is. 

	En dan vindt de Bruidegom hierom een bruid, omdat Hij Zijn bloed ervoor gestort heeft. Dat heeft Hij niet gedaan zonder te weten voor wie Hij het deed. Nee, toen Hij in de wereld kwam, leed en stierf, wist Hij voor wie Hij gekomen was. Ja, Hij wist het daarvóór al. Hij wist het van alle eeuwigheid. Daarom staat er: ‘Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld’ (Ef. 1:4). U moet u niet stoten aan de leer van de verkiezing. Er kon weleens een tijd aanbreken waarin u kwam te zeggen: ‘Als er geen verkiezing was, dan zou het voor mij voor eeuwig verloren wezen.’ Stoot u er maar niet aan. Stoot u maar niet aan de leer. De leer van Christus, de leer, de waarheid gelijk ze in Christus is, gaat oneindig hoger dan de leer die in de wereld gevonden wordt, welke ook. Ik hoop dat u dit weet, dat het u bekend is. Het zou heerlijk zijn als de Heilige Geest u dit geleerd had. En de belofte aan Hem gedaan is: ‘En het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan’ (Jes. 53:10). Er is een verbond der genade met enkel beloften. Al deze beloften zijn om zo te zeggen geënt op deze belofte: ‘En het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.’ En nu staat alles vast. Bergen mogen wijken, heuvelen wankelen, alles staat vast (Jes. 54:10). 

	De prediking is een aanbieding van de Heere Jezus en veronderstelt de onderwijzing van de Wet. Want de Wet is onze tuchtmeester tot Christus (Gal. 3:24). Wanneer loopt een mens tot Christus? Wanneer hem door de Wet alles ontnomen is. Dat wil zeggen – versta me goed – de Wet ontneemt niets, want er is niets te nemen, we hebben niets, niets, maar de Wet laat ons zien dat we niets hebben, dat er bij ons alleen maar een oordeel Gods is. ‘Vervloekt is een iegelijk’, enzovoort (Gal. 3:10). Daar wordt de Wet voor gebruikt. En daarom is de bediening van de Wet onmisbaar. 

	Ik hoorde eens iemand zeggen: ‘Dominee, ik heb mijn zonden leren kennen door het Evangelie.’ Dat is goed, als men eerst de zonde heeft leren kennen door de Wet. Want als men het verstaat, dan weet men dat het licht van het Evangelie valt op de Wet, en dat wanneer dit plaatsheeft, wij de Wet kennen, niet in de letter alleen, maar ook naar de geest. En het is u bekend dat de Heere Jezus er werk van gemaakt heeft om de geest van de Wet bloot te leggen, tegenover het farizeïsme, dat alleen sprak van de letter van de Wet. Hij heeft het gedaan bij verschillende gelegenheden. Hij heeft het bijzonder gedaan in de Bergrede, Mattheüs 5, 6 en 7. En zo is dan de Wet onze tuchtmeester tot Christus. Omdat de apostel Paulus dat wist, de Heilige Geest hem dat geleerd had, schreef hij dit. 

	Als iemand het ontzaglijk benauwd heeft, zo benauwd dat hij ’s nachts van zijn bed opstaat, en het liefst maar ergens zou gaan wandelen, of uitroept: ‘O, mijn zonden, mijn zonden!’, dan betekent dat niet dat deze mens de Wet kent, dat hij overtuigd is geworden door de Wet. Het is geen gevoel alleen, maar het is kennis, kennis. En deze kennis gaat dan nooit zonder gevoel, maar het gevoel is bij de een sterker dan bij de ander. Kennis, zodat als iemand de Wet heeft leren kennen – u moet eens zien of u deze zin vol kunt maken – als iemand de Wet heeft leren kennen, wat dan, wat heeft hij dan leren kennen? U moet eens zien of u dit kunt zeggen. Als iemand de Wet heeft leren kennen, dan is hij geheel voor de dag gekomen voor God. En als iemand geheel voor God voor de dag gekomen is, dan is er geen nagelschrapsel godsdienst meer bij hem te vinden, geen nagelschrapsel. Als iemand voor God openbaar is geworden, dan ligt hij daar als een zondaar, als een zondaar. En daarom spreekt men van ‘zondaar voor God te worden’. De uitdrukking is uitnemend, maar weet men wel wat ze zegt? En daar hangt veel vanaf. Veel hangt ervan af dat een mens openbaar is geworden voor God, want hij handhaaft zich tegenover het Opperwezen, zijn Schepper, en hij handhaaft zich ook tegenover zijn naaste, en dat doet hij ook tegenover zichzelf. En dat moet nu opgehouden zijn, en hij moet neergevallen zijn. Ook al is hij lichamelijk blijven staan, hij moet neergevallen zijn, en er moet van hem niets anders meer wezen dan de rechtvaardiging van God en de beschuldiging van zichzelf, en een andere gerechtigheid dan welke hij getracht heeft tot God te brengen. Verstaat u het? En dan komt het gelovig omhelzen van het Evangelie. En als u dit verstaat, dan zult u de woorden kennen: Hij neemt het ene weg, weg, om het andere te stellen (Hebr. 10:9). En dat andere, dat is: God in Jezus Christus. En wat hij wegneemt, wat is dat? Ja, u moet niet met de Bijbel antwoorden. De Bijbel komt ook wel, maar u moet eerst met uw hart antwoorden, wat er in uw hart van dit antwoord gevonden wordt. En wat Hij wegneemt, is een zondaar in Adam. Hoort u het? Hoort u het wel? Zeg ik: een zondaar? Nee, ik zeg niet: een zondaar. Ik zeg: een zondaar in Adam!

	Let op deze dingen. Het is zo gemakkelijk om zich wat wijs te maken en vroom te redeneren. En dan is er een leger van voorgangers om ons te bedriegen, en te zeggen: ‘Ja, ja, ja, dat zijn de beginselen van het genadeleven. Dat zijn de beginselen van de wedergeboorte’, enzovoort, enzovoort. Maar geloof ze niet, geloof ze niet, want het is enkel bedrog. En als God Zich met u bezighoudt, dan zult u ook niet geloven wat u door mensen gezegd wordt. En gij zult niet rusten, gij zult niet rusten voordat God u in staat gesteld heeft om te geloven. Want – luister eens – u denkt misschien bij uzelf: ‘Ik zou toch ook wel willen geloven. Kon ik maar geloven.’ Wees voorzichtig. Het is niet echt. Het is niet echt wat u zegt. Dat is nu wel geen bezwaar voor u om bekeerd te worden, dat bedoel ik niet, maar het is toch nog niet echt. Want geloven, in staat gesteld te worden om te geloven, dat is in staat gesteld te worden om te sterven, te sterven aan zichzelf en aan de wereld en aan de zonden en eigen gerechtigheid, en aan het zoeken van zichzelf en aan het handhaven van zichzelf. Dat is geloven. Kan dan een mens niet verlangen om te mogen geloven? Nee, nee, dat kan hij niet. Er is toch geen mens die verlangt te sterven aan al hetgeen hij maar alleen kent? Maar de wedergeborene… Als de Geest tot ons gekomen is, ongevraagd, onverwacht, en Zijn intrek in ons genomen heeft, dan komt de begeerte, de geloofsbegeerte, de begeerte naar geloof, begeerte om geloof van Christus te mogen ontvangen, en verder alle begeerten die door het geloof geschieden.

	Over acht dagen zou ik graag verder willen gaan. Ik meen dat ik u genoeg gezegd heb, ofschoon er niets gezegd is vergeleken bij wat er te zeggen zou zijn. Overdenk het en zie hoe u het ermee maakt. En de Heere zegene ons met een nieuw hart, met versterking van het geloof, met lust om in Zijn vreze te wandelen, Hem op het oog te hebben, en niet onszelf, Hem!

	Amen.

	 

	Gebed: 

	Dat we door Uw genade U danken mochten, Heere, dat we hier een rustig ogenblik hebben mogen doorbrengen, dat ons dit nog geschonken is geworden. Ach, laat ons het waarderen, en doe er ons ook een recht gebruik van maken. Wat zou het jammer, wat zou het erg wezen als het alles maar aan ons voorbijging, en we niet leerden er profijt van te trekken voor de tijd en voor de eeuwigheid. Laat dat niet toe, laat dit niet geschieden, Heere. 

	Wil dan bij het gepredikte genadiglijk schenken Uw Geest. Wat uit het gepredikte voor iedere hoorder nodig is, dat weet U. En Gij weet het alleen. De hoorder zelf weet het zelfs niet. Gij weet het. En wil dat dan gebruiken, hem dat voor ogen stellen, in zijn hart brengen, en doe hem ermee werkzaam zijn tot eer van U en tot heil van zijn onsterfelijke ziel, en ook van zijn lichaam. 

	We gaan nu weer huiswaarts. Geleidt U ons. Bewaar ons op de weg, die vol gevaren is. Wil ons in onze woningen zegenen. Wil de gezinnen gedenken. Alles wordt zo uit elkander gerukt. Wil de gezinnen gedenken. Wil de zieken gedenken. Hoor wanneer tot U geroepen wordt, en leer dit menigeen doen in oprechtheid, in Geest en in waarheid. 

	Vergeef het zondige van het prediken. Vergeef ook het zondige van het horen. 

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 86:6.

	 



Tweede predikatie, 23 augustus 1953

	 

	Gezongen:      Psalm 8:1, 2, 3 en 4.

	Gelezen:      De Wet des Heeren; Hooglied 1.

	 

	Gebed:

	Ach Heere, waar men het Woord ook opslaat, er wordt altijd en overal gesproken tot lof van U. De lof is betamelijk. Gij zijt waardig gedankt, geëerd en gevreesd te worden. Gij zijt ‘een heerlijk God, een Koning, Die het zaligst lot, ver boven alle goôn, kan schenken.’ 

	Ach, doe ons U kennen, Uw Naam vrezen, Uw wegen bewandelen in voorspoed en tegenspoed, in gezondheid en krankheid, onder alle omstandigheden van het leven. Want er is geen omstandigheid, of ze is van U, van U afdalende, van Wie alle goede gaven en volmaakte giften zijn afdalende. Leer ons het verstaan en doe ons geloven. 

	Gij hebt ons welgedaan. Aan de morgen van deze dag doet Gij ons hier tezamen komen. We zijn geschaard om Uw Goddelijk Getuigenis. Hoe groot is dat voorrecht. We beseffen het niet. Leer ons het te beseffen. Leer ons verstaan wat het betekent dat er een prediking is, en dat door middel van de prediking zulke grote dingen worden aangeboden, dat we door de prediking worden onderwezen in de zaken waarin we van nature geen licht hebben. 

	Ach, wij zijn onopmerkzame mensen, ondankbare mensen, lichtgelovige mensen. We zijn er maar al te gauw mee klaar. Maar de dichter was er niet zo gauw mee klaar. Hij sprak: ‘In alle volmaaktheid heb ik een einde gezien, maar Uw gebod is zeer wijd.’ En het was het verlangen van een ander om al de dagen van zijn leven te mogen verkeren in het huis des HEEREN, om de lieflijkheden van U te doorzoeken en te aanschouwen in Uw tempel. 

	Ach, buiten ons gewone werk en onze rusttijden moesten we toch niets anders hebben dan U, en de overdenking van U, en het zoeken van U, en het spreken over U. Vergeef ons onze achteloosheid, onze dwaasheid, onze verkeerdheid, onze zonden en zondigheid. Vernieuw ons naar Uw beeld en verlos ons van onszelf. Verlos ons van al onze overleggingen. Verlos ons van onze begeerten. Verlos ons van onze doeleinden. Verlos ons van alles, want het is alles mis, het is alles verkeerd, welke schijn het ook hebben moge. Het is alleen maar goed als het uit U is en door U en tot U. En dat is het leven. Dat is alleen het leven. 

	Gedenk ons in deze ogenblikken. Treed in het gericht met ons niet. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Verlos ons van het onze zoveel als dit mogelijk is, en vernieuw ons naar Uw beeld, en leid ons en houd ons in de rechte wegen – moeilijk voor vlees en bloed, maar rustgevend, blijdschap verwekkend, sterkte aanbrengend. ‘Wat vreê heeft elk, die Uwe Wet bemint! Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten.’ 

	Wil Uw Kerk zegenen deze dag en deze morgen wanneer zij Uw Woord onderzoekt. Wil U ontfermen over de geëmigreerden. Wil gedenken onze zieken. Er zijn er die ernstig ziek zijn. Er is er een die voor een moeilijkheid staat, zich te onderwerpen heeft aan een bewerking. Erbarm U over haar. Help haar door, maar bekeer haar. Bekeer de zieken. Doorgeholpen te worden is groot, maar het is niets in vergelijking bij bekeerd te worden, bij Uw gunst en goedheid en genade te smaken. 

	Heere, ontferm U over de volkeren, onze koningin, de regering. Erbarm U over ons volk. Ach, ach, alles is van het rechte spoor af. Laat deze of gene het nog eens zien. 

	Amen. 

	 

	Gezongen: Psalm 51:5 en 6.

	 

	We hebben, mijn zeer geachte toehoorders, vóór acht dagen iets mogen zeggen over de eerste woorden van het vierde vers van het eerste hoofdstuk van het Hooglied van Salomo: 

	 

	‘Trek mij.’

	 

	We zouden graag ons in de weg wensen te stellen om hiermee voort te gaan.

	‘Trek mij.’ We hebben u de vorige keer gezegd dat dit het gebed is van de Kerk van Christus, en dat er twee gebeden zijn die altijd weer uit het hart oprijzen. Het eerste is: ‘Bekeer ons, en we zullen bekeerd zijn’ (Klaagl. 5:21), en het tweede vinden we in onze tekst. 

	Is dat nu zo bij u geweest deze week? Hebt ge zo geleefd? Hebt ge getracht zo te leven: ‘Bekeer ons, en we zullen bekeerd zijn. Trek mij, wij zullen U nalopen’? 

	We hebben ook gezegd dat de persoon die hier spreekt: ‘Trek mij’, de Kerk is, dus de gelovige, en dat Hij tot Wie het gebed wordt gericht, niemand anders is dan de Heer van de gelovige, de Heere Jezus. De gelovige komt hier voor onder de naam van ‘bruid’, en de Heer van de gelovige heet in het Hooglied: ‘Bruidegom’. En dat is zo. Misschien weet u het wel. Als u genade bezit, dan is het u wel bekend. Want als een mens begenadigd wordt – in dat ogenblik waarin hij begenadigd wordt, in datzelfde ogenblik – zegt hij, voelt hij, wordt hij gewaar dat er een betrekking is tussen Christus en zijn ziel. En dan vergelijkt hij deze betrekking met de betrekking die er is wanneer twee mensen van verschillend geslacht elkander hebben leren kennen. Dat is de verloving, dat is de ondertrouw. En op deze ondertrouw volgt de bruiloft, het huwelijk. Maar het huwelijk wordt hier niet gesloten. Het blijft hier bij ondertrouw. Daarom staat er in Hosea: ‘Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid’ (Hos. 2:18). Maar op deze ondertrouw volgt het huwelijk. En dan zullen de twee die in ondertrouw met elkaar zijn, de Kerk en de Heer der Kerk, de bruid en de Bruidegom, voor eeuwig met elkander in het huwelijk zijn. Wat dat zal wezen, dat kan geen mens zeggen. Dat wil zeggen, men weet er wel iets van, anders had de apostel niet kunnen zeggen: ‘Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien gelijk Hij is’ (1 Joh. 3:2). Hem gelijk zijn, met Hem in gemeenschap zijn – kunt u er weleens naar verlangen, naar dat ogenblik? Of wilt u liever hier blijven, hier, in uw zondig en verwerpelijk en vervloekt bestaan? Ga het eens na hoe u hier tegenover staat. 

	‘Trek mij.’ De Bruidegom zoekt Zich een bruid. Hij kan en Hij wil en Hij mag niet alleen zijn. De uitverkorenen hebben Hem nodig, maar Hij heeft ook de uitverkorenen nodig. Deze kunnen elkander niet missen. En zo zoekt de Bruidegom een bruid. En dat doet Hij, Hij doet dat. Christus vergadert Zijn Kerk. Dat doen wij niet. Dat doet Hij. Toen ik geschorst was, zei een vrouw tot me: ‘Dominee, vergader uw gemeente.’ Verstaat ge de dwaasheid van deze vrouw? Verstaat ge hoe verkeerd dat is: ‘Vergader uw gemeente’? Ja, dat is het doen van de wereld. Maar dat doet de Kerk niet. Ik heb gezegd tegen deze vrouw: ‘Als ik dat deed, dan zou ik ze allen op mijn rug krijgen en ik zou ze moeten dragen, en dat kan ik niet.’ Christus vergadert Zijn Kerk. Weet u het? Weet u het dat Christus Zijn Kerk vergadert? Hij doet het door de prediking. De prediking is heel wat anders dan wat de mensen ervoor houden. Ze gaan eens naar de kerk, en ze kiezen, ze kijken in de kerkbode – ‘Ja, we zullen dáár maar heen gaan.’ Maar de mensen weten helemaal niet wat ze doen. En de voorgangers weten ook niet wat ze doen.

	Wat is de prediking? De prediking is een voorstelling en een aanbieding van Jezus Christus. In zo’n prediking moet het hart van de prediker liggen. En daarom kan niemand het, of hij moet Christus deelachtig zijn. In de prediking moet het hart van de prediker zijn. Het is een aanbieding, het is een voorstelling en een aanbieding van Jezus Christus. En deze aanbieding wordt zomaar aan de wereld gedaan. Waar de prediking is, daar heeft deze aanbieding plaats, zomaar aan de wereld, aan u, aan u, en aan ieder van ons, aan elk mens. Hebt u het nooit gezien? Ach, als u dat nooit gezien hebt, dan zijt u nog een ongelovige, dan zijt u niet de bruid van Christus, dan staat u nog buiten alles, dan is uw geloof waarover gij misschien spreekt, zonder enige waarde. Het is alles ongeloof bij u – het is alles verkeerd, alles ligt nog verkeerd, en alles is nog verkeerd. Een goed begin is wanneer een mens acht geeft op de aanbieding, op de aanbieding van Christus. Daar moet u altijd op letten. Dat is een goed begin. Zolang er dit niet is, deugt er niets. 

	De aanbieding van Christus – de mensen gaan eraan voorbij. Ze letten niet op de aanbieding van Christus. Hoe komt dat? Weet u hoe het komt? Weet u waarom men niet op de aanbieding van Christus let? Uw hart is vol van de wereld. Als iemand op de aanbieding van Christus let, dan moet hij Christus in zijn hart brengen en zijn hart in Christus. Maar de Heere Jezus komt alleen in een ledig hart. U weet het toch wel, Hij heeft gelegen in een ledige kribbe, in een schamele omgeving. Zo komt Hij nog altijd. Hij komt in een ledig hart. Maar als u nu vol van de wereld zijt en van wereldse dingen, van uw beroep, van uw huwelijk, van ik weet niet wat, dan is er is geen plaats voor Christus. En Christus komt daar nooit in, nooit! Hij staat wel aan de deur en Hij klopt wel, en Hij zegt wel dat Hij wenst binnengelaten te worden, maar gij laat Hem buiten. Moedwillig, vrijwillig laat ge Hem buiten. Dat is uw toestand zolang u niet gelooft. Dit moet u tot schuld worden. Als u dit tot schuld wordt, dan is het begonnen, dan is het goede werk begonnen. Als uw ongeloof, uw vijandschap, uw afwijzen van Christus u tot schuld wordt, dan is het goede begonnen. Vóór die tijd is er nog niets, niets. 

	De mensen gaan daaraan voorbij. Wat zeggen de mensen? Dat hoort u dagelijks. Ze zeggen: ‘Wie zal ons het goede doen zien?’ (Ps. 4:7), goed weer, voorspoed in zaken, aangenaamheid in huis, geen moeite, gezondheid, geen ziekte, geen pijn en geen smart, enzovoort. Dat zeggen de mensen: ‘Wie zal ons het goede doen zien?’ De dwaasheid van de mensen is immers niet te beschrijven. Ze zeggen niet en ze vragen niet: ‘Maar wat is nu eigenlijk het goede? En van wie komt het goede? En zal het goede van lange duur zijn? Zal het ook wezen tot over het graf? En als ik het goede bezit, zal ik er dan van genieten?’ Ach, ge weet het wel, wie het bezit, telt het niet, en wie het niet heeft, is ontevreden. Wat is de oorzaak? God is er niet. Als God er is, dan is men altijd tevreden. Misschien denkt u: ‘Dat begrijp ik niet goed: altijd tevreden?’ Altijd tevreden! Dat is omdat God in het binnenste gekomen is, en iets teweeggebracht heeft waardoor gezegd wordt: ‘Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde’ (Ps. 73:25) – altijd goed. In een goed of in een kwaad huwelijk – altijd goed. Bij gezondheid of bij krankheid – altijd goed. Wanneer men zich fris en krachtig voelt of wanneer men lijdt – altijd goed. Wanneer men van zijn kinderen vreugde heeft of wanneer men leed heeft van en leed draagt over zijn kinderen – altijd goed. Dat is een christen. Zo is het met een christen. Nu weet u wel of u een christen zijt. 

	O, geef acht op deze dingen! Want er is een aanschouwing van God bij een christen, waardoor hij ziet wat God is. En als een mens ziet wat God is, dan verdwijnt hij. Hij heeft daar geen oordeel meer, hij heeft geen verlangens meer, hij heeft geen gevoel meer, hij heeft niets meer. Hij is dood, dood door de zonden en de misdaden in zichzelf, maar Gode leeft hij.

	Misschien denkt u: ‘Dan zouden er weinig christenen zijn.’ Dat komt er niet op aan. Er zijn er precies zoveel als er moeten wezen, en geen klauw zal achterblijven. Zie maar dat u ertoe behoort. U kent het woord: ‘Heere, zijn er ook weinigen, die zalig worden?’ Het antwoord was: ‘Strijdt gij om in te gaan; want velen (zeg Ik u) zullen zoeken in te gaan, en niet kunnen’ (Luk. 13:23, 24). Als de hele wereld verloren moest gaan en u behouden worden, dan zou het goed wezen. Als de hele wereld behouden moest worden en gij verloren gaan, dan zou het vreselijk zijn. 

	Nu zijn er, geliefden, die wat vaststellen. De overgrote meerderheid gaat aan de aanbieding van de Heere Jezus voorbij. Dat ziet ge, dat hoort ge dagelijks. Het bestaat niet, het bestaat niet voor de grote menigte. Het bestaat wel, maar niet voor hen. Maar nu zijn er die wat vaststellen, want een mens kan niet zonder geloof. Hij kan niet zonder geloof. Er is geen mens die zonder geloof leven kan. Ze stellen wat vast. Sommigen stellen vast: ‘Het moet me gegeven worden.’ Dan hebben ze weer wat om te leven. Dat is het leven; zo zoekt men het leven. Zo zoekt men zichzelf in het leven te houden: ‘Het moet een mens gegeven worden.’ En als men onder elkaar is en men zegt dat dan, dan kan men nog rekenen op de toejuiching of op de instemming van degenen die het horen: ‘Het moet een mens gegeven worden.’ Zo zoekt de mens het leven. 

	En er zijn anderen die weleens wat ondervonden hebben, en dat vertellen ze elkaar somtijds. Dat is ook weer het leven. Het zou goed zijn, het zou niet af te keuren wezen, als men bij wat men ondervonden heeft een schrijnende wond had, maar die is er doorgaans niet. Het zou niet af te keuren wezen, als men bij wat men ondervonden had, een heimwee had naar God, maar dat is er doorgaans niet. De mensen eindigen in wat ze zeggen, in wat ze zo menen te kunnen vertellen. Vreselijk! Ze mochten willen dat ze nooit van het christendom gehoord hadden. Dat mochten ze willen. 

	En er zijn er die wat vaststellen: ze geloven; ze geloven en gaan naar de hemel. Maar vraag deze mensen eens wat het geloof is, hoe het geboren wordt, vraag ze eens: ‘Hoe wordt het geloof geboren? Wat doet het geloof? Wat is de betekenis van het geloof in het leven?’, dan weet men het niet.

	Kunt u deze en dergelijke vragen beantwoorden? Als u ze niet kunt beantwoorden, dan hebt u ook geen geloof, en u moet trachten u te ontdoen van de verkeerde voorstellingen over de dingen. U moet trachten u daarvan te ontdoen. U moet in de wereld niet verschijnen als een godsdienstig mens, want de wereld loopt u omver. De wereld accepteert dat niet. De wereld hoort het. U moet niet verschijnen in de wereld als een godsdienstig mens. Als u in de wereld zijt en het gaat over deze dingen, dan moet u eerlijk zeggen hoe het in uw hart ligt. U moet het van uw hart af oplezen, hetzij dan dat u het mist, hetzij dat u het bezit, eerlijk van uw hart oplezen. Dat moet u, ouders, ten opzichte van uw kinderen ook doen: eerlijk zijn. Als u het bezit, dan staat het in uw hart geschreven, en dan moet u het van uw hart aflezen. En dan verschijnt u niet in de wereld als een godsdienstig mens, maar als een mens voor wie de wereld opzij gaat – van binnen, somtijds ook uitwendig. De wereld is niet bestand tegen de waarheid. Dat zal ze eenmaal ondervinden, wanneer de Heere Jezus gekomen zal zijn op de wolken des hemels. Dan zal ineens niemand meer iets zeggen. Christus zal het woord hebben, ineens – zoals iemand dat ondervindt wanneer hij met God in aanraking komt. Dan is het afgelopen!

	 

	Gezongen: Psalm 1:1 en 2.

	 

	De voorstelling en aanbieding van de Heere Jezus geldt alle mensen. Somtijds denkt iemand dat ze hem toch niet geldt. Hij is een groot zondaar, hij heeft iets gedaan dat zo verschrikkelijk is – en hij kan niet geloven dat hem de aanbieding van Christus of dat hem de genade geldt. Dat is niet juist, want wij zijn allen zondaars. De ene mens verheft zich wel boven de andere, maar dat is het kwaad dat hij doet, dat is zijn zonde. Wij hebben geen enkele reden om ons boven onze naaste te verhogen, want ten eerste zijn we allen gevallen in Adam, en in de tweede plaats, als het zo is dat we voor sommige dingen bewaard zijn gebleven, waar een ander niet voor bewaard werd, dan hebben wij dat niet aan onszelf te danken, maar alleen aan de weerhoudende genade Gods. En wie het aan zichzelf toeschrijft, die kon vandaag of morgen weleens in die zonde vallen. 

	Men moet ook bedenken dat wanneer men geen uitkomst ziet – dat komt dikwijls voor bij mensen die met de dingen der eeuwigheid te doen hebben; ‘het is alles zo donker’, zeggen ze, ‘het is alles zo donker’ – maar men moet wel weten dat dat geen betekenis heeft, want het is aan onze zijde nooit licht geweest, en het zal aan onze zijde ook nooit licht worden. Licht wordt het alleen wanneer de Zon der gerechtigheid opgaat. Och, bedenk dat, bedenk dat en zoek het licht niet in de duisternis. Licht is het zodra Christus tot en in de mens zegt: ‘Zie, hier ben Ik; zie, hier ben Ik’ (Jes. 65:1). En als dat mag gebeuren, dan ziet en verstaat de mens dat al het voorafgaande niet anders is geweest dan duisternis. Wat een ontdekking! Wat een voorrecht! Wat een voorrecht om uit zijn dwaalwegen getrokken te mogen worden, en geplaatst te mogen worden in de rechte weg, in de weg der gerechtigheid, in de weg des levens. 

	Nu zijn er enige mensen die wél acht geven op de aanbieding. Wat doen deze mensen? Misschien houdt u het ervoor dat u op de aanbieding van de genade Gods in Christus acht gegeven hebt. Wat doen deze mensen? Ik zal hier niet breedvoerig in worden. De stof is altijd nogal uitgebreid. Maar het voornaamste hoop ik u toch te zeggen. Deze mensen zijn overtuigd. Wat is een overtuigd mens? Een overtuigd mens is iemand die geen groter zondaar kent dan zichzelf. Dat is een overtuigd mens. Hij kent geen groter zondaar dan zichzelf – die is er niet. Zo was de apostel Paulus een overtuigd mens. En hoe komt dat nu te liggen? Hoe is dat nu in het hart? Dat komt in het hart zó, dat het er altijd blijft. Het blijft er altijd: de grootste van alle zondaren. En dat maakt hem in de middellijke weg bekwaam om voor zijn naaste opzij te gaan, zodat u wel voelt dat hij geen ruziezoeker is. Een begenadigd mens is geen ruziezoeker. Dat kan hij niet wezen. Dat is onmogelijk! Paulus zegt: De gemeenten hebben deze gewoonte niet, namelijk om te twisten (1 Kor. 11:16). Iemand die de grootste van alle zondaren geworden is, gaat eenvoudig zijn weg, en wanneer men de waarheid niet aanvalt, dan zal hij niemand aanvallen, geen mens. Hij zal iedereen met rust laten. En zo haat hij het ook om over andere mensen te spreken, en vooral haat hij het om over andere mensen kwaad te spreken. Een begenadigd mens laat ieder mens met rust. Hij gaat zijn weg. Hij is de grootste van alle zondaren geworden. Wie nu de grootste van alle zondaren is, geeft acht op de aanbieding van de genade, want die heeft juist wat door de aanbieding aangeboden wordt nodig. Die heeft juist de genade nodig en hij kan er geen ogenblik meer buiten. Maar andere mensen, die de grootste van alle zondaren niet geworden zijn, hebben wat anders nodig, iets wat hen helpt, iets wat hun natuurlijk bestaan versiert. Wie de grootste van alle zondaren is geworden, heeft niets dat zijn bestaan kan versieren – dat bestaan is hopeloos verloren. Maar Christus past. De Heere Jezus Christus past. Onderzoek het. Dat is het eerste punt.

	Wie acht geeft op de aanbieding, heeft hoogachting voor Christus. Daar zal ik nu niet veel van zeggen, omdat ik op de woensdagavonden zo uitvoerig daarover ben.2 Hoogachting voor Christus, weet u wat dat is, hoogachting? Hoogachting heeft een mens niet wanneer hij uitroepen doet. Hij heeft het ook niet wanneer hij tranen stort als er over godsdienstige dingen gesproken wordt. Hoogachting, dat is een gestalte in het gemoed: Wie is een God als Gij? Dat is hoogachting. Hoogachting! En als men hoogachting voor de Heere heeft, heeft men ook hoogachting voor Zijn wegen. Men keurt niet alleen Zijn wegen goed, maar men heeft er hoogachting voor. Men zou niet willen dat deze wegen anders waren. De wereldse mens denkt: ‘Ach, als dat nu toch nog maar eens anders mocht worden’, of: ‘Als ik hier nog maar eens van verlost mocht worden’, of: ‘Als het zó nog maar eens mocht worden.’ Een begenadigd mens zegt: ‘Het is goed, het is alles goed. Goed is het.’ En hij heeft hoogachting voor hetgeen het is, voor de wegen Gods. En zó zou u door kunnen gaan – hoogachting voor de Heere en hoogachting voor de wegen Gods. Dat is het tweede punt.

	En het derde punt is dit: die op de aanbieding acht gegeven hebben, hebben Christus aangenomen. Weet u waarlijk wat het is Christus aan te nemen, weet u wat dat is? Vertel er eens wat van. Vertel eens wat het is Christus aan te nemen. Ik hoop dat er velen onder ons zijn die Christus hebben aangenomen, maar ik ben bang dat er maar heel weinigen onder ons zijn die dit gedaan hebben, heel weinigen. Weet u wat het is Christus aan te nemen? 

	Als een mens Christus aanneemt, dan ziet hij ten eerste dat Christus aan de deur van zijn hart heeft geklopt en dat hij Hem buiten heeft laten staan, en op Zijn stem: ‘Mijn liefste, doe open’ (Hoogl. 5:2), geen acht gegeven heeft. 

	Als een mens de Heere Jezus Christus aangenomen heeft, dan is hij als het ware uit elkander gelegd. Vóór en terwijl hij Christus aanneemt, wordt hij uit elkander gelegd, en de fijnste vezelen en roerselen van zijn ziel komen bloot te liggen voor hem, gelijk ze voor God bloot gelegen hebben. Dat is de zelfkennis. Ik zou wel willen dat ik het van deze en gene nog eens hoorde. Maar nog eens, ik vrees dat er maar weinigen zijn die weten wat het is door de Wet overtuigd te zijn van zonden, zodat ze zien wie ze zijn en wie ze altijd geweest zijn, en hoe dat altijd bedekt is geweest. 

	Als een mens Christus aanneemt, dan merkt hij dat de Heere Jezus zijn hart ontsloten heeft, opengedaan heeft, en hij ziet in Christus het geopende hart des Vaders. Zijn hart, het hart van een mens – we lezen van Lydia, nietwaar, dat ze onder de prediking haar hart opende, dat haar hart geopend werd – het hart van een mens zal nooit opengaan voordat hij het hart des Vaders geopend ziet voor hem. Verstaat u dat? Ga er niet overheen, want dat zal u niet baten. Het hart van een mens wordt nooit geopend, voordat hij het hart des Vaders geopend ziet voor hem. Als iemand de Heere Jezus Christus aanneemt, dan omsluit hij Christus in zijn hart. Hij brengt Hem in zijn hart, gelijk Christus in zijn hart gekomen is.

	Die op de aanbieding let, heeft Christus aangenomen. ‘Zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn naam geloven’ (Joh. 1:12).

	En nog een vierde punt: ze wensen God te volgen, God te volgen overal heen. Ze wensen Hem te volgen op hun sterfbed. Ze wensen Hem te volgen op een zwaar ziekbed. Ze wensen Hem te volgen in armoede en tegenspoed. Ze wensen Hem in alle dingen te volgen. Ze hebben geen verkiezing, maar het is zoals er staat in de 73e Psalm: ‘Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde!’ (vs. 25). Ze wensen zó te volgen, dat ze niet graag optrekken zonder de Heere. Gij kent het verhaal van Mozes. Hij moest optrekken. Het was tot hem gezegd: ‘Trek op.’ Maar Mozes zegt: ‘Nee, doe ons vanhier niet optrekken, tenzij dat Uw aangezicht medegaat’ (Ex. 33:15). ‘Moet Mijn aangezicht medegaan om u gerust te stellen?’ (vs. 14). 

	Ach, ach, ach, wat wordt er weinig van beleefd. Wat wordt er weinig van beleefd! Maar dát is een mens die acht gegeven heeft op de aanbieding van de Heere Jezus Christus. Aan deze dingen kunt gij u toetsen. U kunt u afvragen, en u moet u afvragen, of u deze dingen in de grond verstaat. De één verstaat ze beter dan de ander, maar ieder die genade heeft, verstaat ze in de grond.

	 

	De volgende keer hopen we verder te gaan en te spreken over het ‘trekken’. U ziet wel met wat voor mensen we hier te doen hebben, hier in het Hooglied, in de Psalmen, en in de brieven, en in de Evangeliën. Het zijn allen mensen die God niet konden missen, die hun leven gezien en gezocht en gevonden hadden in de Heere. ‘Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God’ (Ps. 42:2). En zo kunt u doorgaan in de Psalmen en in het Hooglied en in de Nieuwtestamentische geschriften. Zij hebben God niet kunnen missen.

	En gij? En gij? Wat is u nu meer dan een godloochenaar wanneer u God wél kunt missen? Wat is u meer? Gij zijt niets meer dan een godloochenaar als gij God kunt missen. Gij belijdt dat u gelooft, maar in de praktijk is het zoals er staat in de 14e Psalm: ‘De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God’ (vs. 1). Want terwijl u God mist en missen kunt, zijt u bezig met alle mogelijke andere dingen. En u weet het! Ga het maar oppervlakkig na hoe uw leven is. Gij zijt bezig met alle mogelijke dingen. Er schrijnt niets in uw ziel, er schrijnt niets. En er is geen weemoed, niets. Er is geen heimwee, niets. Gij zijt dood door de zonden en de misdaden. Gij zijt een ongelukkig mens. En wanneer gij zó komt te sterven, dan zal er niemand zijn om u te helpen. God zal u niet helpen, maar u veroordelen. En de kinderen Gods zullen u ook niet helpen, maar u veroordelen. Ge zult jammerlijk moeten omkomen.

	Kinderen hebben somtijds indrukken als ze zo beneden de tien jaar zijn. En dan kan men weleens een woord kwijt aan de kinderen. Als ze dertien, veertien jaar geworden zijn, dan gaat het over en dan hebben ze de wereld gezien en ze beginnen de wereld te zoeken. Dat is zeer droevig, zeer droevig en er is menig ouder die hierover smart heeft. Zeer droevig, maar zo gaat het gewoonlijk. En als dat dan zo blijft, jonge mensen van dertien of veertien jaar, als dat dan zo blijft, dan wordt je leven een totale mislukking! Dan kom je om, al zou je ook wat gemaakt hebben in de wereld.

	Ouderen in ons midden, gij hebt misschien ook indrukken gehad toen u zes, zeven jaar was. Wellicht heeft uw moeder of vader, grootmoeder of grootvader met u dikwijls gesproken, en dan kon u vragen stellen en een verlangen hebben om er meer van te mogen weten. Wat is ervan geworden, ouderen, wat is ervan geworden? Nu zijt gij ouder, twintig, dertig, veertig, vijftig, zestig, zeventig jaar. Wat is er van geworden? Zijt ge vastgesteld in uw leven? Hiermee bedoel ik: is er een ogenblik in uw leven aangebroken waarin u tot uzelf gezegd hebt: ‘Nu móét ik bekeerd worden, nu móét ik bekeerd worden’? Zijt gij vastgesteld in uw leven? En als het achteraf blijkt dat het uit God was, dan is er met zo iemand ook niets meer te beginnen door de wereld. Hij móét bekeerd worden. Dat blijft zo: hij móét bekeerd worden. Of het nu kortere of langere jaren duurt, hij móét bekeerd worden. Zo was het met sommigen volgens de Heilige Schrift. Zo was het bijvoorbeeld met Zachéüs (Luk. 19:1-10). Hij kon niet langer zo leven. Hij móést bekeerd worden. Daarom vraag ik u: zijt u vastgesteld in uw leven? Zijt ge ertoe gekomen om de dingen te overdenken? De kamerling overdacht de dingen, hetgeen uit alles blijkt. Hij zat met de Bijbel op z’n knieën. Wanneer hem gevraagd wordt of hij ook verstaat wat hij leest, dan heeft hij direct het rechte antwoord: Hoe zou ik kunnen, zo ik geen uitlegger heb? (Hand. 8:31).

	Hebt u diepe belangstelling voor de dingen? Er moest niemand zijn zonder diepe belangstelling. De vragen zijn toch van zo geweldige betekenis. Ik zal er u een paar noemen, en dan zult u moeten toestemmen van hoe grote betekenis de vragen zijn.

	‘Bestaat God?’ Als dat een mens aangrijpt, wat is er dan niet een werk. ‘Bestaat God?’ Dat moet iemand toch weten!

	Een tweede vraag: ‘De wereld is vol kerken, er zijn vele voorgangers; – wat is waarheid?’ Dat is zeker geen vraag van minder betekenis: ‘Wat is waarheid?’ Dan kan men toch maar niet zo even vaststellen: ‘God bestaat, en dat en dat is waarheid’, want daar heeft men niets aan. Dat moet om zo te zeggen ons persoonlijk eigendom worden, en anders hebt u er niets aan, ons persoonlijk eigendom. Het moet bezit van ons worden. Goed, dat is de tweede vraag. 

	Een derde vraag: ‘Hoe sta ik tegenover de waarheid, en hoe staat de waarheid tegenover mij?’ 

	Als u nu deze drie vragen eens nam, zou dan uw leven niet anders wezen? Deze drie vragen: ‘Wat is God, bestaat Hij?’, ‘Wat is waarheid?’, ‘Hoe sta ik tegenover de waarheid; hoe staat de waarheid tegenover mij?’ En als u nu niet de grootste ernst met deze vragen maakt, nog eens, zijt u dan meer dan een godloochenaar? Ik ontken het dat ge meer zijt dan een godloochenaar. Ik ontken het. U móét op deze vragen een antwoord hebben.

	Kinderen, jonge mensen, begin vroeg met deze dingen. Begin vroeg. Je kunt nooit te vroeg met deze dingen beginnen. Er staat in de Bijbel dat we de HEERE zullen zoeken terwijl Hij te vinden is (Jes. 55:6), en dat we Hem zullen zoeken in onze jeugd, in onze jongelingsjaren (Spr. 8:17; Pred. 12:1). Kinderen, je beste tijd laat je voorbijgaan.

	Ouderen, en jongeren van veertien, vijftien, zestien jaar, je hebt je beste tijd al voorbij laten gaan, je beste tijd, vooral omdat je in aanraking bent met de prediking. Besef je, kinderen, je voorrecht wel? Je weet toch wel dat op het ogenblik vele kinderen niet in een kerk zijn? Dat ze in een kerk zouden wezen, dat zou het niet beter maken, dat bedoel ik niet. Ik bedoel met niet in een kerk zijn: niet van deze dingen horen. Kinderen, besef je je voorrecht wel? Dat je van deze dingen wél hoort en dat je gezegd wordt wat er met je gebeuren moet, besef je dat wel? En ouders, tracht gij uw kinderen dit besef wel bij te brengen?

	Hebt u Christus aangenomen? Doe het dan nog, en blijf het doen, blijf het doen! De apostel zegt in Kolossenzen 2: ‘Gelijk gij Christus Jezus den Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem’ (vs. 6). Het wandelen in Christus is niets anders dan het gedurige aannemen van de Heere Jezus. Zie altijd uit te komen uit je misère, uit je zonde, uit je lusteloosheid, uit je verkeerdheid, uit je hang naar verkeerde dingen. Zoek er altijd uit te komen als je merkt dat je bezig bent met de tijdelijke dingen, meer dan strikt nodig is, met je gezondheid en krachten, met welke dingen ook. Zoek er uit te komen, en bid met de Kerk: ‘Trek mij, wij zullen U nalopen.’ 

	Amen.

	 

	Gebed:

	Komt U er aan te pas, Heere, want het is niet uit te drukken hoe ver we weggezonken zijn, ten eerste door onze val, en ten tweede door de toestand van land en volk, van kerk en maatschappij. Het is niet te zeggen! Wij hebben er geen oog voor. Wij weten het niet. Maar Gij weet het wel. Ach, laat het gebed waarover wij met elkander nadenken toch veel ons gebed wezen: ‘Trek mij, wij zullen U nalopen.’ 

	Als een gevallen mens, als iemand die leeft in omstandigheden als waarin wij ons bevinden, niet bidt: ‘Trek mij’, wat moet er dan van zo’n mens worden? Wie zal hem helpen, wie zal hem tot het licht brengen, wie zal hem verlossen? Hij zal met minder of met meer beschuldiging van zijn geweten blijven waar hij is, en blijven doen wat hij doet. En zo zullen zijn jaren verstrijken, en hij zal oud worden als hij bestemd is om oud te worden, ‘en dan moeten ze naar de doden toe’, zegt Uw Getuigenis. En wat is het leven dan geweest? Dan is het leven een verloren leven geweest, een leven zonder enige betekenis. We hebben ons verheugd in dingen die geen betekenis hadden. We zijn bedroefd geweest over dingen die geen betekenis hadden. Ons hele leven is geweest in dingen die geen betekenis hadden. Dat zullen we dan zien, erkennen, en er zal niets wezen, niets, alleen maar het ledig, de duisternis, de afgrond, een vertoornd God, een overtreden Wet. 

	Wil de prediking zegenen. Doe ons U dankbaar zijn dat ze nog heeft kunnen uitgaan, dat Ge ons hiervoor nog de krachten geschonken hebt, ook lust en opgewektheid gegeven hebt. Vergeef het zondige erin. Gebruik haar – ofschoon er veel zonde in was – om Uzelf te verheerlijken, en om mensen te brengen tot de kennis van de waarheid, van de waarheid van de zonde, van de waarheid van de genade. 

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 90:6 en 7.

	 

	 



Derde predikatie, 30 augustus 1953

	 

	Gezongen:      Psalm 68:14 en 17.

	Gelezen:      De Wet des Heeren; Hooglied 1.

	 

	Gebed:

	Ach, volzalig, algenoegzaam en aanbiddelijk Opperwezen, dit alles is gezegd. Er is gesproken door U, en er is gesproken door degenen die door U onderwezen waren. Maar het gaat alles aan ons voorbij, tenzij dat het U behaagt ons te leren dat we deze dingen niet verstaan, en tenzij het U behaagt om ons hiervan een zo drukkend gevoel te geven dat we U nodig hebben om door U onderwezen te worden. Van nature ontbreekt ons dit alles. En waarom ontbreekt het ons? Omdat er andere dingen zijn waarvan ons hart vervuld is en die we begeren, die onze belangstelling hebben. Zo leven wij als kinderen, als jonge mensen, als lieden in de kracht van hun leven, als bejaarden, hoogbejaarden, en zo sterven wij. En dan gaan de ogen open – zo er hier niet iets groots gebeurd is – open voor Uw heerlijkheid, voor onze onachtzaamheid, voor onze verkeerdheid en ongerechtigheid, voor onze dwaasheid, maar om tegelijkertijd te zien dat het alles onherstelbaar is.

	Heere, wil in de harten van degenen die hier iets van verstaan, toch werken medelijden, een diep medelijden met hen met wie ze te maken hebben, iedere dag, maar ook met de mensen in het algemeen. Ieder mens toch heeft een ziel voor een eeuwigheid geschapen, is bestemd om eeuwig gelukkig of eeuwig ongelukkig te zijn. Ach, doe hen die U kennen, leven in het opdragen van hun naaste aan U, in het opdragen van hun tegenstanders en vijanden aan U. O, recht gesteld kunnen ze geen vijanden hebben, omdat zij ze niet hebben in U. Wie zou vijanden kunnen hebben in U, waar Gij gezegd hebt dat we U zullen liefhebben boven al en onze naaste als onszelf? Daar is alleen maar plaats voor medeleven, medeleven met U en medeleven met onze naaste, en behoefte aan vergeving van zonden en reiniging des harten en onderwijzing des Geestes.

	We zijn nog weer hier. Geef ons wat te zeggen. Doe ons bedenken dat het gaat om dingen waarvan we van nature geen verstand hebben, om dingen waarvan we alleen kunnen spreken zo ze geopenbaard zijn. Laat ons dan bidden: ‘HEER’, ai, maak mij Uwe wegen door Uw Woord en Geest bekend.’ Doe ons, zo het U behagen mocht om iets goeds te laten zeggen, het horen. Doe ons dan het goede horen, hetgeen we nodig hebben, hetgeen we volstrekt nodig hebben, en hetgeen strekt tot eer van U en dient tot ons behoud. En doe ons daarmee werkzaam zijn tot ons voordeel, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Doe ons hierbij bedenken dat de tijd voorts kort is.

	Zegen onze zieken, hen die ernstig ziek zijn, gevaarlijk ziek zijn, misschien niet weten dat ze zo dicht bij het graf zijn.

	Wil Uw Kerk onderhouden. Gij weet waar ze is, wie ertoe behoren. Het is U ook bekend waar ze woont. Heere, doe haar in Uw vreze haar weg gaan, zien op U en verwachting hebben van U.

	Gedenk de volkeren, de regeringen, de koninklijke families. Erbarm U. Als we het goed zien – we kunnen niet aannemen, Heere, dat we ons vergissen hierin – als we het goed zien, dan is er overal dwaling, op kerkelijk gebied, in betrekking tot de politiek, in betrekking tot alle dingen. En waar komt dit vandaan? We willen onszelf helpen, en we menen dat het zo moet, en we zijn zo hoogmoedig dat we het niet anders wensen in te zien. En zo gaan we door, altijd maar door, tenzij een krachtige Hand eraan te pas komt, een Arm met macht.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 123.

	 

	We hebben nu, zeer geachte toehoorders, reeds tweemaal gesproken over de woorden die wij vinden aan het begin van het vierde vers van het eerste hoofdstuk van het Hooglied, over de woorden:

	 

	‘Trek mij.’

	 

	We stellen ons in de weg ons hiermee ook in deze morgen nog bezig te houden.

	‘Trek mij. ’Hier zijn, zoals we al opgemerkt hebben, twee personen. De Ene is de gezegende Heere Jezus Christus, God en mens in één Persoon, in Wie door het oog des geloofs de ganse Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanschouwd wordt, naar Zijn eigen woorden: ‘Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien’ (Joh. 14:9), want ‘Ik en de Vader zijn één’ (Joh. 10:30).

	Hij komt hier voor onder de naam van Bruidegom, en Hij is een Bruidegom. Hij heeft een bruid, en deze bruid is de gelovige. Eenmaal zal deze Zijn vrouw wezen. In de eeuwige heerlijkheid zal ieder gelovige, zullen alle gelovigen tezamen, worden genoemd: ‘de vrouw des Lams’ (Openb. 21:9). Ik kan u niet zeggen wat dat betekent. U kunt het mij ook niet bekendmaken. Het is alles diep, schoon, heerlijk, waarachtig, door niets overtroffen. Maar mag iemand er een indruk van hebben, dan is er iets in hem van wat de koningin van Scheba deed zeggen: ‘De helft is mij niet aangezegd’ (1 Kon. 10:7). Dan staat een mens verwonderd en beschaamd en verlegen, dat er zoveel dingen zijn waarover hij zich druk gemaakt heeft, en dat hij zo aangetrokken kan worden door de zonde en door de wereld en door de eigengerechtigheid, en hij roept uit: ‘Henen uit, henen uit!’ (Jes. 30:22), en het is alles goed, alles goed. Al zou hij in de gevangenis zijn, nederliggen op een smartelijk ziekbed, beroofd wezen van al zijn goederen, verjaagd zijn, vervolgd worden, het zou alles goed wezen. Goed – niet altijd omdat het in zichzelf goed is, maar omdat Vader het geeft en het doet, zodat in het hart is de gezegende bede: ‘Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde’ (Matth. 6:10).

	Ik weet niet of u er iets van verstaat. Onderzoek het maar. Uw ziel is zo kostelijk als de mijne, en evenmin als ik kunt u enig blijvend geluk vinden in de tastbare en zichtbare dingen. Onderzoek het maar, doorzoek u maar nauw, hoe Hij tegenover u staat Die schoner is dan de mensenkinderen, Wiens gerechtigheid redt van de dood en Wiens Geest vernieuwt naar het beeld Gods.

	En de andere persoon is de gelovige, de getrokkene, de gerechtvaardigde, de geheiligde, de van eeuwigheid gekende. En deze komt hier voor onder de naam van bruid – bruid en Bruidegom.

	Er is tussen deze twee personen, tussen de Bruidegom en de bruid, een band – weet u dat; zou u hier iets van kunnen zeggen? – een band, een band van vereniging. Deze band is eigenlijk al in de eeuwigheid gelegd.

	U moet de leer van de verkiezing niet zien als een leerstuk, waarover men dan zou kunnen twisten, ten aanzien waarvan men zou kunnen zeggen: ‘Ik geloof deze zaak of ik geloof deze zaak niet.’ Gij moet de leer der verkiezing zien als een levende zaak. Ge denkt misschien: ‘Wat bedoelt u?’ Ach, dat is uitnemend dat u deze en dergelijke vragen doet. Als er over de eeuwige dingen gesproken wordt – ik zeg: over de eeuwige dingen, over de gronden van de christelijke religie – dan moet ge de spreker nooit met rust laten. U moet hem vragen stellen. En u behoeft niet te zeggen: ‘Als het mij geoorloofd is.’ Het is u geoorloofd. U moet hem vragen stellen. En u moet hem zolang blijven vragen tot u niets meer te vragen hebt. Maar ik moet er wel aan toevoegen dat uw naaste het u niet leren kan.

	Maar de verkiezing dan? Als een mens begenadigd wordt, waarom geschiedt dat? Veronderstel dat hij eens zei (hij zal dat niet zeggen), maar veronderstel dat hij eens zei: ‘Omdat ik zo getrouw ben geweest in de dingen, of omdat ik ze onderzocht heb, of omdat ik mijn leven lang de Wet onderhouden heb, zoals de rijke jongeling.’ Veronderstel dat hij zo eens sprak. Het gebrek aan zelfkennis zou heel duidelijk zijn, maar dat is nog tot daaraan toe. Maar hij zou zijn naaste drukken door zichzelf boven zijn naaste te plaatsen. En als iemand zichzelf boven zijn naaste plaatst, wees er dan maar van overtuigd dat hij zich ook boven God zet. Maar als iemand begenadigd is, dan spreekt hij zo niet; hij ziet dan de gronden waarop hij begenadigd is geworden. Hij ziet in de Persoon en in het werk van de Heere Jezus Christus de eerste en naaste grond, in wat Christus gedaan heeft, dus niet in wat hij gedaan heeft – hij heeft niets gedaan dat van enige waarde zou kunnen genoemd worden – in wat Christus gedaan heeft. In dat ontzettende lijden in Gethsémané en op Golgotha en in het lijden van Zijn ganse leven, in Zijn gehoorzaamheid, in Zijn zelfverloochening, wereldverzaking, daarin ziet hij de grond van zijn behoudenis. En hij is hiervan zo overtuigd, dat hij zegt: ‘Als dat niet had plaatsgehad, dan zou ik geen druppel water hebben en geen sneetje brood, ook geen kleding; ik zou niets anders hebben dan eeuwige ondergang.’ Zo ziet een mens het die begenadigd is.

	Maar nu begrijpt hij dat er nog een andere grond is. Want hij is omgeven van mensen die de dingen zo niet zien, ze niet verstaan, ze niet zoeken, ze niet missen. Hoe komt het nu dat er voor hem een tijd aanbrak waarin hij voelde dat hij ze miste en niet kon missen? En hoe komt het dat ze na kortere of langere jaren hém werden geopenbaard en nu geopenbaard zijn? Hoe komt dat? Hier is een andere grond. En deze grond is genoemd in de bekende woorden van de apostel Paulus: ‘Wanneer het Gode behaagd heeft Zijn Zoon in mij te openbaren’ (Gal. 1:15, 16). Het welbehagen Gods, dat is de andere grond. Dat is, om zo te zeggen, de tweede en laatste grond, het welbehagen Gods. En een mens die begenadigd is, die daar als een begenadigd mens staat of ligt, krijgt een vergezicht in de eeuwigheid, en hij aanschouwt het welbehagen. Dat is de verkiezing. Eer iets van mij begon te leven, was ik al in Uw boek geschreven (Ps. 139:9 ber.).

	U voelt dus wel, dat is geen leerstuk, nog eens, waarover men zou kunnen twisten, maar dat is een stuk leven, leven in het hart, in het hart van de begenadigde, leven, waarachtig leven, door de kennis waarvan deze mens in staat wordt gesteld om God de eer te geven. Want u voelt het misschien wel, hier valt de mens geheel buiten, al bij de eerste grond die ik u genoemd heb, en nog meer bij de laatste grond, waar ik nu iets van gezegd heb. Hier valt de mens geheel erbuiten, en nu geeft hij God dan ook de eer. En daar zijn de psalmversjes vandaan gekomen en de getuigenissen, onder andere dit: ‘Door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen’ (Ps. 89:8 ber.). Dat is het lied van de verlosten, dat hier weleens gezongen wordt, maar dat in de eeuwige heerlijkheid tot in alle eeuwigheid zal worden gezongen: ‘Door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen.’

	Is het dan zo’n genot om af te zien van zichzelf? Is dat zo’n genot? Ach, dat is zo’n genot! Want wie zichzelf in de hoogte steekt, zichzelf prijst, heeft daar toch geen plezier van? Maar in de vernedering des harten – zoals we dat zo dikwijls vinden in de Heilige Schrift: ‘Wie ben ik? Wie ben ik, en wat is mijn huis?’ (2 Sam. 7:18) – daarin ligt geluk, waar, echt, zuiverend geluk, en hierin wordt God verheerlijkt. Hierin ziet u hoe nauw de verheerlijking Gods en de zaligheid van de mens aan elkander verbonden zijn.

	 

	Gezongen: Psalm 119:9 en 10.

	 

	De band die, zoals we nu gezien hebben, van eeuwigheid is – Efeze 1 vers 4: ‘Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld’ – wordt in de tijd gelegd. Ik heb menigmaal in vroegere jaren mensen horen zeggen: ‘Iemand die niet in Christus is, en die door God niet gerechtvaardigd is en geheiligd, kan aan de zijde Gods zalig zijn, en’, werd er dan aan toegevoegd (en dit was de bedoeling), ‘zo worden velen – en in deze tijd, waarin de Heilige Geest in zo sterke mate van land en volk geweken is, de meesten – zalig.’ Dit is een leugenleer! En wie hier naar luistert, loopt gevaar om zichzelf te bedriegen.

	De band tussen Christus en ons wordt gelegd in de tijd. En niemand van degenen voor wie de zaligheid is weggelegd, verwisselt het tijdelijke met het eeuwige voordat dit geschied is. En iemand die werkelijk met de dingen der eeuwigheid te doen heeft, maar ze nog niet verstaat, erkent dit, erkent dit van ganser harte. Hij belijdt dat hij in de toestand waarin hij zich bevindt, verloren gaat, móét verloren gaan, dat God er niet zou zijn als hij in de toestand waarin hij zich bevindt, niet verloren ging. Dat zijn de gedachten en de woorden van mensen die bearbeid worden, maar er nog niet toe gebracht zijn om met Christus zich te verenigen.

	Maar hoe wordt nu de band gelegd? In de dingen van de christelijke religie gaat alles eenvoudig toe. En hoe verder gij uw verstand ervan verwijderd houdt, des te beter. U moet niet denken aan bijna onoplosbare raadselen, aan diepe vraagstukken, want het verstand laat na de ware grond van weldoen op te merken (Ps. 36:1 ber.). Het is een beleving. Het is een beleving van het hart. Christus komt tot een mens, komt tot een mens. Hij was al gekomen. Hij is gekomen tot u, tot klein en groot. Er is hier niemand tot wie Christus niet gekomen is. Hij klopt aan de deur van uw hart, en het is Zijn begeerte dat u Hem opendoet. Het is mogelijk dat Hij al lang aan de deur van uw hart gestaan heeft, al heel lang! En als Hij nog niet binnengekomen is, gij Hem nog niet binnengelaten hebt, dan hebt u Hem dus ook al vele jaren laten buitenstaan. Dat zou u tot schuld moeten zijn, maar het wordt u nooit tot schuld, voordat Christus de deur opengedaan heeft. En als dat niet plaatsgrijpt, dan krijgt u er niet eens erg in dat u Christus zo lang hebt laten wachten.

	Let eens op de dwaze maagden. Hoe gedragen deze maagden zich wanneer ze de deur gesloten vinden? Als mensen die recht hebben op een geopende deur. Was voor deze mensen de deur dan niet geopend geweest? Stellig, maar ze waren de deur voorbijgegaan. Ze hadden geen acht geslagen op de geopende deur. Het had hen ontbroken aan aandacht, aan aandacht des harten. En daar komt het vandaan dat er aan de mensen zoveel voorbijgaat: ze hebben geen aandacht des harten. Ze hebben wel aandacht, maar niet voor God en ook niet voor hun behoud. Voor de dingen van het Koninkrijk Gods, daarvoor hebben ze geen aandacht, en zo gaan de dingen aan hen voorbij. En zo was het met de dwaze maagden gegaan. Maar zie, merk nu op! Nu zeggen ze niet: ‘Dat is onze eigen schuld, we hebben geen acht gegeven’, maar ze kloppen, ze klóppen, en roepen uit: ‘Doe ons open, Heere, doe ons open!’ Tja, dat is de mens in zijn waan. De deur was open geweest, maar zij waren eraan voorbijgegaan. En nu roepen ze: ‘Doe ons open, doe ons open!’ Daarom zei ik: een mens wordt nooit schuldig, nooit, of Christus moet de deur van zijn hart openen, en zo komt de band tot stand. 

	De band wordt in de tijd gelegd door de komst van Christus. Hij was er, zoals we al opgemerkt hebben, maar men had Hem laten staan, en toen had Hij opengedaan, en Hij was binnengekomen. En toen was er schuldgevoel, vernedering des harten; toen was er een zondaar voor God.

	Ik geloof niet dat dat vele mensen bekend is, dat men eerst dan schuldig en zondig voor God wordt, wanneer Christus binnengekomen is of Zich geopenbaard heeft. Ik geloof niet dat vele mensen dat weten. En men weet dat niet, omdat men onder de Wet is. Dat is de oorzaak: men is onder de Wet. En als een mens onder de Wet is – hier zouden weer vele dingen kunnen worden gezegd – als een mens onder de Wet is, dan wil hij wat van zichzelf maken, en hij wil wat van zichzelf hebben, en hij wil onder andere van zichzelf hebben: droefheid over de zonde en schuldgevoel. Maar dat is onder de Wet nooit te krijgen. En omdat deze zaken, die erkend worden noodzakelijk te wezen, onder de Wet niet te verkrijgen zijn, zo wordt de mens nog zondiger, want hij staat op en hij is ontevreden. ‘De Wet werkt toorn’ (Rom. 4:15). Verstaat u het wel? 

	Maar als nu Christus binnengetreden is, dan is er een vernederd mens, een schuldig mens, een verdoemelijk mens, een verdorven mens, een gevallen mens. Zo iemand was Jesaja, toen hij uitriep: ‘Wee mij, want ik verga, dewijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is; want mijn ogen hebben den Koning, den HEERE der heirscharen, gezien’ (Jes. 6:5). Dat, dat is de vernedering. En bij Job vindt u hetzelfde: ‘Met het gehoor des oors heb ik U gehoord, maar nu ziet U mijn oog. Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw, in stof en as’ (Job 42:5, 6). Nu is deze mens het leem op het wiel. De tegenstand tegen de genade is gebroken, en nu maakt God er wat van – Hij maakt er Zijn kind van. En dat wordt uitgedrukt in de 110e Psalm: ‘Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht’ (vs. 3). En wat er dan gebeurt, wat er zoal gebeurt, als ik dat alles ging zeggen, dan zou ik weer te uitvoerig worden, maar ik heb het u gezegd: God maakt er Zijn kind van.

	 

	Uit vrije goedheid waart Gij haar

	Een vriendelijk Beschermer;

	En hebt ellendigen dat land

	Bereid door Uwe sterke hand,

	O Israëls Ontfermer! (Ps. 68:5)

	 

	Lout’re goedheid, liefdekoorden,

	Waarheid zijn des HEEREN paân. (Ps. 25:5)

	 

	Ga maar door. U vindt de getuigenissen in overvloed in de Heilige Schrift. Hier zijn Wet en Evangelie uit elkander gegaan. Hier heeft men het onderscheid gezien tussen Wet en Evangelie. Deze mens weet nu wat Wet is en hij weet ook wat Evangelie is, en hij had het niet geweten en hij zou het niet geweten hebben. En iemand in wiens hart Christus niet binnengetreden is, zal het nooit weten. Hij zal nooit weten het onderscheid tussen Wet en Evangelie. Hier is alles Gods werk. De mens schiet hierbij over. De mens heeft hier alleen maar kwaad gedaan, en God alleen maar goed. De mens is hier kwaad en God is goed. Ach, wat zou hier niet van te zeggen zijn?

	Maar als nu Christus binnengetreden is, Zelf het hart geopend hebbende, dan is het wonderlijk: het hart opent zichzelf nu vrijwillig voor Christus. Het hart had altijd zich gesloten gehouden. Zolang een mens onder de Wet is, of in de wereld leeft, houdt hij zijn hart voor Christus gesloten. Maar nu, deze mens opent het hart voor Christus. En nu is er een wederzijdse vereniging, begonnen bij de Heere, door Hem, en daarna is de vereniging gekomen die van de mens uitgaat – een dubbele band. En deze band is van geestelijke aard. Naar het lichaam is Christus alleen in de hemel, ‘maar naar Zijn Godheid, majesteit, genade en Geest’ – dat zijn de woorden van onze Catechismus (antw. 47) – ‘wijkt Hij nimmermeer van ons’. Naar Zijn Geest is Hij in het hart van de Zijnen, en de getrokkene heeft het hart overgebracht in Christus. Dus een wederzijdse vereniging, een vereniging echter van geestelijke aard. En deze vereniging kan nooit ontbonden worden, zal ook niet ontbonden worden.

	Het liefdeleven tussen de Bruidegom en de bruid verslapt helaas. Niet dat de Bruidegom daarvan de schuld zou wezen, de schuld heeft de bruid. En weet u hoe het komt dat dat liefdeleven verslapt, dat – om in de taal van de Schrift te spreken – de eerste liefde verlaten wordt, weet u hoe dat komt? Men houdt op te waken en te bidden, daar komt het van. Men houdt op te waken en te bidden. Van ogenblik tot ogenblik, de ganse dag door, moest men bezig zijn met deze dingen. Er moesten drie zaken zijn, de ganse dag door. De eerste is het gebed, de tweede is de overdenking, en de derde is de verwerking van de aanvechting. Wanneer men hierin verslapt, dan komt de wereld weer dichterbij, en de zonde begint haar woord mee te spreken, en de achteloosheid. Dat is de oorzaak: men houdt op te waken en te bidden.

	Maar weggenomen wordt de band nooit. Daarom schreef de apostel Paulus: – maar er zijn zoveel woorden die hierop betrekking hebben – ‘Vertrouwende ditzelve, dat Hij Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus’ (Filipp. 1:6). En na een tijd van verslapping komt er weer een tijd van ijver, van waken en bidden. En zulk een tijd was voor de bruid aangebroken. En in deze tijd heeft ze gebeden: ‘Trek mij, wij zullen U nalopen. De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkameren; wij zullen ons verheugen en in U verblijden; wij zullen Uw uitnemende liefde vermelden, meer dan den wijn; de oprechten hebben U lief’ (Hoogl. 1:4). We gaan hierop nu verder niet door, maar bij leven en welzijn de volgende week, als het geschonken mag worden.

	 

	Terwijl ik deze dingen sprak, dacht ik: Wellicht zal er een vraag opkomen in het hart van mijn hoorder, deze: ‘Weet nu ieder die begenadigd is, dat deze dingen gebeurd zijn?’ En nu heb ik menigmaal gehoord, en ook weleens gelezen in overigens goede boeken, dat men de dingen waar het om gaat, beleefd kan hebben zonder dat men het weet. Maar nu moet ik u toch zeggen dat ik daarmee niet verenigd ben, en ik denk er niet aan om mij er ooit mee te verenigen, nooit! Deze dingen – dit is mijn uitspraak – kúnnen niet plaatshebben zonder dat men ze gewaarwordt. Het is wat anders dat er de aanvechting komt en dat men bestreden wordt. Dat is wat anders. De aanvechting komt en men wordt bestreden. Maar men kan zó niet bestreden worden, of in het diepst van de ziel ligt dat altijd nog. En daar is ook geen wankeling in het diepst van de ziel. Daar is geen wankeling, dat ligt onbewogen! Daarom zegt de dichter, zoals ik u al menigmaal heb aangehaald: ‘Ik zal geen grote wank’ling vrezen’ (Ps. 62:1 ber.).

	Dus de aanvechting en de bestrijding, ja, die komen. En onder de invloed daarvan kan het ver, zeer ver raken, kan men raken tot aan de rand van de afgrond. Maar men stort er niet in, men stort niet naar beneden. Volkomen geef ik ook toe dat bij de een de dingen duidelijker zijn dan bij de ander. Maar dat iemand ze zou kunnen doorleefd hebben zonder het te weten, dat kan ik niet toegeven en geef ik ook niet toe en wens ik niet toe te geven.

	En nu hebt u waarschijnlijk gisteren de ‘Mededelingen’ ontvangen, of anders zult u ze morgen wellicht krijgen. En nu raad ik u aan om de bladvulling eens goed te lezen. Daar wordt iets aangehaald van Marnix van St. Aldegonde.3 En dan kunt u daar nog weer eens vinden hoe men in de tijd van de Reformatie de dingen van het geestelijke leven gezien heeft en hoe men de diepe overtuiging in die tijd gehad heeft dat de verzekering des geloofs een zaak is welke behoort tot het wezen van het geloof. Verscheidenen van u zullen deze bladvulling al gelezen hebben, en anders raad ik u aan om het nog te doen. En als u deze bladvulling leest, dan moogt u er gerust bij denken: deze woorden zijn onze predikant uit het hart gegrepen. Dát is onze leer. En daarom moet ook ieder zich afvragen wat hij weet, wat hij weet van God en wat hij weet van zichzelf en wat hij zou kunnen zeggen van het werk en de komst van de Heere Jezus Christus. Als u hiervan nog niets kunt zeggen, dan bid ik u dat u zich niet behelpt met uw godsdienst, want uw godsdienst zou dan geen beleving zijn. Uw godsdienst zou bestaan uit abstracties, uit afgetrokken dingen,4 en u zou er niets aan hebben, niets. U zou ook uw naaste er niets van kunnen mededelen. Uw naaste zou er ook niets aan hebben. Let op deze dingen! Geen abstracties, geen dingen in het afgetrokkene, maar beleving – beleving van uw val in Adam, beleving van uw zondige en verwerpelijke toestand, maar beleving ook van de genade Gods in Jezus Christus.

	Ik dacht toen ik hierheen ging vanmorgen: ik moest zeggen tot de mensen dat ze twee woorden moeten geleerd hebben: zonde en genade. Hebt u ze geleerd? Zonde en genade. Wie deze dingen geleerd heeft, is een christen, door God onderwezen, en onuitsprekelijk gelukkig, al zou hij zich ook ongelukkig gevoelen, onuitsprekelijk gelukkig. Zonde en genade. Zonde – val in Adam met de gevolgen ervan. Genade – het bloed en de Geest van Christus en het welbehagen Gods en de uitwerkingen daarvan. Zonde en genade, lieve mensen, van harte, van ganser harte wensen we u deze dingen toe, en we zouden u willen smeken – maar dat woord geldt dan ook mijzelf – we zouden u willen smeken dat u zich toch niet te druk maakt over vele dingen, maar denk maar aan het woord van de Heere Jezus: ‘Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen; maar één ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen’ (Luk. 10:41, 42).

	We eindigen nu. We gaan uit elkander. En nu is er maar Eén Die ons kan behoeden, onderrichten, ontdekken aan onze dwalingen, aan onze verkeerde begrippen, aan ons waan-, tijd- en schijngeloof, waarvan we allen vervuld zijn, en Die ons kan leren welke de rechte weg is.

	Amen.

	 

	Gebed:

	Doe ons, Heere, doe ons door Uw genade voor U ons hart uitstorten. Gij luistert wel. Gij geeft wel acht. Voor ons is het lastig wanneer onze naaste met zijn moeilijkheden komt, vooral als hij wat aanhoudt. Maar Gij hebt er behagen in. Gij zegt het, dat we onze mond maar wijd opendoen zullen, en dat we het maar uitspreken zullen, en aan niemand maakt Gij het bekend. Gij zijt een besloten hof. Tegen niemand zegt Gij het. Gij luistert en Gij zijt lankmoedig en in de Zoon Uwer liefde zijt Gij barmhartig. Gij wilt in Hem ons helpen, ons genadig zijn en ons onderrichten. 

	Ach, welke gezegende onderwijzingen hebt Ge de eeuwen door Uw kinderen niet gegeven. Hoezeer hebt Gij hen bijgestaan. In de moeilijkste ogenblikken, waarin het scheen dat er geen uitkomst was, bleek er een weg te zijn: ‘Zeg den kinderen Israëls dat zij voorttrekken.’ Heere, Gij zijt een wonderdoend God. Gij, ja Gij, doet krachtige daden, zodat we aan U nooit behoeven te wanhopen. Van ons is geen verwachting. Van ons is niets te verwachten dan wat er niet moest wezen, maar van U, Heere, ach, de Kerk heeft het gezegd: ‘Van U, o Heere, is mijn verwachting’, en ze heeft haar naaste toegeroepen en gezegd: ‘Israël hope op den HEERE, want bij den HEERE is veel goedertierenheid, bij Hem zijn uitkomsten, ook tegen den dood.’

	Laat ons dan, waar het zo is, ons niet verharden door redeneringen die ons geen nut doen en die niet tot eer van U zijn, geen redeneringen, geen enkele redenering, want elke redenering is tot oneer van U en tot schade van ons, maar bukken en buigen, U rechtvaardigen, onszelf beschuldigen, en dan, zoals iemand het eens uitgeroepen heeft: ‘Kom ik om, dan kom ik om. Maar dan wens ik om te komen aan de voeten van een Middelaar Wiens bloed reinigt van alle zonde en in staat zou wezen om de ganse wereld van zonde te reinigen, als zij maar tot dit bloed, het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel, alleen de toevlucht nam.’

	Gedenk ons. Gedenk ons met onze kinderen. Gedenk ons arm, wegzinkend volk met zijn overvloed van kerken. Erbarm U, Heere, erbarm U. Erbarm U over de volkeren. Erbarm U over onze regering, de koninklijke familie. Gedenk onze zieken en stervenden.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 143:11 en 12.

	 



Vierde predikatie, 6 september 1953

	 

	Gezongen:       Psalm 65:1, 2 en 3. 

	Gelezen:      De Twaalf artikelen des geloofs; Johannes 6:41-59.

	 

	Gebed:

	Ach, Heere, doe ons naderen tot U met diepe eerbied, in eenvoud en oprechtheid des harten, met verfoeiing van onszelf en met het gezicht op Uw beloften, die in de Zoon Uwer liefde ja en amen zijn. In deze weg zijt Ge tot ons gekomen, en het is ook in deze weg dat wij tot U moeten komen – er is anders geen weg. Maar wij verstaan dit niet. Neen, Heere, wij verstaan dit niet. En als U ons ook al enigermate hebt willen verlichten, dan kan dit alleen maar tot uitkomst hebben dat we zien en bekennen dat we de dingen niet verstaan. En behaagde het U dan om ons meer te verlichten, dan zou ook dit geen ander gevolg hebben dan dat we dieper leerden inzien dat we de dingen niet verstaan. Niet dat wat U geopenbaard hebt en in Uw Woord wordt gevonden, diepzinnig zou zijn. Werden er ooit woorden gesproken die zo’n grote eenvoud hadden als Uw Getuigenissen? Maar van nature hangen we niet aan Uw Getuigenis, maar aan onze opvattingen, en deze kunnen we niet loslaten. We weten niet eens wat het is zijn opvattingen los te laten. Zo zijn we in onszelf diep ongelukkig, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, uitgaande nú eens ter linkerzijde, dan weer ter rechterzijde, maar nooit wandelende in het midden van de paden des rechts – of we moesten door U daarop gebracht zijn, voor het eerst of bij vernieuwing, voor de zoveelste maal.

	Doe ons dan diep ervan overtuigd zijn dat we U nodig hebben. Om ons naar onze behoefte tegemoet te treden, hebt Ge ons Uw Woord gegeven, de prediking, de sacramenten, en doet Ge ons veel ontmoeten. En toch weten we er nog geen weg mee, tenzij dat U er ons door onderwijst. Want én met wat ons goed voorkomt, én met datgene waarvan zelfs onze consciëntie zegt dat het verkeerd is, gaan we een weg in die nóch tot verheerlijking van U is, nóch brengt tot het gewenste doel.

	‘Leer ons bidden’, zo vroegen de discipelen aan U. Laat ook ons de noodzakelijkheid van dit onderwijs diep in het gemoed zinken.

	Treed in het gericht met ons niet. Ach, we zeggen weleens dat we zondaren zijn, maar we weten het niet, we weten het niet recht. We verstaan het niet zoals het verstaan moest worden. Deden we dit, dan zouden we meer de zonde haten, mijden, ontvlieden. We zouden voorzichtig wandelen.

	Wil ons aanzien in de Zoon Uwer liefde, ons genadiglijk vergevende onze ongerechtigheden en ons naar Uw beeld vernieuwende.

	Doe de prediking uitgaan. Doe Uw Woord gepredikt worden en geef ons te horen wat waarachtig is en waarachtig blijft – door wie ook gesproken.

	Met veel droefheid denken we aan een jong gezin. Het is U bekend wat daar heeft plaatsgehad. Ach, gedenk die arme jonge man. Anders was hij hier; en waar hij nu is, dat is U bekend; en in welke omstandigheden, Heere, hij zich bevindt, U weet het. Help hem, zo het in Uw raad bestaat, naar het lichaam en naar de geest. Een jong gezin had hij achter te laten. Welk een droefheid moet er vooral zijn in het hart van de echtgenote. Help haar, sta haar bij, Heere. Geef haar raad en doe haar raad van U verwachten, naar Uw raad handelen en wandelen. Gedenk ook de verwanten.

	En dan is er een gezin dat om een andere reden in rouw werd gebracht. Morgen zal er uit dat gezin één weggedragen worden. Ach, wees ook dat gezin een Hulp en Bijstand. En geef dat deze dingen tot ons mogen spreken, en dat dit spreken moge wezen tot ons heil.

	Er zijn ook nog wel andere zieken, ook ernstige, jongere en oude. En dan zijn er die behoefte gevoelen aan raad in betrekking tot de omstandigheden waarin ze zich bevinden. Och, Uw Naam is Raad – doe ons dit geloven.

	Wil Uw Kerk staande houden, doen strijden de goede strijd des geloofs, het geloof doen behouden, naar Uw toezegging.

	Gedenk ons land en volk, de regering en het Koninklijke Huis. We leven in een wereld die in het boze ligt en vol ellende is. Erbarm U.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 103:2 en 3.

	 

	We spreken nog, mijn zeer geachte toehoorders, over de eerste woorden van het vierde vers van Hooglied 1. U weet dat we al enige malen Uw aandacht bij deze woorden mochten bepalen. Ze luiden: 

	 

	‘Trek mij.’

	 

	We treffen hier drie zaken aan. Ten eerste de Persoon tot Wie een verzoek gericht wordt. Ten tweede degene die dit verzoek doet. En ten derde het verzoek zelf.

	Hij Die aangebeden wordt, is het Hoofd van het verbond der genade, zoals Adam was het hoofd van het verbond der werken. Als iemand onder het laatste verbond nog is, dan ligt de onderhouding van de Wet als een verbond der werken voor zijn rekening. Maar mag men gevonden worden onder het eerstgenoemde Hoofd, dan is de Wet voor ons gedaan, de straf, het oordeel over de zonde is gedragen, en de gehoorzaamheid die de Wet eist, is volbracht – zodat iemand die onder het Hoofd Jezus Christus mag zijn, zo zondig, verwerpelijk en verfoeilijk, zo vervloekt en ten enenmale schuldig als hij in zichzelf is, volmaakt is, een mens is die de door God geëiste maat heeft.

	Dit zijn gewichtige uitspraken. En als verstand en aanleg ons hierin helpen, dan zijn deze uitspraken spoedig begrepen. Maar als het er nu om gaat dat we profijt moeten trekken van deze waarheid – ik weet niet hoe u erover denkt; ik weet wel hoe u erover denken moet – dan is men juist gekomen aan de grens van de wanhoop. En werden of worden we daar niet vandaan gehaald, dan staan er voor ons nog twee wegen open. De ene is deze, dat we zeggen: ‘Nu, moet ik dan verloren gaan, dan zal ik trachten er eerst van te nemen wat ervan te nemen valt voor mij’ – en we werpen ons in de zonde, in de wereld. De andere weg is de wanhoop. De eerstgenoemde weg is Kaïn ingeslagen en Demas en vele anderen. De laatstgenoemde weg ontging de tollenaar uit de bekende gelijkenis met zijn gebed: ‘O God, zijt mij zondaar genadig’ (Luk. 18:13).

	Wie nu hier iets van weet, bekent niet alleen dat het alles genade is, maar dat er genade aan te pas moet komen. En als dit nu vandaag gebeurd is, dan is het niet onmogelijk dat hij het morgen al niet meer zo weet als hij het heden doorleefde. En naarmate hij verwijderd raakt van het ogenblik, naar diezelfde mate neemt zijn onkunde van deze gewichtige zaak toe.

	De persoon die het gebed doet, is een gelovige. Een gelovige is een mens die alles zou kunnen missen, maar Jezus niet. Dat is een gelovige. Een gelovige is iemand die zonder Jezus niet leven kan. Hij zondigt en valt in de zonde, hij struikelt, hij doet dit dagelijks, maar: Jezus is het alleen, waar zijn hart trekt heen. En zo vinden we het in Hooglied 1, het vierde vers: ‘Trek mij, wij zullen U nalopen.’ 

	Zodat u wel inziet dat het gebed waarover we met elkander nadenken, nagedacht hebben en ook nu nadenken, een gebed is dat in diepe armoede, door een hart door schuldbesef getroffen en verslagen, wordt opgezonden. En zulk een gebed hoort de Heere, onmiddellijk. Ja, Hij heeft het al gehoord voordat het gezegd is. U hebt het gezongen: ‘Gij hoort het gebed, tot U zal alle vlees komen’ (Ps. 65:3). De dichter van de 32e Psalm nam zich nog maar voor om te bekennen – hij was al gehoord en verhoord. ‘Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE’ (Ps. 32:5); ‘Ik zeide, ik zou het doen, het was mijn plan, ik nam het me voor.’ En wat er dan verder staat, dat weet u wel. Psalm 32. En niet zodra was de tollenaar in de tempel ertoe gekomen om van verre staande, met neergeslagen ogen, zich slaande op de borst, uit te roepen: ‘O, God, zijt mij, zondaar, genadig’, of, of… Wat? Of er kwam een beroering in zijn hart, hij werd versterkt met kracht in zijn ziel, en hij geloofde. Wat geloofde hij? Dat hij, nu hij gebeden had, minder zondaar was dan toen hij nog moest gaan bidden? Nee, dat niet, dat niet. Maar hij geloofde in God. Mag u hier iets van verstaan? Vraag het uzelf eens af. Hij geloofde in God. Hij geloofde in de macht en in de gewilligheid Gods om te verlossen. Daarin geloofde hij. Zoals Abraham geloofd heeft toen hem een zaad werd beloofd en hem dit geloof tot gerechtigheid werd toegerekend (Gen. 15:6), zo heeft de tollenaar geloofd in God – geloofd dat God hem zijn wereld van zonde, zijn hart vol zonde, zijn val in de zonde, zijn ontelbare zonden, en vooral de zonde van het ongeloof, waarin hij tot dusver altijd gewandeld had, niet toerekende. Dát is het geloof. En dit geloof trekt van de afgrond weg, redt ons van de dood, doet ons het hoofd omhoogheffen – al is het ook dat we het voor onze naaste moeten laten hangen – omhoogheffen tot God, en verschaft ons diepe, heerlijke, Godverhogende en zielvernederende overdenkingen.

	De bidder heeft meer of minder deze dingen gekend, beleefd. En nu kwam hij weer terug tot de Bron met zijn kort gebedje: ‘Trek mij.’ Daar kan men immers toch nooit over uitgedacht raken, toehoorders. Nooit kan men hier over uitgedacht raken: de dood verdiend te hebben, en het leven te ontvangen! Zijt u weleens met God alleen geweest, met een God in Christus? Dan is u dit alles bekend, ofschoon het misschien vervaagd is. En het zou bij Gods volk minder vervaagd raken, als het meer waakte en bad. Maar tenslotte staat ook dit in verband met het welbehagen Gods, zodat, als er gezegd wordt: ‘Omdat er niet gewaakt en gebeden wordt, is het zo en zo’, wij niet moeten eindigen in die eis – dan zijn we bij de Wet, en met de Wet kunnen wij niets beginnen – maar we moeten eindigen waar de bidder van onze tekst is gekomen: ‘Trek mij, wij zullen U nalopen. Wij zullen Uw uitnemende liefde vermelden, meer dan den wijn; de oprechten hebben U lief.’ Dat zijn dezen, deze mensen, die het vloekvonnis in zich hebben en voelen, de een in meerdere de ander in mindere mate, die het vloekvonnis in zich hebben, die weten dat ze voor de Rechter van hemel en aarde niet kunnen bestaan, maar desondanks, in vrijmoedigheid des geloofs, Jezus Christus, Zijn bloed en Zijn gerechtigheid aangrijpen, en het voor zeker houden dat ze – nog eens, hoe verwerpelijk ook in zichzelf – door de Heere gekend zijn.

	 

	Gezongen: Psalm 84:2 en 3.

	 

	Het gebed is maar kort, het bestaat slechts uit twee woorden: ‘Trek mij.’ We vinden dergelijke gebeden wel meer in de Schrift. Het gebed van de tollenaar was ook niet lang: ‘O God, zijt mij zondaar genadig’ (Luk. 18:13), dat van de Kananese vrouw (Matth. 15) evenmin, dat van de blinde Bartimeüs (Mark. 10) ook al niet. Of men niet lang mág bidden? Ik weet geen plaats in het Getuigenis die het verbiedt. Men moet in zijn bidden, zoals in alle dingen, zich laten leiden, zich laten leiden door de Geest der genade en der gebeden – of het dan kort dan of het lang is, het komt er niet op aan. Dit is zeker, dat wanneer u hardop bidt, gij ter wille van uw omgeving uw gebed niet langer moet maken. Gij moet er u niet voor schamen dat u, al is het ook dat er mensen om u heen zitten, een kort gebed opzendt, want het zit niet in de lengte en het zit niet in de kortheid. En waar het wel in zit dat heb ik u al gezegd: het is de vraag of een mens gelooft als hij bidt. En nu weet ik niet hoe het met u is, maar het is met mij zo dat ik bijna mijn gehele leven bid zonder geloof. En ik acht het een wonder, werkelijk een wonder – de mensen zeggen weleens: ‘Het is een wonder’, of ‘Geen wonder’; dat moesten ze niet doen, dat is eigenlijk maar spotten – maar het is werkelijk een wonder als een mens eens bidden mag in het geloof. Ja, wat doet hij dan eigenlijk, als hij in het geloof bidt? Zien op God, op Hem Die in Christus Jezus verzoend is en gemakkelijk en gaarne geeft. Geeft – wat het ook moge wezen. Een mens die in het geloof bidt, gelooft dat God geeft, wil geven, kan geven, zal geven. 

	 

	Hij kan, en wil, en zal in nood, 

	Zelfs bij het naad’ren van den dood,

	Volkomen uitkomst geven. (Ps. 68:10) 

	 

	Dat wordt in een geloofsgebed gevonden. Laat me het anders zeggen: God wordt erin gevonden. 

	Als een mens niet in het geloof bidt, dan is het Opperwezen er niet. Dan is hij daar zelf, met al zijn ellende – aan welke ellende hij dan nog wat ellende toevoegt door te bidden niet in het geloof. En zo raakt hij dan ook, gelijk vanzelf spreekt, zijn ellende niet kwijt; hij raakt zijn lasten niet kwijt, hij blijft ermee zitten, hij blijft ermee lopen. En hij kan zichzelf dan nog wel wat wijs maken, zoals de farizeeër in de bekende gelijkenis dit gedaan heeft en zoals zo ontzaglijk veel mensen doen – maar er is geen verlichting gekomen, het pak is niet weggenomen, het pak van schuld, of de lasten, de bezwaren, zijn niet weggenomen.

	In een geloofsgebed is het vanaf het eerste woord, of vanaf de eerste zucht goed, góéd. Waarom? Zie, hier hebben we het nu: waarom? Omdat door het geloof gezien wordt dat God goed is. Dat is het. En aan zulk een Wezen vertrouwt hij dan al zijn zaken toe. Het doet hem leed dat hij gevallen is in Adam, het doet hem leed dat hij zo’n zondig en verdorven hart heeft, het doet hem leed dat hij zo menigvuldig en zo zwaar heeft gezondigd, het doet hem leed. Maar tegelijkertijd ziet hij in dit alles God, het welbehagen Gods – let op, als u kunt: het welbehagen Gods. Ik zeg nog eens: het doet hem leed. Tegelijkertijd is hij ervan overtuigd dat het zo moet zijn. Dit sluit niet in het gaan óver de zonde – het sluit in haat tegen en de droefheid over de zonde – maar het is een berusten in het welbehagen Gods. En zo heeft eens Augustinus – u kent de man wel? u hebt weleens wat van hem gelezen? u hebt weleens wat gehoord van zijn beroemde Confessiones, Belijdenissen? – zo heeft Augustinus het bestaan om eens uit te roepen: ‘Gelukkige val.’ En als men dan nagaat wat er door de val gekomen is, en, in het algemeen, hoe onvernuftig, schadelijk en schandelijk de allergeringste zonde is, en men roept dan uit: ‘Gelukkige val’, wat moet men dan in staat gesteld zijn om aan te merken, niet de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet! Wat moet men dan bekrachtigd zijn om in God en in Zijn eeuwig welbehagen te eindigen. 

	Werd het me geschonken, dan zou hier veel meer van te zeggen zijn. Dit nog: We moeten God niet vóór willen zijn, dan gaat het mis. Als we trachten Hem voor te zijn, dan zal het ons misschien gelukken om wat vroomheid te berde te brengen en die te gebruiken om erop te gaan staan en ons zo te verheffen – dat dat minder dan een molshoop is, zullen we dan wel niet inzien. We moeten de Heere niet vóór willen zijn, dat is: wij moeten het Hem niet vertellen hoe het moet, of hoe het had móéten gaan, hoe het had móéten zijn. ‘Laat af,’ staat er, ‘en weet dat Ik God ben’ (Ps. 46:11). En als een mens dat nu doen mag, aflaten, en weet dat God God is, dan grijpt hij de Heere aan, en daarin heeft hij alles. Hij is zelf een dwaas, een dwaas zoals er geen tweede is. Hij weet niet in of uit te gaan. Hij staat daar maar in de woestijn van deze wereld en in de woestijn van zijn hart. Maar:

	 

	God, Die helpt in nood,

	Is in Sion groot;

	Aller volken macht

	Niets bij Hem geacht. (Ps. 99:2).

	 

	‘Trek mij.’ Er was tussen de bidder en de Aangebedene een band. Als deze band er niet was geweest, dan zou er ook geen gebed, geen gebed des geloofs geweest zijn. Want het gebed des geloofs heeft het oog op de beloften Gods. Waar deze niet zijn, daar is ook geen gebed. En om op de beloften te kunnen zien, moet er een band zijn, want buiten de Heere Jezus Christus heeft geen mens recht op ook maar één belofte. Er wordt wel gesproken van pleiten op de beloften, maar als dit in geloof zal geschieden, dan moet men in Christus zijn. 

	 

	Maar nu ga ik niet verder. Behaagt het het Opperwezen het te geven, misschien mag ik dan wel over acht dagen vervolgen. Want het is met deze dingen zo: als mijn aandacht op een tekst valt, dan denk ik doorgaans: ‘Zo, daar hoef ik nu maar eens één keer over te spreken.’ Maar ik moet altijd weer merken dat ik er niets van in mijn hand heb, en doorgaans breidt het zich zo uit… En dan heb ik ook nog het gevoel, ja de overtuiging, dat ik niet met praatjes bij U kom.

	Als het nu geschonken wordt, dan zou ik nog een hartelijk woordje willen spreken. Misschien hebt u gedacht: ‘Ja, maar ik ken deze dingen niet, ik ken ze niet. En wat nu? Moet ik nu zo maar verloren gaan, in de wereld blijven en de zonde nalopen? Wat moet ik nu?’ Vraagt gij dat? Doet gij werkelijk deze vraag: ‘Wat moet ik nu?’ Als ik nu met u alleen was, dan zou ik u het volgende willen zeggen. Maar ik hoef niet met u alleen te zijn, ik kan het toch wel zeggen. Leg u neer voor de Heere – begin ermee, en houd er nooit mee op – leg u neer, zoek de afzondering. De Heere Jezus spreekt van de binnenkamer (Matth. 6:6). Doe het onder uw werk, doe het in de nacht, doe het dag en nacht, leg u neer. U kunt het doen en daarbij uw hoofddeksel ophouden, als dit vereist wordt. Leg u neer en zeg: ‘Heere, vergeef het mij dat ik U aanspreek, want ik ken U niet. Maar nu hoor ik uit Uw Woord, in de prediking van een trekking en van vele dingen die hiermee in verband staan. En als ik daar nu over lees of ervan hoor, dan voel ik in mijn binnenste dat ik een vreemdeling ben van al deze zaken. En nu weet ik niet, Heere, hoe ik dat alles moet leren, hoe ik nog eens terecht zou komen, ik weet het niet – maar zou U mij niet eens willen onderwijzen? Ach Heere, als U mij nu eens leerde – er staat ook in het Woord: ‘Een iegelijk dan die het van den Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot Mij’ (Joh. 6:45) – als U mij nu eens leerde.’ Het is toch niet te zeggen welke grote dingen er nog zouden kunnen plaatshebben, of plaatshebben. Dat moet u doen, daar moet u mee beginnen – als u er nog mee moet beginnen. Dit moet u doen, en u moet ermee doorgaan, u moet ermee doorgaan. En niet redeneren, niet redeneren. Niet zeggen bijvoorbeeld: ‘Ach, wat zal er van mij kunnen komen. Van mij kan er niets komen. Er is in mijn gehele familie nooit een bekeerd mens geweest.’ Of: ‘Er zijn in mijn familie al enige bekeerde mensen geweest, nu kan ik er toch ook niet nog bijkomen?’ Niet redeneren. Niet zeggen: ‘Ach, misschien zou ik nog wel enige moed hebben als ik niet zo’n afschuwelijk zondaar was. Als ik me niet aan zoveel dingen had schuldig gemaakt, en als ik me niet nog aan allerlei dingen schuldig maakte. Wat is er nu te verwachten ten opzichte van een mens die is zoals ik ben?’ Niet redeneren. Niet denken: ‘Daar heb je het nu. Nu heb ik door dit te doen, of door dit niet te doen, mijn zaligheid onmogelijk gemaakt.’ Niet redeneren, nooit redeneren. Niet te veel spreken met mensen over al deze dingen, maar de eenzaamheid zoeken. ‘Die zich afzondert, tracht naar wat begeerlijks’ (Spr. 18:1). De eenzaamheid zoeken. En hier ligt de Bijbel. De Bijbel zegt het u alles. Als u in de Bijbel leest en er komt iets waarvan u denkt of voelt: ‘Dat versta ik niet’, houd dan even op en zeg: ‘Heere, wat staat daar; wat betekent dat, wat wil dat zeggen?’ Zijt u onder een prediking, gesproken of gelezen: hetzelfde doen. U hoort iets, u voelt: ‘Daar kan ik niet bij. Werd het nog maar eens wat duidelijker gezegd. Werd er nog maar eens wat langer bij stil gestaan. Ik kan er niet bij.’ Zeg het tegen de Heere: ‘Heere, ik heb dat gehoord, maar ik verstond het niet. Wat moet ik daarmee beginnen? Ach, wees U mijn leraar eens.’ En niet redeneren.

	Vraagt u of u dan zalig zult worden, dan antwoord ik: Daarvan kan ik u de verzekering niet geven. Ik kan u slechts zeggen dat vele mensen die nu in de hemel zijn, deze weg gegaan zijn.

	Vraagt u mij of het betreden van zo’n weg, het doen van zulke dingen volstrekt noodzakelijk is om zalig te worden, dan zeg ik: Nee, nee, want in ditzelfde ogenblik kan God u zondaar voor Hem maken. En dan is u er, dan is u er. Daar komt het op aan: zondaar te kunnen zijn voor God. Het is een vijftig jaren geleden dat ik in een boek las dat de tollenaar in de tempel het zó bedoeld heeft: ‘O, God, zijt mij zondaar genadig. Zijt mij genadig die mijn werk van zondigen gemaakt heeft.’ Ja, en in datzelfde ogenblik is die man heengegaan gerechtvaardigd naar zijn huis! Wat zal men dan elkander binden aan dit of aan dat?

	Het kan ineens geschieden. Dat is Gods gewone weg echter niet; het is Zijn gewone weg niet, het gebeurt doorgaans zó niet – ofschoon als het geschiedt, het toch altijd in een ogenblik is, want dan heeft men menigmaal nogal wat achter de rug. Ik zeg nog eens dat men niet kan zeggen dat om zalig te worden men veel achter de rug móét hebben. Het geschiedt ineens, in een ondeelbaar ogenblik. ‘In den beginne schiep God den hemel en de aarde’ (Gen. 1:1). Toen was er de klomp. En dan vinden we verder: ‘En God zeide: Daar zij licht. En daar werd licht’ (vs. 3). En precies zo gaat het in de bekering. Hoor het maar: ‘Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene Die in onze harten geschenen heeft’ – ‘God, Die gezegd heeft’; wanneer? bij de schepping – ‘is Degene Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus’ (2 Kor. 4:6). Toen nu deze woorden gesproken waren: ‘Daar zij licht’, toen was er licht, nietwaar? Want God ‘roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren’ (Rom. 4:17).

	Wat werd er nu bij dat licht gezien? Wat er was. En wat was er dan? Een klomp, chaos; chaos, geen kosmos, niet iets sierlijks, maar alles door elkaar. Dat werd gezien. En als nu God het licht laat vallen in het hart, dan ziet men een chaos – geen christen dus, geen sieraad, geen christen; niets van wat bij een christen moest gevonden worden, niets – maar dán wordt het geformeerd, in datzelfde ogenblik, dán wordt het nieuwe schepsel geformeerd. Nog eens, in datzelfde ogenblik. En dat nieuwe schepsel is dan de christen, de gelovige. Dus dat is het werk van een ogenblik.

	Maar, nog eens, we houden op. De Heere geve ons deze dingen te verstaan. Ik zeg niet: ‘Hij make dat wij ze verstaan’, want wij verstaan ze geen van allen, begenadigd of onbegenadigd, we verstaan ze geen van allen. Gij denkt: ‘Een begenadigde ook niet?’ Dan moet u maar eens aan een begenadigde deze vraag voorleggen. Of als u zelf een begenadigd mens zijt, dan legt u uzelf maar deze vraag voor. 

	Ik kan de dingen niet onthouden; ik kan ze alleen maar leren. En als ik ze wist, dan behoefde ik ze niet te leren. We verstaan ze in het ogenblik waarin ze ons geleerd worden. Blijft er dan niets van hangen? Och ja, er blijft wel wat van hangen, maar weet u misschien ook wat u daarmee doet? Dan moet ik alweer van mezelf zeggen dat ik er kwaad mee doe, en geen goed – gebruikt de Heere het en werkt Hij er iets goeds door, dat is wat anders.

	Ik hoorde niet lang geleden dat een paar mensen, bij elkaar gezeten, het druk hadden over de eeuwige dingen, en dat ze tot elkaar zeiden, misschien met het oog op een derde of vierde die er ook bij was: ‘En dit moet gekend worden, en dat moet gekend worden, en zo moet het gaan.’ En toen moet er iemand binnengekomen zijn – ik was er zelf niet bij – toen moet er iemand binnengekomen zijn die de opmerking maakte: ‘Wij moeten leren gewone mensen te worden.’

	Amen.

	 

	Gebed:

	En al zouden we nu, Heere, tot vanavond, ja tot morgenochtend door spreken, dan zouden we het toch nog niet hebben gezegd. De dingen zijn onuitsprekelijk. Ze zijn geen voorwerp of inhoud van wetenschap in de gewone zin van het woord, maar van het geloof. En het geloof is een verborgenheid. Het blijft het. Het zal het blijven totdat het overgegaan is in aanschouwen.

	En nu hebben we gesproken. We vragen, Heere, vergeef het zondige. Vergeef ons waar we mistastten, of niet duidelijk genoeg waren. Vergeef het ons als we iets weglieten, of er iets aan toevoegden dat niet nodig was. Vergeef het ons alles. Gij kunt ons vergeven, Gij wilt ons vergeven en Gij zult eenieder vergeven, wat het ook moge zijn, die om vergeving bij U komt en daarbij ziet op het gestorte bloed van Uw Zoon en op de rijke toezeggingen die Gij in Uw Zoon gedaan hebt.

	Heere, neem en houd ons onder Uw hoede. Ach, laat ons niet zondigen, althans zo weinig mogelijk. Maar hebben we gezondigd, doe ons dan geloven dat we een Voorspraak hebben bij de Vader. Doe ons dat geloven. Want door wanhoop wordt Gij niet verheerlijkt, en worden wij niet geholpen. Het is alleen door het geloof dat Gij erkend wordt, en dat wij ruimte krijgen waar benauwdheid was, sieraad waar niet anders dan as werd gevonden.

	Heere, wilt U Uw aangezicht met ons mee doen trekken nu wij weer hier vandaan gaan. Ach, wees ons genadig, wees onze kinderen genadig.

	Wil Uw Kerk zegenen met uitbreiding.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 19:7.

	 



Vijfde predikatie, 13 september 1953 

	 

	Gezongen:      Psalm 113.

	Gelezen:      De Wet des Heeren; Kolossenzen 1. 

	 

	Gebed:

	Het is alles Goddelijk en heerlijk, Heere, wat we gezongen en wat we gelezen hebben, uit één Geest, uit Uw Geest. Waart Gij niet gekomen op de aarde, dan zou niemand deze dingen kunnen kennen, verstaan, zoeken, eren. Maar nu worden ze gekend. Ze worden vermeden, verworpen, verdraaid en verdorven, maar ze worden ook gekend. En die ze kennen, zijn erover verblijd. Ze verheerlijken er U om, en ze wensen dat Ge verheerlijkt zult worden tot in alle eeuwigheid. 

	Door Uw voorzienigheid en goedheid zijn we nog weer hier. Geef het ons op te merken, te erkennen en te waarderen, en doe er ons een recht gebruik van maken. Schenk ons het woord der waarheid en van gezond verstand in de opening van onze lippen. Laat ons niet trachten er iets van te maken, want het is gemaakt en het is goed gemaakt, en wij hebben maar te luisteren, te luisteren en acht te geven, zowel bij het spreken als bij het horen. Mogen we dit doen in nederigheid des harten, onszelf verzaken, dan is het ons wél, dan aanschouwen we Uw grootheid en heerlijkheid en we danken U. En een dankbaar hart is een gelukkig hart. Een ondankbaar hart is een hart dat het zoekt in de wereld. 

	Gedenk onze zieken, verpleegden en hun betrekkingen. Wil zegenen die op het ogenblik in hun woningen Uw Woord onderzoeken. Wil gedenken degenen die van ons heengingen.5 Zegen Uw Kerk, waar ook. Breid haar nog uit. Doe Uw Rijk komen. Laat dit het gebed zijn van al Uw kinderen. 

	Treed in het gericht met ons niet. Vergeef ons onze zonden en vernieuw ons naar Uw beeld, alleen om Uws Naams wil, waarom Gij alle dingen doet.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 104:17 en 18.

	 

	We vragen, mijn zeer geachte toehoorders, nog weer uw aandacht voor het woord waarbij wij al enige malen hebben stilgestaan. Het is het begin van het vierde vers van Hooglied 1:

	 

	‘Trek mij.’

	 

	‘Trek mij.’ Wij hebben gezegd – trouwens dit is wel duidelijk voor iedereen – dat er hier is een bidder en Eén Die aangeroepen wordt. De bidder is de gelovige, en de Persoon tot Wie de gelovige zich wendt, is niemand anders dan de gezegende Heere Jezus Christus. Er is tussen deze twee personen een band. Als die er niet was, dan zou het gebed er ook niet wezen. Geen band – geen gebed; geen récht gebed, versta dat goed, geen récht gebed. 

	Deze band, de band van het geloof, van het waarachtige geloof, is in de eeuwigheid begonnen. Dat is zo schoon. ‘Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend’ (Hand. 15:18). Hoe meer we de genade leren verstaan, des te meer liefde krijgen we tot de verkiezing. Deze zaak is eerst een struikelblok voor alle nadenkende mensen, maar later, als iemand genade deelachtig geworden is, dan wordt het anders. Weet u wel wat de Kerk in de Reformatie van deze zaak zei? De Kerk in de dagen van de Reformatie zei dat de verkiezing is: ‘cor ecclesiae’. Dat zijn twee Latijnse woorden en ze betekenen: het hart van de Kerk. Dat is schoon gezegd: het hart van de Kerk. Neem deze leer weg, ontken ze, spreek ze tegen – de Kerk is ook weg. Want als het hart er niet meer is, dan is er alleen maar de dood. ‘Cor ecclesiae’, hart van de Kerk. 

	Maar hiermee kan een mens zonder genade zich natuurlijk niet troosten. Want iemand wie de genade ontbreekt, ontbreekt ook de kennis van de verkiezing, de rechte kennis althans, en daarom wordt de band gelegd in de tijd. 

	Van nature kennen we deze band niet. Hebt u er eigenlijk weleens van gehoord buiten deze prediking om? Hebt u weleens gehoord van de band tussen Christus en ons, tussen Christus en de mens? Van nature weten we er eigenlijk niets van. Híér wordt gesproken van een geloof zonder dat men weet wat geloven is, en dáár gaat het op in allerlei werkzaamheden die geen geloofswerkzaamheden zijn. 

	Van nature kennen we de band niet, hebben we ook de band niet. Zonder Christus zijn we van nature. Hebt u het weleens betreurd dat u zonder Christus was? Hebt u dat weleens betreurd? Waar hebt u droefheid gehad over deze toestand? En hoe lang heeft deze droefheid geduurd? Zonder droefheid en zonder enige benauwdheid wordt men geen christen. 

	Een mens heeft niet alleen geen band met Christus, maar hij is ook niet in staat om deze band te leggen. Waarom is hij niet in staat om deze band te leggen? Hij heeft geen kennis. Hij kent God niet. Hij weet niet wat God is. Hij kent niet de bedoeling van God met een mens. Hij kan wel opzeggen wat er staat: ‘Zo waarachtig als Ik leef, zo Ik lust heb in den dood des goddelozen!’ (Ezech. 33:11). Maar wat zo’n woord nu eigenlijk voor hém – ik zeg: voor hém – betekent, dat weet hij niet, daarvan is hij geheel vervreemd. En zo kent hij ook zichzelf niet. Dat hij Christus nodig heeft, en met Hem moet verenigd zijn, en in Hem moet gevonden worden, en door Hem tot de Vader moet komen, dat alles kan hij wel lezen, maar hij verstaat het niet. Hij begrijpt deze dingen niet, zodat, als hem gevraagd werd wat het is Christus nodig te hebben, in Hem gevonden te worden, van Hem gebruik te maken, door Hem tot de Vader te komen, hij het antwoord dan schuldig zou moeten blijven. Dat is de onkunde van de mens, van ieder mens, waarvan de apostel Paulus spreekt in 1 Korinthe 2 vers 14, in de bekende woorden, die gij allen goed kent: ‘De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn.’ Hoort u het? ‘De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn.’ En wat is hierbij nu zijn ellende? Dat hij dat niet toegeeft, niet omhelst, en daaronder niet vernederd wordt. Och, dat is zo’n ellende, want nu komen de mensen tot u met hun verstandelijke opvattingen. Zij weten het niet wat een stank ze zijn in Gods neusgaten en in die van Zijn volk. Want de Kerk heeft voelhorens. Zo rechtzinnig kunt u niet spreken, of het wordt toch opgemerkt. De Kerk heeft voelhorens. De Kerk voelt diep. De Kerk voelt scherp, veel scherper dan enig mens meent. 

	En niet alleen dat een mens aan zijn vereniging met Christus niets kán doen, maar hij wil er ook niets aan doen. Hij wil niet. Misschien zegt u of denkt u: ‘Hoe is dat nu? Het is toch een groot goed, en het is toch aangenaam om te weten dat men een christen is? Want als men dat eenmaal weet, als men daar eenmaal van verzekerd is, nu, wat komt het er dan alles verder op aan?’ Ja, maar dat is beschouwing. Dat is alles beschouwing. Dat is niet echt. Het lijkt maar zo dat een mens dat gelooft. Zo spreken alle vrome mensen, maar het is vals, het is bedrog – waar echter de mensen niet aan ontdekt zijn, zodat van hen niet gezegd kan worden dat ze met opzet huichelen. Maar toch huichelen ze. Ze zeggen dingen die niet waar zijn voor hén. 

	Hoe komt het dat de mens niet wil? Dat is een groot vraagstuk. En wie eenmaal hiervan iets geleerd heeft, bekent dat het een groot vraagstuk is: niet willen, niet te willen, waarom men niet wil. Waarom wil men niet? Men is in een wereld geplaatst, en deze wereld wil men behouden. Men heeft verstand, en men heeft een wil, en men heeft een oordeel, en men heeft zijn gevoel, en dat alles wil men houden. Men wil wel wat verandering aanbrengen, want godsdienst – godsdienst zonder God – godsdienst is in de ogen van de wereld zo verwerpelijk niet. Daarom zeg ik: men wil wel wat verandering aanbrengen. Maar loslaten, zichzelf en al het zijne, en dit dagelijks doen, en als het niet gelukt, dan te strijden om het te doen, en altijd weer te vechten tegen zichzelf, tegen grove en kleine zonden in de eerste plaats, maar ook tegen zijn opvattingen, ook tegen de begeerte om een pleziertje te hebben, van welke aard ook, ook tegen het verlangen om een dag langer te blijven leven dan God zou willen, enzovoort, enzovoort, dat alles prijs te geven, dat wil niet één mens. En zo behoudt men zichzelf. En het behoud van zichzelf is de verwerping van Christus. En nu kunt u wel spreken over de Heere Jezus, en het hebben over allerlei ontmoetingen met een zogenaamde Heere Jezus – u bedriegt uzelf, zo waar als dit Woord de waarheid is, u bedriegt uzelf. Het is het behoud dat u zoekt, het behoud van uzelf, en ge zoekt Christus niet. Dat u Christus zoekt, lijkt maar zo. Dat u het behoud van uzelf zoekt, dat is de waarheid. Hier moet men goed achter komen, vrienden, want anders draagt het laatste loodje de last. Je kunt je hele leven jezelf voor een christen gehouden hebben, en in de kring of kerk waarin je je bewogen hebt, daarvoor ook gehouden zijn, het laatste loodje draagt de last. Je komt om, zo waar als dit Woord het Woord van God is.

	Er is veel schijn, véél schijn. Wisten de discipelen dat Judas de rechte niet was? Wisten ze dat? Judas was een groot man, iemand met een rijke aanleg, met een groot verstand. Wisten de discipelen dat bij hem de wortel der zaak niet gevonden werd? Ik stel de vraag maar. De Bijbel geeft er geen antwoord op, ik geef er ook geen antwoord op, maar het is zeer twijfelachtig of de discipelen geweten hebben dat Judas een man was bij wie het niet goed lag. En hij verkeerde niet in de brede kring van godsdienstige mensen, maar in de enge kring van de aanhangers van de Heere Jezus Christus. Dat zegt toch iets, nietwaar? Dat heeft mij en u wat te vertellen.

	Kwam de rijke jongeling niet ver? Het moet toch voor hem een hele stap geweest zijn om tot een verachte Leraar te komen met de vraag: ‘Wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe?’ (Matth. 19:16). Ik zeg: tot een verachte Leraar. Dat was toch de Heere Jezus? Hij was niet in tel. Hij kwam uit Galilea; het was een Galileeër; uit Nazareth kon niets goeds voortkomen (Joh. 1:47). De Kerk zegt het hoe ze tegenover Hem van nature gestaan had en van nature nog stond in Jesaja 53: ‘Als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen’ (vs. 2, 3).

	Als het over de christelijke deugden gaat, en over de waarachtige religie, en over geloof en bekering, dan kunnen we wel toestemmen, toejuichen ook, maar wanneer het erop aankomt om deze dingen te doen, dan keren we ze de rug toe en zoeken er ons van te ontslaan, tenzij de onwederstandelijke kracht van de Heilige Geest in ons wordt gevonden. 

	En Herodes, wat zegt ge van Herodes? Herodes was een koning en hij ontving Johannes de Doper. Johannes werd aan het hof ontvangen. Stel u nu eens voor dat er op het ogenblik aan het hof een verachte prediker van het Evangelie ontvangen wordt. Dat zou iets zijn, maar lang zo sprekend niet als hetgeen waar we nu over spreken. Johannes de Doper werd aan het hof ontvangen. Maar meer: als Johannes de Doper dan sprak, dan werd er naar hem geluisterd. En wanneer Johannes de Doper vertrokken was, dan werd er naar zijn woorden gedaan, zodat er heel wat plaats had aan het hof met Herodes. Maar er was wat blijven zitten. Herodes was niet gestorven. Daar hebt u het weer. Daar hebt u de band weer. Daar hebt u het waarachtige geloof weer. Herodes was niet gestorven, en dan kan er zoiets zich gaan vertonen – bij de rijke jongeling was dat zijn bezitting, bij Demas de tegenwoordige wereld, bij Herodes zijn schuldige liefde – dan kan er zich zoiets gaan vertonen, en dan heeft er een verdorring plaats. Er wordt losgelaten, en men laat de hemel voor degenen die hem zoeken, en men kiest zelf de wereld, of – zoals Judas – de strop.

	Wat zegt u als u 1 Korinthe 13 leest? Ik hoef u de inhoud daarvan niet te melden. Wat zegt u daarvan? Wat zegt u daarvan: ‘…al zijn goederen’? De rijke jongeling was hiertoe niet in staat, maar ‘ál zijn goederen.’ ‘Zijn lichaam over te geven om verbrand te worden’, dus martelaar te worden, enzovoort – de apostel Paulus zegt dat deze dingen mogelijk zijn zonder dat men een christen is, zonder dat het goed ligt, zonder dat het geloof er is. En in Hebreeën 6 in het begin (vs. 5): ‘…de krachten der toekomende eeuw.’ Het is een zeker geloof, krachten der toekomende eeuw, hemelse gaven, dat is inzicht in de dingen, inzicht, zodat men erover spreken kan, daar misschien wel een ander in onderrichten kan, enzovoort – het kan de schijn hebben dat er wat gebeurd is, en er is niets gebeurd, niets! En zolang een mens niet sterft, is er niets gebeurd dat zaligmakend zou kunnen genoemd worden, niets! Niet vergeten, altijd bedenken: zolang een mens niet gestorven, niet geestelijk gestorven is, is er niets zaligmakends gebeurd.

	 

	Gezongen: Psalm 45:5.

	 

	U ziet, wat we gezegd hebben, vindt zijn bevestiging in de woorden die u gezongen hebt: ‘En wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen.’ Dat er een band kan gelegd worden, dat is genade. En deze genade hebben we te danken aan de Heere Jezus Christus. Ze is weggelegd door de Vader, maar ze is verworven door de Heere Jezus Christus. En daarom moeten we de Heere Jezus kennen, en we moeten ook Zijn werk kennen. En dat moet er dan niet bovenop liggen, maar het moet diep in ons hart gevonden worden. 

	Ten eerste is de Heere Jezus de mensgeworden God. Een mens op zichzelf zou de genade nooit hebben kunnen verwerven. Veronderstel dat hij zou gewild hebben – en niemand zou gewild hebben – maar ook niemand zou gekúnd hebben. De mensgeworden God! Wie dit verstaat, is van God geleerd. God heeft de menselijke natuur – mijn natuur, uw natuur; we hebben allen dezelfde natuur – God heeft de menselijke natuur aangenomen om genade te verwerven (ofschoon het laatste oogmerk was Zichzelf te verheerlijken), om genade te verwerven. Toen dit geschied was, was er weer een Mens die van God niet verstoten behoefde te worden. 

	Want wij, mensen, wij móéten van God verstoten worden. En dat zal ook gebeuren, als we niet in Christus zijn. Want niemand weet recht hoezeer hij als natuurlijk mens door God gehaat is. Dat weet niemand recht. Als natuurlijk mens is een mens door God gehaat – niet als schepsel, want God heeft Zijn eigen schepsel lief, maar als zondaar. Dat weet niemand recht. Begenadigde mensen krijgen een walging van zichzelf. Ze hebben een dagelijks gevoel van walging, zelfwalging, van zelfbeschuldiging, van zelfveroordeling. Als u waarlijk een begenadigd mens zijt, dan veroordeelt u uzelf dagelijks. U hebt een steeds toenemend gevoel van zelfwalging en zelfverfoeiing, en dat maakt dat er niemand zo verwerpelijk is als uzelf, dat er in de schepping niets zo onaangenaam is als u. Dat is zichzelf te kennen. Maar van Christus behoefde God Zich niet af te wenden. 

	Nu, toen nu God mens geworden was, is het werk onmiddellijk begonnen. En dit werk was: de Wet herstellen. Het gaat om de Wet, het gaat om de Wet! Het gaat niet om het Evangelie. Het gaat om de Wet – ofschoon het Evangelie daarbij zijn plaats heeft – het gaat om de Wet. Christus heeft de Wet hersteld. Het recht der Wet, daarvan spreekt de apostel Paulus, het recht der Wet: ‘Opdat het recht der Wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest’, Romeinen 8, het vierde vers.

	Maar er is meer geschied. In Zijn menselijke natuur heeft Hij geleden. Wat en hoe? Ik weet het niet. U weet het ook niet. Wij kunnen alleen maar zeggen dat het onbeschrijfelijk geweest is. Alleen al om losgelaten te zijn onder de mensen, wat is dat al niet een lijden. Wat is dat al niet een lijden, losgelaten te zijn onder de mensen. Maar Christus was losgelaten onder de duivelen! En ach, ik kan het allemaal niet zeggen, en u ook niet. Hij heeft ontzaglijk geleden, dag en nacht, en hierdoor heeft Hij genade verworven. 

	Als nu een mens begenadigd wordt, dan krijgt hij hierop te zien. Hij krijgt te zien op de Persoon en het werk van de Heere Jezus. Als hij daarop niet kreeg te zien, dan zou hij de genade niet kunnen geloven. Want er zou een vraag in zijn hart blijven: waar blijft nu het recht? En hij zou op die vraag geen antwoord hebben. En als iemand op de vraag ‘waar blijft nu het recht’ geen antwoord heeft, dan kent hij de genade niet. Wat hij voor genade houdt, dat is de genade niet. Wanneer een mens begenadigd wordt, dan krijgt hij hierop te zien: op de Persoon en op het werk van de Heere Jezus Christus. 

	Maar wat nu de Heere Jezus verworven heeft, dat wordt toegepast. Ik heb dikwijls onder de mensen gehoord: ‘Het moet nog toegepast worden; ik heb het wel gezien, maar het moet nog toegepast worden.’ Dat is niet gereformeerd. Dat is niet echt. Dat is vals, dat is bedrog, dat is gruwelijk bedrog. En als er iemand in ons midden hier is die van deze en dergelijke uitdrukkingen gediend is, dan zeg ik hem op het ogenblik dat hij zich bedriegt. Als de dingen gekend worden, dan worden ze tegelijkertijd toegepast. En dat is het werk van de Heilige Geest. In de begenadiging komt een drie-enig God openbaar, vergeet dat nu maar niet, een drie-enig God. 

	De Heilige Geest past de genade, die Christus verworven en de Vader weggelegd heeft in de eeuwige vrederaad, toe. En hoe doet Hij dat? Op verschillende wijzen. Maar in deze wijzen is er toch een zekere gelijkheid, een eenheid. Hij doet het door de mens te brengen tot zichzelf. De mens aan wie de genade moet toegepast worden en toegepast wordt, heeft altijd in een schijnwereld geleefd, en alles was schijn bij hem. En wanneer nu de Heilige Geest de genade toepast, dan wordt deze schijnwereld verbroken. En als ze verbroken is, dan is de mens – niet alleen voor God, maar ook in zijn eigen schatting – wat hij altijd geweest was, dat is: een zondaar; niet iemand die gezondigd heeft, maar een zondaar, zoals de tollenaar in de gelijkenis, een zondaar. En als iemand een zondaar is, dan heeft hij een ontdekking van het licht, waarin hij ziet de chaotische toestand van zijn hart en leven. 

	Ik heb u vorige week gezegd dat God in den beginne de hemel en de aarde schiep, en dat Hij sprak: ‘Er zij licht’ (Gen. 1:3). Toen heb ik u de vraag gesteld wat in dit licht gezien werd. En het antwoord was: de chaos, de baaierd. En dat God toen uit de chaos, uit de baaierd, de kosmos, het versierde gemaakt heeft, de wereld. Dat is de bekering. De overtuiging van zonde is dat. Dat is de ontdekking. God spreekt: ‘Er zij licht’, en dan ziet de mens zichzelf. En als het zo niet gaat, dan komt de mens er nooit achter. Dan praat hij over de dingen, en hij meent een ander te kunnen onderwijzen, en hij stelt zich op een voetstuk, en hij wordt een heel christen. Maar hij weet het niet. Hij weet het niet. 

	Men moet bij niets begonnen zijn. Dat kunt u wel onthouden: men moet bij niets, of met niets, begonnen zijn. Dat is het begin van het werk van de Heilige Geest. Daar kunnen jaren voor gebruikt worden. Dat kan gepaard gaan met benauwde wegen en met minder benauwde wegen. Daar kunnen zeer grote en vele afwisselingen bij wezen. Dat is alles bijkomstig. Maar dit is het waar het op aankomt, dat een mens zichzelf leert kennen.

	Als wij van genade spreken, dan moeten we kunnen verklaren wie en wat we door onze val in Adam geworden zijn. En wij moeten deze val ook kunnen verklaren, en we moeten kunnen verklaren dat de zonde van Adam de onze is, en dat de schuld van Adam ons toegerekend is. En dat is het werk van de Heilige Geest. Hiermee begint het. ‘Ten eerste, dat ik weet hoe groot mijn zonden en ellende zijn’, de Catechismus (vr. 2). En hierop volgt de openbaring van het heil, de bekendmaking van het heil. 

	De mens – ik, u, wij allen, godsdienstige mensen en ongodsdienstige mensen ook – wij menen wat van de Heere Jezus te weten. Wij weten niets van de Heere Jezus. Wat we van Hem weten, dat is schijn. En nu komt de Heilige Geest en openbaart de Heere Jezus aan het hart, in het hart. En dan is ineens het verstand er van God en Goddelijke zaken, van de Persoon van de Heere Jezus, van Zijn werk, van de aanbieding van de Persoon en het werk van de Heere Jezus, en hoe Hij is de Weg tot de Vader, en hoe Hij is door de Vader gezonden, en vele andere zaken. Maar dit moet ik eraan toevoegen: de een ziet ze duidelijker dan de ander. Maar ieder ziet er zoveel van als hij nodig heeft. En onder andere ziet men: ‘God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd’ (2 Kor. 5:19). ‘Ten tweede, dat ik weet hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worde’, wederom de Catechismus (vr. 2). 

	En dan, wat dan? Blijft het hier nu bij? Blijft het bij deze aanschouwing en beschouwing en overdenking? Als het daarbij bleef, dan zouden we nog verloren gaan. Maar het blijft er niet bij, en het kan er ook niet bij blijven. Wat gebeurt er dan? De Heilige Geest legt Zijn almachtige en heilige hand in onze hand. Hij brengt ons tot Christus. O, wat een wonder, Hij brengt ons tot Christus! En dat is de trekking, waarover we misschien nog weleens wat mogen zeggen – ‘Trek mij.’ Dat is de trekking. En als de Heilige Geest Zijn hand in de onze gelegd heeft en ons tot Christus gebracht heeft, en de band dus door Christus is teweeggebracht, dan leggen wij de band ook, dat is, wij verenigen ons met Christus. En dat gaat alles als het ‘zachte suizen’ waarvan in 1 Koningen 19 gesproken wordt. Storm en onweer is voorafgegaan, in mindere of in meerdere mate, maar hier, hier is alles stil, stil. ‘Mijn ziel is immers stil tot God. Van Hem wacht ik een heilrijk lot’ (Ps. 62:1 ber.). Men laat zich hier bearbeiden. God doet het, God alleen. Men verenigt zich met Christus, en dan vindt men in Christus wat men buiten de Heere Jezus gezocht heeft: de zaligheid, geluk, de sterkte, gerechtigheid, heiligheid, enzovoort. Wat men buiten de Heere Jezus gezocht heeft, vindt men nu in de Heere Jezus. En zo spreekt de Kerk zich uit: ‘Men zal van Mij zeggen: Gewisselijk, in den HEERE zijn gerechtigheden en sterkte; tot Hem zal men komen’ (Jes. 45:24). ‘Tot Hem zal men komen.’ 

	En de rijke gevolgen hiervan zullen we nu niet noemen, maar ten eerste, het nieuwe hart met de Wet Gods erin geschreven, de vernieuwing van zijn persoon, de vernieuwing van zijn ‘ik’, het ‘ik’. Een begenadigd mens zegt: ik ben vernieuwd, ik. De zonde blijft er aanhangen – vlees en bloed – maar het ‘ik’ is vernieuwd. En dat ‘ik’ wordt dan ‘de nieuwe mens’ genoemd, ‘het nieuwe schepsel’ (2 Kor. 5:17; Gal. 6:15). Er is een nieuwe schepping gekomen, een schepping veel heerlijker dan de schepping die wij met onze lichamelijke ogen aanschouwen. Maar als je de schepping vergelijkt met de nieuwe mens en met het werk Gods waardoor deze geformeerd is, dan zult u zoveel overeenkomst vinden. Er iets van noemen? Het is wel tijd om op te houden, maar… 

	Uit niet is alles geschapen, en zo ook de herschepping, uit niet. Doordat de Heere riep, is de wereld er gekomen, het heelal. God roept, en het nieuwe leven is er. Hij roept. U kunt het alles in de Bijbel vinden. Als u enigermate thuis zijt in de Bijbel, dan hebt u de teksten al gegrepen. U kunt het alles in de Bijbel vinden. God roept. Waarom heeft de Heere de hemel en de aarde geschapen? Om Zijns Zelfs wil. En waarom begenadigt Hij een mens? Om die mens? Hij doet het om Zijns Zelfs wil, om Zijns Naams wil.

	Toen de schepping uit de hand Gods was gekomen, was ze zeer schoon. En als het nieuwe schepsel gekomen is uit de hand des Heeren, dan is er iets dat nog schoner is. In de schepping is er dag en nacht, regen en droogte, zijn er vruchtbare en onvruchtbare tijden. En zo is het ook in de nieuwe schepping. 

	Overdenk deze dingen. Als u kunt, wees ermee bezig. Zonder er u voor af. U krijgt toch wel wat te eten. Een stukje om u te kleden zult u ook wel deelachtig worden, waarlijk. Bekommer en verontrust u niet over deze dingen. Het komt alles vanzelf – Die ons rijkelijk geeft om ervan te genieten (1 Tim. 6:17); aanzie de leliën des velds, de vogelen des hemels (Matth. 6:26, 28) – het komt alles vanzelf. En als u het op een andere wijze wilt hebben, wat zal het dan toch tegen u getuigen! Mens, mens, wat zal het dan toch tegen u getuigen, als u het op een andere wijze wilt hebben. Judas heeft het geld gebrand in de hand. Dat zal bij u ook het geval zijn, als u het niet in Gods weg zoekt. Vreselijk is het te vallen in de handen van een God Die leeft (Hebr. 10:31). 

	Maar we moeten eindigen. Als het Opperwezen mij het leven nog spaart en de gelegenheid doet zich voor, dan zien we elkaar bij leven en welzijn weer over acht dagen hier. Overdenk wat u gehoord hebt, en rust niet voordat u er de rust bij en in gevonden hebt. En laat uw verstand en uw eigen wil en uw eigen oordeel maar niet werken, want dat is alles zonder betekenis, zonde. Maar zet uw hart zo wijd mogelijk open, en zie of God niet gaat spreken. Geef uw aandacht aan het woord van de dichter van de 85e Psalm: ‘Merk op, mijn ziel’ – merk op! – ‘wat antwoord God u geeft’ (vs. 3 ber.). De antwoorden zijn er. Geloof eens dat de antwoorden er zijn. U moet niet zeggen, bijvoorbeeld: ‘Ja, maar dat is allemaal zo moeilijk; o, het is toch zo moeilijk.’ Nee, zo moet u niet spreken. De antwoorden zijn er. Nu gaat het er maar om dat men behoefte heeft om ze uit des Heeren mond te mogen horen. Want, indien gijlieden willig zijt en Mij hoort, zo zult gij het goede dezes lands eten (Jes. 1:19). 

	Ach, dat we onze tijd niet voor andere dingen mochten over hebben. We zijn zo royaal ten opzichte van onze tijd, nietwaar? Onze portemonnee houden we zo gemakkelijk gesloten, maar tijd kan iedereen wel van ons krijgen. ‘Laat hem maar bij ons langskomen, want gezelligheid is toch zo veel waard.’ Ik zeg er niets van. Ik wens geen vitter te wezen. Maar dit zeg ik wel: bedenk dat er een eeuwigheid is. Misschien komt u tot het inzicht dat u uw tijd nog wel wat beter kunt besteden. 

	U moet uw tijd niet aan uw werk onttrekken. U moet werken. U moet hard werken. Hard moet u werken. Als God u gelegenheid geeft om te werken, dan moet u het doen met toewijding, zo hard als u kunt. Daar hebt u de krachten voor gekregen. Waarvoor zijt u anders hier? Wat doet u anders hier? Hard werken als God u de gelegenheid geeft, en dan zal er altijd wat overblijven om u bezig te houden met de eeuwige dingen. Als u moet werken, dan moet u niet zeggen: ‘Ja, maar nu moet ik eerst eens bidden.’ Als u moet werken, dan moet u werken, en als u gewerkt hebt, dan moet u bidden misschien. Eenvoudig moeten we zijn, eenvoudig en oprecht, eenvoudig, oprecht en nederig van hart. En vooral acht geven, acht geven. 

	U ziet wel hoe het in het dagelijkse leven gaat, nietwaar? Als twee mensen elkaar ontmoeten, dan geven ze acht. Waarop? Of ze elkaar niet wat te vertellen hebben. En ze zouden wel willen vragen, en ze vragen ook somtijds: ‘Nog nieuws?’ Stelt u zoveel belang in de wereld, en houdt u zich voor een begenadigd mens? En dan zó te leven? U moet acht geven op God, op de dingen van het Koninkrijk Gods. Mensen hebben u niets te vertellen, niets. U moet acht geven op de dingen van het Koninkrijk Gods. En wat u hoort – al was het van een bedelaar, door de voorzienigheid Gods – daar moet u mee inkeren in uzelf. Dan moet u niet zeggen: ‘Och, die bedelaar, die bedelaar; och, die mens.’ U moet ermee inkeren in uzelf. 

	Ik heb u kort geleden gewezen op de uitnemende bladvulling van het laatste nummer van de ‘Mededelingen’. Je hebt het wel gelezen? Er staat in deze bladvulling: ‘Begenadigde mensen geloven het Evangelie, en ze zouden het geloven, al had de duivel het hun gepredikt.’ Dat is het. Dat is ontdaan van alle vroomheid – ‘al had de duivel het hun gepredikt.’ En waarom? Waarom staat dit in de bladvulling, het zijn maar enkele regels? En waarom geloven zij het? Omdat het gegraveerd staat in hun hart. Daarom geloven ze het, en dat is het: het moet in ons hart gegraveerd staan. En dan gelooft een mens het en hij kan niet nalaten het te geloven. Naarmate de dingen duidelijker gegraveerd staan in ons hart, naar die mate is het geloof ook krachtiger. 

	Ja, ja, zij hebben het geweten, deze mensen. De natuurlijke geest van deze mensen was zo gaaf, en de Heilige Geest was hun in zo rijke mate geschonken, en ze hebben de voortreffelijkste dingen gezegd. En nu moet ik en u, wij moeten allen ons houden aan hun uitspraken. Natuurlijk in de eerste plaats aan het Woord – maar dat voeg ik er nu alleen maar aan toe om de vitterij de mond te stoppen, want ik weet heel goed dat deze mensen naar het Woord gesproken hebben.

	Amen.

	 

	Gebed:

	Heere, we verdwalen toch immers in de waarheid, maar dat is dan geen verdwalen – ‘Hier weidt mijn ziel met een verwond’rend oog’, dat is het. ‘Hoe groot is Uw goed, dat Gij weggelegd hebt voor degenen die U vrezen.’ Ach, ach, schande over ons, dat we er zo weinig mee bezig zijn, en dat er zoveel dingen zijn die onze aandacht kunnen treffen, en onze harten kunnen trekken, en die ons zo welsprekend kunnen maken in onze conversatie. Heere, bekeer ons. Wil ons van onszelf bekeren, wil ons bekeren tot U. 

	We hebben deze morgen nog iets mogen zeggen. Vergeef al het zondige, en gebruik wat recht was om in onze harten de kennis van en de liefde tot het rechte te brengen. En doe ons dan ons voorbereiden op de eeuwigheid. Laat niemand denken: ik ben nog jong. Want het is de mens – er staat niet: het is de oude mens – het is de mens gezet te sterven, en daarna het oordeel. Geef dat onze kinderen indrukken ontvangen, en dat ze deze indrukken straks niet kwijtraken, zoals dat meestal het geval is. En wil onder de jonge mensen – hoe zware strijd het ook vergt – er nog in het hart grijpen en brengen tot de kennis en de vreze van Uw Naam. 

	En wil U ontfermen over hen die deze prediking verlieten. Het is U bekend dat ze er niets goeds voor in de plaats gevonden hebben en nooit zullen vinden.

	Wil gedenken al wat uit ellende tot U opziet. Wil Uw Kerk staande houden. Doe haar strijden en overwinnen. Laat haar losgelaten hebben en loslaten. Doe haar U aankleven en volgen in iedere weg en onder alle omstandigheden. En laat ieder die zich komt te misgaan of in een dwaling valt, terugkomen met berouw en leedwezen, met geloof in het bloed dat betere dingen spreekt dan Abel.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 118:7 en 8.

	 



Zesde predikatie, 20 september 1953

	 

	Gezongen:      Psalm 46:3 en 4.

	Gelezen:      De Wet des Heeren; 1 Johannes 1.

	 

	Aan deze dienst ging een huwelijksbevestiging vooraf.

	 

	Gezongen:      Psalm 108:1.

	 

	We hebben, mijn zeer geachte toehoorders, zoals u bekend is, al enige malen gesproken over de eerste woorden van het vierde vers van Hooglied 1:

	 

	‘Trek mij.’

	 

	Ook vanmorgen vragen we hiervoor uw aandacht.

	‘Trek mij.’ Dat is een gebed. Een gebed veronderstelt een band: een band tussen Hem tot Wie men zich richt en de bidder. Waar geen band is tussen deze twee personen, daar is geen gebed, geen gebed des geloofs.

	We hebben u reeds het een en ander over de band tussen God en de gelovige gezegd. Deze band is van eeuwigheid. De dingen van het geestelijke en ook van het natuurlijke leven, alle dingen dus, zijn terug te brengen tot een oorsprong. Sommigen spreken van het noodlot, en zij doen dit omdat zij God niet kennen. Maar wij geloven, zo wij althans geloven, dat God in Jezus Christus de laatste en diepste grond van onze behoudenis is. Dit drukken we uit ook in ons zingen. Denk aan enkele woorden uit de 89e Psalm: ‘Door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen’ (vs. 8 ber.). 

	De band wordt gelegd in de tijd. Gods raad, of die nu gaat over geestelijke of over andere dingen, Gods raad wordt vervuld. ‘Mijn raad zal bestaan en Ik zal al Mijn welbehagen doen’ (Jes. 46:10). Zo wordt dan ook de band tussen Christus en de uitverkorene in de tijd gelegd. Niemand voor wie de zaligheid bestemd is, verlaat dit leven zonder dat er een band gekomen is tussen Christus en zijn ziel. Deze band wordt volmaakt door het geestelijk huwelijk. Maar dit huwelijk wordt niet hier gesloten. Hier is de ondertrouw. In de hemel wordt het huwelijk gesloten. En het is hiernaar dat iemand die waarlijk gelooft, uitziet. Hij drukt dit uit, ook alweer in het gezang: 

	 

	Maar (blij vooruitzicht, dat mij streelt!)

	Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen,

	U in gerechtigheid aanschouwen,

	Verzadigd met Uw Godd’lijk beeld. (Ps. 17:8)

	 

	Onbegenadigden willen hier blijven. Ieder die geen band aan Christus heeft, wenst het leven, hoe ellendig het ook somtijds moge zijn, hier voort te zetten. De gelovige roept: ‘Wanneer zal ik naad’ren voor Uw ogen, in Uw huis Uw naam verhogen?’ (Ps. 42:1 ber.). 

	Ik zou u iets willen zeggen over deze band, over zijn aard. Hij is geestelijk, geheel geestelijk. Het is niet zo dat Christus van een gelovige alleen de Voorganger en het Voorbeeld is. Nee, Christus is in de gelovige, en de gelovige is in Christus. Dat stelt een mens maar niet vast. Ja, ik zeg niet dat dit niet gebeurt. Maar dat heeft geen zin, dat is zonder betekenis. De vereniging waardoor Christus in een mens komt, en een mens in Hem, is een zaak die men gewaar wordt. Het is een zaak des geloofs, maar tegelijkertijd een zaak die men gewaar wordt. Zodat, niet zodra de Heere Jezus Christus, rijdend op het Woord van Zijn waarheid (Ps. 45:5), gekomen is in een mens, deze mens zegt: ‘Nu is Christus in mij, en ik ben in Christus.’ Hiervoor is helemaal geen moeite nodig; men dringt hier zich niet iets op. Men wordt niet een vroom mens hier, een godsdienstig mens, die weet welke de artikelen des geloofs zijn. Nee, het is hier alles ervaring. En uitgesproken wordt wat men ondervindt. Daarom staat er: ‘Zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook’ (2 Kor. 4:13). En hierop moet u goed letten, want een godsdienst zonder ervaring heeft geen betekenis. Zulk een godsdienst is bestemd om geheel onder te gaan; er blijft niets van over. Vroeg of laat laat deze godsdienst de mens los, en de godsdienstige mens laat hem ook los. Dit zijn onweersprekelijke feiten. Daarom moet een mens zich gedurig, ja dag en nacht, rekenschap geven van de vraag of hij waarlijk een band, een geestelijke band met God heeft. 

	Ik zei dat de band tussen Christus en de ziel geheel geestelijk is. Christus is naar Zijn menswording beide God en mens. Maar zo leeft Hij niet, zo is Hij niet in de gelovige. In de gelovige is Hij door Zijn Geest, door Zijn Geest. Daarom vinden we in onze catechismus, in het artikel over de hemelvaart: ‘Naar Zijn Godheid, majesteit, genade en Geest wijkt Hij nimmermeer van ons’ (antw. 47). Geheel geestelijk. 

	Het is een zeer nauwe band. Ik heb het u al gezegd. Christus is in de mens, in de gelovige, en de gelovige is in Christus. Het is een wederzijdse vereniging. En alweer, dit stellen we niet vast door godsdienstigheid, maar eenvoudig omdat het onweersprekelijk is voor ons. Al was er in de gehele wereld niemand die deze dingen geloofde, dan zou de gelovige, de begenadigde, er nochtans ten volle van overtuigd zijn dat ze waarachtig zijn. Zoals God lacht over de atheïst, die zegt: ‘Er is geen God’, zo lacht de gelovige ook over de atheïst, die zegt: ‘Er is geen God.’ 

	Het is een zeer nauwe band. Deze wordt nooit verbroken. Er kan verwijdering komen. De gelovige kan in een dwaling vallen. Hij kan ook in een zonde vallen. Hij kan zelfs herhaaldelijk zondigen, ja we hebben gehoord van Johannes dat wanneer iemand zegt dat hij geen zonde heeft, bij hem de waarheid niet wordt gevonden (1 Joh. 1:8). Maar de band wordt hierdoor niet losgemaakt. En hiervoor zijn meerdere redenen aan te geven.

	Christus heeft de zaligheid verworven, niet ik, niemand. Een mens weet van nature niet eens wat het is zalig te zijn of zalig te worden. Maar Christus heeft de zaligheid verworven. En toen Hij haar verwierf, wist Hij voor wie. En nu heeft Hij gezegd: ‘Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij; en Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken’ (Joh. 10:27, 28).

	We hebben gezegd dat de Heere Jezus door Zijn Geest in het hart woont en werkt. Als nu eenmaal in iemands hart de Heilige Geest gekomen is, dan blijft Hij daar. Dit is een onherroepelijke zaak. Ik heb u meermalen iets gezegd over het komen van de Heilige Geest in het hart van de mens. Is dit geschied, dan zegt een mens, zoals we u meermalen hebben laten horen: ‘In mij is de Heilige Geest.’ Hij had daar voor die tijd niets van geweten. Maar het is hier alweer behalve geloof ook gewaarwording. Het hart weet het, het hart weet de dingen. Het hart van een begenadigde heeft een vaste en diepe wetenschap. De dingen die hij weet, staan gegraveerd in het hart. Ze zijn door de Heilige Geest in het hart verzegeld, zodat er in een waarachtig geloof geen zweem van twijfel is. In een mens die gelooft, wordt de twijfel gevonden. Maar in het geloof zelf is geen twijfel.

	De band blijft dus. De beloften, waar nu iemand door het geloof recht op heeft, zijn onveranderlijk. Ze zijn ja en amen, Goddelijke beloften, in Christus bezworen. Het zou verschrikkelijk zijn als iemand zijn eed brak. Maar wat denkt u, als eens aangenomen moest worden dat God Zijn eed brak, of zelfs wanneer men twijfelt of God Zijn eed wel zou houden… God heeft gezworen dat Hij doen zal hetgeen Hij beloofd heeft, en Hij doet het. En zo vast is geen verzekering als in het gelovig omhelzen van de beloften gevonden wordt. Het zaligmakend werk in het hart van een mens houdt nooit op te bestaan. Want het Woord is in zijn hart geworpen. En nu zegt Johannes in 1 Johannes 3 vers 9: ‘Zijn zaad’, dat is dat Woord, ‘Zijn zaad blijft in hem.’ Zodat het nooit voorgekomen is, en ook nimmer zal voorkomen, dat een gelovige zonder het Woord en zonder de kennis van het Woord in zich is, in zijn hart. Niet zodra komt het geloof aan het Woord, of de gelovige spreekt: ‘Dit is het Woord van God.’ Nog eens, we hebben het u gezegd: de waarheid, de dingen van het Koninkrijk Gods zijn verzegeld in het hart.

	En eindelijk is daar dan de verkiezing. God is niet begonnen voordat Hij Zijn raad gemaakt had. En deze raad, we hebben het u al gezegd, deze raad wordt nu vervuld. En nu kan de macht der duisternis en een wereld die in het boze ligt, wie of wat ook, razen en tieren – machteloos is men, machteloos! Dacht u dat het helpen zou wanneer u zei: ‘Ik ben het met dit alles niet eens’? Zover kunt u in uw ontkenningen niet gaan, nog eens, of God lacht om u. En er zijn er op aarde die ook om u lachen, heilig om u lachen. 

	 

	Gezongen: Psalm 27:5. 

	 

	 De dingen die ik u genoemd heb, moeten uw volle aandacht hebben. Ge moet ermee bezig zijn. Iedereen weet wat het is met iets bezig te zijn. Ge moet met de genoemde zaken dag en nacht bezig zijn. Er gaat tijd voor uw werk af, ook enige tijd voor ontspanning, rust – en verder moet u bezig zijn met de geestelijke dingen. Zo moet uw leven zijn. En bespeurt u dat er een loslating komt, of dat er zonden liggen, dan moet u zich herstellen. Dit heeft de Heere Jezus Christus u geleerd met de bekende woorden die Hij eens uitsprak in de kring van Zijn discipelen: ‘Wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel?’ (Matth. 16:26). 

	Het is zo erg dat er zo weinig gedacht wordt. Hebt u een denkend leven? Of praat u liever wat, en hoort u liever praten? U moet een denkend leven hebben, de raad van de Heere Jezus Christus opvolgen: ‘Steek af naar de diepte’ (Luk. 5:4). Al maar meer naar de diepte. 

	Als u, of iemand met wie u in aanraking kwam, eens zei: ‘Ik heb wel getracht om dit te doen, maar ik kan niet zien dat het mij iets geholpen heeft’, dan zou ik u willen zeggen: Denk door! Dan zult u dit ontmoeten: Stelt u dat God niet is, dan zult u vol moeilijkheden blijven, onoplosbare vragen zullen er zijn. Stelt u dat God wel is, dan zult u vele moeilijkheden hebben, onoplosbare vragen. Hier is u dan geplaatst. En op deze plaats kan het licht wonderlijk doorbreken.

	Is dan door u vastgesteld dat God is, dan zult u bespeuren dat onmiddellijk een andere vraag zich met grote kracht aan u gaat opdringen, de vraag namelijk: Wat betekent het voor mij dat God is? Hoe staat Hij tegenover mij, en hoe sta ik tegenover Hem? En ge zult komen van de ene vraag tot de andere. En omdat gij deze vragen niet van uzelf kunt beantwoorden, zo zult ge ermee blijven zitten, u zult ermee blijven zitten. En het kan achteraf blijken dat hierdoor, hierin, hiermee, aan God aanleiding gegeven was om u te onderrichten. En dat moet u hebben. U moet zich door mij niet laten onderrichten, of door wie ook, niet door de apostel Paulus of door de apostel Petrus. Dat zou u alles niet baten. Dan zou u toch tot geen zekerheid komen. Maar u moet zich door God laten onderrichten. En dit is de belofte: ‘En al uw kinderen zullen van den HEERE geleerd zijn, en de vrede uwer kinderen zal groot zijn’ (Jes. 54:13). Dat, de vrede, is het gevolg van de onderrichting door God. Daarom heeft de apostel ergens gezegd: ‘Het Koninkrijk Gods is niet spijze en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door den Heiligen Geest’ (Rom 14:17). Want als u eenmaal, als ik het zo mag uitdrukken, bij de aanvang uit het strijdperk gekomen zijt, dan moet u kunnen zeggen: ‘Nu heb ik niets van een mens, en ik heb ook niets van mijzelf ontvangen. Ik heb alles van God.’ En dan zult u daar staan als een koperen muur en als een vaste stad (Jer. 1:18) – hoe zwak u uzelf somtijds ook zult voelen. U zult daar staan zó dat u de diepe overtuiging hebt dat al kwam de ganse wereld, geleerd en ongeleerd, tot u om u te overtuigen dat gij het spoor bijster zijt, gij de zekerheid hadt dat al deze mensen dwaalden. Dat is het geloof. En alleen door zulk een geloof leeft men. Maar het is zo jammer dat er niet meer gedacht wordt…

	Vele mensen stellen het vast. Men merkt het zo spoedig of men met iemand in aanraking is voor wie de problemen, voor wie de vraagstukken, vraagstukken geworden zijn. Zijn de vraagstukken voor ons geen vraagstukken geworden, dan kunnen we onze naaste niet veel helpen, we hebben hem niet veel te zeggen. We moeten er zelf doorheen gegaan zijn. Nog eens, hierom zei de apostel Paulus: ‘Zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook.’ En wie er doorheen gegaan is, spreekt niet veel. Want hij heeft niet veel woorden nodig, maar hij gelooft wat hij zegt. Er is bij zulk een mens wat gebeurd: het bloed van Christus is tot hem gekomen en heeft de consciëntie gereinigd van dode werken, teneinde hij in staat zou wezen om de levende God, om God Die leeft te dienen. Maar er is van al deze dingen veel meer te zeggen. Het is onuitputtelijk, en we zullen het nooit tot een einde brengen. Maar slechts vast te stellen dat de dingen zo zijn, dat is een droevig ding. Want straks, nog eens, ontvalt ons alles.

	Ik hoorde deze week iets aardigs. Misschien kan ik het wel niet goed vertellen, want toen ik het vernam heb ik er zoveel acht niet op geslagen, maar ik ben er toch later over gaan denken. Er staan twee jongens bij elkaar, opkomende jongens. ‘Gerrit,’ of Jan of Piet, ik weet niet hoe de aangesprokene heette, ‘geloof jij dat er een God is?’ Deze jongen, de vrager, was opgevoed in een gezin dat niet godsdienstig was. ‘Geloof jij dat er een God is?’ ‘Ja,’ was het antwoord, ‘ik geloof wel dat er een God is.’ Er kwam een tweede vraag van de knaap: ‘Geloof jij dat er mensen zijn die wéten dat er een God is?’ Het antwoord was: ‘Ik geloof wel dat er zulke mensen zijn.’ Maar dat was alleen maar omdat hij zulke mensen kende. Een knaap, misschien veertien, vijftien jaar. Jongens, meisjes, je bent misschien ook veertien, vijftien jaar. Komen bij jullie ook zulke vragen op? Of is je hart vervuld van allerlei andere dingen? Zulke vragen moeten opkomen. Dat zijn twee gewichtige vragen: Geloof je dat er een God is? Geloof je dat er mensen zijn die wéten dat er een God is? Het hart zou immers uitgaan naar zo’n jongen! Maar ik ken hem niet. Ontmoet ik hem, dan zou ik niet eens weten dat hij het was.

	Er zijn mensen, vele mensen, die een opvatting hebben van de dingen. Ze zijn gereformeerd, of wat anders, misschien vrijzinnig, of wat anders. Ze denken dat het hebben van een opvatting geloof is. Het heeft niets met geloof te maken. Want of u nu al een opvatting hebt van de dingen… Als u en ik met elkaar in gesprek waren, dan kunt u erop rekenen dat ik het niet tellen zou of u een opvatting hebt. Maar ik zou u zeer waarschijnlijk vragen: ‘En hoe is u aan uw opvatting gekomen? Laat ons elkaar hier eens wat van vertellen. Hoe zijn wij aan onze opvatting gekomen? Want men wordt opgevoed, in een godsdienstige of in een ongodsdienstige omgeving, men komt in aanraking met mensen die een belijdenis hebben, of die alle dingen van de religie tegenspreken – men moet daarin niet geëindigd zijn, men moet niet eindigen in wat men door opvoeding vernomen heeft. Maar er moet een worsteling zijn. ‘Vader en moeder’ – zo zult u heus wel denken – ‘vader en moeder kunnen zich ook wel vergist hebben. De dominee kan het ook wel mis hebben. Al die godsdienstige mensen kunnen zich ook wel op een dwaalspoor bevinden.’ U moet het weten, u moet het weten. En nog eens, u moet het zo weten dat al stond de gehele wereld tegenover u, gij nochtans zoudt zeggen: ‘Ik weet Wie ik geloof.’

	Zelfkennis, dat staat aan het begin van de weg, zelfkennis. Kennis van zijn verlorenheid, van de verlorenheid van al wat we zijn en hebben. Dat staat aan het begin. En deze zelfkennis wordt ons geschonken door de Wet, door de letter en door de geestelijke zin van de Wet, door de Wet beschenen met het licht van het Evangelie. Is een mens niet gebracht tot en in zichzelf, dan kan hij niet met het Evangelie werken, niet met God, niet met Christus, niet met de dingen van het Koninkrijk Gods. En dan moet er een openbaring van God plaatshebben, een openbaring van God in ons hart. 

	Het is niet zo dat men zegt: ‘Ik geloof wat er in de Bijbel staat.’ Ik ontmoette eens een professor. Ik deed huisbezoek bij deze man. Toen ik een gesprek met hem begonnen was, zei hij: ‘Och, ik geloof de dingen zoals ze daar staan.’ Nu is het duidelijk dat men van een psychologisch raadsel kan spreken wanneer men een professor zo hoort spreken. Maar zulke psychologische raadselen zijn er in overvloed onder de mensen. Maar ú moet zo niet spreken. U moet leren u anders te uiten. U moet leren te zeggen: ‘Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest’ (Gen. 32:30). Of dit licht nu minder of meer krachtig was, dat is niet de hoofdvraag. Dé vraag is: kent men God door aanschouwing? Dat is de tweede vraag.

	En hier is een derde. Men moet zich afvragen wat de aanschouwing van God aan de ene kant en de kennis van onszelf aan de andere kant, in ons teweeggebracht heeft. Begin maar, begin maar te zeggen wat deze twee zaken in u teweeggebracht hebben. Begin maar. Begin maar het uzelf te vertellen. En misschien vertelt u er ook weleens wat van aan een ander. Begin maar. Als u hier niet beginnen kunt, dan is dat een bewijs dat er nooit iets gebeurd is, dat ge van alle zaligheid nog ontbloot zijt. Dat is het derde: wat heeft de zelfkennis en de aanschouwing van God in ons teweeggebracht? Want hier begint het gelovig werkzaam zijn met het Evangelie. En waarlijk, dan is het Evangelie ons een blijde boodschap. Want behalve van vele andere dingen spreekt het Evangelie van vergeving van zonden en van vernieuwing van het leven en van vele andere heerlijke zaken. Zaken waarmee een ganse wereld niet zou kunnen worden vergeleken. Ge kunt daarvan vinden in de heilige Schrift: ‘Maar hetgeen mij gewin was,’ zegt Paulus, ‘dat heb ik om Christus’ wil schade geacht’ (Filipp. 3:7). Mozes weigerde aan het hof te blijven. En welk een uitnemende opvoeding had hij daar niet en welk een rijke toekomst lag daar niet voor hem open? Hij weigerde aan het hof te blijven, en hij verkoos Christus, Die hij zag in de lendenen van een slavenvolk. Dit is onze houding. Deze houding moeten we hebben.

	En de vierde vraag is wat het alles heeft uitgewerkt. Zijn de eerste drie zaken er, dan is dit de uitwerking geweest: een nieuwe geboorte, een geboorte uit God, wedergeboorte. Zodat men zegt: ‘Ik ben een nieuw schepsel. Ik ben ik niet meer.’ Zoals de apostel Paulus zich uitdrukt in deze woorden: ‘Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij liefgehad heeft en Zichzelven voor mij overgegeven heeft’ (Gal. 2:20).

	En de vijfde vraag is: heeft men zich toen bekeerd tot God? 

	En nu moet u niet menen dat ik niet meer vragen zou kunnen stellen en beantwoorden, maar hierbij willen wij het laten. En het is genoeg, het is genoeg om uzelf te toetsen.

	Als u eens enig inzicht in de Bijbel krijgt, dan moet u niet denken dat het dát zou wezen. Of als u eens een aangenaam gebed uit kunt storten, dan moet u niet denken: ‘Dat is het nu.’ Nee, dat alles is het niet. Het is wat anders. En ik zal u nu niet zeggen wat het dan wel is, want dat heb ik al gedaan. Maar ik zou er dit aan toe willen voegen: het is het komen van God tot ons en in ons. Dat is het. 

	En nu moet u zich maar afvragen wat voor ondervinding u van deze dingen hebt. Wie van deze dingen waarlijk ervaring heeft, die moet leren met de Bijbel zich nader in kennis te laten brengen. Ik zal eens een gewaagde stelling uitspreken, en ik weet zeker dat negentiende van de godsdienstige wereld het hier niet mee eens is. Het schijngeloof begint met de Bijbel, en waar het waarachtig geloof is daar begint men eerst dan met de Bijbel wanneer men door God gerechtvaardigd en geheiligd is. Denk er eens over na. De zaak is het waard. Ge vindt in de Schrift wel de bevestiging van mijn uitspraak. Denk maar aan de geschiedenis van de kamerling (Hand. 8). Deze man deed waarlijk zijn best om de dingen te weten te komen en hij gebruikte daarvoor de Bijbel. Maar komt de vraag tot hem: Verstaat ge ook wat ge leest? Dan is zijn antwoord: Neen, hoe zou ik kunnen, omdat ik geen uitlegger heb. En waar deze Uitlegger niet werkt, daar is geen verstand van de Bijbel. Maar niet zodra heeft de Uitlegger Zijn werk aangevangen, of de Bijbel gaat open. En het hart gaat ook open. En nu moet u niet denken dat Filippus voor de kamerling de uitlegger geweest is – de Heilige Geest heeft Filippus gebruikt, zoals de Heilige Geest zo dikwijls een mens gebruikt om een ander te helpen, niet slechts in tijdelijke maar ook in geestelijke en eeuwige dingen. En als u nu beginnen moogt om met de Bijbel te leven, dan zult u almaar achter uw dwaasheid en blindheid komen. En het woord van de blindgeborene zal nog wat meer betekenis voor u krijgen dan het al gekregen heeft: ‘Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie’ (Joh. 9:25).

	Amen.

	 

	Gebed:

	Dat we u erkentelijk mochten wezen, Heere, dat deze dingen nog gezegd konden worden. Ze zijn toch niet van de aarde, maar van boven, van de hemel, niet van de mens, maar van U. Vlees en bloed baart het Koninkrijk Gods niet. Toen een van Uw discipelen ervan getuigde, hebt Gij gezegd: ‘Zalig zijt gij, Simon Bar-Jona; want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.’

	Wil het nu zegenen, het werk van deze morgen. Doe er ons ons voordeel uit halen, door de gezegende werking Uws Geestes en door Uw genade. Staat ons hart er nog vreemd tegenover, dan wil dit niet zeggen dat ons hart er vreemd tegenover zal blijven. Want Gij doet wonderen. Gij spreekt en het is er; Gij gebiedt en het staat er. 

	Laat ons niet behoren tot de gedachteloos daar henengaande menigte, die geen ander woord heeft dan: ‘Wie zal ons het goede doen zien?’ En doe ons strijden. Laat ons ons door U laten brengen in de duisternis. Of we eens mochten leren wat het zegt wanneer de apostel schrijft: ‘Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.’ Zijn we door U onderwezen, geef ons dan de ons gegeven raad op te volgen. Laat ons U nodig hebben om met de Bijbel te leven. 

	Nu gaan we weer uit elkaar. Begeef noch verlaat ons. Gedenk ons op deze dag. Gedenk onze zieken. Er zijn er die anders hierheen zouden gegaan zijn. Gedenk ze. En laat de ellende waarin ze gebracht zijn aanleiding zijn om uit diepten van ellende tot U te roepen. Gedenk ook de betrekkingen van de zieken. 

	Wil uw Kerk zegenen met uitbreiding, met standvastigheid en kloekmoedigheid. Wil haar heiligen, meer en meer. Gedenk hen die in hun woning het Woord onderzochten. Gedenk ook degenen die van ons weggingen. Erbarm U over de volkeren.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 50:6.

	 



Zevende predikatie, 27 september 1953

	 

	Gezongen: Psalm 43.

	 

	Hebt u nog met enige aandacht gezongen? Wanneer wij deze en dergelijke verzen met elkaar aanheffen, dan zouden we er acht op moeten geven in welke wereld mensen als de dichter geleefd hebben, en in wat voor een wereld wij leven. Ik bedoel niet de wereld om ons heen, maar in ons.

	En eerst wanneer de wereld waarin de dichter van de 43e Psalm heeft geleefd, onze wereld is – dat is, de nieuwe wereld in dewelke gerechtigheid woont – dan verstaan we zo’n man, en we verstaan de Heilige Schrift voor wat de gronden betreft, we verstaan onszelf, en we verstaan God. En is dit het geval, dan hebben we een rijke toekomst – al zouden we dan hier ook nog vele moeilijkheden hebben – een rijke toekomst. Want die de Heere verwachten – de Heere, geen hulp van mensen, geen genoegens in de wereld, in het zichtbare en tastbare, maar die de Heere verwachten – verwachten, de Heere verwachten – die zullen de kracht vernieuwen en ze zullen opvaren. Opvaren waarheen? Ge hebt het gezongen:

	 

	Dan klimt mijn bange ziel gereder 

	Ten berge van Uw heiligheid, 

	Waar mij Uw gunst verbeidt. (Ps. 43:3)

	 

	Gelezen: De Wet des Heeren; Galaten 1.

	 

	Gebed:

	Het is alles Goddelijk, wonderbaar, Heere. Het legt getuigenis af van Uw werk. Nee waarlijk, het is geen mensenwerk. Het houdt geen dwaling in, het is recht, volstrekt recht, zoals Gij recht zijt.

	Maar hoe staan wij er nu tegenover? Verstaan we en begrijpen we dat het alles waarachtig is, en hoe en waarin en tot welk einde? Dit zijn de vragen die wij ons hebben te stellen. Laat ons het doen, en niet rusten voor ze zijn beantwoord – zo dit nog niet is geschied. Het antwoord is er. Gij zijt het antwoord. ‘In Uw licht zien wij het licht.’

	Heere, we mogen nog weer hier zijn. Doe ons dit uurtje door Uw genade ons ten nutte maken. Misschien komt er zulk een uur deze ganse week niet meer voor, misschien wel nimmermeer. Ach, we hebben nu allen zo’n goede kans, een kans om gelukkig te worden, zalig, bekeerd te worden. We zijn hier toch niet gekomen om een goede prediking te houden, en daarnaar te luisteren? Neen, we zijn hier samen om de weg der waarheid uit te leggen, en dit te doen met het oogmerk om U, Die zijt de God der waarheid, te verheerlijken, en zo dit Uw wil mocht zijn, Uw welbehagen mocht uitmaken, mensen te brengen tot U, tot bekering tot U.

	Ach, zend Uw licht en Uw waarheid, dat die ons leiden. En treed niet in het gericht met ons. Dan zouden we geen ogenblik langer levend voor Uw aangezicht zijn, niet één mens. Want bij alle verschil dat er onder de mensen gevonden wordt, zijn ze het hierin eens, dat ze U niet wensen, om wat anders te kunnen najagen.

	Wil Uw Kerk gedenken, uitbreiden, bevestigen en schragen. Ze weet het. Maar omdat ze het weet, bidt zij: ‘Zeg Gij tot mijn ziel: Ik ben uw heil.’

	Gedenk onze zieken en verpleegden. Gedenk, Heere. Van één kwam een goed bericht. Wil hem verder helpen, en ook zijn vrouw en kinderen, zijn betrekkingen, helpen wat betreft de natuurlijke geest, maar ook wat betreft zijn hart en het hart van zijn betrekkingen.

	Gedenk de geëmigreerden. Gedenk de thuiszittenden. Gedenk ons volk en de volkeren.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 123.

	 

	Nog eens Hooglied 1, het vierde vers, het begin:

	 

	‘Trek mij.’

	 

	We hebben u gezegd dat er een band is tussen Christus en de gelovige, zoals er een band is tussen de bruid en de bruidegom. De Vader gaf de Zijnen aan Jezus Christus. Ja, Hij kon ons toch niet in ónze hand laten? Want dan zou er niets van terecht zijn gekomen. Wij zijn onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad (Heidelb. Cat. vr. 8).

	De Zoon nam op Zich om het alles uit te voeren, de gehele zaligheid te bewerken, zodat we het in Hem moeten zien, zoeken en vinden, en als dat dan gebeurd is, dan tot roem van de genade Gods, en misschien wel tot heil van onze naaste, zeggen: ‘Ik heb niet voorgenomen iets te weten dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd’ (1 Kor. 2:2). 

	De Heilige Geest heeft Zich verbonden om te trekken uit de duisternis waarin de mens zich van nature bevindt, en te brengen tot Gods wonderbaar licht, waarin de gehele zaligheid wordt gezien, bewonderd en genoten. En daarom is het nodig dat we bidden, de ganse dag bidden, bidden ook in de nacht:

	 

	Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!

	Mocht Die mij op mijn paân ten Leidsman strekken! (Ps. 119:3)

	 

	De gelovigen vinden in Christus al wat zij nodig hebben. En omdat ze dat verstaan, voor waarachtig houden, openen zij hun hart voor Hem, roepen Hem het welkom toe. En nu mogen ze wel nog van vele andere dingen ook genieten, maar alleen van zulke waarvan dit mogelijk is in Christus, en dan moeten ze al het andere losgelaten hebben en telkens weer loslaten. Eenmaal zal Christus met de gekochten en de verlosten voor Zijn Vader staan en zeggen: ‘Hier zijn ze.’ En dan zal God zijn ‘alles in allen’ (1 Kor. 15:28). Het loflied dat men hier enigermate geleerd heeft te zingen, zal dan aangeheven worden om nooit meer onderbroken te worden. 

	‘Trek mij.’ De trekking dus. Vroeger, toen ik nog heel veel in aanraking kwam met allerlei mensen, met allerlei godsdienstige mensen, heb ik dikwijls horen spreken van de trekking. Daar werd dan gezegd: ‘Als een mens staande gehouden is, en hij wordt bearbeid, en hij breekt met de wereld, en hij vraagt naar de Heere, hij bekent zijn ongerechtigheden, en vooral wanneer hij enig gezicht op Christus krijgt, dan wordt hij door dit alles getrokken.’ Ik weet niet wat u ervan zegt. Ik zeg er dit van: het is niet waar; het is niet waar. Het is een misvatting. 

	We moeten over de trekking dan een enkel woord zeggen. Ze bestaat uit twee dingen: uit de verlichting van de zondaar, en uit zijn bekwaam- en gewilligmaking om naar God te gaan, in de weg waarin God gekomen is tot de mens. Dit is voor mij de trekking. Dit is naar de Schrift de trekking. En zo hebben alle dienstknechten van Jezus Christus – in of buiten de ingestelde kerk – erover gesproken, zonder enige uitzondering.

	Verlichting. Er wordt gezegd, en u weet het wel, want we hebben wel honderden malen dit woord aangehaald: ‘Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus’ (2 Kor. 4:6). – Verlichting. Wanneer nu een begenadigde bidt: ‘Trek mij’, dan vraagt hij om verlichting die hij alreeds heeft leren kennen en waarvan hij de waardij weet. Zo bidt David: ‘Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet’ (Ps. 119:18). Dat is het ene deel van de trekking: de verlichting.

	Nu kan ik wel tegen u zeggen: ‘Neem het goed in u op’, maar dat doet u niet, want u kunt het niet doen. Maar als de Heere u geeft deze waarheid in u op te nemen, dan verstaat gij haar. En nu moet u altijd maar bedenken dat men het onderscheid tussen waarheid en leugen niet kan zien, niet ziet, voordat de waarheid is geopenbaard in ons hart, de waarheid gelijk zij in Jezus Christus is. Dus, wanneer iemand die niet verlicht is, zegt: ‘Dat is waarheid, dat is goed, dat is schoon’, dan moet u erop rekenen dat hij morgen misschien precies het tegenovergestelde zegt. Waarom? Omdat hij niet verlicht is. En hij zégt ook niet alleen morgen het tegenovergestelde – maar hij doet er ook naar. 

	Er wordt gemeend dat men de waarheid kan leren verstaan door in de Bijbel te lezen. Dat is bedrog. Men leert de waarheid verstaan op een andere manier. En op welke manier? Dat zouden we elkaar moeten kunnen vertellen. Dan behoeven we nog geen hele bekeringsgeschiedenis te verhalen, maar we zouden elkaar moeten kunnen vertellen hoe wij de waarheid leerden kennen. Nee, men leert de waarheid niet verstaan door in de Bijbel te lezen: ‘Ik dank U, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard’ (Matth. 11:25). 

	Die wat weten, zijn geen redeneerders. Voelt u wel? Die wat weten, zijn tobbers, sukkelaars, maar alles in zichzelf. Worden ze aangegord met kracht uit de hoogte, dan zijn deze zelfde mensen onweerstaanbaar. En uw licht wordt door het licht dat zij laten vallen op de dingen, duisternis. En daar blijft niet zóveel van u over – helaas dan maar voor een ogenblik. Want het gaat dan met u als met de mensen tot wie Christus in Gethsémané sprak: ‘Ik ben het’ (Joh. 18:5). Ze vielen neer! Maar het komt er hier op aan dat men zelf niet krijgt op te staan, maar dat hier komt het tweede gedeelte van de trekking: de kracht Gods. 

	Wanneer u nu iemand hoort die niet verlicht is, dan zal hij vele fouten maken. Zijn belijdenis zal wemelen van de fouten, terwijl hij niet begrijpt dat het opgemerkt wordt. Maar iemand die de dingen weet, begrijpt dat. Want hij die met hem spreekt, begaat dwaasheid, maar hijzélf heeft nog veel groter dwaasheden begaan, zo dat hij geen moeite heeft gehad, in het ogenblik van zijn begenadiging, om uit te roepen: ‘Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie’ (Joh. 9:25). 

	En het tweede gedeelte van de trekking is de bekrachtiging. De bekrachtiging – een gelovige kent de kracht. Er staat in Psalm 110, u weet het wel: ‘Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht’ (vs. 3). Ieder die gelooft, heeft zulk een dag beleefd. Gij zult de datum nog wel weten. Maar dat komt er niet op aan, als u zich maar goed herinnert dat u de betekenis van deze dag hebt leren kennen: ‘Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht.’ Wanneer nu iemand, een mens, van de Heere getrokken wordt, dan wordt hij opnieuw bekrachtigd. En degene die bidt: ‘Trek mij’, smeekt om deze kracht. Treffender en schoner voorbeeld dan wat we vinden in Filippenzen 3 kan ik niet aanhalen: ‘Opdat ik Hem kenne’ – zo laat de apostel Paulus zich uit – ‘opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden’ (vs. 10, 11).

	Ik heb weleens iemand horen uitroepen: ‘Ja, als ik dát had!’ – het was een hoogbejaarde vrouw, en ze bedoelde bekering of genade – ‘ja, als ik dát had, dan zou mij niets meer kunnen deren.’ Ik heb gezegd: ‘Als u dát had, dan zou eerst recht alles u gaan deren.’ Arm en naakt en jammerlijk en blind en ellendig is een begenadigde, niet alleen volgens het Woord (Openb. 3:17), maar volgens zijn ondervinding. En in de Heere is hij krachtig ‘en in de sterkte Zijner macht’ (Ef. 6:10). 

	       Dat zijn de twee delen of twee zaken van de trekking. Wanneer men alleen het eerste had, wanneer men alleen zag, wat dan? Dan zou dit niet in énig opzicht helpen. U weet misschien wel dat er dikwijls gezegd wordt en gezegd is: ‘Ik zie het wel, ik zie het somtijds klaar, maar, maar… ik kan er niet bij, ik kan het niet grijpen, het mist zijn toepassing.’ En als men zich zo uitdrukt, dan spreekt men met de gedachte dat het ‘zien’ toch ook wel iets van de zaligheid is. Maar ik moet u deze illusie ontnemen. Het ‘zien’ alleen is van de zaligheid niets. Ik zeg niet dat het niet voorkomt, en niet menigmaal voorkomt, bij een mens die onder bearbeiding is, dat hem wat te zien gegeven wordt. Dat ontken ik niet. Ik zeg alleen: het behoort niet tot de zaligheid. Zou er het ‘zien’ alleen zijn, dan zou er geen zaligheid wezen. Maar… licht én kracht, het zien én de bekwaammaking en de gewilligmaking. En nu is in een zaligmakende bearbeiding de bekwaam- en gewilligmaking de vrucht, het gevolg en de vrucht, van het zien, van zaligmakend licht. En wanneer u genade bezit, wanneer u een getrokkene moogt wezen, dan weet u dit alles. En op wat we gezegd hebben, spreekt uw hart ‘amen’ uit: ‘Zó is het, dát is het Woord, en zó heb ik het mogen ondervinden.’

	 

	Gezongen: Psalm 84:3 en 4.

	 

	Er is dus een tegenstelling: bij de Heere is kracht, bij ons machteloosheid. Het komt erop aan dat we deze tegenstelling kennen. Ik heb u al meer gewezen op de tegenstellingen van licht en duisternis, van rijkdom en armoede. En hier hebben we nu de tegenstelling van kracht en machteloosheid. Zodat u zich altijd moet afvragen of u beide hebt leren kennen: de kracht Gods, de sterkte Zijner macht, én uw machteloosheid – niet zo langzamerhand hebt leren kennen, maar in één ogenblik. Want zo is het begin van deze kennis: in één ogenblik de kracht Gods en de machteloosheid. Paulus predikte ‘Jezus Christus, de Kracht Gods en de Wijsheid Gods’ (1 Kor. 1:24). Dat was de inhoud van zijn prediking.

	Ik herinner me dat ik jaren geleden, gepreekt hebbende, een zeker medelijden gevoelde met mijn toehoorders. Want ik redeneerde zo: ‘Ach, ze zijn toch machteloos, voor zover ze niet behoren tot de begenadigden. Ze kunnen zichzelf niet helpen.’ En ik gaf mij ten antwoord: ‘Maar nu juist daarom predik ik hun Christus. Daarom predik ik hun Christus. Ik moet hen in geen enkel opzicht trachten te binden aan mijn eigen theorieën. Ik moet ernaar verlangen dat ze zich aan Christus verbinden, dat Hij gestalte in hen krijge, dat ze ondervinden wat Hij is en wat Hij doet.’ En ge zijt gelukkig zo ge hier een rechtzinnig verhaal van kunt geven. Gelukkig zijt ge, zo ge in uzelf machteloos zijt, machteloos ook om een hele redenering te laten horen, machteloos – en sterk in God, zoals we dat vinden in de 62e Psalm. Die dingen zijn alleen maar schoon als wij ze liefhebben, en als ons gedurig de liefde tot deze dingen wordt gegeven. Want ook een bekeerd mens wil zichzelf nog weleens laten horen. Dit komt zelfs niet weinig voor. Wat de Heere ermee doen wil, dat is een andere zaak, maar van hem uit is het zonder enige betekenis. 

	Ik heb eens van een begenadigde gelezen dat ze er zo op uit was om de mensen onder het oog te brengen dat ze bekeerd moesten worden. ‘Nu,’ zult u zeggen, ‘waren er maar meer zulke mensen. Is dat dan niet goed? Moet dat dan niet gebeuren?’ Zij is erover bestraft geworden door de Heere, en zij is er schuldig onder geworden. Misschien denkt u: ‘Dat begrijp ik niet. Wat was dan niet goed in deze?’ Dit, dat ze het zonder God deed. Dát was niet goed. Zij had er de Heere niet voor nodig.

	Tijdens het Oude Verbond werd er zo geofferd, nietwaar? En de Heere zegt: ‘Ik verfoei deze dingen; Ik verfoei ze.’ En de Heere had ze Zelf ingesteld! Hoe kon Hij nu zeggen: ‘Ik verfoei deze dingen’? De Heere deed dat omdat de offers werden gebracht zonder God, buiten het geloof om, zonder dat men de sterkte des Heeren aangreep bij het offeren. 

	Dus aan de zijde van de mens: machteloosheid, en aan de zijde Gods: kracht. Nu moeten we niet denken dat nu iemand die getrokken wordt, als het ware gesleept wordt. Want als een mens getrokken wordt, dan heeft hij nooit iets gedaan zo van harte als het vestigen van de aandacht op de Heere en het komen tot de Heere. Er wordt hierbij uitgeroepen: ‘Wij komen tot U, want Gij zijt de HEERE onze God’ (Jer. 3:22). Zo gaat het in de trekking. 

	Er is een eerste trekking, en er is ook een volgende trekking. Een mens heeft altijd maar nodig om getrokken te mogen worden. En daarom moet hij in deze dingen bezig zijn, de ganse dag. En ook in de nacht moeten er ogenblikken gevonden worden waarin hij met deze dingen bezig is. Ik heb meer dan eens opgemerkt dat sommige mensen schénen bezig te zijn met de dingen van het Koninkrijk Gods. Maar ze waren deelachtig geworden hetgeen waar ze al lang naar uit hadden gezien, en meteen was hun ijver verflauwd. Wat zeg ik daarmee? Dit, dat men de dingen van het Koninkrijk Gods niet moet zoeken bij gebrek aan beter, of bij gebrek aan iets anders. Dat zeg ik ermee. De dingen van het Koninkrijk Gods moet men zoeken omdat men niet anders kan, omdat men daartoe gedrongen wordt, en omdat men in de grond van zijn hart niets meer heeft dan de Persoon Die men zoekt. ‘U zoekt mijn hart; mijn oog blijft op U staren’ (Ps. 119:5 ber.). Dat is het werk van de christen, van de gelovige.

	Er is een eerste trekking, en een tweede en volgende trekking. Is iemand eenmaal getrokken, dan blijft het: ‘Trek mij.’ Toen we over deze woorden zijn begonnen te spreken, hebben we gezegd dat er twee woorden in de Schrift zijn die een begenadigd mens wel iedere dag bidt, en waarschijnlijk wel enige malen. Het eerste is: ‘Bekeer ons, en we zullen bekeerd zijn’ (Klaagl. 5:21), en het tweede: ‘Trek mij, wij zullen U nalopen’ (Hoogl. 1:4). En nu moet u het maar onderzoeken voor uzelf, hoe uw leven de ganse dag doorgaat. U moet ervoor zorgdragen dat u van elke dag wat afzondert om in het bijzonder met de dingen die we nu en zo dikwijls u hebben gezegd, bezig te kunnen zijn. We moeten zekere tijd afzonderen. En dan kan een uitgespaard kwartiertje nog weleens de aanleidende oorzaak zijn voor de Heere om wat groots te doen. Maar op het ogenblik zijn bijna alle mensen in staat om wat meer dan een kwartiertje af te zonderen. Dat was in mijn jeugd heel wat anders. 

	Zijt gij getrokken? Eerlijk antwoorden! Zijt gij getrokken? Begin het verhaal maar voor uzelf, het verhaal van uw verlichting. Wanneer, hoe? Wat is er van het licht te zeggen? Wat werd er in het licht gezien? En wat voor uitwerking had de verlichting? Begin maar! Doe er maar een verhaal van voor uzelf. Zijt gij bekrachtigd? U moet zich eens afvragen wanneer het was dat u de kracht Gods aangegrepen hebt. En u moet zich eens onderzoeken en zien of u hier enig verhaal van doen kunt, van de aangrijping van de kracht Gods. Doe het maar, want het komt erop aan. Want wanneer de trekking er niet is geweest, dan zal gezegd worden bij en na het sterven: ‘Ik ken u niet. Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij!’ (Matth. 7:23). Want men moet niet menen dat het met het een of ander goed zou te maken zijn. Nee, er moet wel degelijk God aan te pas komen – geen godsdienst van u, maar God moet eraan te pas komen. Ge moet Hém aanschouwd hebben en Hém ervaren hebben. En als dit het geval mocht wezen met u, dan zult u weleens gezongen hebben:

	 

	In God is al mijn heil, mijn eer,

	Mijn sterke rots, mijn tegenweer;

	God is mijn Toevlucht in het lijden. (Ps. 62:5)

	 

	Kunt u bekennen dat u deze dingen niet hebt, niet verstaat, niet ontvangen hebt, leg u dan voor God neer, en zonder hiervoor ook een zekere tijd van de dag af. Leg u neer. Deed u dit, dan zou u hier al onmiddellijk mee tonen dat het u ernst was. En als u zich dan neergelegd hebt, begin dan met het Opperwezen te spreken. U kent Hem niet. Nee, u kent Hem niet. U begint tóch met Hem te spreken, en uw ganse geval uiteen te zetten: ‘Ik hoor zulke dingen, en ik vind ze in Uw Woord, Heere, maar verstaan doe ik ze niet. Er wordt me gezegd dat het rechte verstand ervan onmisbaar is. En ik geloof het eigenlijk ook wel, want mijn consciëntie zegt me dat ik voor U niet kan bestaan. En mijn hart herinnert er mij aan dat het ledig is, bij wat ik ook zoek. En het schijnt dat wanneer ik iets gevonden heb waar ik zo naar verlangde, dat het dan nóg lediger is, nóg lediger dan vóór die tijd. Heere, en nu lig ik hier, en ik weet niet wat ik beginnen moet. Ik heb geen licht en ik kan het ook niet scheppen. Mij ontbreekt de kracht en ik kan het niet verhelpen. Ach, ach Heere, help mij toch, help mij, ach help mij. Help mij om Uws Naams wil.’ En hoe dieper dat ge nu in uw verderf terechtkomt, des te meer gaat u zeggen dat u het niet waard is geholpen te worden, maar dat u toch geholpen moet worden, dat er anders niet anders overblijft dan een eeuwig omkomen. 

	Wanneer is het zo begonnen in uw leven? Wanneer? Is het zo nog niet begonnen in uw leven, laat het dan vandaag een aanvang nemen. En hebt u tijden gehad – vroeger – waarin u zo leefde, maar is het overgegaan, dan moet ik u zeggen dat u diep beklagenswaardig zijt, diep beklagenswaardig, maar dat het nog niet reddeloos met u verloren is. Ge zijt nog aan deze zijde van het graf. Maar ik smeek u: begin vandaag, begin vandaag met de dingen ter harte te nemen. Er is niemand, niemand die zwaarder oordeel zal hebben dan u. Dat zegt immers de Heere Jezus, dat dezulken met dubbele slagen geslagen zullen worden (Luk. 12:47, 48). Niemand zal een zwaarder oordeel hebben dan u. Stel maar vast – voor zover u dit geschonken worden mag – dat God machtig is om te helpen. Maar u moet de tijd hebben om u te laten bekeren. Daar moet u de tijd voor hebben. U moet niet zeggen wanneer u een week met deze dingen zo bezig zijt, en er niets heeft plaatsgehad naar het schijnt: ‘Het helpt me niet.’ Al zou u tien jaren langer op deze wijze gevraagd hebben, dan zou u nog niet mogen zeggen: ‘Het helpt niet’, want u weet niet wat helpt en wat niet helpt. Zult u dat onthouden? U weet niet wat helpt en wat niet helpt. Maar onverwacht kan het komen, en dan leert de ondervinding dat het bijna altijd komt tot en in hen die er grote ernst mee gemaakt hebben – ofschoon ze in het ogenblik waarin het kwam, gezien hebben dat ze nimmer één ogenblik er de réchte ernst mee gemaakt hadden, op de juiste wijze mee werkzaam geweest waren. 

	Behoort gij waarlijk tot de gelukkigen? Behoort gij daar waarlijk toe? Hebt u ruimte in uw gemoed om op deze vraag een bevestigend antwoord te geven? Nu, dank dan de Heere, want u zult het met me eens zijn dat u een uitgezocht goed deelachtig geworden is. En u zult het ook met me eens zijn dat de wereld niet bezaaid is met mensen die deze dingen verstaan. U zult, evenals ik, weten dat men veel onzin hoort, ook over de dingen van onze christelijke religie, dat u zóveel onzin over de dingen van de christelijke religie hoort, dat u de neiging hebt – de neiging zeg ik – om u aan alle mensen te onttrekken. Maar dit zou helemaal niet goed wezen. Dat zou louter hoogmoed zijn en een verschrikkelijke dwaling. Daarom zeg ik: de neiging – want het is droevig. 

	De Heere Jezus heeft ons hier het rechte voorbeeld gegeven. U kent het. Hij stond aan de poort van Jeruzalem, en Hij weende toen Hij de stad zag, en Hij sprak: ‘Hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen, en gijlieden hebt niet gewild’ (Matth. 23:37).

	Amen.

	 

	Gebed:

	Wil, Heere, wat er niet gezegd is, Zelf zeggen. 

	 

	Eenmaal sprak God tot mij een woord, 

	Tot tweemaal toe heb ik ’t gehoord: 

	Dat ’s HEEREN zijn de sterkt’ en krachten. 

	 

	Zo sprak de dichter van de oude dag zich uit. Ach, laat het ons gaan om licht en om kracht. En nu kunnen wij om deze rijke gaven niet op de rechte wijze bidden, omdat we ze niet kennen van nature. En niet alleen dat hier ons het licht ontbreekt, wij hebben ook de zuivere begeerte niet. Ja, Heere, we menen dat we zulk een begeerte wél hebben, maar wij bedriegen ons. Maar Gij zijt machtig om beide ons te schenken: licht en een ware begeerte. En dan zullen we wel zien het onderscheid tussen ons werk en onze verlangens, en Uw werk en Uw hart.

	Heere, zegen dan wat er gezegd is, en wil genadig al het zondige vergeven, het zondige van ons spreken, het zondige van ons horen. 

	Zijn wij niet getrokken, laat het gebed dag en nacht opgaan: ‘Trek mij.’ Hebben we deze weldaad ontvangen, laat het gebed opgaan dag en nacht: ‘Trek mij.’

	Gedenk ons nu. Geleid ons op onze wegen en wil ons brengen waar we horen.

	Gedenk de ouderen en gedenk de jongeren. Gedenk de kinderen. Ach, mocht hier en elders nog eens gehoord worden: ‘De Heere is God.’

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 62:1 en 4. 

	 



Achtste predikatie, 4 oktober 1953

	 

	Gezongen:      Psalm 42:1, 2 en 3.

	Gelezen:      De Wet des Heeren; Filippenzen 3.

	 

	Gebed:

	Heere, we zijn nog allen in de gelegenheid om deze dingen te leren verstaan. Het is noodzakelijk dat we ze kennen, want U hebt het Zelf gezegd: ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.’ En nu is er niemand die U kent, aan wie het niet gegeven werd er alles bij in te schieten, zoals we dit dan ook horen van de apostel: ‘Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht.’ 

	We zijn nog die we zijn, en dat is enkel aan Uw goedheid te danken. Van enige waardigheid bij ons is geen sprake, moet en mag geen sprake zijn. Want het heeft U behaagd dat in de Heere Jezus Christus al de volheid lichamelijk wonen zou.

	Doe ons Uw goedheid opmerken, erkennen en waarderen. Gij geeft ons een uitnemende gelegenheid om onszelf te beproeven, ons te laten brengen tot geloof en bekering, onze roeping en verkiezing vast te maken. Geef dan ook Uw Woord. Doe ons zeggen wat waarachtig is, strekt tot verheerlijking van Uw Naam, tot opluistering van de waarheid en tot heil van ons, mensenkinderen.

	Treed in het gericht met ons niet. Vergeef ons al onze dwaasheden en overtredingen, en vernieuw ons naar Uw beeld, en leid en houd ons in het spoor der gerechtigheid om Uws Naams wil.

	Denk aan onze zieken en verpleegden, en leer nog bijtijds naar U vragen. Bekering is voor ieder mens volstrekt noodzakelijk. Van nature plaatsen we de mens in het midden, maar Gij plaatst Uzelf daar. En waar dit geschiedt en gezien wordt, daar is bekering.

	Gedenk hen die in hun woning de waarheid lezen. Gedenk hen die ver van ons weggingen. Doe Uw Koninkrijk komen, hier en elders. Waar het U behaagde het op te richten, wil het daar ook versterken, bevestigen.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 42:4 en 5.

	 

	Gij weet dat wij enige malen gesproken hebben over de eerste woorden van het vierde vers van Hooglied 1: ‘Trek mij.’ We zouden graag vanmorgen met elkander willen nadenken over de woorden die onmiddellijk volgen:

	 

	‘Wij zullen U nalopen.’

	 

	‘Wij zullen U nalopen.’ Wie zijn deze ‘wij’? Wel, dat zijn natuurlijk de getrokkenen, de gelovigen. Als iemands verstand verlicht is door de Heilige Geest, en in zijn wil nieuwe krachten zijn gebracht, zijn oordeel is gezuiverd, dan is hij een gelovige. Hij is getrokken, en nu gelooft hij. Zonder trekking – en wat we hieronder te verstaan hebben, daarvan hebben we in enige predikaties het een en ander gezegd – zonder trekking bestaat het geloof niet. Alleen daar waar de trekking is, dus slechts dan wanneer een mens met een eerlijk hart kan verklaren hoe hij tot het geloof gebracht is – tot het geloof in Jezus Christus, tot het verenigende geloof, tot het rechtvaardigmakende, tot het heiligmakende geloof – alleen daar is sprake van te behoren tot deze ‘wij’. 

	Diep en gedurig moeten deze dingen overdacht worden. Want wij, gevallen mensen, zijn geboren in de schijn en we leven in de schijn. En als God het niet verhoedt, dan sterven wij daarin ook. En dan kan er van allerlei gezegd worden. Er kan dan ook gezegd worden dat men naar de hemel gaat, en er kan gezegd worden dat men het met God eens is, maar noch van het ene noch van het andere kan men enige verklaring geven. Want we moeten wel bedenken dat wanneer wij, laat ons zeggen, een bekeringsgeschiedenis verhalen, daaruit dan nog niet behoeft te blijken dat we de dingen verstaan. Want er is menigeen omgekomen, die zulk een verhaal in zijn leven gedaan had. Maar waar het op aankomt is dit: Wat is God?, ten eerste. Wie ben ik?, ten tweede. Wat is het voorwerp van het geloof?, ten derde. Ten vierde: Wie brengt tot het geloof? Ten vijfde: wat gebeurt er wanneer een mens gebracht wordt tot het geloof? En ten zesde: wanneer hij tot het geloof gebracht is, wat ziet hij dan; hoe staat hij dan eigenlijk ten opzichte van zichzelf, ten opzichte van de wereld, ten opzichte van de vorst der duisternis, ten opzichte van zijn verleden en heden en toekomst? Zie, al deze vragen moet men kunnen beantwoorden. Men moet het weten. En dit wil dan nog niet zeggen dat men niet heftig besprongen wordt. Maar juist omdat het echte heftig besprongen wordt, moeten we het weten. En dit begrijpt u allemaal wel. Want in betrekking tot de gewone dingen van het leven, van het dagelijkse leven, doet u allemaal zo. En naarmate u begrip van het leven hebt – ik bedoel van het gewone leven – handelt u zo, zijt u erop uit om zo te doen. 

	‘Wij zullen U nalopen.’ Dat is een hele uitspraak, nietwaar? – ‘Wij zullen U nalopen.’ Hoe staat het met een uitspraak als deze? Hebben deze mensen, omdat ze getrokken zijn, geloven dus, verwachting van zichzelf? Wat dunkt u? Nee, zij hebben in het geheel geen verwachting van zichzelf. Zij hebben zichzelf leren kennen, en zij weten dat zij onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, dus dat ze geneigd zijn om álles verkeerd te doen, dat weten ze – ik heb het nu over de geestelijke, eeuwige dingen – dat ze geneigd zijn om álles verkeerd te doen. Zie, het is hierom dat bijvoorbeeld de apostel Jakobus zegt: ‘Zijt ras om te horen, en traag om te spreken’ (Jak. 1:19). 

	Waar men zoveel tracht te zeggen, daar zegt men doorgaans niet veel, zo men ook al iets zegt. Want de apostel Paulus geeft hier de regel aan: ‘Zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook’ (2 Kor. 4:13) – dáárom spreken wij ook. De apostel heeft eens gezegd dat hij Christus verkondigde, de Kracht Gods en de Wijsheid Gods (1 Kor. 1:24). Nu, deze ‘wij’, ‘wij zullen U nalopen’, deze ‘wij’ hebben de zaak die in dit woord gevonden wordt – ‘Christus, de Kracht Gods en de Wijsheid Gods’ – leren verstaan. En nu weten ze dat, zo ze getrókken worden, zij zullen nalopen.

	U moet over al deze dingen diep nadenken, want godsdienst heeft geen betekenis. Het is ánders: 

	 

	Des HEEREN vrees is rein;

	Zij opent een fontein

	Van heil, dat nooit vergaat. (Ps. 19:5)

	 

	En dan wordt er op een andere plaats gezegd – in het boek Spreuken – dat ‘de vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid’ (Spr. 9:10).

	‘Wij zullen U nalopen.’ Wie is nu deze ‘U’? Alweer zo’n vraag waar men doorgaans overheen loopt. Want iedereen meent dat hij dat heel goed weet, dat hij heel goed weet wie deze ‘U’ is – ‘Wij zullen U nalopen.’ Maar men kon zich wel vergissen. Wie is deze ‘U’? God! Het is waar – God. Maar wie of wat is het Goddelijke Wezen? Als wij deze Naam noemen, wat zeggen we dan? Waar hebben we het dan over? Wat bedoelen we? U voelt alweer dat dit een kardinale kwestie is, een vraag waar alle andere vragen zich omheen bewegen, een kardinale kwestie.

	God is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Er bestaat geen andere God – Hij alleen. En wanneer nu dat heerlijke Wezen Zich aan een mens bekendmaakt, dan ziet deze mens God drie-enig: Vader, Zoon en Heilige Geest. Niet dus wanneer iemand in de Bijbel leest, en evenmin wanneer hij een gesprek hoort, of een predikatie bijwoont, maar wanneer het Goddelijke Wezen Zich openbaart, dan ziet een mens dat God is: Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan verdwijnt hij, dat wil zeggen, hij sterft, geestelijk sterft hij. Dat betekent: hij sterft aan zijn verstand, hij sterft aan zijn wil, aan zijn oordeel. Hij sterft aan zichzelf. En of dat nu waarlijk gebeurd is, zal de toekomst bevestigen of ontkennen.

	Terwijl ik dit zeg, denk ik aan Abram. Van de rechtvaardigmaking van Abram vinden we in Genesis 12. Maar in Genesis 15 staat: En Abram geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend (vs. 6). Had zich Abram dan vergist? Nee, maar in de tijd waarin we door Genesis 15 worden verplaatst, werd Abrams rechtvaardigmaking bevestigd, dat wil zeggen, het werd gezegd dat hij het waarlijk was. En zonder zulk een bevestiging kan geen mens veel beginnen. 

	En nu, aan dit Wezen wordt de trekking toegeschreven. Aan de Vader: ‘Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader Die Mij gezonden heeft, hem trekke’ (Joh. 6:44). En aan de Zoon: ‘Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld’ (Gal. 1:4). En aan de Heilige Geest, want de Heilige Geest wordt genoemd: ‘De Geest des geloofs’ (2 Kor 4:13). Tot Hem heeft zich nu de bidder gewend: ‘Trek mij, wij zullen U nalopen.’

	En nu moet u eens stilzitten, ik bedoel in uw ziel – ‘Mijn ziel is immers stil tot God’ (Ps. 62:1 ber.) – en eens nagaan hoe nu in het algemeen de mensen elkánder nalopen. Ze vinden somtijds dat ze dat wel móéten doen. Het ontbreekt hun aan kracht, aan durf, aan moed. Want ze menen dat, wanneer ze de mensen niet naliepen, ze zouden komen in moeilijkheden. Een mens staat alleen. Maar hij kan niet alleen staan, en hij wil niet alleen staan, en hij durft niet alleen te staan. Maar met God gaat het, gebeurt het.

	Vele mensen lopen de duivel na. De duivel praat hun wat voor, en ze luisteren. En het is de bedoeling van de vorst der duisternis te bewerken dat ze naar God niet luisteren. Daar heeft hij ook niet veel moeite mee, want er zijn weinig mensen die naar God willen luisteren. Dat bewijst het leven van ieder mens van iedere dag. Hoeveel mensen zijn er op de honderd die zich dagelijks afzonderen, niet uit vroomheid, niet uit godsdienstigheid, maar om God te horen, teneinde te kunnen geloven dat Hij is, en ook teneinde Hem te kunnen volgen? Hoeveel mensen doen dat? Gaan de monden niet direct open, wanneer enkele mensen elkander ontmoeten of een paar mensen elkander zien, als het over de tijdelijke, stoffelijke, zichtbare, tastbare dingen gaat? Gaan dan de monden niet onmiddellijk open? Wilt ge krachtiger bewijs hebben? Kan een mens – behalve uit kracht van verzoeking – kan een mens die eenmaal God gehoord heeft, of die erop uit is, op zijn wijze althans erop uit is om God te horen, kan die mens lust hebben in de conversatie van de wereld, terwijl er toch geschreven staat – en ik heb het nog zo-even aangehaald – dat de wereld in het boze ligt? U voelt wel: het ene sluit het andere uit. 

	Vele mensen volgen God, maar een God die Zich niet bekendgemaakt heeft, Die ze dus niet kennen. En nu spreken ze van God. Zo diep zit het bedrog in het hart van een mens. ‘Arglistig’ – zo vinden we in de profetieën van Jeremia – ‘Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het; wie zal het kennen?’ (Jer. 17:9). 

	Sommige mensen volgen de Bijbel. Maar het is de Bijbel niet die ze volgen – het is de opvatting die ze van de Bijbel hebben. En zo volgen ze zichzelf, met al hun en ondanks al hun Bijbelkennis. 

	Maar de mensen die hier aan het woord zijn, volgen Hem Die hen getrokken heeft. En dat is de waarachtige God. Zij volgen de Heere.

	 

	Gezongen: Psalm 42:6 en 7.

	 

	Een hond loopt zijn meester na, een veulen de merrie, een kind zijn moeder. De gelovigen lopen de Heere na. Nu kunt u zelf de tekst al verklaren. Als iemand de Heere naloopt, dan wil hij bij de Heere wezen. Dat is tenslotte het enige doel van een begenadigd mens: te zijn bij God, hier en hierna. Anders heeft hij geen streven meer. God, dat is zijn doel. ‘In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke Rots’, enzovoort (Ps. 62:5 ber.). Gij hebt het gezongen: ‘Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God’ (Ps. 42:2). Psalm 84: ‘Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot den levenden God’ (vs. 3). Psalm 73, vers 25: ‘Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde’ Zo staat een gelovige tegenover de dingen. Een mens die niet gelooft, zegt: ‘Als ik dit nu maar eens had’, of: ‘Als ik zo nu maar eens was’, of: ‘Als ik hier nu maar eens van verlost was’ (van pijn, enzovoort). De gelovige zegt: ‘Als ik God maar heb. Wien heb ik nevens U in de hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde’ 

	En waarom spreekt hij zo? Waarom? Ten eerste, omdat God zo begerenswaardig is, want Hij is heerlijk. En in de tweede plaats, omdat naarmate men God geniet, men zichzelf leert verachten, men zichzelf verliest, en er bevrijding is van hetgeen dagelijks en in iedere nacht drukt: de zonde, en de verkeerde liefde, en de verkeerde uitgangen. Het gaat de gelovige om God. Daarom is het leven voor hem niet aantrekkelijk, want hij leeft hier niet zonder datgene wat hij niet wil. Er is niet één gelovige voor wie dit leven aantrekkelijk is. 

	Wanneer nu iemand de Heere naloopt, dan wil hij de Heere aankleven. Ruth kleefde Naomi aan, dat is, ze weigerde ten enenmale om Naomi alleen te laten gaan. Ze wilde dat Naomi bij haar was, en zij wenste bij Naomi te wezen. En als iemand de Heere naloopt, dan wenst hij dit ten opzichte van de Heere. Hij wenst dat de Heere bij hem is, en dat hij bij de Heere is. En tenslotte gaat al zijn begeren daarin op. 

	Wanneer iemand de Heere naloopt, dan wil hij gehoorzamen. Gehoorzamen – dit veronderstelt dat hij weet, dat hem bekend is dat de Heere tot hem gesproken heeft. En nu wil hij gehoorzamen. Hierover zou, wanneer het van Boven toegelicht werd, heel wat te zeggen zijn. Ik zal dat nu niet doen. Ik wens het nog eens te mogen doen. Maar als iemand gehoorzaamt – laat me er dan toch íéts over opmerken – als iemand gehoorzaamt, dan betekent dit dat hij de wereld verzaakt – de wijsheid van de wereld, de kracht van de wereld – dat hij de wereld verzaakt, én dat hij zichzelf verloochent.

	Nu weet ik niet of u bekend is wat zelfverloochening is. Zelfverloochening begint bij God. Als u dit maar onthoudt: zelfverloochening begint bij God. Er moet niet alleen zelfverloochening wezen wanneer wij over de geestelijke dingen spreken, maar er moet zelfverloochening zijn om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus (Filipp. 3:8). En zo zeg ik dat de zelfverloochening bij God begint. Dus eerst de kennis Gods, en dan de zelfverloochening.

	‘Wij zullen U nalopen.’ Lopen – dat geeft ijver te kennen. Het is niet: ‘Nu, als het dan moet, vooruit dan maar!’ Zo is het niet. Dat is niet nalopen. Dat is niet het nalopen van de Heere, in genen dele. Tot iemand werd gezegd dat de kwaal die hij had, dodelijk was, en toen begreep de patiënt wel waar het naartoe ging. En de patiënt zei: ‘Nu, als het dan moet, dan moet het maar.’ Dat is geen zelfverloochening. Om zichzelf te kunnen verloochenen, moet er heel wat anders wezen. En dan moet ik u weer hetzelfde zeggen: dan moet God gekend worden. Er moet iets in ons gevonden worden dat – om zo te zeggen – doorweven is van God, en dat is het nieuwe schepsel. Waar dit niet gevonden wordt, daar bestaat ook de zelfverloochening niet. 

	Dus let er nu maar op – misschien word ik verwaardigd om er later nog eens op terug te komen – maar let hier nu maar op: de zelfverloochening veronderstelt de doorweving van de ziel door God. Waar deze niet gevonden wordt… We zijn toch niet in God geboren? We zijn in de wereld geboren. Wij zoeken de wereld. En daar kan nu wel een schone schijn aan gegeven worden. Natuurlijk, Judas – let eens op hem – Judas heeft toch evenals de andere discipelen de stap gedaan. Was dat heerlijk in de schatting van de wereld? Verachtelijk, verachtelijk was het. Maar Judas heeft de stap gedaan. En wat heeft Judas nu ontbroken? Wat ik u gezegd heb: de doorweving van zijn ziel door God. Wilt u het anders gezegd hebben? De wedergeboorte, het geloof, de bekering, het aandoen van de nieuwe mens, enzovoort.

	Laat deze dingen tot u spreken. En onderzoek u! Wat stelt u zich doorgaans voor ogen? Ik wil de vraag nog eenvoudiger maken: hebt u een God om u voor ogen te stellen, en welke God is dat? De goede beantwoording van deze vraag lost alles op. Wees er maar mee bezig om dit te doorgronden.

	Die gelooft is een mens wiens verstand niet verhelderd is, maar geopend. Onderzoek u of, waar en wanneer uw verstand geopend is geworden. Als het verstand geopend wordt, stroomt het licht naar binnen, het licht van de Heilige Geest. Maar nu moet ik het nog anders zeggen, om niet te kort te doen aan de ere en de macht en de kracht en de goedheid Gods: het verstand wordt geopend als het Goddelijke licht naar binnen stroomt. En dan is het onmiddellijk: ‘In Uw licht zien wij het licht’ (Ps. 36:10).

	Vraagt u zich af of u een mens zijt in wiens wil nieuwe krachten geschapen zijn. En als dit gebeurt, dan wil een mens God, en Hem alleen. En al wat hiervan afwijkt, wordt door hem betreurd en verfoeid in zijn leven; zie Romeinen 7.

	Zijt u getrokken, dan hebt u een goede plaats gekregen, een goede plaats. En ik hoef u niet te zeggen welke deze plaats is, maar toch zal ik het u maar even laten horen. Deze plaats is bij God. ‘Er is een plaats bij Mij’, zegt God (Ex. 33:21). Deze plaats heeft hij nu gekregen, en dit noemt de apostel Paulus ‘staan door het geloof’: ‘Gij staat door het geloof’ (2 Kor. 1:24).

	Mag het tot u doordringen? Zijn het raadselen voor u, of zijn deze dingen duidelijker voor u dan welke dingen ook? Nu zijn er machten en krachten altijd aan het werk om u van deze plaats weg te krijgen. Er wordt u een lokaas voorgehouden. Het is merkwaardig hoe de mensen erop uit zijn om iemand daarvandaan te krijgen. Dat de naaste godsdienstig is, ach, dat is wel netjes, de wereld moet niet zonder godsdienst wezen… Maar diezelfde wereld is erop uit om een mens die staat door het geloof, weg te krijgen van de plaats waar hij zich bevindt. En daar moet de gelovige nu door leren. En in deze weg wordt de bevestiging van het geloof gevonden – de bevestiging.

	De mensen denken – ja, als ze menen dat ze tot het geloof zijn gekomen – of ze denken helemaal niet, maar als ze denken, dan denken ze: lezen in de Bijbel, bidden en goede predikaties horen, dat is de weg om bevestigd te worden. Ze weten het niet. Ik ontken niet de nuttigheid van het lezen in de Bijbel. Integendeel, ik wens dat sterk aan te bevelen. Maar daardoor wordt men niet bevestigd. Daar zal men nooit door bevestigd worden. Men zal alleen maar een massa winderige wetenschap krijgen op deze manier. Maar men wordt bevestigd als de duivel en de wereld, als vader en moeder, als broer en zuster, als vrouw en kind, en man, en vrienden, enzovoort, als die trachten ons weg te krijgen van de plaats waar we staan. Dan komt het erop aan. Dan moet u zich afvragen hoe u redeneert, en hoe u zich uitspreekt. En als dat dan goed is, als u goed krijgt te redeneren, als u krijgt uzelf goed uit te spreken, dan zult u ondervinden dat u hierdoor bevestigd wordt, naar de belofte Gods: ‘God zal ze Zelf bevestigen en schragen’ (Ps. 87:4 ber.).

	En nu kan ik u en mijzelf alleen maar sterk aanraden om ons niet weg te laten trekken van de plaats waar God ons gezet heeft. Want dat is een goede plaats, en dat is de enige plaats die goed is. Als een mens hiervan afgaat, dan komt hij alleen te staan, gelijk hij van nature altijd alleen gestaan heeft. Maar komt hij in nood, en grijpt hij naar God, dan is God er niet. Hij staat alleen. En daar komt men om. Er is geen mens die alleen kan staan als het erop aankomt. Daar komt men om! 

	En nu moet men zich niet weg laten trekken van de plaats waar God ons gesteld heeft – als dit gebeurd is – want we zeggen dat het daar goed is, en dat daar ook alles gevonden wordt. En wel in de eerste plaats dit: ‘Wat vree heeft elk die Uwe wet bemint! Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten’ (Ps. 119:83 ber.). Veel moeite, veel kruis, maar onder dit kruis, in deze moeite: vrede, vrede in God. En dan draagt men het kruis vrolijk, zoals we dit vinden in het formulier van de Heilige Doop, in het gebed: ‘Dat ze hun kruis vrolijk dragen mogen.’ ‘Vrolijk dragen mogen’ – dat is toch iets, nietwaar? Dat wordt daar maar voor deze kinderen gebeden: ‘Dat ze hun kruis vrolijk dragen mogen.’ En dat doet het geloof. En het schijngeloof klaagt, want God heeft niet naar de zin gedaan, en de mensen doen het ook niet – en zij zijn braaf en goed en vroom. Daar heb je het schijngeloof! En de begenadigde draagt zijn kruis vrolijk. Dat wordt hem geschonken. ‘Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht’ (Matth. 11:29, 30). Gij zult rust vinden voor uw ziel – rust voor uw ziel. 

	Wanneer u nu niet het getuigenis des Geestes in u hebt dat u een getrokkene zijt, wat moet u dan doen? Wat u doen moet, dat hoort u wel op onze woensdagavondbijeenkomsten. Maar u kunt niets doen, niets. U is zo gevangen in het zichtbare en tastbare, dat u er niet aan denkt zelfs om wat anders, om God te zoeken. Maar nu raad ik u dit aan: zonder iedere dag u af, gedurende enige tijd, en kom dan eens voor een God Die u niet kent, en zeg Hem wat u in de Bijbel gelezen hebt, zeg Hem hierbij ook dat uw consciëntie u dikwijls zeker niet met rust laat. Leg dat het Opperwezen voor, en vraag Hem – waar ook in Zijn Woord staat dat Zijn Naam is ‘Raad’ – of Hij hierin raad wil geven, zeg Hem dat gij geen raad weet. En lieve mensen, neem dit ter harte, want een mens gaat naar zijn eeuwig huis. Dat wil zeggen, onder meer: hij nadert een ogenblik waarin alles openbaar zal worden, God en hijzelf. En hoe maakt een mens het dan, wanneer hij het goed maakt? Hij maakt het dán goed, wanneer er Eén is Die hem bijstaat: God in Christus Jezus.

	Amen.

	 

	Gebed: 

	Heere, Gij hebt het alles vernomen. Vergeef het zondige dat er in ons spreken was. En gebruik wat er gezegd is, en wat er gelezen is, en wat er gezongen is. Gebruik dit alles om ons te brengen tot nadenken. En wil dan in ons ook belangstelling wekken, diepe, levendige belangstelling – belangstelling in dingen die de belangstelling overwaard zijn. En dat zijn toch de vragen aangaande de eeuwigheid, aangaande U, en aangaande onze ziel, en aangaande het sterven, en aangaande zoveel andere zaken hier – het zijn alle zaken waarin U alleen verklaring kunt geven. Hierbij helpen we onszelf niet, en onze naaste doet het evenmin. Integendeel, om goed geholpen te zijn, moeten we onszelf verloochenen en onze naaste verzaken, met de gehele wereld. Nee, wij moeten door U verlicht zijn en door U vernieuwd wezen. 

	Laat ons dit diep bedenken en het van U vragen. En als het er alle schijn van heeft dat we verlicht zijn, als we dienaangaande enige zekerheid mogen hebben, laat ons dan weer Uw Woord ter harte nemen, laat ons onze roeping en verkiezing vast maken, ‘want dat doende zult gij nimmermeer struikelen.’ Laat ons dit struikelen kennen en belijden, en ook dat wat meer is dan struikelen. Laat ons U altijd zoeken, en U altijd nodig hebben, en laat ons geloven dat Gij toegankelijk zijt voor ieder die U nodig heeft en dit beseft. Het is U bekend hoe we ermee staan. Laat het er ook ons om te doen zijn om dit te weten. En vooral: laat het er ons om te doen zijn om te weten wie Gij zijt, en hoe waardig Gij zijt om geëerd en gevreesd, om nagelopen te worden.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 27:5 en 6.



Predikatie van Maarten Luther over Johannes 6:44-51

	voor de woensdag na Pinksteren

	 

	‘Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. Er is geschreven in de Profeten: En zij zullen allen van God geleerd zijn. Een iegelijk dan die het van den Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot Mij. Niet dat iemand den Vader gezien heeft dan Die van God is; Deze heeft den Vader gezien. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het Brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het Brood Dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan ete en niet sterve. Ik ben het levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.’

	 

	Dit evangeliewoord6 leert ons niets anders dan het christelijk geloof, en verwekt dat in ons. Zo doet Johannes in zijn gehele Evangelie niets anders dan ons onderwijzen hoe men op de Heere Christus vertrouwen moet. En alleen zúlk een geloof, dat steunt op de oprechte belofte van God, kan ons zalig maken. Dat zegt dit evangeliewoord duidelijk. Daarom moeten allen tot dwazen worden die ons andere wegen en manieren hebben geleerd om godvruchtig te worden. Alles wat het mensenverstand bedenken kan, het moge zo heilig zijn als het maar wil, en in de ogen van de mensen zulke schijn hebben als maar mogelijk is – het moet alles te gronde gaan, anders kan de mens niet zalig worden. Want laat de mens zich houden voor wat hij maar wil – hij zal in de hemel niet komen, indien God hem niet vóór is met het Woord, dat hem Zijn Goddelijke genade aanbiedt, en zijn hart verlicht, zodat hij de juiste weg vindt. 

	Die weg is de Heere Jezus Christus. Wie een andere weg zoeken wil, en met de grote menigte op uitwendige werken bouwt, die heeft de juiste weg reeds gemist. Want Paulus zegt in Galaten 2 vers 21: ‘Indien de rechtvaardigheid door de wet is’ – dat is door de werken van de wet – ‘zo is dan Christus tevergeefs gestorven.’ Daarom heb ik gezegd dat de mens op dit evangelie moet stuklopen en te gronde moet gaan, en in de grond van zijn hart neergeworpen liggen als een mens die machteloos is en niets kan, die handen noch voeten kan bewegen, en alleen maar stil kan liggen en roepen: ‘Help mij nu, almachtig God, barmhartige Vader, ik kan mijzelf niet helpen. Help mij nu, Heere Christus, met mijn eigen hulp is het gedaan!’ Aldus moet voor deze Hoeksteen, die Christus is, iedereen tenietgaan. Zo spreekt Hij in Lukas 20 vers 17 en 18 over Zichzelf, toen Hij de farizeeën en schriftgeleerden vroeg: ‘Wat is dan dit, hetwelk geschreven staat: De Steen Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is tot een Hoofd des hoeks geworden? Een iegelijk die op dien Steen valt, zal verpletterd worden, en op wien Hij valt, dien zal Hij vermorzelen’ (Ps. 118:22). Daarom moeten wij óf uit ons onvermogen en machteloosheid op Hem vallen, zo dat wij onszelf verloochenen en daar verbroken worden, óf Hij zal ons eeuwig verpletteren met Zijn streng vonnis en oordeel. Het is echter beter dat wij op Hem vallen, dan dat Hij op ons moet vallen. Op grond hiervan spreekt de Heere hier in dit evangeliewoord: ‘Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.’

	Wie door de Vader niet getrokken wordt, moet zeker omkomen. Zo is het ook besloten: wie tot deze Zoon niet komt, die moet voor eeuwig verdoemd zijn. Alleen de Zoon is ons gegeven om ons zalig te maken – anders niets, zomin in de hemel als op aarde. Wanneer Hij niet helpt, zo blijven we zonder alle hulp. Petrus zegt hiervan in Handelingen 4 vers 11 en 12: ‘Deze is de Steen Die van u, de bouwlieden, veracht is, Welke tot een Hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden.’ Waar blijven nu onze theologen en leraars aan de hogere scholen, die ons hebben geleerd dat wij door veel werken godvruchtig moeten worden? Hier wordt te schande de grote filosoof Aristoteles, die ons geleerd heeft dat het verstand naar het beste streeft en altijd naar het goede staat. Christus zegt hier: Nee, als de Vader ons niet vóór is en ons trekt, moeten wij eeuwig omkomen.

	Hier moeten alle mensen hun onbekwaamheid en onmacht tot het goede bekennen. Verbeeldt echter iemand dat hij uit eigen kracht tot iets goeds in staat is, die handelt zo alsof hij de Heere Christus van leugens beschuldigt. Hij wil tot de Vader gaan zonder getrokken te zijn, en koppig en vermetel ten hemel varen. Daarom, wanneer het Woord van God zuiver en onvermengd wordt geleerd, werpt het alles ter aarde wat hoog en groot is. Het maakt alle bergen tot dalen, en vernedert alle heuvels, zoals de profeet Jesaja zegt (Jes. 40:4). Opdat alle harten die het Woord horen, aan zichzelf zullen moeten wanhopen – anders zullen zij tot Christus niet kunnen komen. Gods werken doen niets anders dan dit: als zij doden, maken zij levend; als zij verdoemen, maken zij zalig. Het is zoals Hanna, de moeder van Samuël, zingt over de Heere: ‘De HEERE doodt en maakt levend; Hij doet ter helle nederdalen en Hij doet weder opkomen. De HEERE maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij’ (1 Sam. 2:6, 7).

	Daarom, als een mens zo door God in zijn hart geslagen is dat hij zich kent als een die om zijn zonde verdoemd moet zijn – dát is juist de mens die God door dit eerste evangeliewoord7 neergestoten heeft. En door deze stoot heeft Hij hem de band of de strik van Zijn Goddelijke genade omgedaan, waardoor Hij hem trekt, zodat hij nu hulp en raad moet zoeken voor zijn ziel. Eerder kon hij bij Hem geen hulp en raad vinden – die had hij ook nooit begeerd. Maar nu vindt hij de eerste troost en belofte van God, die in Lukas 11 vers 10 als volgt luidt: ‘Want een iegelijk die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.’ Door zo’n belofte wordt de mens hoe langer hoe moediger, en verkrijgt steeds meer en groter vertrouwen op God. Want zodra hij hoort dat het Gods werk alleen is, begeert hij het van God, als uit de genadige hand van zijn Vader, dat Hij hem trekken wil. Wordt hij dan nu door God tot Christus getrokken, dan zal hij ook zeker ondervinden wat de Heere hier zegt: ‘En Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.’ Want hij heeft Gods Woord aangegrepen en vertrouwt God. Daaraan heeft hij een zeker kenmerk dat hij zulk een is die door God getrokken is, zoals Johannes in zijn eerste brief zegt: ‘Die in den Zone Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven’ (1 Joh. 5:10).

	Hieruit moet noodzakelijk volgen dat hij door God geleerd wordt. Hij erkent nu naar waarheid dat God niet anders is dan een Helper, een Trooster, een Zaligmaker. Zo wordt nu duidelijk dat God niets anders voor ons wil zijn dan een Heiland, Helper en Gever van alle zaligheid, Die niets van ons verlangt of eist, Die alleen maar geven wil, Die ons alleen maar aanbiedt. Zoals Hij in Psalm 81 vers 11 tot Israël zegt: ‘Ik ben de HEERE uw God, Die u heb opgevoerd uit het land van Egypte; doe uw mond wijd open, en Ik zal hem vervullen.’ Wie zou zulk een God niet willen liefhebben, Die Zich zo vriendelijk en liefelijk tegenover ons opstelt, en ons Zijn genade en goedheid aanbiedt? – als wij Hem maar erkenden als God en door Hem geleerd werden. Zij die zulk een genade voorbij laten gaan, zullen het strenge, eeuwige oordeel van God niet kunnen ontvluchten. Zoals in de brief aan de Hebreeën wordt gezegd: ‘Als iemand de wet van Mozes heeft tenietgedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen; hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zone Gods vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan?’ (Hebr. 10:28, 29).

	O, wat is Paulus er in al zijn brieven op uit dat men toch een juist begrip van God zal hebben! O, hoe dikwijls wenst hij dat wij zullen toenemen in Godskennis! Als wilde hij zeggen: ‘Als u maar wist en verstond wat God is, zo zou u al zalig zijn. U zou Hem liefkrijgen en alles doen wat Hem welgevallig is.’ Zo zegt hij tot de Kolossenzen: ‘Wij houden niet op voor u te bidden, en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere tot alle behaaglijkheid, in alle goede werken vruchtdragende, en wassende in de kennis Gods; met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap; dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht’ (Kol. 1:9-12). En in Psalm 119 vers 34 zegt David: ‘Onderwijs mij,8 en ik zal Uw wet houden, ja, ik zal ze onderhouden van ganser harte.’

	Zo hebt u nu uit dit eerste gedeelte van dit evangeliewoord gehoord dat de kennis van God de Vader moet komen. Hij moet in ons de eerste steen leggen, anders zullen we niets uitrichten. Dat geschiedt echter op deze manier: God zendt ons predikers die Hij heeft onderwezen, en laat ons Zijn wil prediken. In de eerste plaats, dat heel ons leven en bestaan, hoe schoon en heilig het ook moge zijn, voor Hem niets is, ja een gruwel en dat wat Hem mishaagt. Dit is dan een prediking van de Wet. Daarna laat Hij ons genade aanbieden, namelijk dat Hij ons toch niet wil verdoemen en verwerpen, maar ons in Zijn geliefde Zoon wil aannemen – en niet alleen aannemen, maar tot erfgenamen in Zijn rijk maken, tot heren over alles wat in de hemel en op aarde is. Dat is nu een prediking van de genade of van het Evangelie. Maar dat alles komt van God, die de predikers verwekt en tot prediken aanspoort. Dat bedoelt Paulus als hij in Romeinen 10 vers 17 zegt: ‘Het geloof is uit de prediking, maar het prediken uit het Woord Gods.’9 Dat willen ook de woorden van de Heere zeggen in ditzelfde evangeliewoord, als Hij als volgt spreekt: ‘Er is geschreven in de Profeten: En zij zullen allen van God geleerd zijn. Een iegelijk dan die het van den Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot Mij. Niet dat iemand den Vader gezien heeft dan Die van God is; Deze heeft den Vader gezien.’ 

	Als nu het eerste gedeelte van de prediking uitgaat, de prediking van de Wet, namelijk dat wij met al ons doen verdoemd zijn, dan wordt de mens bevreesd voor God en weet met het zijne geen raad meer. Hij krijgt een beschuldigend, bevreesd geweten. En als men hem niet spoedig te hulp kwam, zou hij eeuwig moeten wanhopen. Daarom moet men met de andere prediking niet lang wachten. Men moet hem het Evangelie prediken en hem tot Christus leiden, die de Vader ons tot een Middelaar heeft gegeven, opdat wij alleen door Hem zalig zullen worden, uit louter genade en barmhartigheid, zonder al onze werken en verdienste. Hier wordt dan het hart blij en spoedt zich tot zulk een genade, zoals een dorstig hert naar het water loopt. Dat heeft David wel gevoeld toen hij in Psalm 42 vers 2 en 3 zei: ‘Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God.’ 

	       Als nu de mens tot Christus komt, dat is tot het Evangelie, zo hoort hij de stem van de Heere Christus Zelf, Die het onderwijs dat God hem heeft gegeven, bekrachtigt, namelijk dat God niets anders is dan een genaderijke Heiland, Die genadig en barmhartig wil zijn allen die Hem in deze Zoon aanroepen. Daarom zegt de Heere verder: ‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het Brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het Brood Dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan ete en niet sterve. Ik ben het levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.’

	In deze woorden vindt de ziel een goed voorziene dis, waarmee zij al haar honger stilt. Want zij weet zeker dat Hij Die deze woorden spreekt, niet liegen kan. Daarom gaat zij toe, klampt zich vast aan het Woord, vertrouwt daarop, en bouwt zo haar woning op deze goed voorziene dis. Dat is nu de maaltijd waarop de hemelse Vader zijn ossen en gemeste beesten geslacht heeft, en waartoe Hij ons allen nodigt (Matth. 22:4).

	Het levende brood waarvan de Heere hier spreekt, is Christus Zelf, dat wij als volgt genieten: zo wij van dit Brood slechts een bete met ons hart aangrijpen, en dat behouden, dan hebben wij voor eeuwig genoeg en kunnen ook nimmermeer van God gescheiden worden. Dit genieten is echter niets anders dan geloven in de Heere Christus, dat Hij ons van God geworden is, zoals Paulus zegt, tot wijsheid, en tot rechtvaardigheid, en tot heiligmaking, en tot verlossing (1 Kor. 1:30). Wie deze spijze eet, die leeft eeuwig. Daarom zegt Hij kort na dit evangeliewoord, als de Joden onder elkaar strijden over wat Hij gezegd heeft: ‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden, tenzij dat gij het vlees van den Zoon des mensen eet en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage’ (Joh. 6:53, 54).

	Het brood uit de hemel dat de vaderen in de woestijn hebben gegeten, zoals Christus hier zegt, heeft niet kunnen redden van de dood – maar dit Brood maakt ons onsterfelijk. Als wij in Christus geloven, kan de dood ons geen schade berokkenen, ja dan is hij geen dood meer. Dat wil de Heere ook zeggen met déze woorden, op een andere plaats, Johannes 8 vers 51, waar Hij tot de Joden zegt: ‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand Mijn woord zal bewaard hebben, die zal den dood niet zien in der eeuwigheid.’ Daar spreekt Hij ongetwijfeld van het woord des geloofs en van het Evangelie.

	Ja, zou iemand kunnen zeggen, evenals ook de Joden zich aan dit woord van Christus ergerden: ‘De heilige mensen sterven toch ook; Abraham en de Profeten zijn toch ook gestorven?’ Antwoord: De dood van de christen is maar een slaap, zoals de Schrift overal zegt.10 Want een christen smaakt en ziet geen dood, dat is, hij bemerkt de dood niet. Want deze Heiland, Christus Jezus, in Wie hij gelooft, heeft de dood gedood, zodat wij hem niet meer behoeven te smaken en ervaren. Voor een christen is de dood veeleer een overgang tot het leven, ja een deur tot het leven, zoals Christus Zelf zegt in Johannes 5 vers 24: ‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.’

	Daarom is een christenleven een zalig en vreugdevol leven, en het juk van Christus is zacht en zoet. Dat het ons echter bitter en moeilijk toeschijnt, daarvan is de oorzaak dat de Vader ons nog niet heeft getrokken. Daarom hebben wij er ook geen lust toe en is dit evangelie ons ook niet troostelijk. Indien wij echter de woorden van Christus recht ter harte namen, zouden ze ons wel troostelijker zijn. Zo hebt ge dus gehoord hoe men dit Brood Dat uit de hemel nedergedaald is, de Heere Christus, moet genieten, namelijk door het geloof, wanneer wij in Hem geloven, dat Hij onze Heiland en Zaligmaker is.

	Daarom zei ik dat men deze woorden niet moet laten slaan op het sacrament van het Avondmaal; want wie ze zo verklaart, die doet het evangeliewoord geweld aan. Er is in deze woorden geen letter die naar het sacrament van het Avondmaal verwijst. Waarom toch zou Christus hier hebben gedacht aan het sacrament, dat nog niet was ingesteld? Zo spreekt ook dit hele hoofdstuk, waaruit dit evangeliewoord is genomen, van niets anders dan van de geestelijke spijze, namelijk van het geloof. Want toen het volk de Heere naliep, en nogmaals wilde eten en drinken, zoals de Heere dit Zelf zegt (Joh. 6:26), heeft Hij in de lichamelijke spijze die zij zochten aanleiding genomen om in dit hele hoofdstuk te spreken van een geestelijke spijze, volgens wat Hij zei: ‘De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven’ (Joh. 6:63). Hij wil daarmee dus aanwijzen dat Hij ze daarom gespijzigd had, opdat zij in Hem geloven zouden – zoals zij de lichamelijke spijze hadden genoten, zo moeten zij ook de geestelijke genieten. Hierover willen we een andere keer meer zeggen.

	Nu, laten we hier erop letten dat de Heere zo genadig en vriendelijk tot ons komt en Zichzelf ons aanbiedt, Zijn bloed en vlees, met zulke gepaste en vriendelijke woorden, dat de harten er billijk door bewogen moesten worden om in Hem te geloven. Namelijk dat ons dit Brood, Zijn vlees en bloed, aangenomen van de maagd Maria, ons dáárom is gegeven, opdat Hij in onze plaats de dood zou ondervinden, de hel zou lijden, en de zonde die Hij niet gedaan had, als Zijn eigen zonde op zich zou nemen. Hij heeft dat gewillig gedaan, en ons als broeders en zusters aangenomen. Als wij dit geloven, doen wij de wil van de hemelse Vader, die in niets anders bestaat dan te geloven in de Zoon. Zoals Christus Zelf zegt in de woorden die aan dit evangeliewoord voorafgaan: ‘Dit is de wil Desgenen Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk die den Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe’ (Joh. 6:40).

	Zo is het nu duidelijk dat wie het geloof heeft voor dit hemelse Brood, voor Christus, voor dit vlees en bloed waarvan Hij hier spreekt, gelooft dat Het hem is gegeven en van hem is, en Het ook aanneemt als het zijne, dat die reeds de wil van God volbracht heeft, en van dit hemelse Brood gegeten heeft. Zoals Augustinus ons zegt: ‘Wat maakt u uw mond gereed11 – geloof slechts, dan hebt u reeds gegeten.’

	Van dit geestelijk avondmaal spreekt het gehele Nieuwe Testament en in het bijzonder hier Johannes. Het sacrament van het Avondmaal is een testament en verzekering van dit ware avondmaal, waardoor wij ons geloof moeten versterken en verzekerd zijn dat dit lichaam en dit bloed, dat wij in het avondmaal nemen, ons van zonde, dood, duivel, hel en alle ongeluk gered heeft. Daarover hebben wij elders meer gezegd en geschreven.

	Waaraan kan echter iemand beproeven en op grond waarvan vaststellen dat dit hemelse brood ook hém toekomt, en dat hij tot zulk een geestelijk avondmaal wordt genodigd? Laat hij slechts zijn hart bezien. Vindt hij het zo gesteld dat het door Gods belofte overweldigd is, en dat hij het ervoor houdt dat ook hij iemand is voor wie dit eten is, zo is hij zeker zo iemand. Want zoals wij geloven, zo geschiedt aan ons. Zo iemand trekt zich ook direct het lot van zijn naaste aan, en helpt hem als zijn broeder, redt hem, geeft hem, leent hem, troost hem, en doet hem niet anders dan zoals hij wilde dat men hem doen zou. Dit alles komt daaruit voort. Want Christus’ weldaad heeft zijn hart vervuld met zoetheid en liefde, zodat hij lust erin heeft en vreugde om nu de naaste te dienen. Ja, het smart hem als hij niemand heeft aan wie hij een weldaad kan bewijzen. En boven dit alles, hij is tegenover iedereen bescheiden en nederig. Hij acht tijdelijke pracht niet hoog, laat ieder zijn die hij is, spreekt van niemand kwaad, legt alle dingen ten goede uit. En als hij ziet dat het niet juist toegaat, dat het zijn naaste ontbreekt aan geloof, aan de liefde, aan leven, dan bidt hij voor hem. En het doet hem van harte leed als iemand zich vergrijpt tegen God en de naaste. Summa summarum,12 de wortel en het sap is goed, want hij staat in een welig groeiende, vruchtbare wijnstok, in Christus – daarom ook spruiten zulke vruchten uit.

	Heeft echter iemand het geloof niet, en is hij niet door God geleerd, en eet hij niet van dit hemelse Brood, die draagt waarlijk zulke vruchten niet. Want waar deze vruchten niet zijn, daar is zeker geen waar geloof. Daarom leert Petrus ons in zijn tweede brief, dat wij onze roeping tot de zaligheid met goede werken vast zullen maken (2 Petr. 1:10). Daar spreekt hij eigenlijk over de werken der liefde, zijn naaste dienen, en hem als eigen vlees en bloed aannemen.

	Dit zij genoeg over dit evangeliewoord. Wij willen nu Gods genade aanroepen.

	 

	Uit: Kirchpostil, Erlanger Ausgabe, Band 12, blz. 368 e.v.

	 



Woorden van Marnix van St. Aldegonde

	 

	Een oprecht christgelovige heeft de leer van Christus in zijn hart verzegeld door de Geest Gods, en ziet niet op het vlees, noch op het bloed, maar ziet alleen op God en op de getuigenissen des Geestes, Die in zijn hart roept: ‘Abba, o Vader!’ En daarom, zover is het vandaar dat hij die gelooft om de wil der mensen die hem verklaard hebben dat het de leer is der apostelen en evangelisten, dat hij het zelf ook eigenlijk niet gelooft om der apostelen en evangelisten wil, die het beschreven hebben. Want wij moeten deze verzekerdheid in onze harten hebben dat, al ware het nooit op schrift gesteld of al had Judas de verrader het geschreven, ja de duivel uit de hel, en al streed de gehele wijde wereld daartegen en zei dat het gelogen was, wij het nochtans voor de eeuwige en onveranderlijke waarheid en voor het zaligmakende Woord Gods zouden aanvaarden.

	 

	Onderzoekinge ende grondelijke wederlegginge der Geestdrijvische Leere, 1595
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  Ds. J.P. Paauwe


  Trek mij, wij zullen U nalopen
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Aantekeningen

		[←1]

	       Vergelijk de kanttekening van de Statenvertaling bij Psalm 35:1. 





	[←2]

	       Zie de catechisaties vanaf 25 maart 1953 (Catechisaties, deel 4).





	[←3]

	       Leefde van 1540-1598. Theoloog, geleerde en diplomaat. Vriend en raadsman van Willem van Oranje. De bedoelde bladvulling is achterin deze uitgave opgenomen.





	[←4]

	      Dat wil zeggen: begrippen die op zichzelf beschouwd worden, buiten het verband waarin zij genomen moeten worden.





	[←5]

	       In verband met emigratie.





	[←6]

	        Duits: Evangelium. Bedoeld wordt het tekstgedeelte uit Johannes 6 dat in de preek wordt behandeld. 





	[←7]

	       Dat is, het eerste vers van het behandelde tekstgedeelte.





	[←8]

	       Volgens de vertaling van Luther. Statenvertaling: ‘Geef mij het verstand.’ 





	[←9]

	       Volgens de vertaling van Luther. Statenvertaling: ‘Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.’





	[←10]

	       Vergelijk de kanttekening van de Statenvertaling bij Deut. 31:16. Op de vele plaatsen waar in die vertaling van ‘ontslapen’ wordt gesproken, betekent het Hebreeuwse of Griekse grondwoord ook ‘slapen’. 





	[←11]

	       Om het avondmaal te gebruiken.





	[←12]

	       Alles bij elkaar genomen.
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