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  Verantwoording


   


  Deze uitgave bevat tien preken van ds. J.P. Paauwe naar aanleiding van Psalm 25 vers 4: ‘Heere , maak mij Uw wegen bekend.’ De preken zijn alle in Den Haag uitgesproken, in november en december 1951 en in januari 1952. Eerder zijn de preken uitgegeven in de bundel 1951-1954.


  Bij de voorbereiding van deze nieuwe uitgave hebben wij, behalve van bedoelde eerdere uitgave, ook gebruik gemaakt van geluidsopnamen die van de preken beschikbaar zijn.


   


  De redactie


   


  Eerste predikatie, 4 november 1951


   


  Gezongen:      Psalm 3:1 en 2.


  Gelezen:      De Wet des Heeren; Psalm 25.


   


  Gebed:


  Ach Heere, dat we door Uw genade mochten kunnen stilstaan bij een gebed als dit en bij uitspraken als welke wij in deze psalm vinden. Laat onze zelfgenoegzaamheid en de liefde tot de wereld en onze winderige wetenschap ons niet in de weg staan.


  Ach, we zijn toch zo buiten alles van nature, en we richten ons op aan onszelf. En als er nood is, dan grijpen we een strohalm aan, en we zullen het niet naar U wenden, tenzij dat dit ons van U geschonken worde.


  Gij hebt ons bewaard, en nu zijn we aan de morgen van deze dag met elkander aan deze plaats. We zijn geschaard om Uw Goddelijk Getuigenis. Schenk ons in deze weg wat we nodig hebben, en doe ons in het spreken en in het luisteren stil zijn. De woorden der wijzen moeten immers in stilheid worden aangehoord. Laat onze ziel opmerkende wezen, en verlos ons van zoveel dat ons afhoudt van U, of liever, waardoor we ons van U laten afhouden, ach zoveel. En tenslotte zijn we het zelf. Het zijn niet de omstandigheden, het zijn niet de zonden. Het is niets anders dan het eigen. Leer ons het recht verstaan, want de omstandigheden zouden geen invloed kunnen uitoefenen en de zonden zouden ons niet trekken, als het eigen goed was. Maar dit is niet goed.


  Erbarm U, en wil ons aanzien in de Heere Jezus Christus, ons bearbeiden naar Uw vrijmachtig en eeuwig welbehagen, en dan, zo het in Uw raad bestaat, zó dat we komers worden, komers tot U, tot het Kruis, tot het Woord, tot de genade.


  Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En laat ons niet toe de naar ons uitgestoken hand af te wijzen. Verlos ons van de waanvoorstelling aangaande hulpverlening. We zijn van gedachte dat hulp en roepen om hulp meer met elkaar te maken hebben dan dit het geval is. Ze hebben met elkaar te maken, maar niet ten koste van deze waarheid, dat het geroep om hulp en het zegenrijke antwoord daarop, beide van U zijn.


  Wil Uw Kerk gedenken over de gehele aarde. Worden ervan vervolgd, Heere, het is zwaar, maar het zwaarste niet. Het zwaarste is wat anders. Het zwaarste is zonder U te zijn, zonder God in de wereld. Doe menigeen, ook onder ons, dit bedenken, want de waarheid hiervan wordt niet altijd gezien noch gevoeld. Er is nog immer zoveel waarheen wij toevlucht kunnen nemen, maar dit gaat weg. En dan zal wel worden gevoeld wat het is zonder God te wezen.


  Gedenk onze zieken, die ernstig ziek zijn, die een slepende ziekte hebben, die geestelijk ziek zijn, en ook die een zieke ziel hebben. Erbarm U.


  Amen.


   


  Gezongen: Psalm 84:3 en 4.


   


  Wij zouden, mijn zeer geachte toehoorders, graag met u willen stilstaan bij een woord uit de u voorgelezen psalm. Wij hebben het oog op de bekende woorden van het vierde vers. Daar staat:


   


  ‘Heere, maak mij Uw wegen bekend.’


   


  Dat is een bekend, en wij zijn geneigd te zeggen, eenvoudig woord. Ja, maar wij dienen wel te bedenken dat het de uitdrukking is van een reeks wonderen.


  Het is een psalmwoord. De psalmbundel is, ofschoon dit van de gehele Heilige Schrift kan worden gezegd, een zeer merkwaardig boek. Het is wel genoemd een geestelijke apotheek. Dat is niet onjuist. Er is in dit boek wat te vinden! Maar alleen voor zwakke, zieke zielen. Trouwens, wat betekent de gehele Bijbel als wij niet ziek en niet zwak zijn? De Heere Jezus heeft toch geleerd dat de gezonden de medicijnmeester niet van node hebben, maar die ziek zijn.


  Misschien hebt u ook wel eens wat uit deze psalm gehaald; u herinnert zich dat dan nog wel. Wellicht zijn er hele psalmen die als het ware voor u alleen waren. Zij spraken zo tot u. Psalm 118 – wellicht hebt gij kennis aan woorden als deze: ‘De steen, dien door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers’, en dat is men dan zelf in de eerste plaats, ‘van God ten hoofd des hoeks gelegd’ (vs. 11 ber.). Psalm 46, de Immanuëlspsalm: ‘De Heere der heirscharen is met ons’, en daarvan is de hele psalm vol. Wellicht zoudt gij uit uw eigen ondervinding hier iets van kunnen zeggen. Dat wordt doorgaans alleen gekend in de grootste nood. Wanneer het schijnt dat het anders is, wanneer veel, ja somtijds alles ons toeroept dat wij bij God géén heil hebben, dan, dán wordt gezegd: ‘De Heere der heirscharen is met ons.’


  Ziet gij wel, dat zo’n psalmwoord een reeks van wonderen in zich heeft? De dichter van Psalm 25 wist het en daarom heeft hij gebeden:


   


  Leid mij in Uw waarheid; leer


  IJv’rig mij Uw Wet betrachten;


  Want Gij zijt mijn heil, o Heer’!


  ’k Blijf U al den dag verwachten. (vs. 2)


   


  U verstaat toch wel dat zo’n getuigenis: ‘Want Gij zijt mijn heil, o Heer’ ’, moet geplaatst worden tegenover heirlegers? En dat, als dit niet gebeurt, zo’n getuigenis geen betekenis heeft? Het is altijd naar het woord van de Spreukendichter: ‘Een broeder wordt in de benauwdheid geboren’ (Spr. 17:17). En omdat de Kerk van Christus dat mag weten, roept het ene lid het andere toe: ‘De Heere verhore u in den dag der benauwdheid’ (Ps. 20:2).


  De dichter van dit lied is in grote moeilijkheden. Dit is in het algemeen het lot van de begenadigden. En beleven zij een tijd, waarin dit niet het geval is, dan gaat het hun doorgaans niet goed. Het moet moeilijk wezen in ons leven. Voorspoed doet maar zelden afsteken naar de diepte. Moeilijkheden zijn nodig om het woord te leren verstaan: ‘De Heer’ zal in dit moeilijk leven, Zijn volk en erfdeel nooit begeven’ (Ps. 94:8 ber.).


  De dichter klaagt over vijanden en over zonden. Gij hebt het gehoord bij het voorlezen, en ik veronderstel dat u, thuis gekomen, de psalm zult herlezen. Maar deze moeilijkheden, hoezeer zij ook het hoofd opsteken, voeren geen heerschappij over de dichter. Hij komt er niet in om. Er zijn vele mensen die in de moeilijkheden omgekomen zijn. Ach zovelen! Maar de dichter niet. De dichter krijgt weerstand te bieden. Ja, zulke woorden: ‘de dichter krijgt weerstand te bieden’, wegen ponden. Daar moet u maar aan denken. U moet er maar niet lichtvaardig overheen gaan, want dan hebt u er niets van verstaan. De dichter krijgt weerstand te bieden. Maar, wat doet hij dan? Slaat hij in de lucht met een blikken zwaard? (Want andere wapenen hebben wij toch niet? Onze wapenen maken ons maar bespottelijk.) Neen, dat doet de dichter niet. Hij heeft helemaal geen wapenen. Toch! Toch! Hij roept. Dat is zijn wapen. Hij weent, hij klaagt, hij steunt en hij houdt aan. Hij komt niet van deze plek. Hij wendt zich niet tot de mensen. Hij verwacht van zijn naaste geen heil en hij heeft op zijn naaste ook niets aan te merken. Daarvoor is de nood waarin hij zit te groot!


  Als de nood niet groot is, leren wij zo’n psalm niet verstaan. Dan gaan we over alles heen. Roepen, dat is de weg. Wanneer wij deze weg inslaan, dan worden wij bewaard voor de heerschappij van de omstandigheden, voor de heerschappij van de ongerechtigheden, voor de heerschappij van onze naaste. Want er staat in Romeinen 3: ‘Vernieling en ellendigheid is in hun wegen’ (vs. 16). De mens kan van zichzelf niet anders doen dan zijn naaste vernielen. En als een mens nu roept, dan ontvangt hij beveiliging. Dat is de weg: roepen!


  Er is redding uit alle nood. Maar dat moet nu ook al weer niet zo vanzelfsprekend zijn, want dan verstaat u het weer niet. Als ik zeg: ‘redding is er uit alle nood’, dan moet dat een wonder zijn. Want beide zijn er, nood en redding. Maar zingt nu ieder met instemming, met verwondering, met blijdschap, met droefheid: ‘Die in den nood uw Redder is geweest’ (Ps. 103:2 ber.)? Heeft koning Saul zo gezongen? Heeft Judas zo gezongen? Nog eens, hebben allen zo gezongen?


  Waarom wijs ik u hierop? Waarom doe ik u deze vragen? Om u te zeggen dat het een wonder is nog te mogen roepen, nóg… te mógen roepen! Twee zaken: nog – de verdoemden in de hel, roepen zij? zij vloeken! – te mogen roepen, te kunnen roepen, daarin onderhouden te worden!


  Voordat wij tot de overdenking van onze tekst overgaan, zou ik graag willen stilstaan bij de dichter. Dat komt niet elke dag voor en ik kan mij ook niet herinneren dat ik ooit bij David zo expres stil heb gestaan. Ik moge het nu doen.


  In het leven van David komt toch wel heel duidelijk aan het licht de leiding en het ingrijpen van de Voorzienigheid, vindt u ook niet? Dit is toch zo kostelijk! Want er is niets erger dan dat de Heere ons onze weg laat gaan. Wanneer Hij zwijgt en doet alsof Hij ons vriendelijk gezind is, dat is het ergste! Want dan gaat een mens spreken van zegen, ook wel van geloof en van liefde, en het is hem niet bekend hoe allerellendigst hij er aan toe is.


  Dat ingrijpen van de Voorzienigheid valt niet altijd mee. Dan worden de gelaatstrekken weleens strak en neemt de eetlust weleens af en krijgt men het leven weleens met andere ogen aan te zien, enzovoorts, enzovoorts, ja waarlijk enzovoorts! Maar, het kan zo zegenrijk, zo groot zijn, wanneer de Heere Zich ons in de weg stelt: ‘Niet verder! Ik heb eerst eens wat tot u te zeggen.’ Kent u zulke ontmoetingen niet in uw leven? Want wij zeggen: ‘Wijk van ons, want aan de kennis Uwer wegen hebben wij geen lust’ (Job 21:14). Wij hebben wel lust in godsdienst, want wij hebben een geweten. Als wij geen geweten hadden, dan zouden wij niet godsdienstig zijn, dan zouden wij naar hartenlust zondigen en altijd opnieuw zondigen. Dat is ons bestaan, zoals u vinden kunt in Romeinen 3. U moet er geen illusies op na houden, want die gaan alle te gronde, er blijft niets van over. Weet u wat ervan overblijft? Gij zegt: ‘Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt’ (Openb. 3:17). Dat blijft er van mij over of is er van mij overgebleven, dat blijft er van u over of is er van u overgebleven. Dat is alles. En nu, dat in de weg treden van het Opperwezen, dat is niet uit te spreken! Daarom heb ik u meermalen gezegd met de woorden van de dichter van de 90e Psalm: ‘En het uitnemendste van die is moeite en verdriet’ (vs. 10).


  Dus, het ingrijpen van de Voorzienigheid – én de leiding van de Voorzienigheid! Deze hoort er bij. Als de Voorzienigheid alleen maar ingreep en Hij leidde niet, wat dan? Dan zouden wij omkomen in wanhoop. Maar, het ingrijpen van de Voorzienigheid én de leiding van de Voorzienigheid. Misschien moogt u er wat van weten. Dank er dan de Heere maar eens voor, als u kunt en als u zich opgewekt gevoelt. Want dat u hier zit, Jeremia zegt het u: ‘Het zijn de goedertierenheden des Heeren, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben’ (Klaagl. 3:22).


   


  Gezongen: Psalm 119:83 en 84.


   


  David was de zoon van Isaï. En ofschoon hij de jongste van acht was, was hij geroepen om koning te worden. Saul, die koning was, wilde dit verhinderen. Maar in Spreuken 21:30 staat: ‘Er is geen wijsheid en er is geen verstand en er is geen raad tegen den Heere.’ Wij kunnen niets bewerken, en wij houden ook niets tegen. Het komt aan op roeping, op roeping van de Heere. Dat is alles. Of het nu een kleine dan of het een grote zaak geldt – roeping! Veronachtzamen wij deze waarheid, sla of huichel er dan maar op los, maar u zult niets wezenlijks vinden. Roeping en… wachten en uitzien en hopen. Maar ik hoop hier nog op terug te komen.


  Koningen hebben onder meer de taak om de ware religie te beschermen en de valse zoveel als maar mogelijk is uit te roeien. Dat klinkt wel een beetje vreemd, maar de Bijbel zegt toch dat het zo is. Deze roeping wordt al lang niet meer begrepen. En iemand die woorden spreekt als welke wij nu hebben laten horen, wordt onmogelijk achterlijk genoemd en bekrompen en fanatiek. Laten zij die de uitgesproken vijanden van de christelijke religie zijn, de aanhangers van deze religie misschien leven? Als de kerk het niet doet, als de christenen het niet doen, dan nemen anderen het ter hand, maar dan niet tot voordeel maar tot schade van de christenen. Dat is de roede! Overheersing, vervolging, het zijn dingen, lieve mensen, die wij zelf oproepen! Wij vragen erom! Wij banen er de weg voor! Alweer: ‘vernieling en ellendigheid is in hun wegen’. Daarom betekent dat bidden en roepen en een massa andere dingen niets, als wij niet beginnen waar Jeremia begonnen is. Denk aan deze woorden: ‘Wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klage vanwege zijn zonden’ (Klaagl. 3:39). Als u vraagt hoe het dan komt dat tóch de ineenstorting er niet is of zo lang uitblijft, dan is het antwoord – ja, ik zou haast zeggen: daar hebt u niets mee te maken; maar er is ook een ander antwoord te geven – het is, omdat God lankmoedig is, zoals dezelfde man, wiens woorden wij aanhaalden, heeft gezegd: ‘Het zijn de goedertierenheden des Heeren, dat wij niet vernield zijn.’


  Maar er zijn toch koningen en regeringen geweest die de christelijke religie beschermd hebben. Oud-Israël heeft er enkelen gehad. Ik hoef geen namen te noemen – gij kent ze allen. En onder dezen heeft David op voortreffelijke wijze zijn plaats ingenomen. David heeft de christelijke religie beschermd, en hij heeft ze gekend en beleden door een waarachtig geloof. Wat een taak! Wat een voorrecht de christelijke religie te kennen en te belijden door het geloof! Weet u wel dat onze religie zo schoon is?


  ‘Zo schoon?’, denkt u misschien, ‘ik vind er nogal hardheid in.’ Nee, u vergist zich. De hardheid is niet in de christelijke religie, maar in ú! Dat zult u ook wel ondervinden eenmaal, aan deze zijde van het graf of aan de andere kant. In ú is de hardheid. Heb maar eens, om deze korte opmerking te maken, liefde tot God en tot uw naaste, werkelijk liefde – en liefde veronderstelt de zelfverloochening, bij liefde gaat het niet meer om onszelf maar om God en om de naaste – dán spreekt u niet van hardheid, dan zegt u wat de tollenaar in de bekende gelijkenis gesproken heeft door daden. Deze sloeg zich op de borst. Dat harde hart, daar had hij het op gemunt, dat stenen hart – juist nu de Heere dat stenen hart had weggenomen en er een vlezen hart voor in de plaats had gegeven. Wat zijn dat toch paradoxale dingen! Dan is onze christelijke religie zo schoon, en zij wordt hoe langer hoe schoner.


  Om de christelijke religie te leren kennen zijn er een paar dingen nodig. Ten eerste de afdaling van het nieuwe Jeruzalem in uw hart, wat de apostel Paulus beschrijft in Romeinen 5:1: ‘Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus’ (dat noem ik de afdaling van het nieuwe Jeruzalem in het hart) en ten tweede overdenking, dag en nacht. Dan leren wij iets van de schoonheid van de christelijke religie zien. En dat hebben wij nodig, omdat wij bij onszelf – aangenomen dat wij deze religie kennen – zoveel lelijkheid gewaar worden en omdat wij bij onze naaste, ook bij degenen die voor begenadigd doorgaan, zoveel lelijkheid zien. Om stand te kunnen houden, om getrouw te kunnen blijven, is het daarom nodig dat wij weten dat de christelijke religie schoon is; en ik heb u gezegd hoe wij dat te weten komen.


  David is nooit goddelooslijk van zijn God afgegaan. Hij was een opvliegend man. Lees eens 1 Samuël 25. Daar hebt u de bekende geschiedenis van Nabal. Wat zou het met deze man slecht afgelopen zijn, als de Heere door Abigaïl David niet van zijn moordplannen had afgehouden! Voor zware overtredingen heeft de Heere David niet willen bewaren. Denk aan het tellen van het volk, denk aan de bekende geschiedenis (2 Sam. 11). Maar steeds is David teruggekomen. Het is zijn gebed geweest: ‘Laat ze niet over mij heersen’ (Ps. 19:14). Zo heeft David mogen volharden. En het is op deze grond, dat ik zeg dat hij niet goddelooslijk van God is afgegaan.


  David heeft vele moeilijkheden gehad. Maar ik heb u gezegd dat dat een zegen is. Hij had vijanden, binnenshuis en buitenshuis. Binnenshuis vijanden te hebben, dat is zéér zwaar. En David had ze. Michal, zijn vrouw, de dochter van Saul, heeft haar man bespot, toen hij voor de ark uitging en huppelende God prees. Nu is bespotting véél erger dan openlijke en zware bestrijding. Bespotting is zo erg! Buitenshuis had David vijanden. Simeï heeft David gevloekt. En wanneer? Toen hij vluchten moest voor zijn eigen kind, voor Absalom… Maar David was toch een gelukkig mens. Wat was het geluk van David? Wel, wat zou u wel ten antwoord op deze vraag willen geven? Het geluk van David is geweest dat hij een toevlucht had. En nu moeten wij allen ons eens afvragen of wij een toevlucht hebben, of het blijkt dat wij een toevlucht hebben wanneer de wanhoop gereed staat om ons te verslinden.


  Amen.


   


  Gebed:


  O Heere, dat we U erkentelijk zijn mochten dat we deze ogenblikken hier hebben mogen doorbrengen. En nu is U bekend wat er gezegd is. We vragen vergeving voor het zondige ervan, en we vragen U ook of het U behagen kan om wat gesproken is, te zegenen. We zijn allen arme, behoeftige mensen. Ons verstand is verduisterd, en onze wil is vijandig, en ons hart gaat uit naar dingen die niet alleen geen nut doen, maar die ons te gronde richten. En hier is nu wel veel raad, maar weinig baat. Niemand kan hierin zijn broeder helpen. En voor Uw hulp, die Gij aanbiedt, zijn we ontoegankelijk – we willen niet! Maar nu kunt U dit anders maken. Doe dit, Heere; zo het bestaat in Uw raad, maak het anders. Doe ons Uw hulp vragen. Doe ons zien dat we Uw hulp en Uzelf nodig hebben. Doe ons dat zien. Doe ons erkennen, en er diep van doordrongen zijn dat we, tenzij we door U geholpen, gered worden, we onszelf naar de afgrond helpen. Doe ons dat zien, en geef ons te roepen vanuit U. Dan zal het gehoord worden. ‘Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.’ Gij kent de mening des Heiligen Geestes. Laat ons dan in onze ongelegenheden roepen, roepen tot U en alléén tot U. Judas ging tot de mensen. Hij is niet geholpen. Wij hebben van nature geen hart voor onze naaste, Heere, niemand. En zij die zulk een hart door genade en door de invloed Uws Geestes wel hebben, zijn toch nog machteloos. ‘Door Uw arm en alvermogen, hebt Gij Isrel uitgetogen.’ Leer ons dit verstaan. Leer ons begrijpen, althans enigermate begrijpen wat het betekent wanneer de dichter zingt: ‘De Heer’ is mij tot hulp en sterkte.’


  Heere, wil ons dan gedenken. Doe ons de dingen van Uw Koninkrijk verstaan, zoeken, onderzoeken, doorzoeken. Laat ons ze gevonden hebben zoals de man die alles kon verkopen, moest verkopen, wilde verkopen om de schat die hij in de akker verborgen gezien had, deelachtig te kunnen worden. Er is een schat. Het is niet alles verwarring, het is niet alles bitterheid, het is niet alles zonde en ongerechtigheid – er is een schat. Gij, Heere Jezus, Gij zijt het en wie U vindt, die vindt het leven en trekt van U een welgevallen. Die U bezit, heeft het tijdelijke, het geestelijke en het eeuwige. Hij heeft alles.


  Amen.


   


  Gezongen: Psalm 84:5 en 6.


  



  Tweede predikatie, 11 november 1951


   


  Gezongen:      Psalm 20:1, 2 en 3.


  Gelezen:      De Twaalf Artikelen des Geloofs; Psalm 25.


   


  Gebed:


  Doe ons, Heere, door Uw genade naderen tot U met diepe eerbied en onderwerping des harten. Doe ons verwonderd zijn dat alles is zoals het is, want Gij regeert en toont Uw almacht. En dit zult Gij doen tot in alle eeuwigheid.


  Gij hebt ons bewaard, gezegend en beweldadigd. Het is enkel goedheid. Het zijn Uw goedertierenheden dat het is zoals het is. Laat Uw goedheid ons leiden tot U en ons ons doen verbinden aan U. Bij U is de fontein des levens, in Uw licht zien wij het licht. Leven doen wij wanneer wij U kennen, Uw Naam vrezen en aan U onderworpen zijn. Wat hierbuiten is, dat is de dood. En zijn we er met onze persoon buiten, dan zijn we dood door de zonden en de misdaden, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, uitwerkende onze eeuwige ondergang. Zie ons aan en gedenk ons in Hem in Wie Gij een zondaar naderen kunt en wilt, in Wie Gij hem ook werkelijk nadert, in Hem bij Wie Uw ellendigen, die op Uw heil hopen, een toevlucht hebben.


  Wil uit Uw volheid ons schenken wat wij behoeven om hier, vergaderd met elkaar en geschaard om Uw Getuigenis, iets te kunnen zeggen, iets te kunnen horen zeggen, wat strekt tot grootmaking van U en tot heerlijkmaking van de waarheid gelijk ze in U is. Doe ons dan aan Uw leiding ons overgeven, het van U verwachten, het van U alleen verwachten. Wil Uw Kerk, over de aarde verspreid, onderhouden. Wil haar sterken, bekwaam en gewillig maken om U te volgen, door het bezaaide, door het onbezaaide, in alle omstandigheden. Wil, zo het in Uw raad bestaat, Uw Kerk nog uitbreiden. Laat haar de plaats innemen die Gij haar beschikt hebt, en het gezicht hebben op de dingen van het leven hetwelk Gij haar geschonken hebt.


  Gedenk onze zieken. Leer nog menigeen van ziek- of sterfbed U zoeken, U nodig hebben, U vinden.


  Erbarm U, erbarm U naar de rijkdom Uwer genade en zegen allen wier klacht gevonden wordt in de voorgelezen psalm. Leer Uw volk zó spreken, zó tot U naderen, U tot eer en hen tot zaligheid.


  Amen.


   


  Gezongen: Psalm 18:8.


   


  Wij vragen, mijn zeer geachte toehoorders, uw aandacht voor het begin van het vierde vers van de 25e Psalm:


   


  ‘Heere, maak mij Uw wegen bekend.’


   


  Voor acht dagen hebben wij u gewezen op de betekenis van de psalmbundel voor de levendgemaakte Godsgemeente, en gezegd dat, hoewel de dichter van de 25e Psalm zeer verdrukt werd door allerlei omstandigheden en door vele personen, hij zich toch niet door de moeilijkheden liet overheersen. Daarna hebben wij nog stilgestaan bij de persoon van de dichter. Vanmiddag willen wij dit ook doen.


  David, die zoals wij allen weten de zoon was van Isaï, was Saul, de eerste koning onder Israël, opgevolgd. Er was tussen Saul en David een groot verschil. Tussen deze twee personen bevond zich om zo te zeggen de eeuwigheid. Saul was man, David kind. Hiermee heb ik u al genoegzaam het onderscheid tussen deze twee mensen aangewezen. Saul greep in, kon vooruit, vond tenslotte geen belemmeringen, alleen op het eind van zijn leven en toen heeft hij wel een heel erge belemmering gevonden. Maar David werd het geschonken om te wachten. Gij weet het, in de Heilige Schrift vinden wij de raad, het bevel, de opdracht van te wachten veelvuldig. Saul was godsdienstig, maar David kende de Heere als Israëls God.


  De tegenspoeden van David zijn vele geweest. Door Saul is hij hittig vervolgd. Had het van Saul afgehangen, dan zou David een vroegtijdige dood zijn gestorven. Zou er wel één van de kinderen Gods leven, als het in handen van de wereld was om hen onschadelijk te maken? Zijn zoon stond tegen hem op. Welk een leed heeft dit David niet gedaan! Vele vijanden had hij. Het zwaarste leed voor David was dat hij zonden had, ofschoon paalvast is dat zonden medewerken ten goede, naar het woord van de apostel: ‘Wij weten dat dengenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn’ (Rom. 8:28). Maar, zoals reeds is opgemerkt, David kende God. Wanneer Saul in schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheden zich bevond, pleegde hij zelfmoord; David wendde zich in zijn tegenspoeden, hoe groot deze ook waren, naar de Heere.


  Wij zouden in dit verband graag uw aandacht gedurende enige ogenblikken willen bepalen bij twee gewichtige en bekende gebeurtenissen uit het leven van David. De ene vindt u vermeld in 1 Samuël 17 en de andere in 1 Samuël 30.


  Die in 1 Samuël 17. De legers van Israël en die van de Filistijnen liggen tegenover elkander. Slechts een dal maakt scheiding. Er komt iemand uit het leger van de Filistijnen en hoont Israël en de God van Israël. Men is niet moedig. Men is bevreesd. En er is geen mens die de uitdaging van Goliath van Gath aanneemt. David is thuisgebleven. Zijn drie oudere broeders bevinden zich in het leger: Eliab, Abinadab en Samma. Isaï zegt tot David, zijn jongste zoon: Ga naar het leger, bezoek uw broeders en neem voor hen en voor de overste dit mee. Wanneer David daarop in het leger komt en de taal van Goliath verneemt, dan erkent David roeping.


  Zó vindt men een roeping! Niet gezocht. Men treft haar aan, evenals het Woord Gods in het algemeen, en dan is het: ‘Als Uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten’ (Jer. 15:16). Het blijft niet in het oordeel, noch in het verstand, maar het ‘gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten’ (Hebr. 4:12).


  Saul, die alleen maar wist van zichtbare en tastbare dingen, wordt door de vorst der duisternis – want welke andere god heeft men buiten Christus? – op een verkeerd spoor gebracht. Gij kent de geschiedenis. Saul overreedt David dat wanneer hij meent ten strijde te moeten trekken, hij tenminste zich voorbereiden en wapenen zal. En David laat zich verleiden. Waarlijk, David, die op een goed spoor was, laat zich daarvan afbrengen. En daar stond David, hulpeloos en machteloos! Maar David beet niet op de tanden, dacht niet: Ja, nu ik eenmaal zover ben, nu moet het toch. Nee, maar de Heilige Geest bearbeidt David en brengt hem in zijn machteloosheid. Hij zegt tegen Saul: ‘Ik kan niet.’ Deze machteloosheid was de redding. David komt door de overwinnende en inwinnende kracht van de Heilige Geest terug op de rechte weg. Hij legt af wat Saul hem aangedaan heeft. En met een staf, een tas, een slinger en vijf stenen trekt hij op en legt zijn tegenstander neer.


  Zie maar of u er wat van verstaat. U weet het, de Heilige Schrift zegt het op menige plaats: ‘In God zullen wij kloeke daden doen’ (Ps. 60:10). Eruit vallen en erin gezet worden, dat is de koninklijke wet der vrijheid. Alleen als het zó gaat, gaat het goed. Laat ons hier nog een ogenblik bij stilstaan.


  Genade moet er zijn vóór alle dingen! Waar geen genade is, daar zijn geen vruchten. ‘Maakt den boom goed en zijn vrucht goed’, heeft de Heere Jezus gezegd (Matth. 12:33). Een mens moet overtuigd, ontdekt en ontkleed zijn geworden. Dit zijn de middelen van de Heilige Geest om er een mens buiten te doen vallen. Ik heb u gezegd: erbuiten vallen en erin gezet worden. De Heere Jezus, of God in de Heere Jezus, moet geopenbaard worden. De godsdienstige mens zou somtijds wel met de Heere Jezus willen werkzaam zijn, zo bijvoorbeeld in zijn zogenaamd belijden, of wanneer een ziekbed een sterfbed dreigt te worden. Maar dat is alles ten vure gearbeid. Ten eerste kent niemand de Heere Jezus. Weet iemand wat God is? Kan iemand zeggen wat Hij is? Niemand! En waarachtig is het woord van Johannes de Doper: ‘Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard’ (Joh. 1:18). En zo is er ook geen mens, die Christus kent.


  U meent toch niet dat het hart dat niet wedergeboren is, uitgaat naar God? Christus moet geopenbaard zijn. Wanneer en zolang dit niet plaatsgrijpt, is er ook geen genade. En men moet Hem aanschouwen en in Hem God drie-enig. Men moet getrokken worden. Een mens komt niet tot Christus van zichzelf. Hij moet getrokken worden. Wat deze trekking is? Als Zich God in Christus in de ziel geopenbaard heeft, dan is en wordt, alles in een ondeelbaar ogenblik, het gehele geheim van de verlossing door God van de zondaar in het hart bekend gemaakt. Wat men dan aanschouwt, daarvan zou ik u wel iets kunnen zeggen, maar ik kan het u niet laten zien. Dan aanschouwt men God in Zijn heerlijkheid, in Christus, in de Persoon des Zoons, het is dan: ‘Heilig, heilig, heilig is de Heere der heirscharen; de ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol’ (Jes. 6:3). Men ziet ook wat de Heere Jezus gedaan heeft in overeenstemming met de raad des Vaders, en hoe gepast Hij is met Zijn Persoon, met Zijn bloed, met Zijn Geest, met Zijn werkingen, hoe het in de Zoon alles is tot verheerlijking Gods, maar dan tegelijkertijd zo dat het beantwoordt aan alle noden en behoeften van de zondaar, zodat deze zondaar verstaat dat in de Persoon van de Zoon Gods voor hem alles is. Nu zal ik andere dingen niet noemen.


  Er gaat een trekking van dit alles uit. En het is de mens die ervaart dat er van dit alles een trekking uitgaat, als werd hij door de Heilige Geest opgenomen en gebracht tot en geplaatst in God. De Schrift noemt dit: ‘komen’. Aan de zijde Gods is het een trekking, aan de zijde van de mens is het een komen. Godsdienstige mensen zeggen wel eens, als zij menen een goede raad voor een ander te hebben (ik heb het dikwijls gehoord, u misschien ook wel): ‘U moet maar komen zoals u is.’ Als men nu zulke mensen, zulke goede raadgevers, eens vroeg: U zegt dat men komen moet zoals men is, maar hoe is men dan? En gij bedoelt zeker, dat men komen moet tot Jezus? Maar wie is Jezus? – Er zou immers op deze vragen geen antwoord zijn! Schud deze dingen van u af zoveel als het u geschonken mag worden! Want het is alles een hels bedrog!


  Is nu de mens getrokken en heeft hij zich verenigd met de Heere zoals de Heere Zich met hem heeft verenigd, dan betekent dit, dat hij genade heeft. Want hij wordt hier begenadigd. En wat is deze begenadiging? Het is dit, dat hem de zonden vergeven worden en dat hem geschonken wordt een recht op het leven. En hier wordt een mens ook wedergeboren, vernieuwd, of zoals de apostel Paulus het zegt in 2 Korinthe 5:17: ‘Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet het is alles nieuw geworden.’ Nu, verder gaan wij hier ook niet op in.


  Heeft zich de genade Gods nu in een mens bekend gemaakt, heeft een genadig God in Christus Zich in een mens verheerlijkt, dan moet deze mens leren te wachten. Het is één van de verborgenheden van het leven. Wachten, uitzien, hopen, geloven. Er staat immers: ‘Wie gelooft, die zal niet haasten’ (Jes. 28:16). Wachten. Hij moet niets aanpakken, maar hij moet wachten. Dit wachten is een pijnlijk werk! Het is zoiets als tussen de doornen liggen. Somtijds schijnt het een gevaarlijk werk te zijn, verwaarlozing van plichten. Maar dit is het niet. Het is juist de waarneming van plichten. Wachten is een vruchtbare bezigheid. Wachten is een zelfverloochenende arbeid. Wachten is een groot en godverheerlijkend werk. ‘Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal’ (1 Thess. 5:24). Wachten is een macht!


   


  Gezongen: Psalm 37:1 en 2.


   


  1 Samuël 30. David heeft met zijn achthonderd man Ziklag verlaten, waar hij gelegerd was. David komt terug en Ziklag is verbrand. Vrouwen en kinderen, have en goed, alles is weggehaald. De verslagenheid onder de mannen van David is groot. En zóver komt het, dat men David stenigen wil. David doet niets. Hij tracht niet zich te verantwoorden. Hij spreekt het volk niet toe. Hij doet niets. Zijn ziel is alleen maar stil tot God. Hij laat de stenen in de hand van de mensen en hij sterkt zich op onzichtbare wijze in God.


  Ziedaar waar ik u op wilde wijzen. Hebt u moeilijkheden? Dan moet u ze er laten zijn. Ze zijn in de hand des Heeren, alle, kleine en grote. Gij moet bekennen dat gij veel erger dingen u waardig gemaakt hebt, ja dat het louter goedheid is dat gij hier nog zijt en niet voor eeuwig van voor Gods aangezicht zijt verworpen. Gij moet voor waar houden, dat u door deze moeilijkheden wat kan geleerd worden: ‘Dit is de weg, wandelt in denzelven’ (Jes. 30:21). Moogt gij deze weg inslaan, dan hindert gij uw naaste niet en gij bedriegt uzelf niet. Gij gaat stil uw weg met een gebogen ziel en nochtans met een hart dat zich in God verblijdt. ‘Zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen?’ (Job 13:15). En wat gebeurt er dan? Dan brengt de Heere, als ú slaapt, het voor u in orde! Geloof in God! ‘Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden’ (Zach. 4:6).


  Nog een ogenblik. David was koning, had zonder twijfel een reusachtig vermogen, woonde in een paleis, had een voorspoedige regering, bracht het volk tot grote welvaart en deed het zijn een volk van betekenis. En wat was nu Davids rijkdom? Dat zegt hij in de 84e Psalm: ‘O God, ons Schild, zie; en aanschouw het aangezicht Uws Gezalfden. Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid’ (vs. 9-10). Dat! Dat was het bij David! En hoe is het nu bij u? Hebt gij genade? Natuurlijk, wie heeft er geen genade? Alle godsdienstige mensen hebben genade als het er op aan komt. Maar naar deze genade vraag ik niet. Deze wetenschap en zekerheid hebt gij van de vorst der duisternis. Ik ga verder en vraag u: Weet u wat genade bezitten is? Wat is eigenlijk genade? Ik heb het u al gezegd. Genade is: vergeving van zonden, recht op het leven met al wat tot het leven behoort, en vernieuwing naar het beeld van God. Wie deze zaken aantreft (‘aantreft’ zeg ik – men zoekt ze niet, men heeft er geen kennis van en men heeft er geen begeerte naar), wie deze zaken aantreft en ze daar omhelst, die heeft genade. Waar zijn deze zaken aan te treffen? Alleen in de Heere Jezus, Hij heeft ze verworven. Ze worden mét Hem ons aangeboden, wij worden erop gewezen en het bevel is, dat wij ze zullen aanvaarden. Ik zeg: ze worden mét Hem ons aangeboden. Let hierop! Eerst Christus, dan (en dan onmiddellijk daarna) wat Hij verworven heeft. Dit is de orde des heils, welke orde de Heilige Geest de zondaar die geroepen is, doet houden.


  Bezit u deze genade? Is Christus tot u gekomen? Ziet u, verstaat u, gelooft u, dat dit geschied is en geschiedt? Het is genade, het gaat van Boven uit. Is Christus tot u gekomen? En zijt gij daarop tot Hem gekomen? Alweer, dit is de orde die de Heilige Geest de geroepen zondaar doet houden. Bij de meeste mensen die voor christenen willen doorgaan, ligt het anders. Zij hebben wat. En hieruit besluiten zij dat ze genade hebben. Dat is het niet! Als het eens met een begenadigd mens zover kwam dat alles er scheen tegen te pleiten dat hij genade had (ik zeg: als het eens zover kwam, ik zeg niet, dat het zover komen kan), dan zou een begenadigd mens toch nog ergens in zijn ziel de wetenschap hebben dat hij genade deelachtig geworden is. Waar de dingen recht liggen, daar wordt niet gesteund op dingen die men in zich gewaar wordt, die men in zijn binnenste waarneemt, of dat nu goede dingen zijn of niet. Ik zeg niet dat men dat ook niet tracht te doen, maar tenslotte doet men dat niet. Waar het recht ligt, daar steunt men op God. ‘Ik steun op God, mijn Toeverlaat; dies heb ik niets te vrezen’ (Ps. 91:5 ber.). Men kan het ook zó zeggen: Waar het recht ligt, daar steunt men alleen op het Woord, het Woord dat een licht op het pad, een lamp voor de voet is. Waar genade is, daar is gerechtigheid toegerekend aan een geschonken geloof. Waar genade is, daar is het bloed van Christus gesprengd op de consciëntie. Dit bloed is in het hart, in de ziel; alle vermogens van de ziel zijn door dit bloed besprengd of gereinigd.


  Aan deze en dergelijke gelijkwaardige zaken kunt u weten of u genade bezit. Indien dit het geval is, dan heb ik u gezegd wat er gebeuren moet. U moet wachten, wachten… wachten… en nooit iets aanpakken voordat de Heere het u in de hand geeft. Dit is: ‘Doe wat uw hand vindt om te doen’ (Pred. 9:10). Deze uitlegging is anders dan die welke de wereld geeft.


  Wanneer u deze genade niet deelachtig zijt, dan moet u ze nog ontvangen. En nu zou het gelukkig zijn als u bewaard werd voor het stellen van iets (wat het dan ook moge wezen) in de plaats van deze genade. Doet u dit en laat de Heere het u toe – u gaat uw ondergang tegemoet. Ik heb u iets gezegd over de wapenrusting van Saul, die David aangetrokken had. Hij kon er niet in gaan. Wanneer hij de wapenrusting aangehouden had, dan zou hij een kind des doods geweest zijn. Wanneer u iets stelt in de plaats van de genade zoals ik u die heb mogen verklaren, dan hebt u Sauls wapenrusting aan. U kunt er óók niet in gaan. Maar dit is het nog niet.


  David werd ingewonnen en overwonnen door de Heilige Geest om deze wapenrusting af te leggen. Doet gij dat ook! En als u het doet, dan zult u meteen zien wat u is, dan is u gebracht tot de werkelijkheid, dan ziet u dat u een zondaar zijt, alleen maar een zondaar. En dan bereikt het Evangelie u. Het had u niet kunnen bereiken. Er werd iets door u tegenover het Evangelie geplaatst. Nu bereikt het Evangelie u: ‘Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering’ (Matth. 9:13). En het Evangelie is de schat. Wie het verstaat en gelooft, zegt nu ook: ‘O God, ons Schild, zie; en aanschouw het aangezicht Uws Gezalfden. Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid.’


  Amen.


   


  Gebed:


  Dat we U erkentelijk zijn mochten, Heere, dat we nog hier mochten wezen, dat deze dingen nog konden worden gezegd. Of ze zijn gehoord, dat is U bekend. Door weinigen wordt het gehoord. We hebben het te druk, en we moeten te veel doen, en er staan te grote belangen op het spel. En zich niet te reppen, dat zou verwaarlozing zijn.


  Leer ons dat het anders is, dat het is zoals door U is geleerd. Want waarlijk, we hebben hierover aanwijzingen genoeg, al was het alleen maar in dit woord: ‘Want zonder Mij kunt gij niets doen.’ Maar Uw Woord is er vol van. En mogen we letten op Uw getuigenissen en op Uw werk in de wereld, in de harten, dan blijkt duidelijk dat Gij alleen maar verheerlijkt wordt door Uw eigen werk en dat daarin ook alleen maar het geluk ligt van een mens, van een gezin, van een kerk, van een volk. Het is hier altijd zo: ‘Hij neemt het ene weg om het andere te stellen.’ De wapenrusting van Saul werd weggenomen, de wapenen des Heiligen Geestes werden gesteld. ‘Door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.’ Ach, leer ons deze dingen wat verstaan. Laat ons ons eens door deze dingen en met deze dingen terugtrekken. Doe ons ze overdenken, doe ons ze kennen en doen.


  Wil ons begeven noch verlaten. Geleid ons op onze wegen. Laat niet toe dat het Woord ons zou loslaten. Wij laten het wel los, maar laat het Woord ons niet loslaten. Doe er ons de kracht van in ons leven gewaar worden, erkennen en prijzen.


  Amen.


   


  Gezongen: Psalm 18:9.


   


   


  



  Derde predikatie, 18 november 1951


   


  Gezongen:      Psalm 99:1 en 2.


  Gelezen:      De Wet des Heeren; Psalm 25.


   


  Gebed:


  Welk een gebed, Heere, en hoe rijke beloften! Ach, geef er ons een oog voor. Van nature zoeken wij een wereld en wij zijn in de wereld en wij hebben haar lief, of wij vrezen haar. Wij hebben ons van haar afhankelijk gemaakt en wij aanvaarden deze afhankelijkheid. Wij hebben geen leven, als wij geen leven hebben in de wereld en door de wereld en tot de wereld. Bij de dichter was het anders. Maar Gij hadt het anders gemaakt, anders zou hij in de ellendige toestand zijn gebleven waarin ieder mens van nature is, uitgedrukt in het woord: ‘Wijk van mij, want aan de kennis Uwer wegen heb ik geen lust.’


  Ach, wees ons genadig, want niemand heeft medelijden met ons. Zelf verwerpen wij het heil. Onze naaste, voor zover hij van zichzelf werkt, helpt mee, want ook hij verwerpt het heil en wil dat zijn naaste dit ook doet. En de vorst der duisternis lacht. Uit deze toestand moeten wij gered zijn, moeten wij gered worden. Er moet gezegd zijn en er moet gezegd worden: ‘Henen uit! Weg! Wijkt van mij, gij boosdoeners!’ En dat moet dan in de eerste plaats gezegd worden tot het eigen. ‘Wijk van mij!’ Laat ons het gezegd hebben, laat ons het zeggen, blijven zeggen tot het laatste ogenblik, tot wij in de toestand zullen gekomen zijn, waarin geen boze, waarin geen boosdoener meer zal worden ontmoet.


  Wij zijn door Uw goedheid met elkander hier vergaderd. Laat de ogen nu geslagen zijn op U. Verwachting te hebben van onszelf is zonde en dwaasheid. Verwachting te hebben van U door een waar geloof strekt U tot eer en ons tot behoud. Want Gij zijt het, bij U is het. En Gij biedt het ons aan. Gij hebt ook nu ons weer doen horen, niet alleen dat Gij het geven kunt, maar ook dat Gij het geven wilt. Er staat niets in de weg, dan de liefde tot de zonde.


  Wij zijn met elkander dan hier geschaard om Uw Goddelijk Getuigenis. Laat het geschieden, al wat wij hopen dat hier plaats zal hebben in deze morgen, in de vreze van Uw Naam en tot verheerlijking van Uw Naam. Laat ons in ons hebben wat de dichter van de oude dag heeft doen roepen: ‘Niet ons, o Heer’, niet ons, Uw Naam alleen zij d’ eer.’


  Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Vernieuw ons naar Uw beeld. En verlos ons van onszelf zoveel als dit mogelijk is. En laat ons eenmaal voor eeuwig van onszelf verlost zijn. Wil Uw Kerk onderhouden. Zij is er. Of zij nu bestaat uit twee of uit duizend of meer leden, zij is er. Sterk haar en voeg nog toe aan Uw Gemeente, die zalig worden.


  Erbarm U over onze zieken, over hen die in bijzondere moeilijkheden zich bevinden. Geef van ziek- of sterfbed in geloof te roepen tot U. Erbarm U, Heere, over al wat bestemd is om erbarming te ontvangen.


  Amen.


   


  Gezongen: Psalm 46:1 en 2.


   


  Wij vragen dan weer uw aandacht voor het begin van het vierde vers van Psalm 25:


   


  ‘Heere, maak mij Uw wegen bekend.’


   


  Voor acht dagen hebben wij iets gezegd over de persoon van de dichter en over twee gewichtige gebeurtenissen uit zijn leven. Vanmorgen zouden wij graag met U willen nadenken over zijn gebed.


  ‘Heere, maak mij Uw wegen bekend.’ Wij hebben hier de aanspraak en deze vinden wij in het woord ‘Heere’, en dan het gebed: ‘Maak mij Uw wegen bekend’, een stof die gewichtig is en voor het geestelijk hart zeer aantrekkelijk. Wij spreken eerst over de aanspraak, en daarna, als het geschonken worden mag, over het verzoek.


  De aanspraak dan vinden wij in het woord ‘Heere’. Dit is de Naam van God. Van welke? Zie dat u hier het antwoord op hebt, want er zijn ook goden die van nature geen goden zijn. Misschien zou u er wel enige kunnen noemen. Als gij God kent, dan is u hiertoe wel in staat. Is dat niet zo?


  Het eigen ik. Dat is de god van ieder werelds mens. Voor hem komt daar alles uit voort. Het is dan ook begrijpelijk dat hij dat als een god eert. Hij doet het. Zo leeft hij en zo sterft hij. En wanneer dat dan zo geschiedt, dan sterft hij als een dwaas. Want dat ik is een duivels ik! Dat ik doet het eigenlijk niet eens, maar de vorst ervan, díé doet het. Dat is de duivel, een andere god, óók een god! Is dan de mens onschuldig? Volstrekt niet! Want het ik laat de duivel over zich heerschappij voeren, stelt zich onder de vorst der duisternis. Hierom heeft de Heere Jezus en ook de apostel Paulus hem genoemd: de overste dezer wereld (Joh. 12:31, 14:30, 16:11 en Ef. 2:2), de god dezer eeuw (2 Kor. 4:4).


  Hebt u ooit uw toestand zo gezien? Niet? Dan is dat een bewijs, dat u uzelf niet hebt leren kennen. Gij zijt volkomen blind voor uzelf. En de vorst der duisternis hebt gij niet uitgeworpen? Dat is een bewijs, dat u het met hem houdt, dat gij hem beschouwt niet alleen als uw koning maar ook als uw vriend, ja, als uw god. Tenzij er nu verandering kome, zult gij eeuwig met hem moeten leven. En dat is de verdoemenis! Men komt weleens in aanraking met iemand en als dan het samenzijn voorbij is, denkt men weleens: gelukkig! Maar dit samenzijn gaat niet voorbij! Dit zal in eeuwigheid wezen! Het Opperwezen geve u dat te zien. Hij verlosse u uit deze toestand. En heeft Hij u verlost, dan zult u wel weten waaruit u verlost zijt. Want dan zijt gij getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld en gebracht tot Gods wonderbaar licht.


  Dus de Naam ‘Heere’ is de Naam van het Opperwezen, van God. Ik vroeg: van welke? Heeft uw hart een antwoord? Het is de Naam van Hem Die is, van de Schepper van hemel en aarde, van Hem van Wie wij allen afhankelijk zijn, van de Onderhouder aller dingen, van de heilige, rechtvaardige, van de goedertieren en barmhartige God, Die verschrikkelijk door ons miskend wordt en tot Wie ieder mens van nature zegt: ‘Wij zijn heren, wij zullen niet meer tot U komen’ (Jer. 2:31), en voor Wie wij toch moeten geleerd hebben en moeten leren ons neder te buigen met diep ontzag – de Naam van de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, uit Wie en door Wie en tot Wie alle dingen zijn.


  Hebt u ooit uitgeroepen: ‘Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.’ (Rom. 11:36). Hebt u dat ooit uitgeroepen? Is dit gezicht, deze kennis u geschonken?


  De Heere Jezus leefde in deze dingen. En zo kon Hij spreken van een mus, die niet valt van het dak zonder de wil van Zijn hemelse Vader (Matth. 10:29). En Hij kon de mensen wijzen op de leliën des velds, die God daar geplaatst had en deed bloeien (Matth. 6:28).


  Wij moeten verlost worden van onze angsten. U weet het wel dat u angsten hebt. Somtijds onberedeneerd en ook wel gemotiveerd. Angsten... Angst voor de dood, angst voor wat zou kunnen komen, zou kunnen gebeuren, angst voor onszelf, angst in betrekking tot onze kinderen, vrouw, man, angst in betrekking tot onze positie in de wereld, angst! Deze angsten kennen wij allen. Van deze angsten moeten wij verlost worden.


  En het middel? Nu? Wat zegt u? Door welk middel worden wij van deze angsten verlost? Door de kennis van God. Alleen hierdoor. Als men kan uitroepen: ‘Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen’, dan is men in de grond van zijn angst verlost, dan staat men, zoals de apostel Paulus het uitdrukt, dan staat men door het geloof (Rom. 11:20; 2 Kor. 1:24).


  Van nature staat een mens niet. Van nature ligt hij. Nee, ik zondig niet wanneer ik het nog erger uitdruk. Van nature wordt hij gesleept! Gesleept door allerlei machten, door de liefde tot de zonde. En dan wordt hij dikwijls hier al gesleept in een groot verderf, terwijl het dan na dit leven eerst recht begint. Van nature wordt een mens gesleept. Weet u het al? Hebt u het al geleerd? Hebt u gezien, dat en hoe u gesleept werd of gesleept wordt? Ach, geef u toch rekenschap van deze dingen! Waarom zou u blijven slapen? De apostel Paulus zegt: ‘Ontwaakt, gij die slaapt, en staat op uit de doden!’ (Ef. 5:14). Wanneer men gelooft, dan staat men. ‘Gij staat door het geloof.’


  Gaat dan alles zo goed bij, met, om zulk een mens? In de grond: ja! Want: ‘Wij weten dat dengenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn’ (Rom. 8:28). Zoveel in hém is, bederft hij nog veel! Maar dit bederf werkt ten goede. Zo kon de apostel Paulus uitroepen: ‘Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods?’ (Rom. 8:33) en: ‘Zo God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?’ (Rom. 8:31).


  Verstaat u wat van deze dingen? Ja, ik vraag niet of u het volgen kunt. Dat heeft geen betekenis. Maar wanneer wij deze dingen noemen, dan moet uw hart opspringen, dan moet u zich opgewekt gevoelen om de Heere te danken, dat zulke wonderen door Hem werden verricht, dat u verwaardigd wordt om, hoe het ook moge tegenlopen, gestadig op Gods goedheid te hopen. Het is alles zo eenvoudig en tegelijkertijd zo groot, zo onmetelijk, zo oneindig groot! ‘O, hoe groot is Uw goed, dat Gij weggelegd hebt voor degenen die U vrezen’ (Ps. 31:20). Zó groot, dat wanneer een mens het bedorven heeft, zoals wij dit allen gedaan hebben, het dan toch niet bedorven is, uit kracht van wat God is en uit kracht van wat Hij gedaan heeft.


   


  Heilig zijn, o God, Uw wegen;


  Niemand spreek’ Uw hoogheid tegen! (Ps. 77:8)


   


  De Naam van God – wanneer u genade zijt deelachtig geworden, dan is u deze Naam niet geheel onbekend. Als u genade bezit, dan heeft het Goddelijke Wezen Zich in u geopenbaard, nietwaar? Het heeft Zich geopenbaard in u in Zijn bestaan, zó dat u weet dat Hij is. Een mens weet tóch wel dat God is, maar Hij is een onbekende. Als Zich God geopenbaard heeft, dan weet men niet alleen dat Hij is, maar men kent Hem ook enigermate. Daarom zegt de apostel Paulus, of de schrijver van de brief aan de Hebreeën: ‘Die tot God komt, moet geloven dat Hij is’ (zoals Hij is, zoals Hij Zich geopenbaard heeft) ‘en een Beloner is dergenen die Hem zoeken.’


  Daar hebt u nu een tekst, Hebreeën 11:6. Vergelijk hier nu eens mee wat u aan godsdienst ontmoet in de wereld en wat misschien ook bij ú nog gevonden wordt. Wanneer u dit doet, dan vindt u dat het in de wereld, vroom of onvroom, dat het in de wereld, in de godsdienst (ja, als ik deze uitdrukking bezigen mag, zij is een beetje laag bij de grond, maar wél duidelijk) gaat op goed geluk af. Voelt u dit? Op goed geluk af – dat is geen godsdienst! Dat is het dienen van het eigen.


  Als u genade hebt, dan heeft Zich God geopenbaard in Zijn bestaan. Gij weet dát eerst. En, nog eens, gij weet enigermate wat Hij is. Dit is het begin van waarachtige religie, van echte godsdienst. Dat heeft onze Heere Jezus geleerd, bijvoorbeeld in een plaats die ik dikwijls aanhaal, Johannes 17:3: ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.’


  God heeft Zich geopenbaard in Zijn eigenschappen. Voelt u niet dat ik, wanneer ik het woord eigenschappen noem, dingen zeg die u niet verstaat? Daar zijn verschillende zaken die een godsdienstig mens spoedig meent te begrijpen; maar als het over de eigenschappen van God gaat, dan heeft hij dat gevoel niet, zomin als wanneer het gaat over de Drie-eenheid. Maar als u genade heeft, het Goddelijk Wezen Zich in u geopenbaard heeft, dan is het zo vreemd niet, wanneer er over de eigenschappen Gods gesproken wordt, want u hebt deze eigenschappen aanschouwd, namelijk in de Persoon van Christus. Niet zodra was de Heere Jezus tot u gekomen, of u zag God. Dat was dan geen tekst en het was geen gedachte van u en het was geen fantasie, maar het was werkelijkheid! U zag God. En gij zoudt zeker het ogenblik nooit vergeten waarin dit voor het eerst geschiedde. Ja, wij staan met deze dingen met onze voeten op de grond. Zegt niet de apostel Paulus: ‘Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods’ (Hebr. 2:9). U moet weten dat wanneer u tegenspreekt, gij niet weet wat u tegenspreekt. Gij begrijpt de dingen die des Geestes Gods zijn niet, zij zijn u dwaasheid, want zij moeten geestelijk onderscheiden worden! (1 Kor. 2:14). In Christus ziet men God. ‘Die Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien’ (Joh. 14:9). Dit is de Goddelijke leer.


  Het Goddelijk Wezen heeft zich geopenbaard in Zijn Personen. Ik zei u dat de leer dat God drie-enig is, ook zo iets vreemds is voor de godsdienstige mens. Hij heeft het wel over het Opperwezen. Maar hoeveel duizenden mensen zitten op het ogenblik in de kerk! Als men nu aan deze allen eens de vraag kon voorleggen, wat is God? Wat dunkt u, zouden er velen zijn die een antwoord hadden? Wat een toestand, nietwaar! Wat een toestand! Men is godsdienstig en men strijdt voor de godsdienst, men strijdt voor een kerk, ieder voor de zijne, zoals de Schrift zegt: ‘Ieder loopt voor zijn eigen huis’ (Haggaï 1:9). En de meest elementaire vraag, de vraag waar het onmiddellijk op aankomt, wat God is, daarop heeft men geen antwoord.


  Ja, jongelui, kinderen, in zulk een wereld zijt gij! En daar moet gij nu uit. En als u er niet uit getrokken wordt, dan doet u met deze wereld mee. Dat is een miserabel leven! En het eindigt in een eeuwige rampzaligheid! Kinderen, jonge mensen, hoort u het?


  Als Zich God geopenbaard heeft en een mens genade bezit, dan kent hij God als een drie-enig Wezen. Hóé de Personen in het Goddelijk Wezen met elkander verenigd zijn, dat weet hij niet, dat zal hij wel nooit weten. Maar hij kent waarlijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hij is in staat om te zeggen wat van deze Personen uitgaat, hij kan zeggen wat uitgaat van de Vader, wat uitgaat van de Zoon en wat uitgaat van de Heilige Geest:


   


  O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’;


  O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;


  O Geest, zend Uwen troost ons neer;


  Drie-enig God, U zij al d’ eer! (Avondzang vs. 7)


   


  En dat gaat om in een stille ziel. Vlak, vlak van binnen. ‘Die door de vlakke velden rijdt’ (Ps. 68:2 ber.). Het gaat om in een ziel, die in staat is de woorden der wijzen te horen. U weet dat die in stilheid moeten aangehoord worden (Pred. 9:17). De mensen denken dat zij maar zo over het Opperwezen kunnen gaan discuteren. Straks gaan zij hier vandaan en dan zijn ze dikwijls al aan de gang en dan weet de een dit en de ander dat. En zo kan het morgen en overmorgen ook al gaan. Denk aan het woord dat ik aanhaalde: ‘De woorden der wijzen moeten in stilheid aangehoord worden.’ Er moet een stille ziel wezen. ‘Mijn ziel is immers stil tot God’ (Ps. 62:1 ber.).


  Het Goddelijke Wezen heeft Zich geopenbaard in Zijn werken. Weet u iets van Zijn werken af? Hij heeft de hemel en de aarde geschapen. Verstaat u dit? Wij vinden in de Schrift en in het hart van iedere begenadigde: ‘Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het Woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet, niet geworden zijn uit dingen die gezien worden’ (Hebr. 11:3). Waarlijk, het geloof betekent meer dan de mensen menen die zeggen dat zij geloven. Ach lieve toehoorders, er zijn bijna geen mensen die geloven! Het betekent meer dan men denkt, het geloof.


  Hij heeft Zich geopenbaard in de werken der herschepping. Als wij het woord herschepping noemen, dan denken wij bijvoorbeeld aan het woord wedergeboorte. Wat is wedergeboorte? Dat weet een mens van nature niet. Daar wordt over gediscuteerd. Er wordt een gesprek over gevoerd. Dat is nu juist hetgeen waar de begenadigden, die de dingen verstaan, de minste behoefte aan hebben! Begenadigden gaan niet uit praten, als ik dit laag-bij-de-grondse woord mag gebruiken. Dat doen zij niet. Ik zeg óók niet dat zij zich aan de mensen onttrekken. Maar zij gaan niet uit praten! Een begenadigd mens gaat in het algemeen niet uit praten. Hij weet waartoe het spoedig komt. Als het niet komt tot zonde tegen de letter van de Wet, dan komt het toch tot zonde tegen de geest van de Wet. Een begenadigd mens doet dat niet, hij heeft er geen lust in. Een begenadigd mens heeft meer lust in afzondering. Maar, nog eens, dat betekent niet dat hij zich aan zijn naaste onttrekt, of uit de hoogte op zijn naaste neerziet, of blij is wanneer hij zijn naaste eens onder handen kan nemen. Hij gaat toch over de aardbodem als de grootste van alle zondaren en als de slechtste van alle mensen. Maar in de grond hindert hem dat niet, ofschoon het een zwaar kruis is, omdat hem de zonden vergeven zijn.


  De wedergeboorte – kent u de wedergeboorte, de geboorte uit water en Geest, de geboorte uit God? Daarover moet u geen gesprek voeren als u het niet weet. Als u de dingen niet weet dan moet u naar de binnenkamer, naar de eenzaamheid, en u moet zich openstellen voor de werking des Geestes en u moet naar het kruis van Golgotha. En als u dan daar wat geleerd heeft, op Golgotha, want daar krijgen de dingen hun beslag, dan zal de Heere u af en toe verwaardigen om iets te zeggen tegen Hém en tegen uw naaste. Laat u maar leiden! ‘Verhardt u niet, maar laat u leiden’ (Ps. 95:4 ber.).


  Ik gebruikte daar de woorden: stelt u zich open voor de werking die van Boven komt. Ja, wij kunnen wel allerlei uitdrukkingen gebruiken, die op zichzelf goed zijn, maar dan moeten wij toch erbij zijn om ons rekenschap te geven van de betekenis van zulke uitdrukkingen. Want als dit niet geschiedt, dan dreigt hier groot gevaar. Wij zijn geneigd om op te gaan in de uitdrukkingen. En als wij dan iets hebben laten horen of hebben gehoord, dan gaan wij weer over tot iets anders. Zo behandelen wij de godsdienst, zo behandelen wij God.


  Wat is het, zich openstellen voor de werking die van Boven komt? Wat hierop het antwoord is, zal ik u niet kunnen zeggen, want ‘wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele’ (1 Kor. 13:9). Maar onder meer is het dit, dat u toelaat dat u van alle kanten beschenen wordt door het licht, of er nu dadelijke zonden gepleegd zijn of niet, dat er niets verborgen blijft voor Hem voor Wie alle dingen naakt en geopend zijn en Wiens ogen de ganse aarde doorlopen. Dat was het gebed van de dichter van de 139e Psalm. Gij kent zijn woord: Ontdek mij, en zie of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op de eeuwige weg (vs. 23, 24).


  U voelt wel, waarachtige godsdienst kost ons het leven. Ik bedoel niet dat wij dan gaan sterven, kinderen, maar dit bedoel ik: waar deze komt, daar sterven wij geestelijk, daar sterven wij onszelf. En als een mens gestorven is dan kunt ge over hem heenlopen. Een gestorven mens heeft geen eigendommen meer. Lees 2 Korinthe 6: Paulus bezat niets, ofschoon hij alles had in de Heere. Ge kunt een gestorven mens niet beledigen; een begenadigd mens evenmin. Hij is de slechtste van allen en de grootste van alle zondaren. Een gestorven mens staat buiten alles, om het maar kort te zeggen: hij telt niet mee. Zo is het met een christen. Hij is alleen gebonden aan God. Dit is – als ik dit woord eens mag gebruiken, ofschoon ik van dit woord niet houd – zijn standpunt. Hij is alleen aan God gebonden. En dit standpunt moet gedurig heroverd worden. Want hij is een afwijker van nature. Het moet gedurig heroverd worden. Houdt iemand op dit te doen, dan vervalt zijn christendom! En wordt hij daaruit niet teruggebracht, dan vergaat zijn christendom, dan komt het aan de dag dat hij nooit een christen was.


  Vindt u niet dat de dingen ons een weinig verlegen maken? En voelt u hoezeer het ons past om traag te zijn tot spreken? En dat het goed is wanneer men ras is om te horen? De dichter sprak: ‘Ik zal horen wat God de Heere spreken zal’ (Ps. 85:9). Wat een weldaad zou het wezen als er in de wereld wat minder gesproken werd! Het is toch immers alles dwaasheid, huichelarij? Ik heb u meermalen gezegd: een mens doet van nature niet anders dan de ganse dag liegen. Hij liegt zichzelf wat voor, het Opperwezen, zijn naaste, zonder dat hij nog in de gewone zin van het woord een leugenaar kan genoemd worden.


  Het Opperwezen geve ons een hart om op te merken, oren om te horen en ogen om te zien, geve ons te doen wat Paulus zegt gedaan te hebben: ‘Dewijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig’ (2 Kor. 4:18). En in het begin van 2 Korinthe 5: ‘Want wij weten dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig, in de hemelen.’


  Jongelui, als ge godsdienstig zijt, dan moet ge weten dat ge een godsdienst moet hebben met inhoud. En als het kan, laat u dan door uzelf en godsdienstige mensen niet bedriegen. Gij moet een godsdienst hebben met inhoud. En weet u wat deze godsdienst is? Die heeft een begin. Dit begin is: de openbaring van God in het hart. Niet zodra is deze er, of er wordt gezien de betekenis van wat ik u nu heb voorgehouden; er wordt gezien dat tot op dat ogenblik de godsdienst ledig was. Dan verwerpt men dat alles en men zegt met de apostel Paulus: ‘Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht’ (Filipp. 3:7). Dit is het begin. Als ge kunt, jongelui, denk er maar altijd aan. Ge zult (zo is het mij gegaan) weleens denken, jonge mensen: ‘Ach, zou er van al die dingen wel iets aan wezen? Zouden ze waar zijn?’ En deze gedachte zou u kunnen brengen tot het verwerpen… en in uw vreselijke oppervlakkigheid zou u dan wel kunnen zeggen: ‘Er is geen God.’ – Wees voorzichtig! Kinderen, jonge mensen, wees voorzichtig! Want onder al de wonderen des Allerhoogsten is ook dit, dat het christendom, of de christelijke religie bestaat en blijft bestaan, hoewel, ten eerste er bijna niemand is die er ernst mee maakt en ten tweede het grootste deel van haar aanhangers er geen begrip van heeft.


  Amen.


   


  Gebed:


  Groot, Heere, groot is alles, omdat Gij groot zijt, Die alle dingen in handen hebt. Gij alleen, Gij regeert. En nu hebben wij maar te beven en Uw Zoon te kussen, eerbied voor U te betonen, opzij te gaan voor U en achter U aan te komen, in U te geloven, te geloven dat Gij alles goed maakt voor degenen die voor waarachtig houden dat Gij dit zult doen om Jezus’ wil en om Uws Naams wil, uit kracht van Uw Verbond.


  Wij hebben hier een ogenblik mogen verkeren, Heere. Dat hier en daar nog een stille ziel mocht wezen, een gesloten mond, een geopend hart. Voordat Gij de mond opent, sluit Gij hem. En wanneer Gij gesloten hebt, dan opent Gij. ‘Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken.’


  Vergeef alles wat zondig was door de bevlekking, die van ons komt. En als het een of ander niet goed is uitgedrukt, niet juist, of niet juist genoeg, reken het ons niet toe en laat het geen schadelijke gevolgen hebben. Gebruik de waarheid om Uzelf een plaats te veroveren in ons hart en ons bekwaam en gewillig te maken om het leven dat uit U en door U en tot U is, te verkiezen. Laat ons niet los. Gedenk ons en onze kinderen, om Jezus’ wil.


  Amen.


   


  Gezongen: Psalm 31:15, 16 en 17.


   


   


  



  Vierde predikatie, 25 november 1951


   


  Gezongen:      Psalm 23.


  Gelezen:      De Wet des Heeren; Psalm 25.


   


  Gebed:


  Ach Heere, doe ons eens zien dat wij deze dingen niet verstaan, hoe eenvoudig ze ons ook voorkomen. Verlos ons van onze waan, van onze onkennis, van onze onkunde en leid ons door Uw Woord en Geest.


  Gij hebt ons bewaard, zodat wij aan de morgen van deze dag nog weer met elkander aan deze plaats mogen vergaderd zijn. Doe ons Uw goedheid erkennen en waarderen, en laat ze ons leiden tot U. Geef dat wij van het voorrecht dat wij nu genieten, een recht, U verheerlijkend gebruik mogen maken. Straks is het weer voorbij. En onverwachts zou het zo kunnen komen, dat het voor altijd voorbij was. Doe ons dan de tijd des levens kostelijk achten en de gelegenheid aangrijpen, en doe ons acht geven op wat U ons zegt. Laat ons door Uw genade hierbij onszelf geheel verloochenen, en een wereld die in het boze ligt, verzaken. Want én het eigen én de wereld spannen samen met de onvermoeide aanklager der broederen en rusten niet, voordat zij verderf en ondergang teweeggebracht hebben. Laat ons geen verkeerde begrippen koesteren noch van het tijdelijke noch van het eeuwige, van het stoffelijke noch van het geestelijke. Wij zijn geneigd zulke begrippen te vormen en te koesteren, te verdedigen. En menigmaal hebben wij het leven van onze naaste, dat wij hem niet geschonken hebben, ervoor over.


  Heere, doe ons geloven in U. Dat mocht de dichter van de voorgelezen psalm doen. Hij geloofde. Hij zag niet op zichzelf, hield zelfs geen rekening met zichzelf. Hij merkte niet aan wat voor ogen is, maar hij hield zich vast als ziende U, de Onzienlijke. Dat was zijn worsteling. En in deze worsteling heeft hij het hoofd telkens mogen oprichten. ‘Wij steken het hoofd omhoog en zullen d’ eerkroon dragen.’


  Wil Uw Kerk onderhouden en sterken, hier en elders, waar zij zich ook moge bevinden. Gij weet wie de Uwen zijn.


  Erbarm U over onze zieken. De gezondheid is een groot voorrecht, maar door ziekte iets te leren van de dingen van Uw Koninkrijk, dat is een groter voorrecht.


  Amen.


   


  Gezongen: Psalm 147:3.


   


  Wij vragen uw aandacht voor Psalm 25 vers 4, het eerste gedeelte:


   


  ‘Heere, maak mij Uw wegen bekend.’


   


  Wij hebben voor acht dagen een ogenblik stilgestaan bij het woord waarmee de dichter het Opperwezen aanroept. Wij willen vanmorgen dit ook nog doen.


  ‘Heere …’ Dat is de Naam van Hem, uit Wie en door Wie en tot Wie alle dingen zijn. Hij komt veel in de Heilige Schrift voor. De Joden waren van gedachte dat zij deze Naam niet mochten uitspreken. Hij was te groot voor een zondig, nietig schepsel. Ik heb iemand gekend die, wanneer hij bad, nooit een woord gebruikte waarmee hij God aansprak. Hij verklaarde mij eens dat hem de vrijmoedigheid ontbrak om een van de namen waarmee in de Heilige Schrift het hoge Wezen wordt aangeduid, te gebruiken. Vrijmoedigheid, onvrijmoedigheid – zonde! Alles zonde! Er moet bij het aanroepen van de Naam des Heeren, in het gebed dus, gerust worden op de gerechtigheid, op de verdienste van de Heere Jezus Christus. Wie dit niet doet, bidt niet! En wanneer hij, rustende op de gerechtigheid van Christus tot het Opperwezen nadert, dan moet dit geschieden door de Heilige Geest. ‘Wij weten niet’, zegt de apostel Paulus, ‘wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen’ (Rom. 8:26).


  ‘Dan is alles afgesneden, er blijft dan geen voetstap meer over voor de mens!’, zo zijn misschien uw gedachten. – Is dat dan niet zo? Is dan niet alles afgesneden? Dit is het wat wij moeten leren. Want het is heel gemakkelijk voor een mens die in de godsdienst grootgebracht is, te zeggen: het is genade, het zal genade zijn en het zal genade blijven, maar dit te leren, dat is níét gemakkelijk! En wie dat leren móét, leren mag, hij komt weleens aan de rand van de wanhoop.


  De inhoud van Exodus 3 kent u. Mozes weidt de kudde van zijn schoonvader in de woestijn. Plotseling wordt hij door iets getroffen. Een vlam steekt uit, een bos brandt en het verteert niet. Mozes gaat erheen, en er gekomen zijnde hoort hij een stem. Het is de stem van de God Abrahams, Izaks en Jakobs, die Mozes hier roept om naar Egypte te gaan, en het volk van Abraham, Izak en Jakob, dat daar verdrukt wordt, van onder de macht van Farao te bevrijden. Roeping! – Mozes heeft vele bezwaren. Gij kunt ze vinden in Exodus 3 en 4. Onder de bezwaren die hij de Heere laat horen, is dit: Het volk is verbasterd, er is onder hen geen kennis; zij zouden kunnen vragen, wie mij gezonden heeft. Het antwoord is: ‘Ik zal zijn; Ik zal zijn, Die Ik zijn zal.’ En wanneer naar Mij wordt gevraagd, dan zegt gij dit: ‘Ik zal zijn heeft mij tot u gezonden, de God Abrahams, Izaks en Jakobs.’ De vertaling dus van het woord Jehova is Heere en dit woord wil dan zeggen: Ik zal zijn, dat is: Ik ben.


  God is! Heeft het u veel moeite gekost om dit te geloven? En is er een volle overtuiging dat God bestaat? Hij is! Een mens zou ook kunnen zeggen: ‘Ik ben’ – en dan zou het kunnen wezen dat hij er in hetzelfde ogenblik níét was, dat God hem had weggenomen. Zó sterk staan wij, zo groot is onze kracht. Maar de Heere zegt: ‘Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige’ (Openb. 1:8). Als u een houvast in uw leven hebt, dan is Hij het. En wanneer dit niet zo is en zolang dit niet zo is, zijt gij, ach, bestemd om te zinken. Kwam u te sterven in deze toestand, dan zou het een zinken zijn in alle eeuwigheid.


  Dat de Heere is, zegt ons dat al wat gevonden wordt, van Hem is. In het begin schiep God de hemel en de aarde. ‘Door het Woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir’ (Ps. 33:6). Onbegrijpelijk, nietwaar? Onbegrijpelijk… Wordt gij niet menigmaal getroffen, wanneer gij u ziet onder al het geschapene, door vragen als deze: Hoe is toch dit alles? En wat is de zin en de betekenis der dingen? Onbegrijpelijk… Maar in de plaats van het verstand, door middel waarvan wij immers wensen te begrijpen, moet komen het geloof! En dan moet men zeggen: ‘Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het Woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet, niet geworden zijn uit dingen die gezien worden’ (Hebr. 11:3).


  Hij Die het heelal heeft voortgebracht, houdt het ook, Hij draagt het, zoals wij vinden in Hebreeën 1: ‘Die alle dingen draagt door het woord Zijner kracht’ (vs. 3). De dingen blijven niet vanzelf. Dit te zeggen is wel een oplossing van de allergeringste soort. Zij blijven ook niet door wetten. Want wie dat zei, zou de vraag moeten wachten: En de wetten dan? De dingen blijven door de alomtegenwoordige kracht van God. Wanneer deze ophield te werken, wanneer de Heere ook maar één ogenblik Zijn hand terugtrok, het zou alles weer zijn wat het geweest is: het niet. Het is in de bekering ook zo! In de schepping kunt u vele dingen vinden, die de bekering toelichten. De apostel Paulus schrijft: ‘Die de doden levend maakt, en roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren’ (Rom. 4:17). Dat woord kent u. En wat heeft de apostel Paulus geweten, dat hij zó heeft kunnen schrijven? Want zulke vragen moeten toch gedaan worden, nietwaar? De apostel Paulus heeft het volgende geweten – en wat hij geweten heeft, moet ook door ons worden gekend –: De Heere Jezus Christus heeft de zaligheid verworven. Zij is in Hem, geheel in Hem, alleen in Hem. ‘De zaligheid is in geen ander’ (Hand. 4:12). Maar nu is dat wat er nodig is om dat te geloven en de Heere Jezus Christus aan te grijpen en Hem toe te passen op zichzelf, gebruik van Hem te maken, niet aanwezig bij ons. Dit heeft de apostel geweten. Weet u het ook? En deze wetenschap heeft hem doen schrijven: ‘En roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren.’


  Nog iets ter toelichting. Het leven is zó ingericht, dat er voor de Heere geen plaats is. Wij willen iets van Hem hebben, maar Hém kan men niet gebruiken, want dan zou er botsing komen tussen Hem en onze belangen. Daarom laat de mens de Heere buiten zijn bestaan. Zo is het op alle terreinen des levens. Op Zijn verzoek laat geen mens de Heere binnen. Daarover klaagt de Heere wanneer Hij zegt dat Zijn hoofd is vervuld met dauw en Zijn haarlokken met nachtdruppen, van het buitenstaan (Hoogl. 5:2). Dat wist de apostel Paulus, en vraag u af of u het ook weet. Want voordat de mens door de werking des Heiligen Geestes dit te weten komt, heeft hij allerlei bedrog gepleegd, in betrekking tot (en hierover spreek ik nu maar alleen) de zaken van de godsdienst. En de gehele wereld wandelt in dat bedrog, totdat de Heere door Zijn Woord en Geest een mens leert verstaan hoe het leven ingericht is, ook bij hem. Zie, en hier blijft niets staan. Hier, in dit ogenblik is de mens wat hij altijd was, maar niet kón wezen: een zondaar. En zo zag hij tegelijkertijd zijn huichelaarsbestaan. Want over het zondaar-zijn had hij heen gewerkt, hij was daar tegenin gegaan. Dit is het begin van de zaligheid. Buiten dit is er geen begin. De apostel Paulus schrijft: ‘Niet uit u, het is Gods gave’ (Ef. 2:8). Niet uit u – Gods gave. Deze tegenstelling moet u kennen. Hebt u haar leren kennen? Wat zou u ervan kunnen zeggen? Niet uit u – Gods gave. Niet van beneden – van Boven! Nog eens, wat kunt u ervan verklaren? Wat is ‘Boven’ en wat is ‘beneden’? De dood met al zijn verschrikkelijkheden en verschrikking in ons – het leven met al zijn liefelijkheden in de Heere.


   


  Gezongen: Psalm 135:2 en 3.


   


  Hij die het leven verworven heeft en schenkt, bewaart het ook. Adam had het in zijn eigen hand en aan hém was het om het onverliesbaar recht op het leven te verwerven. Maar in het genadeleven is het anders. Er is van de Vader een eeuwige en onveranderlijke verkiezing tot zaligheid. Het is niet begonnen in de tijd maar in de eeuwigheid. Voor ons vangt het aan in de tijd. En wij worden, wanneer het is geschied, gebracht in de eeuwigheid. De Heere Jezus heeft het gedaan. Dat wij bevrijd mogen wezen en bevrijd mogen worden van de illusie, van de waangedachte, dat wij zelf enigermate de hand hebben in ons behoud. Want dat is niet zo! Het is voor vlees en bloed uitermate pijnlijk dit telkens weer te moeten leren, maar, aan de andere zijde is het de enige troost.


  Ons behoud is in Christus. En Hij heeft Zijn werk niet gedaan op onzekere kansen. Ik bedoel: het wordt hier niet gelaten aan de mens. Maar met degenen voor wie Hij Zich heeft gegeven, zal Hij eenmaal voor de Vader komen en zeggen: ‘Vader, hier zijn ze. Zij waren Uwe, en Gij hebt Mij dezelve gegeven. Hier ben Ik met de kinderen die Gij Mij gegeven hebt’ (Joh. 17:6; Hebr. 2:13). Het Verbond is onwankelbaar. De beloften Gods zijn onveranderlijk. De voorbede van de Heere Jezus Christus gaat door: ‘Die altijd leeft om voor ons te bidden’ (Hebr. 7:25). De Heilige Geest is in ons en blijft in ons. Waarom zou Hij vertrekken? Hij is gekomen toen wij midden in de dood lagen. Zal Hij nu het werk Zijner handen opgeven? Hij blijft! Hij blijft met Zijn werk in ons voor zover wij gelovigen zijn. En de eerstelingen des Geestes: evangelisch berouw, geloof in de Heere Jezus Christus, begeerte om naar Gods gebod te leven, zijn dingen van onvergankelijke aard.


  Wie dit beleeft, weet het en hij is in staat om God de eer te geven en te zeggen, te roepen somtijds: ‘Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid’ (Rom. 11:36). Hij is ook in staat om de schande op zich te laden: ‘Bij U, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten’ (Dan. 9:7).


  Verstaat gij al deze dingen? Hoe is het toch met u? Hoe leeft gij? Hoe bestaat gij? Waar gaat gij van uit? En wat is uw oogmerk? Wat is uw kracht? Geef toch eens antwoord op al deze vragen! De apostel Paulus roept ons toe: ‘Ontwaakt, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten’ (Ef. 5:14). Werdt gij, onder het luisteren naar wat wij u gezegd hebben, gewaar een diepe overeenstemming, zodat gij misschien dacht: Hoe is het mogelijk, dat de dingen die ik ondervind, zó in het openbaar worden gezegd? Dit is nodig. De prediker heeft te zeggen wat de Geest en het Woord werken in het hart van de gelovige. En dan heeft de hoorder na te gaan of hij in zich de overeenstemming heeft met wat gepredikt wordt, dit namelijk ten aanzien van de gronden van de christelijke religie. Want anders wordt zelfs door de apostel onderscheid gemaakt. Hij schreef eens: ‘Zeg ik, niet de Heere’ (1 Kor. 7:12) en in vers 40: ‘…naar mijn gevoelen. En ik meen ook den Geest Gods te hebben.’


  Wij hebben iets gezegd over schepping en onderhouding. Kent gij de schepping? Ik bedoel de schepping van de nieuwe mens, de herschepping, de wedergeboorte. Kent gij die? Wanneer is het geweest dat u deze schepping leerde kennen? En toen u haar leerde kennen, hebt u toen niet gedacht aan het woord van de apostel: ‘Die de doden levend maakt, en roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren’ (Rom. 4:17)? Was toen niet alles bij u ontrafeld geworden, zodat u daar lag of stond, open en bloot voor God en voor uzelf? Ik heb u gezegd dat dit het begin is. Het begin is dat de mens ziet hoe het leven van hem in elkaar zit. Want bij hem moet het beginnen. Het begin is dat de mens ziet hoe hij God uit het paradijs gedreven heeft, zoveel in hem is, om er zelf alléén in te wezen, en dat, als de Heere dat nu had toegelaten, dit juist zijn eeuwige ondergang zou geweest zijn.


  Verstaat u dit? Neen, ik vraag niet of u het toestemt. Maar weet u het door ervaring? Om kort te zijn, weet u door ervaring dat u een vijand van God zijt? Niet dat u weleens vijandig zijt tegen God, maar dat u van Hem een vijand zijt? En dat u zich aan de Wet Gods niet onderwerpt, dat u dat ook niet kunt? En dat u niet verstaat de dingen die des Geestes Gods zijn, en dat u dit ook niet vermag omdat ze geestelijk onderscheiden worden? En weet u ervan dat gij de Geest ontvangen hebt? Weet u dat? Dit zijn de dingen, die u weten móét.


  Wanneer u deze dingen niet bekend zijn door hemels onderwijs, en gij spreekt toch van de Heere Jezus en van zaligheid en van geloof en van ik weet al niet wat, dan vergist u zich! Gij zijt in een verkeerd spoor. En dit is helaas het geval met de meesten die voor christenen willen doorgaan. Het is niet genoeg dat men de woorden van de gereformeerde belijdenis noemt – dát is niet het noemen van de Naam van Christus – het is heel wat anders!


  Als u het verstaat, als u verstaat – nog eens – dat wij de Heere op Zijn verzoek niet inlaten, sla dan maar een blik op alle terreinen des levens, op dat van de kerk en op dat van de politiek, dan zult u zien het vruchteloze van alles en ook hoe alles bestemd is om door God vertreden te worden. Nee, het is waar dat God verzoekt om binnen te mogen komen. Maar het is óók waar, dat men zijn deur goed gesloten houdt.


  Godsdienst is altijd nog min of meer in ere geweest in de wereld en dat zal ook zo blijven. Is het niet merkwaardig hoe in de politieke en kerkelijke wereld tegenwoordig gedurig de Naam van het Opperwezen wordt genoemd? Dat deed men zo niet in mijn jeugd, want toen ging men op in de techniek, en men meende dat men alles overwonnen had en het spoedig blijken zou dat alles overwonnen was. ‘Die in den hemel woont, zal lachen; de Heere zal hen bespotten’ (Ps. 2:4).


  Gij moet het geleerd hebben, en gij moet het zó geleerd hebben dat u alleen kunt staan en alleen staat in deze wereld. En wie alleen staat, die staat niet alleen – God is met hem. En ook nog een enkele die God vreest is met hem. En al het andere komt tegen hem in en tegen hem op. En ziedaar, als dit nu geschiedt, wat doet hij dan? Wat doet hij dan? Wat hij somtijds doet, dat is niet te zeggen. Maar waarin vindt hij het leven? Wat antwoordt u? In dulden en in dragen. Let maar op de Heere Jezus, Die ‘het kruis heeft verdragen en schande veracht’ (Hebr. 12:2). Dat is dan het leven. Geen hand uit te steken naar zijn eigen leven of naar dingen die men voor zijn eigen leven houdt, maar te zijn wat men is: een mens die in de verdoemenis thuishoort, en die niet waardig is dat hij óf van het Opperwezen óf van zijn naaste één zegen ontvangt! Dulden en dragen, dat is het leven. En dat kunnen vrome mensen niet. Helemaal niet! Waarom kunnen vrome mensen dat niet tot stand brengen? Omdat zij God niet kennen, en in Hem hun leven niet verborgen zien. Zij kunnen en zij willen ook God niet laten strijden en regeren, en daarop wachten en daarnaar uitzien. Dat kunnen en dat willen zij niet – vrome mensen die zich in alle opzichten vergist hebben!


  Waarlijk, het is van betekenis wanneer Christus zegt: ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt’ (Joh. 17:3).


  Lees Psalm 25 er nog maar eens op na. Ik zeg niet dat u het verstaan zult. Want zonder de werking des Geestes zult u het niet verstaan. Maar het kón zijn dat u het vond in de 25e Psalm, het is er in.


  Een ellendige ziel zegt somtijds: ‘Het zal er met mij niet komen.’ En op een andere tijd kan het gebeuren dat hij zegt: ‘Ik heb tóch nog een hoop dat het nog eenmaal gebeuren zal.’ Gij moet dit weten en leren: Gods voetstappen staan in diepe wateren. Gij volgt Hem niet. Zijn voetstappen staan in diepe wateren; zij worden niet gezien. De ontknoping van alles was er bij de Heere Jezus toen God Hem uit de doden opwekte. De ontknoping bij de uitverkoren geroepen zondaar is er, wanneer de Heilige Geest hem het geloof schenkt. Daarom, ellendige zielen, redeneert niet. In uw zielswerkzaamheden moeten de dingen openbaar worden en helder komen te liggen, die wij u vanmorgen hebben mogen prediken. En als dit geschiedt en zo dikwijls als dit plaats heeft, zult gij zingen van de wegen des Heeren.


  Amen.


   


  Gebed:


  Dat dit gezang nog eens ten hemel mocht klimmen, Heere. U komt het toe, Gij Die zijt de bron van alle goed, de fontein van licht en leven. Ach, doe ons U kennen. Doe ons weten wat dit kennen van U betekent. Laat ons ook graven, dieper graven, steeds graven, opdat we mogen weten dat Gij uit modderig slijk optrekt, en dat er een rotssteen is waarop Gij plaatst. ‘Door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen.’ En laat ons niet willen weten. Weten en geen geloof, dat is dwaasheid. Het geloof is het weten en wat daarbuiten valt, is maar schadelijk voor ons en onterend voor U.


  Wil het zondige van wat gezegd is genadiglijk wegnemen, Gij, Heere Jezus, Die altijd werkzaam zijt om dit te doen. En wil dan het Woord gebruiken om Uzelf te verheerlijken, en heil en zegen te schenken degenen voor wie deze zaken zijn bestemd.


  Treed niet in het gericht met ons. Vergeef ons onze schulden, vernieuw ons naar Uw beeld. Leid en houd ons in het spoor der gerechtigheid.


  Amen.


   


  Gezongen: Psalm 37:19 en 20.


   


  



  Vijfde predikatie, 2 december 19511


   


  Gezongen:      Psalm 84:1 en 2.


  Gelezen:      De Twaalf Artikelen des Geloofs; Psalm 25.


   


  Gezongen:      Psalm 89:3 en 4.


   


  Wij vragen, mijn zeer geachte toehoorders, weer uw aandacht voor de bekende woorden uit de 25e Psalm:


   


  ‘Heere, maak mij Uw wegen bekend.’


   


  Het is Psalm 25 vers 4, het begin. Wij spreken nog over het woord waarmee de dichter van deze psalm het Opperwezen aanspreekt, het woord ‘Heere’. Wij herhalen niet wat wij de vorige keer hier al van gezegd hebben. Wij gaan verder.


  Het is ons geoorloofd om tot de God des Hemels en der aarde te naderen met het woord ‘Heere’, maar dan moeten wij dit doen op een Hem betamelijke wijze. Immers de apostel Paulus zegt: ‘Al wat uit het geloof niet is, dat is zonde’ (Rom. 14:23). De Heilige Schrift maakt ons bekend dat ‘niemand kan zeggen Jezus den Heere te zijn, dan door den Heilige Geest’ (1 Kor. 12:3) – en dat is ook zo.


  Wij kennen de Heere niet. Dat voelt iedereen wel. Dat God is, wordt gevonden diep in ieders ziel. Het blijkt ook hieruit dat nooit een volk gevonden werd zonder religie. Maar op de vraag wat God is, moet de mens, wanneer hij niet beter, dat is door de Heilige Geest onderricht is, het antwoord schuldig blijven. Welnu, wanneer de Heilige Geest de mens heeft overtuigd van zonde… Wat is dat, overtuiging van zonde? Dat is dit, dat de Heilige Geest ons aanwijst en met de stukken toont, dat wat buiten Christus is, zonde is.


  Wanneer de Heilige Geest ons de Heere Jezus bekend maakt... Ieder mens meent, van Jezus gehoord hebbende, dat hij weet wanneer Zijn Naam genoemd wordt, over Wie het gaat. Dat is een vreselijke misvatting. Wij kennen Christus niet, tenzij de Heilige Geest Hem aan ons en in ons heeft geopenbaard.


  Wanneer de Heilige Geest ons, na ons overtuigd te hebben van zonde en na ons bekend gemaakt te hebben wat Christus is, ons geleid heeft tot Christus… Ik zeg: geleid heeft tot Christus. De meeste godsdienstige, christelijke, orthodoxe mensen menen dat zij geloven; maar vraag hen wat geloven is, dan blijft men het antwoord schuldig. Niet alleen is de Heere Jezus Christus niet in het hart geopenbaard, maar ook wat het geloof in Hem betekent, is niet bekend gemaakt. Als de Heilige Geest de mens leidt tot Christus, dan gelooft hij.


  Nog eens, wat is dat: geleid te worden tot Christus? Wanneer iemand geleid wordt tot Christus, dan blijft hij niet waar hij is, en hij blijft niet die hij is, maar hij wordt uitgeleid uit zichzelf. En waar blijft dan dat waaruit hij geleid is? Dat ligt dood op aarde. Daarom zegt de apostel dat wij zijn dood door de zonden en de misdaden (Ef. 2:1). Hij wordt gebracht tot Christus en tot in Christus, zó dat er tussen de Heere en hem een vereniging tot stand komt. Christus in hem, en hij in de Heere Jezus Christus.


  Wanneer deze dingen gebeurd zijn, dan spreekt de mens de Naam Heere uit. ‘Heere onze God, andere heren behalve Gij, hebben over ons geheerst; doch door U alleen gedenken wij Uws Naams’ (Jes. 26:13).


  Wanneer u dit verstaat, kent, dan zijt gij een gelovig mens. En in het tegenovergestelde geval bevindt gij u onder de heerschappij van het ongeloof. Maar, wanneer men nu de Heere niet kent, en geen geloof heeft, wat dan? Moeten wij dan niet bidden? – Het is niemand toegelaten niet te geloven, en het is evenmin een mens toegelaten niet te bidden! Uit deze verlegenheid moet u gered zijn. En wederom, indien dit niet is geschied, dan is u nog geen gelovige.


  Wanneer wij tot het Opperwezen naderen en een Naam gebruiken om Hem aan te spreken, dan moet in de Naam die wij gebruiken, uitgedrukt zijn, door óns uitgedrukt zijn, wat wij van de Heere kennen en van Hem verwachten. Ik zeg: en van Hem verwachten! Want op iedere aanspraak volgt een Amen. Voor de meeste mensen, die de gewoonte hebben van bidden, is dit woord Amen niets anders dan een bekendmaking dat zij ophouden met bidden. Amen, zeggen zij – ik bid niet langer! Maar Amen is wat anders. Wanneer iemand op de rechte wijze het woord Amen gebruikt, dan zegt hij: ‘Het zal zeker geschieden, wat ik gebeden heb. God zal mij ontwijfelbaar verhoren. Hier ga ik vast op.’ En voor wie dit het woord Amen niet is, die heeft niet gebeden, hij heeft maar enkele woorden gebruikt.


  Ja, u moet deze dingen diep in u laten inzinken. Want wat zou u er toch aan hebben wanneer u door uw godsdienst u ging bedriegen? Daar zou u niets aan hebben, noch voor de tijd noch voor de eeuwigheid. Voor de tijd, nu ja, voor de tijd zou u in schijn enige troost erdoor kunnen hebben. Maar het einde zou toch zijn een jammerlijk zelfbedrog. En het kan toch uw uitgesproken begeerte niet zijn om in de schijn te wandelen?


  De aanroeping van de Naam des Heeren moet geschieden met ontzag. ‘God is in de hemel’, staat er in de Bijbel, ‘en gij zijt op de aarde’ (Pred. 5:1). Met ontzag – zoals de dichter van een bekende psalm zingt: ‘Geloofd zij God met diepst ontzag’ (Ps. 68:10 ber.). Met eerbied – er mag een vertrouwelijke omgang zijn tussen de Heere en u, maar de vertrouwelijkheid mag geen schade doen aan de eerbied.


  Het moet geschieden in liefde. Als een mens waarlijk begenadigd is, dan heeft hij mogen lezen in het hart van God. En wat heeft hij daar gelezen? Dit, dat God hem persoonlijk liefheeft. Wij kunnen wel zeggen: God is liefde. Voelt u er veel voor, wanneer men zo spreekt? Ik heb er nooit veel achting voor gehad! Zegt ons wat er in de wereld gebeurt, dat dit zo is? Maar als God Zich geopenbaard heeft in Zijn Zoon, dan hebben wij door Zijn Zoon in Hem aanschouwd de Goddelijke liefde. Tegelijkertijd verstaan wij dat Hij óns liefheeft. En dan wordt er wederliefde gevonden. Niet eerder, nimmer eerder. En dan heeft men waarlijk God lief boven al, zó dat men Hem wenst te volgen waarheen ook.


  Hier zouden wij elkander vele goede dingen van kunnen zeggen. Want als een mens zo geleerd is om God lief te hebben boven al, dan is hij een onwaardeerbaar goed onder vele andere goederen deelachtig geworden, namelijk dit, dat hij vrij is geworden, vrij van zichzelf en vrij van zijn naaste. De individualiteit, het persoon-zijn is dan gered voor eeuwig. Van nature is de mens maar een naloper! Hiervan is men, zo men gelooft, bevrijd. En als men God liefheeft, dan heeft men Zijn Naam en zaak en eer, Zijn Woord, Zijn wil, Zijn welbehagen, Zijn volk, Zijn prediking, Zijn sacramenten ook lief. Maar, éérst God.


  Een mens kan voor het een of ander strijden. Er wordt gestreden voor een politieke opvatting, gestreden voor de een of andere kerk. Maar dat is schijn! Men heeft zijn naaste, het welzijn van zijn volk, nooit op het oog voordat men God heeft liefgekregen! En wat een kerk is, waarvoor sommigen, waarvoor velen zo warm kunnen worden, weet men niet, voordat men het Hoofd van de Kerk, God in Christus Jezus, heeft leren kennen. Als nu gij, of wie ook, ijvert voor een kerk en gij het Opperwezen, het Hoofd van de Kerk, niet hebt leren kennen, dan zijt gij een dwaas! Want gij ijvert voor een zaak die u niet kent.


  De aanroeping moet gebeuren in onderwerping, in onderwerping aan de Heere. Hoe komt het dat een mens niet gelukkig is? Er zijn geen gelukkige mensen. In de hele wereld is er niet één gelukkig mens, tenzij dan dat hij zich onderworpen heeft aan God. Dat is een hatelijk ding, onderwerping. Men wenst het niet. Maar daarin ligt alleen ons heil. Ons heil ligt in de onderwerping aan God. En wanneer wij ons aan de Heere niet onderwerpen, dan komt vandaag of morgen de tiran voor de dag en deze eist onderwerping aan hém! Het is altijd: Christus of Caesar, één van tweeën. Wie in staat is om de dingen te doorzien door een waarachtig geloof, weet dat dit zo is. Ook hierover zouden wij elkander veel kunnen zeggen.


  Wij moeten de Heere aanroepen zó dat het ons gaat om Hém, niet om Zijn goederen. Dat wat wij vinden in de 73e Psalm: ‘Wien heb ik nevens U in den Hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde’ (Ps. 73:25), moet in onze harten verankerd liggen. Zo moet het zijn, wil men in staat wezen om op een de Heere betamelijke wijze de Naam van het Opperwezen aan te roepen. Is Christus niet alles, dan is Hij niets!


  Als men zo kijkt onder de godsdienstige mensen, en ook wel onder de mensen die niet godsdienstig zijn – want er komen zo wel eens ogenblikken waarin ieder voor kortere of langere tijd godsdienstig wordt – dan zien we dat men het ene met het andere wil paren. Dat is de valse godsdienst! Niet het ene met het andere, maar óf het ene óf het andere! En ligt het goed, dan is het Christus en Hij alléén. En alleen dat geeft ook maar geluk. Het andere geeft geluk noch vastheid.


  Er was eens een jonge man, die zich druk maakte op godsdienstig terrein. Hij gaf les op de zondagsschool en deed allerlei dingen. Er werd aan hem gevraagd door iemand, die er geheel buiten stond: ‘Waarom doet gij die dingen?’ – ‘O’, zei hij, ‘ik heb er lust in.’ De ander vroeg toen: ‘Maar gelooft gij dan? Gelooft gij waarlijk?’ ‘Ja, ik weet het niet’, was toen het antwoord. – Ik weet het niet, dat is de gehele inhoud van het geloof van de godsdienstige mens of van het doen en laten van de godsdienstige mens. Men wéét het niet! Maar waar het recht ligt, daar weet men het wel. Want het geloof, het waarachtige dan, is een vaste en diepe wetenschap. Maar doorgaans wordt men deze wetenschap niet deelachtig, voordat men zwaar getwijfeld heeft en heel veel moeilijkheden, kruis en bezwaar achter zich heeft. Trouwens, u weet het wel, wat zo gemakkelijk bekomen wordt, dat heeft geen waarde.


  Wij zouden hierover nog wel kunnen doorgaan. Ach, eigenlijk komt er nooit een eind aan. Dat heeft de dichter van de 119e Psalm uitgeroepen: ‘In alle volmaaktheid heb ik een einde gezien, maar Uw gebod is zeer wijd!’ (vs. 96). Als men eenmaal gevat heeft, verstaan heeft, geloofd heeft (ik heb het niet over het geloof van de menigte van godsdienstige mensen), dan wordt bewaarheid dit woord: ‘De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap’ (Ps. 19:3). Het komt voortdurend naar ons toe. Wat? Wat dient tot bevestiging. Maar men moet het eerst gevat hebben, men moet er eerst in aanraking mee gekomen zijn, anders zijn juist de dingen die naar ons toekomen, menigmaal het middel om ons van alles af te brengen. En dan denkt men, dat men recht heeft om te twijfelen, terwijl de twijfel, het ongeloof, het ontkennen, onzinnigheden zijn.


  U moet zich afvragen of u de Heere kent, u onderzoeken wanneer Zich de Heere aan u geopenbaard heeft, wat daaraan voorafgegaan is en wat erop gevolgd is. Dat zijn drie vragen van betekenis. Kent men de Heere, hoe heeft men Hem leren kennen, wanneer heeft men Hem leren kennen en waardoor heeft men Hem leren kennen, wat is eraan voorafgegaan en wat is het gevolg ervan geweest? Wanneer u waarlijk een gelovige zijt, dan kunt u deze vragen beantwoorden en u zult ook wel eens het verlangen hebben om dit te doen. Is dat zo niet? Kunt u deze vragen niet beantwoorden, houd het voor zeker, dat u er buiten staat, u staat buiten het christendom. Al hebt u ook de naam van een christen, u staat buiten, en vroeg of laat zult u dit te weten komen. Wij lezen in de Schrift dat er tot mensen gezegd zal worden: ‘Ik ken u niet’ (Luk. 13:25), dat is: in al wat u gedaan, gezegd en beoogd hebt, heb Ik u niet gekend, het is buiten Mij om gegaan. Rust dan niet, voordat u hebt kunnen uitroepen: ‘Ik heb gevonden!’


  Wanneer u dit kunt doen, wanneer het zover gekomen is dat u dit doet, dan zult u ook weten dat het geloof is: ‘een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet’ (Hebr. 11:1).


  Het is vanzelfsprekend dat ik deze woorden graag tot de ouderen richt, maar nog het allerliefst tot de jongeren. Ik weet bij ondervinding hoe een jong mens in de wereld kan staan. Nu, zijt gij jong en voelt u de moeilijkheid en de smart van het staan in de wereld, dan hebben wij vrijmoedigheid om te zeggen dat dit alleen anders kan worden door de kennis van God; en dat, wanneer deze kennis u niet wordt geschonken, het naarmate uw jaren klimmen alleen maar ellendiger voor en met u zal worden. U kunt het een of ander aangrijpen – wat de mensen noemen een wereld- en levensbeschouwing – maar het is alles schijn en het eindigt jammerlijk! Jonge mensen, laat je kostelijke jeugd maar niet zo voorbijgaan! Je komt bedrogen uit, wanneer je in je jeugd God niet leert zoeken en vinden. Zij, die deze dingen verstaan, weten allen, al zouden zij ook komen uit Afrika of uit China of vanwaar ook en al hadden wij elkander nooit gezien en nimmer een woord met elkander gewisseld, dat de dingen alzo zijn. En daarvoor worde eer, lof en dankzegging toegebracht aan God Die leeft in alle eeuwigheid!


  Amen.


   


  Gebed:


  Dat het U behagen moge het woord te zegenen. Ook Gij waart Hoorder. Vergeef het zondige waardoor wij het bevlekt hebben. Gebruik het – waar toch door onze bevlekking de waarheid ervan niet wordt weggenomen – om Uzelf groot te maken, de waarheid dierbaar en een mens gelukkig. Gelukkig zijn wij alleen door de kennis van en de liefde tot de waarheid. Te kunnen aanbidden, in verwondering als te kunnen wegzinken, zichzelf te geven onbepaald en in oprechtheid des harten, dat zijn de dingen die wezen hebben. Het andere is schijn.


  Gedenk met ons onze zieken en rouwdragenden. Wil Uw Kerk over de ganse aarde sterken, bemoedigen, om met lijdzaamheid te lopen de weg dien Gij wilt dat zij gaan zal. Deze weg is goed, al is het ook dat er met tranen gezaaid wordt. Gij zijt goed en doet goed. En wat er gebeurt, het is zoals de apostel Paulus zegt: ‘Wij weten dat dengenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn.’


  Wil het mensdom, ons volk, de regering, de koninklijke familie gedenken. Ach, ieder tast, niemand weet. En hing het nu van het mensdom zelf af, dan zou het snel tot de chaos komen en in de afgrond zijn. Maar dit is niet zo, want Gij regeert en toont Uw almacht. Zo het bestaat in Uw raad, aanschouw het verbond en zegen ook het mensdom in z’n geheel ter wille van Uw verbond.


  Amen.


   


  Gezongen: Psalm 119:47 en 48.


  



  Zesde predikatie, 9 december 1951


   


  Gezongen:      Psalm 63:1 en 2.


  Gelezen:      De Wet des Heeren; Psalm 25.


   


  Gebed:


  Het is alles, Heere, bij de dichter zonde en ellende, machteloosheid en krachteloosheid, omringd van gevaren. Maar in deze toestand, terwijl hij dit alles aanschouwde en gewaar werd, nam hij tot U de toevlucht; niet tot zichzelf, niet tot het hem omringende, maar tot U bij Wie de fontein des levens is, in Wiens licht wij het licht aanschouwen.


  Wat de dichter zegt, zou ook bij ons kunnen worden waargenomen. Want Gij hebt ons wel goed en naar Uw evenbeeld geschapen, maar wij zijn gevallen, in de dood gevallen, door en om de zonde, en wij liggen midden in de ellende. En nu moeten wij geholpen worden, anders blijven wij in deze ellende voor eeuwig. Niemand kan ons helpen, niemand heeft medelijden met ons en wij hebben het met onszelf ook niet. Maar bij U zijn uitkomsten, bij U Die in de Zoon Uwer liefde een toevlucht zijt voor de arme. Ach, leer ons deze dingen verstaan en geloven. Wij menen wel dat ze voor ons vaststaan, maar de gewaarwording van de dichter van de oude dag was anders: ‘Gij hadt mijn berg door Uw goedgunstigheid vastgezet; maar toen Gij Uw aangezicht verborgt, werd ik verschrikt.’ En als een mens verschrikt is, doordat hij aangegrepen wordt door de werkelijkheid van de eeuwige dingen en dit in verband met machteloosheid en zonde bij hemzelf, dan weet hij niet veel te beginnen, Heere. Dan is zijn verstand gesloten, dan is hij een machteloze worm, en hij moet geholpen worden, onderwezen worden, gesterkt worden – Gij moet U over hem ontfermen.


  Ach, leer ons U en onszelf kennen. En doe ons in deze ogenblikken, waarin wij het voorrecht genieten van met elkander aan deze plaats vergaderd en geschaard te zijn om Uw Getuigenis, opzien tot U. Laat ons van U onze verwachting hebben en laat ons daarbij U de weg niet voorschrijven, maar doe ons in stilheid tot U opzien, of het U behagen moge aan ons te denken en ons te bearbeiden. En was het, dat het U behaagde dit te doen, laat ons dan hierop letten, en onder dit alles toch het onze of wat ons geschikt en goed voorkomt, er niet bijhalen. Laat ons zuiver horen, leer ons zuiver doen. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Laat ons door Uw genade, Heere, onze naaste aanmerken in het rechte licht, dan zullen wij hem niet alleen niet haten, maar wij zullen trachten hem te helpen met raad en daad; en harde gedachten zullen niet in ons gevonden worden, tegenover U niet en tegenover niemand buiten U.


  Sterk Uw Kerk overal, Gij weet waar zij zich bevindt. Zo het mogelijk is en in Uw raad bestaat, breid haar nog uit.


  Gedenk onze zieken. Er is er één onder die ernstig en gevaarlijk ziek is, een oude van dagen, een zwakke vrouw. Erbarm U over haar, ook al heeft de naaste geen toegang tot haar door de slijtage van haar vermogens. Gij doet wonderen!


  Amen.


   


  Gezongen: Psalm 119:4 en 5.


   


  Wij vragen, mijn zeer geachte toehoorders, nog weer uw aandacht voor het begin van het vierde vers van de 25e Psalm:


   


  ‘Heere, maak mij Uw wegen bekend.’


   


  Wij hebben eerst een ogenblik uw aandacht bepaald bij de persoon van de dichter, bij David, daarna vroegen wij uw aandacht voor de aanspraak, voor het woord ‘Heere’, en nu willen wij met elkander eens nadenken over wat er volgt: ‘Maak mij Uw wegen bekend.’


  ‘Uw wegen.’ Er zijn wegen die de Heere Zich voorgenomen heeft te gaan en te houden, en er zijn wegen die het Opperwezen de mens voorschrijft. Vanmorgen willen wij alleen iets zeggen over de eerste.


  Daar is de zaligheid van de mens. Wat is de zaligheid en wanneer kan iemand zalig genoemd worden, gelukkig geacht worden? De zaligheid bestaat, althans voor zover ze hier genoten wordt, uit twee zaken. Gij kent ze ook wel en wij hebben ze u menigmaal genoemd: de rechtvaardigmaking en de heiligmaking. De eerste bestaat ook al weer uit twee zaken: de vergeving der zonden en het recht op het leven. Deze twee weldaden, rechtvaardigmaking en heiligmaking, zijn in de Heere Jezus Christus. Door Hem zijn ze verworven. En Hij wordt door middel van het Woord aan ons voorgesteld, ons uitgelegd en ons aangeboden. Wanneer een mens dit verstaat en gelooft, de Heere Jezus Christus met hetgeen Hij verworven heeft (niet voor Zichzelf, maar voor de zondige mens), omhelst (dit is hetzelfde als in Hem te geloven of Hem zich toe te eigenen), dan heeft hij met en in en door en uit en om de Heere Jezus de zo-even genoemde zegeningen. Hij is in Hem gerechtvaardigd en door het geloof in Hem is hij geheiligd, zijn zonden worden hem niet toegerekend, hem is geschonken een recht op het leven en hij is vernieuwd naar het beeld Gods.


  Over de zaligheid is beraadslaagd. Het was des Vaders raadslag om een bepaald aantal mensen zalig te maken. Maar deze zaligmaking kon niet geschieden zonder dat er gezien werd op de val. De Zoon treedt nu op voor de Vader, en verklaart dat Hij bereid is om de zaligheid van de zondaar mogelijk te maken met behoud van de ere Gods. De Vader aanvaardt dit aanbod, en zegt dat dan de Zoon, na volbrachte arbeid, zal wezen de Koning, het Hoofd van de Kerk. De Zoon omhelst deze belofte. Hij is ermee voldaan en zegt de Vader toe, dat Hij de van de Vader gekenden tot Hem zal wederbrengen. Maar de mens, gevallen zijnde, zou de zaligheid verwerpen. De Heilige Geest zegt toe dat Hij de zondaar bekwaam en gewillig maken zal om niet langer te verwerpen maar aan te nemen. Dit is het Verbond des vredes. En waar Gode Zijn werken van eeuwigheid bekend zijn, daar is de tijd van dit verbond, toen er nog geen tijd was.


  Op het Verbond des vredes rust het Verbond der genade. Zodat, wanneer iemand zalig wordt, hij niet eerst het Verbond des vredes ontmoet, maar het Verbond der genade. En dit ontmoet hebbende, vindt hij het Verbond des vredes. De Vader houdt zich aan dit verbond, de Zoon onttrekt Zich niet en de Heilige Geest maakt Zich niet los van hetgeen Hij op Zich genomen heeft. – Een weg die de Heere Zich voorstelt.


  Hebt u wel nagedacht over uzelf? Gij zijt er. Gij waart er, voordat gij wist dat gij er waart. Er kwamen ogenblikken waarin u zich rekenschap ging geven, hoe gebrekkig ook, van het u omringende. Gij vondt de zichtbare en tastbare dingen, gij vondt de wereld, het heelal. Wie heeft eigenlijk om zichzelf gevraagd? En wie heeft het verzoek gedaan, dat het heelal, de zichtbare en tastbare dingen komen zouden? Deze dingen zijn er alleen, omdat het Gode behaagd heeft ze te doen zijn. – Een weg die de Heere Zich voorgesteld heeft.


  De val… God heeft behalve het heelal ook de mens voortgebracht. Hij heeft hem goed en naar Zijn evenbeeld geschapen. Maar de mens is niet gebleven die hij was. Hij heeft zich losgemaakt van zijn Schepper. De band is daardoor verbroken en de mens is terechtgekomen in een nameloze ellende. Ik weet niet of u ooit iets gezien hebt van deze ellende. Ze is onuitsprekelijk. De woorden pessimisme en optimisme worden dikwijls gebruikt. Maar als er niets anders was, zo er geen verlossing was, dan vind ik dat wij alle reden zouden hebben volslagen pessimist te zijn. Het leven is zondig en het is ellendig. Had God de val niet kunnen verhinderen? Hij had dit kunnen doen. Waarom heeft Hij het dan niet gedaan? Als wij vinden dat Hij het had móéten doen, dan beroven wij Hem van Zijn vrijheid. En God van vrijheid te beroven, u voelt dat dit niet mogelijk is. De Schepper heeft de val niet verhinderd. Hij heeft hem in Zijn eeuwig raadsplan opgenomen. De val dient tot bereiking van wat Hij in Zijn oneindig verstand op het oog heeft: de verheerlijking van Zichzelf. ‘De Heere heeft alles gewrocht om Zijns Zelfs wil, ja, ook den goddeloze tot den dag des kwaads’ (Spr. 16:4). – Een weg die de Heere Zichzelf voorstelt.


  De mens is hiermee niet tevreden. Hij staat op tegen zijn Schepper. Kon hij maar! Gij niet? Gebrek aan zelfkennis! Maar de apostel schrijft: ‘Wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt?’ (Rom. 9:20). De mens zou willen dat hij met dat alles niets te maken had. En hoe menigmaal heeft hij niet gedacht: ‘Ik wilde dat ik er maar niet meer was’, of: ‘Ik wilde, dat ik er nooit geweest was.’ En hij benijdt een worm. Vruchteloos! De Heere zegt: ‘Mijn raad zal bestaan en Ik zal al Mijn welbehagen doen’ (Jes. 46:10). – Een weg die Zich de Heere voorgesteld heeft.


   


  Gezongen:      Psalm 77:8.


   


  Voor ons verstand – raadselen, niets dan raadselen! En wij moeten dit erkennen. Wij moeten niet trachten God te rechtvaardigen. Er zijn er die geprobeerd hebben dit te doen. Ik zou u de naam kunnen noemen van een Duits wijsgeer uit de achttiende eeuw, die een boek geschreven heeft met een titel in een vreemde taal, waarin hij gepoogd heeft God te rechtvaardigen, Zijn regering, Zijn doen.2 Vruchteloos! De vrienden van Job meenden God een dienst te doen. En wat is het einde geweest? Dat Job de opdracht kreeg om voor deze vrienden te bidden. Dat is de weg niet.


  De weg is ook niet om er zich maar van af te maken, te zeggen: ‘Ja, wij weten het niet en wij zullen het nooit weten.’ Wij moeten het feit dat wij het nooit zullen weten, niet trachten te bedekken. Wij moeten het ruiterlijk erkennen. Wij weten het niet.


  Als een mens zichzelf heeft leren kennen, en gezien heeft de desolate toestand waarin hij zich bevindt door de zonde, die hij immers niet kan ontkennen, want zijn consciëntie vliegt hem in het aangezicht; wanneer een mens ziet en voelt, dat hij schuld heeft, schuld bij het Opperwezen en schuld bij zijn naaste, schuld bij alle mensen, géén uitgezonderd, al is hij ook maar met weinige mensen in aanraking geweest, want er is een zedelijke wereldorde die door hem is geschonden, van welke schending de hele wereld de gevolgen ondervindt; wanneer een mens heeft leren verstaan dat hij machteloos is, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, dat er nooit enig kwaad in de wereld is bedreven, waartoe hij niet zou kunnen komen; wanneer een mens gezien heeft hoe hij altijd stond tegenover God en tegenover zijn naaste, hoe hij somtijds als met dikke verheven schilden tegen de Heere ingegaan is, hoe slecht hij het er menigmaal heeft afgebracht, zó dat hij zijn hele leven daaronder bezwaard gaat, ook al heeft hij vergeving van zonden; wanneer hij ziet hoe bitter hij menigmaal geweest is tegen zijn naaste, hoe dikwijls hij heeft gezegd: ‘Gaat heen in vrede, wordt warm’ (Jak. 2:16), hoe menigmaal zijn naaste bij hem over de tong gegaan is, hij zijn naaste verkeerd heeft beoordeeld, enzovoorts; wanneer een mens zich heeft mogen vernederen voor God en voor de naaste, leed gedragen heeft en draagt over zijn zonden, zoals de dichter van de 116e Psalm benauwdheid en droefenissen gevonden heeft; wanneer Christus Jezus in het hart is gekomen – Goddelijk genadewonder! – hij niet tot Christus, nee, dit zou hij in eeuwigheid niet gedaan hebben, maar de Heere Jezus tot hem en ook in hem; wanneer hij de deuren, die altijd waren gesloten gebleven, voor de binnengetreden Heere Jezus Christus geopend heeft; als hij dan Gods welbehagen en Zijn recht en Zijn heiligheid, al Zijn deugden, heeft aanschouwd in de Persoon van de Heere Jezus, zoals u dat gezongen hebt in de eerste twee verzen van de 63e Psalm (lees straks nog eens de 63e Psalm); wanneer een mens dan zo is uitgegaan uit zichzelf en zich heeft verenigd met het hem geopenbaarde heil, gebracht is in de Goddelijke gemeenschap en gezet is onder de Goddelijke Familie en ontvangen heeft de kus des Vaders, het nieuwe kleed en schoenen aan de voeten, gegeten heeft van het gemeste kalf, en de vrolijkheid die er in de hemel is over één zondaar die zich bekeert, ook in zijn eigen hart is gewaar geworden – dán is deze mens anders tegenover de zo-even genoemde wegen komen te staan. Waar deze wegen gevonden worden in de Heilige Schriften, daar heeft de Heilige Geest het Woord des Heeren verzegeld in het hart en nu heeft deze mens dat getuigenis ook verzegeld. Johannes 3:33: ‘Die Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld, dat God waarachtig is.’ Als Job is uitgesproken en de Heere tot hem het woord heeft gericht, dan eindigt deze lijder met de u bekende woorden: ‘Met het gehoor des oors heb ik U gehoord, maar nu ziet U mijn oog, daarom verfoei ik mij en ik heb berouw, in stof en as’ (Job 42:5, 6).


  Ik heb u menigmaal in de prediking gezegd dat er voor de mens die gelooft, geen raadselen zijn en dat hem alle vragen zijn beantwoord. Hoe dit is dat heb ik u nu laten horen. En wanneer u deze dingen verstaat, dan hebt u rust en vrede in het diepst van uw ziel. Er is geen moeilijkheid overgelaten. Het is verklaard. En in de plaats van opstand, in plaats van te pogen God rekenschap te vragen, is er gekomen aanbidding.


   


  Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;


  Men loov’ Hem vroeg en spâ;


  De wereld hoor’, en volg’ mijn zangen,


  Met Amen, Amen, na. (Ps. 72:11)


   


  Dus, het geloof! De weg des geloofs is de weg des vredes. Het geloof is de verantwoording. En niemand moet denken dat hij in een andere weg ook maar iets vinden zal, dat hem voldoet. Sta ernaar dit geloof deelachtig te worden! Ik weet niet of u uw ongeluk voelt, maar u is ongelukkig. En als u zich verheugt om de geboorte van een kind in uw huis of familie, zie dan maar tegelijkertijd dat kind aan als een ongelukkig schepsel. Want hier moet geen vleierij wezen. Men moet hier (om dit vreemde woord eens te gebruiken) realist wezen, oog en gevoel hebben voor de werkelijkheid. En wanneer gij tien, twintig, dertig jaar of langer hebt kunnen leven zonder de u genoemde oplossing, dan zijt gij er des te ongelukkiger aan toe! Ach, of u voelde en erkende dat u ongelukkig zijt! Want nu, terwijl gij hier zit, aan deze zijde van het graf gaat en staat, kan alles veranderen, kunt gij van een ongelukkig een gelukkig mens worden. Maar heeft dit niet plaats, komt deze grote verandering niet… Moet ik het u nog zeggen? Weet u het zelf niet? Ik hoef het u toch niet te zeggen? Gij hebt toch alleen maar te letten op uw consciëntie? Wanneer een mens de minste zonde doet, dan slaat hem het hart toch al? En wij hebben geen kleine zonden, maar wij hebben grote zonden. En wij hebben niet enkele zonden, maar onze zonden zijn ontelbaar. Zelfs na het ontvangen van genade zijn wij nog steeds tot alle boosheid geneigd. En waar moeten wij nu blijven? Als er een rechtvaardig God is, dan zal Hij u toch tot verantwoording roepen? En gij gelooft dat Hij er is. Bukken! Bukken! Uzelf ten enenmale veroordelen!


  Voor God alléén staan, zoals de tollenaar in de tempel en niet zoals de farizeeër. Want die stond niet alleen. Hij zag een tollenaar met wie het erger was dan met hem. En hij zag andere mensen ook nog; met al deze mensen was het erger dan met hem. De tollenaar stond alleen. Dat is de weg. Alleen staan voor God en bekennen en betreuren, de Heere rechtvaardigen en zichzelf veroordelen, en smeken om verlossing van de zonde zoveel als dit in de raad van God bestaat, om voor eeuwig verlost te mogen wezen van de zonde, de zonde ook niet de geringste huisvesting verlenen, tot haar te zeggen: henen uit! Alle valse pad te haten, te staan naar oprechtheid, ten hoogste gesteld te zijn op een onergerlijke consciëntie voor God en de mensen – dat is de weg! Wéét u het, dat dit de weg is? Gelooft u het? Hebt u deze weg lief? En zijt u in staat om uit de grond van uw hart te zeggen: ‘Heere, liever voor eeuwig verloren, dan iets afgedaan van deze weg.’ Zijt u in staat om uit de grond van uw hart te zeggen: ‘Heere, als ik deze weg niet gegaan ben vóór mijn sterven, op deze weg niet gevonden word, dan wens ik niet zalig te worden. Dan toch nog zalig worden, dat zou betekenen de vernietiging van Uw Naam en zaak en eer.’ Ligt het zo bij u? En als u zegt: ‘Ja, het ligt bij mij zo’, laat mij dan nog tot besluit met enige vragen tot u komen.


  Gelooft gij waarlijk in de Heere Jezus Christus en door Hem in God? En is Hij het rustpunt van uw hart, zoals dit het geval was bij de dichter van de 73e Psalm? Zijt u van de morgen tot de avond en van de avond tot de morgen bezig met deze dingen? Ik bedoel niet dat u erover spreekt, want dat is doorgaans vrij gemakkelijk. En u moet waarlijk niet denken dat u zo sterk zijt als u lijkt te wezen, wanneer u over de geestelijke dingen spreekt. Gij zoudt u licht bedriegen. En smart het u dat u zoveel tijd liet verloren gaan met zondigen of met het bedenken van de dingen die beneden zijn?


  Kent u de kinderlijke vreze Gods? En hebt u daarin lust? De dichter van de 25e Psalm roept: ‘Wie heeft lust den Heer’ te vrezen, ’t allerhoogst en eeuwig goed?’ (vs. 6 ber.). Is er bij u droefheid naar God over de zonde? Wat weegt u het zwaarste, de ellende als gevolg van de zonde, of de zonde zelf? Dit kunt u allen nagaan. Vraagt u maar af waarover u het hardste klaagt. Klaagt u het meest over uw zonden, of over wat u zo in het leven wedervaart direct of indirect van de Heere, door mensen, omstandigheden, enzovoorts? Jeremia zegt: ‘Wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klage vanwege zijn zonden’ (Klaagl. 3:39). Als u de droefheid naar God over de zonden hebt, dan zullen alle wederwaardigheden van uw leven niet reiken bij het leed dat u over de zonde hebt. En u zou al wat u in de wereld bezit, graag willen missen, als u maar niet had gezondigd en niet zondigde. Ofschoon het waar is dat ook de zonden medewerken ten goede. Maar dat is tot troost en niet tot een oorkussen!


  Ontmoet u de Heere nog wel in het gebed? En wat kunt u van zulke ontmoetingen zeggen? Hebt u een honger naar de Heere en naar Zijn gerechtigheid? Of meent u het te kunnen doen met wat u voor bekering houdt? En wanneer u met mensen in aanraking komt, is dan dit uw vreugde, niet dat u het zo aangenaam met elkaar kunt bespreken (dat heeft doorgaans zo weinig te zeggen), maar dat u God hoort verklaren met een enkel woord? Want waarlijk, dit geschiedt maar met een enkel woord.


  Amen.


   


  Gebed:


  Heere, wij zijn weer aan het eind gekomen, en wij hebben ons onderwonden om te spreken tot U en over U. Ach, treed niet in het gericht. Vergeef al het zondige dat erin is geweest. En gebruik het toch om Uzelf groot te maken en het heil te bewerken van mensen, die in zichzelf niet alleen arm maar ook ellendig zijn.


  Ach, of het woord eens mocht post gevat hebben bij jonge mensen en bij ouderen. Dat er eens een ware bekering mocht worden gewerkt. Dat deze dingen, de overdenking of bespreking van deze dingen bij het overblijfsel nog eens mocht verwekken beschaamdheid en verlegenheid en droefheid, droefheid naar U, beschaamdheid voor U, verlegenheid in Uw tegenwoordigheid in het gebed. Ach, laat ons niet over aan onszelf. Wij hebben gezongen en telkens vonden wij, dat als er een klacht opging tot U, Gij ons toch niet hulp’loos liet varen. Laat het ook ons gebed zijn. Laat ons gebed wezen: ‘Laat mij niet hulp’loos varen.’


  Gedenk ons op deze dag. Gedenk ons in deze week. Of wij nog lang of kort zullen leven, dat weten wij niet. Maar laat ons lust hebben, door Uw genade lust hebben, in de vreze van Uw Naam.


  Amen.


   


  Gezongen: Psalm 73:11 en 12.


  



  Zevende predikatie, 16 december 1951


   


  Gezongen:      Psalm 97:1, 2 en 3.


  Gelezen:      De Wet des Heeren; Psalm 25.


   


  Gebed:


  Doe ons door Uw genade, Heere, luisteren en opletten. In Uw Woord is het te vinden; door Uw Woord wordt het ons gezegd. Uw discipelen vroegen eens in de tijd Uwer omwandeling op aarde, dat U hen wilde leren bidden. Zulk een gebed mogen wij hebben in de 25e Psalm, een gebed des geloofs, een gebed om vergeving, om uitredding, een gebed in de benauwdheden, in de ellenden, een gebed tot U. Want zo lag het in het hart van de dichter, dat bij U uitkomsten zijn, maar ook alleen bij U. En zo bad hij, smeekte hij, riep hij, weende, zuchtte en klaagde hij, worstelde hij. Gij hebt hem niet beschaamd gemaakt. Dat hebt U ook niet kunnen doen, want zijn bidden en klagen en worstelen was Uw werk. Het was de Geest Die in hem bad met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dan is U de mening des Geestes bekend. Ach, breng ons een weinig tot de werkelijkheid en tot de echtheid en tot de zuiverheid van de dingen van Uw Koninkrijk, en doe ons ze zó begeren (niet met behoud van al het onze, want zo worden ze niet recht begeerd), begeren met het verlies van al het onze, want het onze is volstrekt waardeloos.


  Het is U bekend, Heere, hoe wij hier staan en zitten voor U. Ach, laat maar in onze harten wezen het gebed van de dichter: ‘Heere, maak mij Uw wegen bekend.’


  Gij hebt ons bewaard, zodat wij aan de morgen van deze schone en rustige dag nog weer hier met elkander mochten tezamen komen. Gij hebt het nog niet van ons geweerd. Straks zal het er niet meer wezen. Doe ons de tijd des levens kostelijk achten. Leer ons onze dagen tellen, opdat wij een wijs hart bekomen.


  Geef ons Uw Woord te spreken, doe ons de zin en de mening Uws Geestes uitdrukken, tot verheerlijking van U en, zo het bestaat in Uw raad, tot heil en zaligheid van ons. Wij zijn alleen maar geholpen zo wij geholpen worden door U, door U, zowel voor de tijd als voor de eeuwigheid. Daarom is er gezegd dat welgelukzalig is het volk, dat U, de God Jakobs, tot zijn hulp heeft. Treed niet in het gericht met ons. Vergeef ons onze misdaden, welke groot zijn. Vernieuw ons naar Uw beeld. Maak ons los van al het onze, of wij nu oud dan of wij jong zijn. Heere, doe ons treden in de weg des verstands, in het midden van de paden des rechts.


  Gedenk Uw Kerk over de ganse aarde. Gedenk hen die in hun woning met hun gezin de waarheid wellicht lezen, onderzoeken. Gedenk hen die van ons weggingen naar verre, vreemde streken. Ach, laat ons toch wel bedenken wat wij doen wanneer wij trekken en laat ons zonder U niet kunnen noch willen optrekken. Erbarm U over onze zieken. Gedenk ze die van hun ziekbed tot U roepen, wellicht aan ons in deze ogenblikken denken. Zegen hen, Heere, Gij Die aan geen tijd of plaats gebonden zijt. Gedenk hen die in rouw zijn. Laat het alles tot zegen wezen. Leer de kastijding liefhebben.


  Amen.


   


  Gezongen: Psalm 97:4 en 5.


   


  Wij zouden, mijn zeer geachte toehoorders, graag verder willen gaan met de bespreking van het vierde vers van de 25e Psalm, van de woorden:


   


  ‘Heere, maak mij Uw wegen bekend.’


   


  Voor acht dagen stonden wij stil bij de woorden: ‘Uw wegen’, en het is onze bedoeling ook deze morgen dit te doen.


  ‘Uw wegen.’ Wij hebben gezegd dat er wegen zijn die Zich de Heere voorstelt en enige van deze wegen genoemd. Onder deze wegen behoren ook de handelingen des hemels met volkeren, kerken, families, huisgezinnen, personen. Deze handelingen behoren ook tot de wegen die Zich de Heere voorstelt. En:


   


  Geen ding geschiedt er ooit gewisser


  Dan ’t hoog bevel van ’s Heeren mond;


  Zijn Godd’lijk almacht spreekt en ’t is er,


  Zijn wil gebiedt, en ’t wordt terstond. (Ps. 33:5)


   


  De mens heeft gedachten van zijn kennen en kunnen. Hij is een instrument, een instrument in de hand van Hem Die gezegd heeft: ‘Mijn raad zal bestaan en Ik zal al Mijn welbehagen doen’ (Jes. 46:10). Zo is het ook met de volkeren, kerken, families en huisgezinnen. Er gaat over alle dingen een voorbeschikking en beschikking. Neemt dit de verantwoordelijkheid van de mens weg? Dit wordt gezegd en men ontziet zich somtijds niet om het woord fatalisme, noodlotsleer, hier te gebruiken. Voelt u dat deze leer de verantwoordelijkheid van de mens opheft? Zegt niet uw consciëntie wat anders? Stelt uw consciëntie u niet verantwoordelijk voor al uw daden, woorden en gedachten? Zijn degenen die deze leer voor de hele wereld niet zouden willen prijsgeven, niet de mensen die het ijverigst zijn in het gebruik van de middelen? Heeft de Kerk van Christus, in wier belijdenis gij deze leer vinden kunt, niet de eeuwen door de meeste martelaren gehad?


  Wat is het waarachtige leven? Ik weet niet wat u, wanneer wij met elkander alleen waren, op deze vraag zou ten antwoord geven. Het waarachtige leven is een leven in gemeenschap met en in het gevoel van afhankelijkheid van de Heere. Is dit zo? Nee, ik vraag niet of u dit toestemt. Ik vraag of dit voor u het waarachtige leven is, of u dit kent als het waarachtige leven.


  Van nature heeft de mens in het geheel geen lust in dit leven. Ten eerste kent hij het niet. Van dit leven is de mens volstrekt vervallen. Er is in het hart van de mens zoals hij is, afgescheiden van de inwoning en de werking van de Heilige Geest, niets dat naar het leven, het waarachtige leven uitgaat. Weet u dat ook? De mens, ik en u – wij moeten niet van ‘de wereld’ spreken – ieder mens, de mens heeft zich op zichzelf gezet, heeft zich van God vrij gemaakt, zich aan Hem onttrokken. En nu staat hij tegenover zijn Schepper. De vernedering, die hem tot behoud zou wezen, haat hij. En hij doet wat hij kan, of liever wat hem toegelaten wordt, om zichzelf tegenover de Heere en als gevolg daarvan ook tegenover de naaste te handhaven. ‘Kom niet aan mij’, dat is zijn gedachte. En deze woorden spreekt hij niet alleen tot zijn naaste, maar ook tot God. Zo staat de mens tegenover Zijn Schepper. En als Deze nu tóch aan hem komt, dan ontvlamt de vijandschap. Het bedenken des vleses is vijandschap tegen God, het onderwerpt zich der Wet Gods niet en het kan ook niet (Rom. 8:7). De waarheid, die hem zou kunnen helpen en ook zou willen helpen, wordt door de mens verworpen.


  Wanneer gij dit nu verstaat, verstaat uit eigen beleving, dan begrijpt gij alle ongeloofstheorieën, ziet gij dat hieruit voortgekomen is en voortkomt het theoretisch atheïsme, de theorie dat er geen God is en de hele valse leer. Daarom, iemand die de dingen beleeft, oordeelt iedere leer die ook maar in het allergeringste afwijkt van en ingaat tegen de waarheid gelijk zij in Jezus Christus is. Hieruit volgt dat gij niet moet theoretiseren. Dat zal er u nooit brengen. U moet het daar niet van verwachten. Het zal u niet baten. Ik heb u zo dikwijls gezegd dat u, wenst u wat te leren, de eenzaamheid in moet. Begeert u dit niet, u kunt uw hoop laten varen, uw valse hoop eraan geven. U zult niets leren, u zult nooit iets leren. De eenzaamheid moet u in! Dit wil natuurlijk niet zeggen dat u uw werk moet nalaten of ophouden een gewoon mens te zijn, in de verste verte niet! Maar u moet leren prijs stellen op alleen zijn.


  Maar, nu zijn er ook wegen die de Heere een mens voorschrijft, en wij kunnen al deze wegen brengen tot twee hoofdwegen. Want wij moeten ons vooral niet verliezen in de veelheid en de uitgebreidheid van de stof. De twee hoofdwegen die de Heere de mens voorschrijft, zijn de weg des geloofs en de weg der liefde.


  De weg des geloofs. – Het is niet lang geleden dat ik vrij uitvoerig over het geloof heb gesproken. Ik behoef dit dus nu niet te doen. Het geloof veronderstelt dat er iets is dat moet worden aangegrepen. Dit is het Evangelie. Geen tekst, maar Christus in het Evangelie en dan het Evangelie in Hem. Maar ook alweer niet de Heere Jezus alleen, maar ook de Vader, de Vader in de Heere Jezus Christus, en dit door de werking van de Heilige Geest. Zodat, wanneer iemand in het geloof werkzaam is, hij gelovende ontwaart dat hij Christus door middel van het Evangelie heeft ontmoet, aanschouwd, aangegrepen, en verder dat hij door Jezus Christus in aanraking gekomen is met de Vader, met de ganse Drie-eenheid, als gevolg waarvan hij proeft en smaakt dat de Heere goedertieren is, ondervindende de oneindige en eeuwige Vaderliefde.


  Het geloof veronderstelt dat hetgeen door het geloof wordt aangegrepen, aangeboden wordt aan ons, ons voorgelegd wordt, gekomen is tot ons. Zolang een mens dat niet ziet, eindigt hij in zichzelf en in zijn eigen werk. Er zijn vele mensen die zogenaamd komen tot Christus. Wat is deze mensen gezet? Hun is gezet uit sommige dingen op te maken, dat zij christen zijn. Van een kómen van Christus tot hen weten zij niet. En waar zij dit niet weten, daar verstaan zij ook het geloof niet, en zij geloven ook niet! Het is immers des Heeren komst, die ons heil volmaakt (Ps. 70:3 ber.)? Gij kunt niet nauwkeurig genoeg op deze dingen letten!


  Het geloof veronderstelt kennis van het eigen. Zal iemand geloven, dan moet hij weten wat het eigen is, wat het ik is. Zolang iemand een vreemdeling is in zijn hart, kan hij niet geloven. Want hij moet dat hart kwijt en geven aan de Heere. Als hij het nu niet kent, en nog niet geleerd heeft te zien dat er in dit hart niets is dan wat er niet moest wezen, dan houdt hij dat hart vast, en zijn oogmerk is om het beter te maken. Dat is de leer van het farizeïsme, dat is de pelagiaanse leer, dat is de remonstrantse leer, dat is de leer van de tegenwoordige humanisten, dat is een valse leer! Als men zichzelf en zijn hart had leren kennen, dan zou men deze leer niet hebben.


  Het geloof veronderstelt – gij merkt wel dat ik nu maar enkele hoofdzaken noem – dat Christus eerst Zichzelf heeft bekendgemaakt en daarna tot ons is gekomen: de openbaring van Christus in het hart, de openbaring van het Goddelijke Wezen, drie in Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest, één in Wezen. Een mens kan niet geloven wanneer hij God niet kent. Maar dit kennen is het geloof. En dan gaat met dit geloven het vertrouwen gepaard. Het vertrouwen is eigenlijk de vrucht van het geloof, of – wilt ge – het gevolg van het geloof. Maar het kennen is het geloof. Maar als u zegt: het geloof bestaat uit twee zaken, kennen en vertrouwen, dan moet u niet denken dat ik met u ga twisten. Maar als wij het zuiver stellen, dan is het zo: met het geloof gaat gepaard het vertrouwen.


  Wat is dat vertrouwen? ‘Nu’, zegt iemand met wie u een afspraak hebt gemaakt, ‘ik vertrouw erop dat u komt.’ Goed, u vertrouwt dat hij komt. Of u zegt tot iemand die zegt iets voor u te zullen doen: ‘Nu, dan vertrouw ik erop.’ Dat is vertrouwen. En het voorwerp van dit vertrouwen is het Opperwezen, is de gerechtigheid van Christus, is de barmhartigheid des Vaders, zijn de beloften des verbonds. Het spreekt vanzelf dat dit vertrouwen geldt voor de tijd en voor de eeuwigheid beide. En wat ook vanzelf spreekt is dit, dat nu de mens wanneer hij gelooft, er niet bij komt met zijn inzichten, met zijn overleggingen, met zijn krachten. Het vertrouwen op de Heere veronderstelt het volkomen achterwege blijven van de mens zoals hij van nature is. Dat zou men dan kunnen noemen de overgave van zichzelf aan de Heere. Dit vindt ge bij de dichter van de 39e Psalm: ‘En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U’ (vs. 8).


  De weg des geloofs is een weg die de Heere ons voorschrijft. Hij wil dat wij in deze weg worden gevonden. Nu, op dit ogenblik, wil de Heere dat wij in de weg die Hij voorschrijft, worden gevonden – morgen, als wij dan nog leven, in het ogenblik van ons sterven. Nog eens, de Heere wil dat wij in de weg die Hij ons voorschrijft, worden gevonden en dit is dan in de eerste plaats de weg des geloofs.


   


  Gezongen: Psalm 97:6 en 7.


   


  Waar ik nu in het laatst van mijn overdenking over gesproken heb, dat wordt geëist, zoals wij reeds hebben opgemerkt. Maar als u nu het geloof niet hebt, dan moet u de moed nog niet opgeven. Het geloof is een gave Gods. En waarom zou aan u deze gave niet kunnen worden geschonken, al is het ook dat gij haar nog niet bezit? Laat u er slechts van doordringen dat het noodzakelijk is. Hieraan moet u niet twijfelen. U moet het ervoor houden dat wat ik u gezegd heb noodzakelijk is! Wanneer u hieraan twijfelt, zult u nooit een stap verder komen. Dit moet voor u vaststaan en u moet het erkennen voor de Heere, en als het eens nodig was ook voor de mensen. Want dezen, predikanten en gewone mensen, willen somtijds iemand die veel met de dingen bezig is, iets opdringen. Dus, voor deze mensen moet u bekennen dat het noodzakelijk is door een waarachtig geloof gevonden te worden in de Heere. Dat moet zó vast in u liggen, dat u zegt: als ik zulk een geloof niet heb bij mijn heengaan, dan word ik niet behouden.


  U moet de middelen gebruiken. Dat wil niet zeggen dat u eens de Bijbel in de hand neemt of een goed boek. Daarin bestaat dat nog niet. Gij zijt er toch wel van overtuigd dat het bij de kamerling, die de Schrift in de hand had (Hand. 8), wat anders is geweest? Deze man bezat het geloof ook niet. Maar u neemt toch wel aan dat het bij deze mens maar niet alleen geweest is een lezen van Jesaja 53? Nee, wij kunnen er vast op aan dat de kamerling wel uit het boek dat hij voor zich had, heeft willen persen wat hij nodig had! En hij was zó dicht bij zijn hart, dat hij op de vraag van Filippus: ‘Verstaat gij ook hetgeen gij leest?’, onmiddellijk het rechte antwoord gaf: ‘Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht?’ Er ontstaat geen redenering, er komt geen gesprek, althans de kamerling probeert niet het tot een gesprek te laten komen, maar van zijn hart af geeft hij het antwoord. En dat zult u ook doen als het zijn in de Heere Jezus maar noodzakelijk voor u is. Dat redeneren over de dingen brengt u heus geen voordeel. En mensen die wat dieper leven, worden daar ook niet door getrokken; zij hebben er veeleer een afkeer van.


  U moet letten op de bearbeiding des Geestes van uw hart, en u moet uw hart voor deze bearbeiding openstellen. U moet u wachten voor alle onnatuurlijkheid, voor exaltatie, opgeschroefdheid. U moet nuchter wezen en blijven onder al deze dingen. Anders komt er toch niet anders dan wáán. U is misschien weleens bemoedigd, wellicht is u weleens voor het een of ander bewaard geworden, zó dat u daar nog weleens aan denkt. Let op de Voorzienigheid. Gij moet krijgen een nagaan van de dingen. U moet leren op te letten. U moet leren het leven te bespieden. U moet de knepen van het leven niet leren kennen! Dit heeft niets met het geestelijke leven te maken! U moet het leven leren bespieden. U moet letten op de Voorzienigheid. De Voorzienigheid gaat immers over ons? Ik heb het u gezegd: over ons gaat een voorbeschikking en beschikking. ‘d’ Ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten…’ (Ps. 25:7 ber.). U moet acht geven op de aanwijzingen van de Voorzienigheid, op de dingen die de Voorzienigheid maar zó voor u plaatst. Als u dit doen mag, dan zal u dat veel stof geven om over na te denken.


  Wanneer er zich dingen voordoen die in sterke mate moedbenemend zijn, dan moet u daaruit geen besluit trekken. U moet niet zeggen: ‘Zie je nou wel dat het alles mis is.’ U moet niet te vlug zijn met oordelen. Door dingen die moedbenemend zijn, wordt menigmaal iets voortreffelijks gewerkt! U kunt het alles in de Bijbel vinden: ‘Ik zeide wel in mijn haasten: Ik ben afgesneden van voor Uw ogen; dan nog hoordet Gij de stem mijner smekingen’ (Ps. 31:23). En wat is dat voor de dichter van de 31e Psalm niet een wonder geweest, dat hij in een ogenblik waarin hij uitriep: ‘Ik ben afgesneden van voor Uw ogen’, merkte dat God met hem was. Nog eens, wanneer u bezocht wordt met ziekte, armoede, moeilijkheden in huis, met uw kinderen, dan moet u niet onmiddellijk denken aan de versmadende oordelen en straffen van een heilig en rechtvaardig vertoornd God. Er wordt ergens gezegd: ‘Uw toorn is afgekeerd, en Gij troost mij’ (Jes. 12:1). Dat kan er achter liggen. Misschien moet het er bij u wat dieper doorgaan dan bij andere mensen.


  Hebt u nooit in het leven opgemerkt hoe onbetekenend mensen zijn die weinig geleden hebben, wanneer zij in aanraking komen met dezulken voor wie het door diepe wegen gaat? Deze mensen hebben niets te zeggen. Zij kunnen alleen maar uit de hoogte spreken. Want zij doen alles veel beter dan u, en zij hebben kostelijke raad voor u, zolang zij zelf zich nog maar niet in zulke wegen bevinden. Maar wat kan het niet troosten – ik spreek nu over tijdelijke dingen – wanneer men iemand ontmoet die ons begrijpt. Welnu, zo moet u misschien, als het bij u nu door diepe wegen gaat, later eens deze of gene tot hulp en bijstand en troost wezen. Zou dat niet groot zijn? Zou het niet groot wezen als vroeg of laat eens de woorden der wijsheid bij u werden gevonden? Zie maar dat u duldt en draagt. U moet geen hand uitsteken naar uw eigen geluk, lieve mensen! Hoe dikwijls vinden we niet in de Schrift dat wij de Heere zullen verwachten, dat wij op Hem zullen wachten. Wacht dan, ja wacht, godvruchte schaar, houd moed’ (Ps. 27:7 ber.).


  Niets doen, in staat zijn om in de ellende te kunnen blijven. Want wij vinden in het boek Job dat de Heere in de ellende vrijmaakt (Job 36:15). – De wereld… ‘Wenn es nur besser wird’, als het maar beter wordt, dat was al wat men in Duitsland kon horen vóór het uitbreken van de oorlog. Dat is de wereld! Als het maar beter wordt… Zoals we vinden in de vierde Psalm: ‘Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien?’ (vs. 7). Een mens moet geen hand uitsteken naar zijn eigen geluk. Hij moet God maar laten ‘walten und schalten’, leven en regeren. Dat moet hij leren. En wie dat leert, ziet somtijds de Voorzienigheid als het ware zich ontrollen, en merkt op hoe de Voorzienigheid werkzaam is in zijn belang. En is het dat niet? Is het dat niet alléén? Wanneer wij maar eindigen konden in de Heere en dan eens een versje konden zingen: ‘Heilig zijn, o God, Uw wegen’ (Ps. 77:8 ber.). Is het dat niet? Dat is het! En al het andere is het niet. Wanneer Jakob van Laban weggaat, dan kan Jakob niet alleen zeggen: Gelukkig, aan die harde dienst ben ik nu eindelijk ontkomen. Neen, hij kon ook zeggen: ‘God heeft mijn ellende en den arbeid mijner handen aangezien’ (Gen. 31:42). En hij kon dit zeggen niet als gevolg van zijn godsdienstig gevoel, zoals het bij de meeste mensen maar is, maar door een waar geloof.


  Ik heb u vroeger weleens gezegd: u moet de tijd hebben om zalig te worden. En aan de andere kant, zo heb ik u dan meer dan eens voorgehouden, moet het gebed bij u gevonden worden: ‘Heere, leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen’ (Ps. 90:12). Nu, nog eens, moet het er bij u een beetje dieper door, dan moogt u bedenken dat u nog niet in de verdoemenis zijt. Doet u dit, dan zult u liever, in plaats van te klagen, het woord van de profeet ter harte nemen: ‘Wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klage vanwege zijn zonden’ (Klaagl. 3:39) – zijn zonden.


  Iemand bij wie het alleen maar consciëntiewerk is, klaagt over de ellende. En wat wordt er dan niet geklaagd in de wereld onder de mensen! Er is geen klacht bij die tot in de oren van de Heere Zebaoth komt. Integendeel, het heilige, heerlijke en goede Wezen wordt erdoor getergd. Hij wordt getergd door dit klagen! Een mens bij wie het meer dan consciëntiewerk is, bij wie het een ander werk is, klaagt niet over de ellende – behalve dan onder de invloed van de verzoeking – maar hij klaagt over de zonde. De ellenden zijn maar gevolgen van de zonden! Als ik en u niet hadden gezondigd, dan zou er geen ellende zijn. In het paradijs was geen ellende, zolang als de mens stond in de gunst en de gemeenschap Gods. Worden wij nu waarlijk bearbeid door de Heilige Geest tot zaligheid, dan leren wij verstaan dat de ellenden de gevolgen van de zonde zijn. En wij vragen niet slechts om de wegneming van de ellenden – als wij daarom vragen dan is er altijd de toevoeging: ‘zo het bestaat in Uw raad’ – maar wij vragen om vergeving. En dan vragen wij ook om vernieuwing en om losgemaakt te mogen worden van de ongerechtigheid, kon het wezen voor eeuwig.


  Amen.


   


  Gebed:


  Heere, leer ons met hetgeen gezegd is werkzaam zijn tot eer van U en tot heil van onszelf. De waarheid is gepredikt, en U hebt in de dagen van Uw omwandeling op aarde gezegd dat de waarheid vrijmaakt. Doe ons ons afvragen of wij deze vrijmaking kennen. En was het dat wij haar niet verstonden, laat dan het gemis ons drukken, meer dan welke ellende ook. Want hoe groot de ellende ook moge zijn in ons leven, zij is niet te vergelijken bij de ellende van ieder mens die leeft en sterft in het gemis van U. O, dat dit toch in ons mocht doordringen, dat ons geschonken worden mocht om bij de werkelijkheid ons te laten brengen.


  Wij leven in een wereld die in het boze ligt en alles is daar schijn. Wij maken deel uit van deze wereld en wij zijn aan deze wereld gelijkvormig. Maar er is een volk dat uit de wereld getrokken is en getrokken wordt. Laat ons zien of wij daar ook onder begrepen zijn. En laat ons niet rusten voordat Gij tot onze ziel gezegd hebt: ‘Ik ben uw heil.’ En als dat geschied is, laat ons dan niet toe op deze verkregen wetenschap te rusten, want dat zou weer nieuwe ellende zijn. Maar laat ons hart dan uitgaan naar U, Die ons zoveel goeds gedaan heeft, Die ons zo hogelijk beweldadigd heeft.


  Ach, laat ons hongeren en dorsten naar Uw gerechtigheid. Laat ons zeggen: ‘Waar is God, mijn Maker, Die de psalmen geeft in den nacht?’ En leer ons dan verkeerde wegen te mijden en doe ons treden in de weg des verstands. Vergeef het zondige in het prediken en in het horen, om Jezus’ wil.


  Amen.


   


  Gezongen: Psalm 25:5 en 6.


  



  Achtste predikatie, 23 december 1951


   


  Gezongen:      Psalm 122.


  Gelezen:      De Twaalf Artikelen des Geloofs; Psalm 25.


   


  Gebed:


  Ach Heere, dat was een man die U nodig had. En zover hij kon zien, kon hij geen hulp ontwaren, noch in zichzelf, noch buiten zichzelf. Maar hij geloofde in U en zo was het dat hij U verwachtte. Terwijl hij eenzaam was en ellendig, en moest bekennen dat zijn ongerechtigheden groot waren, zag hij op tot U. Ach, dat wij naar woorden als deze mochten kunnen luisteren. Er zal immers voor ieder mens een ogenblik aanbreken, waarin hij dat ‘eenzaam en ellendig’ moet beleven. En als Gij er dan eens niet waart, de Helper, och, wat een ellendig omkomen zou het dan wezen. Doe ons dan de tijd des levens kostelijk achten en volgens Uw vermaning U zoeken terwijl Gij te vinden zijt, Uw Naam aanroepen terwijl Gij nabij zijt. Gij zijt nabij in en door middel van Uw Getuigenis, zo wij U slechts nodig hebben. Want dat is het: Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden, bidt en gij zult ontvangen.


  Wij zijn door Uw goedheid aan de middag van deze dag nog weer geschaard om Uw Getuigenis. Ach, doe ons Uw goedheid, hierin en in vele andere opzichten ons bewezen, erkennen en waarderen. Laat ze ons leiden tot U. Laat ze ons brengen tot de aanbidding van Uw Naam. Wil ons aanzien in de Zoon Uwer liefde en uit Uw volheid ons geven wat wij behoeven om nog een woord ter rechter tijd te kunnen spreken. Doe ons U op het oog hebben en ook de zaligheid van onszelf en van anderen. Geef dat het woord deze en gene tot zegen moge wezen, dat het niet zij een reuk des doods ten dode.


  Er zijn er die zich aan een belangrijke behandeling te onderwerpen hebben. Gedenk ze. En hebben zij tot dit ogenblik vergeten of nagelaten Uw woord ter harte te nemen: ‘Want één ding is nodig’, laat hen dan nu nog hun zaligheid werken met vreze en beven. Zo het bestaat in Uw raad, help hen door en uit de moeilijkheden.


  Gedenk allen die ziek en zwak ternederliggen. Doe hen van hun leger nog roepen tot U, in een door U geschonken geloof. Doe Uw Kerk over de ganse aarde U volgen, haar zegenende met moed en kracht, met kastijding en vernedering. Wil U ontfermen over de volkeren, over ons volk, over de koninklijke familie, over de regering. Of het nog eens, al was het nog maar door een enkele, gezien mocht worden wat het onderscheid is tussen iets te doen of te willen doen zónder U of mét U.


  Amen.


   


  Gezongen: Psalm 5:1 en 2.


   


  Wij vragen, mijn zeer geachte toehoorders, nog weer uw aandacht voor het begin van het vierde vers van de 25e Psalm, voor de woorden:


   


  ‘Heere, maak mij Uw wegen bekend.’


   


  Wij hebben uw aandacht bepaald, eerst bij de persoon van de dichter, daarna bij het woord waarmee hij het Opperwezen aanspreekt en eindelijk bij zijn gebed. Hiervoor vragen wij ook in deze ogenblikken uw aandacht, dus voor de woorden: ‘Uw wegen’. Wij hebben gezegd dat er wegen zijn die de Heere Zich voorstelt, en dat er ook wegen zijn die ons worden voorgeschreven. Deze laatste zijn de weg des geloofs en de weg der liefde. Over de weg des geloofs hebben wij met elkander voor acht dagen nagedacht. Laat ons dit nu doen over de weg der liefde.


  De Heilige Schrift zegt dat wij van nature God en onze naaste haten en onze catechismus zegt hetzelfde, de catechismus die een belijdenis is van de Kerk van Jezus Christus. Er staat immers in het begin van dit boekje, dat wij van nature geneigd zijn God en onze naaste te haten, dat wij van nature onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Van nature heeft dus, althans volgens de Bijbel en de belijdenis van de christelijke Kerk, de mens geen liefde, hij is zonder liefde.


  Maar er zijn toch mensen, zo zult u misschien denken, die liefhebben. Het is waar, er zijn mensen die liefhebben. De dichter van de 116e Psalm was zo iemand. In het begin van zijn psalm vinden wij: ‘Ik heb lief.’ En wij kunnen niet aannemen dat dit een ongegronde belijdenis is geweest. Wanneer de Heere Jezus aan Petrus een vraag doet, zie hiervoor het 21e hoofdstuk van het Evangelie van Johannes, dan zegt de discipel: ‘Ja, Heere, Gij weet dat ik U liefheb’ (vs. 15, 16). Zo zouden wij ook nog andere woorden naar voren kunnen brengen. Maar dit is genoeg.


  Zijn er dan mensen die beter, die anders zijn dan de meeste mensen? Nee, het is zoals de apostel Paulus schrijft in Efeze 2 vers 3: ‘En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen.’


  Hoe komt het dan dat de genoemde personen en anderen, die wij niet genoemd hebben, liefhebben? De liefde Gods was hun geopenbaard. En van dat ogenblik af hadden zij lief gekregen. Er staat in het vierde hoofdstuk van de eerste zendbrief van Johannes in het 19e vers: ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.’ Deze mensen zijn veranderd. Hoe veranderd? Waardoor veranderd? Op deze vragen geeft het woord dat wij vinden in 2 Korinthe 3 vers 18 een duidelijk antwoord. Daar staat: ‘En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.’


  Als dan iemand liefheeft, wat heeft hij dan lief? De Heere! Behalve zichzelf ziet een begenadigde de Heere het eerst. Hij is daar alleen. En hij aanschouwt God. In hetzelfde ogenblik gaat zijn hart naar de Heere uit. ‘U zoekt mijn hart; mijn oog blijft op U staren’ (Ps. 119:5 ber.). Hier moeten wij denken aan de openbaring die de Heere van Zichzelf gegeven heeft. Want de Heere Zelf, zoals Hij op Zichzelf is, wordt niet gekend. Maar Hij wordt gekend voor zover Hij Zich geopenbaard heeft. De openbaring is minder dan de Heere Zelf. Minder, maar niet anders. En nu is het voorwerp der liefde van een die liefheeft: de Heere – eerst om Zijn goed en dan ook om Zijn heerlijkheid. U moet nooit denken: Ik zoek mijn zaligheid slechts en daarom zal het bij mij wel niet goed liggen. Neen, dat moet u niet denken. Men begint de Heere te zoeken om z’n zaligheid, maar men eindigt of gaat verder met Hem te zoeken om Zijn uitnemendheid. Als het nu zo in u ligt dan is het goed.


  De deugden van God zijn het voorwerp van de liefde, niet alleen Zijn genade of Zijn barmhartigheid, maar ook Zijn rechtvaardigheid en heiligheid. Iemand die begenadigd is, zou niet zalig willen worden ten koste van het recht. En zag hij in de Heere Jezus Christus niet de verheerlijking van alle deugden Gods, het zou hem niet genoeg wezen.


  De Personen in het Goddelijke Wezen zijn het voorwerp van de liefde. Hóé de drie Personen één zijn, dat wordt in het hart niet verklaard. Maar dat Zij er zijn, daarvan heeft men een diepe en vaste wetenschap. Voor een begenadigde is er geen andere god dan Vader, Zoon en Heilige Geest. En dit Wezen wordt gekend, wanneer de Heere Jezus in het hart gekomen is en Zich geopenbaard heeft.


  Het Woord is het voorwerp van de liefde. Treffend en hartinnemend is wat wij vinden in Jeremia 15 vers 16. Daar staat: ‘Als Uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten, en Uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten; want ik ben naar Uw Naam genoemd, o Heere, God der heirscharen.’


  Het Woord, de Heilige Schrift, is ten eerste de bron. Er zijn andere bronnen voor onze Godskennis, maar de Heilige Schrift is de voornaamste. Zij is ten tweede de grond. Heeft iemand een ligging, een vaste ligging, dan is het Woord zijn grondslag. Ten derde het middel. Zijt gij veranderd en vernieuwd, gelovig gemaakt en bekeerd, dan is dit weliswaar geschied door de Heilige Geest, maar de Heilige Geest heeft het teweeggebracht door het Woord; zodat, niet zodra uw hart was geopend voor de Heere, de Heilige Schrift ook voor u opengeslagen lag. Ten vierde, het Woord is het richtsnoer. Heeft iemand het Woord niet ter bescherming, als houvast, als laatste toevlucht, dan is hij zonder sterkte, het hangt bij hem alles in de lucht, of liever gezegd, het hangt bij hem van hém af. En wat hij tracht hoog te houden, is bestemd om met hemzelf onder te gaan.


  De prediking is het voorwerp van de liefde. Gij hebt ervan gezongen in de 122e Psalm. Er is op aarde voor een begenadigde geen aantrekkelijker plaats, dan die welke men inneemt wanneer men gezeten is onder de prediking van het Woord. ‘Ik verblijd mij in degenen die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des Heeren gaan’ (vs. 1). En als het hem niet mogelijk is om zich op zulk een plaats te zetten, dan is dit hem een oorzaak van zeer grote droefheid. Want er is niemand die zoveel met de ingestelde kerk opheeft, als degene die naar de ingestelde kerken niet voor een ogenblik omziet, wanneer deze zijn afgegleden van de belijdenis der waarheid.


  Voorwerp van de liefde is het sacrament, dat van de Heilige Doop en ook dat van het Heilig Avondmaal. De sacramenten zijn de aanhangsels van de prediking. Dat van de Doop is het sacrament van onze inlijving in de Kerk. Niet zodra is iemand een levend lidmaat van de Kerk van Christus geworden, of hij bemerkt dat wat hem de Heere deed ondervinden, als geschreven staat in de Heilige Doop. Het sacrament van het Heilig Avondmaal is het sacrament van het wassen3 in het allerheiligst geloof.


  De raad Gods, de wil des Hemels, zijn de voorwerpen van de liefde. Men zou liever zijn eigen ondergang zien, dan de verijdeling van de raad van God. Het is in het hart van hem die gelooft: ‘Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde’ (Matth. 6:10) – Uw wil, Uw verborgen en Uw geopenbaarde wil. Waarachtig geloof is onder meer een opzijgaan voor het Opperwezen. De raad en de wil des Heeren zijn de voorwerpen van de liefde.


  Er is een keerzijde. Deze keerzijde is de haat. Waar de liefde is, daar is ook de haat. Wie liefheeft, haat de zonde. Niet de straffen over de zonde! De wereld is tevreden, wanneer de laatste maar uitblijven. Zij zegt, zij bidt: ‘Wie zal ons het goede doen zien?’ (Ps. 4:7). Daar is zij ‘wereld’ voor, Gode vijandig, liggende in het boze. Maar de begenadigde verwelkomt de straffen, hoezeer deze hem ook pijn doen en somtijds zeer bezwaren. Een begenadigde heeft in zijn hart het gebed dat u vindt in de zesde en in de 38e Psalm: ‘O Heere, straf mij niet in Uw groten toorn, en kastijd mij niet in Uw grimmigheid’ (vs. 2). En verder gaat een begenadigde voor de Heere uit de weg en hij kust de roede waarmee hij geslagen wordt. Of hij nu deze roede ziet onmiddellijk in Gods hand, óf middellijk en dan in de hand van zijn naaste of van de omstandigheden, dat maakt geen verschil. Men wil wel verschil maken, maar er is geen verschil! Hoor het maar: ‘Zal er een kwaad in de stad zijn, dat de Heere niet doet?’ (Amos 3:6). En waarom heeft men de straffen lief? Onder meer omdat deze door de Heere worden aangewend tot genezing. Daarom, nog eens: ‘Hoort de roede en Wie ze besteld heeft’ (Micha 6:9). Want het is een verschrikkelijk oordeel als een mens, een kerk, een volk, geslagen wordt en er is geen pijn en geen behoefte aan de Geneesmeester en aan genezing.


  Het bewandelen van de weg der liefde wordt geëist. ‘Wat eist de Wet Gods van ons?’, zo vinden we in onze catechismus (vr. 4). En het antwoord luidt: ‘Dat leert ons Christus in een hoofdsom: Gij zult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse Wet en de Profeten.’


  Maar voordat men aan de liefde denkt, moet het geloof onze aandacht hebben. Want de liefde is er niet vóór het geloof, maar na het geloof. ‘Het geloof’, zegt ons de apostel Paulus, is ‘door de liefde werkende’ (Gal. 5:6). Dus vóór alle dingen moet men zich als een in Adam verloren schepsel, onder het geleide van de Heilige Geest, verenigd hebben met Jezus Christus en door Hem zich hebben laten plaatsen in de gemeenschap Gods. Dit geschiedt door het geloof. En zulk een geloof is werkzaam door de liefde. ‘Maakt den boom goed en zijn vrucht goed’, heeft de Heere Jezus gezegd (Matth. 12:33). Waar het geloof niet is, daar is de zonde, en enkel zonde. En heeft men niet lief, dan is men toch feitelijk in de grond een verachtelijk schepsel.


   


  Gezongen: Psalm 119:56 en 57.


   


  Wij willen nu enige kenmerken van de liefde noemen. Als een mens liefheeft dan haat hij al wat de Heilige Geest hem heeft doen vinden bij zichzelf. Verstaat u dit? Wat heeft dan de Heilige Geest hem doen vinden? Zonde! Welke zonde? De zonde die hij in Adam bedreven heeft. Ga hier niet overheen en ga hier niet tegenin. Andere zonden zouden er niet wezen wanneer deze zonde niet bedreven was. En wanneer men de zonde van de eerste mens vindt, dan vindt men haar als zijn eigen zonde. En dan de zonde die men in eigen persoon heeft bedreven, de zonde tegen de Wet en de zonde tegen het Evangelie. Om deze zonden te kunnen zien, moeten ons beide geopenbaard zijn: de Wet én het Evangelie. Goed en noodzakelijk is het dat men de verschillende geboden van de Wet nagaat en dat men opmerkt hoe men tegen al deze geboden heeft gezondigd. Dit wordt nagelaten, maar U moet het niet nalaten. Want de Wet is onze tuchtmeester tot Christus. Wat in de Wet wordt geëist en haar vloek die zij op de overtreder legt, drijven tot Christus. En als het de Heere behaagt om Zich te openbaren, dan volgt er op deze drijving een trekking, en door deze trekking komt men tot de Heere. Want ‘niemand’, zo heeft de Heere Jezus gezegd, ‘kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke’ (Joh. 6:44). En wat doet de Heilige Geest ons nog meer bij onszelf zien? De schijn. En Hij doet ons de schijn zó zien, dat men niet kan twijfelen. De Heilige Geest toont ons aan met de stukken dat het schijn is bij ons. Hij laat ons zien de eigenwijsheid, die niets anders is dan dwaasheid; de eigengerechtigheid, die goddeloosheid is; de schijnheiligheid, die onreinheid is; de schijnkracht, die ontblootheid is. Deze dingen doet de Heilige Geest ons bij onszelf vinden. Dit heeft de Heere Jezus bedoeld, toen Hij tot Zijn jongeren zei dat de Heilige Geest, als Hij zou gekomen zijn, de wereld zou overtuigen van zonde, van gerechtigheid, en van oordeel (Joh. 16:8). En zo walgt een begenadigde van zichzelf.


  Een ander kenmerk van de liefde is: de liefde tot de Wet. Hoe vindt men de Wet? Deze vraag leg ik u hoofd voor hoofd voor. ‘De Wet der vrijheid’ wordt zij genoemd, bij de apostel Jakobus, ‘de koninklijke Wet’ (Jak. 1:25, 2:8 en 2:12). Hoe vindt men haar? Wanneer ons het geloof is geschonken, het ware geloof, het geloof der uitverkorenen, het geloof der werking der sterkte Gods, die Hij gewrocht heeft in Christus, en wij ons door zulk een geloof verenigd hebben met de weg des Heeren, dan wordt door zulk een geloof opgemerkt dat er een Wet is, die voor ons dood is. Opgemerkt! Dit is niet een vrucht van studie. En tegelijkertijd wordt opgemerkt dat ook hij die gelooft voor deze Wet dood is. Over deze waarheid wordt veel gezegd in Romeinen 6 en 7, onder andere in dit woord: ‘Die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde’ (Rom. 6:7). Maar tegelijkertijd vertoont een andere Wet zich, een Wet die ons dan dient als regel en welke uitdrukt de heiligheid van God. Het is op deze wijze, dat een mens de Wet vindt. En déze Wet is het, waarvan in de 119e Psalm zoveel gezegd wordt: ‘Hoe lief heb ik Uw Wet!’ (vs. 97). Maar er zijn afwijkingen en men doet niet altijd alsof men deze Wet liefheeft. Ondanks deze afwijkingen heeft men echter de Wet Gods lief. En men zou van ganser harte willen dat voor eeuwig aan al dat afwijken een eind kwam, hoe eerder hoe liever. Want het geestelijke wordt door de begenadigde gesteld boven het natuurlijke. Het gaat de begenadigde niet om dit leven, maar om een ander leven. En hij drukt dit uit in een woord dat ik dikwijls in mijn predikaties, ook vanmiddag nog aangehaald heb: ‘U zoekt mijn hart.’ Gescheiden is een begenadigde van alle dingen, van personen en zaken die hij niet kan behouden en liefhebben in de Heere. Zo is hij gescheiden van vrouw of man, van eigen kinderen, van geld en goed, van aangenaamheid en gezelligheid, van alles dat hij niet kan behouden of liefhebben in de Heere! Zodat een begenadigde niets bezit op aarde. David was een koning, maar hij bezat niets, alleen de Heere. Zo kon hij dan zeggen: ‘Eén dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid’ (Ps. 84:11). Toets u aan deze dingen! Het ligt niet goed bij u als deze dingen niet bij u gevonden worden. Maak uzelf niets wijs; koester geen illusies. Als wij de Heere ons hart niet kunnen geven, dan kan Hij Zich aan ons niet geven. Zo vinden wij: ‘Mijn zoon, geef Mij uw hart’ (Spr. 23:26).


  Een ander kenmerk van de liefde is dat men verlangt naar de tegenwoordigheid van Christus, hier maar ook hiernamaals! Wanneer een mens zo graag zou willen blijven leven, laat hem niet menen dat het goed ligt. Een begenadigde heeft een dubbel verlangen: de gemeenschap Gods en de bevrijding van de zonde. Een ander verlangen heeft hij niet.


  Een ander kenmerk van de liefde is het graven. Het is niet zó: eens bekeerd blijft bekeerd. Dit is op zichzelf wel waar, als men denkt althans aan de genade, want de genade is een onverliesbaar goed. Maar zoals het dan somtijds uitgedrukt wordt: ‘eens bekeerd blijft bekeerd’, is het niet waar, nee! Als er een overtuiging des Heiligen Geestes in het hart is gekomen, dat men van de Heere is opgemerkt geworden, dan wordt het: graven en altijd weer graven, het gehele leven door. En dit heeft ten gevolge dat men meer gruwelen vindt. Zij nemen schrikbarend toe! En zij nemen altijd toe. Niet in bedrijving, maar zij worden gezien. Een begenadigde gaat zijn jeugdjaren en zijn latere jaren door. Hij stelt zich voor ogen hoe hij toen hier en daarna daar was, al de betrekkingen waarin hij in het leven is geweest en nu is. Hij stelt zich voor hoe hij als kind is geweest, als man, als handelaar, enzovoort. En dan komen de zonden bij drommen! Als het zo bij u niet is, vrees dan maar dat u nog niet begenadigd zijt. Dit heeft Groenewegen doen zeggen: ‘Mijn ziel, gij mocht wel beven, was er Koning Jezus niet.’ Gij vindt het in de psalmen. Lees maar eens Psalm 40 en ook andere psalmen. Nu zijn hier twee dingen bij op te merken. Het eerste is dat het zien van zoveel zonden zeer bezwaart. En het tweede is dat, hoewel het gezicht van de zonden zo bezwaart, er nochtans geen slaafse vrees is, maar zoals het in de 65e Psalm gevonden wordt: ‘Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent Gij’ (vs. 4). Of in de 130e Psalm: ‘Zo Gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt’ (vs. 3, 4). Niet: opdat wij maar verder zondigen, maar: ‘opdat Gij gevreesd wordt.’


  Een kenmerk van de liefde is de grote belangstelling die men heeft voor de ingestelde kerk. En wanneer zulk een kerk verloren gegaan is als kerk, zoals dat in onze dagen het geval is, dan stort men, als men liefheeft, daarover heilige tranen: ‘Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete mijn rechterhand zichzelve’ (Ps. 137:5). Wij zouden nog vele andere kenmerken van de liefde kunnen noemen, maar de tijd is verstreken.


  Als u, na al wat wij gezegd hebben, op voor de Heere geldende gronden kunt geloven dat gij een begenadigd mens zijt, mij dunkt dan zal u dat toch wel grotelijks tot verwondering zijn. Nu, wees verwonderd en diep beschaamd. En dank de Heere en volg Hem in iedere weg en in alle omstandigheden.


  Maar als u nu eens de gronden om dit aan te nemen niet hebt, of zó in twijfel verkeert of deze gronden wel goed zijn, wat dan? Mens, wij weten niet of wij nog ooit elkander zullen zien en tot elkander het woord zullen kunnen richten, maar ik roep u toe: schenk de allergrootste aandacht aan uw toestand, want deze is vreselijk! Het kan nooit worden uitgedrukt, hoe vreselijk uw toestand is. En nu zijt gij nog aan deze zijde van het graf, maar is het u bekend hoe lang dit nog zal wezen? Duizend wegen heeft de Heere om uw levensdraad af te snijden. En behaagde het Hem om dit te doen, dan zoudt gij staan voor uw Rechter. En men zou u daar laten staan en laten verzinken, voor eeuwig laten verzinken. Ik zeg: wijd aan deze dingen, aan uw toestand en al wat daarmee in verband staat, de allergrootste aandacht! Want hoe komt het dat zovelen hier niet geheel en al onbekend zijn met de waarheid, aangezien zij deze gehoord of gelezen hebben of erin opgevoed zijn, en toch blijven die zij zijn? Misschien in het ene jaar wel wat anders dan in het andere, maar toch in de grond blijven die zij zijn? Hoe komt dat? Dat is uit gebrek aan belangstelling, aan belangstelling voor het heil van hun onsterfelijke ziel! Zij stemmen te veel toe en zij beleven te weinig! Maar het moet anders worden. U moet niet te veel toestemmen. Want de waarheid is zo’n liefelijke zaak niet voor de natuur, dat men er direct maar mee instemt. Maar u moet beleven, beleven! En dit beleven begint onmiddellijk nadat gij de grootste belangstelling gekregen hebt in het heil van uw onsterfelijke ziel. Zijt gij gaan gevoelen dat u móét bekeerd worden? Nee, vele mensen wénsen bekeerd te worden. Dat heeft geen betekenis! Het dient een móéten te wezen en dat van dít ogenblik af! En dan moet er alles voor opzijgezet worden, niets uitgezonderd: moeilijkheden in huis, verlies van geld en goed, verlies van kennissen of vrienden, wat het ook verder moge wezen. Men moet er alles voor opzijzetten, want één ding is nodig. Komt het bij u niet zover, dan zeggen wij u bij deze dat u onbekeerd zult sterven en vallen zult in de hand van een God, Die een vertoornd God is voor ieder die weigert uit Zijn hand het goed aan te nemen.


  Amen.


   


  Gezongen: Psalm 103:4 en 5.


   


  



  Negende predikatie, 30 december 1951


   


  Gezongen:      Psalm 24:1, 2 en 3.


  Gelezen:      De Wet des Heeren; Psalm 25.


   


  Gebed:


  Een mens, Heere, die U nodig had, die buiten U niet kon leven noch sterven, die U zocht, schoon hij zichzelf aan moest klagen en niet ophield U te zoeken, die in U geloofde, die het voor vast en zeker hield dat Gij hem zoudt uithelpen ter rechter tijd, in Uw weg, tot verheerlijking van U en tot zaligheid van hem. Ach, laat ook ons U nodig hebben. Wat is er buiten U? Zonde, toorn, vloek en ellende, onbeschrijfelijke ellende, niets anders dan ellende. En als straks de blijken Uwer algemene goedheid niet meer worden gezien, dan zal het vreselijk zijn. Immers, vreselijk is het te vallen in de hand van de levende God.


  Gij hebt ons bewaard en Gij doet ons hier zijn, en schenkt ons gelegenheid om ons te onderzoeken hoe het met ons staat ten opzichte van U en de eeuwigheid, in betrekking tot ziel en lichaam beide. Het is de laatste rustdag van een jaar. Nog deze dag en dan nog een dag en dan zal het jaar voorbij zijn. Kunnen wij zeggen dat het oude nieuw geworden is? Laat ons ons deze vraag voorleggen. Geef ons in deze ogenblikken wat wij behoeven om wat te kunnen zeggen, waarheid gelijk ze in U is te kunnen prediken. Alleen bij het wegvallen van onszelf en van al het onze zijn wij gebaat. Want als dat geschiedt, dan zijt Gij gekomen. En bij U is de fontein des levens, in Uw licht zien wij het licht.


  Treed in het gericht met ons niet, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ach, laat het vlak in onze ziel wezen, vlak ten opzichte van U, vlak ten opzichte van onze naaste, en laat het zo blijven.


  Denk aan Uw Kerk, houd haar staande, help haar door alles heen, naar Uw belofte, en breid haar nog uit.


  Gedenk onze zieken. Er zijn er verscheidenen, en onder dezen zijn er die ernstig, gevaarlijk ziek zijn. Help hen uit. Doe hen naar U vragen en tot U de toevlucht nemen. Want bij U zijn uitkomsten, ook tegen de dood.


  Erbarm u over de volkeren, over ons volk, over de regering, de koninklijke familie. Wanneer Gij, Heere, niet naar ons vraagt, niemand zal naar U vragen. Ach, erbarm U. En wat ons betreft, doe ons met de dichter van de oude dag toevlucht nemen onder de schaduw Uwer vleugelen, totdat de verdervingen zullen zijn voorbijgegaan.


  Amen.


   


  Gezongen: Psalm 25:4 en 5.


   


  Wij vragen, mijn zeer geachte toehoorders, uw aandacht voor het begin van het vierde vers van de 25e Psalm:


   


  ‘Heere, maak mij Uw wegen bekend.’


   


  Wij hebben gezegd in onze vorige predikaties over deze woorden, dat er wegen zijn die de Heere Zich voorstelt en dat er ook wegen zijn die ons worden voorgeschreven. Wij hebben over deze wegen gesproken, eerst over die welke de Heere Zich voorstelt, en daarna over de wegen die óns voorgeschreven zijn.


  Deze wegen, wat hebben wij daarvan te zeggen? De apostel Paulus bestraft Elymas de tovenaar, volgens een woord uit het dertiende hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen, met deze woorden: ‘Zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heeren?’ (vs. 10). De wegen des Heeren zijn recht!


  Adam is gevallen en wij in hem. Dit leert de Schrift, en het leven openbaart de waarheid ervan. Waarom is dit gebeurd? Deze vraag mag niet worden gesteld! Had de val niet verhinderd kunnen worden? Deze vraag mag niet worden gesteld! De Heere heeft sommige mensen uitverkoren ter zaligheid en anderen is Hij voornemens te laten in het verderf waarin zij zichzelf hebben gebracht. Waarom zijn niet allen uitverkoren tot de zaligheid? Deze vraag kan niet worden gedaan! Waarom wordt de één behouden en de ander niet? Het doet ons vreemd aan dat iemand als de rijke jongeling wordt achtergezet bij een man als de moordenaar aan het kruis. Hoe komt dat? Wat is hiervan de reden? Deze vraag kan niet worden gedaan! Maar is er in het hart van de meest onberispelijke mens niet meer verkeerdheid dan openbaar wordt in de zonde van de diepst gevallene? Ik heb weleens gehoord dat iemand zei: ‘Altijd ben ik fel tegen de leer van de verkiezing geweest, maar nu ben ik blij dat ze waarheid is, want ik zou nu nog kunnen zalig worden, terwijl er indien het ook maar in het minste van mij afhing, van zaligheid voor mij geen sprake wezen zal.’ De zaligheid is geheel in de Heere Jezus Christus. Op Hem is het verbond der werken, door ons geschonden, overgegaan. En Hij heeft achting voor dit verbond gehad, het in waarde gehouden. Aan de eis ervan heeft Hij voldaan en de straffen waarvan dit verbond spreekt, zijn door Hem gedragen. Én Zijn Persoon, én Zijn werk, beide heeft het de goedkeuring des Vaders: ‘Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem’ (Matth. 17:5).


  Dit heil wordt de mens bekendgemaakt. De Persoon van de Heere Jezus Christus, met al wat door Hem is verricht, wordt hem voorgesteld door het Woord, door de prediking – méér: het wordt de mens gezegd dat hij dit heil móét hebben en dat hij het mág hebben. Voor de verkrijging ervan wordt hem niets in de weg gelegd. ‘Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God en niemand meer’ (Jes. 45:22). ‘Die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet’ (Openb. 22:17). Men ziet het in de Heilige Schrift. Toen de Heere Jezus op aarde was en iemand kwam tot Hem, hij werd nooit afgewezen.


  Alles is hier godverheerlijkend. Wie komt, gelooft, aanschouwt God in Zijn heerlijkheid. Hij ziet hoe alle deugden Gods zijn verheerlijkt, niet alleen Zijn barmhartigheid en genade, maar ook Zijn rechtvaardigheid en heiligheid. Men behoort het recht lief te hebben. Hier verstaat men dat aan het recht voldaan is, dat alle gerechtigheid is vervuld. En waren er duizend andere wegen om zalig te worden (ze zijn er niet, er is er slechts één, maar zó ze er waren), dan zou hij die gelooft ze alle verwerpen en de éne, door God uitgedacht, gelegd, ingewijd, voorgesteld en aangeboden, kiezen. En hij zou dit doen met zijn ganse hart, met een vurige geest, met een oprecht hart. En hij zou zich overgelukkig achten, wanneer hij zag en telkens kreeg te zien dat hij de schaduw niet had aangegrepen voor het wezen. Hij zou blij zijn, verwonderd en diep beschaamd dat hem geschonken was geworden deze wegen, de wegen Gods, in te slaan.


  De wegen, toehoorders, die de Heere houdt met volkeren, kerken en personen, zijn rechte wegen. De Heere brengt een volk tot voorspoed en tot eer, maar dan verlaat zulk een volk zijn Weldoener. Er is van dit volk een naam uitgegaan onder andere volkeren, maar het maakt zich los. De gevolgen komen voor en na aan het licht. Eindelijk wordt het erg, steeds erger. Dan gaat men zien dat het zo niet langer kan, dat men zich bevindt in de grootste gevaren en men trekt aan het werk om verbetering hier en verbetering daar aan te brengen. Wanneer dit alles zo gebeurt en zulk een volk nóg zijn Weldoener niet erkent, geen schuld belijdt en niet zegt dat het al daarvandaan komt dat men de Springader des levenden waters verlaten heeft, is het dan niet recht dat men de Heere niet mee heeft?


  De Heere vergadert een Kerk. Dat is het werk Gods. Toen ik geschorst was als predikant van de Nederlandse Hervormde Kerk in Bennekom, zei eens iemand tot mij: ‘Dominee, vergader toch uw gemeente!’ (buiten de kerk). Ik heb geantwoord: ‘Als ik dat doe, dan komen zij allen op mij te liggen en deze last zou mij te zwaar zijn.’ Het is de Heere Die Zijn Kerk vergadert. Zie de 21e afdeling van onze Heidelbergse Catechismus.


  Ik zeg: de Heere vergadert Zijn Kerk onder een volk. Hij geeft goede wetten, wetten waarbij men kan leven. Hij roept en vormt en zendt leraren, mannen die zich overgegeven hebben voor de Naam en de zaak des Heeren. De kerk bloeit, althans zij begint het te doen. Maar zulk een kerk begint anders tegenover de Heere te staan. De band wordt losser, al losser. In de moeilijkheden wendt men zich niet om hulp tot het Hoofd en de Koning der kerk. Straks werpt zulk een kerk de Heere uit en al degenen die aan Zijn zijde zich gesteld hebben. Het wordt verwarring. Deze verwarring neemt toe. Ze neemt schrikbarend toe. Over bepaalde hoofdstukken van de leer wordt gezwegen. Straks worden de dingen waar het om gaat tegengesproken. Eindelijk is het zover, dat ieder op de preekstoel kan zeggen wat hij wil. Als nu in zo’n kerk gezien wordt hoe droevig toch alles is geworden, dan wordt er geroepen om verbetering. En ieder doet dat. Ten slotte is niemand meer tevreden. Ach, wat ligt hierin niet opgesloten! Ten slotte is niemand meer tevreden… En men trekt aan het werk. Maar, schoon ieder verbetering wil, vóór alles wenst hij het zijne te behouden. Is het niet recht dat Zich de Heere hier onthoudt en dat Hij zegt: ‘Gaat heen en dient andere goden, want Ik zal u niet meer genadig zijn’?


  Men heeft zijn hele leven de wereld gezocht, geld en goed, een aangename positie, wat vermaak, de zonde. Men zou dit ook wel willen blijven doen. Maar men moet voor God verschijnen, rekenschap geven. Nu is er geroep. En bij wie wordt dit geroep niet gevonden? Men zou erover verwonderd staan, wanneer men de binnenkameren van de zielen der mensen eens kon binnentreden. Maar, toehoorders, is het niet recht van de Heere dat Hij laat roepen? En wanneer Hij nu toch invloeit met Zijn Geest en bij hoge uitzondering geeft een waarachtige bekering, is dit dan niet in de Heere te prijzen?


   


  Gezongen: Psalm 119:1 en 2.


   


  Maar, zo denkt gij misschien, er zijn zovele raadselen en onbeantwoorde vragen. Ligt het op uw weg, zijt gij geroepen om raadselen op te lossen? Er staat in de Heilige Schrift, dat men zich niet zal bemoeien met eens anders doen (1 Petr. 4:15). Zal men zich dan wel inlaten met het doen van den Hoge? En veronderstel eens dat u alle raadselen kon oplossen en iedere vraag beantwoorden, zou u dan gelukkig zijn? Is niet aanbidding en verwondering en beschaamdheid voor God groter?


  Maar er gaan zovele mensen verloren! Wil men anders? Ik heb u gezegd, en het is de inhoud van onze prediking, dat de zaligheid in Christus is en dat ons deze zaligheid wordt aangeboden, en dat wij worden geroepen, ja onder de verplichting gesteld, om deze zaligheid aan te nemen. En wijst gij nu eens een mens aan uit uw eigen omgeving, die er dag en nacht mee bezig is. En gaat dan eens verder, de plaats waar gij werkt, het kantoor waar gij zit, de personen met wie gij door uw handel in aanraking komt, wijs eens iemand aan, die dag en nacht met deze dingen bezig is.


  En gij, hebt gij u vernederd, zó vernederd dat gij het eens waart met God in betrekking tot uw eeuwige ondergang? Hebt gij de Heere gerechtigheid toegeschreven? Mij dunkt dat gij uw leven wel zó zien zult, dat u bekent dat dit leven u alle aanspraak doet verliezen op iets goeds, laat staan op de eeuwige behoudenis. Hebt gij gezien en bekend dat gij u des eeuwigen levens onwaardig gekeurd hadt? En zijt gij in uw onbeschrijfelijke nood gevlucht tot de twee hoornen van het altaar, tot de offerande en tot de voorbede van de Heere Jezus? Zijt gij uit alles uitgegaan, mens? Zijt gij uitgegaan uit uzelf, uit de wereld, uit eigengerechtigheid, uit zonde, uit uw zelfzoeking, uit de afgoden die gij u opgericht hadt, uit alles, en zijt gij moedernaakt gekomen tot de Heere Jezus om door Hem bekleed te mogen worden met Zijn gerechtigheid? En zijt gij als het pasgeboren kind dat in zijn onreinheid ligt, schoongespoeld door het bloed dat reinigt van alle zonden? En hebt gij de Heere Jezus Christus gebruikt om door Hem tot God, van Wie gij afgeweken waart, weder te keren? Wanneer is dat gebeurd? En hoe zijt u ertoe gekomen om zo te handelen? En werkt gij nu zoveel in u is aan het heil van de onsterfelijke zielen van uw kinderen? Is het de Alwetende bekend dat gij uw kinderen tenslotte alleen maar dáárop gewezen hebt en dat u er altijd mee bezig waart om uw kinderen te zeggen: ‘Kinderen, doodongelukkig voor eeuwig zijt gij als gij u niet bekeert!’ En hebt gij, kinderen, zo gedaan ten opzichte van uw broertjes en zusjes en ten opzichte van uw ouders? Kinderen, zeg het eens.


  Wie gelooft, ziet dat de leer aangaande God die wij in de Schrift hebben waarachtig is, en dat wat de Bijbel getuigt van de mens de zuivere waarheid is. Somtijds leest of hoort men van mensen die zeggen dat zij het geloof in de mens hebben verloren (zij bedoelen dan: na de gruwelen die in de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgehad). Als deze mensen in hun waanwijsheid de Bijbel niet hadden verworpen, dan zouden zij nu zo niet spreken! ‘Geloof in de mens’ – dat men toch zo durft spreken, nietwaar? ‘Geloof in de mens…’ Door zijn zonde is de mens gevallen beneden alle schepselen. En wie zich verbeeldt dat hij wat is, de Schrift zegt hem wat hij is, namelijk een zot: ‘Die op zijn hart vertrouwt, die is een zot’ (Spr. 28:26). Intussen, om te kunnen zeggen dat de wegen des Heeren recht zijn, moet men wedergeboren wezen. Er is niemand die zich aan de zijde Gods gesteld heeft. Er is niemand die God zoekt, ook niet één (Rom. 3:11, 12).


  Zijt gij wedergeboren? Wat zoudt gij uit uw levensboek daarvan kunnen verhalen? Houd u eens bezig met deze vraag vandaag en morgen. Er zal toch een tijd aanbreken, waarin gij dit zult moeten doen. En deze tijd kan spoedig komen, hetzij aan deze zijde van het graf, of hiernamaals in de eeuwige verdoemenis.


  De Heere geve dat wij gezegd hebben dat de wegen des Heeren recht zijn, of het worde ons geschonken dit nog te doen. Want één van tweeën: wij doen dat en dan staan wij aan de zijde des Heeren, of wij doen het niet en dan hebben wij ons gesteld tegenover de Heere – en het einde hiervan zal wezen dat het goede op ons valt en ons verplettert.


  Amen.


   


  Gebed:


  Laat zo het einde, Heere, bij niemand onzer wezen. Hoe ontzettend zou het wezen! Inzonderheid voor ons zou het erg wezen, omdat wij leven onder het aanbod Uwer genade. Ach, doe ons hiervan ons rekenschap geven. En laat ons verstaan dat het aanbod van de genade maar niet iets is dat in een predikatie kan voorkomen, maar dat het een werkelijkheid is, waarmee wij allen vroeg of laat te maken krijgen, hetzij deze werkelijkheid zal zijn een reuk des levens ten leven, of een reuk des doods ten dode.


  Laat ons dan Heere, door Uw genade ons laten bearbeiden. Doe ons hierin eenvoudig zijn. Leer ons voor en na dat het verstand de ware grond van weldoen nooit zal opmerken, dat er iets moet gewerkt worden door Uw Woord in het hart, zal men in staat zijn om voor U en voor Uw getuigenissen opzij te gaan. Laat deze zaak onze aandacht hebben en wel in steeds toenemende mate. En laat ons niet rusten, voordat de jubelkreet uit ons hart opgegaan is: ‘Ik heb het gevonden! Heere, Gij zijt mij te sterk geweest en hebt overmocht. Gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden.’ Wat zou het groot zijn! En is het zover gekomen, doe ons dan door Uw genade graven, dieper graven.


  Leer ons de tijd des levens kostelijk achten om onze roeping en verkiezing vast te maken. En laat onze bezigheid zijn achter u aan te komen, u te volgen, te bukken en te buigen, te zwijgen en stil te zijn met het hart, en in het diepst onzer ziel te zeggen: ‘Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen.’


  Amen.


   


  Gezongen: Psalm 145:6 en 7.


  



  Tiende predikatie, 6 januari 1952


   


  Gezongen:      Psalm 138:1 en 2.


  Gelezen:      De Wet des Heeren; Psalm 25.


   


  Gebed:


  Ach Heere, deze man had U nodig. Buiten U, zonder U, was het leven voor hem niets anders dan zonde en ellende. Ook in zijn eigen hart vond hij niets anders. Maar Gij hadt U aan hem geopenbaard en Gij maakte bemoeienissen met hem. Gij bearbeidde hem met Uw Woord en Geest. En deze gezegende arbeid had het gunstige gevolg dat hij U niet kon missen. Niemand zegt: ‘Waar is God, mijn Maker, Die psalmen geeft in den nacht?’ Wij zijn afgevallen van U, met het voornemen om nooit meer terug te keren. Al is het ook dat het voor ons bedekt is, in ons is het: ‘Wijk van mij, want aan de kennis Uwer wegen heb ik geen lust.’ Maar nu zoekt Gij het weggedrevene. En door dit zoeken wordt een zoeken geboren in het hart van de meest vijandige mens. Ach, leer ons deze dingen verstaan. Wij hebben nu enige malen uit deze psalm mogen spreken, maar het is alsof wij hem beter leren verstaan, naarmate wij hem meer lezen. Wij bedoelen, Heere: het is alsof wij beter krijgen te zien dat wij hem niet verstaan, naarmate wij hem meer lezen. Ach, zendt Gij Uw licht en waarheid, dat die ons geleiden.


  Gij hebt ons bewaard en nu zijn wij aan de morgen van deze tot Uw dienst afgezonderde dag nog weer hier, geschaard om Uw Woord. Laat het door ons worden opgemerkt. En doe ons in deze ogenblikken, die – evenals de tijd in het algemeen – snel voorbijgaan, zoeken, overdenken de dingen die boven zijn: U en wat U bereid hebt voor de mens in Uw Zoon, Die er Zich voor gaf, die ervoor wilde lijden en sterven, en Die nu met de gehele zaligheid gezeten is aan Uw rechterhand. Wil uit Uw volheid ons geven wat wij behoeven, Heere, om dit bij de aanvang en de voortgang te stellen boven alle andere dingen. Laat het gemis van U zwaarder wegen dan het gemis van wat ook. En zijn wij door Uw genade ertoe gebracht om U enigermate te kennen en te aanbidden, laat ons dan door diezelfde genade vervolgen U te kennen, voortgaan met het anker der hoop uit te werpen achter het binnenste voorhangsel. Geef het Woord, doe het spreken naar de zin en naar de mening Uws Geestes. Laat ons alles heilig onverschillig zijn, maar laat ons door Uw genade het Woord spreken, het Woord horen.


  Gedenk onze zieken. Er zijn eronder die ernstig ziek zijn, de meesten naar het lichaam, sommigen ook naar de geest. Erbarm U, Heere, leer inkeren en wederkeren. Nóg is het tijd. De gelegenheid is nog niet voorbij. Geef het uit genade.


  Wil Uw Kerk onderhouden. Hoe vreemd staat zij in deze wereld, door bijna niemand begrepen. Ach, houd haar vast en doe haar U volgen en altijd weer opnieuw U zoeken, naar U vragen, op U hopen. Zo het bestaat in Uw raad, breid haar nog uit.


  Erbarm U over het mensdom. Het moet ondervinden dat waarachtig is het woord: ‘Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen.’ Heere, men wil niet anders en men kan niet anders, en tegenover wat er tegenover geplaatst wordt, staat men vijandig. Maar zo het mogelijk is, wil er nog rukken uit deze brand.


  Treed niet in het gericht. Vergeef ons onze zonden. Vernieuw ons naar Uw beeld. Maak ons los, maak ons van alles los en doe ons verbonden zijn aan U, bij Wie de fontein des levens is.


  Amen.


   


  Gezongen: Psalm 138:3 en 4.


   


  Wij spreken nog, mijn zeer geachte toehoorders, en dan vanmorgen voor het laatst, over de woorden:


   


  ‘Heere, maak mij Uw wegen bekend.’


   


  Het is Psalm 25 vers 4 en daarvan het eerste gedeelte.


  Had David, de dichter van deze psalm, geen genade? Kende hij de Heere niet? Toehoorders, David had wél genade. De Heere had Zich aan hem geopenbaard en was van David het vertrouwen geworden. Hij was waarlijk iemand die zijn heil zag en zocht en vond in de Heere. Hij had een goede keuze gedaan. Gij kent allen de woorden wel van deze keuze: ‘Ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid’ (Ps. 84:11). De hele wereld was voor hem een tent van goddeloosheid geworden. David was niet alleen iemand die genade bezat, maar hij was in vergelijking met de meeste godzaligen iemand die een bijzonder deel van de Heere ontvangen had. Hoe hebben wij dan de woorden te verstaan: ‘Heere, maak mij Uw wegen bekend’? Wel, zoals wij de woorden van Filippenzen 3 vers 7 tot 14 te verstaan hebben. Gij kent deze woorden wel.


  ‘Maar’, zegt Paulus daar, ‘hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn’ (‘drek te zijn’, wat de wereld zo najaagt, waar ze zo mee opheeft, waarover ze zo graag spreekt… ‘drek te zijn’, het is toch wat, als een mens zó spreken kan!) ‘opdat ik Christus moge gewinnen.’ En dan zegt hij wat zijn begeerte is, wat zijn enige begeerte is (een kind van God heeft maar één begeerte, lees Psalm 27 maar): ‘en in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de Wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof; opdat ik Hem kenne en de kracht Zijner opstanding’ (die hij ondervonden had in zijn wedergeboorte op de weg naar Damascus en menigmaal daarna) ‘en de gemeenschap Zijns lijdens’ (waarvan hij een rijk deel had gekregen), ‘Zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins moge komen’ (hij was er niet!), ‘moge komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alrede gekregen heb of alrede volmaakt ben’ (daar komt de apostel geheel tot zichzelf – wij komen nooit tot de Heere, voordat wij tot onszelf gekomen zijn; misschien weet u dat wel en anders moet u het nog leren verstaan); ‘maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht’ (een mens vol behoefte, zoals de dichter van de 25e Psalm; niet een mens, die er was – dat zijn de christenen van deze tijd, die zijn er, en ze zijn er níét, zij hebben het nooit geleerd, ook de beginselen ervan nog niet!), ‘of ik het ook grijpen mocht.’ En dan verklaart hij het geheim van dit gedrag: ‘Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben.’ Daar zit het hem in. Gegrepen te zijn, niet door een onbekende macht (dat ondervindt de wereld ook wel), gegrepen te zijn door Christus! Dat is het. Als u dat kunt verklaren, als dit verklaard ligt in uw hart. Maar dan verstaat u al het andere ook wel!


  Als een mens begenadigd is, dan is hem de Heilige Geest geschonken. De wereld, de godsdienstige wereld, heeft ook wel de gave van de Heilige Geest, maar dat gaat voorbij en ten slotte blijkt het dat er niets van over is. Van de begenadigde wordt gezegd dat hij geplant zijnde in het huis des Heeren, groeien zal. Als iemand alleen maar de gave des Geestes heeft, dan verwelkt hij; hij verdort, valt af. Maar als iemand begenadigd is, dan is hem de Heilige Geest geschonken, en dat is een Geest van kracht, een Geest van leven, een Geest van heiligmaking. Dat is een Geest Die overwint, inwint, trekt en altijd werkzaam is, ook wanneer men niets van Hem merkt. En door deze Geest leert nu een mens bijvoorbeeld dat hij er nooit iets van verstaan heeft. Dat is het begin. De Heilige Geest leert hem dat hij er nooit iets van verstaan heeft. En dat doet hem dan ook zeggen met de blindgeborene: ‘Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie’ (Joh. 9:25).


  Als u een begenadigde zijt, dan hoort de Heere deze woorden van u: ‘Heere, ik zou mij voor eeuwig bedrogen hebben, als er niet een ogenblik, een punt des tijds gekomen was, waarin…’ Kunt u dat zeggen? Als u dit niet kunt zeggen, dan moet u het er ook niet voor houden dat u begenadigd zou wezen. Laat het toch los. U zijt nog aan deze zijde van het graf. Het zou nog hersteld, geschonken kunnen worden. En deze Geest laat ons dan het een en ander zien. Hij toont ons, zoals ik reeds heb gezegd, dat wij het niet hebben verstaan.


  Neem nu eens een paar voor de hand liggende zaken. Een mens die achtervolgd wordt door de liefde (maar hij denkt dat het door toorn is), voelt het dat hij voor God niet kan bestaan. Maar als hij begenadigd is (begenadiging is niets anders dan de schenking van Christus en Zijn weldaden), dan ziet hij dat anders, dan verstaat hij hoe, waarom hij voor God niet heeft kunnen bestaan. Want hij ziet niet alleen zichzelf als een in Adam gevallene (een zaak die voor de meeste mensen die voor christenen willen doorgaan, geheel bedekt ligt), maar hij begrijpt dat hij nooit anders was dan een vijand van God. Men is met de Heere bevriend geworden, zonder dat men zag dat men Zijn vijand was. Dat is niet goed. Want de apostel Paulus schrijft: ‘Vijanden zijnde, met God verzoend door den dood Zijns Zoons’ (Rom. 5:10).


  Kijk, als gij u onderzoekt ten aanzien van uw staat voor de eeuwigheid, dan moet u het niet over laten gaan met het vóórkomen van een tekst, of met een aangename gestalte. Want dan zou het kunnen zijn dat de vorst der duisternis u juist van het punt weghaalde. Maar u moet u toetsen aan záken, en dat zou een goed resultaat kunnen opleveren. Men hoort zo dikwijls, nietwaar: Men was benauwd, in aanvechting enzovoort, maar er is een tekst gekomen, of men is, zoals dat uitgedrukt wordt, verkwikt geworden. En dan is alles weer weg. Dan heeft het geen nut gegeven. Nog eens, gij moet u onderzoeken aan záken. Welke deze zijn, daarover behoeft u niet in onwetendheid te verkeren. Ze worden dikwijls genoemd en u kunt ze vinden in de Schrift en ook in onze belijdenis: de Catechismus, de 37 Artikelen des Geloofs en de Leerregels tegen de Remonstranten.


  Een ander punt: men heeft erkend dat Christus noodzakelijk is. Maar als men nu begenadigd is en de Heere Jezus heeft Zich geopenbaard en is tot ons gekomen, dan zien wij dat alles nog heel anders.


  Een derde punt: men heeft beleden dat het geloof onmisbaar is. Maar als nu het geloof geschonken wordt, wat dan? Dan ziet men dat men het geloof en zijn vrucht niet onderscheiden heeft. Probeer het eens te begrijpen. Een mens die het geloof niet verstaat, denkt bij geloof aan: te weten dat men genade heeft. Nietwaar, daar gaat het u immers om? Maar dat is het geloof niet. Ten eerste, het geloof wordt ons geschonken door de openbaring van de drie-enige God in ons hart. En dan wordt ons dit gegeven, opdat wij met dat Wezen nu werkzaam zullen worden: met Christus en dan in de eerste plaats met Zijn hogepriesterlijke bediening, dan met Zijn twee andere ambten – met Christus en in Christus of door Hem met God. Terwijl een mens nu zo met het Opperwezen werkzaam is, wat gebeurt er dan? Dan gaat hij uit zichzelf uit, en uit alles, en leert hij Filippenzen 3 kennen, zo-even aangehaald. En uitgaande uit zichzelf gaat hij over in God. Daar doet hij zelf niets aan. Het is hier de Heilige Geest, Die neemt hem op, draagt hem weg, brengt hem tot de Heere. Dit wordt in de Bijbel genoemd ‘getrokken te worden’. ‘Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke’ (Joh. 6:44). Dan leert men het geloof zien, en begrijpen dat men er verkeerde gedachten van gehad heeft.


  Wat ik u nu maar wil zeggen, is dit: Er moet zo een ogenblik in uw leven zijn aangebroken, waarin u zag dat u zich in alles bedrogen had, en u zich voor eeuwig zou bedrogen hebben, als de God der waarheid Zich niet aan en in u had bekend gemaakt.


   


  Gezongen: Psalm 86:6 en 7.


   


  Omdat de Heilige Geest een Geest des levens en der kracht is, blijft ook Zijn bearbeiding. En deze bearbeiding betekent wetenschap. En de wetenschap leert ons dat wij de dingen nog niet hebben leren kennen gelijk wij ze behóren te kennen. Dit veroorzaakt dan, dat het gebed: ‘Heere, maak mij Uw wegen bekend’, nodig is. U kunt hierbij denken aan het bekende woord: ‘Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op den Naam des Heeren betrouwen’ (Zef. 3:12). Tot zulk een arm en ellendig volk behoorde de dichter van de 25e Psalm. En wij kunnen zeggen dat er nooit een begenadigd mens geweest is, of hij behoorde daarbij. Maar nu was er waarschijnlijk ook nog iets anders. De dichter was in beroering. Wij kunnen niet zeggen wat de oorzaak hiervan is geweest. Zelf noemt hij er twee: zonde en vijandschap. Nu, zonde en vijandschap kunnen beroering genoeg teweegbrengen! Maar misschien zijn er nog andere zaken geweest, die door de dichter niet worden vermeld.


  Als er beroering is, dan is er ook verwarring. En als er verwarring is, dan kan men niet bidden. In zulke omstandigheden is men moedeloos, wanhopig bijna en komt men als tot aan de rand van de wanhoop. Zulke ervaringen zijn zeer nuttig. Ten eerste zijn het kastijdingen van Gods hand. Wie ze niet heeft, is een bastaard. Want ‘Hij kastijdt ons tot ons nut, opdat wij Zijner heiligheid zouden deelachtig worden’ (Hebr. 12:10). Wij leren, wanneer wij zulke ervaringen hebben, beter het vrije en het uitzonderlijke van de genade Gods. Ach, zelfs een begenadigd mens kan zo gemakkelijk over de dingen heengaan en min of meer onbewust zeggen: ‘Maar ik heb toch genade.’ En wat kan er dan niet bij door! Wanneer men zulke ervaringen heeft, dan ziet men ook nog anders naar zijn naaste. Dan is onze naaste zover niet van ons af, dan is er zo’n groot verschil niet tussen hem en ons, en wij worden in staat gesteld om enigermate te komen in de toestand van onze naaste. Wij leren onze machteloosheid verstaan. En dat gaat door, totdat de Heilige Geest begint te bidden in ons en voor ons, ons genade schenkt om te kunnen dragen en te kunnen uitzien, en te kunnen hopen en iets te kunnen verwachten. Dat wordt schoon beschreven in Micha 7, gij kent deze woorden wel: ‘Maar ik zal uitzien naar den Heere, ik zal wachten op den God mijns heils; mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin; wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan; wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal mij de Heere een Licht zijn. Ik zal des Heeren gramschap dragen, want ik heb tegen Hem gezondigd’ (vs. 7-9).


  ‘Heere, maak mij Uw wegen bekend.’ De nadruk mogen wij wel laten vallen op het woordje ‘Uw’. Er zijn ook andere wegen.


  Er zijn eigen wegen. David kende ze wel. Dat woord van de Spreukendichter, ofschoon na zijn dood geschreven, verstond de dichter van de 25e Psalm best – dit woord: ‘Er is een weg die iemand recht schijnt, maar het laatste van dien zijn wegen des doods’ (Spr. 14:12). Hoe graag zou vlees en bloed zich somtijds niet willen redden en hoe waar is het woord van iemand die onder ons wel bekend is: ‘Het vlees heeft duizend rotte redenen.’ Gij kent ze toch wel?


  Er zijn ook wegen des satans. Ja, om díé te onderscheiden! Want hij komt als een engel des lichts, somtijds zogenaamd ter rechter tijd: ‘Zó kan het toch?’ Lees Mattheüs 4 er maar op na.


  En dan zijn er ook nog mensenwegen. Dan komen onze vrienden, onze vijanden ook wel, maar onze vrienden zijn de gevaarlijkste. En deze zeggen… Ach, ik zal niet zeggen wat wij dan horen van vrienden, maar het is alles bedrog! Zij laten zich door de vorst der duisternis gebruiken. Het is alles bedrog.


  ‘Maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.’ U voelt wel dat wij met de bespreking van deze woorden niet op behoeven te houden omdat er niets meer van te zeggen zou zijn. Maar nu hopen wij toch de volgende week met iets anders te beginnen.


  Kent gij Gods weg? Bezit u de vrijmoedigheid om te verklaren dat God Zich aan en in u geopenbaard heeft? Als u en ik nu samen waren, dan zou u aan mij vragen: Wat hebt u gezien, toen God Zich openbaarde? Of ik zou deze vraag u voorleggen: Wat hebt u gezien, toen Zich God openbaarde? ‘En Jozef zeide tot zijn broederen: Ik ben Jozef’ (Gen. 45:3). Ga deze geschiedenis maar na en onderzoek u dan maar. Daar vindt u dan wel het een en ander van de dingen die zich voordoen wanneer Zich de Heere openbaart. ‘Ik ben Jozef, uw broeder, dien gij naar Egypte verkocht hebt’ (vs. 4).


  Zijt gij er in uw ziel van overtuigd dat waarvan gij spreekt de weg Gods is? Hier moet u zekerheid hebben. Hebt u uzelf leren kennen? En wat ziet een mens wanneer hij zichzelf in het oog krijgt? Wat zou u in antwoord op deze vraag kunnen zeggen? Ik wil u hier wel bij helpen, maar ik noem u toch maar één ding en u moet er meer kunnen noemen. Als een mens zichzelf in het oog krijgt, dan merkt hij op dat hij God nooit heeft gezocht, en dat terwijl hij bij dagen en bij nachten bezig geweest was met de eeuwige dingen, weken, maanden, misschien jaren lang! Maar, zoals ik opgemerkt heb, er wordt meer gezien.


  Ik wil u nog een vraag voorleggen: zijt u van weg veranderd? En hoe is dat gegaan? Want dat is toch eigenlijk de bekering, nietwaar? Men verandert van weg. Men stapt van de ene weg over op de andere weg. Hoe is dat gegaan? Alweer, wanneer u en ik bij elkander waren en wij kregen over deze dingen te spreken, dan zou u aan mij vragen hoe dat geschiedt en anders zou ik u de vraag voorleggen. Hoe komt de mens van de ene op de andere weg? Zijt gij erop overgegaan, of is er wat anders gebeurd? Als het goed is, dan zijt gij van de ene weg op de andere overgebrácht!


  Toen ik gisteren deze dingen in overdenking had, zei ik tot mijzelf: wat is het toch van betekenis dat de mens zijn machteloosheid leert kennen! Als men zijn machteloosheid niet leert kennen, dan gebeurt er niets, want dan helpt men zichzelf, dan heeft men de Heere niet nodig. Maar nu is heel het zaligmakend werk Gods dit, dat de Heere het doet. ‘Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven, want het is God Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen’ (Filipp. 2:12, 13). U denkt misschien dat u wilt. U zegt, al spreekt u deze woorden niet uit: ‘Ik zou wel willen, maar ik kan niet.’ Nee, dat is in strijd met de Schrift. ‘Beide, het willen en het werken’! De Heilige Geest neemt ons, zoals een vader zijn kind, bij de hand en brengt ons van onze weg over op Gods weg. Is het zo gebeurd? Dan zijt u neergevallen en hebt uitgeroepen: ‘Door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen!’ (Ps. 89:8 ber.). Gij hebt gezegd: Nu ondervind ik de waarheid van het woord: ‘Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden’ (Zach. 4:6). Hier valt de mens er helemaal buiten en God doet alles. En zo wordt het Opperwezen het begin.


  En dan moet u zich verder eens afvragen of de Heere op Zijn eigen werk nog terugkomt ook. Want zo is altijd de gang van zaken. Het moge de schijn hebben dat de Heere het vergeten heeft, maar op Zijn tijd komt Hij terug. En als dat wordt gezien, dan werkt dit diepe vernedering. Want dan is men intussen nog heel wat groter zondaar geworden dan men bij de eerste begenadiging was, en Christus is ook groter geworden. Zo hebben alle dingen nog een heel andere afmeting gekregen. Weet gij hier ook iets van?


  Er zijn mensen bij wie u altijd hetzelfde hoort. Dat is een teken des doods. Veronderstel toch dat wij nu nog, wij ouderen, dezelfde dingen bespraken die wij veertig, vijftig, zestig jaar geleden lieten horen! Zo is het in het geestelijke ook. Het is in de grond en in het wezen wel hetzelfde maar doordat men door de bearbeiding des Geestes er telkens anders tegenover komt te staan, wordt het altijd weer anders en nieuw. Wij weten ook wel wat de Heere Jezus gesproken heeft van de schriftgeleerde in het Koninkrijk Gods onderwezen: hij brengt uit de schat des harten oude en nieuwe dingen voort (Matth. 13:52). Verstaat u het?


  En wanneer u in beroering zijt, wat gebeurt er dan? Wordt u dan geholpen? Wordt u geholpen of helpt u zichzelf? En wie is het die u helpt? U kunt er veel van lezen in ‘Eens christens reize naar de eeuwigheid’. Die behoorde ook al tot dat arm en ellendig volk. Door wie wordt u geholpen? Er staan er gereed om u te helpen. Gij hebt de neiging om uzelf te helpen, want u wilt er toch maar het liefst vanaf zijn. En de vorst der duisternis biedt u ook zijn diensten aan. En de mensen… wel, waarom zouden díé u niet willen helpen? Zij zijn er dan dikwijls zelf ook mee geholpen. Want een mens die God niet kent, biedt zijn hulp aan zijn naaste aan omdat hij daar zelf somtijds door gesterkt wordt. En nu moet u zich eens afvragen, als u in beroering zijt en uw machteloosheid voelt, niet uit en niet in kunt gaan, zoals Salomo zegt, wat er dan gebeurt. Of er dan Eén is Die aan u denkt, terwijl gij meende van Hem vergeten te zijn, en of Hij dan komt ongedacht en onverwacht om u te helpen, te bestraffen, te troosten, te sterken, te onderwijzen.


  Gebruik de tijd maar. Hebt u nog gedacht over de tekst van nieuwjaar: ‘Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen’ (Ps. 90:12). Gebruik de tijd maar! Kinderen, word niet oud zonder dat gij genade deelachtig zijt geworden. Een bejaarde kan nog wel begenadigd worden, maar… Jonge mensen, verkwansel de waarheid niet voor de wereld! Je zult er zoveel leed over moeten dragen. En je ongeluk zal zo groot zijn, als de Heere je toelaat dit te doen en Hij komt niet bij je terug. Verkwansel de waarheid niet, noch voor geld, noch voor een huwelijk. Doe het nooit, al was het dat u de hele wereld werd aangeboden. ‘Koop de waarheid en verkoop ze niet’ (Spr. 23:23). Rijk in God te zijn, dat is rijkdom. En nu zijt gij in de allerbeste tijd, jonge mensen! Laat deze tijd niet voorbijgaan. In de Bijbel wordt je gezegd dat je de Heere zult zoeken in de dagen van je jongelingschap (Pred. 12:1). Doe het door de genade des Heiligen Geestes! En rust dan nooit. Ik kan je verzekeren dat als het Opperwezen je mocht komen bearbeiden, dat er ogenblikken in je leven zullen voorkomen waarin je zegt: Al moest ik nu de hele wereld missen, dat zou geen verlies voor mij wezen, als de genade Gods maar mijn deel mocht zijn, of: nu de genade Gods mijn deel is. Daarom, zoek niet het zichtbare en het tastbare. Laat u er niet door bedriegen, maar zoek God!


  Amen.


   


  Gebed:


  Wij laten ons wel bedriegen, Heere. Ach, er is nooit een mens tot zichzelf gebracht door U, of hij zag dat hij zich had bedrogen en zich had laten bedriegen. Ontdek ons, zend Uw licht en Uw waarheid, dat die ons leiden. Laat ons wat we in Uw Woord vinden, overdenken. We hebben nu in deze psalm een woord van een man die begenadigd was, maar hoe laag bij de grond werd hij gehouden.


  Heere, leer ons acht te geven op Uw Woord. Leer ons te leven met Uw Woord, door Uw Woord, uit Uw Woord. Wil ons dan schenken het onderwijs van Uw Heilige Geest, en wil ons daardoor leiden in de waarheid. Laat ons er niet buiten blijven staan en er zo op zien, maar breng er ons in, en leer ons dan van daaruit haar kennen. Alleen dan zullen we haar waarde verstaan en zullen we haar zoeken met verzaking van al het andere. Er is een wereld, er is een hart, er is een vorst der duisternis, Heere! Het moet alles worden losgelaten, het moet alles worden overwonnen. Doe ons de overwinning behalen. Bearbeid ons.


  We hebben nog deze morgen hier mogen doorbrengen, en met het grootste gebrek iets mogen zeggen over de dingen van Uw Koninkrijk, over de werking Uws Geestes, over de ervaringen van Uw Kerk. Wil genadig het zondige dat erin was vergeven en wil het gebruiken. Laat ons erdoor ons tot onszelf laten brengen, laat ons ons laten plaatsen voor de gestelde vragen: heb ik de Heere leren kennen, en ben ik van mijn eigen weg afgebracht en geleid op de rechte weg? Word ik geholpen wanneer er gevoeld en erkend wordt dat er geen hulp buiten U is? Wat zou het groot zijn als we iets van dit genadeleven waren deelachtig geworden of nog deelachtig werden. Laat het zo wezen, Heere, zo het bestaat in Uw raad.


  Amen.


   


  Gezongen: Psalm 86:8 en 9.
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