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	Verantwoording

	 

	Deze uitgave bevat zeven preken van ds. J.P. Paauwe over Johannes 3 vers 16: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’

	De preken zijn in januari en februari 1956 in Den Haag uitgesproken. Recent zijn ze verschenen in het tijdschrift ‘Predikaties ds. J.P. Paauwe’. Vanwege de bijzondere inhoud leek het ons waardevol deze preken ook als afzonderlijke uitgave te doen verschijnen.

	 

	De redactie


Eerste predikatie, 8 januari 1956

	 

	Gezongen:      Psalm 65:1 en 2.

	Gelezen:      De Wet des Heeren; Johannes 3:1-21.

	 

	Gebed:

	Doe ons door Uw genade, Heere, naderen tot U met diepe eerbied, U gerechtigheid toekennende, en belijdende dat bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Hoewel we zijn die we zijn, hebt Gij ons gezegend. Gij hebt ons gedragen en verdragen. Ge hebt ons gezegend met het leven en vele aardse goederen, en Ge hebt ons gezegend met Uw Woord. Leer ons opmerken en doe ons dankbaar zijn, en geef dat wij in dankbaarheid en liefde onszelf U wijden. Waaraan of aan wie zouden we ons leven beter kunnen geven? Buiten U is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf! O, laat er dan niets staan tussen U en ons!

	Gij hebt de weg gebaand, en deze weg is een verse weg, een levende weg. Vrijheid om hem te betreden heeft ieder mens. Laat ons geen hinderpalen stellen, maar doe ons deze weg betreden voor en na. Hebben wij verhinderingen opgeworpen, laat ons door Uw genade ze door U laten slechten. Gij kunt en Gij wilt ons helpen, en Gij helpt ieder die van U geholpen wenst te worden. Hier is geen uitzondering. Als iemand in de dagen van Uw omwandeling op aarde tot U kwam, dan kon U hem vragen: ‘Wat wilt gij dat Ik u doen zal?’, U kon ook somtijds de verhoring van zijn bede uitstellen, maar afwijzen deedt Gij niet. Het was Uw woord en het bleef Uw woord: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.’ Zo behoeft niemand van het heil verstoken te wezen. Wie ervan verstoken blijft, heeft het aan zichzelf te wijten, omdat hij het niet bij U, maar elders gezocht heeft.

	We zijn door Uw goedheid nog weer hier. Laat door ons opgemerkt worden hoe groot dit is, en doe ons van deze ogenblikken een recht gebruik maken. Geef ons te zeggen wat waar is, niets anders dan wat waar is, en wil zulk een woord in onze harten een plaats bereiden, in het hart van jong en oud.

	Gedenk onze zieken. Ach, er zijn er verscheidenen, Heere, die ernstig, zelfs gevaarlijk ziek zijn. Kom tot hen met Uw Woord en Geest, opdat hun harten mogen vragen naar U, bij Wie uitkomsten zijn tegen alle verwachting in. Er is er één die zich een ernstige en droevige behandeling zal moeten laten welgevallen. Ontferm U over hem; hij is zonder twijfel in grote zorgen. Leer hem zich met zijn zorgen te wentelen op U, en als hij wellicht morgen geholpen zal worden, doe hem dan alles wat aan hem gedaan zal worden, doorstaan. En doe hem, hoe smartelijk het ook moge wezen, zich onderwerpen.

	Wil Uw Kerk zegenen. Gedenk ons land en volk, onze koninklijke familie, de regering, en de arme mensheid in haar geheel. Ach, zij tracht de mening te koesteren dat ze veel bereikt heeft, en ze heeft nog niets bereikt. Het is nog alles zoals het was onmiddellijk na de val van het eerste mensenpaar, en de mensheid zal nooit verder komen. Dat haar spijs en drank en vele goederen geschonken worden, is niet door wat zij doet. Het is door Uw goedheid. Nog steeds moeten er getrokken worden, en daarom is ze nog wat ze is. Geef dat er nog velen getrokken mogen worden.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 6:1 en 2.

	 

	Ik had, toehoorders, nog willen terugkomen op Romeinen 8, het tweede gedeelte van het eerste vers, maar ik heb gedacht dat ik daar nu voorlopig van af moet stappen. Nu vraag ik uw aandacht voor Johannes 3, het zestiende vers:

	 

	‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’

	 

	De verzen 14 en 15 gaan hieraan vooraf: ‘En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ Nu geeft de evangelist in het 16e vers de grond aan waarop de uitspraken van de verzen 14 en 15 berusten. Wij hopen dan nu, en misschien op een of meer volgende rustdagen, met elkander na te denken over het bekende Johannes 3 vers 16. Dat het mij en u tot zegen moge wezen.

	God is onze Schepper. Hij heeft ons goed gemaakt; goed, dat is: naar Zijn eigen beeld, zodat bij ons gevonden werden enige trekken van God, een en ander dat bij God ook gevonden werd. ‘Naar Zijn beeld’, staat er (Gen. 1:27).

	Waarin moeten we het beeld van God zoeken? Wat is het beeld Gods? Ik geloof dat de Schrift en de catechismus hier wel als autoriteiten mogen worden beschouwd, en ik geloof ook dat ieder begenadigd mens hier wel als een autoriteit mag worden gezien.

	Het beeld Gods bestaat uit kennis, gerechtigheid en heiligheid. Zo vinden we het in de Schrift, in de belijdenis, en wanneer gij een nieuw hart van de Heere gekregen hebt, dan vindt ge het ook daar.

	Kennis. Toen wij geschapen waren, kenden wij God, en we kenden het werk der schepping als Zijn arbeid. En omdat er tussen ons en onze Schepper nog niets stond, eindigden we met al het geschapene in God. Om het eenvoudig te zeggen: we spraken door onze daden, evenals de apostel Paulus in Romeinen 11 vers 36: ‘Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid.’ Wij willen graag iets in eigen handen hebben, en dat is onze zonde en ellende. Ik zeg: onze zonde en ellende. Nooit is iemand die vasthield, gelukkig geweest. ‘Laat los,’ zegt daarom de Heere Jezus, ‘en gij zult losgelaten worden’ (Luk. 6:37). De dingen lijken dikwijls zo mooi, maar de Prediker zou vragen: Hebt gij al op het einde gelet? Mooi en schoon is alleen God en al hetgeen wij in Hem kunnen en mogen bezitten. U voelt misschien wel: dit punt alleen zou stof genoeg opleveren voor een predikatie.

	Gerechtigheid. Wij waren dus geheel in overeenstemming met de Wet, met de Wet der tien geboden. Als God, onze Schepper en Verbondmaker, de Wet aanlegde, ons toetste aan de Wet, dan had Hij geen aanmerkingen. Wij waren goed; we hadden ‘de maat’, zoals iemand eens gezegd heeft.

	Heiligheid. Heilig is de mens die Gods wil doet. Het doen van de wil Gods is heiligmaking. Die de wil Gods doet, is Hem gewijd; en wie God gewijd is, is een gestorven mens, een geestelijk gestorven mens.

	Zo u iets verstaat van deze dingen, dan begrijpt u wel hoe gelukkig de mens een ogenblik geweest is in het paradijs, en hoe gelukkig de Heere Jezus was, ofschoon Hij ontzaglijk veel te lijden had. In het lijden is het ongeluk niet. Omdat de mens zo verdorven is, zo verkeerd ziet en verkeerd voelt, ziet hij in het lijden het ongeluk. Het ongeluk is het Godsgemis en het niet doen naar de wil van God. Beproef dat nu maar! Niet zodra hebt gij God leren kennen en u geheel en al onderworpen, of het geluk doorstroomt uw arme ziel, en ge zegt: ‘Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde’ (Ps. 73:25). Nu kunt ge bedeeld zijn met aardse goederen, en u allerlei dingen aanschaffen, genieten van gezondheid en krachten; ge kunt hebben eer en aanzien, enzovoort; gij kunt de gehele wereld hebben, maar gij kunt geen geluk hebben, ook niet voor een ogenblik!

	Datgene waarvan ik u nu iets gezegd heb, wordt genoemd: de staat der rechtheid. Alles was recht, goed, ‘zeer goed’, staat er in Genesis 1 (vs. 31). God was goed, en wij waren ook goed. Onze schat, ons heenkomen, was God, en in Hem hadden we het bezit van alle dingen. ‘Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde.’ Aan deze toestand is spoedig een eind gekomen. Gij allen weet op welke wijze en door wie. Maar het is toch wel goed om hier even bij stil te staan.

	De vorst der duisternis kwam tot ons, en sprak ons aan: ‘Is het ook dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs’? (Gen. 3:1). ‘Is dat waar, heb ik dat goed begrepen?’ De satan stelde in één ogenblik alles op losse schroeven. Hij zaaide de twijfel, een van de grote ellenden van de mensheid. Toen hij zag dat we bleven staan, en ons wel in gesprek met hem wilden begeven, begreep hij dat hij het gewonnen had. Hij was wat minder bescheiden geworden, en hij was ook knapper geworden. Ineens wist hij wat meer: ‘Gijlieden zult den dood niet sterven; maar God weet, dat ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden; en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad’ (Gen. 3:4, 5).

	Wat had de mens moeten doen? Hij had moeten doorlopen, en bij het eerste gevoel dat zijn God tegengesproken werd, had hij zich van hem die hem aangesproken had, moeten verwijderen! Wij hebben dit niet gedaan, en het duurde niet lang of we aten van de vrucht van de boom die ons verboden was – precies zoals het in mijn en uw leven gegaan is, want onze zonden, onze persoonlijke zonden, gelijken op de zonden van Adam en Eva, zoals de ene druppel water op de andere druppel water gelijkt. In één ogenblik was alles veranderd. God was weg, en de mens was ook weg. God was weg van ons, en wij waren weg van onze Schepper. Er was een scheiding. Wij wisten niets meer. We kenden God niet meer. En Hij kende ons niet meer, maar dit dan in een andere zin genomen; denk aan het woord: ‘Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is’; ‘Ik ken u niet’ (Matth. 25:41, 12). Van het leven dat we gehad hadden, wisten we niets meer. Onze gerechtigheid hadden we verloren. We waren ineens goddeloze mensen geworden, die we van nature nóg zijn. Van heiliging, van toegewijd zijn aan God, was geen sprake meer. Het beeld Gods was bijna geheel verloren. De Wet sprak ons niet meer vrij, maar ze beschuldigde en verdoemde ons, gelijk zij nog doet. ‘Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der Wet, om dat te doen’ (Gal. 3:10). Van herstel was geen sprake. God was op ons vertoornd. De Wet was tegen ons gewapend. Alleen de duivel scheen aan onze zijde te staan; die was ons gezelschap geworden! De duivel zou ons nu moeten helpen, want we hadden op zijn aanraden een andere weg gekozen. Heeft de duivel ooit iemand geholpen?

	We zijn zondaren en we zondigen. We zondigen met gedachten, woorden en werken, dag en nacht. We zondigen op zo schandalige wijze, dat het niet uit te drukken is. We zondigen met het lichaam en met de ziel. Als God het niet verhoedt, dan zondigen we in de nacht even hard als op de dag. Een mens is zulk een afschuwelijk schepsel geworden! Een klein kind mag er lief uitzien, en de ouders mogen ermee spelen, het vertroetelen en op een afgodische wijze behandelen, maar dat kind zal straks wel openbaren wat het is: aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen.

	Pogingen die somtijds op zwakke wijze worden aangewend om het anders te krijgen, falen. Ze zijn oorzaak dat we nóg zondiger worden, nóg meer zonde doen, omdat er geen wederkeer tot God is. De mens wil in de grond niet naar God terug. Wanneer onze catechismus zegt dat wij dagelijks onze schuld groter maken, en onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, dan is dat waar, volkomen waar! Het kan ontkend worden, maar dat is dan uit gebrek aan zelfkennis. Het is volkomen waar. ‘Wij zijn heren, wij zullen niet meer tot U komen’ (Jer. 2:31), dat is onze taal tot God. En, toehoorders, zo is er niets meer aan te doen door ons.

	Maar hoor nu het Evangelie. Hoor nu Johannes 3 vers 16: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ Nu het aan onze zijde afgesneden is, volstrekt onmogelijk geworden is, nu is God opgestaan en is ons te hulp gekomen!

	 

	Gezongen: Psalm 32:5.

	 

	‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ Wat een woord! Wat een woord, nietwaar?

	We hebben gezegd dat in het paradijs in één ogenblik alles veranderd was. Als u Johannes 3 vers 16 gelooft, dan is ook in één ogenblik alles veranderd, alles hersteld; ja, méér is dan geschonken dan we in het paradijs gehad hebben.

	Johannes 3 vers 16 is een woord dat wonderen doet als de Heilige Geest het gebruikt. Het maakt een dood mens, een geestelijk dood mens levend. Het maakt hém blij die van droefheid niet weet waar hij zich bergen zal. Het redt hem bij wie de vraag opkomt: ‘Zou het maar niet het beste zijn dat ik een eind aan mijn leven maak?’ Het bekleedt de naakte, het versiert de ontsierde, het reinigt de onreine, het verschaft tijdelijke, geestelijke en eeuwige goederen. Het geeft ons alles, en nog eens: in één ogenblik! Als God door middel van dit woord spreekt: ‘Daar zij licht’ (Gen. 1:3), dan is er licht. Maar het moet geloofd worden. Wie het niet gelooft, die gaat eraan voorbij, en hij keert zich tot het zichtbare en tastbare, en meent dat hij daarvan zijn hulp te wachten heeft. Zo is de wereld schijnbaar vol van hulpbronnen, maar vroeg of laat zal blijken dat het verdroogde beken zijn. Ach, wat zal dan de teleurstelling groot wezen! Het moet geloofd worden. We moeten het in het hart hebben; de waarheid moet in ons hart geschreven staan. Men gelooft met het hart, zegt Paulus, en men belijdt met de mond (Rom. 10:10). Acht het een groot wonder dat ge er nog zijt! Dat is een groot wonder, want nu kunt ge nog terug. Straks zult ge niet meer terug kunnen, wanneer de dood in uw vensters geklommen is (Jer. 9:21). Ach, er is geen bezinning in het graf!

	Geloof het woord, geloof! Het is een woord dat door God Zelf gesproken is, en de zaak die er door beschreven wordt, is een zaak van God, en met zaken van God komt ge goed uit. Iemand heeft eens schoon gezegd: ‘Ik acht hen gelukkig, die een goede God, een goede zaak en een goede consciëntie hebben.’ Dat is recht gesproken. Als u straks, zoals dat zo dikwijls gebeurt, op uw ziekbed ligt, dan zou het weleens kunnen zijn dat er in de hemel geen gehoor meer voor u was, en dan? Wat moet u dan beginnen, van God verlaten? Hebt u daar weleens wat van gevoeld: verlaten, overgegeven aan onszelf? ‘Geloof’, zo hebben de apostelen gepredikt, ‘in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden’ (Hand. 16:31).

	Geloof dat ge zondig zijt, en word de enige zondaar in de gehele wereld; dan heeft de genade u al bereikt.

	Geloof dat ge diep ellendig zijt! O, mens, wij zijn zulke ellendige schepselen. Wij zijn zó ellendig. Het is niet te zeggen, door niemand uit te drukken, hoe ellendig we zijn!

	Geloof dat het alles eigen schuld is. Tracht niet de schuld, waarvan ook, op een ander te werpen. Het zal u niet baten. Gij zult er alleen maar meer zonden door doen. Geloof dat gij de schuldige zijt. En al hebt u in een bepaalde zaak geen schuld, dan zijt u tóch de schuldige. Begrijp dat toch, dan zijt u toch de schuldige!

	Geloof dat het met u uit en gedaan is; dat wat u somtijds doet, maar het kronkelen van de slang is, en het sissen van het dier wanneer het zich in gevaar ziet. De ondervinding leert genoeg dat het gedaan is met de benauwdheid en de bekommernis en met de godsdienst ook, wanneer een mens meent uit de ellende te zijn. En dan gaat hij gerust nog maar weer spotten met God, en zichzelf nog veel ongelukkiger maken dan hij zich ooit voelde. Geloof dat! Hecht de minste waarde niet aan uw voornemen, wanneer u er God niet bij te hulp blijft – blijft – roepen!

	Geloof het Evangelie! ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ Geloof dat dit een woord van God is, en ik mag u verzekeren, dat wanneer u zich voelt in grote ellende, en gij bekennen moet dat ge een zondaar zijt en in alle opzichten schuldig, een woord als dit u troosten kan, u troosten wil en u troosten zal!

	Ik ontving met Nieuwjaar van iemand een brief. In deze brief stond te lezen: ‘Zonder Christus is het hopeloos’ – hopeloos. Dit geldt dus een mens die Christus niet bezit, die in Christus niet is; zijn geval is hopeloos. Ik weet niet wat dit woord u doet; mij verkwikte het en sterkte het. Onderzoek nu maar wat het u doet: zonder Christus is het hopeloos.

	Laat u van de Heere Jezus toch niet terughouden! Het komt voor dat een mens denkt: ‘Ja, maar ik ben zulk een groot zondaar; ik heb zoveel op mijn geweten; ik heb het er zo slecht afgebracht; de genade kán voor mij niet wezen.’ Als uw woorden waarheid bevatten, dan zou er niet één in de hemel zijn. Er kwam nooit iemand tot Christus, of hij was de onwaardigste van allen, en zocht zijn schuilplaats in de waardigheid van Christus.

	Laat u ook niet van Christus gescheiden houden door de gedachte dat u al wat zou hebben. U kunt beter in vreze zijn dan getroost door een waangeloof. Bedenk dat goed, want als een mens meent dat hij, Christus niet hebbende, toch iets voor de eeuwigheid heeft, dan moet hij er vast op rekenen dat hij nog in de klauwen van de satan zit. De toegang is open tot Christus en door Christus tot God: ‘En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet’ (Openb. 22:17). God is u te hulp gekomen, en Hij komt u te hulp, maar vergeet het nooit: in Christus, want buiten Christus is er voor ons geen hulp bij God – in Christus.

	Ik ontvang weleens brieven waarin iemand zijn bekering meldt. Onder de dingen waarnaar ik dan ernstig zoek, is de overgang in Christus, en tot mijn groot leedwezen moet ik zeggen dat ik in verscheidene van die brieven deze overgang niet verhaald vind. Dan kan ik er geen smaak in hebben, en ik weet dat God zoiets niet goedkeurt. Iemand heeft eens gezegd: ‘Geloven is: ire extra nos et transire in Jesum Christum.’ Ik geloof dat het een woord van Augustinus is. ‘Geloven is uitgaan uit zichzelf en overgaan in Jezus Christus.’ Ik hoop dat dit geloof uw geloof is. En als het anders is, dan moet u niet menen dat u geloof zou hebben. Als u dan toch meende dat u het geloof had, dan moet ik u zeggen – en God zegt het u ook – dat u in een waan verkeert, ofschoon ik eraan toe moet voegen dat ik van mening ben dat weinig begenadigden gekomen zijn tot God in Christus, zonder dat ze weleens gedacht hadden dat ze het geloof al bezaten. Daar is dan de ontdekking voor nodig, en de ware prediking, de prediking van Wet en Evangelie. Denk eraan, want tot het einde toe zal de prediking blijven, maar hier en daar slechts de prediking van Wet en Evangelie, en overal de valse prediking. Christus heeft er ons immers voor gewaarschuwd: ‘Zie, hier is de Christus, of daar’ (Matth. 24:23), en met de grootste ernst heeft Hij gezegd: ‘Gelooft het niet’ – verzet er geen stap voor! Hoe dichter het bij het ware schijnt te komen, des te gevaarlijker is het! Waar het er dichtbij komt, daar moet u helemaal niet wezen, daar wordt u het eerst bedrogen. Denk eraan, denk eraan, uw ziel staat op het spel, en de ziel van uw kinderen misschien ook. Die zullen minder letten op uw woorden dan op uw voorbeeld. U kunt hen maar met de grootste ernst waarschuwen. Doet u dit niet, dan zult u de verdoemenis verdienen aan de opvoeding van uw kinderen, weet dit!

	Smeek God, kinderen, jonge mensen, ouderen, smeek God dat Hij Zich aan u openbare, en wees in dit smeken dag en nacht!

	Amen.

	 

	Gebed:

	Heere, het is ook door U gehoord. Vergeef het zondige ervan. Ge weet dat wij geloofd hebben dat dit woord tot de mensen moest worden gebracht. Ach, wil het nu zegenen, en doe ons het diep overdenken. Doe er ons bij stilstaan met de grootste ernst. Is het dat niet waard? Het is Uw Woord, ‘dat eeuwig zeker is’. O, wat zal toch eenmaal de ganse wereld hierbij wegvallen. Eenmaal zal zij de waarheid kennen, maar tot haar verschrikking. ‘Alle oog zal Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven.’ Hoe was het grote Babylon niet in één ogenblik verwoest. En wij leven in een tijd waarin dezelfde verwoesting gevreesd wordt, zodat veel in het werk gesteld wordt om haar te keren, helaas zonder U, bij eigen licht en bij eigen kracht. En met eigen kracht is niets gedaan. Ons licht is duisternis. We bedriegen onszelf, terwijl wij ons trachten te helpen. Het is alles zelfbedrog, en het zal eindigen in een eeuwige verwoesting.

	Laat dan wat door U gezegd is in Johannes 3 vers 16, en laten onze opmerkingen daarover, overdacht worden. Geef ons te verstaan dat wij bij deze dingen de hoogste belangen hebben, en leer ons daarnaar handelen. Zo hebben zij gehandeld die nu in de hemel zijn, en ook enkelen die zich nog op aarde bevinden: ‘Wat moet ik doen, opdat ik zalig worde.’ Waar deze vraag is, daar komt ook het antwoord. ‘Hij laat in tijd van nood hen niet verlegen.’ Gij hebt geen lust in de dood van de zondaar, maar wel in de dood van de zonde. Help, Heere, help om Uws Naams wil!

	Gedenk ons nu we vanhier gaan. Gij weet waar we thuishoren. Breng ons daar; beveilig ons op de weg. En doe ons Uw Naam vrezen, en met sterke drang, met drang des harten, ons afkeren van al wat niet lieflijk is en niet wel luidt en niet verheerlijkend is voor U.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 8:1, 2, 3 en 4.


Tweede predikatie, 15 januari 1956

	 

	Gezongen:      Morgenzang: 1, 2, 3 en 4.

	Gelezen:      De Wet des Heeren; Johannes 3:1-21.

	 

	Gebed:

	Onvermoeid, Heere, zijt Gij werkzaam geweest om de mensen te brengen tot de kennis der waarheid en zo tot waarachtige bekering. Laat het, waar het toch ook ons betreft, door ons niet onachtzaam behandeld worden, al wat U gezegd hebt. ‘Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht.’ Gij hebt ons bewaard, en door Uw goede voorzienigheid zijn wij met elkaar aan deze plaats vergaderd. Het had anders kunnen zijn. Het zijn Uw goedertierenheden dat het is zoals het is, en dat een ieder van ons nog de gelegenheid heeft om zich af te keren van hetgeen hij van nature zoekt, en zich te wenden tot U, Die de zaligheid Zelf zijt.

	Ach, wil met ons niet in het gericht treden. We zijn zo achteloos, onopmerkzaam, en we drijven zo graag onze zondige zin door, en we hebben zoveel vonden om dit nog te rechtvaardigen, terwijl we open en bloot voor U moesten komen te liggen, en moesten vragen om vergeving van al wat in en aan ons is, en om reiniging van ons hart.

	Gedenk ons in deze ogenblikken en schenk ons wat we behoeven om, al was het ook slechts een enkel woord, te spreken, maar dan een woord van waarheid en van gezond verstand. Wat ernaast is, wat er overheen gaat of tegenin gaat, dat is niet nuttig. Het is gevaarlijk en het is een ontluistering van de waarheid. Hoe schoon is de waarheid en hoe onmisbaar is ze. Doe ons haar prediken en doe ons haar geloven. Wil Uw Kerk gedenken, wil haar bevestigen en schragen, en pal doen staan in de dingen waarin Gij haar zet.

	Gedenk onze zieken, hen die ernstig, langdurig ziek zijn. Leer nog de hoop stellen op U, bij Wie uitkomsten zijn tegen de dood.

	Wil ons volk gedenken, de regering, de koninklijke familie. Wil zegenen al wat uit de ellende tot U roept, en leer dit nog menigeen doen in oprechtheid, want waar het geroep is en in oprechtheid geschiedt, daar zijt Gij, want Gij hoort het gebed, tot U zal alle vlees komen.

	Amen.

	 

	Gezongen: Morgenzang: 5, 6 en 7.

	 

	We hebben de vorige rustdag tot u mogen spreken over het zestiende vers van Johannes 3. Voor dezelfde woorden vragen wij vanmorgen uw aandacht:

	 

	‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’

	 

	‘Heeft God.’ Wie of wat is God? Dit dient wel een van de eerste vragen te zijn die in uw hart zijn opgekomen: wie of wat is God?

	Er staat in de Heilige Schrift: ‘Mij zal geen mens zien en leven’ (Ex. 33:20). Wij weten dus niet wie of wat God is. En omdat dit zo is, maken we gissingen, hebben we onze voorstellingen en als gevolg daarvan onze disputen, twistgesprekken. Sommigen drukken zich wijsgerig, filosofisch, uit, en dan kan hun redeneren erg geleerd voorkomen en zeer ingewikkeld zijn. Anderen hebben meer eenvoudige bewoordingen en somtijds wel ruwe. Maar wij weten niet wie of wat God is. Dát God is, dat weten we wel, en niemand twijfelt daar dan ook aan, al lijkt het dat het anders is.

	Waaruit weten we dat God is? Uit de natuur. Men kan wel zeggen: het is de natuur. Maar wat heeft men dan eigenlijk gezegd? Dan heeft men alleen maar zijn oppervlakkigheid verraden. De psalmist zong: ‘De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk’ (Ps. 19:2). En Salomo, de koning, verwijst ons naar de mier (Spr. 6:6-8).

	Dat God is, weten we uit de Schrift, die het Woord van God is. ‘Ja,’ zou misschien menigeen willen opmerken, ‘dat kunt u nu wel zeggen, maar wie bewijst mij dat de Bijbel Gods Woord is?’ Wanneer iemand zo redeneert, dan geeft hij hiermee te kennen dat hij nooit geleerd heeft diep te denken. Stel nu eens de vraag wie de Heilige Schrift kan geschreven hebben. De duivel? Ik heb nooit in mijn leven iemand ontmoet, en ik heb ook nimmer in enig geschrift gevonden, dat iemand zei van de Bijbel: het is een duivels boek. De wereld? Kan de wereld de Bijbel geschreven hebben? De wereld bestaat uit twee soorten van mensen. Er zijn begenadigde en er zijn onbegenadigde mensen. En de laatsten kunt u ook nog in twee soorten onderscheiden: de zogenaamde goddelozen en de zogenaamde godsdienstigen. Kunnen goddeloze mensen de Bijbel gemaakt hebben? Ze kennen de Bijbel ternauwernood. Kunnen godsdienstige mensen de Bijbel gemaakt hebben? Raak maar eens in gesprek met een godsdienstig mens en dan zult u wel horen wat hij van de Bijbel weet. Maar begenadigden dan? Hebt u weleens een begenadigde over de Heilige Schrift gehoord? Hij zegt er twee dingen van: ‘ ’t Is Gods getuigenis, dat eeuwig zeker is, en slechten wijsheid leert’ (Ps. 19:4 ber.). Maar tegelijkertijd zegt hij: ‘Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand, en ik heb geen mensenverstand; en ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend’ (Spr. 30:2, 3). U denkt toch wel over deze dingen na? Of verlaat u de prediking zoals u erheen gekomen zijt? Dan hebt u wel een ellendig bestaan. Nee, dan bent u niet waard dat u zich hier bevindt. U zijt een spotter, een varken, dat schone dingen vertreedt!

	Dat God is, weten we uit de consciëntie. We moeten de consciëntie zoeken te bewaren, want als deze niet meer spreekt, toegeschroeid is zoals het wel genoemd wordt, dan zijn we onherroepelijk voor eeuwig verloren. En met een mens kan het zover komen dat de consciëntie niet meer spreekt. Hij is dan aan de verharding overgegeven. En waar zal hij ten slotte nog eens terechtkomen, zelfs aan deze zijde van het graf?

	Een mens kan zich van de gedachte dat God bestaat niet losmaken. Misschien hebt u het geprobeerd. Het is u niet gelukt, nietwaar? Het is u niet gelukt, het zal u nooit gelukken. En als het met iemand ver gekomen is met zijn atheïsterij, dan kan het wezen dat op het laatst van zijn leven er door God in toorn tot hem gesproken wordt, en dat hij dan al begint te roepen: ‘Bergen, valt op ons, en heuvelen, bedekt ons’ (Luk. 23:30). Men kan zich van de gedachte dat God is, niet losmaken. Stel: God is er niet. Wanneer u dit doet, dan zult u veel vragen onbeantwoord zien. En wanneer gij het er voor houdt dat Hij is, dan zult u ook veel vragen onbeantwoord zien. Dus tegenover uw naaste moet ge, wanneer u met hem in gesprek gekomen zijt over deze en dergelijke zaken, niet te hoog opgeven, want u kunt het toch niet volhouden.

	Dat God is, weten we door de werking van de Heilige Geest. Hiervan kunt u niet genoeg verzekerd zijn. Want als de werking van de Heilige Geest maar zaligmakend is, dan weet u, dan bent u er zó van overtuigd dat God bestaat, dat ge voor de waarheid dat God is, graag uw leven zou willen geven. En zo behoort gij te staan tegenover uzelf. U moet wetenschap hebben. Een begenadigde is een mens met wetenschap. Niet alle godsdienstige mensen bezitten wetenschap. Niet alle voorgangers bezitten wetenschap. Nicodemus bijvoorbeeld had geen wetenschap, al leidde hij ook een zin van zijn gesprek in met de woorden: ‘Wij weten.’ Nicodemus wist niets, en zo zijn er de eeuwen door honderden, duizenden voorgangers geweest die geen wetenschap hadden. Maar als God Zich in het hart openbaart, dan is het hart zeker geworden, ervan verzekerd geworden dat God is. Door de openbaring van de Heere in het hart, ontstaat het geloof. Een waarachtig geloof vindt zijn beschrijving in de bekende woorden: ‘Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet’ (Hebr. 11:1).

	We konden nu wel heengaan, we hebben u stof tot overdenking genoeg gegeven. Gebruik deze stof.

	 

	Gezongen: Psalm 36:3.

	 

	God is een drie-enig God. Zo leert de Schrift, en zo onderwijst ook de Heilige Geest in het hart. De Zoon, dat is de tweede Persoon in het Goddelijke Wezen, heeft, Mens geworden zijnde, de zaligheid verworven, zodat wij haar in Hem moeten zien, zoeken en vinden. Van nature zoeken wij de zaligheid in ons en door ons. Tevergeefs! In strijd met de Schrift en met de waarheid. Een ieder die de zaligheid ook maar in het geringste in zichzelf meent te hebben, is bedrogen. Dat wat hij meent te bezitten, stelt hij tussen Christus en zijn ziel, en hij sterft zonder Christus, als God het hem niet laat zien.

	De Heilige Geest past de zaligheid toe. De zaligheid is, om zo te zeggen, niet voor het grijpen, al wordt dat geleerd en ook zo besproken, voor zover er nog over deze dingen gesproken wordt. Het wordt geleerd, wanneer men zegt: ‘U moet geloven; – ja, maar dat is omdat u niet gelooft – u moet geloven.’ Vraag deze mensen wat geloven is, dan zullen ze u een lastig iemand vinden, en zodra ze daarvoor de gelegenheid hebben, zich van u afkeren, en in het vervolg u mijden, want ze weten niet wat geloven is. Als u nog eens in een of andere kerk onder een prediking komt (ik hoop dat u dat nooit zult doen, want u laat uw ziel vergiftigen), dan moet u, wanneer over het geloof gesproken wordt – want u zult dan wel, als u naar een of andere kerk gaat, naar een orthodox predikant gaan – dan moet u als er over het geloof gesproken wordt, wel nauwlettend luisteren als u kunt, of het geloof verklaard wordt, niet in de uitlegging van de tekst alleen, maar in de toepassing ook. Maar waarschijnlijk zult u dat, omdat u daar zit, niet eens kunnen. Want velen houden zich zoveel als hun mogelijk is aan de tekst, en gaan in de toepassing de tekst verknoeien, zodat het eerst schijnt dat er waarheid is, en dan komt er toch niet anders dan de leugen voor de dag.

	De Heilige Geest past de waarheid toe. Hij overtuigt de mens ervan dat hij is wat de Schrift zegt dat hij is. Een mens moet zichzelf en zijn naaste zien zoals de Bijbel het aan hem vertoont. Hoe komt het dat we zo dikwijls bedrogen uitkomen? We hebben de ene mens boven de andere gesteld, zogenaamd omdat we hem zo’n aantrekkelijk iemand vinden, of zo sympathiek, of om allerlei andere redenen, en zo is in onze schatting, door onze verschrikkelijke dwaasheid en eigenliefde, de ene mens beter dan de andere. Dat is de Schrift opzijzetten, want zo vindt u het niet in de Bijbel. In de Bijbel staat: ‘Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods’ (Rom. 3:23). Bid maar dat u bewaard moge blijven of worden voor uw sympathieën, want die doen het hem dikwijls.

	De Heilige Geest overtuigt een mens ervan dat hij is zoals de Bijbel zegt dat hij is. En als de Heilige Geest een mens zo bearbeidt, dan wordt deze mens een zondaar, niets anders. Dan heeft hij geen voorrechten meer die hem zouden kunnen helpen, en hij heeft ook geen ervaringen meer die hem zouden kunnen dienen. De Heilige Geest overtuigt hem ervan dat hij een zondaar is, in geen enkel opzicht boven zijn naaste staande, al zou deze naaste de moordenaar aan het kruis zijn, of Maria Magdalena, uit wie de Heere zeven duivelen uitgeworpen heeft, of wie ook. Dat is geen werk van de mens zelf, maar het is het werk van de Heilige Geest, dat voor mij en voor u volstrekt nodig is en nodig blijft. Want tenzij wij een zondaar voor God zijn geworden, heeft Christus bij ons geen waarde en verwerpen wij Hem en laten na van Hem gebruik te maken. En als een mens van Christus geen gebruik maakt, verwerpt hij Hem dan niet? Vertreedt hij dan niet het door Christus, God en Mens in één Persoon, gestorte bloed, als een onreine zaak, of als een zaak die nutteloos geschied is? De Heere Jezus Christus heeft de zaligheid verworven, en de Heilige Geest trekt een mens tot de zaligheid door de zaligheid aan hem te openbaren. Want we spreken wel over leven, en over het eeuwige leven, en over de hemel, en over al zulke dingen meer, maar beken nu toch eindelijk eens, mens, dat u er niets van weet, dat u maar wat zegt. U zegt maar wat, u weet het niet. We beginnen er iets van te weten als de Heilige Geest de zaligheid toepast, en ons een God van alle zaligheid doet kennen, en ons bekwaam maakt om zulk een God te zoeken, zich aan Hem te onderwerpen, naar Hem te vragen in ons leven, en met Hem rekening te houden. Eerst dan hebben wij enig besef van de zaligheid. En ik zeg dat dit het werk van de Heilige Geest is.

	Maar de diepste grond van de zaligheid is God de Vader. ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’

	Nu moet u zich eens afvragen of wat ik u gezegd heb, ook gevonden wordt in uw hart. Is dit zo, dan zult u behoefte krijgen aan God. Waaruit zal deze behoefte dan ontstaan? Deze behoefte, de behoefte aan God, zal ontstaan uit uw toenemende zelfkennis. Want u denkt misschien wel dat u uzelf hebt leren kennen, en dat kan ook niet worden tegengesproken. Een begenadigd mens heeft inderdaad zichzelf leren kennen, zoveel als voor hem nodig was om, aan zichzelf wanhopende, de toevlucht te nemen tot de genade Gods in Christus Jezus. Zeker, hij heeft ook God leren kennen, maar niet zo, dat hij nu het Opperwezen door en door kent. Dat wordt in de Bijbel anders gezegd, en het hart zegt het ook anders. En als nu iemand begenadigd is, dan begint hij toe te nemen in zelfkennis, en dan zal hij telkens bij zichzelf zeggen: Ach, ik heb mijzelf nooit recht gezien; ik wist het niet, ik weet het nog niet hoe ontaard ik ben geworden door mijn val in Adam. Dat wist ik niet, ik weet het nog niet. En nu zal hij vrees krijgen voor zichzelf, en hierop slaat het woord: ‘Welgelukzalig is de mens die geduriglijk vreest’ (Spr. 28:14). Vrees ontvangende voor zichzelf, zal hij roepen tot God:

	 

	Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!

	Mocht Die mij op mijn paân ten Leidsman strekken! (Ps. 119:3)

	 

	Als dit nu mag toenemen, dan weet de mens niet meer in of uit te gaan, zoals Salomo het uitgedrukt heeft. Want ge kent dat verhaal van koning Salomo? Uit drie dingen mocht hij kiezen, en hij koos de wijsheid, want zo sprak hij: ‘Ik ben over een groot volk gesteld, en uw knecht weet niet in of uit te gaan’ (1 Kon. 3:7). Zo véél plaatsen in de Schrift zien hierop: ‘Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, den tijd uitkopende’ (Ef. 5:15, 16). Want de vorst der duisternis, en het verdorven hart, en een wereld die in het boze ligt, zijn geen ogenblik van ons verwijderd. Ze houden ons gezelschap van ogenblik tot ogenblik, en ze doen ons kwaad, en we zijn in gevaar om ons kwaad te laten doen, en dan is de mens verleid. Naarmate iemand meer inzicht in deze dingen krijgt, heeft hij God nodig, eenvoudig nodig.

	 

	Leer mij, o Heer’, den weg, door U bepaald,

	Dan zal ik dien ten einde toe bewaren. (Ps. 119:17)

	 

	En u voelt wel, dat de veronderstelling hiervan is een leven van gebed, een leven van onderzoek, een leven van overdenking. U voelt wel dat men hier geroepen is om het woord van Christus ter harte te nemen: ‘Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak’ (Matth. 26:41). Zulk een leven worde ons in toenemende mate geschonken, totdat er niet meer zal behoeven gewaakt en gebeden te worden, want in de hemel zal het niet meer zo wezen.

	Ik zou je willen vragen, kinderen, of jullie weleens over de predikatie nadenken. Denken jullie weleens na, kinderen, over wat je gehoord hebt? En gevoel je weleens, dat je niet de wereld nodig hebt en de zonde, maar God? Kinderen, het komt zo slecht met je uit, zo slecht komt het met je uit, als je nooit leert voelen dat je God nodig hebt, en niet de zonde, en niet de aangenaamheden, de vermaken van dit leven. Je zult toch zo teleurgesteld worden! Gave God het je te zien! Je zult toch zo teleurgesteld worden! Er is in de wereld niets te vinden dan een aanklagend geweten, niets anders; en een vertoornd God, en een vreselijke toekomst.

	Gij ouderen, jongens en meisjes, jongelingen en jonge meisjes, wat doen jullie met de prediking? Als je hier nu weggaat, wat ben je dan gewoon te doen, jongens; wat ben je dan gewoon te doen, jonge meisjes? In te keren in jezelf, en te roepen tot de Heere, en te zeggen: ‘Heere, nu heb ik dit gehoord en ik heb dat gehoord, ja Heere, vergeef het me, maar ik weet niet alles meer wat ik gehoord heb, maar dit herinner ik me ervan en dat herinner ik me ervan, maar ik versta het niet, Heere; ik weet niet wat ermee bedoeld wordt, ik weet de inhoud er niet van. Maar nu wordt me gezegd dat Gij een Leermeester der onwetenden zijt, dat Gij mij kunt zeggen wat het alles betekent, ach, zeg het me eens.’ Jonge mensen, ben je zo werkzaam? Na de predikatie, na de rustdag?

	En gij die in de volwassen leeftijd gekomen zijt, wat doet gij met de prediking? Vergeten? Of ermee eindigen in uzelf, en te zeggen: hoe gelukkig dat ik deze dingen versta, en vergeten wat er in het formulier van de Heilige Doop staat van de nieuwe gehoorzaamheid? Het is niet de roeping van een begenadigd mens om er zich over te verblijden dat hij genade heeft, maar zijn roeping is sterven, sterven aan zichzelf, de zonde en de wereld en de liefde tot achting onder de mensen en de vervulling van vele behoeften, enzovoort, enzovoort – te sterven! Dat is zijn roeping. Dat is mijn roeping, dat is uw roeping. Schandelijk genoeg, dat we er zo weinig aan beantwoorden. En verder is onze roeping om uit te zoeken, uit te vinden, te verstaan, waardoor God wordt verheerlijkt, en klaar te staan om Zijn Naam te verheerlijken, en Hem overal heen te volgen, in een weg van ziekte en van armoede, in een weg van smaad en ellende, in een weg van tegenspoed en bestrijding, te volgen in iedere weg en onder alle omstandigheden. Dat is onze roeping: Gode te leven.

	En gij die gelooft dat u genade bezit, staat u naar deze dingen? Wat zult u dan toch weinig behoefte aan mensen hebben. Wat zult u er dan over verheugd zijn wanneer u eens een uurtje hebt om u rustig en stil af te zonderen, om eens met de Bijbel alleen te wezen, om uw hart eens te kunnen uitstorten, u te sterken in de Heere. Gij die u voor begenadigden houdt, is er sprake in uw leven van een christelijk leven? Ik geloof dat we wel allen de handen op het gelaat mogen leggen. Maar de Heere is machtig om het te verbeteren, en ons tot belijden te brengen dat het lang niet is wat het zou kunnen en in ieder geval zou moeten wezen. Ach, met God komt u er zo goed door, want er staat: ‘Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn’ (Ps. 32:8).

	En duivel en wereld en zonde en eigenliefde, ze vormen een slecht gezelschap, en zullen niet rusten voordat u tot de akelige ontdekking zult gekomen zijn: en nu is het te laat, het is nu voor eeuwig te laat; ik ben gewaarschuwd en ik heb niet geluisterd; en mijn voornemens om te luisteren waren niet van blijvende aard; en nu hoef ik niet meer gewaarschuwd te worden; en ik word ook nu niet meer gewaarschuwd; nu ben ik verloren, nu ben ik voor eeuwig verloren.

	Geef maar acht op de waarschuwingen. We krijgen ze, we worden eigenlijk de ganse dag gewaarschuwd. Dat ons niet toegelaten worden mocht om er overheen te gaan, maar dat we in alles de Heere en Zijn Woord mogen nodig hebben om ons te leiden en door alles heen te brengen.

	Amen.

	 

	Gebed:

	Heere, leer ons bidden, leer ons om deze dingen, om al deze dingen bidden. Doe ons leven in het diep besef dat het de dingen zijn waar het om gaat. Hoe menigmaal worden we door Uw Woord er niet op gewezen? Gedurig komt een woord van waarschuwing tot ons. Gij waarschuwt ons door gevallen die zich in ons leven voordoen, die gezien worden in het leven om ons heen. Het leven is één waarschuwing. Laat ons er niet tegenin gaan. Laat ons het ter harte nemen. Ach, Heere, geef dat toch! Laat ons het ter harte nemen. Laat ons niet toe ons te verontschuldigen, maar doe ons onszelf aanklagen, en niet onze naaste. Doe ons onszelf gedurig aanklagen, en staan naar vergeving en naar verbetering.

	Heb dank dat deze dingen nog gezegd konden worden. Gij hadt het alles allang van ons kunnen wegnemen. Het is u bekend hoe kort het ook nog maar duren zal. Doe er ons het rechte profijt van zoeken en hebben, en laat ons door Uw genade ons onttrekken aan de invloed van ons eigen verkeerd hart en aan de invloed van onze naaste. Laat ons ons openstellen voor wat van U uitgaat en voor U.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 146:1, 2 en 3.

	 


Derde predikatie, 22 januari 1956

	 

	Gezongen:      Psalm 106:1, 2, en 3.

	Gelezen:      De Wet des Heeren; Johannes 3:22-36.

	 

	Gebed:

	In Uw grote goedheid en barmhartigheid, Heere, hebt Ge ons in Uw Getuigenis en in de prediking van hen die Gij daartoe geroepen hadt, het ware onderricht gegeven aangaande Uw openbaring. Laat ons deze gave niet gering achten. Doe ons haar waarderen, en ijver hebben om met een biddend hart de dingen ervan te onderzoeken en ze te geloven. Hiertoe zijn de zaken van Uw eer en van ons behoud ons bekendgemaakt. ‘Opdat gij geloven zoudt’, dat is van zo menig woord het einde – ‘opdat gij geloven zoudt!’ Laat ons dan ons rekenschap geven van de vraag wat we doen, wat we bedoelen, wat we willen, wanneer wij in onze woning de Schrift opslaan, of wanneer wij, zoals deze morgen, ons begeven hebben onder Uw Getuigenis, en ook wanneer wij dit nalaten.

	Door Uw goede voorzienigheid zijn we nu met elkaar aan deze plaats vergaderd. Ach, laat er in ons hart de rechte gestalte wezen. Honger, honger naar de dingen die blijven, en een loslaten van al hetgeen bestemd is om, hetzij vroeg hetzij laat, niets meer van zich over te laten, niets! Want ‘hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.’

	Geef ons te spreken, dát te zeggen wat waar is, en strekkende is tot verheerlijking van Uw Naam en tot zaligheid van ons. Geef de zaligheid, Heere, aan menigeen. Versterk het geloof van allen in wie het geloof gewerkt is.

	Gedenk onze zieken, verpleegden en rouwdragenden. Er zijn er nog altijd die zeer ernstig ziek zijn. Erbarm U hunner, en geef hun, zo dit mogelijk is, de gezondheid weer terug, maar vooral, onthoud hun het heil hunner onsterfelijke ziel niet.

	Gedenk Uw Gemeente overal. Wil haar bevestigen en schragen, uitbreiden, ook door onze geringe dienst. Erbarm U over ons volk, de regering, de koninklijke familie. Erbarm U over het mensdom in zijn geheel. Grijp er nog, Heere!

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 65:2 en 3.

	 

	We zouden, mijn zeer geachte toehoorders, graag nog verder gaan met de overdenking van Johannes 3 vers 16:

	 

	‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’

	 

	‘Alzo lief heeft God…’ God bestaat, en Hij alleen is God. ‘Hoor, Israël, de Heere onze God is een enig Heere’ (Deut. 6:4). Maar in Hem zijn drie Personen. Deze Personen moeten we onderscheiden, doch niet van elkander scheiden. We moeten ook niet met ons verstand hier willen indringen, want ‘ ’t verstand laat na den waren grond van ’t weldoen op te merken’ (Ps. 36:1 ber.).

	De eerste Persoon is de Vader, de tweede Persoon is de Zoon, en de Heilige Geest is de derde Persoon. Hij Die hier in het Woord – Johannes 3 vers 16 – aangewezen wordt, is de Vader. De Vader is de Bron des levens. Buiten Hem is het leven niet. Buiten Hem is het alles zonder leven, dood dus, en al wie Zijn gemeenschap mist, is een in geestelijk opzicht dood mens. Hij leeft, maar dat wat hij leeft, is eigenlijk geen leven. En omdat de Vader de Bron des levens is, moeten we, zullen we leven, komen tot Hem. En zullen we getroost zijn, dan moeten we er ons van bewust zijn dat we tot Hem gekomen zijn, want dan is er vrijmoedigheid om met de dichter van de 36e Psalm te zeggen:

	 

	Bij U, Heer’, is de levensbron;

	Uw licht doet, klaarder dan de zon,

	Ons ’t heuglijk licht aanschouwen. (vs. 3)

	 

	En daarom, toehoorders, laat niet na God te zoeken, en rust niet voordat gij tot Hem gekomen zijt, en gij in u vindt de stroom of de fontein van het waarachtige leven. Het komen tot de Vader is door de Heere Jezus. ‘Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij’ (Joh. 14:6), zo sprak Jezus eens aan het eind van Zijn leven op aarde, in Zijn laatste redevoeringen. En het is door de Heilige Geest, dat we verbonden worden aan en vereniging krijgen met de Heere Jezus Christus.

	En nu moet ieder zich afvragen of dit in zijn hart verklaard is, want als het in ons hart verklaard is, dan vinden we het terug. We vinden het terug in de Bijbel. Daar staat het dan net zoals het in ons gevonden wordt. Ons hart is dan als het ware een afdruk van de Heilige Schrift. We vinden het terug in de geschriften van allen die van God verwaardigd werden om waarheid te spreken, waarheid gelijk ze in Jezus is (Ef. 4:21). En tot op zekere hoogte vinden we het terug in de hele wereld, want bij iedere aanraking met de wereld – of deze wereld nu goddeloos dan of ze vroom is – hoort men dat de wereld het niet verstaat, en dat men zelf het begrip des Heiligen Geestes ervan hebben mag. Daarom zegt Johannes: ‘Die den Zoon heeft’, of: ‘Die in den Zone Gods gelooft’ – dat is hetzelfde – ‘heeft de getuigenis in zichzelven’ (1 Joh. 5:10).

	‘Want alzo lief – alzo lief – heeft God de wereld gehad.’ Wij zoeken in onszelf een zekere grond waarop we zouden kunnen verwachten dat God ons genadig zal zijn, nietwaar? Dat doe ik van nature, en ieder mens doet dat van nature. En hij die zegt dat hij dit niet doet, is ontbloot van zelfkennis en ook van de kennis Gods. Maar waarin zoeken we dan een grond van hoop? In verscheidene zaken, en we hebben altijd weer nieuwe dingen waarin we zulk een grond zoeken.

	We zoeken het in het gebed. Het gebed is immers bevolen? En nu weten we wel niet of het het rechte gebed is, maar we hopen dat het het zijn zal, dat het blijken zal dat het het is. En we zoeken het vooral in het gebed wanneer we daarin eens hartelijk hebben mogen zijn. We vergeten dat of het gebed nu hartelijk of niet hartelijk is, dit aan de aard, aan het karakter van het gebed niets verandert, want het gebed moet een gebed des geloofs zijn, zoals Jakobus het ons vertelt in zijn brief (Jak. 1:6); en Paulus schrijft: ‘En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde’ (Rom. 14:23).

	Wij zoeken een grond van verwachting in ons willen. We menen wel te willen, maar of God wel wil, dát weten we nu nog niet. Ja, in het algemeen wil Hij wel, maar we weten niet of Hij óns wel wil zalig maken. En dat moet dan nog bekendgemaakt worden. Het hoeft dus alleen maar bekendgemaakt te worden, want wij willen. Zouden we de zaligheid niet wensen? Zouden we niet graag bekeerd willen zijn? Zou het niet heerlijk wezen als we bekeerd waren?

	Wij zoeken het in het aanhoren van een predikatie of in het lezen van een predikatie. Dat gaat de ene tijd gemakkelijker, aangenamer dan de andere tijd. Somtijds kunnen we erbij blijven, maar het komt ook wel voor dat onze gedachten zó ver afdwalen. Maar als we er nu eens bij hebben kunnen blijven, het hebben kunnen volgen, als we er eens ontroerd door zijn geworden, dan is dat toch iets anders, en de stap om er een grond van te maken, wordt niet moeilijk gedaan.

	Wij zoeken het in de gedachte die degenen die wij voor Gods volk houden, van ons hebben. Het maakt voor ons een groot onderscheid hoe er over ons gedacht wordt.

	En, ach, waarom zouden we verder hierin gaan. Er zijn zo véél dingen waarin door ons een grond van verwachting gezocht wordt: in ons godsdienstig zijn, in ons gereformeerd belijden, enzovoort. Maar er is in ons niets waarop we onze verwachting voor de eeuwigheid kunnen gronden. Want we zijn van nature niet onder de macht van de Heilige Geest, maar wij zijn van nature onder de macht – laat ons liever zeggen: onder de invloed – van de duisternis, van de duivel, van de wereld, van onze naaste. Ach, onze naaste heeft veel meer invloed op ons dan God. Als het maar aansluit bij ons, dan doen we graag wat onze naaste zegt dat we doen moeten. Maar we doen nooit graag wat God zegt dat we doen moeten. En wij doen dat in het geheel niet onder de invloed van onszelf. En wat is er nu dwazer dan een mens? Er is toch nog nooit iemand tot zelfkennis gekomen, of hij bekende dat hij een dwaas was, en altijd geweest was, en zonder hulp van Boven altijd blijven zou.

	We zijn onder de invloed van de zonde, van de zonde die we zo lief hebben, welke liefde we alleen maar zoeken te bedekken. Als God het toeliet, dan sloeg de brand uit, bij jong en bij oud, bij mannen en vrouwen.

	Maar de grond om het leven, het waarachtige, het goede, het schone, de zaligheid te kunnen verwachten, is de Goddelijke liefde, des Heeren goedheid en barmhartigheid, en deze deugden dan geopenbaard in Jezus Christus. Hebt u het wel ondervonden? Gelooft u het wel? Het is echt wat ik u zeg, want niet zodra nadert God in Zijn Zoon tot ons, of de hoop ontstaat. En deze hoop is dan gegrond – ach, konden we en wilden we eens luisteren – en deze hoop is dan gegrond, niet op iets van ons of op iets door ons gedaan of te doen, maar op de borggerechtigheid van Jezus Christus, en op de deugden Gods, die we in Jezus aanschouwen. En we ondervinden het: ‘In dezelve is de eeuwigheid, opdat wij behouden werden’ (Jes. 64:5). O, het komt er zo op aan dat we de letter van de openbaring Gods – dus de inhoud van de Schrift – recht prediken, zuiver prediken, en dat we aan zulk een prediking, als ze er tenminste is, graag het oor lenen en ijverig hierin zijn.

	De liefde Gods is, toehoorders, een eeuwige liefde; ze is zo oud als God is. Ze is een Goddelijke liefde, onbegrijpelijk dus. En ze is een vrije liefde. Laat ons een ogenblik ons in de weg stellen om bij deze drie zaken stil te staan.

	De liefde van God is een Goddelijke liefde. Adam en Eva hebben zwaar gezondigd. Ze hebben alles vernield en te gronde gericht – God vergeeft het hun. Lot heeft het er slecht afgebracht – het wordt hem niet toegerekend. David heeft zich verschrikkelijk bezondigd – zijn zonden worden uitgedelgd. Petrus heeft onder ede verklaard dat hij de Heere Jezus Christus in het geheel niet kende, laat staan dat hij met Hem zou geweest zijn – het liefdeoog van Christus verzekert hem ervan dat zijn zonden niet meer in gedachtenis zullen komen.

	Het is moeilijk, het is moeilijk voor mij en voor u om dit te verstaan. Want wij hebben onze maatstaven, en met deze meten we. En op wat we vinden, gronden wij ons oordeel, en dit oordeel is dan altijd wettisch. Nu, maar volgens een wettisch oordeel wordt er geen mens zalig, behalve de huichelaar, die men zelf is. Een mens treedt bij alle dingen onder geen voorwaarde uit zichzelf, en nog eens, hij beoordeelt alles met en naar en tot zichzelf. En zo is hij een vijand, een vijand van God en van zijn naaste, een vijand van alle dingen waarin hij zijn zaligheid zou hebben. En zo komt uit de onderste grond van zijn hart niet: ‘Ik zoek U’, maar: ‘Ik wil U niet.’ Gelukkig de mens die dit mag verstaan, en geleerd heeft en leert dit diep te betreuren, want hier is de gevallen mens. De gevallen mens is niet in de wereld, het lijkt er niet op. Maar hier is de gevallen mens! En waar de gevallen mens is, waar de gevallen Adam is, daar is de opzoekende liefde van God in Jezus Christus ook. En dan leert men liefde kennen en tegelijkertijd liefhebben.

	 

	Gezongen: Psalm 118:13 en 14.

	 

	De twee andere punten, namelijk de eeuwigheid van de liefde Gods en de vrijheid van de liefde Gods, willen we overlaten voor de aanstaande rustdag.

	We komen naar aanleiding van wat we gezegd hebben, nog graag tot u met een gemoedelijk woord. Ik hoop dat u overtuigd zijt van het gewicht van wat we u gezegd hebben. Wat we u prediken, moet bij u zwaar wegen. Of het dit doet, dat is voor u niet moeilijk na te gaan. En wanneer de dingen die we u mogen prediken, niet zwaar wegen, dan ziet het er slecht bij u uit. Komt er geen verandering, dan gaat u verloren, onherroepelijk verloren, en ge zult in de dag der dagen niet zeggen dat het onze schuld is. Ge hebt dan niet willen luisteren. En nu moet u niet komen met excuses, met verontschuldigingen, want die worden niet aangenomen, door mij nog te veel, maar door God nooit, nooit! Hoe het voor de Heere is, dat staat duidelijk genoeg in de Bijbel: ‘Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden’ (Mark. 16:16).

	De dingen die u ook deze morgen vernomen hebt, moeten u tot nadenken stemmen. Is het voor u uitgemaakt dat wat wij u prediken de waarheid is, de waarheid zowel aangaande de Kerk als aangaande de zaligheid? Hebt ge de moeite genomen om dit te onderzoeken, en is het u duidelijk geworden? Het Opperwezen zal u beschuldigen van traagheid en luiheid wanneer gij geen onderzoek ingesteld hebt, geen ernstig onderzoek gedaan hebt in betrekking tot de vraag of waarheid is wat u door ons gepredikt wordt.

	Tot de kennis van de waarheid behoort de kennis van de Wet en het Evangelie. De prediking van Wet en Evangelie is altijd de prediking geweest van de Heere Jezus, van de apostelen, van de profeten, en van de door God geleerde leraren, altijd! Ze komen hierin overeen zoals de ene druppel water met de andere druppel water overeenkomt. En de Kerk heeft dat dan ook in haar belijdenis uitgedrukt: de Catechismus, de 37 Artikelen des geloofs en de Leerregels tegen de remonstranten, om nu maar alleen bij de Kerk in Nederland te blijven.

	Een mens moet de Wet leren kennen, de Wet der tien geboden, want hiermee heeft hij te maken. Als een verbond der werken heeft hij in Adam zich schuldig gemaakt aan de overtreding van de Wet. En nu moet hij weten dat hij dat gedaan heeft. Hij moet weten dat hij in Adam, dat hij in Adam gezondigd heeft. Nee, niet als Adam – dat geeft de hele wereld toe – maar in Adam, en dan als Adam. Dát moet hij weten. Dat moet van hem gezien zijn en beleden zijn, en dat is dan de kennis van de Wet. Er is hier uitvoeriger over te spreken, maar tenslotte komt het hierop neer.

	En dan moet hij het Evangelie verstaan. En het Evangelie is heel wat anders dan de Wet. Het Evangelie heeft met de Wet niets te maken, en de Wet heeft niets met het Evangelie te maken. Wet en Evangelie zijn gescheiden van elkaar, en hoe krachtiger de kennis van deze scheiding in het hart gewerkt wordt, des te nuttiger is dat. Het Evangelie geeft. En de Wet eist en geeft niets. In het Evangelie is helemaal geen eis, maar het schenkt alles. Het is het middel waardoor een alles schenkende God geopenbaard wordt, zodat als het Evangelie door ons wordt gekend, we niet meer horen de donder van Sinaï, maar vernemen het liefelijke suizen van een zachte wind, de wind des Heiligen Geestes.

	En als een mens het Evangelie leert kennen, dan leert hij de kracht Gods verstaan, deze kracht Gods ondervindende. U weet het wel, de apostel Paulus zegt het: ‘Ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft’ (Rom. 1:16). Tegen deze kracht is geen mens bestand. Deze dag, de dag van de ervaring van de kracht Gods, is de dag van Gods heirkracht. Dan wordt God Overwinnaar en Koning. Het is door deze kracht dat men komt, om nu in en door Jezus Christus van God alles te verwachten. Men verstaat dat God liefde is, niet slechts in het algemeen, maar ook dat God hém liefgehad heeft. En nu ontvlucht men Hem niet meer, wat men tot op dit ogenblik had gedaan, maar nu zoekt men Hem. Nu wordt er onder de godsdienstige mensen, en ook wel onder de wereldse mensen, veel gesproken over zoeken, maar nú begint het zoeken. Dat zoeken was er niet, maar nú is het er: ‘U zoekt mijn hart’ (Ps. 119:5 ber.). En hieraan is de belofte verbonden: ‘Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden’ (Luk. 11:9).

	Onderzoek maar hoe het in uw hart ligt. En nu moet u het op mij niet wreken dat de waarheid zo ligt, want als ik anders sprak, dan zou u niet eens naar mij mogen luisteren. En als u het op de waarheid wilt wreken, dan zal God Zich op u wreken, in de ontzaglijke eeuwigheid, maar ook al in de tijd, want: ‘Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen’ (Ps. 32:5 ber.). En doe nu niet zoals honderden, ja, misschien wel duizenden gedaan hebben, ga niet hier vandaan om wat men een lichtere prediking noemt, te zoeken, want al wat hiervan afwijkt, zal geen dageraad hebben. En als u wat ervan afwijkt zoekt, dan zult u geen dageraad hebben.

	Maar wat dan, wat moeten we dan doen? Dan moet u de Wet lezen, artikel voor artikel, en zien hoe u tegenover de Wet staat en gestaan hebt. En dan zult u misschien vreselijke ontdekkingen krijgen. Maar vreselijke ontdekkingen te hebben is beter dan een waangeloof te bezitten. Vergeet dat niet. Vergeet dat niet! Vreselijke dingen te ondervinden is beter dan zich te bedriegen. En laat dan uw verwachting niet in verband staan met zichtbare of tastbare dingen, niet in verband staan bijvoorbeeld met een mens, wie hij ook zij. Want van nature kan een mens u alleen maar erger maken; hij bedriegt u. En als hij genade bezit en door de Geest wordt bearbeid, dan zegt hij u hetzelfde als wat de Bijbel u verteld heeft. 

	Ge moet niet trachten u ergens tussenuit te wringen; daar komt niets van terecht. Maar gij moet de eenzaamheid zoeken, en zoeken met God te spreken, en te bekennen, uw grote zonden en uw zogenaamd kleinere zonden, de verschrikkelijke daden die in uw leven hebben plaatsgehad en waarom u de verdoemenis vele malen hebt verdiend, en het bedrog, de leugenachtigheid, de gemakkelijkheid waarmee u er toe overgaat om een leugen tot uw toevlucht te stellen. Bekennen, bekennen, want het moet er alles uitkomen voor God: ‘Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht’, Psalm 62 (vs. 9). Het moet er alles uitkomen voor de Heere. Ik bedoel niet dat u alle zonden en ongerechtigheden moet noemen, want dat kunt u niet – daarvoor is het getal veel te hoog – maar u moet het voornemen hebben om alles voor God in uw binnenkamer te belijden. En daar hebt u dan te smeken om licht in het Evangelie, om een openbaring van God door de Geest en het Woord. En zo hebt u uw leven door te brengen. U moet niet eens een ogenblik hebben waarin u zich voorneemt het anders te maken, nee, daardoor maakt u uw toestand maar veel erger dan hij is. U moet uw leven hierin doorbrengen, van nu af. En nog eens, weg met alle excuses, want die worden toch noch door God, noch door de Kerk van God aangenomen. Weg! De dingen die ik u genoemd heb, worden geëist. En ga dan door het leven nauw oplettende, ras om te horen en traag om te spreken – met op te letten en om licht te vragen! Als je ’s morgens opstaat, ga niet naar beneden of verlaat uw bed niet, voordat ge de eenzaamheid gezocht en uw knieën gebogen hebt, en hebt gezegd: ‘Heere, er is een dag begonnen, en ik weet niet wat deze dag mij zal brengen. Moest alles van mij komen, dan zou het ook niet anders dan onheil wezen. Heere, erbarm U mijner, en leer mij naar Uw wil te handelen.’ Daar moet u mee beginnen, en niet rusten voordat u dat gelovig kunt doen. En zulk een begin moet voortgezet worden, de ene dag na de andere. En het moet ook voorkomen dat ge in de nacht zo doet.

	En als u een begenadigd mens zijt, dan moet u ijverig vergaderen de blijken van de liefde Gods. Het eerste blijk is de openbaring van deze liefde in Christus, maar op dit eerste blijk zijn er talloze gevolgd. U kunt het vinden in de Psalmen: ‘Menigwerf’, Psalm 42 (vs. 7 ber.) – menigwerf, menigmaal. En de dichter van de 86e Psalm was daar ook al mee bezig:

	 

	En mijn ziel, hoezeer verdrukt,

	Uit het diepst van ’t graf gerukt. (vs. 7)

	 

	En dat had, volgens de waarneming en het geloof van de dichter, de Heere niet eenmaal gedaan, maar dikwijls. En zulke blijken moet u verzamelen, want we staan allen een grote stap te doen, een stap in de eeuwigheid. Onderzoek dan of de papieren bij u aanwezig zijn, opdat ge van de hemelpoort niet teruggestuurd worde naar de hel. Maar ook in dit leven is het van zo groot belang dat we kunnen zeggen met de dichter: ‘Dit weet ik, dat God met mij is’ (Ps. 56:10). En dat zal veel vrijmoedigheid geven, en ons bewaren voor fantasieën, bedriegerijen, ons bewaren voor onze mening, ons bewaren voor de waan, waarin we zo graag ons bevinden.

	Amen.

	 

	Gebed:

	Dat we U danken mochten, Heere, dat we deze dingen nog hebben mogen zeggen en aanhoren. Het is louter goedheid. Leer ons het dan ook zo zien, en er een recht gebruik van maken, want op de toepassing komt het aan. Het is zoals Ge in Uw Woord gezegd hebt: bidden, zoeken en kloppen. En waar dit geschiedt en op de rechte wijze plaatsheeft, daar is verhoring, daar zijn uitkomsten, uitkomsten zelfs tegen de dood, uitkomsten die we ternauwernood kunnen geloven, omdat ze zo verbazingwekkend zijn.

	Vergeef het zondige in ons prediken, en ook ons zondigen in het aanhoren. Leid ons, leid Gij ons in de eenzaamheid. Laat ons het toch doen, Heere, wat ons gezegd wordt. Is er iets gezegd dat U niet in Uw Woord heeft doen optekenen, dan komt het er niet op aan wanneer het verwaarloosd wordt. Maar zo het in overeenstemming is met Uw Woord, en we doen het dán niet, dan gaan we niet in tegen een mens, maar tegen U. Laat ons dit niet kunnen, niet mogen, niet willen doen.

	Leer ons ons geluk, tijdelijk en geestelijk en eeuwig geluk, niet zien in onze afhankelijkheid van onze naaste, want hoe bedrogen zouden we uitkomen. Maar laat ons ons geluk zien in U. En doe ons dan met ons hart naar U vragen, naar U, Die weleens een psalm in de nacht geeft.

	Ach, erbarm U, en doe dit om de Persoon en het werk van Hem Die door U is gegeven, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 33:6.


Vierde predikatie, 29 januari 1956

	 

	Gezongen:      Psalm 61:1, 2, 3 en 4.

	Gelezen:      De Twaalf artikelen des geloofs; Spreuken 9.

	 

	Gebed:

	Doe ons naderen tot U, Heere, met eerbied en diep ontzag en in de vreze van Uw Naam. Laat ons niet komen op onze verdiensten, maar laat ons Uw Naam aanroepen in de Naam van Hem Die gestorven is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

	Ge hebt ons allen bewaard, niet alleen bij het leven, maar ook bij de gezondheid en de krachten. Gij deedt ons in- en uitgaan, en het is door Uw voorzienigheid dat we met elkaar aan deze plaats vergaderd zijn. Doe ons Uw goedheid erkennen, en laat ze ons leiden tot U en ons doen verbinden aan U. Gij zijt God, hoog boven ons begrip, en Gij zijt alléén God. Wie U kent, die verstaat enigermate wat het ware leven is. Buiten U zijn we in een akelig duister, en onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad.

	Gij hebt ons de waarheid willen bekendmaken door Uw Woord. Had U dit niet gedaan, dan zou er op aarde niemand wezen die in staat was om ook maar een enkel woord van waarheid te laten horen. Want we zeggen wel veel van U, en op zijn tijd denken wij ook aan U, maar het is er alles buiten. We zijn niet in staat om één recht woord van U te laten horen. We verstaan de dingen die des Geestes Gods zijn niet. Maar nu hebt Gij ons Uw Woord gegeven, en Ge hebt ons ook de prediking geschonken. Laat ons deze voorrechten niet gering achten. Doe er ons gebruik van maken, gedurig weer, en laat deze werkzaamheid strekken tot verheerlijking van U en dienstig zijn voor ons behoud, want in de kennis van U is ons behoud. ‘Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.’ Waar deze kennis gevonden wordt, daar is ook het vertrouwen, en dit vertrouwen heeft nooit iemand beschaamd gemaakt. Het rust op de allerbeste gronden, en in zijn diepte is het onwankelbaar. En wat is er waarvan dit ook kan worden getuigd?

	Geef ons dan een woord te spreken, een woord van waarheid en van gezond verstand, en laat ons dit doen in het geloof, tot verheerlijking van U. Geef dat het mag dienen, dat het mag gezegend zijn en gezegend worden.

	Gedenk onze zieken. Er wordt geleden, er zijn spanningen. Erbarm U, en leer U kennen als een God van erbarming. Gedenk hen die in rouw gebracht werden. Laat deze onderdrukking hun tot nut wezen.

	Wil Uw Kerk zegenen met kracht uit de hoogte, sterken in het allerheiligst geloof, bekwaam en gewillig maken om te lijden en te strijden voor de waarheid gelijk ze in U is.

	Erbarm U over ons volk, de regering, de koninklijke familie. Erbarm U over het mensdom.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 36:3.

	 

	Onze tekst is Johannes 3 vers 16:

	 

	‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’

	 

	We hebben reeds enige malen over deze woorden tot u mogen spreken, en ook vanavond vragen wij er uw aandacht voor.

	God heeft liefgehad. Hij heeft de wereld liefgehad. Hij heeft de wereld alzo liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

	De liefde waarvan hier gesproken wordt, is een liefde die in God verborgen is. Dit wil zeggen dat er niemand onder de mensenkinderen is die zonder bijzonder onderricht weet waar hij er bij God aan toe is. Hij weet in de grond niets. Gods gedachten kent hij niet, en zijn eigen gedachten omtrent God kent hij ook niet. Hoewel dit een eeuwige waarheid is, een waarheid die gedurig wordt bevestigd, zo is de mens toch ertoe geneigd om zijn vertrouwen híérop te stellen dat God liefde is. Maar dit is een vals vertrouwen, een vertrouwen dat bestemd is om te vergaan. In scherpe bewoordingen wordt dit gezegd in het boek Job: ‘De verwachting des huichelaars zal vergaan’ (Job 8:13) – ‘des huichelaars’, want deze mens heeft geen vertrouwen op God. U zult misschien willen vragen: ‘Waarop heeft hij dan wél vertrouwen?’ Hij heeft vertrouwen op zijn opvatting aangaande God.

	De liefde Gods wordt geopenbaard. Wanneer de Heilige Geest een mens heeft behandeld, heeft gemeesterd, hem heeft overtuigd dat de dingen alle anders zijn dan hij trachtte ze zich voor te stellen en dan hij er altijd over gesproken had; wanneer de Heilige Geest een mens eraan ontdekt heeft dat hij tot zijn zaligheid niets toedoet, dat hij niet alleen hiertoe niet in staat is, maar dat hij de zaligheid in het geheel niet mist, niet zoekt, niet begeert; wanneer de Heilige Geest door middel van het Woord een mens heeft onderwezen aangaande God, hem geleerd heeft wat God is – dán wordt geloofd dat God liefde is. En dit niet alleen, maar dan wordt ook geloofd dat God ons persoonlijk liefheeft, en alle zorg voor ons op Zich wil nemen. En van dat ogenblik af draait het om, neemt de waarachtige bekering een aanvang, begint het hart God te zoeken, zijn vertrouwen op Hem te stellen ten aanzien van de vervulling van Zijn beloften, die in het Woord worden gevonden. Men bekeert zich. Men bekeert zich niet van zichzelf tot zichzelf, men bekeert zich niet van zijn ondeugden tot een onberispelijk leven, maar men bekeert zich tot God. En vanaf dat ogenblik wenst men over tijdelijke, stoffelijke, geestelijke en eeuwige belangen niets meer te zeggen te hebben. En hierin bestaat de tevredenheid. Iemand die zo behandeld is, gemeesterd is, is een tevreden mens. En of God hem nu veel of weinig geeft, hij zal altijd diep in zijn hart iets gevoelen dat hem doet zeggen: ‘Het is goed.’

	De liefde Gods is een vrijwillige liefde. Wij staan tegenover de Goddelijke liefde verkeerd. Wij zijn van gedachte dat wij haar moeten opwekken of dat wij haar ons moeten waardig maken. Daarom is een mens godsdienstig, is de hele wereld godsdienstig, is er nooit een volk geweest dat niet godsdienstig was. Zulk een volk zal er ook nooit komen. Waardoor zoeken wij God dan op te wekken? Door onze godsdienst. En zo is dit ons oogmerk met onze godsdienst: God over te halen. Want we hebben geen begrip van God. We weten niet dat Hij liefde is. Wij houden Hem voor een streng heer, en we geloven er niets van wanneer Hij zegt: ‘Zo waarachtig als Ik leef, zo Ik lust heb in den dood des goddelozen! Maar daarin heb ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve’ (Ezech. 33:11). Maar God behoeft niet overgehaald te worden. De godsdienst van de mens mist dus zijn doel. Hij is niet op zijn plaats.

	God heeft vrijwillig lief. Hij kent ons, veel beter dan wijzelf ons kennen. Hij kent ons goed. Hij kent ons door en door. Er is niets voor Hem bedekt. En nu kent Hij ook het onze, en Hij weet wat we op het oog hebben. Hij weet dat wij allerlei op het oog hebben, maar Hém niet. En nu keert Hij Zich af van het onze, en Hij geeft ons Zichzelf. En dat is Zijn liefde. Het is liefde wanneer God een mens niet laat doorgaan, noch in de goddeloosheid, noch in de godsdienst. Nog eens, God weet dat we Hem niet zoeken, ook niet dan, wanneer wij in onze godsdienst veel ernst betonen. Hij weet dat, en Hij sluit Zich ook niet aan bij onze godsdienst.

	Een God – vraag u eens af of u weet wat ik nu ga zeggen – een God Die in verband staat met wat wij aan godsdienst opleveren, dat is de ware God niet. God doet een afgesneden zaak op aarde (Rom. 9:28). Hij komt tot ons, onverwacht en ongedacht. En als Hij zo komt, dan zal niemand zeggen: ‘Ik wist het.’ Hij wordt gevonden van degenen die Hem niet zoeken; Hij wordt openbaar aan degenen die naar Hem niet vragen (Rom. 10:20). En zo zegt Hij: ‘Ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om Mijn heiligen Naam’ (Ezech. 36:22). En deze wetenschap is hier het begin van de zaligheid. En in de hemel is dit de zaligheid.

	De liefde Gods is een vrije liefde. Liefde heeft als voorwaarde de vrijheid. Van dwang is hierin geen sprake. De Goddelijke liefde is vrij, volkomen vrij. God heeft ons goed en naar Zijn evenbeeld geschapen, en wij zijn vrijwillig en moedwillig van Hem afgegaan. Het aantal zonden dat op onze rekening staat, op de mijne en op de uwe, is ontelbaar. Is God nu verplicht, gebonden, om ons te helpen, gelukkig te maken, zalig te maken? Immers neen! Waarop zouden wij ons recht op de zaligheid kunnen gronden? Ik ken zulk een recht niet; u kunt mij dit recht ook niet noemen. Maar het is merkwaardig met een mens gesteld. De wereld, waartoe ik en u van nature behoren, de wereld stelt haar eisen: ‘God moet dit; Hij moet dat’, en ten slotte moet Hij ons ook zalig maken. En de wereld doet dit, terwijl ze in het geheel naar God niet vraagt, eigenlijk niets met Hem te doen wil hebben, allerlei kwaad van Hem spreekt, ja, nooit anders doet dan kwaad van Hem spreken. De wereld moet het eerste verstandige woord nog spreken over God, want, zoals de apostel Paulus het uitdrukt: ‘De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan’ (1 Kor. 2:14). De begenadigde stelt geen eisen, maar hij aanbidt God en roemt Zijn vrije liefde.

	 

	Gezongen: Psalm 68:5.

	 

	De liefde Gods is een onveranderlijke liefde; een waarheid die er bij ons moeilijk ingaat, en was er geen Heilige Geest en geen Goddelijk onderwijs, dan zou niemand iets hebben aan de onveranderlijkheid van de Goddelijke liefde.

	Hoe staan wij er tegenover? Ik hoop dat u erachter gekomen zijt. Wanneer wij goed zijn, dan is God ook goed. Wanneer het met ons anders gaat, dan kunnen we niet geloven dat God goed is – misschien nog wel zo in het algemeen, maar dat is geen geloof – dat Hij goed is ten opzichte van ons. Wat is dat? Dat is de Wet, die we nog niet hebben leren kennen of nog niet voldoende hebben leren kennen. En zo is er altijd de neiging, drang zelfs, om de Goddelijke liefde in verband te brengen met het onze en met ons. Maar ik heb u al gezegd dat een God Die dit deed, geen God van zaligheid zou wezen. De zaken liggen heel anders.

	God biedt ons Zijn verbond aan, het verbond der genade. Of, is dit voor u nog te ingewikkeld – het moest het niet zijn – laat ons dan dit zeggen: God biedt Jezus Christus aan, en Zichzelf in Hem. Hij doet dit door het Woord. Als nu iemand deze aanbieding ziet, wanneer hij haar gelooft, zo hij er in toestemt en haar omhelst, dan heeft hij mét God het verbond – het verbond, dat God hem had aangeboden, en waarvan hij de verzegeling al had in de Heilige Doop – dan heeft hij het verbond Gods, het verbond der genade aangenomen. En nu wil God Zich aan dat verbond houden. Nog eens, Hij heeft geen enkele verplichting aan de mens, want deze heeft Hem verlaten, niet alleen in het paradijs, maar in zijn leven ontelbare malen, en hij heeft nooit gezegd: ‘Waar is God, mijn Maker, Die de psalmen geeft in den nacht?’ (Job 35:10). Maar God heeft Zichzelf gebonden, en nu is het bij Hem recht, rechtvaardigheid, gerechtigheid – de Bijbellezer zal wel weten dat deze woorden veel in de Schrift voorkomen – gerechtigheid, recht om de beloften te vervullen, de beloften van het verbond. Het verbond der genade heeft niet anders dan beloften, geen enkele eis, het zijn alle beloften. En nu vervult God deze beloften. Dus Hij houdt Zich aan het verbond, en het geloof doet dit ook. En een mens kan zich aan niets anders houden dan aan het verbond. Als hij zich aan het verbond niet houdt en niet kan houden, dan is er voor hem geen houvast. Dat moet u toch goed begrijpen, want anders maakt u van de christelijke religie een karikatuur, een spotbeeld. En nu is het naderen, het naderen tot God in het gebed, niet anders dan een pleiten bij God op het verbond, Psalm 74: ‘Aanschouw het verbond’ (vs. 20). Dat is het gebed. Waar geen verbond is, daar is geen gebed ook. In het gebed – zo dit waar is, echt is – ziet men op het verbond.

	Nu kan het wel zijn dat ge voor deze dingen de grootste belangstelling niet hebt. Dat gemis aan belangstelling wordt gevonden onder oud en jong. Maar nu waarschuw ik u, en ik doe dit met de grootste ernst, en ik zeg u dit: er kan weleens een ogenblik in uw leven aanbreken waarin u het gemis van deze dingen gaat voelen, en dan zou het weleens te laat kunnen wezen. En als God dan wenste dat de consciëntie ging spreken – u weet wel wat dat is – dat uw consciëntie zou spreken, dan zoudt ge met open ogen de hel ingaan. Hoort u dat wel, jonge mensen, en gij die in de kracht van uw leven zijt, en ouderen onder ons?

	Ik zei dat God Zich houdt aan Zijn verbond. Dat doet Hij ook wanneer Hij straft. Ook een begenadigd mens zondigt, en er staat bij Johannes dat er niemand is die niet zondigt (1 Joh. 1:8, 10). Geheel overwonnen wordt er aan deze zijde van het graf niet één zonde. We blijven er tot onze jammer aan blootstaan. En als God ons loslaat, dan doen we de zonde. Want de genade op zichzelf kan ons van zondigen niet weerhouden, maar alleen God, de God van alle genade. Maar al is het nu dat God de zondaar in Christus liefheeft, de zonde heeft Hij niet lief. De zonde haat Hij, en daarom straft Hij de zonde. En wanneer dit werd geloofd, dan zou nooit iemand klagen, nooit. Want hij zou belijden en voelen dat hij eindeloos meer zich waardig gemaakt heeft dan wat hem overkomt. En dit is de inhoud en de betekenis van het bekende woord van Jeremia: ‘Wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klage vanwege zijn zonden’ (Klaagl. 3:39). Maar de straf die God onder de begenadigden uitdeelt, is niet de straf van een vertoornd Rechter, maar van een vertoornd Vader. U kunt u toch niet houden voor een enigszins rechtgeaarde vader wanneer ge uw kinderen maar laat gaan, en ze nooit straft, hun de roede spaart. Dan zijt gij geen vader. En wat u wel zijt, dat moet u dan maar onderzoeken, maar een vader zijt u niet. En in ieder geval is God zo’n Vader niet. ‘Hij straft ons,’ Psalm 103, maar dan volgt: ‘maar naar onze zonden niet’ (vs. 5 ber.). En zo bidt de dichter van de 143e Psalm: ‘En ga niet in het gericht met Uw knecht; want niemand die leeft, zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn’ (vs. 2).

	De straffen zijn de middelen ter genezing, zodat een mens die gezondigd heeft, na zijn zondigen méér vernederd, méér ootmoedig is, en méér in staat is om zijn naaste te dragen. En daarom, toehoorders, sprak Jezus eens tot Zijn discipel Petrus: ‘En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders’ (Luk. 22:32).

	De liefde Gods is een gevende liefde. Van haar komt alles. Hij maakte dat we in onze vroegste jeugd niet uit het leven werden weggenomen. Hij zorgde ervoor dat we de zonde tegen de Heilige Geest niet bedreven. Hij bracht ons in aanraking met de waarheid, en Hij was de oorzaak dat we de schaduw niet aanzagen voor de man, anders gezegd, dat we ons leven niet zochten en vonden in een valse godsdienst, in een godsdienst waardoor met loze kalk gepleisterd wordt. Hij was de oorzaak dat we de waarheid niet verlieten, hoe ze ons ook tegen scheen te wezen, of dat we tot haar terugkeerden na haar verlaten te hebben. Hij overtuigde ons en deed ons de waarheid kennen. Hij ontdekte ons en bracht ons van onszelf af. Hij openbaarde Zich en Hij trok ons tot Zich. Hij gaf Zich, en wij werden door Zijn kracht in staat gesteld om ons te geven. Hij opende Zijn vaderlijk hart, en dit was oorzaak dat wij ons hart openden. De liefde Gods is een gevende liefde. De liefde Gods geeft het stoffelijke zowel als het geestelijke. De liefde Gods brengt alles mee. Hij, God, Die liefde is, is een alles vervullend Goed.

	En wat zullen we nu zeggen als we u nog een woord van toepassing willen laten horen? Dit: gij moet uzelf leren kennen, en dan moet ge God ook leren kennen. Wanneer u deze kennis onthouden wordt, en gij haar niet zoekt, dan zult u nooit in staat zijn om één verstandig woord over de christelijke religie te spreken. En al zou u uit de Bijbel een woord lichten of iets uit een goede predikatie overnemen en dit dan laten horen, zodat er op zo’n woord niets aan te merken zou zijn, dan zou het toch in uw hart verkeerd liggen, want dat woord zou niet de uitdrukking zijn van wat in uw hart gevonden wordt. En vergeet het niet: wat u van God en godsdienst zegt, moet de uitdrukking zijn van wat God door Zijn Woord in uw hart gegraveerd heeft, en anders is het leugen, zelfbedrog. Gij misleidt uzelf en een ander erdoor. Gij moet God en uzelf leren kennen. Ik kan ook zeggen: gij moet de Wet en het Evangelie leren kennen.

	Er is een oneindig onderscheid tussen Wet en Evangelie. De eeuwigheid ligt ertussen. Als een mens de Wet leert kennen, leert hij wanhopen aan zichzelf. En als het Evangelie hem geopenbaard en in het hart verzegeld wordt, dan krijgt hij hoop. En hopende komt hij tot God, en vindt in Hem en door Hem en bij Hem wat hij nodig heeft. Wet en Evangelie – acht geen godsdienst goed waarin de kennis van de Wet noch de kennis van het Evangelie wordt gevonden.

	Gij vraagt misschien: ‘Wat moet ik doen?’ Gij kunt niets doen. En dit is een van de dingen die u al onmiddellijk moet leren. U kunt niets doen, en niet alleen kunt u niets doen, maar u wilt ook niets doen; en ook dit moet u leren.

	Er zijn twee woorden in onze Catechismus waaraan ge toch vooral veel denken moet. Het eerste is het bekende: Wij zijn onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad (vr. 8), en het tweede: Wij maken ook dagelijks onze schuld groter (antw. 13). Nu, wie deze zaken verstaat, die heeft zichzelf leren kennen, en God is met hem, want: ‘Op dezen zal Ik zien, op den arme en verslagene van geest en die voor Mijn Woord beeft’ (Jes. 66:2). Christus spreekt hem zalig: ‘Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen’ (Matth. 5:3). Waar plaats is voor en behoefte aan Christus, daar komt Christus.

	Amen.

	Gebed:

	Dat we U danken mochten, Heere, dat we krachten ontvingen om deze dingen te zeggen. Wil het zondige ervan genadiglijk ons niet toerekenen. Maak dat het niet ongezegend blijft.

	Wat voor mensen we zijn, dat is U goed bekend. En dat we van de waarheid gelijk ze in U is, geen begrip hebben, dat kan als vaststaand worden aangenomen, maar wij doen het niet. Leer Gij het ons doen. Leert U ons zien wat we zijn, wat we eens waren, en wat we nu geworden zijn, en wat we bezig zijn te worden.

	Maar geef ons niet over aan de goddeloze wanhoop noch aan de onverschilligheid, die tenslotte ook wanhoop, goddeloze wanhoop is. Maar laat Uw oog op ons zijn, en wilt U ons raad geven. En wil ons leiden in de rechte weg. Wil ons telkens ervan terughouden dat we met rust voor ons hart een weg kiezen die ons recht toeschijnt, maar die toch niet recht is, waarvan het einde wegen des doods zijn. Wil ons ervan terughouden. Wil ons er gedurig van terughouden of ervan terugbrengen. En laat ons niet kunnen rusten voordat het ons geopenbaard is. En is het ons geopenbaard, leer Gij ons dan onze ongerechtigheden diep te verfoeien. Op zovele plaatsen vinden we in Uw Getuigenis: bekeer u, doe boete. Het is betamelijk, en we worden er nog toe geroepen dat we boete doen, boete doen ons hele leven. We houden niet op te zondigen; zo moeten we ook niet ophouden boete te doen.

	Gedenk ons, nu we gereed staan deze plaats weer te verlaten. Gij bracht er ons voor enige ogenblikken. Laat ons eens kunnen spreken van een Bethel, van een huis Gods. Laat ons eens kunnen zeggen: ‘De Heere was aan deze plaats, en ik heb het niet geweten.’

	Beveilig ons op onze wegen. Denk aan ons ouderen, denk aan onze kinderen, aan onze kleinkinderen, en aan de volgende geslachten. Het is U bekend, en Ge wilt er ook ons iets van bekendmaken, dat er geen enkele reden is om over de toekomst te juichen. Trouwens, deze reden is er nooit geweest, zal er ook nimmer wezen. ‘Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen.’ De kluisters gaan we tegemoet, omdat we de grenzen die de vrijheid stelt, niet geëerbiedigd hebben. Dit geldt op alle gebied. Leer het ons verstaan.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 84:5 en 6.


Vijfde predikatie, 5 februari 1956

	 

	Gezongen:      Psalm 95:1, 2, 3 en 4.

	Gelezen:      De Wet des Heeren; Jesaja 55.

	 

	Gebed:

	Gij hebt ons bewaard, Heere, bij het leven en de gezondheid en de krachten. Gij deedt ons nog in- en uitgaan. Gij kwaamt tot ons met vele, met talrijke zegeningen van allerlei aard. Gij kwaamt ook tot ons met Uw Woord. Geef dat we opmerken, en geef dat Uw goedertierenheden ons leiden mogen tot U en ons verbinden mogen aan U.

	Gij zijt God, Gij zijt het Leven, Gij zijt de Gerechtigheid, de Barmhartigheid, Gij zijt de Heerlijkheid. Wie U vindt, hééft het gevonden; hem kan niets schaden. Zijn hart en zijn vlees roepen uit tot U, uit Wie en door Wie en tot Wie alle dingen zijn. Ach, doe ons U kennen. Doe ons de zondigheid van de zonde kennen, en het zeer betrekkelijke van het zichtbare en tastbare. Doe ons Uw Naam vrezen, en Uw wegen verkiezen en bewandelen.

	Treed niet in het gericht met ons. Vergeef ons het onze, en wil ons reinigen van alle besmetting des geestes en des vleses. Gedenk ons in deze ogenblikken. Doe ons een woord van waarheid en van gezond verstand spreken. Er is niets anders nodig dan waarheid en Geest. Onthoud ons deze zaken niet.

	Gedenk met ons onze zieken. Er zijn er altijd nog onder die ernstig ziek zijn, en misschien wel gevaarlijk ziek. Erbarm U hunner, en leer hen tot U roepen. Bij U is uitkomst tegen alles.

	Erbarm U over Uw Gemeente. Houd haar staande, en doe haar de weg vinden die ze te gaan heeft, én ten opzichte van zichzelf, én ten opzichte van het haar omringende.

	Erbarm U over ons volk, de regering, de koninklijke familie. Gedenk de mensheid in haar geheel, en inzonderheid hen die menen haar te moeten leiden.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 40:3.

	 

	We staan met elkander nog stil bij Johannes 3 vers 16:

	 

	‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’

	 

	God heeft liefgehad. Hij heeft de wereld liefgehad. Hij heeft de wereld alzo lief gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

	‘De wereld.’ Wat verstaat men onder de wereld? God heeft goede, rechtvaardige, heilige, vrije mensen geschapen. Maar wij luisterden naar de stem der verleiding en braken met God. Er is hierdoor een scheiding gekomen tussen God en ons. Dit is de wereld, zodat niemand ten aanzien van zichzelf een uitzondering behoeft te maken.

	En nu moeten we terug. Waarheen moeten we? Dat is de grote vraag. Met deze vraag heeft zich de wereld alle eeuwen door beziggehouden. We moeten terug naar God. Dit is het korte en ware antwoord: we moeten terug naar God. Maar wij kunnen niet terug naar God. Er is geen mens die iets van deze dingen als uit de verte ziet en voelt en erkent, die er doen aan weet. Daarom is uit het hart van velen deze vraag opgerezen: ‘Wat moet ik doen opdat ik zalig worde?’ (Hand. 16:30).

	Waarom kunnen we niet terug? God is ons een verterend God geworden. Waarmee wij ook komen aandragen, God verteert het. Het Vuur dat Hij is, laat het niet bestaan. En wij, wij zijn afkerig van God, laat staan dat wij tot Hem zouden willen terugkeren. We zijn vijanden van Hem geworden, en welke schijn het ook moge hebben, tenslotte is het bij ons allen: ‘Wijk van mij, want aan de kennis Uwer wegen heb ik geen lust’ (Job 21:14).

	Maar toch staat er: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad.’ God heeft de wereld liefgehad. ‘Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen’ (Matth. 5:45). Hij bereidt uitkomsten waar men voor stáát, waarvoor men gedurig stáát. Hij beweldadigt ons van de morgen tot de middag, en van de middag tot de avond, en van de avond tot de morgen. Gij zijt weleens ziek geweest. Hebt u er nooit aan gedacht welk een weldaad water voor een ziek mens is, en hoe dit water een blijk is van de goedheid Gods? Ge zijt misschien weleens verzorgd en verpleegd geworden; wellicht hebt gij in een ziekenhuis gelegen. Welk een weldaad dat er mensen zijn die zich aan een zieke willen wijden, en die hiervoor telkens worden bekwaam gemaakt. En zouden we hiermee niet kunnen doorgaan tot vanavond toe? Welke uitkomsten worden er bereid; welke zegeningen worden er geschonken! En als wij vrezen dat het alles verkeerd loopt, hoe goed is het dan niet menigmaal gegaan! ‘En bij den Heere, den Heere, zijn uitkomsten tegen den dood’, zo de psalmist (Ps. 68:21).

	‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.’ God heeft een Zoon. Hij heeft meer dan één zoon. Hij heeft kinderen, Hij heeft vele kinderen. Als iemand gelooft op de rechte wijze, dan is hij een kind van God. Waarom? Hoe komt hij tot deze waardigheid, hoe is dat? Is hij een kind van God ómdat hij gelooft, dóór zijn geloof, vanwege zijn geloof? Nee, zo is het niet. Het is anders. Het geloof verenigt met de Zoon, met Christus, zó, dat Christus in de gelovige en de gelovige in Christus is. En nu is hij die gelooft, in Christus een kind van God. Zo liggen de dingen. Eenvoudig en klaar liggen ze in het hart. Want het is zoals de dichter zegt: ‘In Uw licht zien wij het licht’ (Ps. 36:10).

	De waarheid die ik met enkele woorden u heb laten horen, vindt u in de Schrift bevestigd. ‘Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven’ – macht, macht en recht – ‘kinderen Gods te worden’ (Joh. 1:11, 12). Komt de vraag in u op: ‘Is dit geen inbeelding, geen fantasie?’ Nee, het is werkelijkheid, want niet zodra heeft een mens geloofd, of hij wordt gewaar, in het diepst van zijn ziel, dat God zijn Vader geworden is. En een geloof waarbij dit niet wordt gevoeld, dat is het geloof niet. ‘Want gij’ – het is Galaten 3 vers 26 – ‘zijt kinderen Gods door het geloof.’

	Maar Christus is op andere wijze Kind van God. Gelovigen zijn de aangenomen kinderen, kinderen door adoptie, maar Jezus is de natuurlijke Zoon van God. En wat dat betekent? Het spreekt vanzelf dat ik bij het antwoord niet kan blijven stilstaan, maar onder meer betekent dit het volgende. Die de Zoon aanschouwt, die aanschouwt God, de Vader, de Zoon, en hij doet dit in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Zie dat u er eens aan denkt wanneer de woorden worden gesproken: ‘De genade van den Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes’ (2 Kor. 13:13).

	Wij hebben gezondigd. Wat wil dit zeggen? Wat hebben we dan gedaan? Wat doet een mens die zondigt? We hebben God verlaten, eraan gegeven, zó, dat we niet zeggen: ‘Waar is God?’, Hem niet missen, Hem niet zoeken, Hem niet zolang zoeken totdat we kunnen zeggen: ‘Daar is God.’ Dat is zondigen. Wie God niet zoekt, die zondigt. Nu is verder al wat hij doet of niet doet, zonde. We hebben gezondigd tegen God. We hebben Zijn deugden geschonden, we hebben Zijn Wet overtreden. Wij zijn zondaren. Wij haten God, en als het moet, als we vinden dat het ons belang is, dan betonen we ook haat tegenover onze naaste. Een mens laat niemand leven. Hij laat God niet leven en hij laat zijn naaste niet leven. En dit is zijn ondergang. Daarom heeft de apostel Paulus de liefde zo hoog verheven: ‘En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde’ (1 Kor. 13:13).

	God kan Zich niet opzij laten zetten. Hij kan ook Zijn Wet niet opzij laten zetten. Hij kan niet hebben dat men Hem tegenwerkt. ‘Laat af,’ zegt Hij, ‘en weet dat Ik God ben’ (Ps. 46:11). Maar nu wilde God toch de wereld gered hebben, en Hij is Mens geworden, want van de mens wordt het geëist. En Mens geworden zijnde, heeft Hij Zich gesteld onder de Wet. En toen Hij onder de Wet was, heeft de Wet macht over Hem gekregen, recht om van Hem te eisen de Wet te gehoorzamen en de straf die de Wet oplegt te dragen, en zo ook de vloek van de Wet en de toorn Gods. Ik weet niet of er u iets van bekend is.

	Zo heeft God voor Zichzelf gezorgd, dat is, voor Zijn eer, voor Zijn Wet, voor de waarheid. Een mens meent somtijds dat hij voor de waarheid moet opkomen. Dat heeft Gód gedaan. En wij doen het, wanneer wij ertoe geroepen worden. En als wij voor de waarheid opkomen zonder ertoe geroepen te zijn, komen we op voor onszelf. Verstaat u dat wel? We zoeken onszelf, en we denken in alles aan onszelf. En als er nu geen grote dingen, geen moeilijke dingen te verrichten zijn, dan staat een mens zo. Maar ach, het hoeft er maar zo weinig op aan te komen. Als zijn kleine belangetjes maar even in het gedrang komen, dan weet hij van het verdedigen van de waarheid niets meer. Dan bestaat de waarheid niet meer voor hem, dan is alles weg. Dan bestaat er alleen maar…, nu, zeg gij het maar eens wat er dan nog bestaat, dan bestaat er alleen maar een mens die zichzelf rampzalig maakt door zijn egoïsme, door zijn duivels egoïsme somtijds. Dat zijt gij en dat ben ik en dat is ieder mens, zo we geen God hebben, en ontbloot zijn van de wedergeboorte, van de nieuwe geboorte, van de geboorte uit God. Ik weet niet of u ooit uw diepe ellende gezien hebt: ‘Zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende’ (Ef. 2:12).

	Maar hoe stonden wij tegenover Jezus, toen Hij voor ons de zaligheid bezig was te verwerven? Als vijanden, en we hebben hiermee getoond dat we vijanden van het geluk zijn. Wat we zoeken, dat geluk dat we zoeken, dat is geen geluk, dat is rampzaligheid! Al heeft het ook de schijn, en al spreken we ook van de zegeningen Gods, het is rampzaligheid, ál wat we zoeken. En met dit zoeken komen we ook in de rampzaligheid, hier al – als u het weten wilt, dan is het u bekend – hier al.

	Houdt dan de wereld niet van godsdienst? Jezus was godsdienstig. Houdt de wereld niet van godsdienst? De wereld heeft niets aan te merken op godsdienst. Ze vindt het best dat iemand godsdienstig is, maar dan moet het een godsdienst wezen zonder God. De wereld – dat leert de geschiedenis immers – de wereld laat alle godsdiensten toe. Het is gemakkelijk grepen te doen uit de geschiedenis om dit te bewijzen. De wereld laat alle godsdiensten toe, behalve wanneer God in een godsdienst is. O, bedenk het toch, want we zijn zo gereed om onszelf te bedriegen voor een ontzaglijke eeuwigheid. Het is alles bedrog; al wat bij ons gevonden wordt, is bedrog. Weet u het wel, en hebt u het al gezien? En hebt u het wel eens kunnen bekennen: ‘Bedrog, zelfbedrog, vergissing, en met álles heb ik mij vergist. Het was niet met me zoals ik dacht, en zoals anderen dachten dat het met mij was.’

	De wereld stond vijandig toen Jezus bezig was om onze zaligheid te verwerven. Want Jezus had juist een godsdienst mét God. Zo’n godsdienst kent de wereld niet, toen ook niet. En nu vervolgde de wereld – zij heeft Jezus vervolgd, nietwaar? – en nu vervolgde de wereld in de Persoon van Jezus niet de Mens Jezus, maar God in Jezus. De wereld verwachtte van Jezus een andere leer – ook zó kan het gezegd worden – maar Jezus bracht geen andere leer. Hij had een godsdienst met God, waarin God was, waarvan God het oogmerk was. En Zijn leer sprak hiervan, want Hij verklaarde God. Hij is doorgegaan tot het bittere einde. Hij is doorgegaan, totdat Hij aan het kruis riep: ‘Het is volbracht’ (Joh. 19:30), en toen had Hij de zaligheid verworven.

	 

	Gezongen: Psalm 40:4.

	 

	De redding is er dus. Het is zoals wij vinden in de brief aan de Hebreeën, dat Jezus ‘volkomenlijk kan zalig maken degenen die door Hem tot God gaan’ (Hebr. 7:25). Dat is het Evangelie. Ik zeg: dat is het Evangelie – het is de waarheid.

	En nu moeten wij eens onderzoeken wat voor ons waarheid is. Wat is voor ons waarheid? Hierbij moet u niet letten op uw verstand. Hecht daar de minste waarde niet aan in betrekking tot de christelijke religie, tot geloofszaken, want het verstand laat na de ware grond van weldoen op te merken (Ps. 36:1 ber.). Ons verstand, zoals dit van nature is, moet geheel buitengesloten zijn. Het krijgt slechts waarde in betrekking tot de dingen van het Koninkrijk Gods, wanneer het met Goddelijk licht bestraald wordt. En u moet ook niet afgaan op uw oordeel, want er wordt weleens gezegd: ‘Die vandaag uw vijand is, is morgen uw vriend; en die vandaag uw vriend is, is morgen uw vijand.’ U kunt u vandaag uitgeven voor een vriend der waarheid, en morgen niets meer van haar willen weten. Dat is de standvastigheid van een mens.

	U moet de waarheid tot ú laten komen. U moet niet tot de waarheid gaan en denken: ‘Nu is het gewonnen’ of: ‘Nu heb ik iets bereikt.’ Nee, u moet de waarheid tot u laten komen. Misschien denkt u: ‘Ja, maar wat zal ik daar nu voor moeten doen?’ Begin maar eens! Gij die deze vraag stelt, zijt ge ermee begonnen? We laten de waarheid niet tot ons komen als we de Bijbel of een goed boek lezen, of onder een predikatie komen. We laten de waarheid tot ons komen wanneer we ons onderwerpen, zó lang en zó ver ons onderwerpen, dat onze ogen gesloten zijn – zoals dit bij bidden het geval is – en onze knieën gebogen, en onze handen gevouwen, geestelijk genomen. En dan is de waarheid tot ons gekomen, en dan lezen wij haar op. We lezen haar in de Bijbel, en we lezen haar in ons hart. En dat is dan de kennis van de waarheid. En de rijke en grote inhoud van de waarheid is Jezus, en wie Hem vindt, die ‘vindt het leven, en trekt een welgevallen van den Heere’ (Spr. 8:35).

	Maar misschien hebt u het veel te druk, veel te druk. ‘Maar moeten we dan ons werk niet doen?’, zo vraagt u. Dat bedoel ik niet. U hebt het veel te druk met wat u voor uw belangen houdt. Zie dat u toch eens denkt aan het woord van Jezus, gesproken tot Martha: ‘Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen; maar één ding is nodig’ (Luk. 10:41, 42). Ge hebt te veel belangstelling, terwijl ge misschien in het geheel geen belangstelling hebt. Gij weet te veel, terwijl ge misschien heel weinig maar weet. Maar dat eigen, dat eigen, dat moet dood. En als dát sterft, dan leeft men. ‘Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij liefgehad heeft en Zichzelven voor mij overgegeven heeft’ (Gal. 2:20). Sla een blik in uw hart, en zie dan eens om u heen. Gij begint straks weer mensen te ontmoeten, morgen nog veel meer. En let dan eens op, let eens op uzelf en let eens op al degenen die u ontmoet, en dan zult u vinden: mensen die zichzelf zoeken. En dat is nu de grote ellende van ons. Daarom staat er: ‘Zoekt Mij, zoekt Mij, en leeft’ (Amos 5:4).

	Is wat ik u vanmorgen heb mogen prediken, waarheid geworden voor u, in u? Het is er heus niet mee gedaan wanneer we zo het een en ander ervan kunnen vertellen… Denk dat toch niet! Het is niet goed wanneer wij een bekering kunnen vertellen. Dan kan het nog zeer verkeerd liggen. Het is goed als de Geest der waarheid, de Heilige Geest, in onze harten getuigt dat het goed is: ‘Die in den Zone Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven’ (1 Joh. 5:10).

	Wij moeten vrij worden. Ik heb in het begin gezegd: God heeft goede, rechtvaardige, heilige en vrije mensen geschapen. En als een mens in Christus gelooft, dan heeft hij dat terug. Dan is hij een goed mens, een rechtvaardig mens, een heilig mens, een vrij mens. Vrije mensen moeten we zijn. We moeten voelen dat er krachten in ons werken waardoor we in staat worden gesteld om onszelf, onze naaste, de wereld en de machten der duisternis te overwinnen – krachten in ons werken. En dát alleen is dan het gelukkige leven.

	Heb niet te doen met de zonde. De zonde brengt een onuitsprekelijke ellende teweeg, een onuitsprekelijke ellende, afgezien nog van de schuld die ze maakt. Ze veroorzaakt zo’n ellende, ze werkt zo verwoestend! Terwijl het voor ons goed en schoon en lieflijk kon wezen, laten we het door de zonde alles verwoesten. Daarom, heb niet te doen met enige zonde. Maar als ge gezondigd hebt, belijd ze dan, belijd ze. En belijd ze onmiddellijk, zo gauw mogelijk, en zie, dat ge komt bij het bloed van Christus. Laat u niet ophouden met de gedachte dat uw zonden te groot en te zwaar zouden wezen, want dat is alles leugen en bedrog. ‘Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonde’ (1 Joh. 1:7). Maar de zaak is of we de zonde kunnen bekennen, en of wij ervan verlost wensen te worden. Dát is de zaak! Vlucht tot Jezus, volg de Heere!

	Kom in betrekking tot uw levenslot er niet met uw verstand tussen; gij zijt een dwaas. Laat u in uw levenslot besturen door God. Hij weet wat goed voor ons is, en wij weten dat niet. En wie op God vertrouwt, dien deert geen kwaad; zijn tent zal veilig wezen (Ps. 91:5 ber.). En hiervoor behoeft men niet naar een ander land te reizen. Abram heeft het gedaan, maar op Gods bevel. Daar waar men zit, daar waar men staat, daar waar men woont, daar waar men is, dáár kan men gelukkig zijn met God. En buiten God is het altijd ongeluk, rampzaligheid.

	Amen.

	 

	Gebed:

	Ach, Heere, we voelen dat er niet veel gezegd is, dat de dingen rijker, rijker aan inhoud zijn. Vergeef het ons, maar zegen wát er gezegd is. Want zeker is er gezegd dat Gij onmisbaar zijt, in alle omstandigheden, voor dit en voor het toekomende leven, voor het lichaam en voor de geest, voor het tijdelijke en voor het eeuwige. O, doe het ons bedenken! Laat ons het gemis van U zien en beschreien. Doe ons verstaan dat het een gemis is dat vervuld kan worden, dat alle gemis kan vervuld worden. Maar doe ons weten dat vervulling te zoeken in zonde, in de wereld, in de eigengerechtigheid, in eigen wegen, zo gevaarlijk, verkeerd en verwerpelijk is. Doe ons weten dat dat alles eindigt in ondergang, in ondergang van onze arme ziel, in ondergang ook van ons lichaam.

	Gij hebt ook gehoord, Heere. Vergeef het zondige, en wil het gebruiken. Waartoe? Dat wensen we aan U over te laten. Maar vervul slechts Uw belofte: ‘Het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen hetgeen dat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.’

	Doe ons het overdenken op deze dag. Leer ons het kostelijke van het snode uit te trekken. Leer ons het kaf van het koren te scheiden, en leer ons gebruik te maken van het goede.

	Geleid ons op de weg. Denk aan ons, denk aan onze kinderen, denk aan onze kleinkinderen. Denk aan ons volk. Heere, alles en iedereen heeft U nodig, en zonder U gaat het met niets en met niemand goed.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 84:5 en 6.


Zesde predikatie, 12 februari 1956

	

	Gezongen:Psalm 146:1, 2 en 3.

	Gelezen:De Wet des Heeren; Johannes 3:1-21.

	

	Gebed:

	O, heerlijk, algenoegzaam en aanbiddelijk Opperwezen, eeuwig, enig en drie-enig God, uit Wie en door Wie en tot Wie alle dingen zijn, Die goed zijt en goed doet en nooit anders doet dan wat goed is, doe ons met een verlevendigd hart naderen tot U, en onze behoefte aan U bekendmaken.

	Gij hebt ons bewaard, zodat we door Uw goede voorzienigheid met elkander aan deze plaats mogen vergaderd zijn en een uitgezochte ure mogen beleven. Het is immers geweest en het is nog en het zal altijd blijven: ‘Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer’, der legerscharen God, zijn mij Uw huis en tempelzangen!’ Wat horen we in de wereld? Welke stemmen worden gevonden in ons hart? Het is alles verwerpelijk, dwaasheid, enkel dwaasheid en onkunde. Nu, breng ons tot onszelf, en trek ons tot U, tot U bij Wie de fontein des levens is, in Wiens licht wij het licht aanschouwen.

	Er zijn er die het voorrecht niet genieten dat wij nu hebben. Denk aan onze zieken. Het schijnt dat er bij sommigen enige beterschap is ingetreden. Dat het werkelijkheid moge zijn, en dat ze in beterschap mogen toenemen. Maar ook dat ze de behoudenis hunner ziel mogen gezocht en gevonden hebben. Want wat baat het een mens of hij de gehele wereld gewint, dus ook een goede gezondheid, en hij lijdt schade aan zijn onsterfelijke ziel. Ach, doe nog in menig hart het licht opgaan.

	Gedenk ons volk, de regering, de koninklijke familie, de volkeren. Gedenk Uw Gemeente. Gij weet waar ze is. Sterk haar in het allerheiligst geloof. En wilt U ons dan in deze ogenblikken uit loutere goedheid nog een zegen bereiden, niet in het gericht tredende met ons, niet met ons doende naar onze zonden.

	Amen.

	

	Gezongen: Psalm 141:1, 2 en 3.

	

	Gij weet, toehoorders, dat we enige malen tot u gesproken hebben over het 16e vers van het derde hoofdstuk van het Evangelie van Johannes. Vanmorgen willen we onze overdenking van deze woorden besluiten met stil te staan bij het tweede gedeelte van dit vers, bij de woorden:

	

	‘Opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’

	

	‘Opdat een iegelijk.’ Let hierop, en zeg: ‘Hier behoor ik ook bij. Als het een iegelijk is, dan ben ik het ook.’ God is Mens geworden, en heeft in Zijn menselijke natuur door lijden en gehoorzamen de zaligheid verworven. Het is zoals we het vinden in de 68e Psalm: ‘Die God is onze zaligheid. Sela’ (vs. 20). En wat is het nu met deze zaligheid? We worden er op gewezen, ze wordt ons aangeboden, voor de voeten gelegd. Van uitsluiting is hier geen sprake. Een mens mag zichzelf uitsluiten – door allerlei drogredenen, want Salomo zegt: ‘Dit heb ik gevonden, dat God den mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben vele vonden gezocht’ (Pred. 7:29) – maar God sluit niemand uit. ‘Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God en niemand meer’ (Jes. 45:22). Spel deze woorden, overdenk ze, en zie dat ge er moed uit grijpt. Eindig dan niet in de woorden, zoals zoveel mensen doen, maar eindig in de Spreker, dat is: in God, in een drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Het zou groot zijn. Vindt u ook niet? Het zou groot zijn, want wie dat doet, die is gelukkig. En wie het niet doet, kan geen geluk vinden, nergens, en in geen ding. Daarom staat er: ‘Opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ En als u dit deelachtig zijt, prijs het maar aan, want uw naaste kan op geen andere manier gelukkig worden. Spreek er maar van, maar doe het onder de invloed van de Heilige Geest, want anders legt het geen beslag.

	‘Opdat een iegelijk die in Hem gelooft.’ Over het geloof hebben we dikwijls gesproken. Als we nog wat leven, zullen we het misschien nog weleens doen. En dit is begrijpelijk, want dat heeft men in de tijd van de Reformatie goed begrepen: ‘het geloof (of: door het geloof) alleen’. Dat leert de Schrift zo duidelijk: die gelooft, heeft het; die niet gelooft, heeft het niet.

	Het geloof heeft een voorwerp. En een mens kan niet geloven als hij dat voorwerp niet kent. Wat is dan het voorwerp van het geloof? Dat is de Heere Jezus met al wat door Hem verworven is. Want de Heere Jezus is nooit van Zijn schatten gescheiden. Waar Hij is, daar zijn ook de weldaden die Hij verdiend heeft. De Heere Jezus is het voorwerp van het geloof, maar niet met uitsluiting van de Vader en de Heilige Geest. Als iemand gelooft, dan gelooft hij in God drie-enig: Vader, Zoon en Heilige Geest, Die tezamen één God zijn, één in Wezen, drie in Personen. Maar nu moet u niet trachten met uw verstand daar in te dringen! U moet het u maar laten zeggen door het Woord en door de Geest. En als dat gebeurt, dan hebt u er een goed begrip van, en dit begrip zal al helderder worden. Maar ofschoon God drie-enig het voorwerp van het geloof is, zo moeten wij toch wel weten dat wij alleen in Christus een toevlucht hebben, een toegang hebben tot God. ‘Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij’ (Joh. 14:6). 

	De wereld wil God zomaar leren kennen. Dat is nooit gelukt. Er is nooit een wijsgeer geweest die voldoening met zijn onderzoek gevonden had, want er staat immers: ‘Mij zal geen mens zien en leven’ (Ex. 33:20). En nu wil men het Woord, men wil de Heilige Schrift wel opzij duwen, en eigen verstand en inzichten daarvoor in de plaats stellen, maar dat helpt niet, het gelukt niet. En men moet eindigen met te voelen dat men het niet weet. De christelijke religie is een zaak van het geloof. Maar het geloof is wel een wetenschap, een diepe wetenschap, een vaste wetenschap. Deze wetenschap is en ze blijft, ze blijft tot in alle eeuwigheid. Dus het is wel een zaak om te begeren, nietwaar, om er naar uit te zien, om er om te bidden, om er om te roepen, om er wat moeite voor over te hebben, ofschoon als het geloof geschonken wordt, er geen inspanning van onze kant nodig is, want: ‘Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden’ (Zach. 4:6).

	Het geloof is voor de zondaar. Christus is voor de zondaar. Men maakte eens aanmerking dat de Heere Jezus omgang had met tollenaren en zondaren. ‘Ach,’ zo sprak de Heere Jezus, ‘Ik ben een Medicijnmeester, maar een medicijnmeester moet zich toch bewegen tussen de zieken! Die gezond zijn, hebben den Medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn’ (Matth. 9:12). En zondaren zijn mensen die de zonden voelen. Zondaren zijn mensen die de veroordeling in hun geweten hebben. Er staat in Galaten 3 vers 10: ‘Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der Wet, om dat te doen.’ En dát weet een zondaar. En zo is het hem bekend, goed bekend, dat hij voor God niet kan bestaan zoals hij is en met wat hij heeft of meent te bezitten.

	Een zondaar is iemand die het geprobeerd heeft. Ach, wat heeft hij zich ingespannen. Een zondaar had geen vrije tijd, want als hij gewerkt had, dan was hij bezig met zijn bekering, ofschoon hij niet wist wat de bekering is. Een zondaar heeft geen vrije tijd. Een zondaar is bezig, bezig, en hij is altijd bezig. En als er ogenblikken of dagen van verslapping komen, dan wordt hij weer opgewekt, want het dringt. Het gaat om een eeuwigheid. Het gaat om een eeuwig wel of een eeuwig wee. En dat zijn geen frasen, werkelijkheid is het! Maar hoe hij het ook al probeerde, het gelukte hem niet. Een zondaar is uitgewerkt; de grond is hem onder de voeten weggezonken, en hij staat doodwaardig voor God.

	Een mens die gelooft, heeft een openbaring ontvangen. Wat is hem dan geopenbaard? Het heilgeheim, het heilgeheim dat u vindt in Johannes 3 vers 16: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ Dat wil niet zeggen dat zijn aandacht op deze tékst gevallen is. Maar de inhoud van deze tekst en van zoveel andere teksten, de inhoud is hem geopenbaard, zodat hij een openbaring ontvangen heeft van God in Zijn Zoon, door de Heilige Geest. Of een mens weten kan of hij deze openbaring ontvangen heeft? Stellig! Stellig! Hij ziet God en hij hoort God.

	Een mens die gelooft, is nu door dit gezicht, door deze kennis, onwederstandelijk – dat is zó dat hij het niet kon verhinderen – tot God getrokken, tot Christus. Door Christus is hij gekomen in de gemeenschap Gods, en dáár heeft hij het gevonden.’t Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, naar Zijn vreeverbond, getoond’ (Ps. 25:7 ber.). Het is alles zo groot, zo onverwacht! ‘Ik had de dood verdiend, en ik ontving het eeuwige leven’, zegt zo iemand, en hebben ze allen gezegd – onverwacht, ongedacht. Hier leerde de apostel Paulus wat hij later uitgedrukt heeft in deze woorden: ‘Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God’ (2 Kor. 3:5). En zo wordt men dan ook in staat gesteld om het Gode toe te schrijven. Hier ziet een mens wat dezelfde apostel heeft doen zeggen: ‘Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen’ (Rom. 11:36).

	Die gelooft, heeft zijn verwachting, vanaf dit ogenblik, vanaf het ogenblik van openbaring, van de Heere. Daarom kan hij met een ander zo weinig overweg. Want als er zaken van gewicht besproken worden, zaken die het leven raken, dan kan het zijn dat het schijnt dat ze hetzelfde zeggen. Ze zeggen toch nóóit hetzelfde. En waarom niet? Omdat een mens buiten de genade met zichzelf alleen rekent, al haalt hij er ook het Goddelijke Wezen bij. Maar een begenadigde rekent tenslotte alleen met God.

	Een mens die gelooft, heeft de liefde Gods in zijn hart uitgestort, en vanaf het ogenblik van de openbaring heeft hij een strijd, een strijd tegen – ik mag niet zeggen: tegen zichzelf, want hij, zijn persoonlijkheid, is gered; hij, zijn persoonlijkheid, zondigt niet – maar die gelooft, heeft een strijd tegen vlees en bloed, dat hij nog met zich omdraagt. En dat is een groot stuk van zijn ellende. Bij de onbegenadigde heeft tenslotte altijd een ander of iets anders het gedaan. De begenadigde heeft met zichzelf te doen, te kampen. Hij zegt: ‘Ik ben de man.’ Zo blijft het: ‘Ik ben de man, ik.’ Anders zou er immers geen vrede zijn. Als u iemand te beschuldigen hebt, dan hebt u het niet gemakkelijk, want aan deze beschuldiging zit nog veel vast. Tenslotte zou u maar willen dat het eens aan het licht trad dat hij de schuldige is, of dat hij er eens voor gestraft werd. Dat zijn dingen die bewijzen dat u geen vrede hebt, dat u een ellendeling bent, zonder liefde, zonder liefde Gods en zonder liefde des naasten. Daarom staat er: ‘De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede’ (Jes. 57:21).

	Die gelooft, wenst te volgen, God te volgen.

	

	Gezongen: Psalm 119:29 en 30. 

	

	Het was mijn voornemen om vanmorgen ook nog te spreken over de volgende woorden: ‘Niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe’, maar ik zal dat toch niet doen. Ik ben bang dat ik me dan ga haasten, en daar heeft niemand iets aan. 

	Ik ben blij dat ge mij niet alleen door de winterkou hebt laten gaan; ik verheug me in uw tegenwoordigheid. Maar als ik me nu ook eens mocht verheugen in uw bekering; dat zou toch nog wat anders zijn. 

	Ge hebt het gehoord: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ God heeft liefgehad. God is liefde. Verdenk Hem maar niet. Geloof het: God is liefde. Let niet op de schijn. God heeft de schijn tegen. En de waarheid heeft ook de schijn tegen. Maar u voelt wel: wat er onmiddellijk bij een wereld die in het boze ligt, ingaat, dat deugt niet, dat kan niet deugen, want de wereld ligt in het boze. En daarom: laat de schijn u niet bedriegen.

	God is liefde. Hij heeft de wereld lief. Nicodemus had misschien liever gewild dat Jezus gezegd had: ‘God heeft het uitverkoren volk, het volk der Joden lief’, want dat was tenslotte de gedachte van dat volk. Maar dat hééft Hij niet gezegd. Hij heeft gezegd: ‘God heeft de wéreld lief.’ Hoe kan dat? Wat ben ik? Wat is u? Wat is er aan ons gelegen? We zijn de hemel niet waard, en we zijn de aarde ook niet waard. Hoe kan het, dat er staat dat God de wereld liefgehad heeft? Het staat er! En Hij heeft alzo lief de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, Zijn eniggeboren Zoon. God had maar één Zoon, Zijn Beeld. En daarvan heeft Hij gescheiden willen zijn. Hij heeft, om zo te zeggen, de hemel ledig gemaakt, en Hij heeft Hem gegeven – gegeven, terwijl Hij wist dat wij Hem zouden martelen, gegeven omdat God de God der waarheid is en de waarheid liefheeft, en een Wet, die goed is, wil gehandhaafd zien, en omdat het recht eist: het dragen van de straf.

	‘Dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk…’ Wie zet de poorten voor alle mensen open? Hoor de farizeeër eens! Er is iemand op bezoek in het huis waar Jezus Zich ook bevond; en deze vrouw begint te wenen en de voeten van Jezus te kussen, te zalven en af te drogen. ‘Hm’, zegt de farizeeër: ‘indien deze een profeet ware, dan zou Hij wel weten wat dat voor een vrouw is.’ Deze vrouw kwam bij de farizeeër immers niet in aanmerking. Komt er iemand in aanmerking bij zijn naaste? Geef eens het antwoord! Komt er iemand in aanmerking bij zijn naaste? Als het er op aankomt niet. Dat is de dood van de mens. Dat is de ondergang van een mens, dat is zijn ellende. Hij heeft niet lief, en hij kan niet liefhebben tot het einde. Men kan ook niet zeggen dat hij zichzelf liefheeft, want er is eigenlijk geen sprake van liefde. Hij zoekt zichzelf. En een leven van zelfzoeking is een veroordeeld leven. Hiervan is het uiteinde waarlijk de ondergang. Dat veroorzaakt de ondergang: de zelfzoeking, de berekening, en louter de berekening: als ik zo en zo doe, enzovoort, enzovoort – dat veroorzaakt de ondergang. Men denkt daarbij niet aan zijn naaste. Egoïsme, geconcentreerd te zijn op zichzelf, het einde daarvan is ondergang, volstrekte ondergang.

	‘Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft.’ ‘Die in Hem gelooft.’ Nee, er staat niet: die te voet dwars door de Dolomieten naar Rome gaat, zoals Luther in zijn onkunde gedaan heeft. Er staat niet: die zijn kinderen opoffert aan de Moloch, aan de vuurgod. Er staat niet: die zich van al zijn bezittingen berooft, die in een klooster gaat, iedere dag alle psalmen opzegt, opleest, enzovoort. Nee, dat staat er niet! ‘Die gelooft!’

	En wat is nu geloven? Dat is feitelijk niet anders dan ‘amen’ zeggen: ‘amen’. We hebben u enige zaken van het geloof genoemd, maar we hadden het ook wel korter kunnen zeggen. Maar het wordt uitvoeriger verhaald, omdat het gevaar zo groot is dat een mens er een verkeerd gebruik van maakt. Maar men kan best zeggen: ‘Geloven, dat is amen zeggen, amen op God, en amen op de Bijbel.’ Als een mens dat met zijn hart doet, dan gelooft hij. Geloven, dat is ‘wereld’ zijn, ‘wereld’. Wie ‘wereld’ is – niets anders en niets meer – wie ‘wereld’ is, krijgt een bezoek van de Almachtige, ontvangt een openbaring van God. En zulk een openbaring veroorzaakt een zaligmakend geloof. 

	Beproef uzelf nu, beproef uzelf nu. En als ge de dingen beleefd hebt, strijd dan om dat andere toch weer niet de boventoon te laten krijgen. Dat andere – u weet wel wat dat andere is. Dat andere, dat is vlees en bloed, dat verkeerde, dat zichzelf zoeken, dat lage, dat gemene, dat vuile. Als ge de dingen beleefd hebt, strijd dan, dat dat andere weer niet de boventoon gaat voeren. En verheug u in uw God. Zoek Zijn omgang – niet als een slaaf, niet als iemand die het alles nog goed moet maken, maar als een mens voor wie het goed gemaakt is. Zoek Gods omgang als een Vriend. Geloof dat Hij een Vriend is van allen die Hem zoeken, en weet dat ge met alles bij Hem terecht kunt. Niet om van Hem te halen wat er te halen is, dát niet. Want als God u dát gaf, dan zou Hij geen God zijn. Want een mens die haalt wat er te halen is, werkt aan zijn ondergang. Niet de ere Gods zoekt hij; hij zoekt ook zijn zaligheid niet, maar hij zoekt zijn verderf. Dat wordt toch maar niet ingezien, nietwaar? Nee, bid dat de Heere u dat laat inzien.

	Als zich een gelegenheid voordoet, zeg er een woord van tegen uw naaste. En doe dat eenvoudig. Zo dikwijls heb ik u gezegd: niet preken. Niet zo hoog van de toren blazen. Dat is de Wet, dat is het eigen; dan zoekt de mens zichzelf. Dat krachtig gebed waarvan Jakobus spreekt (Jak. 5:16), dat is geen gebed waarbij men luide roept en veel grimassen maakt, zoals de Baälpriesters, volgens 1 Koningen 18. Het gebed waarvan Jakobus spreekt, het gebed van de rechtvaardige, kan wel enkel bestaan uit een zucht, uit een zucht tot God; en een woord tot zijn naaste kan wel bestaan uit iets wat u laat zien in uw oog. Het komt niet aan op veelheid van woorden, maar op echtheid. God ziet het hart aan. En wij, dwazen die we zijn, wij zien aan wat voor ogen is. 

	En volg dan de Heere, en geloof dat Hij het goed maakt, dat Hij het goed zal maken. Laat u niet in met de zonde. De zonde is enkel ongeluk! Ze onteert God en ze maakt de mens ongelukkig. Laat u niet in met de zonde. Ze wenkt, ze trekt, ze bekoort, ze heeft vele redenen – lees er de Spreuken maar eens op na – maar ze verderft. Dat heb ik ondervonden, en dat ondervindt u, en dat ondervindt de hele wereld. Het is alleen: ‘Die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den Heere. Maar die tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan; allen die Mij haten, hebben den dood lief’ (Spr. 8:35, 36). Het komt allemaal zo uit, nietwaar? Er is zo helemaal niets op aan te merken, al doet men niet anders dan aanmerking maken. Het komt alles zo goed uit. Nu, zeg in uw hart: ‘Soli Deo gloria’, Gode zij lof en dank en ere. Zeg het in uw hart, zeg het met daden.

	Amen.

	

	Gebed:

	Ach, Heere, dat is onze val, dat er niets van deze dingen bij ons overgebleven is. En wat we overdacht hebben, alleen dat richt ons op: het geloof, de Goddelijke liefde, de kracht des Geestes en de leiding des Geestes. Ach, ach, laat ons ons afwenden van onszelf, nadat we bekend hebben dat we wereld zijn en niets anders. En doe ons het oog slaan op U. ‘Zij sloegen ’t oog op God; zij liepen als een stroom Hem aan; Hij liet hen nimmer schaamrood staan.’ Dat is het! Zo liggen de dingen, en zo vinden we ze verspreid in Uw Getuigenis, en overal treffen we hetzelfde aan. In ons hart en bij de wereld treffen we het tegenovergestelde aan: haal wat ge halen kunt, neem ervan wat ervan te nemen is – toe maar. Zo wordt gesproken tot de wereld door de duivel, en in de wereld spreekt zo, meer of minder luid, de een tot de ander. Vreselijke toestand – het eindigt in oorlog, in ziekte, in gebrek en armoede, in ondergang. Hiertoe is de wereld in staat. Hiertoe is ieder mens die in de wereld leeft en haar liefheeft en volgt, in staat. Maar Gij zegt: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.’ En dat doet Ge dan ook. Iedere komende, ieder die tot U komt, ontvangt de vrede die alle verstand te boven gaat.

	O, laat ons, ouders of grootouders, hierop onze kinderen wijzen. Vreselijk, deze dingen te weten, ze niet te geloven, er zijn kinderen niet in te onderrichten. Vreselijk, zichzelf en zijn kinderen over te laten aan de wereld, en aan het verderf dat in de wereld is. Ach, erbarm U! Dat is het enige waarom we smeken kunnen. Erbarm U en zegen het woord van deze morgen nog. En behoed ons op de weg. Om Uws Naams wille.

	Amen.

	

	Gezongen: Psalm 2:6 en 7.


Zevende predikatie, 19 februari 1956

	 

	Gezongen:      Psalm 87:1, 2 en 3.

	Gelezen:      De Wet des Heeren; Lukas 16:19-31.

	 

	Gebed:

	Heere, laat ons ons laten gezeggen. Een eeuwigheid is ophanden. Of deze goed of kwaad zal zijn, het wordt ons duidelijk gezegd. Waarachtig geloof en oprechte bekering zijn de zaken die Gij wilt dat er zijn zullen, een aangrijpen van Uw gerechtigheid, Heere Jezus, en een rusten in Uw barmhartigheid, o Vader. Hoe diep zijn we gevallen. Er is een wereld waar ons hart naar uitgaat, het hart van jong en oud, van de kinderen en van de ouders, van de vrouwen en van de mannen. En de zonde doen we graag.

	O, Heere, als U Zich niet over ons ontfermt, dan doet niemand dit. De duivel doet dit niet; integendeel, hij lacht in ons verderf. En over elkander ontfermen wij ons ook niet. Alleen door U kunnen wij behouden worden. Steekt Gij Uw hand niet uit, dan gaan we voor eeuwig verloren. En wat dit te betekenen heeft, we hebben het gehoord.

	Laat ons U nodig hebben om er voor bewaard te mogen worden, nu, in het heden der genade, want straks – en dat straks kan er elk ogenblik zijn – straks is het voorbij, voor eeuwig!

	Treed met ons niet in het gericht. Erbarm U, Heere, reinig ons van het onze. Al wat in en bij ons gevonden wordt, door ons wordt gedacht, gesproken en gedaan, heeft reiniging nodig. ‘Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.’

	Doe ons een woord spreken overeenkomstig Uw getuigenis, niet naar de letter, maar naar de Geest, en wil zulk een woord in onze harten, in de harten van ouden en jongen, plaats bereiden. Laat ons niet vanhier gaan zoals we gekomen zijn. Is er nog geen bekering, laat het grote ogenblik er eens wezen. Is er bekering, doe haar niet de laatste zijn, maar een van vele bekeringen.

	Gedenk onze zieken, hen die ernstig, dodelijk ziek zijn. Richt hen op, of, is het ogenblik aangebroken, sterk hen door het geloof in U.

	Gedenk ons volk, de regering, de koninklijke familie. Ach, ach, ach, alles buiten U, alles tegen U, kerken zonder Christus, een regering zonder Christus, het Koninklijke Huis zonder Christus. O, ontferm U.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 87:4 en 5.

	 

	We spreken, mijn zeer geachte toehoorders, vanmorgen over de laatste woorden van Johannes 3 het 16e vers:

	 

	‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’

	 

	‘Niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ Het zijn deze woorden waarbij wij met elkander een ogenblik willen stilstaan. ‘Opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ Als een mens gelooft, hoe is het dan eigenlijk? Dan is de grond waarop zijn veroordeling zou steunen, weggenomen. En daarom staat er: ‘Niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ Hoe komt het dat de grond van zijn veroordeling is weggenomen? Christus is voor Hem ingetreden. Christus heeft voor hem betaald, heeft in zijn plaats en tot zijn tijdelijk, geestelijk en eeuwig voordeel, God verzoend. En God heeft het offer van Zijn Zoon aangenomen. Dat is in het kort het Evangelie. En uw Evangelie kan niet kort genoeg zijn. Het is begrepen in woorden als deze: ‘Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd’ (2 Kor. 5:19).

	‘Niet verderve.’ De Heere denkt hier aan de eeuwige dood. Denkt u weleens over de dood na? Zijt u ermee bezig? Iedere dag? Dag en nacht? Wat is er van de dood te zeggen? Wat is de dood? Er is drieërlei dood, een tijdelijke, een geestelijke en een eeuwige dood.

	De tijdelijke, lichamelijke dood is er wanneer de mens de laatste adem uitblaast. Wanneer hij dat gedaan heeft, dan zegt men: ‘Het is gedaan, hij is heengegaan, hij is gestorven, hij is dood.’ En er is smart en somtijds rumoer in het huis waar de man of de vrouw of het kind gestorven is. Het lichaam wordt verwoest, in het graf gelegd, of, als men de euvele moed gehad heeft om met een christelijke traditie te breken, verbrand, gecremeerd. En voordat dit ogenblik voor een mens aanbreekt, heeft hij al vele waarschuwingen gehad. Pijnen, ongevallen, allerlei last aan het lichaam, het waren beginselen van deze dood en tegelijkertijd voorboden. Maar, nietwaar, er wordt niet op gelet. Als de moeite maar voorbij is en als de ziekte maar genezen is en wij geen pijn meer hebben, dan is alles voorbij, vergeten. Wat is een mens! De wijdte, de diepte, de grootte van de ellende van een mens is door niemand nog uitgedrukt en zal door niemand worden uitgedrukt.

	De tweede dood is weer heel iets anders. De eerste dood hebben we al enigermate leren kennen, al zitten we hier nog. En straks zullen we hem ontmoeten. ‘Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis’ (Pred. 12:5). Maar de geestelijke dood, wat is de geestelijke dood? Wat wilt ge verstaan hebben onder de geestelijke dood? Wat hebt u hiervan leren kennen? Hier moet u niemand naspreken. U moet spreken uit ondervinding. Wat is de geestelijke dood? Het gemis van Gods beeld. Waar het beeld Gods niet is, daar is de mens geestelijkerwijze dood. En wat is het gevolg hiervan? Het gevolg hiervan is dat hij onbekwaam is tot hetgeen waartoe hij geroepen wordt. Hij wordt geroepen om God te verheerlijken en zichzelf te stellen in de dienst des Heeren. En dit kan hij niet wanneer het beeld Gods niet in hem gevonden wordt. Hebt u ooit uw godsdienst gezien? Godsdienst zonder het beeld Gods, hebt u die godsdienst ooit gezien? U zult nooit van uzelf zo gewalgd hebben, als wanneer u eens zag: uw godsdienst zonder het beeld Gods. Godsdienst zonder het beeld Gods is zo afschuwelijk, zo vol huichelarij, zo vol besmetting. Ook dit kan niet worden uitgedrukt, want wij zeggen maar wat. Wij zeggen maar wat zonder van God geleerd te zijn. En een enkele vraag: ‘Hoe weet u dat?’, doet ons verstommen – godsdienst zonder het beeld Gods!

	En dan is er een eeuwige dood. De eeuwige dood is het lijden in de hel. Als iemand eenmaal daar is gekomen, dan is er geen uitzicht meer voor hem. Misschien kunnen we hier straks nog iets van zeggen.

	‘Niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ Wat is nu het leven? Wat wordt daar toch ook verkeerd over gedacht. Leven, wat is leven? Er is wel geen begenadigd mens die hier niet eens zeer verkeerde gedachten over gehad heeft. En de godsdienstige mens heeft niet anders dan verkeerde gedachten.

	Het leven is een vrucht van vereniging met Christus. De dood is een vrucht van ons in-zijn in Adam, en het leven is een vrucht van de vereniging met Christus. Als u dit nu onthoudt, dan zult u misschien beschermd wezen tegen de valse leer van deze tijd. Het leven is een vrucht van de vereniging met Christus. Niet zodra – luister eens en ga eens na of uw hart erbij kan – niet zodra is een mens verenigd met Christus, of hij bespeurt dat hij leeft, dat hij geestelijk leeft. Hij merkt dat hij anders is dan hij was.

	Wie geestelijk dood is, zijn zonden zijn hem niet vergeven, zijn verstand is geheel gesloten, geen straal van zaligmakend licht treedt daar binnen – donker. Zijn wil is volstrekt vijandig. Hij wil niet! ‘Gij wilt tot Mij niet komen’, zei de Heere Jezus (Joh. 5:40). Zijn hart – er is niets zo onrein als een mensenhart. Zijn oordeel is op een dwaalspoor. Zijn keus is verkeerd. Alles zoals het niet moest wezen.

	Maar als nu een mens ontwaakt is in Christus door de vereniging met Hem, als hij opgestaan is in een nieuwe wereld, en zijn voeten zich bevinden op een nieuwe aarde, dan zijn zijn zonden vergeven, en zijn verstand is verlicht, zodat hij helder en klaar de dingen begint te zien. ‘Nu weet ik,’ zegt hij, ‘nu weet ik.’ Zijn hart gaat uit naar God, zijn oordeel werkt nu zuiver, zijn keuze is gevestigd. Hij zal nooit meer omzien naar een andere weg van zaligheid, nooit meer. Hij heeft heerschappij over de godsdiensten der wereld, en hij vreest niet dat iemand, door zijn mening hem te openbaren, hem met goed gevolg zal kunnen tegenspreken. ‘Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden’ (2 Kor. 5:17). En dit nieuwe leven heeft hij niet in zichzelf, maar hij heeft het in Christus. Kon hij van de Heere Jezus en de Heere Jezus van hem gescheiden worden, hij zou onmiddellijk weer zijn wat hij geweest is: dood in zonden en in misdaden. Christus is het Leven. Hij is tot de mens gekomen, en toen heeft de mens de deur voor Hem geopend, de deur van het hart. En zo is er een vereniging ontstaan tussen Christus en deze mens.

	De Heere Jezus leeft eeuwig, en omdat een gelovige het leven in Christus heeft, zo leeft ook hij eeuwig in Christus. Er zal in eeuwigheid geen scheiding komen tussen Christus en de gelovige, tussen de gelovige en Christus.

	 

	Gezongen: Psalm 84:1 en 2.

	 

	Van nature is een mens aan het verderf gewijd. Als hij sterft zonder geloofd te hebben, zonder bekering, als hij sterft zonder God, dan zal hij zonder God wezen in de eeuwigheid. Er zouden vele mensen bij deze uitspraak denken: maar dat zal ik best kunnen dragen. Maar laat men zich niet vergissen. Zeker, hier kan het verdragen worden, ofschoon ook hiertoe de kracht van God komt, want als Hij de consciëntie opent, is het gedaan met een mens. Dan rent hij naar het verderf en slaat de hand aan zijn eigen leven – dan is het volkomen gedaan met een mens.

	Maar hoe komt het dat men het godsgemis hier dragen kan, hoe komt dat? Het komt omdat we door de algemene goedheid Gods nog zoveel hier hebben. Want als een mens God mist, dan mist hij Hem toch nog niet geheel. Dat zal in de verdoemenis zo wezen. Ieder mens heeft nog de blijken van de algemene goedheid Gods. De zon gaat over hem op en de regen verkwikt hem. Hij ontvangt dagelijks zijn brood. Hij gaat naar zijn werk en heeft afleiding, en gelegenheid om er zijn god van te maken. Mensen en omstandigheden staan gereed om hem te helpen en hem uitkomsten te bereiden – hoe dikwijls! Hij ontvangt menig vriendelijk woord, vele onderwijzingen, raad. En in de hel, als hij gestorven is? Dan ontvangt hij dat niet meer. Dan is dat gedaan. Dan zal het alles gemis wezen. Nu, in dit leven is deze zaak nooit absoluut, maar als een mens niet meer werken kan, hij alleen is, volkomen alleen is, en er niemand is die naar hem omziet, kan zo’n mens hier leven? Hij zou niet kunnen leven, maar dat is nog niets vergeleken bij de verlatenheid in de hel. In de hel steekt niemand zijn hand uit naar zijn naaste. Ik heb het u voorgelezen. De vochtigheid aan het eind van een vinger werd de rijke man geweigerd, hoe ernstig hij er ook om vroeg. Daar zal niemand zich over zijn naaste ontfermen. De een zal de ander verwensen tot in dieper diepte van de hel. Ouders zullen dit hun kinderen doen en kinderen zullen dit hun ouders doen. En de toorn Gods rust op zulk een mens, onverpoosd, eeuwig. En nu moet ik niet zeggen: dat is de hel, dat is de verdoemenis, want wat de hel en de verdoemenis is, dat heeft nog nooit iemand kunnen zeggen, zomin als ooit iemand heeft kunnen bekendmaken wat de hemel is. ‘Wij kennen ten dele’, zegt de apostel Paulus (1 Kor. 13:9).

	En van deze hel heeft hij hier de voorsmaak, de beginselen: aanklacht in zijn consciëntie. Maar men let daar niet op; men acht het beter om er maar overheen te gaan, de zaak te sussen, af te doen met een kleinigheid. Maar zulke zaken zijn alleen af te doen door een waarachtig geloof in Christus, en door een oprechte bekering tot God. Een mens moet niet zomaar wat stellen, zomaar wat vaststellen. Wij moeten van de Heere geleerd zijn. En dat niet alleen, maar we moeten ook weten dat we van de Heere geleerd zijn. En we moeten de vrijmoedigheid hebben om te zeggen: ‘Dat is God, Hij is het Die zó spreekt.’ Want een begenadigd mens spreekt precies als God spreekt, omdat hij van de Heere geleerd is.

	En de begenadigde? Hij ziet God. ‘Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest’ (Gen. 32:30), ‘Wij zien Jezus’ (Hebr. 2:9), en vele andere plaatsen. De begenadigde, de mens die gelooft, ziet God. En door de aanschouwing Gods kan hij zeggen wat eigenlijk bekering is. Mensen menen, als ze een zogenaamde bekeringsgeschiedenis of een deel daarvan kunnen vertellen, dat dat de bekering is. Ze kan het wel zijn, maar dan moet er toch iets in wezen dat er dikwijls in gemist wordt: de aanschouwing Gods, en als gevolg hiervan de boete, het berouw, het leedwezen. En zonder deze zaken is er geen bekering, is er alleen maar bedrog.

	En als een mens God ziet, dan begint hij Hem te loven, te danken en te prijzen. ‘Geloofd zij God met diepst ontzag, Hij overlaadt ons dag aan dag met Zijne gunstbewijzen’ (Ps. 68:10 ber.). Dan ziet hij de inkomsten uit zijn bedrijf of door zijn betrekking of waardoor ook, dan ziet hij zijn gezondheid, dan ziet hij vele blijken van de goedertierenheid Gods, en dan eindigt hij daar niet in, dan eindigt hij niet in deze blijken, maar dan eindigt hij in God, dat is, hij bekeert zich. En dat is de bekering. ‘Weet ge niet dat de goedertierenheden Gods u tot bekering leiden?’, vraagt Paulus (Rom. 2:4). De begenadigde weet het. En allen die zich niet bekeerd hebben, zijn er onbekend mee. Het zien van God is hier door het geloof. Waar het geloof is, daar aanschouwt men de Heere. En als men de Heere niet aanschouwt, dan is er ook geen geloof. Door het geloof aanschouwt men de Heere, hier. Maar niet hierna: hierna zal men de Heere onmiddellijk aanschouwen. Wat dat teweeg zal brengen? Precies wat het aanschouwen van God door het geloof hier teweeggebracht heeft: wedergeboorte, vernieuwing dan, vernieuwing, altijd maar vernieuwing, vernieuwing zonder dat de zonde er dan nog tussen zal komen. ‘Geliefden,’ zegt Johannes, ‘nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien gelijk Hij is’ (1 Joh. 3:2). 

	Op het geloof komt het aan. ‘Ge zijt toch gelovig’, zegt de een tegen de ander. ‘We geloven toch?’, zo kunt u horen. De mensen worden zo bedrogen door de prediking van deze tijd, en de mensen laten zich zo bedriegen. Ze zijn zo lichtgelovig. Ach, al deze dingen kunnen niet uitgesproken worden. Maar weet dat we u hebben mogen waarschuwen. En als ik er straks niet meer ben, dan zullen er wolven genoeg komen. ‘Waakt en bidt, opdat ge niet in verzoeking komt’ (Matth. 26:41). En als de toestand na mijn overlijden is zoals hij nu is, dan moogt u niet één kerk bezoeken, want u wordt overal bedrogen!

	Voor een waarachtig geloof zijn twee zaken nodig. Ten eerste: een vaste, diepe overtuiging van zonde en schuld – niet alleen van zonde, maar ook van schuld, van zonde en schuld. En waar deze overtuiging is, daar zinkt de mens alles onder de voeten weg.

	En de tweede zaak is een openbaring van Christus, en van God in Christus in het hart. Waar deze openbaring niet is, daar mag de mens spreken over het Evangelie, maar dat is alles dwaasheid, alles dwaasheid, alles onrein. Er wordt gesproken in Psalm 2 van een reine leer – dit is een ónreine leer. Deze leer laat de mens zoals hij is, veroorzaakt geen wedergeboorte, geen vernieuwing, geen strijd, veroorzaakt alleen maar toename in zelfbedrog. Waar de openbaring van Christus is en van God in Hem, daar is een onwederstandelijke trekking tot God, daar is het onmogelijk dat een mens nog langer op zichzelf zou blijven. Hij wordt getrokken en hij laat zich trekken. En de gevolgen van deze trekking zijn: vereniging met de Heere Jezus en gemeenschap met God. En dat is dan het geloof. Zo begint het geloof. Dit is niet het einde, dit vindt u niet aan de top, dit is het begin. Men wil u wijsmaken dat dit het hoogste einde is, en dat lang niet alle mensen hiertoe gebracht worden, maar dat zijn leugens. Zo begint het, en de uitverkorenen worden ertoe gebracht.

	U moet nooit vragen wat een mens zegt, maar u moet uw godgeleerdheid hebben van het Woord en van de Heilige Geest. U moet diep nadenken over deze dingen. Ze moeten u op de schouders gelegd worden. Ze moeten lasten worden, lasten, zodat u er niet meer onderuit kunt. U moet vastgezet worden. Een mens wórdt vastgezet, als hij zonder enige aarzeling uitroept: ‘Ik móét bekeerd worden, ik móét bekeerd worden.’ Als u dat nooit uitgeroepen hebt in diepe ernst, en nooit leert uitroepen, dan wordt u niet bekeerd, dan gaat u verloren, voor eeuwig verloren. Voornemens? Ja, als u het met God doet. Maar anders is het zó voorbij: een morgenwolk, een vroeg opkomende dauw. Ze maken u erger, uw toestand wordt er gevaarlijker door. Als een mens zegt: ‘Ik zal, ik zal’, hetzij het tijdelijke of andere dingen raakt, dan is zijn val nabij, en dan zal hij binnenkort, zo niet onmiddellijk, tonen dat hij niet zal.

	Leer dat je kinderen! En vlei je kinderen niet, en ga voor je kinderen niet uit de weg. Bestraf ze. Onder Israël werden ongehoorzame kinderen gedood. Als er niets meer met een kind te beginnen was, dan werd zulk een kind gedood. En nu laat men ze lopen, misschien zelfs wel zonder ervoor te bidden. Wij weten niet meer wat ongehoorzaam zijn is. Ongehoorzaam zijn aan God, ongehoorzaam zijn aan onze ouders, we weten niet meer wat dat is. We weten niet dat ongehoorzaamheid een opzijzetten van God is. Als een kind ongehoorzaam is aan zijn ouders, dan zet hij niet alleen de ouders opzij, maar hij zet ook God opzij, want God heeft zijn ouders in Zijn plaats gesteld. Het is de snelle weg naar het verderf: ongehoorzaamheid. En als een ouder zijn uiterste best niet doet de kinderen te doen gehoorzamen, dan staat hij hieraan schuldig, en hij zal de straf niet ontgaan. En als een mens niet gelooft, dus ongehoorzaam is aan God, dan zet hij God opzij, Zijn waarheid zet hij opzij, en hij dringt door en hij stelt zichzelf in de plaats van God. Maar ‘wie heeft zich tegen God verhard en vrede gehad?’ (Job 9:4).

	Ge moet diep over deze dingen nadenken. En gaan ze u aan het hart – ofschoon over het algemeen een verharding gekomen is over de mensen; over de kinderen is een verharding gekomen, en daar hebben wij ouderen een hand in gehad en nóg – als u al niet geheel verhard zijt, zoek dan de eenzaamheid. Kinderen, ouderen, zoek dan toch de eenzaamheid. Doe je werk, maar ga er niet in op. Leef een matig leven. Neem er maar niet van wat er van te nemen is. Leef eenvoudig, sta naar oprechtheid, strijd tegen jezelf, verdoem jezelf en rechtvaardig God. En gebruik alleen de middelen die goed zijn. Dat is het Woord en de prediking van wat men noemt de oude schrijvers, van de klassieke vooral, van Luther en van Calvijn, van Augustinus en van vele anderen, maar vooral het Woord, vooral het Woord. Begenadigden moeten het Woord leren kennen. Naarmate een begenadigd mens het Woord leert kennen, worden zijn woorden gewichtiger, krijgen zijn woorden meer inhoud. En dat gaat hij zelf voelen, en misschien ontmoet hij hier of daar weleens iemand die dat ook gaat voelen. Onze woorden moeten in gewicht toenemen, en dat doen ze als ons leven meer en meer veranderd wordt naar het beeld Gods, want dat is het begin.

	Amen.

	 

	Gebed:

	En wat zullen we zeggen, Heere? De ellende is te groot, onze zonden zijn te verschrikkelijk. Ach, erbarm U! Als niet waar was wat Uw apostel heeft gezegd: ‘Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde’, en als er geen Geest, geen Heilige Geest beloofd was, dan zou het voor eeuwig met ons allen gedaan zijn. Laat ons bij de dingen stilstaan. Laat ons niet steunen op eigen opinie en ook niet op de opvatting van een ander, want het is tóch alles verkeerd, het is alles misgetast. Zij zullen van God geleerd zijn – is de belofte – en hun vrede zal groot zijn. Ach, doe ons staan naar de vervulling van deze belofte. En laat ons het onze kinderen en kleinkinderen voorhouden. Laat ons zeggen tegen onze bekenden en vrienden, tegen onze huisgenoten: ‘Bekeert u, want het Koninkrijk Gods is nabijgekomen.’ De zaligheid is er en de aanbieding ervan is er ook. Niemand behoeft verloren te gaan. Gaat hij toch verloren, dan zal het hem blijken dat dát zijn keuze was. Arme mens, die het verloren gaan verkiest. 

	Bekeer ons, en vergeef ons het onze. Doe ons U dankbaar zijn voor de woorden die we nog hebben mogen spreken. En vergeef ook het zondige dat deze woorden aankleefde.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 73:12.


    Colofon

	

	Ds. J.P. Paauwe
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