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  Verantwoording


  


  


  Deze uitgave bevat tien preken van ds. J.P. Paauwe naar aanleiding van de geschiedenis van Zacheüs in Lukas 19:1-10. Deze werden in 1924 en 1925 uitgesproken op dinsdagavonden in Rotterdam. De preken verschenen in de twintiger jaren in gestencilde vorm en vervolgens in druk in de bundel 1961-1963. Deze laatste uitgave verscheen ook afzonderlijk als ‘De bekering van Zacheüs’ (’s-Gravenhage, 1962).


  In de preken worden inwendige roeping, geloof en bekering uitgebreid besproken. Vanwege het grote belang van deze onderwerpen en de aansprekende wijze waarop deze behandeld worden, achten wij een nieuwe uitgave op zijn plaats.


  Bij de voorbereiding van deze uitgave is teruggegrepen op de oorspronkelijke uitgave uit de twintiger jaren. Dit verklaart sommige verschillen tussen de tekst van de huidige uitgave en die van 1962.


  De redactie


  Eerste predikatie, 29 juli 1924


  


  Gezongen:      Psalm 68:2.


  Gelezen:      Lukas 19:1-10..


  


  We wensen, mijn zeer geachte toehoorders, dit avonduur ons in de weg te stellen iets te zeggen over een gedeelte van de geschiedenis van de bekering van Zacheüs. Het ligt in ons voornemen deze gehele geschiedenis eens met u te behandelen. Het is niet wel mogelijk ze in haar geheel te bespreken op één avond, en daarom dachten we in dit avonduur uw aandacht slechts te vragen voor het tweede, derde, vierde en het begin van het vijfde vers van Lukas 19. Als de Heere ons in het leven spaart, willen we ons later in de weg stellen het vervolg met u te behandelen.


  


  ‘En zie, daar was een man, met name geheten Zacheüs; en deze was een overste der tollenaars, en hij was rijk; en zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende, klom hij op een wilden vijgenboom, opdat hij Hem mocht zien; want Hij zou door dien weg voorbijgaan. En als Jezus aan die plaats kwam…’


  


  Gezongen:      Psalm 27:5.


  


  ‘En zie…’ Met deze woorden, toehoorders, vangt de merkwaardige geschiedenis van de bekering van Zacheüs aan, en mocht het ons geschonken worden om te zien, want van nature zijn we blind. De apostel zegt in 1 Korinthe 2 vers 14: ‘Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.’ De besten van de heiligen hebben dit het diepst gevoeld, daarom wordt door hen zo hartelijk ingestemd met de woorden: ‘Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet’ (Ps. 119:18).


  ‘En zie, daar was een man.’Waar? In Jericho. Ge weet dat deze stad onder een vloek gebouwd was, geliefden (Joz. 6:26, 1 Kon. 16:34). Nochtans mocht het Evangelie er wel worden verkondigd. En waar dit Evangelie wordt aangenomen, waar men waarlijk gelooft in de Heere Jezus Christus, daar wordt de vloek weggenomen en de zegen Gods is de onze. Zo staat er in Psalm 72 vers 17: ‘En zij zullen in Hem gezegend worden; alle heidenen zullen Hem welgelukzalig roemen.’’


  ‘‘En zie, daar was een man, met name geheten Zacheüs.’ ‘Zacheüs..’ Deze naam betekent: de reine, de heilige, de zuivere. Nu, toehoorders, dat stond Zacheüs te worden. Hij was het nog niet, want van nature zijn we niet heilig, maar door en door goddeloos. Van nature zijn we niet rein, maar afschuwelijk onrein. Van nature zijn we niet zuiver, maar verschrikkelijk samengesteld, onoprecht, geheel en al onoprecht. Maar wanneer een mens krachtdadig geroepen wordt, zoals we dit later van Zacheüs zullen zien, dan komt er wat anders in hem. In de krachtdadige, heilige, onwederstandelijke roeping, ja geliefden, wat zou daar wel gebeuren? Wat dunkt u hiervan?


  Dan komt de Heilige Geest tot ons. De Heilige Geest komt in de krachtdadige roeping tot ons op een voor ons onverklaarbare wijze, geheel verborgen. Nu weet ge dat de aanwezigheid en de werking van de Heilige Geest in het hart van de uitverkoren zondaar betekent dat deze ontvangen heeft: licht en kracht. Licht om God te kennen en zichzelf, en de Heere Jezus Christus als de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6). Kracht om te doen wat de Heere voor alle dingen van ons eist, namelijk: ons te verenigen met Christus door een waarachtig geloof. Denk hier aan het woord dat u vindt in het heilig Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 6 vers 29: ‘Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem Dien Hij gezonden heeft.’


  Wanneer de Heilige Geest op de genoemde wijze tot ons genaderd is, dan worden we door Hem in staat gesteld om de werken Gods te werken, te doen hetgeen godverheerlijkend en zielzaligend is. In de eerste nadering des Geestes is de mens geheel lijdelijk, en naar de mate waarin we dit leren verstaan, verenigen we ons hartelijker met het bekende versje van Psalm 68:


  


  Uit vrije goedheid waart Gij haar

  Een vriendelijk Beschermer,

  En hebt ellendigen dat land

  Bereid door Uwe sterke hand,

  O Israëls Ontfermer! (vs. 5)


  


  Wanneer de mens dit eerste naderen des Geestes niet leert onderscheiden van het wérken door de Geest, is hij nooit in staat om van harte te getuigen: ‘Zo wij sterk zijn, daarvan hebt Gij de eer.’ Maar zo dikwijls hij dit onderscheid krijgt op te merken, wordt hij verwaardigd om ‘amen’ te zeggen op een woord als dit: ‘Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God’ (2 Kor. 3:5).


  Het is in deze weg dat het onderscheid wordt geleerd tussen de remonstrantse en de gereformeerde opvatting van de christelijke religie. Het is in deze weg dat het onderscheid wordt geleerd tussen Wet en Evangelie.


  ‘En zie, daar was een man, met name geheten Zacheüs; en deze was een overste der tollenaars.’ Tollenaren waren mensen die in een kwade reuk stonden. De echte Jood moest van de tollenaren niets hebben. Nu, geliefden, het moet gezegd worden dat de tollenaren over het algemeen het er naar maakten. Tollenaren waren mensen die zich schuldig maakten aan afpersing. Wanneer de Heere een zondaar bij uitnemendheid wilde noemen, sprak hij deze woorden: ‘Zo zij hij u als de heiden en de tollenaar’ (Matth. 18:17).


  Maar toch, toehoorders, heeft dit de zaligheid van deze man niet verhinderd. De zaligheid hangt tenslotte niet af van de mens. De grond van de zaligheid ligt in God en in Zijn eeuwige verkiezende liefde. En wie van eeuwigheid gekend is, die wordt zalig, al zou hij de slechtste van alle mensen zijn. De Heere zegt: ‘Ik zal zeggen tot het noorden: Geef; en tot het zuiden: Houd niet terug; breng Mijn zonen van verre en Mijn dochters van het einde der aarde’ (Jes. 43:6). En als dit zo niet was, wie zou er dan zalig worden? Want degenen die zalig worden, zijn allen voor hun besef nog een trapje lager geweest dan Zacheüs.


  Als het op het punt komt waar God de zondaar zaligt door een waarachtig geloof in de Heere Jezus Christus, dan is altijd het getuigenis van de zondaar geweest dat hij de slechtste en snoodste van allen was. ‘Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven’ (1 Tim.1:15, 16). Dit woord: ‘in mij, die de voornaamste ben’, is overgenomen door elk kind van God van alle tijden en van alle plaatsen. En zo gij ook een kind van God zijt, zo is het in uw hart en mogelijk ook in uw mond geweest. En hoe oprechter een mens zo kan spreken, des te beter is hij er aan toe, want de zaligheid bestaat in niets anders dan in de verhoging van de Schepper en de vernedering van het schepsel. Hoe meer de Schepper rijst, hoe groter de zaligheid wordt. Want, zoals de Kerk zegt in Psalm 62 vers 5:


  


  In God is al mijn heil, mijn eer,

  Mijn sterke rots, mijn tegenweer;

  God is mijn Toevlucht in het lijden.


  


  En als er sprake van is iets te hebben dat de Heere in de weg staat, dan zijn het meer onze deugden dan onze zonden. De zonden hebben God nooit in de weg gestaan. Wanneer men verwaardigd werd ze te bekennen, wilde God altijd Zijn barmhartigheid in Jezus Christus, de Zoon Zijner eeuwige liefde, aan de zondaar openbaren, en de belofte vervullen: ‘Komt dan, en laat ons tezamen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol’ (Jes. 1:18). En op een andere plaats staat er: Die zijn overtredingen bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen (Spr. 28:13).


  Gelooft ge dat, mensen? Dan hebt ge het ondervonden. Wie het niet ervaren heeft, gelooft het niet. Het geloof is een levend ding, een middel waardoor we tegelijkertijd worden de grootste van alle zondaren en een heilige, al is het ook de minste van alle heiligen. Zondaar te zijn voor God en rechtvaardig te zijn voor de Heere, hoeveel zal daar wel tussen liggen, geliefden? Dit is zeker, wie het bekent dat hij zondaar is, hoort van God dat hij het niet is, ofschoon hij het is en het blijft in zichzelf, maar hij is het niet in Christus. In Christus is hij rechtvaardig voor God. Vandaar dat de bruid in het Hooglied van Salomo getuigt: ‘Ik ben zwart, doch lieflijk’ (Hoogl. 1:5). Het is voor de mens het moeilijkste ding dit te leren. De godsdienstige mens neemt het zó, dat hij half zondaar, half heilige is, en deze leer heeft altijd genade gevonden in de ogen der mensen. Dat is de vervloekte leer van de Roomse Kerk. Maar geheel zondaar in zichzelf en geheel rechtvaardig in Christus, dat is de leer van de gereformeerde Kerk, en ik hoop dat u van deze Kerk lid zijt. Dat is de alleen ware, door vrije genade zalig gemaakte Kerk!


  De pracht van de antichrist, die deze dagen in de hoofdstad van ons land vertoond wordt (bij gelegenheid van het eucharistisch congres van de Roomse Kerk), is bestemd om onder te gaan, want dit is de livrei van de vorst der duisternis, waarvan geprofeteerd is in Openbaring 17 vers 4: ‘En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen, en had in haar hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen en van onreinheid harer hoererij.’ Het is dat koninkrijk waarvan we lezen in vers 18: ‘En de vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.’ Ofschoon het een neergeworpen rijk is, want de Heere Jezus Christus heeft het beest en de valse profeet (naar Openbaring 19) overwonnen, en Hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit Gods in de hoogste hemelen.


  Maar nu moeten we toelaten dat de Koning der Kerk in Nederland onteerd wordt, omdat het de Heere niet behaagt op te trekken vanwege onze zonden. Maar wanneer de Koning der Kerk Zijn sterkte zal aangetrokken hebben, dan zullen we het verstaan wat het betekent wat Zacharia profeteerde in het negende hoofdstuk vers 9: ‘Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalems; zie, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen.’ Het Rijk waarin Hij Koning is – eeuwig zij de Naam Zijner heiligheid geprezen – komt niet met uiterlijk gelaat, maar bestaat in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest.


  Toehoorders, wie nu voor God opzij kan gaan, het aangezicht kan bedekken van schaamte, en gevoelen wat het zegt: ‘Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in Uw ogen’ (Ps. 51:6), aan die mens schenkt God Zijn Christus, en het schenken van Christus is de openbaring van Gods barmhartigheid. En tot deze barmhartigheid neemt een mens door middel van het waarachtig geloof de toevlucht, om aan Zijn voeten uit te roepen: ‘Niet ons, o HEERE, niet ons, maar Uw Naam geef ere, om Uwer goedertierenheid, om Uwer waarheid wil’ (Ps. 115:1). En daar begint zulk een mens al zalig te worden, want dat ‘niet ons, o HEERE, niet ons’ is een beginsel van het leven dat de triomferende Kerk hierboven heeft; dit zijn de eerstelingen des Geestes.


  ‘En hij was rijk.’ Rijkdom, toehoorders, was en is een strik voor de meeste mensen. Wie rijk wil worden is al zich bewegende in een verkeerde richting. Om geen armoede en om geen rijkdom bidt de Kerk, maar dit is haar verlangen dat zij het brood van het haar bescheiden deel mag hebben (Spr. 30:8). Toch is rijkdom op zichzelf geen oorzaak dat een mens buiten het Koninkrijk Gods blijft. Dat de mens buiten het Koninkrijk Gods blijft, zit eigenlijk in één ding. Wat dunkt u, geliefden? In dit: hij wil niet. Ik weet wel dat de mens ook niet kan, maar als hij niet kan, is er hulp besteld, want er staat in Psalm 89 vers 20: ‘Ik heb hulp besteld bij een Held; Ik heb een Verkorene uit het volk verhoogd.’ Maar zolang de mens niet wil, is het niet mogelijk. ‘En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben’ (Joh. 5:40), zo sprak de Heere Jezus. En luidt het profetisch woord niet: ‘Indien gijlieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede dezes lands eten’ (Jes. 1:19)? Maar daarmee zeg ik niet dat we gewilligheid van onszelf hebben. Gods volk is een gewillig volk alleen op de dag van Gods heirkracht (Ps. 110:3). Nochtans is het waar dat de oorzaak van het verloren gaan ten slotte gevonden wordt in het niet willen van de mens, waarom de Heere dan ook zeggen zal: Brengt ze hier en slaat ze hier voor Mij dood, want zij hebben niet gewild dat Ik over hen Koning zou zijn (Luk. 19:27). En dit moeten we goed ter harte nemen, anders doen we nooit iets minder dan de schuld op God werpen. En ik kan u de verzekering geven, zolang de mens dit met zijn hart niet instemt, kan er van de zaligheid van zijn ziel geen sprake zijn. Ik zeg: met zijn hart. Met de mond weten we de Heere wel spoedig vrij te verklaren, maar de Heere ziet het hart des mensen aan.


  ‘En zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was.’ Toehoorders, er is wel eens gezegd dat het nieuwsgierigheid was waardoor Zacheüs werd gedreven om Jezus te zien. Ik geloof het niet, ik houd het er voor, dat Zacheüs in deze tijd gevoeld heeft dat hij een ellendig, verdoemelijk zondaar was, dat het met hem er niet komen zou, en het ontzettend zou zijn als hij zó kwam te vallen in de handen van de levende God. Verder geloven we dat Zacheüs al iets van Christus wist. Veel was dit nog niet, het was nog maar een verwarde kennis, maar we nemen toch aan dat Zacheüs op een bijzonder harttreffende wijze van Jezus gehoord had. Toehoorders, dat de kennis van Christus nog maar een verwarde kennis bij hem was, blijkt uit zijn praktijk, want aan de vrucht zult ge de boom kennen (Matth. 12:33), zegt de Heere.


  Waar men waarlijk Christus kent als God en Mens in één Persoon, in Zijn twee staten en drie ambten, Hem en de weldaden die door Hem verworven zijn, daar omhelst men Hem door een waarachtig geloof, Hem aannemende uit de hand des Vaders, opdat men door Hem gerechtvaardigd, geheiligd en verlost moge worden.


  Wat men hier nu bij Zacheüs aantreft, dat vindt men dikwijls ook bij anderen. Men heeft een zekere overtuiging van zonde en daaronder is tot ons gekomen het gerucht van Christus. Dit wordt dan wel eens genoemd: de ontsluiting in de weg der verlossing. Maar ik heb u al meer gezegd dat wij van deze term niets willen weten en dat ze ongereformeerd is. Ik geloof dat wat ik u noemde, voorkomt in de bekering van de meesten van Gods kinderen. Het spreekt vanzelf dat het ook wel voorkomt in de schijnbekering van degenen die niet uitverkoren zijn, denk bijvoorbeeld slechts aan Hebreeën 6.


  Misschien zou iemand willen vragen: ‘Dunkt u niet dat in betrekking tot deze zaak er altijd enig onderscheid zal zijn tussen de uitverkorene en degene die niet uitverkoren is?’ En dan, toehoorders, beantwoorden we deze vraag bevestigend. Wanneer een uitverkorene bij geruchte van Christus gehoord heeft, dan zal in die uitverkorene aangetroffen worden een gedurige prikkeling, waardoor hij nog meer en nog al meer gedreven wordt tot de kennis van Christus. Naarmate zo’n mens gedreven wordt tot de kennis van Christus, ofschoon Christus nog een onbekende God voor hem is, zal hij vergeten hetgeen achter is, en zal hij meer en meer ingewonnen worden om al wat door hem doorleefd werd, hetzij veel, hetzij weinig, te laten liggen. Door deze gedurige prikkeling welke wij u noemden, zal hij gedreven worden acht te geven veel meer op zijn gemis, dan op wat hij tenminste hoopt ervaren te hebben. En waar zó de werkzaamheden liggen, daar geloven we dat God begonnen is de weg te bereiden. En omdat wij de zaken zó zien en bespreken, zijn we gewoon te spreken van een voorbereidend werk. In deze dingen op zichzelf ligt in het geheel geen zaligheid, maar wanneer zo’n mens achteraf blijkt een uitverkorene geweest te zijn, dan komt tegelijk aan de dag dat deze dingen in verband stonden met zijn zaligheid.


  En wanneer ge nu weer de vraag zoudt willen doen: ‘Hoe of wanneer en op welke wijze komt aan het licht dat iemand uitverkoren is?’, dan zeg ik: Wanneer hij overgaat in God door een waarachtig geloof in Christus. En dan mag hij terugzien op de weg die de Heere tot hiertoe met hem gehouden heeft en God danken dat Hij aan de deur van zijn hart is blijven kloppen en hem de kracht gegeven heeft om de deur te openen. En met diepe droefheid zal hij denken aan het woord: ‘De stem mijns Liefsten, Die klopte, was: Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duive, Mijn volmaakte; want Mijn hoofd is vervuld met dauw, Mijn haarlokken met nachtdruppen’ (Hoogl. 5:2). Dáár is een zalig zinken en verdrinken, een eren van God en een beschuldigen van zichzelf. En als men ooit gevoeld heeft dat men de zaligheid onwaardig is, dan is men ze dáár onwaardig. Dáár zullen allen die het geleerd is uit genade zalig te worden, God drie-enig op het hoogst verheerlijken en elk voor zich zal zich dáár voor de Heere op het allerdiepst vernederen! Dit is het beginsel der eeuwige vreugde, waarvan Lodenstein1 – ofschoon ik de woorden met schuchterheid en vreze aanhaal – gezegd heeft: ‘De hemel is dat God alles is en ik niets ben.’ Het geloof in Christus is de edele genade waardoor God zó wordt verhoogd en het schepsel zó wordt vernederd.


  ‘En zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was.’ Geliefden, wanneer iemand onder de invloed van die prikkeling van binnen, waarover we zo-even spraken, evenals Zacheüs de Heere Jezus zoekt te zien, dan ondervindt hij ontzaglijk veel belemmeringen, zowel uitwendig als inwendig. De belemmeringen van Zacheüs waren deels buiten hem en deels in hem: buiten hem, want hij kon boven de schare niet uit, en in hem, omdat hij klein van persoon was. Zo ik over de belemmeringen zou gaan spreken die zo’n mens in zijn weg ontmoet, wanneer zou ik dan ‘amen’ zeggen, geliefden? Deze zijn vele en velerlei. Ik zal er enkele in het kort noemen.


  Ten eerste de omgeving. Het gebeurt zelden dat iemand met medewerking van zijn omgeving bekeerd wordt. Meestal is de omgeving er tegen: zijn gezin, op de werkplaats, degenen met wie men door zijn ambt in aanraking komt. Men moet door ontzaglijk veel heen, maar het is gelukkig en tevens een voorrecht als de dingen vroeg beproefd worden. Ook hierom geldt: hoe meer tegenheden, hoe hartelijker gezongen wordt:


  


  God baande, door de woeste baren

  En brede stromen, ons een pad. (Ps. 66:3)


  


  Bezwaren ook van innerlijke aard, waarvan ik er ook maar enkele zal noemen. De voornaamste zijn – om er iets van te zeggen, hoewel ik lust heb ze uit te breiden, doch ik kom er misschien later op terug – de voornaamste zijn: het zal voor mij niet wezen, het zal bij mij niet gaan. Hoe komt dat? De mens die vele prikkelingen van binnen heeft, wordt wel eens de grootste huichelaar voor zijn eigen gevoel en besef! Waarom? Ook dit kan ik thans niet nader uitleggen, maar er is een verklaring voor. Om het in het kort te zeggen: omdat er zulke tegenstrijdige krachten in hem werkzaam zijn, het is een ware chaos van binnen; alles woelt en werkt er door elkaar. Zo iemand kan in deze toestand zichzelf onmogelijk verklaren, hij ziet niets dan zonde, niets dan schuld.


  Reken erop, toehoorders, dat het een slecht teken is, wanneer iemand die niet door het geloof Christus ingelijfd is, de dingen zo helder ziet en zo goed beredeneren kan. Dit is het verschil met de oprechte van hart. Ieder kind van God is blij dat hij de dingen niet zo goed geweten heeft vóór hij door het geloof uit zichzelf uitgegaan is en in God overgegaan. ‘Het zal niet gaan met mij’, roept hij uit voor God en somtijds ook voor de mensen. Hij gaat gebogen onder de last van zijn schuld en zonde. Hij is te slecht om nog bekeerd te worden, het is met hem te ver gekomen, en hij verwacht in de grond niets anders dan met één klop weggestoten te worden en dat geen mens zo’n zware verdoemenis zal hebben als hij.


  Veel meer bezwaren zijn er, geliefden; zij zijn ontelbaar! En nu willen we niet zeggen dat zo’n bekommerde ziel niet bemoedigd wordt. Zulk een mens wordt meestal ondersteund door een verborgen kracht. Maar niet door die teksten die hij met alle geweld naar zich wil toehalen. Ook niet door die zogenaamde aangename prediking van onze dagen, die de mens troost, terwijl de Heere zwijgt. Niet door die prediking waarin de ‘kleinen’ niet worden geslagen en waarin de dag der kleine dingen niet wordt veracht, zo het heet. Doch, geliefden, in deze prediking wordt de ziel van de mens niet recht behandeld. Het zijn allemaal vleiredenen. Het zijn alles bedriegerijen van de mens. En ofschoon de mens het begeert, zo wordt men innerlijk niet bekrachtigd, hoewel men het niet wil toegeven, omdat men ver van zijn hart blijft leven.


  En dit is het onderscheid, dat die bekommerde mens, in wie die prikkelingen zijn, op een verborgen wijze vastgehouden wordt. Hoe weet hij zelf niet. Het gebeurt dat zo iemand neerligt en vreest dat hij nooit meer zal opstaan, maar dat hij opstaande zegt: ‘Ik weet dat God met mij bezig is.’ Maar straks weet hij het niet meer, want het krachtige gevoel van de dingen is er niet meer. Het gebeurt dat hij wil gaan vertellen aan deze of gene wat hij doorleefd heeft, en als hij dan komt bij zijn naaste om het te vertellen, weet hij niets meer te zeggen. Dat zijn de echte ondersteuningen, waardoor hij uit zichzelf uitgedreven en gedrongen wordt de onbekende Jezus, de onbekende God te leren kennen.


  


  Toehoorders, sta mij toe dat ik vroeger eindig dan ik zei te zullen doen. Ik ben nu maar gekomen tot de bespreking van het tweede en derde vers. Ik zou het zo heel gaarne op mijn gemak willen doen, en ik ondervind hoe meer tijd ik ervoor neem, hoe meer de dingen naar mij toekomen en hoe gemakkelijker het mij in het spreken wordt. En misschien gevoelt gij ook de gemakkelijkheid in het horen. Als de Heere het geeft, hopen we heden over vier weken met de bespreking voort te gaan.


  Laat nu een verlegen mens, zo hij tenminste meent daartoe te behoren, zich eens neerleggen bij hetgeen we naar voren gebracht hebben. Er wordt wel eens gezegd dat ik te weinig kom in het voorbereidend werk. Ik meen dat daar nooit veel van gezegd moet worden. Het is ook nooit de wijze van doen van de vaderen geweest om daarover uit te weiden. Ik meen dat er zoveel van gezegd moet worden dat duidelijk is wat het verschil is tussen het algemeen, niet zaligmakend werk en het voorbereidend, wel zaligmakend werk.


  Voor een bekommerd mens is het nodig dat er op aangedrongen wordt dat men Christus, Die nog onbekend is, leert kennen. Zo’n mens gevoelt het, niet omdat Christus hem geopenbaard is, maar omdat hem de indruk wordt geschonken dat de zaligheid in Christus ligt. De mens die bearbeid wordt en Christus niet kent, wordt al meer en meer in de noodzakelijkheid gedreven Christus te leren kennen, en het voornemen ligt in zijn hart niet te rusten alvorens het God behaagd heeft om Christus te openbaren.


  Geliefden, als ge dat hebben mocht, dan zult ge daarvan zelf de gemakkelijkheid hebben, want de gemakkelijkheid wordt ondervonden door de mens, naarmate hij meer aflaat te werken met eigen kracht en te wandelen naar eigen inzicht. De bearbeiding des Geestes doet hem gevoelen dat hij eigenlijk niet vooruit maar achteruit gaat, en wat hij meent te zijn hem niet bijblijft, maar ontnomen wordt. En naarmate hij meer ontkleed en aan zichzelf bekend gemaakt wordt, wordt hij al lediger en ongelukkiger in zichzelf. En dat is zijn geluk! De huichelaar is in de grond nooit gelukkig. Hij mag zich gelukkig wanen, hij mag zijn bekering verteld hebben en rijk en verrijkt zijn. Van al zijn rijkdom heeft hij echter niets dan ongemak. Maar hij die mag letten op wat God werkt in zijn hart, heeft dit tot zijn gemak, ofschoon hij altijd gevoelt dat zijn schuld onverzoend is. Dit moet hij overhouden en hij moet daarin voortgaan, zich verenigende met het profetisch woord: ‘Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen’ (Zach. 4:6).


  Ik heb wel eens in verband met de toepassing van de prediking de vraag gesteld: ‘Wat moet de mens dan doen?’ En dan heb ik, zoals wel bekend zal zijn, op die vraag somtijds geantwoord: Hoe minder ge doet, hoe beter. Ge moet er naar staan niets te doen, stil te zitten. Ge moet leren uitzien, zuchten, wachten, zolang uitzien tot ge uw ganse zaligheid laat varen en ge uw zaligheid laat aankomen op God. Zo het voor u weggelegd is, zal het u niet ontgaan.


  De mens komt erachter, als het hem gegeven wordt voor de Heere ingewonnen te worden, als hij ertoe gebracht wordt om met zijn eigen inzicht en met zijn eigen kracht niet te werken, zodat er bij hem betrekking komt op de bede van de Kerk die we vinden in Psalm 123 vers 1 en 2: ‘Ik hef mijn ogen op tot U, Die in de hemelen zit. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren, gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouwe, alzo zijn onze ogen op den HEERE onzen God, totdat Hij ons genadig zij.’ Geliefden, dat wachten, dat uitzien is het moeilijkste werk voor vlees en bloed, en het aangenaamste werk voor de nieuwe mens. Het is de groei van de nieuwe mens. Dáár wast hij op, zodat hij een hebbelijke sterkte2 in God verkrijgt. Hij is het geheel eens met de dichter van de 84e Psalm, als deze getuigt in het achtste vers: ‘Zij gaan van kracht tot kracht.’ En als dan de Heere komt en zo iemand, na die genoemde ondersteuningen, toeroept: ‘Zie, hier ben Ik’ (Jes. 52:6, 58:9, 65:1), is het dan wonder dat zulk één zo gul en hartelijk bekent: ‘Door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen’ (Ps. 89:8 ber.)? En dáár vangt iets van de zaligheid aan. Doch waarin de zaligheid wordt genoten, dat hopen we, zo de Heere wil, over vier weken met u te bespreken.


  Amen.


  


  Gezongen:      Psalm 105:3


  Tweede predikatie, 26 augustus 1924


  


  Gezongen:      Psalm 20:1 en 2.


  Gelezen:      Jesaja 55.


  


  We vervolgen, mijn zeer geachte toehoorders, de bespreking over de bekering van Zacheüs en willen aanvangen waar we voor vier weken geëindigd zijn. We vragen dan uw aandacht voor een gedeelte van Lukas 19, het vierde en het begin van het vijfde vers:


  


  ‘En vooruitlopende, klom hij op een wilden vijgenboom, opdat hij Hem mocht zien; want Hij zou door dien weg voorbijgaan. En als Jezus aan die plaats kwam…’


  


  Gezongen:      Psalm 78:1.


  


  ‘En vooruitlopende…’ Zacheüs breekt door! De moeilijkheden waren aanwezig, maar de nood was hoog. Zacheüs, toehoorders, is in deze een beeld van ieder mens voor wie de zaligheid door het geloof in Christus weggelegd is en die door de Heilige Geest wordt bearbeid.


  Zo iemand vindt op zijn weg vele en grote moeilijkheden. Ze zijn van uitwendige aard, mensen menigmaal. De naaste omgeving zoekt hem tegen te houden. Omstandigheden schijnen hem weinig gunstig te zijn. De moeilijkheden zijn ook van inwendige aard: Het zal er met hem niet komen. Hij heeft te veel, te lang gezondigd. Hij is wellicht niet uitverkoren. Zijn begin deugt niet; eigenlijk is zijn gehele weg niet goed. In zijn familie kan hij er niet één aanwijzen die door God bekeerd is. Er zijn er in zijn familie al te veel bekeerd, en het is Gods gewoonte niet om er zovelen in één familie te roepen. Hij kan het onmogelijk vasthouden wanneer hij meent ergens houvast aan gekregen te hebben; dan is hij dat toch weer kwijt vóór hij het weet. Hij heeft geen indrukken, geen gevoel genoeg van Gods toorn, van de vloek van Gods Wet, van zijn nameloze diepe ellende, waarin hij door de zonde is terechtgekomen. Toch volhardt hij. Hij is ervan overtuigd dat het verloren is, wanneer het blijft zoals het is. Maar hij wordt op een verborgen wijze ondersteund.


  'Klom hij op een wilden vijgenboom.' Zacheüs zag dat zijn toestand hopeloos was. Het was hem niet mogelijk, klein van persoon zijnde, om over de hoofden van de mensen heen te zien. ‘Maar,’ zo dacht hij, ‘het is niet zeker dat de gelegenheid om Jezus te zien, zich nog eens weer zal voordoen.’ En toehoorders, waar hij anders niet toe gekomen zou zijn, daar deinsde hij niet voor terug. Zacheüs, de tollenaar, de overste der tollenaren, klom op een wilde vijgenboom. O, toehoorders, wat zijn ze toch gelukkig voor wie Christus ten enenmale noodzakelijk is! Dán is het werk goed, wanneer er geen rust gevonden wordt buiten God en men toch dag en nacht uitziet naar de rust.


  ‘Opdat hij Hem mocht zien.’ Maar, toehoorders, wat wilde Zacheüs nu eigenlijk? Wat had hij eraan gehad, wanneer hij de Heere Jezus gezien had en niets meer? Datgene wat Zacheüs begeerde, maakt toch niet zalig? Zie, toehoorders, Zacheüs heeft zich geen rekenschap gegeven. Hij heeft dit ook niet kunnen doen. Hij wist in de grond nog niet wat hij eigenlijk miste, wat hij nodig had. Maar het voornaamste was dat Zacheüs toch Christus niet kon missen.


  Men noemt werkzaamheden zoals wij bij Zacheüs aantreffen, somtijds een toevluchtnemend geloof. Ten onrechte! Geloof, dus ook toevluchtnemend geloof, veronderstelt zaligmakende kennis van Jezus Christus. Geliefden, zolang de Zoon Gods ons in het Evangelie niet is geopenbaard, is er van een toevlucht nemen tot Hem, dus van een toevluchtnemend geloof geen sprake.


  ‘Want’, staat er, ‘Hij zou door dien weg voorbijgaan.’ Men kan niet zeggen dat het zeker is dat men zalig wordt, zo men van de middelen gebruik maakt, maar wel is het gebruikmaken van de middelen een hoogst belangrijke zaak. In de middelen is Christus. Gij moet niet vergeten dat Christus nooit gevonden wordt buiten het Woord. Wie meent Hem buiten het Woord gevonden te hebben, die heeft niet die Jezus gevonden waarvan geschreven staat: ‘Welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking’ (Rom. 4:25), maar slechts Zijn schaduw.


  Geliefden, de Moorse kamerling van de koningin van Candacé mocht het voorrecht hebben dat hij de Heere Jezus vond, maar we weten immers dat hij Hem in het Woord gevonden heeft (Hand. 8:27-39). Daarom, maak van het Woord gebruik. Acht het voorrecht groot dat ge het nog hebben moogt, maar verkeer onder de gebruikmaking van het Woord in het gevoel van uw afhankelijkheid, want er staat: ‘Zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods’ (Rom.9:16). Tracht het Woord aan te nemen in zachtmoedigheid des harten als Cornelius (Hand. 10). Zoek er uw hart voor geopend te krijgen als Lydia (Hand. 16:14). Bewaar en overleg het als Maria, de moeder des Heeren (Luk. 2:51). En wil vooral zoeken het te herkauwen als de reine dieren (Lev. 11:3).


  Geliefden, nu staat er in het begin van het vijfde vers: ‘En als Jezus aan die plaats kwam.’ Het is niet óns komen tot Jezus, maar het komen van Jezus tot ons. Trouwens, ons komen is geen komen, maar een zich ophouden op de weg. En wanneer het bleef bij ons zogenaamd komen, geliefden, de zaligheid van onze ziel zou eeuwig afgesneden blijven liggen. Om tot Jezus te kunnen en te willen komen, is het nodig dat de Heere Jezus, dat Hij Die God en Mens is in één Persoon, Die door Zijn lijden en sterven een voor God eeuwig geldende gerechtigheid heeft aangebracht, Die van de Vader commissie3 heeft om zondaren zalig te maken, ons geopenbaard wordt. Geliefden, op deze openbaring vólgt ons komen.


  Wanneer is er eigenlijk het ware komen tot Christus? Het ware komen tot Christus zegt dat een mens het ontzettend gevaar waarin hij verkeert, onder het oog heeft gekregen. Van nature zien we geen gevaar. We slapen als in het opperste van de mast en ons hart gaat uit naar de wereld, naar de zonde. Het gebeurt dat het gevaar enigermate onder het oog komt, maar dan hebben we somtijds onze godsdienst, waarin we trachten onszelf ervan te overreden, dat wij toch eigenlijk geen gevaar te duchten hebben. Maar als iemand ligt onder het zegel van eeuwige verkiezing, wordt het vroeg of laat anders met hem. Vroeg of laat krijgt hij te zien dat hij wel degelijk in gevaar verkeert om eeuwig te gronde te gaan. En nu ontstaat in zulk een ziel een alarmgeroep. Er komt in het hart van zo iemand een diepe bekommering, een bekommering die vertolkt is in de woorden van de pinksterlingen: ‘Wat zullen wij doen, mannen broeders?’ (Hand. 2:37). Deze bekommering buigt het hart, ja ook de schouders, neder.


  Het komen tot Christus veronderstelt dat iemand licht gekregen heeft in het ontoereikende van al zijn gronden. Ach, toehoorders, een mens zou het op alles wagen: op een aangenaam gevoel, een hartelijk gebed, een aangenaam samenzijn met deze of gene van Gods kinderen. Deze en andere dingen zijn al in staat om hem de gedachten bij te brengen dat hij een kind van God is. Doch wanneer hij waarlijk bestemd is het te worden, dan vaagt God die toevlucht der leugenen weg en elke toevlucht der leugenen. De uitverkorene wordt ertoe gebracht om zijn gronden weg te werpen en uit te roepen: ‘Het is buiten hoop’ (Jes. 57:10).


  Het komen tot Christus zegt: openbaring ontvangen te hebben van de Zoon Gods, van God in Christus Jezus. Gelijk we zo-even zeiden: men kan met de Heere niet werken zolang Hij voor ons verborgen is. De Heere brengt Zijn volk tot Zijn Woord, want gelijk onze catechismus zegt: De Heere vergadert Zijn Kerk ‘door Zijn Geest en Woord’ (antw. 54). En in dat Woord doet de Heere Zijn uitverkorenen Christus aanschouwen. Geliefden, de openbaring van de Zoon Gods is een hartvernederende en tegelijkertijd een levendmakende openbaring. Er ontstaat op de openbaring van Christus Jezus in en aan de ziel van de verloren zondaar een levende hoop. Bij de openbaring van de Zoon Gods ziet de uitverkorene dat zijn zonden nog kunnen vergeven worden.


  Het komen tot Christus zegt, dat de ziel geheel en al op- en ingenomen is met wat God van Zichzelf in de Zoon Zijner eeuwige liefde geopenbaard heeft. De ziel vloeit hier als het ware samen en nu ontstaat er in het gemoed wat de dichter van Psalm 27 heeft doen zeggen: ‘Eén ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de lieflijkheid des HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel’ (Ps. 27:4). Het echte, het begenadigd zoeken neemt hier een aanvang. Er ontstaat in het hart een grote liefde tot Christus, een honger en dorst naar Zijn gerechtigheid, een hoogachting voor Zijn Persoon. Het hart zegt: ‘Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden’ (Hebr. 7:26).


  Het komen tot Christus zegt: te ontvangen een gezicht van het vrije aanbod van genade in de Zoon Gods. Wanneer dit gezicht niet ontvangen is in het vrije aanbod van de genade Gods in Christus Jezus, dan blijft de mens altijd hier staan: dat hij gewillig is, maar dat God moet worden overgehaald. Heeft hij het gezicht ontvangen in het vrije aanbod van Gods genade in Christus Jezus, dan is het Evangelie hem recht ontdekt. Dan is die mens te verstaan gegeven de zin, de mening van de Heilige Geest. Want God, de eerste Persoon, als Verbondmaker aangemerkt, heeft in het Woord Zijn Christus gelegd. Met dat Woord komt Hij tot ons in de prediking van het Evangelie.


  Hierom wordt de prediking van het Evangelie de bediening des Woords genoemd (Hand. 6:4). God heeft degene die door Hem is geroepen, inwendig, en die door Hem wordt bekwaam gemaakt om het Evangelie te prediken, gesteld in Zijn gemeente, opdat het Woord, waarin door Hem Zijn Christus gelegd is, zou bediend worden.


  Wanneer nu het Woord tot ons komt door middel van de bediening, de prediking van het Evangelie, hetzij door middel van geschrift, hetzij door de levende stem, dan is tot ons gekomen op last van God: Christus met al Zijn schatten en gaven. Geliefden, Christus met al Zijn schatten en gaven is aan de voeten van de mens neergelegd, is in zijn mond gegeven, in zijn handen gegeven. Er staat: ‘Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken: namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven dat Hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden’ (Rom. 10:8, 9).


  Maar dit Evangelie wordt niet verstaan. De bedoeling Gods met Zijn Woord begrijpen we niet, en waar men deze zaak niet begrijpt, daar is het Evangelie ‘ een reuk des doods ten dode’ (2 Kor. 2:16), want men laat Christus aan zijn voeten liggen, men sluit zijn hand niet, men neemt Hem niet in de mond, men ontvangt Hem niet in zijn hart. Wanneer nu echter door de werking des Geestes het Evangelie geworden is ‘een reuk des levens ten leven’ (2 Kor. 2:16), dan heeft de Heilige Geest ons geopenbaard wat ik zo-even u heb gezegd, dat de Christus, de levende Heiland in het Woord wordt gevonden.


  Dit is de openbaring van de Zoon Gods. En nu zult ge wel begrepen hebben hoezeer door de mensen hierin misgetast wordt. Ik zeg: dit is de openbaring van de Zoon Gods.


  Het komen tot Christus betekent deze openbaring te hebben gehad. Men gevoelt dat er van een komen tot Christus geen sprake kan zijn wanneer de mens nooit deze openbaring is geschied. Want het komen tot Christus is niets anders dan de aanschouwing en de omhelzing van dit Evangelie.


  Het komen tot Christus zegt: de trekking die uit Christus komt, te ervaren, want er staat: ‘Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage’ (Joh. 6:44). En deze trekking is niets anders dan die zachte, liefelijke en onwederstandelijke werking des Geestes des levens in Christus Jezus, waardoor de zondaar nu krachtdadig door God geroepen wordende, bekwaam en gewillig gemaakt wordt om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, de Heere, alle dingen schade te rekenen en drek te achten, opdat hij Christus moge gewinnen (Filipp. 3:8).


  Het komen tot Christus, dat is Hem aan te nemen uit de hand des gezegenden Vaders, Die Hem, gelijk ons gebleken is uit hetgeen we naar voren gebracht hebben, door middel van het Woord aanbiedt. Het komen tot Christus, dat is Hem zich eigen te maken. En dit eigen maken van Christus is niets anders dan Hem in ons hart te brengen. Toehoorders, u zult misschien denken: ‘Hoe is dit mogelijk?’ Wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Dit is de kracht en de werking van het waarachtig geloof, door middel waarvan de mens Christus in het hart doet wonen en hij met zijn hart overgaat in Christus, zodat men uit Zijn volheid een ander hart ontvangt, hetwelk een hart is waarin de Wet des Heeren gegraveerd staat.


  Eindelijk, het komen tot Christus is de toe-eigening van hetgeen God voor Zijn volk in Hem weggelegd heeft, namelijk de afwassing der zonden, de vernieuwing des levens, de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, ja ook God de Vader en God de Heilige Geest.


  Zie, geliefden, dit is het komen tot Christus, en omdat hieraan alles gelegen is, omdat de zaligheid hiervan afhangt, omdat de zaligheid hierin gevonden wordt, moet ieder zich afvragen of hij zó is gekomen. Onderzoek u toch vooral nauw ten aanzien van dit punt, geliefden.


  Uit hetgeen we naar voren hebben gebracht, hebt u de gelegenheid gehad om uzelf te onderzoeken. Het voornaamste in betrekking tot deze zaak is dit: dat Christus tot ons gekomen is, anders zijn het niet dan werkzaamheden aan onze kant, maar er is nog geen geloof. Ik zeg niet dat het geheel zonder betekenis is wat we hebben, wanneer we tot Christus niet zijn gekomen. Maar zolang Christus tot ons niet is gekomen, zijn wij in gevaar van om te komen. Ik zeg alweer niet dat degenen die zulke werkzaamheden hebben, omkomen zúllen; ze zijn in geváár van om te komen. Dood en leven zijn nog niet van elkander gescheiden; wat zaligmakend en wat niet zaligmakend is, is nog niet aan het licht getreden. En bijvoorbeeld een woord als dit: ‘Die op den HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt’ (Ps. 125:1), kan iemand niet verstaan die niet waarlijk tot Christus gekomen is.


  Wanneer de Zoon Gods tot iemand gekomen is, is zo iemand er alles bij ingeschoten. Het is niet mogelijk om het komen van Christus tot ons deelachtig te zijn en niet in te stemmen met Paulus’ woorden: ‘Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen’ (Filipp. 3:8). Een oprecht gelovige behoeft zich ten opzichte van deze zaak niet één ogenblik te bezinnen. Dat ligt vlak, en dat moet ook vlak liggen, want anders kan er geen sprake zijn van het doen, van het vervullen van de Wet van Christus, waarvan de hoofdsom is: God lief te hebben boven al en zijn naaste als zichzelf (Matth. 22:37-40).


  Wanneer Christus gekomen is, dan kleeft men Hem aan in een land van vrede, maar ook, ja het meest, bij de verheffing van de Jordaan (Jer. 12:5), in een weg van druk, strijd en beproeving. Het waan-, tijd- en schijngeloof kan meestal niet tegen beproeving, ja eigenlijk kan het er nooit tegen, maar het waarachtig geloof komt het heerlijkst aan het licht, wanneer het gelouterd en beproefd wordt en het alle dingen schijnt tegen te hebben. Geliefden, ik weet niet hoe u erover denkt, maar de zuiverste uitdrukking van het waarachtig geloof acht ik vervat in een woord als dat van Job: ‘Zo Hij mij doodde, zou ik niet op Hem hopen?’ (Job 13:15), want toen Job dit uitriep, zag hij niets, gevoelde hij niets, maar het was de spraak van het beeld Gods, louter van het beeld Gods, dat in hem opgericht was. Hij sprak zo door de verborgen, wonderlijke ondersteuning die hij had in een tijd waarin het scheen alsof de belofte feilde.


  


  U zullen, als op Mozes’ beê,

  Wanneer uw pad loopt door de zee,

  Geen golven overstromen. (Ps. 68:11)


  


  Geliefden, wanneer dan de mens in het geheel geen gevoel, in het geheel geen aangename gestalte heeft en hij kan zich nochtans aan God vastklemmen, dan is dit het meest godverheerlijkend en tegelijkertijd is dit tot smart van de vorst der duisternis, wanneer deze de HEERE antwoordende zeide: ‘Is het om niet, dat Job God vreest?’ (Job 1:9).


  Wanneer de Heere Jezus Christus tot ons gekomen is, kleeft men Hem aan, niet alleen in tijden van tegenspoed naar het uitwendige, maar ook naar het innerlijke, wanneer er oude of nieuwe zonden voor ogen gesteld worden. Dit wordt gevonden in het oprecht geloof, want iemand die Christus niet kent, zegt daar: ‘Dat moet ik in orde brengen’, maar de ziel die God kent in het aangezicht van Jezus Christus, de Zoon Zijner eeuwige liefde, wordt geschonken haar zaligheid te laten staan en alles te laten aankomen op Christus, op Hem alleen. Als het de Heere belieft ons dit te leren, dan zullen wij het verstaan en niet eerder, want ‘een iegelijk die het van den Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot Mij’, zegt de Heere Jezus in Johannes 6 vers 45.


  Toehoorders, zo wij de komst van Christus tot en in onze ziel ontberen, dan moeten we in de allereerste plaats staan naar een hartgrondige ontdekking van ons gemis, want op de ontdekking van ons gemis komt het ten zeerste aan. Is een mens voor en na niet gebracht in het gemis van God, in het gemis van Zijn Zoon, in het gemis van Zijn beeld, dan is het geen wonder dat hij met een tekstwoord of met wat men noemt een aangename gestalte geholpen is. Let hierop, geliefden, en sta naar een diep in uw ziel indringende ontdekking van het godsgemis. Dat betekent niet dat men de deur uitlopen en het op de straat of onder de mensen uitschreeuwen moet. Het zuivere, echte werk Gods maakt die beweging niet. Het betekent dit: met een vlijmende smart in de ziel te gevoelen dat men God, het beeld Gods en de Zoon Gods, Die men niet kent, mist en niet missen kan.


  Sta naar deze grondige ontdekking van uw gemis en bid God dat Hij dit niet over laat gaan door een kleine hulp. Want als de mens door Gods Geest bearbeid wordt, wordt hij ook wel vertroost, bijvoorbeeld wanneer hij een indruk verkrijgt van de mogelijkheid tot zaligheid aan de zijde Gods. Hij ontvangt onderwijs dat Christus hem noodzakelijk is, ofschoon de Persoon van Christus hem verborgen blijft. Zo iemand heeft ook wel eens een onvergetelijke ontmoeting in een gesprek met één of sommigen van Gods kinderen. Maar daarmee mag de breuk tussen God en de ziel niet geheeld zijn. Integendeel, het is nodig dat deze al dieper wordt gevoeld. De onbewuste toegenegenheid tot Christus, die in de ziel wordt gevonden, moet er nog sterker door worden. Zulk een ziel moet uitzien naar en wachten op de bekendmaking van God in Zijn Zoon.


  Geliefden, we hebben nodig dat God Zichzelf in onze ziel bekend maakt. We zijn vervreemd van God, en wanneer de Heere Zich niet bekend maakt, blijven we vervreemd van Hem. We hebben reeds in de verklaring van de tekstwoorden gezegd dat deze bekendmaking nooit geschiedt buiten het Woord. We moeten nooit iets willen weten van gezichten of van die wonderlijke dingen, waarmee sommige mensen het zo druk hebben. Het ware werk is eenvoudig. De Heere brengt de mens tot Christus door Zijn Woord en Geest. De remonstrant heeft alleen het Woord en de geestdrijver heeft alleen de Geest, naar hun opvatting. Maar de gereformeerde, de van harte gereformeerde mens heeft het Woord en de Geest beide. En het is een van God geleerde, die het onderscheid weet tussen de werking van het Woord zonder meer en de werking van het Woord door de Geest.


  Onderzoek dit, geliefden. Breng eens een uurtje door in het zelfonderzoek of ge het onderscheid weet tussen de werking van het Woord op zichzelf en de werking van het Woord in de hand van de Heilige Geest. Laat zulk een ziel zich er op het diepst van overtuigd houden dat er bij hem van de ware geloofsoefening nooit iets komen kan vóór God in Christus Zichzelf wegschenkt. Dit wordt door de meesten wel anders voorgesteld, maar we moeten niet denken dat de waarheid bij de meerderheid is, integendeel, de waarheid wordt gevonden bij de minderheid. Als Gods volk acht gaf op de werking des Geestes in hun hart door middel van het Woord, zou geen van Gods volk anders spreken.


  In de belijdenisschriften van de verschillende gereformeerde kerken wordt dezelfde voorstelling van deze dingen gegeven. Ik heb een goed deel van mijn leven doorgebracht met het lezen van de geschriften van de vroegere evangeliepredikers in de Hervormde Kerk en elders, maar nooit heb ik daarin iemand aangetroffen die een andere voorstelling gegeven heeft van de dingen dan wij er u heden van gegeven hebben. Tussen Comrie en sommige anderen schijnt er enig verschil in dit opzicht te bestaan. Neemt men echter de gehele Comrie, dan wordt er volkomen overeenstemming gevonden, tenminste in hetgeen waarop het tenslotte aankomt. Maar alle anderen hebben in hun geschriften, gelijk men bij het onderzoek zien zal, zeer duidelijk geleerd dat God in Christus onmogelijk kan worden gekend, zonder in en aan de ziel geopenbaard te zijn, en dat dáár de geloofswerkzaamheden beginnen.


  Maar, zo zal misschien iemand vragen, hoe noemt u dan de werking des Geestes door middel van de Wet? Dit noemen we het voorbereidend of voorafgaand werk. En de bedoeling van de Geest daarmee is, om de uitverkorene de betekenis van het werkverbond te leren kennen, hem in staat te stellen te omhelzen dat dit door hem, vanwege de val en de ongehoorzaamheid in Adam, verbroken is, en dat in een ander verbond, het verbond der genade, de herstelling is te zoeken, namelijk in Christus Jezus, de tweede Adam, waarvan de apostel Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 21: ‘Want Dien Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.’


  Dit is de bediening der verzoening, waarvan Jesaja heeft geprofeteerd in het eerste hoofdstuk, het 27e vers, zeggende: ‘Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid.’


  Als u het alles maar rustig krijgt te overwegen en u niet te overhaast in uw oordeel te werk gaat en het de Heere behaagt u te onderwijzen door Zijn Geest, dan vlei ik mij, ja dan ben ik ervan overtuigd dat u deze dingen zó en niet anders voorgesteld zullen worden.


  Als u op goede gronden geloven moogt dat Christus tot u gekomen is, zie dan uit naar de werking des Geestes door middel van het Woord om in staat gesteld te worden opklaring te krijgen aangaande de dingen die u van God geschonken zijn, tot versterking van het geloof. De sterkte van uw geloof moet ge echter nimmer afmeten naar de sterkte van uw gevoel. Bij een sterk gevoel kan nog wel een zwak geloof zijn. Daarom roep ik u toe: sta naar opgeklaardheid van de dingen in uw ziel. Daartoe dient het Woord in de hand van de Heilige Geest. Er staat: ‘Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn’ (1 Kor. 2:12). Want het is mogelijk dat God iemand in Christus Jezus geroepen heeft, hem de zonden vergeven en hartvernieuwende genade geschonken heeft, en dat hij toch niet goed weet of de dingen waarin de zaligheid gevonden wordt, hem geschonken zijn.


  Welnu, geliefden, om hierin meerdere zekerheid deelachtig te worden, is het noodzakelijk veel de zaken voor God neer te leggen en te zoeken met de Heere over de zaken te spreken, alles te toetsen aan het onbedrieglijk Getuigenis Gods, bijvoorbeeld aan de bergrede (Matth. 5, 6 en 7). Ook is het nodig dat u acht geeft, nauwkeurig acht geeft op de vruchten, want de boom wordt aan de vrucht gekend. U moet acht geven op de vruchten van het inwendige en op de vruchten van het uitwendige leven.


  Meent u misschien dat u dit niet meer nodig hebt, sta dan naar toename in de kennis Gods, want neemt de kennis Gods toe, zo neemt onze blijdschap ook toe, gelijk door de apostel Paulus aan de Kerk Gods toegeroepen wordt: ‘Verblijdt u in den Heere allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u’ (Filipp. 4:4).


  Niets is zo ter ere Gods en niets is zo zondendodend als dit, dat de mens kan roemen, zich verlustigen en zich verblijden in God, Die het weggedrevene zoekt (Pred. 3:15).


  Amen.


  


  Gezongen:      Psalm 22:15.


  Derde predikatie, 23 september 1924


  


  Gezongen:      Psalm 119:1 en 2.


  Gelezen:      2 Timotheüs 1.


  


  We wensen, toehoorders, in dit avonduur verder te gaan met de bespreking van de bekering van Zacheüs, de tollenaar. We vragen uw aandacht voor het eerste gedeelte van het vijfde vers van Lukas 19:


  


  ‘En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende zag Hij hem, en zeide tot hem: Zacheüs.’


  


  Gezongen:      Psalm 27:5.


  


  ‘En als Jezus aan die plaats kwam.’ Het is, toehoorders, niet ons komen tot Jezus, maar Zijn komen tot ons! Ons komen is eigenlijk geen komen voordat Christus Zich aan ons geopenbaard heeft.


  Het komen tot Christus veronderstelt dat ons door Hem een aanbieding gedaan wordt. ‘Een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit den hemel niet gegeven is’ (Joh. 3:27). Deze aanbieding geschiedt in de verkondiging van het Evangelie, want het heeft God behaagd Zijn Christus met al Zijn schatten en gaven te leggen in het Woord. Waar nu het Evangelie wordt gepredikt, daar wordt in ’s Heeren Naam het aanbod gedaan van de genade Gods in Christus Jezus.


  Het komen tot Christus veronderstelt dat de mens zijn verloren toestand voor God heeft leren kennen, van zonde door de Wet overtuigd is. Zijn we niet uit alles weggeslagen, is de toevlucht der leugenen niet weggevaagd, zo weigeren we ons door God in Christus te laten zalig maken.


  Het komen tot Christus veronderstelt dat ons de Zoon Gods geopenbaard is en wij als gevolg daarvan hebben leren verstaan wat het betekent wanneer de apostel Paulus zegt: ‘God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende’ (2 Kor. 5:19).


  Het komen tot Christus veronderstelt dat we de aanbieding van de genade Gods in de Zoon Zijner eeuwige liefde van harte toegestemd hebben en gezegd hebben met de apostel Paulus: ‘Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben’ (1 Tim. 1:15).


  Het komen tot Christus is niets anders dan de aanneming van Zijn Persoon met al Zijn schatten en gaven, zoals Hij ons in het Woord van God wordt aangeboden.


  ‘En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende zag Hij hem.’ De Heere Jezus was Zacheüs gevolgd en Hij volgt al Zijn uitverkorenen. Hij beschermt hun leven, want ze zijn geboren om herboren te worden. Hij zorgt ervoor dat ze de zonde tegen de Heilige Geest niet begaan, want voor deze zonde is geen vergeving. Hij zorgt ervoor dat ze die persoon ontmoeten, met dat middel in aanraking komen, in zulk een nood geraken.


  ‘Opwaarts ziende zag Hij hem.’ Zacheüs was in de hoogte en Jezus in de laagte. De omgekeerde wereld! Toehoorders, wij staan te hoog, wij zijn geen verloren mensen. Wij zien niet klaar, wij belijden en bewenen niet de verlorenheid van ons verstand, van onze wil, van onze begeerte, van onze gerechtigheid, van onze kracht. Wij bewenen de verlorenheid van onze persoon niet. Wij denken menigmaal, nietwaar: ‘Hoe komt het toch dat de Heere Jezus tot mijn ziel niet nadert?’ Het komt omdat we niet alles hebben losgelaten en voor God niet in de dood zijn gevallen. Hoe bevoorrecht zijn allen die bezig zijn de betekenis te leren van een woord als dit: ‘Want de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen’ (Mark. 10:45).


  ‘Opwaarts ziende zag Hij hem.’ Zacheüs begeerde dus Jezus te zien, en het scheen dat hem geen moeite te groot was. Ach, toehoorders, wanneer hij nu verkregen had wat door hem gezocht werd, wat zou het hem gebaat hebben? Jezus zag Zacheüs en daarin lag het voor Zacheüs. Geliefden, de zaligheid is voor ons een verborgenheid, en wanneer ze niet aan ons wordt geopenbaard, dan gaat ze op zijn best genomen langs ons heen. En hoevelen zullen er al niet voor eeuwig in de hel liggen die in hun leven er zoiets van gezien hebben en voor wie ze nochtans verborgen is gebleven. Zie of u aangevangen hebt met uw hart te verstaan dit woord: ‘Te dier ure verheugde Zich Jezus in den geest, en zeide: Ik dank U, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U’ (Luk. 10:21).


  ‘Zag Hij hem.’ De Heere Jezus zag vele mensen, want Hij was omgeven door een grote menigte, maar Zacheüs zag Hij op een heel bijzondere wijze. Hij zag Zacheüs als een gekende van eeuwigheid, als een gegevene des Vaders, als een persoon voor wie Hij al veel had geleden en voor wie Hij nog veel meer lijden zou. Eindelijk, Hij zag Zacheüs als iemand voor wie de tijd van bekering, de bestemde tijd was aangebroken.


  ‘En zeide tot hem: Zacheüs, haast u en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.’ Maar verder dan de naam ‘Zacheüs’ willen we onze bespreking voor deze avond niet laten gaan. ‘En zeide tot hem: Zacheüs.’ Toehoorders, wanneer er dingen moeten gebeuren waaraan de zaligheid onherroepelijk vastzit, dan wordt de uitverkorene geroepen. Er staat: ‘En die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt’ (Rom. 8:30).


  ‘Zacheüs.’ De Heere Jezus noemt Zijn schapen bij name en dán is de roeping inwendig. De ziel wordt gewaar het naderen van de Heere. God is gekomen in de Zoon Zijner eeuwige liefde. Hij heeft Zichzelf verklaard in Zijn gunst, liefde en genade, en gezegd: ‘Zie, hier ben Ik’ (Jes. 52:6, 58:9, 65:1).


  In de tweede plaats: de roeping is dan krachtdadig. De aanbiedende hand Gods in Christus heeft de hand van de uitverkoren zondaar, die dor, dat is krachteloos, langs hem heen hangt, aangegrepen, en nu ontvangt ze. Ze ontvangt wat God haar aanbiedt, dat is: de Heere Jezus Christus. Ze ontvangt Zijn gunst, liefde en genade in de Zoon Gods, vergeving van zonden, reiniging des harten, een goede hoop op het eeuwige leven, en het recht en de kracht om tot God te naderen in en door Jezus Christus. Er staat: ‘Of hij moest Mijn sterkte aangrijpen, hij zal vrede met Mij maken; vrede zal hij met Mij maken’ (Jes. 27:5).


  In de derde plaats: de roeping is dan onwederstandelijk. De Heere openbaart Zich en de ziel aanschouwt Hem naar de verbondsbelofte: ‘Uw ogen zullen den Koning zien in Zijn schoonheid; zij zullen een vergelegen land zien’ (Jes. 33:17). De Heere verzegelt Zijn Woord en belofte en de ziel verzegelt dat God waarachtig is. De Heere doet een aanbod en de ziel omhelst dat aanbod. In één woord: de Heere trekt en de ziel laat zich trekken.


  In de vierde plaats: de roeping is dan een heilige roeping. Heilig in zichzelf, de ziel tonende wat heiligheid is, de ziel naar heiligheid begerig makende en eindelijk haar in staat stellende om te denken heilige gedachten, te spreken heilige woorden en te doen heilige daden. Ofschoon ze van deze heiligheid zelf niets ziet, want ze blijft bij de belijdenis: ‘Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind’ (Jes. 64:6).


  Geliefden, deze roeping nu – we hopen er bij de bespreking van het vervolg op terug te komen – deze roeping volgt op en geschiedt toch weer, althans gedeeltelijk, gelijktijdig met de overtuiging van zonde. Dit blijkt duidelijk uit het woord des Heeren: ‘Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering’ (Matth. 9:13). ‘Rechtvaardigen’ zijn mensen die óf zichzelf voor rechtvaardig houden, zoals de farizeeër uit de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar, óf die trachten hun eigen gerechtigheid voor God op te richten. ‘Zondaars’ zijn zij die niet rechtvaardig zijn naar eigen schatting, maar ook niet in staat zijn om nog één poging te doen om hun eigen gerechtigheid op te richten. Mensen dus die uitroepen: ‘Het is buiten hoop, het is buiten hoop’ (Jes. 57:10).


  Geliefden, deze roeping is uitsluitend het deel van de uitverkorenen. De niet uitverkoren mensen hebben ook een roeping, maar deze is een algemene, uitwendige, wederstandelijke roeping. Iemand die met deze roeping geroepen wordt, is alle verontschuldiging ontnomen, want de mens is verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat hij doet of laat. En daarom zal dit in de eeuwigheid voor de verdoemden zo zwaar liggen: dat zij moedwillig en vrijwillig geweigerd hebben zich door God in Christus Jezus te laten helpen. Want wanneer iemand dit weigert, dan schort het hem niet slechts hieraan: dat hij niet kan, maar daaraan schort het hem voornamelijk: dat hij niet wil. Waarom wil hij niet? Omdat hij zijn leven in iets anders zoekt en zijn leven in iets anders zoekende, zegt hij: ‘Wijk van mij, want aan de kennis Uwer wegen heb ik geen lust’ (Job 21:14).


  De uitverkorenen worden de roeping deelachtig waarover ik nu heb gesproken. Gelijk de Heere in de onbegonnen eeuwigheid hun namen geschreven heeft in het boek des levens des Lams (Openb. 13:8, 21:27), zo worden hun namen genoemd in de tijd en wel op de bestemde tijd.


  Misschien denkt iemand: ‘Het is mij nog niet erg duidelijk. Wat moet ik er dan onder verstaan als iemands naam wordt genoemd?’ Ja, geliefden, ik moet u zeggen zo het u nog niet duidelijk is, dat ik het u niet duidelijk maken kan, want denk aan het woord dat we zo-even aanhaalden: ‘Ik dank U, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard’ (Luk. 10:21).


  Zolang we met al het onze niet ondergegaan zijn, zal het ons altijd wel verborgen blijven, maar dit neemt niet weg dat we er dit van kunnen zeggen: wordt iemand geroepen met een heilige roeping, zo is het hem als hoort hij zich bij zijn naam noemen. Hij wordt niet genoemd bij de naam waarmee hij gedoopt is of waarmee hij ingeschreven staat in de registers, maar daar gaat van God iets uit, ten gevolge waarvan hij bemerkt en gelooft dat God hem niet alleen kan, maar ook wil zalig maken. Geliefden, er gaat van de Heere iets uit, ten gevolge waarvan hij verstaat hetgeen we vinden in de zevende zondag van de catechismus: ‘dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is.’ Leven, eeuwig leven geschonken! Hoe? Waar? Door middel waarvan? In Christus, de Zoon van Gods eeuwige liefde: ‘Uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil’ (antw. 21).


  Daarom is de openbaring van de Zoon Gods en de aanbieding van ’s Heeren genade in Jezus Christus feitelijk hetzelfde als de krachtdadige, heilige, inwendige roeping. Want wanneer de Heere Jezus Christus geopenbaard wordt en God in Hem Zijn genade aanbiedt, dan wordt ons immers tegelijkertijd getoond wat wij zúllen en wat wij mógen aannemen. Ja, wordt ons daarbij niet getoond dat wij eeuwig, eeuwig zalig zullen zijn, zo wij door een waarachtig geloof de aangeboden Christus omhelzen?


  Deze roeping geschiedt niet onder de Wet, maar onder het Evangelie. Zolang de Heilige Geest in de bearbeiding van de zondaar van de Wet gebruikmaakt, kan de ziel de roeping Gods in Jezus Christus niet horen. De Wet slaat neer, maar ze richt niet op; ze laat liggen. De Wet weet niet van het leven als een geschenk van vrije genade. De Wet zegt: ‘Doe dat en gij zult leven’ (Luk. 10:28), ‘en zo gij niet doet wat ik eis, zo zijt gij verdoemd.’ Gelijk er staat: ‘Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der Wet, om dat te doen’ (Gal. 3:10). Maar de roeping geschiedt onder het Evangelie. Het is door middel van het Evangelie dat God de mens opricht en hem veilig brengt in Zijn zielzaligende gemeenschap. De Wet slaat een wond en het Evangelie is voor deze wond de balsem.


  Geliefden, als het Evangelie maar niet bedekt blijft, dan komt de mens wel aan zijn zaligheid. Maar dat de mens blijft in de dood, dit is omdat het Evangelie voor hem bedekt is, want het Evangelie ‘is bedekt in degenen die verloren gaan; in dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie’ (2 Kor. 4:3, 4). O, geliefden, niet zodra is het Evangelie ontdekt, of de ziel verstaat dat wondervolle woord uit Paulus’ brief: ‘Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus’ (2 Kor. 4:6).


  De roeping, toehoorders, wordt gevolgd door het zaligmakend geloof en de oprechte bekering, gelijk we later hopen te zien, als het God belieft ons in de gelegenheid te stellen de behandeling van deze stof voort te zetten. Hier breken we af om te besluiten met een enkel toepasselijk woord.


  


  Geliefden, ge moet proberen over hetgeen we gezegd hebben veel na te denken. De dingen die wij naar voren brachten, moeten bepeinsd worden. Misschien komen u de dingen die we gezegd hebben, wat eenvoudig voor. Ge moet echter niet vergeten dat zolang ons de dingen al te eenvoudig voorkomen, we er nooit van zullen genieten. Want worden ze waarlijk verstaan, dan is er in het hart een diepe beschaamdheid, een ware droefheid en een zuivere blijdschap.


  Beschaamdheid vanwege onze hoogdravendheid. We staan onszelf in de weg en niemand zal er ooit iets van begrijpen, tenzij hij grondig begrepen heeft hetgeen we in de catechismus vinden: ‘onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad’ (vr. 8).


  Droefheid, want we zien dat we van God zulk een Hem onterende voorstelling gemaakt hebben. Wij dachten dat ons hart naar Hem uitging, en we weigerden te geloven dat Zijn hart naar ons uitging. We dachten: als het maar zo en zo gaat en wij dit en dat doen, dat het dan mogelijk gelukken zal, en we verstonden niet dat God in Zichzelf bewogen is en dat Zijn gewilligheid om ons te helpen en eeuwig gelukkig te maken onze gewilligheid om ons door Hem te laten helpen, vóórkomt. Geliefden, hebt ge al aangevangen om met de apostel Johannes te zeggen: ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft’ (1 Joh. 4:19)?


  Blijdschap, omdat we er iets van beginnen te bespeuren dat God aan ons heeft gedacht. Het behoort tot de allergrootste dingen dat men met vrijmoedigheid, hetzij bij aanvang hetzij bij voortgang, kan zeggen met de dichter van Psalm 40: ‘Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij; Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder; o mijn God, vertoef niet’ (Ps. 40:18).


  Tijd-, schijn- en waangeloof is altijd in beweging. Geen wonder, het moet zichzelf helpen. Maar waar het waarachtig geloof is, daar komt men voor en na tot stilte, om de stem Gods in Jezus Christus te beluisteren. O, geliefden, de woorden des Wijzen moeten in stilheid aangehoord worden (Pred. 9:17). Daar is doorgaans bij de mens veel te veel beweging en veel te groot rumoer. De mens behoeft zulk een rumoer niet te maken en zich niet zo te bewegen, want God behoeft niet overgehaald te worden. Wie Hem waarlijk nodig heeft en waar het hart naar Hem zich keert, daar komt Hij wel. Wat zeg ik? Nee, daar is Hij al gekomen! Waar men waarlijk het Zijne ontvangen kan, heeft Hij al plaats voor Zich en het Zijne gemaakt. Behoort het dan tot de woorden die uw innige hoogachting hebben, als er staat: ‘Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen’ (Zach. 4:6)?


  Zie dan of het telkens zó bij u wordt dat ge zegt, niet dit: ‘De dingen zijn me te eenvoudig’, maar: ‘Kon ik eens recht eenvoudig worden om de waarheid te kunnen verstaan en van harte lief te hebben.’ Het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, vooral niet in grote woorden, en ook niet daarin dat de mens hartstochtelijk over de dingen kan redeneren. Het Koninkrijk Gods bestaat in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest (Rom. 14:17).


  Waar ge dan zien kunt dat de gerechtigheid van Jezus Christus aan de grootste van alle zondaren is toegerekend, waar ge ervaart een vrede die ontstaan is in de nadering en de besprenging van het bloed van Christus, en waar ge ondervindt een blijdschap dáárover dat God zegt, zijnde Die Hij is: ‘Mijn raad zal bestaan en Ik zal al Mijn welbehagen doen’ (Jes. 46:10), en eindelijk, waar ge kunt geloven dat de derde Persoon in het Goddelijk Wezen uw Beginsel, uw Leidsman is geworden, zie geliefden, dan kunt ge het ervoor houden dat het Koninkrijk Gods tot u gekomen is. En ge zult zó laag kunnen bukken dat ge in waarheid des harten vraagt: ‘Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?’ (Hand. 9:6).


  Mijn toehoorder moet nooit vergeten dat er binnen de muren der Kerk altijd de drie volgende zaken gevonden worden. Ten eerste: een zaligmakende overtuiging van zonde, dat is: een overtuiging van zonde, waarbij getoond wordt dat het bij ons uit en gedaan is, en alles zonde is wat buiten Christus is. Ten tweede: een oprecht geloof, door de kracht waarvan we uitgaan uit onszelf en overgaan in God. En eindelijk: een ware bekering, waarbij we ons ten enenmale komen te onderwerpen aan een God Die in Christus alles tot één vergaderen zal. Zie, geliefden, waar deze drie zaken geleerd zijn en geleerd worden, daar begrijpt men de gronden van de religie en verstaat men Gods oogmerk met het ontwerpen van de raad des vredes in de stilte der eeuwigheid.


  De Heere wille het ons doen horen, want wie het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot Christus (Joh. 6:45), om in Hem te vinden: liefde, eeuwige liefde. Liefde van de Vader, liefde van de Zoon, liefde van de Heilige Geest, liefde van al wat uit God geboren is.


  En toehoorders, begrijpt ge het nog niet, weet dan dat de Heere machtig is en ook gewillig om het u te leren, om het u te doen begrijpen.


  Amen.


  


  Gezongen:      Psalm 105:24.


  Vierde predikatie, 21 oktober 1924


  


  Gezongen:      Psalm 68:2.


  Gelezen:      Jesaja 55.


  


  We wensen, zeer geachte toehoorders, de bespreking van de bekering van Zacheüs te vervolgen en vragen thans uw aandacht voor het tweede gedeelte van het vijfde vers van Lukas 19:


  


  ‘Zacheüs, haast u en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.’


  


  Gezongen:      Psalm 136:1, 2 en 3.


  


  Wanneer, mijn zeer geachte toehoorders, de tijd aangebroken is voor dingen waaraan de zaligheid onmiddellijk en onlosmakelijk verbonden is, dan wordt de uitverkoren zondaar inwendig door God geroepen.


  Deze roeping is niet anders dan een krachtdadig werk van de Geest des levens in Christus Jezus, waardoor Hij de zondaar overbrengt in de gemeenschap van de drie-enige God.


  Van nature is de zondaar zonder Christus. Om deel te hebben aan de zaligheid moet hij tot Christus komen. De Zoon Gods wordt nu wel met al Zijn schatten en gaven de mens aangeboden, van de hemel wordt hem wel toegeroepen: ‘Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God en niemand meer’ (Jes. 45:22), maar de zondaar kan niet komen. Hij is niet in staat om de door God in Jezus Christus aangeboden zaligheid aan te nemen.


  Deze machteloosheid is ten eerste in het verstand. Hij kent God niet, noch de weg tot de gelukzaligheid. Hij weet niet wat hij door de val geworden is en hoezeer hij dus Christus nodig heeft. De weg van verlossing ligt voor hem verborgen. ‘De natuurlijke mens’, zo de apostel Paulus, ‘begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden’ (1 Kor. 2:14). Deze machteloosheid is in de tweede plaats in zijn wil. Hij weigert zich door God in Jezus Christus te laten zalig maken. Hij heeft een andere weg en aan deze weg is hij zo gehecht dat hij, hoe vroom hij zich ook moge voordoen, in de grond van zijn hart zegt: ‘Wijk van mij, want aan de kennis Uwer wegen heb ik geen lust’ (Job 21:14). Er staat: ‘Het bedenken des vleses is vijandschap tegen God; want het onderwerpt zich der Wet Gods niet; want het kan ook niet’ (Rom. 8:7).


  Eindelijk, deze machteloosheid is in zijn genegenheden. Hij haat God, en hij kan niet anders dan God haten. Dat wat het Opperwezen is, zijn kan en zijn wil voor een verloren zondaar, daar staat de zondaar vreemd tegenover. Vervreemd is hij van het leven Gods en vreemdeling van de verbonden der belofte (Ef. 4:18, 2:12), en nu kan hij niet beminnen. En waar hij God niet bemint, daar stelt hij het zijne tegenover en in de plaats van hetgeen van God is.


  Maar nu komt God de uitverkoren zondaar, wanneer daarvoor de tijd is aangebroken, met Zijn Goddelijk licht genadig en gunstig te bestralen. ‘Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus’ (2 Kor. 4:6). Ten gevolge van deze bestraling leert de zondaar de dingen van het Koninkrijk Gods zien zoals ze zijn. ‘In Uw licht zien wij het licht’ (Ps. 36:10). Tegelijkertijd komt de Heere de wil te vernieuwen en deze over te buigen tot de gehoorzaamheid des geloofs, ten gevolge waarvan hij aanneemt, als een geschenk van vrije genade, hetgeen God in Christus voor hem bereid heeft.


  Geliefde toehoorders, dit is de inwendige roeping. Deze roeping is uit louter genade. De Heere roept de uitverkoren zondaar niet om iets dat Hij in hem ziet, want de Heere kan in de uitverkorene niets zien dat goed is. Wij zijn door de val en bondsbreuk in Adam uit het goede uitgevallen. Zó zijn we er uitgevallen, dat we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd zijn tot alle kwaad. Trouwens, op het ogenblik dat de inwendige roeping geschiedt, heeft de uitverkorene niets anders dan een verloren ziel en een ledige hand. ‘Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen’, zo Paulus in 2 Timotheüs 1 vers 9.


  De inwendige roeping is krachtdadig. De Heere komt hier de mens maar niet zo wat te laten zien of flauwtjes te bearbeiden, zodat er enige begeerte gevonden wordt in het hart. Nee, geliefden, maar de Heere komt hier met Zijn Goddelijk licht in het verstand van de zondaar, dat van nature duister is, door te dringen en hem tegelijkertijd te bearbeiden, zodat hij niet meer in zichzelf blijft, maar gaat uit zichzelf en al het zijne, en treedt in God en in de vrije genade des hemels, geopenbaard in Jezus Christus. ‘Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht’ (Ps. 110:3). De inwendige roeping is onwederstandelijk. Het is voor de mens die van de hemel inwendig geroepen wordt, niet mogelijk te blijven waar hij zich bevindt, geliefden. Niet dat de Heere hem sleept, want hij wordt bearbeid als een redelijk schepsel. Maar wanneer de Heere zijn verstand bestraalt, dan komen hem de dingen die door hem worden gezien – denk aan het woord: ‘Uw ogen zullen den Koning zien in Zijn schoonheid; zij zullen een vergelegen land zien’ (Jes. 33:17) – zo begeerlijk, zo schoon, zo uitnemend schoon voor, dat hij er niet vanaf kán en ook niet er vanaf wénst te blijven.


  


  Mijn hart zegt mij, o Heer’, van Uwentwegen:

  ‘Zoek door gebeên met ernst Mijn aangezicht’;

  Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen

  Alleen bij U, o Bron van troost en licht! (Ps. 27:5)


  


  De inwendige roeping is onberouwelijk. Geliefde toehoorders, de uitverkoren zondaar blijft waar hij door de inwendige roeping gebracht wordt, dat is in God, want zo de apostel Paulus: ‘God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere’ (1 Kor. 1:9). Tot staving van wat we gezegd hebben zal voldoende wezen de aanhaling van het woord uit Romeinen 11 vers 29: ‘Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.’


  Toehoorders, nu gaan we een stapje verder. ‘Zacheüs,’ staat er, ‘haast u en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.’ ‘Kom af.’ Zacheüs was geklommen, en nu moest hij weer naar beneden komen. Wij doen niet anders dan klimmen, omdat we zijn in het verbond der werken. En wanneer we van gedachten zijn dat we evangelisch werken, dan zijn we nog met de Wet bezig, tenzij we inwendig geroepen worden. Daal af, zegt de Heere, en zit in het stof, dáár, dáár is Jezus, Die door de vlakke velden rijdt en Wiens Naam Heere der heren is.


  Geliefden, Zacheüs hield zich aan de takken vast en hij moet hier alles loslaten, want deed hij dat niet, dan kon er geen vereniging komen tussen Christus en hem. Wij moeten alles loslaten en doen we dat als gevolg van een zaligmakende overtuiging van zonde, zie geliefden, dan vinden we in dit loslaten iets waaraan we in het geheel niet hadden gedacht. Want: ‘Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven’ (2 Kor. 3:5). In dit loslaten van alles vinden we de Heere Jezus Christus als het eeuwige en onveranderlijke Fundament der gehele Kerk onder onze ziel. ‘De eeuwige God zij u een Woning; en van onder, eeuwige armen’ (Deut. 33:27).


  Het wordt juist zo bevonden als de apostel Paulus het ons beschrijft: ‘Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal in den hemel opklimmen? Hetzelve is Christus van boven afbrengen. Of: Wie zal in den afgrond nederdalen? Hetzelve is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij?’ – Hebt ge het ooit gehoord, toehoorders? Wat zegt zij? – ‘Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken: namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven dat Hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden’ (Rom. 10:6-9).


  Zacheüs had wat ondernomen, en nu moest hij het ondervinden dat wat hij gedaan had, het niet doet, gelijk de Heere zegt: ‘Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden’ (Zach. 4:6).


  Eindelijk, Zacheüs hoopte een gezicht en een indruk van Christus te bekomen, en nu moest hij ondervinden dat het niet van hem afhing, maar van het eeuwig welbehagen Gods, geopenbaard in de Zoon Zijner eeuwige liefde. Geliefden, we moeten geleerd hebben of anders nog leren dat de gewilligheid Gods onze gewilligheid vóórkomt en altijd blijft vóórkomen.


  ‘Zacheüs, haast u.’ ‘Haast u.’ Daar was voor Zacheüs geen tijd meer te verliezen. En zo verloor hij ook geen tijd, gelijk blijkt uit wat volgt: ‘En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap.’ We moeten in ons hart hebben:


  


  Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan;

  Mijn voet gekeerd tot Uw getuigenissen,

  En mij gehaast die paden in te slaan,

  Waarin mijn ziel zich nimmer kan vergissen. (Ps. 119:30)


  


  En we moeten gehoorzaamheid betoond hebben aan het woord:


  


  Zo gij Zijn stem dan heden hoort,

  Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord,

  Verhardt u niet, maar laat u leiden. (Ps. 95:4)


  


  ‘Haast u en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.’ Geliefden, de Heere wacht niet totdat Hij gevraagd wordt. Ach, dan zou Hij wel moeten blijven wachten, want er is niemand die naar God vraagt. ‘Niemand zegt: Waar is God, mijn Maker, Die de psalmen geeft in den nacht?’ (Job 35:10). De Heere Jezus nodigt Zichzelf. Hij laat de uitverkorene niet alleen Zijn stem horen, maar Hij komt, Hij nadert tot de ziel, baant Zich een weg, ofschoon de deur van de ziel voor Hem gesloten is, en zegt, Zijn genade, de liefde Gods en ’s hemels eeuwige gunst tonende: ‘Zie, hier ben Ik’ (Jes. 52:6, 58:9, 65:1). Ik ben gekomen. Ik ben gekomen om u zalig te maken, want de Zoon des mensen is ‘niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering’ (Matth. 9:13).


  ‘Ik moet heden in uw huis blijven.’ ‘In uw huis.’ Waarom in het huis van deze tollenaar? Ja geliefden, waarom? Op dit ‘waarom’ is geen antwoord. Of wilt ge een antwoord, laat het dit dan wezen: omdat het God behaagde dáár te wezen.


  ‘Ik moet heden in uw huis blijven.’ ‘Blijven.’ De Heere komt. Hoor wat de bruid zegt: ‘Dat is de stem mijns Liefsten, zie Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen’ (Hoogl. 2:8). En wanneer Hij gekomen is, dan blijft Hij. ‘Naar Zijn Godheid, majesteit, genade en Geest wijkt Hij nimmermeer van ons’ (Heidelbergse Catechismus, antw. 47). Gekomen zijnde, komt hij telkens, en wanneer Hij dan weer komt, dan leeft de uitverkoren, door God in Christus begenadigde zondaar Gode. En anders leeft deze mens zichzelf, want gelijk er geschreven staat: ‘Zonder Mij kunt gij niets doen’ (Joh. 15:5).


  ‘Ik moet heden in uw huis blijven.’ ‘Ik moet.’ Daar was een noodzakelijkheid, en deze noodzakelijkheid vloeide voor Zacheüs, gelijk als bij elke uitverkorene, voort uit verschillende zaken. Ten eerste uit de eeuwige verkiezing. De verkiezing van eeuwigheid is de grond van alles. ‘Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld’, zo de apostel Paulus in Efeze 1 vers 4.


  Ten tweede, deze noodzakelijkheid vloeide uit de aanvaarding van de uitverkorenen door Jezus Christus: ‘Zij waren Uwe, en Gij hebt Mij dezelve gegeven’ (Joh. 17:6). ‘Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde’ (Joh. 17:12).


  Ten derde, deze noodzakelijkheid vloeide uit wat Christus voor Zacheüs gedaan had en nog voor hem doen zou, want het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus is niet krachteloos, waarom we op grond van het Woord stellen dat de genade particulier en niet generaal4 is.


  Eindelijk, deze noodzakelijkheid vloeide uit de liefde die er was in het hart van Christus, Die immers zegt, of in Wie God zegt: ‘Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid’ (Jer. 31:3).


  ‘Ik moet heden in uw huis blijven.’ ‘Heden.’ De bestemde tijd, de tijd om genadig te zijn was voor Zacheüs aangebroken, en deze tijd breekt voor elk van de uitverkorenen aan. Dikwijls denkt de mens die zich onder de bearbeiding bevindt: ‘Zou het werkelijk waar zijn, zou het uit God wezen?’ En als er onder ons zich bevinden in wie deze overlegging is, dan zeggen we hun dit: dat zal dán openbaar worden wanneer het ogenblik der minne, de bestemde tijd u door God gesteld om de genade te ontvangen, zal aangebroken zijn. En daarom moet u trachten om af te zien van pogingen om het eerder te weten te komen, want nooit zult ge slagen. En wanneer u te eniger tijd grond mocht menen te hebben om het ervoor te houden dat uw werk een zaligmakend werk is ofschoon ge u nog bevindt onder de voorbereidende bearbeiding van de Heilige Geest, weet dan dat ge u bedrogen hebt en ge u hebt laten bedriegen!


  Geliefden, God ziet maar op één Man, en deze Man is Zijn Metgezel (Zach. 13:7). Al wat Christus ingelijfd is, is verzegeld door de Heilige Geest, Die men dan heeft ontvangen uit de volheid van de Heere Jezus Christus. Een werk buiten Christus is door de Heere nooit verzegeld. Daar staat het beeld des Konings niet op! Ach, dan zullen we misschien wel tot aan de hemelpoort komen, maar wanneer de boodschap komt: ‘De Koning wil uw eigendomsbewijzen zien’, dan zult ge tevergeefs ernaar zoeken en dan de ontzettende ervaring opdoen die we beschreven vinden in het woord van de schrijver5 van ‘De Christenreis naar de eeuwigheid’. Daar vinden we aan het einde deze woorden: ‘En zo zag ik dat er zowel een weg naar de hel was van de hemelpoort af, als vanaf de stad Verderf.’.’


  


  Geliefde toehoorders, het komt er dan op aan dat we geroepen zijn. Zonder geroepen te zijn komt geen mens tot Christus. ‘En niemand neemt zichzelven die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aäron’, staat er Hebreeën 5 vers 4. Dit heeft daar wel betrekking op Aärons bediening, maar voor de zaak waarover we het nu hebben, geldt het ook. Niemand kan de dingen aannemen, tenzij het hem van de hemel gegeven zij (Joh. 3:27). Dat het hem gegeven is, wordt hem bekendgemaakt in de krachtdadige roeping. Want de openbaring van de Zoon Gods en de aanbieding van de genade Gods in de Zoon Zijner eeuwige liefde is hetzelfde als de inwendige roeping.


  Niemand wil tot Christus komen, tenzij hij geroepen wordt. Zeg de mens: ‘Gij moet de rustdag onderhouden, bidden, in de Bijbel lezen’, dan zal hij wanneer hij godsdienstig is, dat niet tegenspreken. Maar zeg hem nu eens: ‘Ge moet geloven’, dan komt de tegenspraak. De een zegt: ‘Maar dat kan ik niet. Het lijkt wel dat ge de algemene verzoening leert!’ Een ander zegt: ‘Het komt mij voor dat het vermetelheid van mij zou zijn. Nee, ik kan wel geloven dat het voor deze of gene is, maar ik kan niet geloven dat het voor mij zal wezen!’ Een derde zegt: ‘Ik geloven? Wat? De eeuwige verdoemenis heb ik mij waardig gemaakt, en zou ik dan met mijn onreine handen tasten aan iets van het reine offer van de Zoon Gods?’ Een vierde zegt: ‘Ach, daar zou ik nog wel aan kunnen denken als de zaken mijn ziel meer drukten, als ik meer sterke begeerte, als ik eens rechte vernedering kende. Als ik dit maar eens had en als ik dat maar eens bezat!’


  Geliefden, in de diepste grond komt dit alles uit op het zeggen van de schare: ‘Deze rede is hard; wie kan dezelve horen?’ (Joh. 6:60). Is dit hard? Wanneer men komt met de aanbieding van de genade Gods in Christus, dan zegt de mens: Dit is hard! Ach, dat is onze val, onze diepe val. Dat is de openbaring daarvan, dat wij gevallen zijnde, het bedoelen van God niet kunnen en niet willen begrijpen. En dan komt de valse leer daarbij, waarin dat geprezen wordt, ten gevolge waarvan de mens gedreven wordt, en steeds meer gedreven wordt in zichzelf, en al vaster komt te zitten in het verbond der werken. Toehoorders, wat ge zegt van een woord als dit: ‘Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden’ (Hand. 16:31), dat weet ik niet, maar dit weet ik wel: tenzij ge stapt uit uzelf en overgaat in het Goddelijk Wezen, uw ziel is voor eeuwig verloren! ‘Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden’ (Mark. 16:16).


  Misschien denkt iemand: Erkent ge dan geen werk dat voorafgaat? De Schrift erkent het allerminste werk dat voorafgaat, als men daarbij maar niet in zichzelf komt te eindigen. Een werk waarbij de mens tot het laatste toe in zichzelf blijft, wordt niet alleen door ons niet erkend, maar de Heere Zelf erkent het niet. ‘Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn, brengt ze hier en slaat ze hier voor mij dood’ (Luk. 19:27).


  Geliefden, wij moeten in de grond gebroken hebben, en anders leren breken, met elke leer waarin dit op min of meer bedekte wijze wordt tegengesproken. Want een leer waarin de noodzakelijkheid van het geloofsinzijn in Christus niet ten volle gehandhaafd wordt, is een vervloekte leer. Want ‘die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zone Gods niet heeft, die heeft het leven niet’ (1 Joh. 5:12).


  Het heeft dan ook de Heere behaagd in Zijn Woord Zich duidelijk uit te spreken. Maar dat nochtans bijna overal het tegenovergestelde geleerd wordt, acht ik een oordeel van God over een volk dat het licht der Reformatie van de 16e eeuw verzondigd heeft. Zodat nu de mens in het algemeen niet slaagt, welke pogingen hij er ook toe aanwendt, om de waarheid te verstaan gelijk ze in Jezus is.


  En daarom zegt de Heere nu tot mij en allen die het horen: ‘Zie, wat Ik gebouwd heb, breek Ik af, en wat Ik geplant heb, ruk Ik uit, zelfs dit ganse land. En zoudt gij u grote dingen zoeken? Zoek ze niet; want zie, Ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de HEERE’ (Jer. 45:4, 5). Ach, geliefden, dan zal Neerlands volk zijn overgegeven aan de duisternis, waaraan reeds zo menig volk overgegeven is buiten Nederland, een duisternis, waaraan reeds zo menig dorp, zo menige stad en zo menige kring overgegeven is onder ons volk.


  Niemand kan tot Christus komen, tenzij het hem gegeven zij van de Vader (Joh. 6:65), want de mens moet eerst worden verlicht, gelijk de dichter van de 119e Psalm bidt: ‘Geef mij het verstand, en ik zal Uw Wet houden, ja, ik zal ze onderhouden met ganser harte’ (Ps. 119:34). Hij moet eerst gewillig worden gemaakt, gelijk de bruid in het Hooglied van Salomo verklaart: ‘ Trek mij, wij zullen U nalopen’ (Hoogl. 1:4). Wanneer we het nu maar van de Vader gehoord hebben – ja, we moeten het van de Vader Zelf gehoord en geleerd hebben (Joh. 6:45) en niet alleen van de mens, dan zullen we wel tot Christus komen. Hoor wat de Kerk zegt: ‘Wij komen tot U, want Gij zijt de HEERE onze God’ (Jer. 3:22).


  Waar dan de inwendige roeping, dat krachtdadige werk van Gods Geest waardoor de zondaar overgebracht wordt in de gemeenschap Gods, noodzakelijk is, laat ons, geliefden, ernaar staan dat we onze machteloosheid leren kennen. We hebben reeds in de verklaring gezegd: de mens wil klimmen, hij wil naar boven, maar hij moet naar omlaag. Hij wil vooruit, maar hij moet terug. Hij moet terug naar het paradijs. Dáár is hij geworden een gevallen mens. Want tenzij hij geworden is wat hij is voor God, kan hij Christus’ stem niet horen. ‘De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen’ (Matth. 20:28).


  Geliefden, we moeten Gods Getuigenis onderzoeken en acht slaan op hetgeen er van de tekst aan de rand staat ter verklaring.6 Wanneer men dit deed, dan zou men zulke onschriftuurlijke gedachten en meningen over de roeping niet hebben. Want sla maar eens op wat er staat aan de rand van de u bekende woorden van Romeinen 8 vers 30: ‘En die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.’ Als ge dat doet, dan zult ge zien wat wonderlijke dingen men in deze tijd van de roeping weet te zeggen; en als ge licht ontvangt om het in te zien, zult ge bevinden dat het alles in strijd is met Gods Woord en de geloofsbelijdenis der Kerk.


  Dát is de breuk, geliefden! We zouden geneigd zijn van de kerkelijke breuk te spreken, maar het is feitelijk geen kerkelijke breuk. De breuk is dit, dat de waarheid zoals die in Jezus is, niet meer wordt verstaan. Als het alleen maar de breuk van de Hervormde Kerk was, dan was het nog niet zo erg. Wat hebben wij aan die gebouwen, aan die kerkmuren, laten die in de grond zakken en verdwijnen! Als wij de waarheid, de leer der waarheid die naar de godzaligheid is, maar mogen bezitten.


  Maar over Neerlands volk van onze dagen ligt het oordeel Gods naar het profetisch woord: ‘De waarheid is ondergegaan en uitgeroeid van hun mond’ (Jer. 7:28). De kennis der waarheid is zoek. De waarheid, voor zover die nog zuiver verkondigd wordt, wordt niet begrepen; en daarom wordt de kerkelijke kwestie niet opgelost. Want de kerkelijke kwestie is in de grond geen andere kwestie dan die van de kennis der waarheid. De kennis der waarheid is de oorzaak dat er een Kerk komt. Dit is de grondslag geweest van de Reformatie. En daarom hebben onze vaderen geleerd wat Luther heeft gezegd: ‘Met de leer van de rechtvaardigmaking door het geloof staat of valt de Kerk.’ Omdat die leer niet meer wordt gehandhaafd, en de rechtvaardigmaking van de zondaar voor God door het geloof niet als noodzakelijk wordt gesteld voor elk mens, zo ligt dáár de breuk als de oorzaak van het verval der kerk, hier en overal.


  Daarom zeggen we nog eens: We moeten bij het onderzoek van Gods Getuigenis tot God opzuchten of het Hem behagen moge de verkondiging van de zuivere leer der waarheid nog te geven, ofschoon naar ons gevoelen de tijd voor Nederland feitelijk reeds voorbij is. Nochtans zal er een overblijfsel naar de verkiezing der genade gevonden vonden, gelijk de Heere heeft gezegd. Ik denk in dit verband aan de u bekende leraar ds. Theodorus van der Groe en zijn zuster Eva, mensen aan wie de Heere geopenbaard en bekendgemaakt heeft dat er in Nederland zulk een overblijfsel zal gevonden worden. En wie weet, misschien behoort gij tot dit overblijfsel. Zucht tot God en vrees inmiddels voor Zijn gerechtigheid. Zie naar de Heere uit en vraag of het Hem moge behagen u te onderwijzen en te leiden in een rechte weg (Jer. 31:9).


  Die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die zal tot Christus komen (Joh. 6:45). Wilt ge weten of ge inwendig geroepen zijt, onderzoek of ge uw verloren toestand voor God leerde kennen en wanneer het was dat uw ziel verloren en uw hand ledig was. Als een mens voor God verschijnt, heeft hij niets dan schuld en zonde. Ge moet u afvragen of het u geopenbaard is dat het altijd buiten u in Christus ligt, gelijk de apostel zegt: ‘Opdat God zij alles in allen’ (1 Kor. 15:28). Gij moet u afvragen of ge door middel van een waarachtig geloof uw betrouwen leerde stellen op de onveranderlijke beloften Gods in de Zoon Zijner eeuwige liefde. En eindelijk moet ge niet rusten voor ge uzelf zijt nagegaan of Gods eer, Naam en zaak u hoger zijn dan eigen naam, eer en zaak. En wanneer u deze kennis in u bevinden mag, dan wordt u nog maar alleen toegeroepen toch waardiglijk te wandelen der roeping met welke God u geroepen heeft (Ef. 4:1).


  Amen.


  


  Gezongen:      Psalm 84:3.


  Vijfde predikatie, 18 november 1924


  


  Gezongen:      Psalm 116:1, 2 en 3.


  Gelezen:      Romeinen 10.


  


  We wensen, zeer geachte toehoorders, uw aandacht nog weer bij Zacheüs te bepalen. Ge herinnert u misschien dat we de vorige maal tot u gesproken hebben over de woorden die we vinden in het vijfde vers van Lukas 19: ‘Zacheüs, haast u en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.’ We willen het thans hebben over de woorden die daarop volgen in het zesde vers::


  


  ‘En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap.’


  


  Gezongen:      Psalm 27:5.


  


  Niet zodra had de Heere Jezus gezegd: ‘Zacheüs, haast u en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven’, of Zacheüs kwam af en opende voor de Heere Jezus beide zijn huis en zijn hart. De Heere ‘spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er’ (Ps. 33:9). De Heere ‘roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren’ (Rom. 4:17).


  Er was van de Heere een bevel tot Zacheüs gekomen en Zacheüs had gehoorzaamd.


  


  Mijn hart zegt mij, o Heer’, van Uwentwegen:

  ‘Zoek door gebeên met ernst Mijn aangezicht

  Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen

  Alleen bij U, o Bron van troost en licht! (Ps. 27:5)


  


  De gehoorzaamheid die Zacheüs betoond had, was de gehoorzaamheid des geloofs. Toehoorders, dit geeft ons aanleiding om in deze ogenblikken iets van het geloof, van het oprechte, zielzaligende geloof, te zeggen.


  Er is een gebod, volgens 1 Johannes 3 vers 23: ‘En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft.’ Toehoorders, waar nu de inwendige roeping is, daar wordt dit gebod gedaan.


  Geloof veronderstelt een aanbieding van Gods genade in Jezus Christus. Wanneer deze aanbieding er niet was, dan zou geen mens geloof kunnen oefenen. Niemand toch kan iets aannemen, tenzij het hem uit de hemel gegeven is (Joh. 3:27). De aanbieding van Gods genade in Christus veronderstelt de prediking. Christus met al Zijn schatten en gaven wordt door middel van de prediking, door de levende stem of bij geschrifte, tot de mens die door de voorzienigheid des hemels met het Woord van God in aanraking is gekomen, overgebracht. ‘Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods’, zo de apostel Paulus in Romeinen 10 vers 17. De prediking veronderstelt de aanwezigheid van de Kerk. Want aan de Kerk zijn de woorden Gods toebetrouwd, waarom de apostel Paulus zich bijvoorbeeld op deze wijze laat horen: ‘O Timotheüs, bewaar het pand u toebetrouwd’ (1 Tim. 6:20).


  Geloof veronderstelt kennis.


  Godskennis, de kennis van de deugden Gods, de kennis van Gods rechtvaardigheid en heiligheid en van Zijn andere deugden. En deze kennis veroorzaakt dat de mens minder wordt dan een druppel van de emmer en een stofje aan de weegschaal (Jes. 40:15). ‘Met het gehoor des oors heb ik U gehoord, maar nu ziet U mijn oog. Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw, in stof en as’ (Job 42:5, 6). De mens kan van God gehoord hebben, hij kan van Hem gelezen hebben, maar dan kent hij God nog niet. De kennis Gods vernedert de mens tot in het stof.


  Kennis van zonde. Wanneer de mens de zonde ziet bij Goddelijk licht, dan is hem geen ding zo afschuwelijk, zo hatelijk en zo om van te walgen als de zonde. Kennis van de zonde veroorzaakt dat de mens met zijn hart scheidt van de zonde.


  Kennis van het eigen. Zolang de mens geen geloof heeft, is hij voor zichzelf bedekt, verborgen. Geen geloof hebbende is hij een vreemdeling in zijn hart, zodat hij niet weet welk een vijand van God hij is, hoe afkerig hij in zijn binnenste is van de vrije genade des hemels, geopenbaard in de Heere Jezus Christus. Maar heeft hij zichzelf leren kennen, dan gruwt hij van zichzelf, dan heeft hij een walging van zichzelf en hij verfoeit al zijn wegen.


  Kennis van Jezus Christus. Waar het geloof is, daar aanschouwt men de Zoon Gods als Degene in Wie en door Wie de deugden Gods verheerlijkt zijn. ‘Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende’ (2 Kor. 5:19). Men aanschouwt Hem als een Persoon Die gepast is voor de noden en behoeften van het hart. Geliefden, er wordt heel veel over Christus gesproken, maar doorgaans kent men Hem niet, en dat komt hierin openbaar: men omhelst Hem niet, en men vertrouwt zichzelf niet aan Hem toe. Men zou dit doen als men Hem waarlijk kende, want er staat: ‘En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen’ (Ps. 9:11).


  Kennis van de wereld. Geloof verplaatst de mens in een nieuwe wereld. Vanuit die nieuwe wereld ziet men op deze wereld en wanneer men dit doet, dan leert men wat Paulus gezegd heeft: ‘Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen; en in Hem gevonden worde’ (Filipp. 3:7-9). En omdat in Gods volk het geloof niet sterft, zijn ze gedurig werkzaam om te vergeten hetgeen achter is en zich uit te strekken tot hetgeen vóór is, jagende ‘naar het wit tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus’ (Filipp. 3:14). Wanneer ze dit niet kregen te doen, dan zouden ze geheel en al in de wereld terugvallen en met de wereld omkomen. Maar dit is niet mogelijk, waarom de apostel Paulus zegt: ‘Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de Wet, maar onder de genade’ (Rom. 6:14). Dit is de reden, geliefden, waarom de zonde niet over de Kerk zal heersen.


  Kennis van de geestelijke dingen. Van nature begrijpt de mens deze dingen niet, al tracht hij er naar. ‘Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden’ (1 Kor. 2:14). Maar de mens die het waarachtig geloof bezit, heeft, zoals de apostel Johannes schrijft, de zalving van de Heilige en daarom weet hij alle dingen (1 Joh. 2:20), namelijk die dingen die behoren tot het Koninkrijk Gods. Geliefde toehoorders, al wie het van de Vader gehoord en geleerd heeft (Joh. 6:45), die onderscheidt alle dingen, maar zelf wordt hij van niemand onderscheiden (1 Kor. 2:15).


  Geloof veronderstelt dat men zijn toestemming heeft gegeven aan het Evangelie, en dat enkel op Gods getuigenis. Deze toestemming is algemeen en bijzonder. Algemeen, zodat men voor waarachtig houdt al wat ons God in Zijn Woord heeft geopenbaard. Bijzonder, zodat men ervan doordrongen is dat de belofte des Evangelies ook zijn persoon aangaat. Tenzij men hiervan doordrongen is, kan men nimmer komen tot omhelzing van het aanbod van de genade Gods in de Zoon Zijner eeuwige liefde. Het algemeen geloof dat Christus de Zaligmaker der zondaren is, is ook buiten de Kerk, het wordt zelfs in de hel gevonden. Maar dit, dat de Heere Jezus Christus met al Zijn schatten en gaven óns persóónlijk wordt aangeboden, dit is alleen in de Kerk.


  Geloof is de omhelzing van Christus. Op het ogenblik dat de mens dit doet, ziet hij twee dingen. Ten eerste zijn verlorenheid, zodat hij weet dat hij eeuwig omkomen moet, zo hij gevonden wordt buiten Christus. En in de tweede plaats verstaat hij de algenoegzaamheid van de Zoon Gods, zodat hij er van doordrongen is dat hem niets kan ontbreken, zo hij in Christus gevonden wordt. En wanneer hij nu de Heere Jezus Christus aanschouwt in de belofte des Evangelies, dan omhelst hij Hem en doet Hem in zijn hart wonen.


  Geliefden, hier moeten we een tweeërlei ontvangen van Christus onderscheiden. Christus is ontvangen vóórdat de mens Hem aanneemt. Begrijpt ge dat wel? De mens is de Zoon Gods ingelijfd vóór de mens Hem omhelst. Wanneer de mens Christus ingelijfd is, dan heeft Christus Zich door de gehele mens verspreid, zodat Hij gevoeld wordt in elk vermogen der ziel: in het verstand, in de wil, in de genegenheden. En dáárop komt nu deze mens, immers bij de inwendige roeping, Christus te omhelzen door een waarachtig geloof.


  Wanneer u dit begrijpt – trouwens ieder die het doorleefd heeft, begrijpt het, en ieder die het niet doorleefd heeft, kan het niet begrijpen – wanneer u dit begrijpt, dan verstaat ge wat er voorgelezen is uit Romeinen 10: ‘Maar wat zegt zij?’ – namelijk de rechtvaardigheid die uit het geloof is – ‘Nabij u is het Woord, in uw mond en’ – hoort het, geliefden – ‘in uw hart.’ Ja maar, zal misschien iemand denken, dat is Christus niet. Geliefden, dat is Christus: luister naar wat er volgt. – ‘Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken: namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven dat Hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden’ (vs. 8, 9). En nu weten we toch, ik spreek als tot verstandigen, doch ik wil het nog met een enkel woord toelichten, dat de naam Jezus betekent: Zaligmaker. ‘Want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden’ (Matth. 1:21).


  Geliefden, er is in de gehele geloofsleer geen punt waar het zo op aankomt als op dit punt. Ik bedoel: het oprecht, zaligmakend geloof. De mens behoeft niet te denken dat hij het waarachtig geloof heeft zolang van hem geldt wat de apostel Paulus uitdrukt in de woorden van Efeze 2 vers 12: ‘Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.’ De omhelzing van Christus is hier het eerste, maar in de Persoon van de Zoon Gods worden door middel van het geloof voornamelijk deze twee zaken aangegrepen: ten eerste de gerechtigheid, die Hij door Zijn dierbaar lijden en sterven voor de uitverkorenen teweeggebracht heeft, en in de tweede plaats de wedergeboorte, welke wedergeboorte het begin en het beginsel is van de heiligmaking.


  Zou iemand menen dat hij Christus kan hebben aangegrepen, maar niet de gerechtigheid van Christus noch de wedergeboorte in Hem, dan moet ik hem zeggen dat hij zich vergist, want Christus is niet zonder Zijn gerechtigheid noch zonder de wedergeboorte. De Zoon Gods is niet gezeten in de hemel zonder Zijn schatten, gaven en weldaden. Deze liggen om Hem verspreid en daarmee is Hij gezeten aan de rechterhand des Vaders in de hoogste hemelen. Wie Hem nu heeft zonder Zijn schatten en weldaden, die heeft de schaduw van Christus, maar Christus Zelf, de Persoon van Christus, mist hij. ‘Of hij moest Mijn sterkte aangrijpen, hij zal vrede met Mij maken; vrede zal hij met Mij maken’ (Jes. 27:5), zo luidt de profetie in de dagen van het Oude Testament. Zie geliefden, dáár komt de ziel zich door een oprecht geloof aan de Heere over te geven en dat wel onvoorwaardelijk naar het lichaam en naar de ziel.


  Wanneer God geopenbaard heeft wat Hij in de Zoon Zijner liefde voor de mens kan en wil zijn, dan komt zulk een mens uit te spreken wat hij voor God wil zijn. Dit openbaart zich onder andere in een woord als dit: ‘Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?’ (Hand. 9:6). En zo komt het dat we in de liederen der Kerk, namelijk in de psalmen, zo veelvuldig een bede vinden als deze: ‘Geef mij het verstand, en ik zal Uw wet houden, ja, ik zal ze onderhouden met ganser harte’ (Ps. 119:34). ‘HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden’ (Ps. 25:4).


  Daarna komt men op God te vertrouwen als zijn genadige Vader in de Heere Jezus Christus. De grondslag van dit vertrouwen is de belofte des Evangelies: Ik, God, ben uw God en uws zaads God (Gen. 17:7, 8; Ps. 50:7). In deze belofte komen alle andere beloften, zovele als er zijn, samen als in een middelpunt, want zij zijn in Hem ja, en in Hem amen, Gode tot heerlijkheid (2 Kor. 1:20).


  Toehoorders, om aan het gesprokene ten slotte nog een enkel woord toe te voegen, merken wij op dat de Heere Jezus Christus het eeuwig geprezen Voorwerp des geloofs is. Dit zegt de Schrift, dit verstaat het hart dat door de Geest Gods is vernieuwd, en dit wordt het gehele leven door, vanaf het eerste ogenblik van de waarachtige bekering tot God, gevoeld en erkend. Want het gehele leven van een christen is, zou men kunnen zeggen, niets anders dan een uitspreken van woorden als deze: ‘Heere, tot wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens’ (Joh. 6:68). Of van de woorden van de apostel: ‘Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd’ (1 Kor. 2:2).


  Geliefden, daar is zoveel prang7 in het hart van een van God in Christus begenadigd mens, daar zijn zoveel moeilijkheden in het leven van de ware gelovige, dat hij het niet buiten Christus stellen kan. Hij moet telkens als een in zichzelf verloren mens op de Heere Jezus Christus zien, en anders, als hij dit niet kreeg te doen, zou hij er onder bezwijken. Als Petrus op Christus ziet, dan wandelt hij op de golven, maar niet zodra wendt hij de blik van de Heere af, of bij het zien van de golven begint hij te zinken. En als er in hem geen noodgeschrei door de Geest der genade en der gebeden gewerkt was geweest, dan zou Petrus gewisselijk in de golven verdwenen zijn. Maar nu komt hij te roepen in al zijn nood, zeggende: ‘Heere, behoud mij!’ (Matth. 14:30). En dan komt Christus hem vriendelijk tegen, want er staat (vs. 31): ‘En Jezus terstond de hand uitstekende, greep hem aan en zeide tot hem: Gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld?’


  Geliefden, het oprecht geloof wordt gevonden in een overtuigde, gevoelige, verbroken, vernederde en verootmoedigde ziel. ‘Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld, en rijken heeft Hij ledig weggezonden’ (Luk. 1:53).


  Het Woord is het instrument waardoor het geloof geteeld wordt, en daarom is het waarachtig geloof het sterkst onder het gebruik van de middelen: onder het Woord, bij het gebed, of bij de boetvaardigheid. Het Woord is een vriend van het waarachtig geloof, en dit is het kenmerkend onderscheid tussen het waangeloof en het oprecht geloof. Het waangeloof schuwt het Woord, het voelt zich er niet in thuis, het kan niet met het Woord werken, want het komt niet met de waarheid overeen. Het beroept zich op zijn ervaring of op zijn oordeel, of op het oordeel van zijn predikant of van zijn vrienden, en zo bedriegt men zichzelf. Maar het waarachtig geloof, het geloof der uitverkorenen Gods, staat op zo uitnemende voet met Gods Getuigenis, dat het in de grond niets anders behoeft dan het Woord, en dit doet het waarachtig geloof zeggen met de dichter van Psalm 19:


  


  ’t Is Gods getuigenis,

  Dat eeuwig zeker is,

  En slechten wijsheid leert. (vs. 4)


  


  Waar het waarachtig geloof niet is, daar is ook het Woord niet. Misschien vraagt iemand: waar is dan het Woord? Dáár waar de mens al zijn kennis en wetenschap heeft verloochend, zichzelf en al het zijne verloren, en Christus als de kracht en de wijsheid Gods aangegrepen heeft, dáár alleen. De mensen hebben het over het Woord, maar zij hebben hun eigen inzicht niet verloochend, en dit is een bewijs dat zij niet weten dat het dierbare Bijbelboek Gods Woord is. Het is een gift des hemels dat men weet dat men het niet weet. En dat verstaat de huichelaar niet. ‘Eén ding weet ik,’ zei de blindgeborene, ‘dat ik blind was en nu zie’ (Joh. 9:25). En omdat de Kerk weet dat zij het niet weet, daarom zendt zij haar bede op tot God, zeggende: ‘Geef mij het verstand, en ik zal Uw wet houden, ja, ik zal ze onderhouden met ganser harte.’


  Eindelijk, geliefden, God de Heilige Geest is de Schepper van het geloof, ja de Schepper! Geloof ontstaat niet langzamerhand, maar op de van eeuwigheid vastgestelde tijd wordt het in het hart van de uitverkorene geformeerd. En dan komt het zich wel langzamerhand te openbaren, maar het is door God geschapen, ‘Die de doden levend maakt, en roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren’ (Rom. 4:17).


  Vóór de geboorte heeft de mens geen bestaan in de wereld. Zo ook in geestelijk opzicht. Zodra hij het geloof door een herscheppende daad des Geestes ontvangt, heeft hij een bestaan in een nieuwe wereld. Want waar het geloof gevonden wordt, is men overgegaan uit de dood in het leven. Daarvan zegt de apostel Paulus: ‘Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden’ (2 Kor. 5:17).


  



  Geliefden, we hebben u iets gezegd van een edele genade en een onwaardeerbare zaak: het oprecht geloof. Erover uitgesproken zijn we niet, en we willen, als de Heere ons bij het leven spaart en ons gelegenheid geeft, er nog meer van zeggen bij de verdere bespreking van de bekering van Zacheüs. Thans nog een toepasselijk woord.


  Leg u neer bij wat we gezegd hebben van het oprecht geloof en zoek uzelf eerlijk af te vragen als in de tegenwoordigheid Gods, of u het geloof, dat vanavond in ons midden besproken is, deelachtig geworden zijt. En zo ge u niet wenst te bedriegen voor de ontzaglijke eeuwigheid, dan zal een onpartijdig onderzoek u straks in staat stellen de vraag ‘Bezit ik het oprecht geloof?’ te beantwoorden. Laat toch vooral niet na een onpartijdig onderzoek naar deze zaak in te stellen, want een goede of kwade eeuwigheid staat daarmee in het nauwste verband.


  Wie gelooft, heeft het. Wie niet gelooft, mist het! Dit is de naakte waarheid. Hoe de mens het wendt of keert, daar is niet af noch toe te doen. Dit is de waarheid. ‘En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zone Gods niet heeft, die heeft het leven niet’ (1 Joh. 5:11, 12).


  Wel heeft dit geloof zijn trappen: in de een is het zwakker, in de ander sterker. Maar ook bij het zwakste geloof vertonen zich de genoemde eigenschappen. Alleen zijn deze bij de een somtijds duidelijker kenbaar dan bij de ander. U moet echter niet denken dat er een soortelijk verschil zou zijn tussen een zwak en een sterk geloof; in het wezen is het hetzelfde. Bijvoorbeeld: een zwak geloof is het middel voor de wedergeboorte en de heiligmaking, en voor een sterk geloof geldt dit ook.


  Wanneer ge een onpartijdig onderzoek ingesteld hebt en ge zijt tot de conclusie gekomen dat ge het geloof mist, laat u er dan van doordringen dat u het enige nodige niet hebt, en dat indien u zo komt te sterven, u voor eeuwig verloren zijt. Want er staat geschreven: ‘De Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?’ (Luk. 18:8). Ga u dan voor God neerleggen. Moge het Hem behagen u te onderwijzen. Maak een naarstig gebruik van Gods Getuigenis. Onderzoek het Woord dagelijks. De gemeente van Beréa zij u hierin ten voorbeeld (Hand. 17:10, 11). Treed in de voetstappen van die man, van wie ge leest in Handelingen 8, dat hij met de Bijbel op de knieën zat, en zucht op tot God of het Hem behagen moge uw hart door Zijn Woord en Geest te openen.


  Denk nooit dat het de genade des geloofs zou zijn, wanneer u in tijden van benauwdheid en droefenis verkwikking of versterking hebt ondervonden. Dit zijn welkome dingen en onmisbaar voor iedere ziel die onder de bearbeiding des Geestes is, maar nooit zijn ze een grond voor een goede eeuwigheid.


  Sta naar een zieldoordringende ontdekking van uw godsgemis. Sta naar een grondige kennis van uw verloren staat in Adam. Sta naar de openbaring van de Zoon Gods in uw ziel, naar licht en kracht om Hem te kunnen aannemen zoals Hij u door de Vader wordt aangeboden als de Christus der Schriften.


  Zijt ge echter na een onpartijdig onderzoek tot de overtuiging gekomen dat ge het ware geloof deelachtig zijt geworden, volg dan slechts het woord van de apostel Petrus op: ‘Daarom, broeders, benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen.’ (2 Petr. 1:10).


  Amen.


  


  Gezongen:      Psalm 73:13.


  Zesde predikatie, 16 december 1924


   


  Gezongen:      Psalm 89:7 en 8.


  Gelezen:      Efeze 1.


   


  We wensen, mijn zeer geachte toehoorders, ook dit avonduur de bespreking van de bekering van Zacheüs te vervolgen. We vragen uw aandacht voor het woord van de vorige keer, Lukas 19 vers 6:


   


  ‘En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap.’


   


  Gezongen:      Psalm 119:29 en 30.


   


  Zacheüs wist wat hij doen moest. Het woord dat tot hem gekomen was: ‘Zacheüs, haast u en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven’, had hij gehoord. Het was voor hem geweest zoals we aangetekend vinden in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 4 vers 12: ‘Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.’


  De bedoeling des Heeren had hij gevat. Hij had de inhoud van des Heeren bevel bij het licht van de Heilige Geest gezien. Christus, toehoorders, is alles. Hij wordt ons met al Zijn schatten en gaven in de Evangelieprediking van Godswege aangeboden: Om niet, zodat ieder die wil, Hem mag ontvangen. Welmenend, want de Heere zegt: ‘Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in den dood des goddelozen! Maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve’ (Ezech. 33:11). En aan ieder in het bijzonder, want er is niemand die door de voorzienigheid Gods met de waarheid in aanraking is gekomen, die hier wordt buitengesloten. Maar deze zaak wordt niet begrepen. ‘Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden’ (1 Kor. 2:14). Wordt nu echter iemand inwendig geroepen, dan heeft hij licht in de algemene aanbieding van de genade Gods in de Heere Jezus Christus.


  Zacheüs had het woord van Christus liefgekregen, zich met zijn hart ermee verenigd. Hij zag de gepastheid die Christus had, voor hemzelf en voor God. Voor hemzelf, en zo verstond hij dat het Gode behaagd had in Christus alles voor de strafschuldige zondaar te doen zijn. Voor God, en zo begreep hij, tenminste enigszins, dat God door Christus aan Zijn eer komen zou.


  Geliefden, van nature staat de mens vreemd tegenover deze dingen. Zijn hart is niet in staat om het te vatten, en daarom verwerpt hij Christus, zeggende: ‘Wijk van mij, want aan de kennis Uwer wegen hebben wij geen lust’ (Job 21:14). De apostel Paulus zegt: ‘Want het bedenken des vleses is de dood… Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der Wet Gods niet; want het kan ook niet’ (Rom. 8:6, 7).


  Wanneer de mens inwendig geroepen is, dan heeft hij hetgeen hem in Christus geopenbaard is lief, en deze liefde brengt zijn ziel over in God. De mens – het is een bekend woord – de mens leeft toch meer waar hij lieft dan waar hij leeft. Het is het zeggen van Rebekka: ‘Ik zal trekken’ (Gen. 24:58). Wanneer Rebekka op het woord van Laban en haar moeder ingegaan was om nog een dag of tien te blijven, dan zou ze daarmee getoond hebben dat ze niet liefhad. Daarom vinden we in het psalmversje dat we zo-even met elkaar zongen: ‘En mij gehaast die paden in te slaan, waarin mijn ziel zich nimmer kan vergissen’ (Ps. 119:30 ber.).


  Zacheüs ‘haastte zich’. Het woord Gods was tot hem gekomen. Hij had het Evangelie der genade Gods uit de mond des Heeren zelf gehoord en nu kon hij alleen maar de waarheid van Christus’ woord aan de dag brengen: ‘Een iegelijk dan die het van den Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot Mij’ (Joh. 6:45).


  Zacheüs ‘haastte zich en kwam af’. Zacheüs volgde het bevel dat hij van Christus ontvangen had op, en dit is afkomen. De Heere Jezus Christus was hem geopenbaard, hem was getoond door de werkingen des Geestes dat Christus was de Gezant des Vaders: Gods Christus. Zacheüs was geroepen naar het woord van Christus dat we vinden in Johannes 10 vers 3: ‘En Hij roept Zijn schapen bij name.’ En nu bleef Zacheüs ook niet meer één ogenblik van de Heere af. Hij kon dat niet, want hij werd getrokken door de almachtige, onwederstandelijke werking van Gods genade. Hij mocht het niet, want de Heere had gezegd tot hem dat hij zou komen. Hij wenste het niet, want zijn gehele ziel was in de gestalte om Christus te ontvangen.


  Nu kon Zacheüs het naar Christus niet heenwenden, of hij moest afkomen. Wanneer het met de uitverkoren zondaar zo ver is gekomen als het met onze Zacheüs in deze ogenblikken gekomen was, dan komt hij af.


  Ten eerste: van al zijn eigen overleggingen. Geliefde toehoorders, hij is hier blind. Hij gevoelt, hij verstaat hier geen mensenverstand te hebben, de wetenschap der heiligen niet te kennen. Hij is hier de natuurlijke mens, die niet begrijpt de dingen die des Geestes Gods zijn.


  Ten tweede: van zijn eigen kracht. Hij is altijd werkzaam geweest door middel van zijn eigen sterkte, ofschoon de Heere zegt in Zijn Woord: ‘Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden’ (Zach. 4:6). Hij is hier in de toestand waarin de komende, tot Christus komende zondaar, zich werkelijk bevindt, volgens het woord van Psalm 72: ‘Gans hulpeloos tot Hem gevloden, zal Hij ten Redder zijn’ (vers 6 ber.). Ten derde: van een aanwenden van pogingen om zijn gerechtigheid voor God op te richten. De mens blijft om twee redenen van God gescheiden. De eerste is dat hij zijn ellende niet kent, niet gelooft. De tweede is dat hij Gods genade in Christus niet verstaat. Omdat hij zijn ellende niet kent en niet gelooft en omdat hij Gods genade in Christus niet kan begrijpen, is hij er voortdurend op uit iets te plaatsen tussen Christus en zijn ziel, tussen de Heere en zijn eigen hart: zijn eigen geloof, zijn eigen gerechtigheid, zijn eigen werkzaamheden. Hij ziet en verstaat niet dat hij daarmee, om zo te zeggen Christus wegduwt, niet wil dat Christus het doen zal en Hij het zijn zal.


  Maar wanneer hij afkomt, dan doet hij niets meer aan zijn eigen zaligheid, maar hij geeft het geheel en al over in Christus’ hand, zodat nu waar voor hem wordt: ‘Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.’


  In de vierde plaats: van zijn vleselijke hoop. Waar maakt de mens al geen grond van hoop van? Hij grijpt telkens weer wat anders aan, en Christus, die tot aan zijn deur gebracht is, laat hij staan. Maar wanneer hij afkomt, laat hij alles los.


  Ten vijfde: van zijn verkeerde gedachten. De mens denkt vóórdat hij inwendig geroepen wordt, dat hij een hart heeft dat naar God vraagt. Ja, zo verblind is hij, dat hij God wel tot getuige zou willen roepen dat zijn ziel naar de Heere vraagt; zo vast meent hij daar te staan. Maar dat hij een ellendige verwerper van het heil van zijn onsterfelijke ziel is en tot Christus geen begeerte heeft, dat verstaat hij niet. Hij handhaaft zich in zijn verkeerde gedachten, stampt op de grond met zijn voeten en zegt, evenals het volk Israëls eenmaal tot Jozua sprak: ‘Wij zullen den HEERE dienen’ (Joz. 24:18, 23), terwijl de aanwezigheid van de afgoden duidelijk maakte dat zij geen lust hadden waarlijk de HEERE te dienen. Zo ook met de mens die wel roept: ‘Heere, Heere, doe ons open’ (Matth. 25:11), maar wiens hart niet recht is voor God.


  Doch als hij inwendig geroepen wordt, dan komt hij af, omdat hij dan andere gedachten heeft van zichzelf. Dan ziet hij zichzelf zoals God altijd van hem zei dat hij was: als vijand van God, als wederspannige tegen het hoge Wezen. Dan moet hij door de onwederstandelijke kracht des Geestes met zijn ganse hart bekennen: ‘HEERE, Gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden, Gij zijt mij te sterk geweest en hebt overmocht’ (Jer. 20:7).


  Geliefden, God zou nooit aan Zijn eer komen als de mens zichzelf niet leerde kennen. Er zijn vele mensen die zeggen geloof te hebben, maar zij zijn nooit overtuigd geweest van hun ongeloof; en geloof te hebben zonder van ongeloof overtuigd te zijn geweest, is niet mogelijk. Er zijn vele mensen die zeggen God lief te hebben, die er nooit van overtuigd werden dat zij vijanden van God waren; en deze liefde is niet de liefde die uit God is, maar een algemene liefde. Ook zijn er vele mensen die menen een schat van bevinding te hebben, maar die nooit een ledig hart gehad hebben. Nu, van dezulken staat geschreven: ‘Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt’ (Openb. 3:17).


  In de zesde plaats: hij komt af van zijn verkeerde gedachten die hij van God had. Hij kon geloven dat de genade Gods in Christus door middel van het Evangelie anderen aangeboden werd. Maar dat ook hém dit aanbod werd gedaan, dat kon hij niet verstaan. Hij zou, zo dacht hij, het wel kunnen begrijpen als hij zo en zo was, of als hij dat en dat had gedaan, maar nu hij zo en zo niet is, en dat en dat niet heeft gedaan, kan hij niet aannemen dat God hem Christus in de hand legde.


  Dit is een zeer zwaar stuk! Geliefden, laat ik u vragen: kwam er ooit een ogenblik in uw leven, waarin ge hebt te zien gekregen dat God u Christus in de hand gelegd had, Zijn genade in de Zoon Zijner liefde tot u persoonlijk had gebracht?


  De meesten menen iets van de dingen te geloven als zij het goed hebben of een aangename gestalte hebben. Maar wanneer we dit denken, dan hebben we het rechte licht in de zaken gemist. Want als God Zijn Kerk bearbeidt, dan toont Hij haar het aanbod der genade in Christus en openbaart Hij haar Christus in het Evangelie. Hij leert haar zien dat het aanbod van Zijn genade in Christus door middel van het Evangelie niet komt tot iemand die het goed heeft of zich in een aangename gestalte bevindt, maar tot een strafschuldige zondaar. Nu, zo iemand gelooft dat God hem de genade in Christus aanbiedt. En dan let hij niet op zijn gestalte, maar hij let op het aanbod, dat God hem in het woord des Evangelies doet. Daarop komt hij af, dat aanbod van het Evangelie omhelst hij. En de omhelzing van Gods genade-aanbieding in Christus door middel van het Evangelie, dat is: het blote Woord van God, dat hier voor mij ligt, dát is het geloof, het met Christus verenigend, voor God rechtvaardigend geloof.


  En dit bespreekt de catechismus in de zevende zondag, waarin op de vraag: ‘Wat is een oprecht geloof?’, ten antwoord gegeven wordt: ‘Een oprecht geloof is niet alleen een zeker weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een zeker vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij’ – geliefden, hier is dit gewichtig punt in het ‘ook mij’ – ‘vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil.’


  En omdat dit, gelijk ik reeds gezegd heb, niet begrepen, niet geloofd wordt, zoekt de mens zich voor God geschikt te maken en zich in de gunst des hemels in te dringen. Zolang hij dit doet, verkeert hij onder de heerschappij van het ongeloof. Dát is nu het ongeloof! Ge bemerkt dus hoe ver de mens er vanaf is.


  Ge meent als we een aangename gestalte hebben, dat we dan geloof oefenen. We zijn er dan in de meeste gevallen het verst vanaf. Maar niet zodra begint de mens waarlijk geloof te oefenen, of hij laat zijn gehele zaligheid op God in Christus aankomen, zodat hij steunt met zijn ganse hart op een in Christus belovend God. Dit is het wat we vinden in een woord als dit: ‘Ik steun op God, mijn Toeverlaat; dies heb ik niets te vrezen’ (Ps. 91:5 ber.). Geliefden, zelfs enigszins geoefende mensen willen altijd nog weer eerst zichzelf waardig maken, voordat ze zullen geloven, terwijl God moet worden gezocht zoals Hij Zich in Zijn Woord openbaart, en omdat Hij Zich in zijn Woord openbaart, zeggende: ‘Ik, God, ben Uw God’ (Ps. 50:7).


  Wanneer nu de mens afkomt, van alles afkomt, dan komt hij tot de verloochening van zichzelf, en dit is de eerste les die in het christendom wordt geleerd. Gelijk de Heere Jezus zei: ‘Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op en volge Mij’ (Matth. 16:24). ‘En wie zijn kruis niet draagt en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn’ (Luk. 14:27).


  Zo iemand komt af, van alles af. Hij komt tot de onvoorwaardelijke onderwerping van zichzelf aan God in Christus. Hij heeft afstand gedaan van alles, hij treedt daarin, dat God nu alles en hij niets zal wezen. Hij onderschrijft het met zijn hand: ‘Ik ben des HEEREN’ (Jes. 44:5). Zodat hij met een voornemen des harten bij de Heere blijft en het Lam wenst te volgen waar Het ook heengaat.


  En als ge dit begrijpt, dan verstaat ge dat de mens er bij de kennis van God alles bij inschiet. Hij weet op dit ogenblik alleen maar van God af. En dit komt nooit schoner tevoorschijn dan wanneer hij op de posten gesteld is. Als hier het vervloekte waan-, tijd- of schijngeloof van de huichelaar vergaat, dan komt het geloof, ook het zwakste geloof van de oprechte van hart, het heerlijkst voor de dag. Job zeide: ‘Zie, zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen?’ (Job 13:15). Petrus riep uit: ‘Heere, behoud mij!’ (Matth. 14:30). En de discipelen op zee zijnde in de storm, hebben in hun nood geroepen: ‘Heere, behoed ons, wij vergaan’ (Matth. 8:25).


  U kunt het in de geschiedenis van de ganse Kerk zelf nagaan, dat de waarheid wordt bevestigd van Davids woord: ‘Uw woord is zeer gelouterd, en Uw knecht heeft het lief’ (Ps. 119:140). Voor Zijn volk is God ‘een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtiglijk bevonden een Hulp in benauwdheden’ (Ps. 46:2). En daarom wordt Hij verheerlijkt in zulke wegen en omstandigheden waarin de mens alles schijnt te ontvallen. Denk aan Psalm 66 vers 3:


   


  God baande, door de woeste baren

  En brede stromen, ons een pad;

  Daar rees Zijn lof op stem en snaren,

  Nadat Hij ons beveiligd had.


   


  ‘En ontving Hem met blijdschap.’ Zacheüs had Christus lijdelijk ontvangen. En nu hij Hem lijdelijk ontvangen had, ontving hij Hem dadelijk. Verstaat ge deze zaak, geliefden? Dit is een van de grootste verborgenheden die Christus de uitverkorenen leert. ‘ ’t Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, naar Zijn vreeverbond, getoond’ (Ps. 25:7 ber.) De huichelaar zal op dit heilgeheim nooit letten, omdat hij de verborgenheden van het waarachtig geloof niet verstaat. Dit heilgeheim is weggelegd voor hem die geleerd is voor God opzij te gaan. Zolang Christus in de ziel niet lijdelijk ontvangen is, kan de mens Hem nooit dadelijk ontvangen. Christus moet er zijn vóór we Hem kunnen aangrijpen met de armen des geloofs. Dit lijdelijk ontvangen van Christus is hetzelfde als de openbaring van Christus aan en in de ziel. En als dit geschiedt, dan verspreidt Zich Christus door de gehele mens: door zijn verstand, door zijn wil en door zijn hartstochten. De apostel noemt dit een krijgen van een gestalte van Christus in het hart (Gal. 4:19). Denk aan het woord van dezelfde apostel: ‘Opdat Christus door het geloof in uw harten wone en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt’ (Ef. 3:17). Wanneer dit heeft plaatsgehad, dan ontvangt de ziel Christus dadelijk, en de hand waarmee Hij ontvangen wordt, is een ledige hand. In die ledige hand wordt Christus gelegd.


  Geliefden, de beleving van deze zaak is oorzaak dat we achter vele dingen komen. Ten eerste, dat God de eerste is. Ten tweede, dat de genade Gods in Christus vrij is. Ten derde, dat God het Begin, de Schepper en de Herschepper is. En nog vele andere dingen zullen we dan leren verstaan, zodat ge begrijpt wat het dadelijk ontvangen van Christus is, namelijk de omhelzing van de Zoon Gods in de onveranderlijke beloften des Evangelies.


  Vele mensen zijn er die zeggen dat zij Christus omhelsd hebben. Maar vraagt gij ze waar zij Hem gevonden hebben, dan weten zij het niet. Eens in mijn leven heb ik deze vraag gedaan aan een vrouw die zei dat zij Christus omhelsd had, ofschoon haar mededeling op mij de indruk maakte dat zij misgetast had. Toen ik haar daarop vroeg waar zij Christus gevonden had, bleef zij het antwoord schuldig. De zwakste in de genade zal hier antwoorden.


  Geliefden, daarstraks zeiden we: waar Christus lijdelijk ontvangen is, neemt men Hem aan. Doch men blijft daar niet staan, maar men omhelst dan alle beloften Gods in Hem. ‘Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen’ (2 Kor. 1:20).


  Zo verstaat ge dan dat de weldaden van het verbond der genade vruchten van het oprecht geloof zijn. Men kan geen enkele weldaad van het verbond der genade deelachtig zijn, wanneer men Christus mist en Hem niet door een waarachtig geloof is ingelijfd. Het gemis van Christus zal de mens niet anders dan verdoemenis en wanhoop aanbrengen. Degene die ligt onder het zegel van eeuwige verkiezing, doch met Christus door een waarachtig geloof nog niet is verenigd, wordt hiervoor bewaard. Dezen zijn het die door Gods Geest inwendig geroepen worden. Maar omdat de Heere altijd aan Zijn Kerk de weldaden, zowel geestelijke als tijdelijke, van het verbond der genade door de beloften des Evangelies toepast, daarom wordt men werkzaam met de beloften en ontvangt men Christus in de beloften met alle schatten en gaven van het verbond der genade. Daarom horen we de Kerk in de 74e Psalm bidden: ‘Aanschouw het verbond’ (Ps. 74:20).


  ‘En ontving Hem met blijdschap.’ Zacheüs ontving Christus met blijdschap. Er was nooit rechte blijdschap in het hart van die arme man geweest. Nu was zijn hart, nu was Zacheüs hartelijk verheugd. Waarover en waarom was hij nu voor het eerst in zijn leven zo verheugd? Toen ik met de overdenking van deze zaak bezig was, bemerkte ik, dat daarover veel te zeggen zou zijn. Zacheüs had vooral deze drie redenen: Ten eerste, dat hij los van alles geworden was. De eerste oorzaak van zijn blijdschap was, dat hij gewillig gemaakt was om alles los te laten. Ten tweede, dat hij zichzelf zo geheel had kunnen overgeven. Want hij was in Christus overgegaan door een waarachtig geloof. En in de derde plaats, dat hij met zijn hart in Christus, in de Goddelijke belofte rustte. Onder meer waren deze drie dingen de oorzaak van zijn wondere blijdschap. Zacheüs ‘haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap.’


  



  Geliefden, ik heb getracht u iets te zeggen van de verborgenheden die volgens mijn inzicht opgesloten liggen in de woorden van de tekst: ‘En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap.’ Ik ben mij bewust dat ik slechts iets aangestipt heb. Nu moet ge u afvragen of ge de verborgenheden van deze woorden verstaat. Ons verstand moet er echter geheel buiten blijven, want dat is verduisterd door de zonde. Maar we moeten onderzoeken of gedurig in ons hart opwelt de kennis van deze verborgenheden. Het hart van een begenadigd mens is zó geformeerd, dat het de verborgenheden verstaat. Daarom gaf de Heere Jezus tijdens Zijn omwandeling op aarde op de vraag van de discipelen: ‘Waarom spreekt Gij door gelijkenissen?’ ten antwoord: ‘Omdat het u gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten’ (Matth. 13:10, 11).


  Het staat zo in het hart van een begenadigde geschreven dat het Getuigenis Gods de waarheid is, want hij heeft er een afdruk van in zijn hart. Een begenadigd mens is een mens die een afdruk van God in zijn ziel gekregen heeft en op dat ogenblik is hij God gaan zoeken.


  Vraag u af, geliefden, of ge deze dingen met uw hart begrijpt, of ge ze begrijpt met het dadelijk begrijpen van de Heilige Geest. Als ge de dingen verstaat, dan moet ge God danken dat ge een beginsel kent van het waarachtige leven en iets leerde kennen van die dingen van het Koninkrijk der hemelen, welke de Heere alleen aan Zijn Kerk leert. Ge moogt dan wel gedurig vragen met de profeet Habakuk: ‘Uw werk, o HEERE, behoud dat in het leven in het midden der jaren’ (Hab. 3:2), opdat aan dat heerlijke Wezen u met geheel uw hart, naar ziel en lichaam lere overgeven; opdat Hij regere en gij niets moogt zijn en gij gedurig het geloof beoefenen moogt dat in God, in Hem alleen, de zaligheid gevonden wordt. In de onvoorwaardelijke onderwerping aan God in Christus bestaat de zaligheid. ‘Maar de HEERE zal u wezen tot een eeuwig Licht, en uw God tot uw Sierlijkheid’ (Jes. 60:19). Bij de onvoorwaardelijke onderwerping van de ziel aan God in Christus, is God alles en de mens niets. En dit niets zijn van de mens en dit alles zijn van God, is het begin van het hemelleven.


  Wanneer ge na een ingesteld onderzoek tot de conclusie komt dat ge de kennis van deze zaken mist, zodat ge de dingen niet begrijpt, dan moet ge er naar staan uw totale machteloosheid te leren kennen. Want men komt tot deze dingen niet anders dan als een machteloze en krachteloze in zichzelf. Denk aan het woord van Psalm 72: ‘Gans hulpeloos tot Hem gevloden, zal Hij ten Redder zijn’ (vs. 6 ber.). Zolang de mens zelf er herstellen aan weet, zal hij zich van Christus afzijdig houden, al neemt hij die Naam ook dagelijks op zijn lippen. Gods kracht wordt in zwakheid volbracht.


  Vraag u in de eerste plaats af of ge weet dat God een Wezen is ‘Die de doden levend maakt, en roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren’ (Rom 4:17). En dit betekent dat God in Christus de Herschepper is van al Zijn volk.


  In de tweede plaats, geliefden, sta ernaar dat ge gewillig gemaakt wordt, daartoe, dat ge de overtuiging des Geestes volgt en blijft volgen. Velen volgen een tijd lang de overtuiging des Geestes en maken uit hun ervaring op genade ontvangen te hebben, maar zij weten niet dat ze zijn buiten Christus. Daarom moet ge de overtuiging des Geestes volgen en blijven volgen, hetzij het kortere of langere tijd duurt.


  In de derde plaats moet ge staan naar de openbaring van Christus in uw ziel. God moet eerst verschijnen, anders kunt ge nooit waarlijk uit het geloof werkzaam zijn. ‘En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde’ (Rom. 14:23).


  Misschien denkt iemand: ‘Als ik er niets aan doen kan, moet ik dan maar blijven liggen?’ Ja, wat wilt ge anders doen? ‘Dan zal er misschien niets van komen?’ Dat zou wel kunnen. God is vrij de genade in Christus u te onthouden en aan een ander te bewijzen. Gij hebt reden Hem te danken dat ge nog in leven zijt, waar ge allang in de verdoemenis hadt kunnen zijn! Waar er mogelijkheid is op redding aan de zijde Gods, waar er mogelijkheid is dat er voor u nog iets van komt, moet u zeggen: ‘Wie weet, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht een zegen achter Zich overlaten’ (Joël 2:14).


  Het moet van die kant komen, maar slaat u een andere weg in, dan komt er nooit iets van terecht. ‘Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen’ (Zach. 4:6).


  In de vierde plaats, geliefden, smeek God dat Hij u lere. We moeten een van God geleerde worden. Zacheüs had het Evangelie uit Gods mond gehoord, zeiden we, en op dezelfde wijze wordt het door geheel het uitverkoren geslacht gehoord. En als wij het nu ook zo gehoord hebben, dan zeggen we met de dichter van Psalm 19 vers 8: ‘De getuigenis des HEEREN is gewis, den slechte wijsheid gevende.’


  Het is noodzakelijk dat we van binnen zekerheid hebben. We moeten weten, om met de apostel Paulus te spreken, Wien wij geloofd hebben (2 Tim. 1:12), omdat het op een nimmer eindigende eeuwigheid aangaat. En de boom blijft liggen op de plaats waar hij gevallen is!


  Onuitsprekelijk gelukkig zijn allen voor wie het opgeklaard is, dat wil zeggen: in wier ziel de heilige Wet en het heilig Evangelie door Gods Geest verklaard is. Ze kunnen nog wel zeer zwak zijn in het geloof, maar ze zullen hier altijd blijven staan: ‘Heere, tot wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens’ (Joh. 6:68).


  Dit hebbe God in ons gewerkt. Als de Heere het in ons gewerkt heeft, dan wil Hij het ook versterken en zullen wij er de troost uit hebben in leven en in sterven.


  Amen.


   


  Gezongen:      Psalm 2:7.


  Zevende predikatie, 13 januari 1925


   


  Gezongen:      Psalm 68:2.


  Gelezen:      Johannes 1:1-18.


   


  We wensen, zeer geachte toehoorders, in deze ogenblikken ons nog weer in de weg te stellen de overdenkingen over de bekering van Zacheüs, de overste der tollenaren, voort te zetten. We zijn – ge zult het u wellicht herinneren – de vorige keer gekomen tot aan het zesde vers van Lukas 19. We willen het dan nu hebben over een woord dat daarop volgt, namelijk het zevende vers:


   


  ‘En allen die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondigen man ingegaan om te herbergen.’


   


  Gezongen:      Psalm 32:4 en 5.


   


  We weten, mijn zeer geachte toehoorders, dat de Heere Jezus altijd vele mensen om Zich heen had. Zijn prediking was enkel waarheid en daardoor zeer eenvoudig. Daar kwamen Zijn wonderen als zovele zegels van Zijn prediking bij. Geen wonder, nietwaar, dat men zich met Hem bezighield. De meesten kwamen echter met onzuivere bedoelingen. Sommigen kwamen omdat anderen kwamen. Sommigen kwamen uit nieuwsgierigheid. Sommigen kwamen omdat zij voor de Persoon van de Heere Jezus iets voelden. Sommigen kwamen omdat er wat in hen omging; denk aan de geschiedenis van de rijke jongeling. Sommigen kwamen omdat zij van Christus’ optreden grote dingen verwachtten. Ik veronderstel dat dit voor Judas de beweegreden geweest is zich te voegen bij de discipelkring. Sommigen kwamen om met Christus te twisten. Sommigen kwamen om Hem te verspieden. En enkelen kwamen omdat het Gode behaagd had hun ogen voor hun diepe ellende, voor hun vreselijke zonden en voor de rijkdom van Gods genade in Christus geopenbaard, te openen.


  Zo had de Heere Jezus ook nu weer op Zijn reis door Jericho naar Jeruzalem een grote menigte volks bij Zich. Velen van deze mensen waren getuigen geweest van hetgeen Zacheüs, de bekende overste der tollenaren, geschied was. En hadden ze zich verheugd? Hoor, toehoorders, wat er opgetekend staat: ‘En allen die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondigen man ingegaan om te herbergen.’


  Wanneer we zo in Gods Getuigenis lezen dat de Heere Jezus altijd van een grote menigte omgeven was, dan zouden we allicht menen dat de Heere Jezus vele vrienden had. Telkens bleek echter dat dit zo niet was. Vrienden van Christus zijn alleen zij die Hem door een waarachtig geloof zijn ingelijfd. Zolang de mens op zijn eigen bodem staat, is hij vijandig tegenover Christus. Er is in de grond van zijn hart een ontevredenheid over Gods van eeuwigheid uitgedacht plan om de mens zalig te maken door de bemiddeling van de Heere Jezus Christus; en nu kan hij, zo dikwijls hij in aanraking gebracht is met het Evangelie, nooit anders doen dan murmureren.


  Geliefde toehoorders, het zijn verlorenen, schuldigen, verbrokenen van hart, die het woord van de apostel Paulus met hun hart omhelzen: ‘Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden’ (Hebr. 7:26). Zolang het hart niet ledig is van alle goed – het hart is ledig van alle goed, maar de mens is er niet aan ontdekt – zolang hij er niet aan ontdekt is dat zijn hart ledig is van alle goed, en hem de Heere Jezus Christus in de gezegende beloften van het Evangelie, en God in de Persoon van de Heere Jezus Christus, niet is geopenbaard, sluit hij zichzelf buiten de genade, moedwillig en vrijwillig. En dit zichzelf moedwillig en vrijwillig buiten de genade sluiten, is het verdoemelijk ongeloof, waar we allen van nature ons onder bevinden.


  Toehoorders, waarover murmureerde de schare? Wat was het eigenlijk dat hun niet aanstond? Het wordt ons gezegd in het woord van de tekst: ‘En allen die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondigen man ingegaan om te herbergen.’ Met deze ‘Hij’ bedoelden ze de eeuwige, almachtige God, de tweede Persoon in het Goddelijk Wezen, Die van de Vader van eeuwigheid tot eeuwigheid het Goddelijk Wezen ontvangt, en voor Wie in de maagd Maria door de Heilige Geest een menselijke natuur toebereid was, opdat – dit was Gods raadslag – er op aarde een reine Mens zou zijn. Met deze ‘Hij’ bedoelden ze Hem Die door de Kerk Gods gesteld wordt boven alles, omdat ze in Hem alles gevonden heeft en van Wie ze tot roem van Gods genade en in blijdschap van haar ziel getuigt: ‘Mijn Liefste is blank en rood, Hij draagt de banier boven tienduizend’ (Hoogl. 5:10). Met deze ‘Hij’ meenden ze Hem, uit Wie ik en u, zo we begenadigde mensen zijn, ontvangen hebben een drie-enig, volzalig, heerlijk en algenoegzaam God.


  Geliefden, ze getuigden van Hem dat Hij tot ‘een zondigen man’ ingegaan was. Deze zondige man was Zacheüs. Zacheüs, de overste der tollenaren, was een zondig mens. Zij waren ook zondige mensen. Was er dan geen verschil tussen hen en Zacheüs, de overste der tollenaren? O, ongetwijfeld, geliefden, en dit verschil was dit, dat Zacheüs, de overste der tollenaren, kon bekennen dat hij een zondig mens was, terwijl zij dit niet konden.


  Ik hoop dat u geen ander verschil tussen Zacheüs, de tollenaar, en de schare die murmureerde, hebt kunnen vinden en nooit zult kunnen vinden. Want zolang we menen dat we ook nog maar even verheven zijn boven de allerslechtste van de kinderen der mensen, houden we ons gescheiden van Christus.


  Niet onze zonden zijn het, die ons van Hem gescheiden houden, want er staat: ‘Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde’ (1 Joh. 1:7). Maar het is de waan dat we iets zouden zijn in onszelf of iets zouden bezitten buiten de Heere Jezus Christus en buiten ons verenigd zijn met Hem door een waarachtig geloof, die ons van Hem gescheiden houdt. Want als dit zo is, dan stellen we iets te bezitten buiten ons inzijn in Christus. Of we stellen iets dat door onszelf gedaan is of dat we hopen te doen, tot onze ‘Christus’, en we zeggen, gelijk Christus tijdens Zijn omwandeling op aarde voorspeld heeft dat ze zouden zeggen: ‘Zie, hier is de Christus; of: Zie, Hij is daar’ (Mark. 13:21). En die gezegende Persoon, Die Mens werd en in Zijn menselijke natuur een voor God geldende gerechtigheid door Zijn lijden en sterven heeft aangebracht, en Die nu gezeten is aan de rechterhand des Vaders, en Die gepredikt wordt in de dierbare beloften des Evangelies, verwerpen we, zeggende: ‘Wijk van ons, want aan de kennis Uwer wegen hebben wij geen lust’ (Job 21:14).


  ‘Hij is tot een zondigen man ingegaan om te herbergen.’ Dit had men op Christus aan te merken. Kon men zich nu daaraan stoten? Wat was het oogmerk van Christus’ zending in de wereld? Wat kon men van Zijn Persoon verwachten en wat stond van Hem aangetekend in het onveranderlijk Getuigenis Gods?


  Ach, geliefden, deze mensen kenden Christus niet. Anders gezegd, zij verwachtten een ‘Messias’ die hun in Gods Getuigenis niet beloofd was. Het waren dus mensen die nooit tot het Woord waren gebracht. En omdat ze nooit tot het Woord waren gebracht, zo hadden ze nooit hun eigen wijsheid als dwaasheid leren kennen. Ze waren nooit tot het Woord gebracht, en zo waren ze geen verloren mensen voor God geworden. Ze kenden zichzelf niet. Dit gebrek aan zelfkennis en aan de kennis van de verlossende liefde Gods, in Christus Jezus geopenbaard, is de oorzaak dat we nooit anders doen dan murmureren, wederstreven en tegenspreken. Een mens die zichzelf niet heeft leren kennen, weet immers niet dat zijn persoon en werk buiten God liggen. En als men dit liggen van zijn eigen persoon buiten God niet weet, wat zal men dan met Christus doen, waar Hij alleen gekomen is ‘om te zoeken en zalig te maken dat verloren was’ (Luk. 19:10)?


  Tenzij we daaraan ontdekt worden en bekennen dat we met onze persoon en ons werk buiten God liggen, is er voor Christus geen plaats in ons hart. Zo moet Christus buiten staan, en wij moeten met al onze voorstellingen van de dingen van het Koninkrijk Gods – waarvan er echter niet één aan de werkelijkheid beantwoordt – er doorheen, ten koste van de ere Gods en de zaligheid van onze onsterfelijke ziel. En zó verliest de mens zijn ziel, omdat hij zichzelf handhaaft tegenover God en niet kan zijn voor de Heere wat de Heere zegt dat hij is: een in Adam gevallen, zondig mens, die door zijn val alles kwijt is, omdat hij God kwijt is!


  Hoeveel redenen hebben niet de besten van Gods volk om uit te roepen in gebed en smeking met de dichter van de 119e Psalm, vers 18: ‘Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet.’ En hoezeer zijn zij niet te beklagen die uit iets dat Christus Jezus en Zijn gerechtigheid niet is, opmaken dat zij christenen zijn en op iets buiten Hem een hoop koesteren op de eeuwige zaligheid.


  O, geliefden, al wat Christus Zelf niet is, ligt onder de vloek van Gods heilige Wet, gelijk er staat geschreven: ‘Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der Wet, om dat te doen’ (Gal. 3:10). En hoe meer nu een mens buiten Christus meent te bezitten, hoe dieper zijn inzicht in de waarheid is, en hoe rijker zijn schat van bevinding, hoe ongelukkiger hij er aan toe is. Die mensen staan het verst af van de waarachtige bekering van de zondaar tot God, die heel wat hebben en Christus Zelf missen en er niet toe kunnen komen om zich door Gods Woord en Zijn dierbare Geest te laten ontdekken aan hun onuitsprekelijke armoede, vreselijke ellende en zondig bestaan. En dit is een goddeloos bestaan! Waarom is dit een goddeloos bestaan? Daarom omdat het een bestaan zonder God is.


  ‘En allen die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondigen man ingegaan om te herbergen.’ Toehoorders, deze mensen volgden de Heere Jezus, ze hoorden Hem spreken, ze zagen Zijn wonderen, ze hadden een indruk van Zijn Persoon, en toch begrepen ze de dingen van het Koninkrijk Gods niet. Dit verschijnsel heeft zich altijd voorgedaan en het doet zich nog voor. Men hoort, men leest en toch verstaat men niet. Hoe komt dit? Dat komt omdat het zonder de Geest niet gaat. De krachtigste middelen zullen op zichzelf ons nooit iets doen verstaan van het wezen van de dingen van het Koninkrijk Gods. De Geest moet ons daarvan overtuigen dat we de dingen nooit begrepen hebben, en er ons toe brengen dat we zien dat we in onszelf enkel duisternis zijn, ons verenigende met het woord: ‘Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus’ (2 Kor. 4:6). De Geest moet ons met de stukken tonen dat we God nooit gekend hebben, Hem nooit gezocht, nooit aangehangen, Hem nooit vertrouwd hebben. De Geest moet ons bekendmaken dat we altijd hebben gezegd: ‘Wijk van ons, want aan de kennis Uwer wegen hebben wij geen lust’, en dat het ook niet anders gekund heeft en dat de verwerping van God er zijn moest, omdat we God in ons stam- en verbondshoofd verworpen hebben en we buiten Christus de rechte kennis van God missen, want er staat: ‘Die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen’ (Ps. 9:11).


  De Geest moet binnen in ons hart verklaren wat de apostel Paulus zegt: ‘Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd’ (2 Kor. 5:19). De Heilige Geest moet des Vaders eeuwige liefde, geopenbaard in de Zoon des welbehagens, ons doen geloven, zodat ook wij zeggen met de Heere Jezus naar Johannes 3 vers 16: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ De Heilige Geest moet er als het ware bij ons onder komen, ons wegdragen en ons overzetten in het Koninkrijk van de Zoon van Gods eeuwige liefde.


  De Heilige Geest moet ons onszelf doen toe-eigenen hetgeen ons door God in Christus, dat is mét de Persoon van de Zoon Zijner eeuwige liefde tegelijk geschonken wordt, namelijk: de vergeving van al onze zonden en de gezegende wedergeboorte of het herstel van het beeld Gods. En als dit gebeurd is, dan gaan we van harte bekennen dat we geen mensenverstand hebben en de wetenschap der heiligen niet gekend hebben (Spr. 30:2, 3), belijdende in oprechtheid des harten wat de Heere zegt: ‘Ik ben gevonden van hen die naar Mij niet vraagden, Ik ben gevonden van degenen die Mij niet zochten; tot het volk dat naar Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Zie, hier ben Ik, zie, hier ben Ik’ (Jes. 65:1).


  Om er niet meer van te zeggen nog dit, geliefden: dan komt er enige vrijmoedigheid des harten om tot God te naderen als onze barmhartige en genadige Vader in de Heere Jezus Christus, en dat enkel op grond hiervan, dat het Hem behaagd heeft in Zijn Zoon Jezus Christus, de Heere, tot ons te naderen, zoals de apostel Johannes het naar het hart van het ganse Jeruzalem uitdrukt: ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft’ (1 Joh. 4:19). En uit die kennis Gods komt nu het getuigenis dat we bij de profeet Hosea vinden: ‘Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om den HEERE te kennen; Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen en vroege regen des lands’ (Hos. 6:3), wat in overeenstemming is met Psalm 92 vers 14: ‘Die in het huis des HEEREN geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onzes Gods’, enzovoort.


  Geliefde toehoorders, er staat: ‘En allen die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondigen man ingegaan om te herbergen.’ ‘Allen.’ Dat wil niet zeggen dat er niemand onder die allen gevonden werd die het begrepen had. Nee, geliefden, Bartimeüs, de blinde, heeft het wel begrepen, en zo zullen er ook nog wel enige anderen geweest zijn die het begrepen hebben. Wanneer nu des Heeren volk en knechten de dingen van het Koninkrijk Gods als waar en goed hebben omhelsd, dan moeten ze echter niet menen dat dit door vele anderen ook zal gedaan worden. De waarheid zoals zij in Jezus is, heeft al de eeuwen door maar heel weinig vrienden gehad. De Heere heeft Zelf gezegd: ‘Velen (zeg Ik u) zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen.’ Daarom ‘strijdt om in te gaan’ (Luk. 13:24). Maar Gods volk en knechten moeten zich daardoor niet laten ontmoedigen. De waarheid zoals zij in Jezus is, heeft nooit een herberg gevonden. Het is altijd hetzelfde wat Zacheüs verachtelijk maakte in de ogen van de schare, namelijk de genade Gods in de Zoon Zijner liefde.


  Door de prediking van het Evangelie wordt de genade Gods in de Zoon Zijner liefde u aan de voeten gelegd. Ik weet niet of ge het ooit gezien hebt. Ze is u in de hand gebracht. U moet u afvragen of u dit weet. Ze is u in de mond gelegd. U moet op het allernauwkeurigst uzelf onderzoeken of uw hart mede getuigenis hiervan geeft. En eindelijk is ze in uw hart gelegd. Want ‘de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal in den hemel opklimmen? Hetzelve is Christus van boven afbrengen.’ Dat is niet meer nodig. ‘Of: Wie zal in den afgrond nederdalen? Hetzelve is Christus uit de doden opbrengen.’ En immers is Hij gezeten aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen. ‘Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken.’ De apostel Paulus wil zeggen: Dit is de gewone prediking van het Evangelie van de Heere Jezus Christus, en Dien gekruisigd. ‘Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven dat Hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met den mond belijdt men ter zaligheid’ (Rom. 10:6-10).


  Maar wat doen nu de meeste mensen? Terwijl hun het aanbod van de genade Gods, in de Persoon van Christus geopenbaard, aan de voeten gelegd wordt, vertreden ze Hem en nemen de moeite niet Hem op te nemen. Meer moeite behoeven ze niet te doen. Het manna ligt voor de deur en rondom de tent verspreid, en men weigert uit zijn tent te komen en het te vergaderen. Geliefden, dit is het vreselijk ongeloof. En terwijl men weigert het manna in de mond te nemen, kan men het niet hebben dat een ander het wel doet, en zo komt de murmurering. En zo komt het dat de Heere Jezus het nooit goed heeft kunnen doen, gelijk er staat dat van Hem gezegd werd: ‘De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en gij zegt: Ziedaar een Mens Die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren’ (Luk. 7:34). En toen Johannes de Doper, hoewel op andere wijze, verschenen was, heeft hij het ook nooit goed kunnen doen, gelijk we lezen in Lukas 7 vers 33: ‘Want Johannes de Doper is gekomen, noch brood etende noch wijn drinkende, en gij zegt: Hij heeft den duivel.’ En zo komt het dat Gods kinderen en knechten, die de dingen van Gods Koninkrijk als waar en goed hebben omhelsd, het nooit goed kunnen doen. Als de waarheid recht gepredikt wordt, dan zijn er meestal onder een getal van vijfhonderd hoorders hoogstens vijftien of twintig, zo die er al gevonden worden, die de waarheid met hun hart beamen. Dat komt alleen daar vandaan, dat men te waardig is in zichzelf voor de genade Gods, in Christus geopenbaard, en men beheerst wordt door het verdoemelijk ongeloof. Doch gelijk reeds gezegd: Gods kinderen en knechten moeten zich hierdoor niet laten ontmoedigen. Wat de Heere Jezus overkomen is, moet ook hun overkomen. Hij heeft gezegd: ‘Waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn’ (Joh. 12:26). En nu moet het de dienstknecht genoeg zijn daar ook te wezen.


  Toehoorders, het moet voor ons zeker zijn dat wat we voor waar en goed omhelsd hebben, uit God is. Als u geen zekerheid hebt dat wat u als waar en goed erkend hebt uit God is, zwijg dan en wacht tot God het u geopenbaard heeft, opdat ge met de dichter van Psalm 19 zeggen kunt:


   


  ’t Is Gods getuigenis,

  Dat eeuwig zeker is,

  En slechten wijsheid leert. (vs. 4)


   


  Hebt ge het getuigenis niet in uw binnenste dat wat ge voor waar en goed erkend hebt uit God is, zie dan op naar de hemel en smeek de Heere of het Hem behagen moge u te onderwijzen en te leiden in de waarheid. Want wat u spreekt is hoogstens de vrucht van uw naaste licht8 en dit moet ondergaan vóór we verstaan dat de dingen uit God zijn. Want de Heere Jezus heeft gezegd: ‘Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben’ (Joh. 8:12).


  Op dat ogenblik waarin God in Christus ons openbaar wordt, schijnt het licht, en dit licht openbaart dat wij altijd duisternis geweest zijn. En uit die duisternis worden we dan gebracht tot Gods wonderbaar licht, om te verkondigen – zo de apostel Petrus – ‘de deugden Desgenen Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht’ (1 Petr. 2:9). Hetgeen de apostel Paulus uitdrukt in deze woorden: ‘Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde’ (Kol. 1:13).


   


  Geliefden, we zeiden: weinigen zijn er die begrepen hebben wat met Zacheüs gebeurd was. Hebben wij het begrepen? Verstaan wij, van binnen uit, het werk Gods in Zacheüs geopenbaard? Anders gezegd: Kennen wij die God, Die in wat in Zacheüs plaatsgehad heeft, Zichzelf verheerlijkt heeft? Dit is een eenvoudige, maar tevens een diep ingrijpende vraag, omdat van het antwoord op die vraag, naar het inzicht dat naar ik meen de Heere mij gegeven heeft, een eeuwig wel of een eeuwig wee van uw ziel afhangt. Ge kunt dan de kenmerken van dat werk Gods in de geschiedenis van Zacheüs vinden.


  Zacheüs was een mens die niet buiten Christus kon. Zacheüs was een mens die zich afzonderde van de mensen en een boom beklom of hij Christus zien mocht. Daar zien we hoe het voorbereidend werk des Geestes in Zacheüs’ hart openbaar werd. Vraag u af of gij dat voorbereidend werk hebt leren kennen.


  Zacheüs was een mens voor wie Christus is blijven staan en aan wie Christus Zich geopenbaard heeft en die door Hem geroepen is. Onderzoek u of dit ook bij u plaatsgehad heeft. Is Christus ook voor u blijven staan, heeft Hij Zich in uw hart geopenbaard en hebt u gehoord dat u door Hem geroepen werd? Want Christus roept Zijn schapen bij name (Joh. 10:3).


  Bij het zaligmakend werk des Geestes wordt wat algemeen is, in het bijzonder op hem die bearbeid wordt, toegepast. De bedreigingen, de oordelen en het vonnis op de overtreding van Gods heilige Wet worden op ons toegepast en ook worden de beloften des Evangelies, van de genade Gods in Christus, op ons toegepast.


  Niet zodra was Zacheüs door Christus geroepen, of hij antwoordde. En wat was dit antwoord? Een komen in de laagte, op het vlakke veld waar Christus stond. Want hij was eerst te hoog voor Christus geweest. Dat had Zacheüs niet geweten, maar nu geroepen zijnde was het hem geopenbaard. Zacheüs had bij het komen uit de boom alles losgelaten en zich geheel en al overgegeven, zodat er bij hem niets anders overbleef dan een zondig, schuldig, in Adam gevallen mens voor God. Toehoorders, hebt u dit ook gedaan en is die schuldige, zondige, gevallen mens ook bij u overgebleven?


  Zacheüs kreeg Christus te herbergen, niet alleen in zijn huis, maar ook in zijn hart. De Persoon van de Zoon Gods had Zich in zijn hart gelegd, was hem in het hart geopenbaard en had Zich door zijn gehele ziel, dat is in zijn verstand, wil en genegenheden verspreid, zodat Christus in zijn hart leefde. Toen heeft hij zijn hart in Christus gebracht en is met zijn hart in de Zoon Gods overgegaan. Hebt ge dit ook leren kennen, geliefden?


  Daar is nu de bekering van Zacheüs op gevolgd. Vóór die tijd heeft Zacheüs van geen bekering geweten. Is dit ook uw ervaring door een waarachtige geloofsvereniging met Christus? Velen hebben een bekering, maar geen geloofsgemeenschap met Christus, en dit is een bekering waarmee men voor eeuwig te gronde gaat. De waarachtige bekering des harten en alle andere vruchten des Geestes gaan met het oprechte geloof gepaard of vloeien er uit voort.


  Geliefden, aan deze kenmerken kunt u weten of u het werk Gods, in Zacheüs geopenbaard, verstaat. Als u het verstaan mag, dan zult u wel weten dat u blind was en zeer onkundig, dat u geen mensenverstand hebt en nodig hebt van stap tot stap geleid te worden. En ge zult ook geleerd hebben dat u nodig hebt u aan God vast te klemmen en Hem vast te houden ‘als ziende den Onzienlijke’ (Hebr. 11:27). Dat zal God Zelf in u werken, want de Heere is een jaloers God op Zijn eer, zeggende tot Zijn Kerk: ‘Ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om Mijn heiligen Naam, dien gijlieden ontheiligd hebt’ (Ezech. 36:22). En dat God Zelf het in u zal werken, zal in de vruchten openbaar worden en deze zullen u de bewijzen zijn van de genade Gods, die u in Christus, de Zoon Zijner eeuwige liefde zijt deelachtig geworden, gelijk de apostel Paulus uitdrukt in de woorden: ‘Want gij zijt niet onder de Wet, maar onder de genade’ (Rom. 6:14).


  Maar hebt ge het werk Gods, in Zacheüs geopenbaard, niet begrepen, dan bid ik u, handhaaf uzelf niet langer in uw waan en beschouw uzelf niet als een begenadigd mens, want ge zult er bedrogen mee uitkomen, hetzij hier aan deze zijde van het graf, en dit zou nog tot uw voordeel kunnen zijn, hetzij aan de andere zijde van het graf, maar dan is het voor eeuwig te laat. Niemand zal buiten het inzijn in Christus zalig kunnen worden, en met al wat Christus niet is, zal men bedrogen uitkomen. Daarom moet men geleerd hebben alles te verzaken, alles te verloochenen en zijn hoop te vestigen op Christus en Zijn eeuwig geldende gerechtigheid.


  Mogen er in ons midden gevonden worden, voor wie Christus noodzakelijk geworden is, dan moeten zij veel opzuchten tot God, of het Hem behagen moge Zich te openbaren, want er moet een groot werk gebeuren. Ge moet uzelf op het nauwst leren onderzoeken bij het licht van Gods Woord en Geest. Ge moet nauwkeurig acht geven op uw consciëntie en niet rusten vóór uw consciëntie besprengd is met ‘het bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam’ (1 Petr. 1:2, 19). Want meestal doet men dit niet en zoekt men de vrede zonder een door bloed en Geest gereinigde consciëntie. Ge moet nauwkeurig acht geven op en het oor te luisteren leggen voor wat God in uw ziel spreken mocht, en bij dagen en bij nachten met de dichter smeken:


   


  Och, dat ik klaar en onderscheiden zag,

  Hoe ’k mij naar Uw bevelen moet gedragen. (Ps. 119:14)


   


  En als het met iemand zó ver gekomen mocht zijn, dat hem geleerd is zich als een zondig en strafschuldig in Adam gevallen mens voor God neer te leggen, laat dan het onderzoek van zo iemand zijn of in zijn ziel het oprecht geloof gewerkt werd en of de vruchten daarvan in hem openbaar geworden zijn, waaronder gevonden wordt: de bekering tot God.


  Amen.


   


  Gezongen:      Psalm 75:4.


  Achtste predikatie, 10 februari 1925


   


  Gezongen:      Psalm 97:1 en 7.


  Gelezen:      Jesaja 55.


   


  Met de bespreking van de bekering van Zacheüs, mijn zeer geachte toehoorders, zijn we nog niet klaar gekomen. We stonden vóór vier weken stil bij het zevende vers van Lukas 19. We vragen thans uw aandacht voor het achtste vers:


   


  ‘En Zacheüs stond en zeide tot den Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder.’


   


  Gezongen:      Psalm 1:1 en 2.


   


  ‘En Zacheüs stond.’ Waarlijk, Zachëus stond. Een mens die afgekomen is en losgelaten heeft, staat. Hij staat door het geloof in Hem Die de enige en eeuwige grondslag van Zijn Kerk is en van Wie het Woord is: ‘En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen’ (Matth. 16:18).


  Hij staat in de gunst Gods. ‘Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam van den eniggeboren Zone Gods’ (Joh. 3:18).


  Hij staat in de vrijheid. ‘Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen’ (Gal. 5:1). Hij is vrij van de Wet als een verbond der werken. Hij is vrij van de vorst der duisternis, overtuigd zijnde van oordeel (Joh. 16:11). Hij is vrij van zichzelf, uit zichzelf uitgegaan en in God overgegaan zijnde. Hij is vrij van de wereld, zodat hij mag zien op Jezus alleen.


  Hij staat op de bodem van de Heilige Schrift. ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad’ (Ps. 119:105).


  Hij staat met zijn aangezicht naar Jeruzalem. ‘Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem’ (Ps. 122:2).


  ‘En Zacheüs stond en zeide tot den Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder.’ ‘Heere.’ Jezus is een Heere, een Heere van allen, in het bijzonder van Zijn volk. Dezen zijn Hem gegeven. ‘Zij waren Uwe, en Gij hebt Mij dezelve gegeven’ (Joh. 17:6), zo spreekt Hijzelf in de hogepriesterlijk bede. Hij heeft ze gekocht en verlost. ‘Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdelen wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam’ (1 Petr. 1:18, 19). En één voor één ontvangt Hij ze uit de hand des Vaders. ‘Doch gijlieden zult opgelezen worden, een bij een, o gij kinderen Israëls’ (Jes. 27:12). ‘Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen’ (Joh. 6:37).


  Zacheüs, toehoorders, had Jezus als zijn Heere erkend. Hij was Hem gehoorzaam geworden. Want op Zijn woord, op Zijn bevel: ‘Zacheüs, haast u en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven’, had hij zijn hart en huis voor Christus opengesteld. Dit is een daad van gehoorzaamheid en wel de eerste daad van gehoorzaamheid. 1 Johannes 3 vers 23 zegt: ‘En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft.’ Tot op het ogenblik dat de mens deze daad van gehoorzaamheid verricht, is hij wederspannig en zegt: ‘Wijk van mij, want aan de kennis Uwer wegen hebben wij geen lust’ (Job 21:14).


  Het is door het geloof dat de uitverkoren zondaar in zijn krachtdadige roeping Jezus als Heere erkent en zegt: ‘HEERE onze God, andere heren behalve Gij, hebben over ons geheerst; doch door U alleen gedenken wij Uws Naams’ (Jes. 26:13). En dit betekent de afzwering van alle andere heren. Deze heren zijn, ten eerste: de vorst der duisternis. Deze is uitgeworpen door het geloof. Misschien denkt iemand: Dat is toch het werk Gods. Maar ge moet bedenken dat wat aan de Heere wordt toegeschreven in het zaligmakend werk, dat dit ook wordt toegeschreven aan het geloof. De Heere is almachtig en het geloof is ook almachtig. Ten tweede: de Wet als een verbond der werken. Men heeft de toevlucht genomen tot Hem Die uit kracht van een eeuwige en onveranderlijke bestelling9 van God drie-enig het ganse werkverbond voldaan heeft. Ten derde: het eigen. Daaraan is men gestorven. ‘Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God’ (Kol. 3:3). Ten vierde: de wereld. Aan die is men gekruisigd. ‘Het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus, door welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld’ (Gal. 6:14), zo de apostel Paulus.


  ‘Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen.’ Hieruit kunt ge bemerken, toehoorders, wat er gebeurd was. Zacheüs had de Heere Jezus gevonden en daardoor alles losgelaten, want ‘Christus is alles en in allen’ (Kol. 3:11). Zacheüs zei, evenals de apostel Paulus: ‘Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen; en in Hem gevonden worde’ (Filipp. 3:7-9), getuigende met Asaf, de oudtestamentische zanger: ‘Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde’ (Ps. 73:25).


  ‘De helft van mijn goederen.’ Dat is van tienduizend vijfduizend gulden, van honderdduizend vijftigduizend, geliefden. Misschien heeft Zacheüs toch dit geld weer teruggekregen. Het laatste van Job was immers meer dan zijn eerste (Job 42:12). In ieder geval heeft Zacheüs er niet het minste nadeel van gehad. Misschien is het een zegen geweest voor zijn kinderen, want het is doorgaans niet goed dat aan de kinderen veel wordt nagelaten. Zonder twijfel zegt Zacheüs in deze ogenblikken ook met het oog op deze zaak:


   


  Heilig zijn, o God, Uw wegen;

  Niemand spreek’ Uw hoogheid tegen!

  Wie, wie is een God als Gij,

  Groot van macht en heerschappij? (Ps. 77:8)


   


  Waar Jezus gevonden wordt, daar kan de geldgierigheid niet zijn. Het is één van tweeën: we zijn gebonden aan het zichtbare en tastbare, en dan zijn we los van Christus, óf we worden gevonden in de Zoon Gods, en dan zijn we in de grond los van alles, zodat we zeggen met de dichter van Psalm 39 vers 8: ‘En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U.’ Toehoorders, daar zijn in deze wereld twee soorten van mensen. De ene soort leeft uit zichzelf; hiertoe behoren bijna alle mensen. En de andere soort leeft uit God; dit zijn er maar weinigen. ‘Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren’ (Matth. 20:16).


  ‘De helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder.’ Zacheüs had het recht, de Wet liefgekregen. Dus kon hij geen goed van een ander meer in huis hebben. ‘Die gestolen heeft,’ zegt Paulus, ‘stele niet meer, maar arbeide liever’, enzovoort (Ef. 4:28).


  Zacheüs had veel kwaad gedaan. Ofschoon hij grote rijkdommen bezat, had hij toch getracht zich met het goed van een ander te verrijken. Maar gebracht zijnde tot de kennis van God, wilde hij niet meer zondigen. Hij wenste te herstellen wat nog hersteld kon worden, en daarom was hij voornemens om van de helft van zijn bezittingen die hij aan zich gehouden had, het vierdubbele terug te geven van wat hij door bedrog mocht hebben ontvreemd.


  Geliefden, het ware werk Gods, het geloof in Christus, is niet zonder vrucht. De apostel zegt in 2 Korinthe 5:17: ‘Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden.’ Maar, toehoorders, gij moet hierbij niet zien op Zacheüs, gij moet hoger opzien. Zacheüs bezat het geloof, dat zoals we weten het enige nodige is. De vruchten van dat geloof spraken voor het geloof van Zacheüs, want hij toonde zijn geloof uit de werken (Jak. 2:18). Zacheüs was dus ook bekeerd, want wat Zacheüs nu had en deed, dat had en deed hij door Christus. ‘Dezen’, zegt de apostel Petrus in Handelingen 5 vers 31, ‘heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden.’


  Zie dan af van uzelf, verwacht niet het minste van uzelf, en sla de blik naar omhoog. Op deze wijze werkt de Heere geloof en bekering door de werking van de Heilige Geest. Deze komt de zondaar bekend te maken: zijn zonde en schuld. Waar geen schuld is, daar kan men niet zeggen dat het zaligmakend werk een aanvang genomen heeft. Waar dit gevonden wordt, is kennis van zonde en schuld, vloek- en doemwaardigheid. De mens ligt onder de vloek en de Heere komt hem te laten zien zijn afkerigheid van en vijandschap tegen God. De Heere toont hem dat hij geen vriend is, zoals hij dacht dat hij was, maar dat hij een vijand is, die niet zalig wil worden naar Gods wil en weg, maar zich stelt in een voortdurend afwerende beweging. Zó staan we tegenover God. Als het anders was, zou de band tussen Christus en onze ziel zó gelegd zijn! Gelooft ge dat wel, toehoorders?


  De Heere zegt: ‘Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in den dood des goddelozen! Maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls?’ (Ezech. 33:11). Zoudt ge denken dat God er blijdschap in heeft Zijn schepsel te verderven? Geliefden, God wil dat we ons door Hem zullen laten liefhebben, ons door Hem zullen laten zalig maken en ons achter Hem zullen laten brengen om Hem te volgen. Maar wij willen niet, moedwillig en vrijwillig onttrekken we ons. En terwijl we door onze geboorte uit een volk met hetwelk Gods verbond is, tot het verbond – waarvan de Doop een teken en zegel is – behoren, daar vangen we aan, zelfs in onze vroegste jeugd, een heel enkele uitgezonderd, ons om zo te zeggen te ontchristenen en ons buiten alles te plaatsen. En zolang dit niet gezien, geloofd, erkend en beleden wordt, zolang zal God niet horen. ‘Het offer der goddelozen is den HEERE een gruwel’ (Spr. 15:8) en Hij rookt tegen ons gebed (Ps. 80:5). Als er waarlijk één zucht was tot God, zou de Heere er acht op slaan, want Hij hoort het gebed, tot Hem zal alle vlees komen (Ps. 65:3), zo is het getuigenis van een volk van hetwelk de Heere zegt: ‘Zij zijn immers Mijn volk, kinderen die niet liegen zullen’ (Jes. 63:8). En als de Heere ons gebed niet hoort, dan is het omdat wij kwalijk bidden (Jak. 4:3).


  De Heere komt geloof en bekering te werken door ons daaraan te ontdekken, daarvan te overtuigen en ons zó te doen zijn wat we altijd geweest waren: schuldig, vijandig, verdoemelijk, afkerig, ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt (Openb. 3:17); ‘zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld’ (Ef. 2:12). Zodat, indien er nu onder ons mogen gevonden worden bij wie het, naar het hun toeschijnt, voor en na alles in de dood gaat en die zich hoe langer hoe minder kunnen vasthouden aan dingen die hun vroeger voorkwamen als tamelijk vast te staan, dan moeten dezulken daaruit geen besluit nemen om te wanhopen, want dit is Gods weg met Zijn eigen volk. Degenen op wie Hij van eeuwigheid niet gezien heeft, laat Hij in Zijn toorn hun vermeende schatten en zegeningen houden. Maar degenen die van eeuwigheid tot Zijn volk zijn bestemd, worden door Hem, naar Zijn ondoorgrondelijk welbehagen en zondaarsliefde, tegengewerkt, somtijds naar het uitwendige en inwendige, maar in ieder geval naar het inwendige, opdat ze niet zeggen zullen: ‘mijn boog en mijn zwaard’ (Ps. 44:7), maar voor God opzij zullen gaan, en opdat de heerlijke Jehovah in alles de Eerste zal zijn en de Eerste zal blijven.


  De Heere werkt geloof en bekering door de mens van de onuitsprekelijke ledigheid en machteloosheid van het ganse schepsel te overtuigen. Wij zijn altijd geneigd op anderen te zien en ons te scharen om mensen van wie we gunstige gedachten hebben, en deze vinden dat somtijds ook wel aangenaam; of ons te voegen bij een predikant in wie men vertrouwen stelt. Een mens heeft altijd neiging om aan het zichtbare en tastbare zich vast te klemmen. Maar als de Heere geloof en bekering werkt, dan wordt men er toe gebracht om alles los te laten. De Heere toont dat de dingen van te groot belang zijn om op mensen te steunen en doet tegelijkertijd de noodzakelijkheid zien om door Hem geleerd en tot Hem bekeerd te worden. En dan krijgt de mens in het oog dat boven alles wat zicht- en tastbaar is het opschrift te lezen staat: ‘IJdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid’ (Pred. 1:2). Wie bezig is deze dingen te leren, heeft al iets geleerd, en de Heere zal dit werk niet laten varen, want Hij zou dit niet tonen als Hij niet voornemens was om Zichzelf in de plaats van allen en alles te geven.


  Als de Heere geloof en bekering werkt, komt Hij in het ogenblik dat van eeuwigheid bepaald is, Zichzelf te openbaren in de Zoon Zijner eeuwige liefde en Zijn heerlijkheid te tonen in Christus. De Heere Jezus komt Zich met al Zijn schatten en gaven de uitverkoren zondaar aan te bieden, en de derde Persoon in het Goddelijk Wezen, de Heilige Geest, komt het geloof te werken, waardoor dan zulk een ziel werkzaam wordt in uitgaan uit zichzelf en overgaan in God.


  Dit is het geloof, geliefden. De meeste mensen denken dat het geloof een genadegave is waarbij men nog in zichzelf kan blijven. Als ge kunt, moet u dit loslaten, want het is niet waar! Men kan in zichzelf blijven bij een waangeloof en bij een tijdgeloof. Bij de werking van het waarachtig geloof kan de mens echter onmogelijk in zichzelf blijven, want het geloof is juist het middel in de hand des Geestes om de mens te doen uitgaan uit zichzelf en te doen overgaan in God. Terwijl dit plaatsheeft, komt alles weg te vallen. Men ziet zo’n schoonheid, zo’n heerlijkheid in een God in Christus, dat men zich onuitsprekelijk gelukkig zou schatten wanneer men die God tot zijn deel mocht hebben, en in de hoop dat Wezen tot zijn deel te zullen krijgen, gaat men tot Hem. ‘Die tot God komt, moet geloven dat Hij is, en een Beloner is dergenen die Hem zoeken’ (Hebr. 11:6).


  Zie, geliefden, dit, dat men gelooft dat God een Beloner is dergenen die Hem zoeken, geeft in de ziel de hoop Hem te zullen deelachtig worden. In Psalm 119 komt de dichter dit alleraangenaamst uit te drukken:


   


  Gedenk aan ’t woord, gesproken tot Uw knecht,

  Waarop Gij mij verwachting hebt gegeven;

  Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd;

  Dit leert mijn ziel U achteraan te kleven;

  Al ’t geen Uw mond aan mij had toegezegd,

  Gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. (vs. 25)


   


  Niet zodra is de ziel werkzaam geworden in een uitgaan uit zichzelf en een overgaan in de Heere, of de Heere komt in haar neer te werpen, te doden, wat zich tegen Hem verheft, wat Hem onaangenaam is, en in de ziel op te wekken en levend te maken hetgeen strekt tot eer van God en tot zaligheid van de ziel zelf. En dit laatste is de bekering.


  Hoor maar naar de 33e zondag van de catechismus, waar gevraagd wordt: ‘In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen?’ Antwoord: ‘In twee stukken: in de afsterving van de oude, en in de opstanding van de nieuwe mens’ (vr. en antw. 88). ‘Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, en die hoe langer hoe meer haten en vlieden’ (vr. en antw. 89). ‘Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus, en een ernstige lust en liefde om naar den wil Gods in alle goede werken te leven’ (vr. en antw. 90).


  En omdat Jezus Christus nu leeft – denk aan het woord tot de discipelen gesproken: ‘Ik leef en gij zult leven’ (Joh. 14 :19) – gaat hij met dit werk voort in de harten van hen in wie Hij een gestalte bekomen heeft. En als ge dit verstaat, dan begrijpt u dat Christus zowel de Heiligmaker als de Rechtvaardigmaker is.


  Dat het werk der heiligmaking geschiedt naar het eeuwig welbehagen Gods, brengt mee dat wij dus daarin zover vorderen als het de Heere behaagt het in ons te werken. Daarom moeten wij ons ten opzichte van het werk der heiligmaking onderwerpen aan het welbehagen Gods, en deze onderwerping is ook weer het werk van Christus. Daarom zegt de apostel Paulus in Filippenzen 2 vers 12 en 13: ‘Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven; want het is God Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.’ En zo ziet ieder die alleen maar door de Heere geleerd wordt, wat het betekent wanneer er gezegd wordt: ‘Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen’ (Zach. 4:6).


  ‘Dat moet dan’, zegt deze en gene, ‘naar de antinomiaanse kant gaan.’10 Toehoorders, dat hebben altijd de vijanden van God gezegd. Dat hebben allen gezegd die vreemdelingen waren van het werk der heiligmaking.


  Het is echter de voornaamste oorzaak van de vreugde der Kerk, dat God het begin is van al wat waarlijk goed is en waarlijk goed blijft, zowel in als na dit tijdelijk leven. ‘Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren’ (Openb. 2:17). En daarom mag de apostel Paulus met de ganse strijdende Kerk uitroepen: ‘Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen’ (Rom. 11:36).


  Geliefden, weet u dat ge het minste en het meeste van God moet leren wachten? Vraagt nu een verlegen ziel om raad vanwege de waarneming van haar machteloosheid en krachteloosheid ten goede, dan is onze raad deze: zo u kunt, sta er naar u aan God te onderwerpen. De apostel Petrus zegt: ‘Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd’ (1 Petr. 5:6). Wij moeten opzij en God moet ons openbaar worden als Degene Die ons gezocht heeft. ‘Ik ben gevonden van hen die naar Mij niet vraagden, Ik ben gevonden van degenen die Mij niet zochten; tot het volk dat naar Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Zie, hier ben Ik, zie, hier ben Ik’ (Jes. 65:1).


  Recht komen we tegenover God te staan, en niet eerder, wanneer we Hem zien als met een in Christus naar ons uitgestoken hand ter redding, en wanneer we onszelf hier tegenover gesteld zien, als degenen die deze uitgestoken hand Gods in Christus altijd hebben afgewezen. En hier is het einde van de overtuiging van zonde.11 Daar schieten wij over, daar zijn wij om en om zondaar. Daar zien wij dat we altijd zondaar geweest zijn, dat we ons in alles bedrogen hebben; daar zien we dat we enkel zonde zijn. ‘Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelve, maar wonden en striemen en etterbuilen, die niet uitgedrukt noch verbonden zijn, en geen derzelve is met olie verzacht’ (Jes. 1:6). En dáár behaagt het de Heere Zichzelf met al Zijn schatten en gaven in dat ledig te openbaren tot een eeuwige verwondering, en tot een gedurige beschaming zolang we in deze tegenwoordige tijd zijn. Opdat we leren zouden ons te verenigen met het woord van David: ‘Want ik vertrouw niet op mijn boog, en mijn zwaard zal mij niet verlossen’ (Ps. 44:7), en van ganser harte instemmen met dezelfde zanger: ‘Uit vrije goedheid waart Gij haar een vriendelijk Beschermer’ (Ps. 68:5 ber.).


  Wie er zelf niet geheel buiten valt, kan er nooit recht van genieten. En als men toch zegt te genieten, dan geldt dezulken het woord van de profeet: ‘Zie, gij allen die een vuur aansteekt, die u met spranken omgordt: wandelt in de vlam van uw vuur en in de spranken die gij ontstoken hebt. Dat geschiedt u van Mijn hand, in smart zult gijlieden liggen’ (Jes. 50:11).


  Maar wat van God komt, door het kanaal van Christus, tot de zondaar die verloren is in zichzelf, keert tot God terug en doet ons zeggen met de psalmist: ‘Door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen’ (Ps. 89:8 ber.).


  Amen.


   


  Gezongen:      Psalm 119:37.


  Negende predikatie, 10 maart 1925


   


  Gezongen:      Psalm 65:1 en 2.


  Gelezen:      Romeinen 4.


   


  We zijn, mijn zeer geachte toehoorders, nog altijd bezig met de bespreking van de bekering van Zacheüs. De vorige keer hebben we gehandeld over het achtste vers van Lukas 19. We vragen thans uw aandacht voor het negende vers:


   


  ‘En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon Abrahams is.’


   


  Gezongen:      Psalm 68:12.


   


  ‘Zaligheid’, toehoorders, is niets anders dan de bevrijding van het grootste kwaad en de toebrenging van het hoogste goed. Zo wordt ons geleerd in het heilig Evangelie van Johannes: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe’ (Joh. 3:16).


  Nu is zonder twijfel het grootste kwaad de zonde, en dus zal de zaligheid voor een voornaam deel bestaan in de bevrijding ervan. Er is in de zonde een drieërlei kwaad. Ten eerste: de zonde heeft ons besmet. Onze ganse ziel is onrein, ons verstand is duisternis, onze wil is verkeerd, de binnenste genegenheden van ons hart gaan uit naar wat verboden is en we haten Hem Die onze gelukzaligheid zou zijn.


  In de tweede plaats: er is in de zonde een ontzettende macht. Ieder mens buiten Christus is haar slaaf, moet haar volgen en wil haar ook volgen. Daarom is waarachtig en zeggen we met onze catechismus ‘dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad’ (vr. 8).


  En eindelijk: er ligt door de zonde een grote schuld op ons en tenzij deze schuld wordt weggenomen, zullen we er eeuwig onder lijden, eeuwig door God verstoten zijn.


  Toehoorders, wanneer nu een mens het onuitsprekelijk voorrecht heeft dat hij van dit kwaad, van het kwaad der zonde, verlost wordt, dan is dit doordat hem toegebracht wordt het hoogste goed.


  Wat is onder het hoogste goed te verstaan? Als we het zeggen moesten uit ons hart, wat zouden we antwoorden? Naar onze gedachten bestaat het hoogste goed in deel te hebben aan de borggerechtigheid van de Zoon Gods. Want deze gerechtigheid is de grondslag waarop God een strafschuldige zondaar vrijspreekt van schuld en straf en het recht schenkt op het eeuwige leven. Het hoogste goed bestaat voorts in deel te hebben aan de door Jezus Christus verworven Geest. Want wanneer deze Geest in ons is, dan is in ons hersteld het verloren Godsbeeld, zijn we vernieuwd naar het beeld Gods.


  Uit het deelgenootschap aan Christus vloeit eigenlijk alles voort. Wie de Zoon Gods heeft, is daardoor immers geplaatst in de gemeenschap met de drie-enige God Zelf. De Zoon is in de Vader en de Vader is in de Zoon. Die dan de Zoon heeft, die heeft ook de Vader. Deelgenootschap aan Christus, geliefden, maakt dat wij in ons hebben het gevoel van de liefde Gods, want de gelovige is Christus door de Heilige Geest ingelijfd. En wat zegt nu de apostel in Romeinen 5 vers 5? ‘En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.’


  Wanneer we deel hebben aan de Zoon Gods, dan hebben we een Toevlucht. God de Vader is dan onze Toevlucht, in Wiens schoot we onze klachten uitstorten, aan Wiens trouw en goedheid we ons aanbevelen. Nog eens, geliefden, wanneer we deel hebben aan de Heere Jezus Christus, dan bezitten we de vrede die alle verstand te boven gaat, de vrede Gods, die, zoals de apostel Paulus zegt, de harten en zinnen zal bewaren in Christus Jezus (Filipp. 4:7).


  Wat ik u noemde, geldt nu alleen nog maar voor deze tegenwoordige tijd. Maar hebben we deel aan Christus en sterven we, dan is onmiddellijk na ons sterven onze ziel geheel wedergeboren. De apostel Johannes zegt: ‘Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien gelijk Hij is’ (1 Joh. 3:2).


  Ons lichaam, dat toevertrouwd zal worden aan de aarde, zal uit het graf verrijzen om in vereniging met onze verheerlijkte ziel eeuwig God te loven en te prijzen.


  Toehoorders, de zaligheid, waarvan we iets hebben opgenoemd, is in Christus Jezus. Door middel van de apostel Petrus heeft God ons dit duidelijk willen maken. In Handelingen 4 vers 12 vinden we dit woord: ‘En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden.’


  God heeft de Zoon Zijner liefde verordineerd om de Zaligmaker der Kerk te zijn, waarom Hij genoemd wordt ‘het Lam, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld’ (Openb. 13:8).


  Hij heeft de Zoon beloofd onmiddellijk na de zondeval: ‘En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult Het de verzenen vermorzelen’ (Gen. 3:15). Daarom heeft de oudtestamentische Kerk altijd op Hem gezien. Ze heeft, zoals ook de apostel Paulus het uitdrukt in de Hebreeënbrief ‘de belofte van verre gezien en geloofd en omhelsd’ (Hebr. 11:13) en ze is in de hope des eeuwigen levens in de Heere Jezus Christus ontslapen.


  God heeft de Zoon Zijner eeuwige liefde gezonden. ‘Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de Wet, opdat Hij degenen die onder de Wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden’ (Gal. 4:4, 5). En eindelijk heeft Hij Hem ook bekwaam gemaakt, Hem in de maagd Maria de menselijke natuur bereid, en Hem in staat gesteld om door de uitoefening van drie ambten Zijn volk zalig te maken.


  Waar Jezus is, daar is dus de zaligheid, want Hij is de zaligheid. Dáár is al wat tot de zaligheid nodig is. Het kan zijn dat het voor de mens opgeklaard moet worden. Het is mogelijk dat de mens het nog niet recht verstaan en geloven kan vanwege de grootheid der zaak. Nochtans is het waar dat buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf, en dat in Hem het leven is en al wat tot het leven behoort.


  Geliefden, nu was de Heere Jezus gekomen tot Zacheüs. Hij had Zich aan en in Zacheüs geopenbaard als de Zaligmaker, als de door God verordineerde Zaligmaker. En Zacheüs had Hem als de Zaligmaker erkend, Hem ontvangen als een geschenk van vrije genade en Hem gebracht, niet alleen in zijn huis, maar ook in zijn hart. En nu spreekt de Heere Jezus hem zalig. ‘Heden’, zegt de Heere, ‘is dezen huize zaligheid geschied.’


  Het tijdstip van onze zaligheid is de komst van Christus tot ons en ons gaan tot Hem. Geliefden, waarachtige bekering is de vrucht van deze zaak. De waarachtige bekering, waarvan Zacheüs – we zagen het de vorige keer – de duidelijke blijken gaf, is een vrucht van het zaligmakend geloof. Daarom moet een verlegen en bekommerde ziel altijd uitzien naar een ontdekking, een openbaring van de Zoon Gods. Zolang Christus Zich aan ons niet geopenbaard heeft, kunnen we geen stap in de richting van God doen. Laat dit dus in uw ziel ingezonken liggen, geliefden.


  Men zegt dikwijls, maar men verstaat het weinig: ‘De Heere brengt alles mee.’ Maar het is toch zo waar: de Heere brengt alles mee. Wanneer Hij komt, dan komt alles wat God in het verbond belooft.


  De Heere zegt: ‘Heden is dezen huize zaligheid geschied.’ Er zijn mensen die zichzelf zalig spreken. Dat is niet verstandig, want wat zal het baten? Er zijn andere mensen die zich door hun naaste laten zalig spreken. Dat is niet vertrouwd. Waar de zaligheid is, daar spreekt de Heere zalig, en zolang de Heere niet zalig spreekt, zal u de zaligspreking, op welke wijze ook gekomen en door wie ook gedaan, niet helpen.


  Ik zeg: waar de zaligheid is, daar spreekt de Heere de mens zalig. De Heere doet dit op meer dan één wijze. Hij doet dit door de zuivere bediening van het Woord. Waar deze is, daar is de sleutelmacht, waarvan gesproken wordt in Mattheüs 16 vers 19: ‘En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.’ Waar de zuivere bediening des Woords is, daar wordt ‘binnen’ verklaard al wat ingelijfd is in de Heere Jezus Christus. Daar wordt tegelijkertijd, de ene tijd meer, de andere tijd minder, gezegd wat het is Christus ingelijfd te zijn. De vruchten, de gevolgen van Christus ingelijfd te zijn, worden voorgesteld, zodat een mens die waarlijk ‘binnen’ is, dat wil zeggen de Zoon Gods door het verenigend geloof ingelijfd is, onmogelijk onder de prediking kan neergezeten zijn, zonder te horen dat hij door God begenadigd werd in de Heere Jezus Christus.


  De leer van het geloof behoort tot het zuivere voedsel van de Kerk Gods, waarnaar deze dan ook gedurig verlangt. ‘En als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen’ (1 Petr. 2:2).


  In de tweede plaats: de Heere spreekt de mens die zalig is, ook zalig door Zijn Geest. Geliefden, het geloof als het enige middel om de zaligheid deelachtig te worden is een gewrocht12 des Geestes. Het geloof, zegt de apostel Paulus, is een gave Gods (Ef. 2:8). Wie nu het geloof oefent, heeft in en met het geloof het getuigenis van de Heilige Geest. Een geloof waarin ten minste niet in enige mate het getuigenis, dat is de overredende kracht van de Heilige Geest, wordt gevonden, dat het een waarachtig geloof is, is niets anders dan een waan en wel een heel droevige waan. De Heilige Geest, Die de Werkmeester is van het zaligmakend geloof, getuigt met de geest van de mens, dat is met de wedergeboren consciëntie van de uitverkoren, geroepen zondaar, dat hij een kind Gods is.


  In de derde plaats: de Heere spreekt de gelovige zalig door hem te laten zien dat sommige openbaringen van zijn leven vruchten zijn van Zijn arbeid in de ziel, welke vruchten genoemd worden: ‘vruchten der bekering waardig’ (Matth. 3:8).


  En eindelijk spreekt de Heere de mens in Christus zalig door op een meer dan gewone wijze hem te doen proeven en smaken: de liefde Gods. Maar dit is iets bijzonders.


  De eerste drie zaken die we noemden in betrekking tot ons laatste punt, kunnen niet worden gemist, en die worden niet gemist waar de zaligheid gevonden wordt. Maar men kan in de hemel komen zonder dat men de laatstgenoemde weldaad ondervonden heeft.


  De zaligheid is eigenlijk verbonden – laat ik dit even mogen invoegen – aan het wezen van het geloof. Wat verstaan we onder het wezen van het geloof? Het wezen van het geloof is het omhelzen van Christus als zijn zaligheid en het aanhangen van de Heere met geheel zijn hart. Waar dit niet gevonden wordt, ook zelfs niet in de geringste mate aanwezig is, daar is enkel ongeloof, waarvan de mens verlost moet worden, zal hij niet omkomen. De Heere zegt: ‘Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden’ (Mark. 16:16).


  Toehoorders, wanneer er over het geloof zó gesproken wordt, komt men altijd met de vraag: ‘Maar acht u dan niet al wat voorafgaat?’ Op deze vraag geven wij, zoals u bekend kan zijn, ten antwoord: niet als grond voor de eeuwigheid, maar als voorbereiding achten we het voorafgaand werk zeer hoog. Niemand moet echter denken dat hij door zulk een voorafgaand werk zalig zal kunnen worden. Nog eens, geliefden, de zaligheid is alleen verbonden aan het wezen van het waarachtig geloof. En al is het oprecht geloof nog zo zwak, het omhelst altijd de Heere Jezus Christus en God in Christus, want zonder de kennis van de drie-enige God kan geen mens zalig worden. ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt’ (Joh. 17:3).


  ‘En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon Abrahams is.’ Met deze laatste woorden wil de Heere Jezus zeggen: Het is waar, deze mens heeft een zondig leven gehad, maar hij is een afstammeling van Abraham. Hij lag onder de belofte, want daarvan is de besnijdenis het bewijs. De besnijdenis is het teken en het zegel van de belofte, waarvan de inhoud is: Ik, God, ben uw God en uws zaads God (Gen. 17:7, 8; Ps. 50:7). Deze belofte heeft Zacheüs omhelsd door een waarachtig geloof en hij heeft zijn geloof doen gepaard gaan met een oprechte bekering. Toehoorders, wat is er nu verder op aan te merken?


  Met deze woorden ‘nademaal ook deze een zoon Abrahams is’, bestraft de Heere Jezus de omstanders. Dezen wisten zeer goed dat aan Abraham het teken der besnijdenis door God gegeven was; dat zij daarom kinderen der belofte, zonen des verbonds en afstammelingen waren van Abraham, die de vader der gelovigen genoemd wordt (Gal. 4:16, 17). Maar tot nog toe hadden zij nagelaten de werken Abrahams te doen, dat wil zeggen: hetgeen aan Abraham beloofd was door een waarachtig geloof te omhelzen. Lees Johannes 8 vers 30 tot 59.


   


  Toehoorders, we hopen over vier weken het laatste vers van dit gedeelte van de Heilige Schrift met u te bespreken: ‘Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was.’ We wensen ons thans in de weg te stellen naar aanleiding van wat we over het negende vers gezegd hebben, enige toepasselijke opmerkingen te maken.


  Het is u, hopen we, niet moeilijk gevallen uit de bespreking van dit avonduur op te maken dat alles voor ons afhangt van deze vraag: bezitten wij het geloof of zijn we nog onder de macht van het ongeloof? De Heere Jezus was, zoals we gezegd hebben, tot Zacheüs gekomen, en Zacheüs had Christus ontvangen in zijn hart en in zijn huis, en toen was daarop de zaligspreking gevolgd: ‘Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon Abrahams is.’ Laat ons dus onszelf afvragen of we in het bezit zijn van een waar geloof. En om u nu in dit onderzoek behulpzaam te zijn, willen we enige dingen noemen waaraan geweten worden kan of men gelooft in de Heere Jezus Christus.


  Geliefden, hij die gelooft is uit alles uitgeslagen en heeft als een dood- en doemwaardig zondaar voor God gestaan. Voordat het Evangelie komt, komt de Wet, en wanneer de Wet in het hart inkomt, dan ziet de mens dat hij geen grondige hoop heeft voor de eeuwigheid. De grond van zijn hoop op de eeuwige zaligheid ontzinkt hem en hij is voor God geworden wat hij altijd geweest was: een zondaar, om en om een zondaar, schuldig en gans verdoemelijk, melaats, onrein, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. ‘En zonder de Wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven’ (Rom. 7:9). ‘Gestorven’, waaraan? Aan de waan dat ik, zo wil de apostel zeggen, wat had en wat was. Geliefden, het gebouw van onze gelukzaligheid wordt niet opgericht alvorens al wat wij er aan gewerkt hadden, omvergeworpen is.


  Wie zichzelf heeft leren kennen, leert de Heere kennen als een God Die roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren, en ook als een God Die de doden levend maakt (Rom. 4:17). Ga hier nooit vanaf. En wanneer bij u het voorbereidend werk gevonden wordt, zult u vroeg of laat ervaren dat het met u dáárheen moet dat ge uw doodstaat en doemschuld omhelst. Gods Geest, Die bezig is u te bearbeiden, zal u geen rust laten totdat ge zult bekend hebben gezondigd te hebben tegen God en gedaan te hebben wat kwaad was in Zijn heilige ogen. En misschien bemerkt ge dan dat de Heilige Geest werkzaam is om u alles te ontnemen, al kunt ge het er niet voor houden dat het de werking des Geestes is.


  Misschien denkt ge, zo dit bij u plaatsgrijpt, dat dit een slecht teken is, waar anderen roemen. Geliefden, het is een hoopvol teken wanneer het een na het ander ons ontvalt, ons ontnomen wordt, en ons getoond wordt wie wij zijn; dan zijn dit vele tekenen die hoop geven voor de toekomst, al moet degene die bearbeid wordt roepen: het is buiten hoop, het is buiten hoop!


  Wie het zaligmakend geloof bezit, is een mens aan en in wie Christus openbaar geworden is als de Zoon Gods en als de Zoon des mensen, in de staat van Zijn vernedering en in de staat van Zijn verhoging. Aan zo iemand is dat wondere geheim ontdekt, waar de meeste mensen geen oog voor hebben, al denken ze het te verstaan, wat we uitgedrukt vinden in de woorden: ‘Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd’ (2 Kor. 5:19).


  Wie het zaligmakend geloof heeft, die heeft Christus, op de openbaring van Hem, met Zijn ziel omhelsd. Niet zodra is de Zoon Gods als de Zon der gerechtigheid ons verschenen, of we gaan uit alles uit. Hem grijpen we aan, Hem brengen we in ons hart, en door Hem gaan we tot God en ondervinden we de waarachtigheid van het woord, dat Hij ‘volkomenlijk kan zalig maken degenen die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden’ (Hebr. 7:25). Wie het zaligmakend geloof bezit, heeft Christus verkoren met al wat daaraan verbonden is. Hij volgt niet alleen een verhoogde Christus, maar ook een Christus Die uitgeworpen is. En hij wordt mede uitgeworpen, zoals de apostel Paulus leert in 1 Korinthe 4 vers 13: ‘Wij worden gelasterd en wij bidden; wij zijn geworden als uitvaagsels der wereld en aller afschrapsel tot nu toe.’ Geliefden, met de Heere Jezus Christus komt men in de woestijn. Door het geloof in de Zoon Gods wordt men afschuwelijk in het oog der mensen. Als men de Heere Jezus navolgt, komt meer en meer aan de dag wat het betekent hetgeen we vinden in Hebreeën 13 vers 12: ‘Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden’, woorden zo waardig te overdenken. Zo ook de woorden van dezelfde Paulus: ‘Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus, door welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld’ (Gal. 6:14).


  Wie het ware geloof deelachtig is, is bij de kennis van de Zoon Gods er alles bij ingeschoten. Hij heeft niets dan Jezus en dat komt na verloop van tijd al meer en meer voor de dag, want een waar geloof wordt nooit méér geoefend dan wanneer men op de posten is en men iets leert verstaan van wat de dichter van de 42e Psalm uitdrukt: ‘Al uw baren en Uw golven zijn over mij heengegaan’ (vs. 8). Daar is het geloof het allerzuiverste, zodat men niet moet denken dat de tegenspoeden een openbaring van Gods toorn zijn. Het geloof van hem die op de posten geweest is, is bij wijze van spreken wel tienmaal meer waard dan het geloof van hem die niet op de posten geweest is. Denk aan Jezus’ woorden tot Petrus gesproken: ‘Simon, Simon, zie, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe; maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders’ (Luk. 22:31, 32). Hoe meer de oprecht gelovige beproevingen, kruis en bezwaren ontmoet in zijn leven, des te meer wordt hij geoefend in dat ene, ware, zaligmakende geloof. Dat we sterke christenen zijn, is niet op te maken uit onze belijdenis, maar uit de oefening van het oprecht geloof. Als we het uit onze belijdenis opmaken, dan denk ik dat we niet zullen slagen. Ik denk dat allen zullen bekennen dat zij in zichzelf gelijk zijn aan het gekrookte riet en de rokende vlaswiek, waarvan geschreven staat dat de Heere die niet zal uitblussen, maar ‘met waarheid zal Hij het recht voortbrengen’ (Jes. 42:3). Ons geloof komt nooit méér uit dan in wegen van strijd, druk en beproeving. Wie het zaligmakend geloof heeft, leert de nuttigheid daarvan begrijpen naarmate hij de woorden van de Heere Jezus omhelst: ‘Zonder Mij kunt gij niets doen’ (Joh. 15:5).


  Geliefden, onderzoek uzelf aan deze kenmerken. Hebt ge ze, dan durven we zeggen dat gij het zaligmakend geloof deelachtig zijt, al is uw geloof dan misschien nog zwak. Laat de Heere toe dat Hij het versterke. Hij weet er het middel voor. Hoor wat de psalmist zegt: ‘Uw weg was in de zee, en Uw pad in grote wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend’ (Ps. 77:20). Van de oefening, van de verzekering en van de toename van het geloof weten we maar zoveel af als God ons openbaart.


  En als u de genoemde kenmerken niet in u vinden kunt, dan schiet er niets anders over dan u te laten onderwijzen door de Heere. Wees ervan overtuigd dat ge er zelf niets aan doen kunt. In uzelf zijt ge geheel en al machteloos en krachteloos ten goede. Wat ge doet is zonde en slechts vermeerdering van zonden, want – zo de apostel Paulus in Romeinen 14 vers 23 – ‘Al wat uit het geloof niet is, dat is zonde.’


  Wellicht vraagt iemand: ‘Wat dan te doen? Moet ik dan maar stilzitten en in het geheel niets doen?’ Maar zeg mij, geliefden, wat zoudt ge dan willen doen? Zoudt ge willen bidden? Daartoe moet ge eerst het geloof hebben. Of zoudt ge willen schreien? Maar ge kunt niet schreien vóór het geloof u geschonken is. Wat ge doet, ge zondigt! En zoudt ge antwoorden: ‘Maar dat is om iemand wanhopig te maken’, weet dan, dat ik dat niet bedoel, want dat is een verkeerde gevolgtrekking die ge maakt. Wanhoop aan uzelf, maar nooit aan God. Denk aan Paulus’ woord dat het God is ‘Die de doden levend maakt, en roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren’ (Rom. 4:17). Leg u als een dode door de misdaden en de zonden onder de Heere neer, beken verdiend te hebben dat de grond openbarst, en waardig te zijn om te verzinken in de eeuwige rampzaligheid. Zoek acht te geven op uw gevallen staat in Adam. Zolang we die kennis niet hebben, zijn we niet in staat om met Christus te werken, Die ‘is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was’ (Luk. 19:10). ‘Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld, en rijken heeft Hij ledig weggezonden’ (Luk. 1:53).


  Ge moet minder staan naar vertroosting dan naar waarheid in het binnenste. En of ge al geen beloften krijgt, zoals anderen zeggen dat zij krijgen, maakt voor u niets uit. Gij zijt meer gebaat met licht dan met vertroosting. Als ge onder het zegel der verkiezing ligt, zal de Heere op Zijn tijd u ook wel vertroosten en u gelijk al Zijn kinderen bewaren voor de wanhoop.


  Gebruik de meest ontdekkende middelen, het Woord Gods, en wilt ge dat ik u een van de geschriften der vaderen noem, gebruik dan Shepards13 boekje ‘De gezonde gelovige’, om geen andere te noemen die ge ook kunt lezen.


  Doe het alles zuchtend tot God. Van Hem moet het komen. God de Vader openbaart de Zoon en de Zoon verklaart de Vader, en dit geschiedt door de Heilige Geest, zodat ge God drie-enig moet leren kennen voor ge het er voor houden kunt dat er enig beginsel in u is gaan leven. ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt’ (Joh. 17:3).


  Zoek voor dit werk de tijd te nemen, maar wil u tegelijk benaarstigen er achter te mogen komen. Want het Evangelie, door middel waarvan God de uitverkorenen roept, rechtvaardigt en heiligt, is voor ons geheel bedekt tot het God behaagt het ons te openbaren. En als dit gebeurt, zal men niet zeggen: ‘Ik heb het al vroeger geweten’, maar men zal met droefheid en diepe beschaamdheid zeggen geen mensenverstand te hebben en de wetenschap der heiligen niet te kennen (Spr. 30:2, 3).


  De Wet brengt ons in de laagte, maar het Evangelie brengt ons nog wat lager. En hoe lager we zijn, hoe groter de zaligheid is, want God is de zaligheid van de ganse Kerk.


  Amen.


   


  Gezongen:      Psalm 89:4.


  Tiende predikatie, 7 april 1925


   


  Gezongen:      Psalm 68:10.


  Gelezen:      Romeinen 3.


   


  We wensen, mijn zeer geachte toehoorders, in deze avondure u nog eens te bepalen bij de geschiedenis van de bekering van Zacheüs. De vorige keer spraken we tot u over het negende vers. We vragen thans uw aandacht voor het laatste of tiende vers van dit verhaal uit het heilig Evangelie van Lukas, hoofdstuk 19:


   


  ‘Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was.’


   


  Met de bespreking van dit vers wensen we de geschiedenis van Zacheüs’ bekering te besluiten.


   


  Gezongen:      Psalm 32:3.


   


  Er was, toehoorders, naar aanleiding van het gebeurde met Zacheüs onder de schare gemurmureerd. In het zevende vers staat: ‘En allen die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondigen man ingegaan om te herbergen.’ Alle mensen zeggen dat zij zondaren zijn. (Het waarlijk te zijn, het voor God te wezen, is een onuitsprekelijke weldaad.) En toch, toehoorders, wanneer men geen zondaar is, dan missen we het juiste inzicht in Gods raad aangaande onze verlossing. In het woord van onze tekst hebben we de verantwoording van de Heere Jezus voor de murmurerende schare: ‘Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was.’


  ‘De Zoon des mensen.’ Deze uitdrukking geeft ons te kennen Jezus’ ware mensheid, en deze zaak wijst ons op twee dingen. Ten eerste: de gehele opzijzetting van de mens. Was de mens nog wat hij geweest is, dan zou er van de menswording van de Zoon Gods geen sprake geweest zijn. En toehoorders, hieruit volgt dat we onszelf geheel moeten verzaken en ons leven moeten zoeken buiten onszelf in Hem, Die waarachtig God en waarachtig, rechtvaardig Mens is, God en Mens in één Persoon. Ten andere wordt ons door deze uitdrukking geleerd de nederigheid waarmee Christus hier op aarde altijd gewandeld heeft. De Zoon Gods was er altijd op uit om in de discipelen, door wie hij toch het meest omringd was, alle gedachten aan wat bij de mens waarde heeft en voor iets groots wordt aangezien, ten onder te brengen.


  Geliefden, Christus gebruikt deze uitdrukking vooral wanneer Hij zinspeelt op en spreekt van Zijn aanstaand lijden en sterven. En dit is geen wonder, want dit lijden en sterven moest plaats hebben in de natuur die de Zoon Gods in de maagd Maria door de Heilige Geest bereid was.


  ‘De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was.’ In deze woorden vinden we duidelijk uitgesproken het doel van Jezus’ komst in deze wereld. Wanneer de Zoon Gods niet was gekomen, de menselijke natuur niet aangenomen had, dan zou er van een zoeken en zalig maken van het verlorene geen sprake zijn. ‘God wil dat aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede’ (antw. 12 Heid. Cat.). Zaligheid ten koste van de ere Gods is onmogelijk. Daarom vinden we deze uitspraak. ‘En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden’ (Hand. 4:12).


  Het oogmerk nu van de vleeswording van het Woord is, gelijk we reeds opgemerkt hebben, in het woord van onze tekst duidelijk beschreven. Het is ‘te zoeken en zalig te maken dat verloren was’. Om de zaligmaking van het verlorene gaat het, maar dit kan niet geschieden tenzij de Heere Jezus het verlorene gevonden heeft. De Zoon Gods heeft recht op het verlorene. Het is Hem geschonken in de onderhandeling die plaatsgehad heeft in de onbegonnen eeuwigheid onder de drie Personen in het Goddelijke Wezen. ‘Zij’ – namelijk de uitverkorenen – ‘waren Uwe, en Gij hebt Mij dezelve gegeven’ (Joh. 17:6). Hij heeft ze door Zijn gehoorzaam lijden en sterven gekocht. De uitverkorenen zijn gekocht; gekocht zijn ze, niet door zilver of goud, maar door het dierbaar bloed van de Heere Jezus Christus, het Lam Gods, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld (1 Petr. 1:18, 19; Openb. 13:8).


  Toehoorders, het recht nu dat Christus op de uitverkorenen heeft, laat Hij, wanneer daarvoor het ogenblik is aangebroken, gelden. Hij laat Zijn recht gelden wanneer Hij Zich openbaart als de Weg tot de Vader, als Profeet, Priester en Koning. En wanneer Hij Zich openbaart, dán komt het verlorene, en wel áls het verlorene.


  Geliefden, hoe komt het verlorene dan? Als degenen die liggen onder de vloek en verdoemenis van de heilige Wet des Heeren, onder de toorn van de geduchte, heerlijke en volzalige Jehovah. Als degenen die afgewerkt zijn, die uit hun plichten uitgeslagen zijn, die onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd zijn tot alle kwaad. Als dezulken die in Adam, hun stam- en bondshoofd, gezondigd hebben tegen God, hun Schepper en Weldoener. Niet anders dus dan als zondaars, die het inzicht gekregen hebben dat ze nimmer iets hadden kunnen doen dan zondigen, omdat ze ten gevolge van hun val en bondsbreuk in Adam een verdorven natuur hebben. Ze komen als degenen die een walging hebben van zichzelf, getroffen zijn door het gevoel van schuld, en bitterlijk bedroefd zijn over hun zonden.


  Zie, geliefden, zolang de mens zich niet als een verlorene heeft leren kennen, heeft Christus Jezus hem ook niet gevonden. Wanneer de volheid, die er is in de Zoon Gods, is komen te staan tegenover, is in aanraking gekomen met de ledigheid die er is in het schepsel, dan heeft Christus de uitverkorene – nu gelovig gemaakt – gevonden. Zolang de mens niet ontdekt is aan zijn doodstaat in Adam, niet overtuigd is van zonde, is hij de persoon niet om het heilgeheim te verstaan dat de apostel Paulus beschrijft in de bekende woorden uit 2 Korinthe 5 vers 19: ‘Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.’


  Wanneer de mens meent dat hij vóór die tijd de Heere Jezus heeft leren kennen, spreekt van de openbaring van Christus, of zoals het in de wartaal van onze tijd gezegd wordt, van de ontsluiting van de weg der verlossing, dan vergist hij zich ten enenmale. We moeten geleerd hebben dat de algenoegzaamheid van de Heere Jezus maar alleen past op die zondaar, die heeft leren verstaan wat het is arm van geest te wezen.


  Wanneer nu de Heere Jezus de uitverkoren, verloren zondaar gevonden heeft, dan vangt Hij aan die uitverkoren, verloren zondaar zalig te maken, en wat doet dan de Heere, wanneer Hij zulk een uitverkoren, verloren zondaar, die Hij nu gevonden heeft, zalig maakt? Dan komt Hij in de eerste plaats niet alleen Zichzelf in Zijn algenoegzaamheid te openbaren, maar ook Zichzelf aan te bieden als Priester, als Koning en als Profeet. Terwijl Hij hem dit ontdekt, trekt Hij de zondaar door de onwederstandelijke werking van Zijn bij de Vader door Zijn gehoorzaam lijden en sterven verworven Geest. Deze Geest komt de uitverkoren zondaar bekwaam en gewillig te maken om de Heere Jezus Christus, zoals Hij Zichzelf aan hem openbaart en aanbiedt, te omhelzen met een waar, oprecht, godverheerlijkend en zielzaligend geloof. En niet zodra heeft deze uitverkoren, verloren zondaar dit gedaan, of de Heere Jezus komt die zondaar Zijn borggerechtigheid toe te rekenen, zodat aanstonds zulk een uitverkoren, verloren zondaar, op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus, door God gerechtvaardigd wordt, dat is: hij ontvangt de vergeving van al zijn zonden en een recht op het eeuwige leven. Verder komt de Heere Jezus dan die zondaar te beademen, te verwarmen, te koesteren, levend te maken en op te wekken door de Heilige Geest, zodat deze zondaar nu geheel uitgaat uit zichzelf en overgaat in de Heere Jezus Christus, in de drie-enige, volzalige God.


  In hem is nu aanvankelijk opgericht het beeld Gods, dat hij door zijn val en bondsbreuk in Adam verloren had. Tegelijkertijd komt hij zich te onderwerpen – onvoorwaardelijk – aan God drie-enig, en met Paulus op de weg naar Damascus in ware zielsverlegenheid en oprechtheid des harten te vragen: ‘Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?’ (Hand. 9:6).


  En nog al verder gaat de gezegende werking van Christus’ Geest. Die Geest, Die de zondaar als het Beginsel van het waarachtig, geestelijk leven ontvangt, komt in het hart van de zondaar uit te storten de liefde Gods, geopenbaard in de Zoon van Gods eeuwige liefde. Zodat hij in waarheid ‘amen’ komt te zeggen op wat de apostel Johannes uitdrukt in de woorden: ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft’ (1 Joh. 4:19). Geliefden, er ontstaat in het hart van die zondaar een wonderlijke, diepe vrede, een vrede die alle verstand te boven gaat, de vrede des geloofs, naar Paulus’ woord: ‘Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus’ (Rom. 5:1).


  Waar God in de Zoon Zijner liefde tot die zondaar genaderd is, daar komt hij wederom tot God te naderen, Die hij aanmerkt, nu niet meer als een vertoornd Rechter, voor Wiens aangezicht hij tot op dat ogenblik vluchtende was – denk aan de dichter van Psalm 142 vers 5: ‘Ik zag uit ter rechterhand, en zie, zo was er niemand die mij kende, er was geen ontvlieden voor mij; niemand zorgde voor mijn ziel’ – maar als een genadig God en vriendelijk Vader in Christus Jezus, zeggende: ‘Wij komen tot U, want Gij zijt de HEERE, onze God’ (Jer. 3:22).


  Die zondaar komt nu te proeven en te smaken: de goedheid Gods, geopenbaard in Christus Jezus. Dit ligt onderscheiden, geliefden, want de mensen spreken wel van de goedheid Gods en zeggen somtijds: ‘Ik kan niet anders dan goed van de Heere denken’, maar meest is het de algemene goedheid Gods, die men op het oog heeft. De goedheid Gods wordt niet op de rechte wijze tot zaligheid van onze ziel gekend vóórdat God als het algenoegzame, volzalige Wezen, in Christus, in ons hart geopenbaard is.


  Het Woord Gods gaat voor die zondaar ook open. Het is vanaf dat ogenblik, dat hij zich van ganser harte verenigt met de verklaring van de dichter: ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad’ (Ps. 119:105). Hij vindt in het Woord der waarheid het werk dat God de Heilige Geest in hem gewrocht heeft. Hij vindt in het Woord iets dat nog groter is: hij vindt in het Woord God Zelf, in de Zoon Zijner liefde Zich aan hem openbarende. En nu zegt hij met vrijmoedigheid, om met de dichter van Psalm 19 te spreken:


   


  ’t Is Gods getuigenis,

  Dat eeuwig zeker is,

  En slechten wijsheid leert. (vs. 4)


   


  O, hoe beklaagt nu deze zondaar zijn zonden en ongerechtigheden. Wat is hij nu beschaamd en schaamrood. Wat is er nu in zijn ziel een hartelijk leedwezen, een oprecht berouw, dat hij God door zijn zonden vertoornd en beledigd heeft. En toch gaat hij van God niet af, neen, maar hij zegt met de dichter van Psalm 119:


   


  U zoekt mijn hart; mijn oog blijft op U staren;

  Laat mij van ’t spoor, in Uw geboôn vervat,

  Niet dwalen, Heer’; laat mij niet hulp’loos varen. (vs. 5)


   


  Zie, geliefden, dit is de aanvang van het zalig maken van de zondaar, van de verloren zondaar, die door de Heere Jezus Christus nu gevonden is. Hij zet de kroon van het gehele verlossingswerk op het hoofd des Heeren, zeggende: ‘Door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen’ (Ps. 89:8 ber.). Wanneer hij in de Heilige Schrift woorden aantreft als deze: ‘Ik ben gevonden van hen die naar Mij niet vraagden, Ik ben gevonden van degenen die Mij niet zochten; tot het volk dat naar Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Zie, hier ben Ik, zie, hier ben Ik’ (Jes. 65:1), dan verzegelt hij dat dit waarachtig is. En zo belijdt zijn hart met de apostel Paulus: ‘Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen’ (Rom. 11:36).


  Waar nu dit goede werk aangevangen is, daar mag een ieder lid van de Kerk het vertrouwen hebben dat de Heere, die dit goede werk, het werk des geloofs, aanvankelijk in hem gewrocht heeft, het ook zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. God, Die het Begin ervan was, zet het werk voort, waarom de Heere Jezus zowel de Voleinder als de Auteur des geloofs genoemd wordt.


  Maar nu is een voornaam deel van de strijd van de Kerk Gods op aarde dat ze niet begrijpt hoe God dit goede werk voortzet, zodat ze geduriglijk haar misverstand aan den dag komt te leggen, hetwelk zich openbaart in een klacht als deze: ‘Mijn weg is voor den HEERE verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij’ (Jes. 40:27). Het is nu het werk des geloofs om zich geduriglijk aan een Wezen Dat door die zondaar niet wordt begrepen – want er staat: ‘Uw weg was in de zee, en Uw pad in grote wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend’ (Ps. 77:20) – zich over te geven, onvoorwaardelijk naar ziel en lichaam, voor tijd en eeuwigheid. En zo dikwijls de ziel daarvoor ingewonnen wordt, proeft en smaakt zij de oneindige goedheid Gods. Hoor maar, geliefden, wat de dichter van Psalm 26 getuigt:


   


  Wat blijdschap smaakt mijn ziel,

  Wanneer ik voor U kniel

  In ’t huis dat Gij U hebt gesticht!

  Hoe lief heb ik Uw woning,

  De tent, o Hemelkoning,

  Die G’, U ter eer, hebt opgericht! (vs. 8)


   


  Als de ziel dat doet in waarachtig geloof, dan zegt ze David in Psalm 138 na:


   


  Ik zal mij buigen, op Uw eis,

  Naar Uw paleis,

  Het hof der hoven,

  En, om Uw gunst en waarheid saam,

  Uw groten Naam

  Eerbiedig loven. (vs. 1)


   


  Toehoorders, sterft zulk een mens, dan neemt God de ziel in de eeuwige gelukzaligheid op. In het eerste ogenblik dat voor de ziel in de eeuwige gelukzaligheid aanvangt, is ze volmaakt wedergeboren. Het lichaam, dat aan de groeve der vertering toevertrouwd is, wacht op de dag der opstanding, want de Kerk wordt in hope zalig (Rom. 8:24). Straks wordt het geluid der bazuin gehoord, dan gaat het graf open, het lichaam verrijst, en beide ziel en lichaam zullen genieten de goedheid van de volzalige Jehovah, en God zal zijn alles en in allen!


  Dus, geliefden, wanneer de Heere Jezus zegt: ‘de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was’, zo volgt, dat ieder mens een verloren mens is tot op het ogenblik dat Christus hem vindt. En nu moet u zich afvragen of Christus u gevonden heeft. Dit schijnt ingewikkeld, doch het is hoogst eenvoudig.


  Het is wat anders Christus te zoeken en wat anders door Christus gezocht te zijn. Het zoeken van de Zoon Gods is ook wel wat, maar we moeten niet vergeten dat het eerst dán begint wanneer we door Christus gevonden zijn. Door de Zoon Gods worden we gevonden, wanneer wij wat, wanneer wij alles in Hem hebben kunnen. Dus Hij wordt alleen maar gevonden door diegenen, die in zichzelf niets hebben en van zichzelf niets meer kunnen doen. Let daar op, geliefden, anders is al ons werken met Jezus maar waan.


  Wanneer de Heere Jezus ons gevonden heeft, neemt Hij ons op, want de mens vindt Hem als Priester, zodat hij wordt gereinigd en gekleed. De mens vindt Hem als Profeet, zodat hij inwendig wordt onderwezen en als gevolg daarvan met Paulus zegt: ‘Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus’ (2 Kor. 4:6). En eindelijk, de mens vindt Hem als Koning, zodat Hij door de scepter Zijner liefde in ons komt ten onder te brengen wat God mishaagt en in ons komt op te wekken wat Hem aangenaam is. En als dit gebeurt, geliefden, zou men het dan niet gewaarworden? De zaak is te waar en tegelijkertijd te eenvoudig om niet opgemerkt te worden door een mens, die doodwaardig en boetvaardig voor God staat. Als gij gevonden en gezaligd zijt in de Heere Jezus Christus, zeg dan vrijuit dat de snoeren u in lieflijke plaatsen zijn gevallen, ja, een schone erfenis u is geworden (Ps. 16:6).


  Laat wat God in u begonnen is te werken, door de Heere ook in u vervolgd worden, tot op de dag van Jezus Christus. Gij hebt geen verstand van het onderscheid tussen geestelijk goed en geestelijk kwaad, maar hang de Heere aan met verzaking van uzelf en van al wat zichtbaar en tastbaar is, en Hij zal u doen ondervinden dat het woord waarachtig is in Hem: ‘Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten’ (Hebr. 13:5).


  Kunt ge het er niet voor houden dat ge door Christus gezocht en gezaligd zijt, zoek u dan door Hem te laten bearbeiden en u als een gans verlorene in uzelf voor Hem neer te leggen. Als ge hier naar staat en ge moogt dat doen, dan mogen we u zeggen, op grond van het Woord, vervat in eed en belofte als twee onveranderlijke dingen waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, dat er dan wat van komen kan. Maar als u het er voor houdt dat ge bekeerd zijt, en als ge deze schijnbekering handhaaft door te zeggen: ‘Dit en dat heb ik ondervonden, maar iets anders mis ik nog, doch ik wil hopen dat ik wat ik nog mis nog wel zal krijgen’, dan kunnen we u zeggen dat zoals het nu bij u ligt en indien ge zo voortgaat, er niets van komen zal. De hoop die ge koestert is een ijdele hoop, want de kracht van de dingen die ge meent te kennen wordt gemist, en daarom zijt ge niet vernederd en geen verloren schepsel voor God, Die in het woord van de apostel getuigt: ‘Want het woord des kruises is wel dengenen die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik tenietmaken’ (1 Kor. 1:18, 19).


  Geliefden, waar het voorbereidend werk gevonden wordt, kan men zich onmogelijk aan iets vasthouden, al zou het nog zo krachtdadig toegegaan zijn, gelijk men wel eens zegt. Maar weet dit, geliefden, zolang de mens niet geleerd is van Christus gebruik te maken, verstaat hij niets van de kracht der levende godzaligheid. Hoe zou het kunnen? Er staat: ‘Wie een os slacht, slaat een man; wie een lam offert, breekt een hond den hals; wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed offert; wie wierook brandt ten gedenkoffer, is als die een afgod zegent. Dezen verkiezen ook hun wegen, en hun ziel heeft lust aan hun verfoeiselen’ (Jes. 66:3). De profeet wil zeggen: als de mens zonder waarachtig geloof tot God roept, bidt hij een afgod aan, want de enige, waarachtige God, Wien te kennen in Christus het eeuwige leven is, kent hij niet.


  Maar als het gemis van God en de last der zonde als een zwaarte op de ziel ligt en dit zwaarder weegt dan de gehele wereld en welke zijn belangen in de wereld ook zouden zijn, dan mogen we zeggen dat de Heere op weg is zulk een mens zalig te maken, en de Heere alleen weet hoe korte tijd het duren zal, of Hij komt, zeggende: ‘Zie, hier ben Ik, zie, hier ben Ik’ (Jes. 65:1).


   


  Toehoorders, nog eens voor het laatst het oog naar Zacheüs gericht. Door de nood gedreven zocht Zacheüs de Heere Jezus te zien, wie Hij was. Om dat doel te bereiken, viel Zacheüs niets te moeilijk. Hij klom op een boom, een wilde vijgenboom staat er, ‘opdat hij Hem mocht zien; want Hij zou door dien weg voorbijgaan.’ Daardoor maakt Zacheüs zich bespottelijk in de ogen van zijn omgeving, maar hij kon aan zijn omgeving niet denken: er was te grote nood, te grote jammer en ellende in het hart van Zacheüs. Zacheüs deed dus veel, maar let wel, geliefden, wat hij doen moest, deed hij niet. Hij kon dat niet doen!


  De Zoon Gods houdt stil voor de boom, spreekt Zacheüs toe, noemt hem bij zijn naam, zeggende: ‘Zacheüs, haast u en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.’ En dáár vangt het rechte geloofswerk aan. Hoor wat er volgt: ‘En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap.’


  Zacheüs opent zijn hart en zijn huis voor Christus en terstond openbaren zich de blijken van de waarachtige bekering des harten. Zacheüs heeft het genot en het gevoel van de liefde Gods in zijn hart, en als gevolg daarvan heeft hij de ware liefde tot zijn naaste. Waar hij alles, dat is God in Christus, uit louter genade ontvangen heeft, daar wil hij zich nu ook ten dienste stellen van zijn naaste. Zacheüs toont dus tegelijkertijd kennis te hebben van het gebod des Heeren: God lief te hebben boven al en zijn naaste als zichzelf. Dit blijkt uit de woorden: ‘Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder.’ Tegelijk openbaart zich in Zacheüs een mishagen aan zichzelf vanwege zijn zonden.


  En eindelijk wordt hij door Christus’ woord zalig gesproken: ‘Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon Abrahams is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was.’


  Nu moet een bekommerde en verlegen ziel nooit kunnen rusten vóór zij deze en dergelijke kenmerken in zich heeft en zij met het hart kan zeggen: ‘Ik geloof de vergeving der zonden.’


  Amen.


   


  Gezongen:      Psalm 89:7.


  Calvijn over Zacheüs14


  


  Toen Christus de straten doorwandelde en alzo Zich openlijk vertoonde, was een zekere Zacheüs zeer begerig om Hem te zien. Ten teken van zijn vurig verlangen klom hij op een boom, terwijl de rijken doorgaans te kies tot zoiets zijn en zich op hun uitwendige waardigheid laten voorstaan. Mogelijk hebben ook wel anderen hetzelfde gewenst als deze man. Maar Lukas noemt terecht hem in plaats van alle anderen, zowel om de hoedanigheid van zijn persoon als om zijn wonderbare, plotselinge bekering. Want al was in Zacheüs het geloof nog niet geboren, toch was dit een zekere voorbereiding daartoe. Zonder aandrift van boven toch zou hij niet zozeer begeerd hebben om Christus te zien, namelijk niet met het doel dat spoedig bij hem zichtbaar werd. Sommigen dreef ongetwijfeld een ijdele nieuwsgierigheid, zodat zij, om Christus te aanschouwen, zelfs uit verwijderde plaatsen toesnelden. Maar de uitkomst deed zien, dat in de ziel van Zacheüs het zaad der godsvrucht gevallen was. Zo schept de Heere dikwerf, voordat Hij Zich aan de mens openbaart, een onbewuste toegenegenheid in hem, waardoor hij zich tot Hem, Die hem nog verborgen en onbekend is, voelt heengetrokken. En al weet hij dan nog niet waarom, toch stelt Hij hem niet teleur, maar openbaart Zich aan hem te rechter tijd.
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  Aantekeningen


  
    	[←1]


    	
      Jodocus van Lodenstein (1620-1677).

    

  


  
    	[←2]


    	
      Hebbelijke sterkte betekent hier een sterkte ten aanzien van zijn vastheid en grondslag. Dit ter onderscheiding van dadelijke sterkte: een sterkte zoals deze in beoefening is.

    

  


  
    	[←3]


    	
      opdracht

    

  


  
    	[←4]


    	
      bijzonder en niet algemeen

    

  


  
    	[←5]


    	
      John Bunyan (1628-1688)

    

  


  
    	[←6]


    	
      De kanttekeningen in de Statenvertaling.

    

  


  
    	[←7]


    	
      persing, drukking

    

  


  
    	[←8]


    	
      Het meest nabij zijnde licht, dat is de innerlijke overtuiging van het gemoed of geweten.

    

  


  
    	[←9]


    	
      beschikking, bestuur

    

  


  
    	[←10]


    	
      Het antinomianisme leert dat de zedelijke Wet of Wet der tien geboden geen betekenis meer heeft voor de gelovigen onder het Nieuwe Testament, ook niet als regel des levens. Zie echter de Heidelbergse Catechismus, antwoord 90, 114 en 115.

    

  


  
    	[←11]


    	
      Dat is, hier bereikt de overtuiging van zonde haar doel.

    

  


  
    	[←12]


    	
      voortbrengsel, schepping

    

  


  
    	[←13]


    	
      Thomas Shepard (1605-1649) was predikant in Engeland en vanaf 1635 in de kolonie Nieuw Engeland (Amerika).

    

  


  
    	[←14]


    	
      Verklaring van Lukas 19:1-4.
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